
 
 

  

 

  

 

 

 

 
 

 

WORM 
Nummer 5 – Academiejaar 2018 - 2019 



2 
 

Inhoudspagina 
 

Voorwoord 3 

De praesesLULT 4 

Welk praesidiumlid ben jij? 6 

Kalender 9 

Voorbije activiteiten 10 

Komende activiteiten 13 

Verkiezingen 14 

Honden- vs. kattenmensen 15 

Fotohoek 16 

The secret life of Bob & Kyra 20 

Lopen voor je leven! 22 

Blanco-fuif 24 

De avonturen van Mille en Slet 26 

Biopoll 29 

De obsessie met de Pappenheimer 30 

Ballonnen veroorzaken de meeste sterfte onder zeevogels 31 

Quotes 32 

Facebookshizzle 34 

GBK-confessions 36 

GBK-memes 37 

Veganlicious 38 

Wist je dat… 39 

Pokémon van de maand 40 

Spelletjes 41 

Kleurplaat 43 

Oplossingen 44 

Nawoord 45 

Random picture of the month 46 

 

WORM: 

Scriptoren: Noa Bauwens & Saskia Proumen 

Kommaneukers: Lynn Schepens & mama van Noa 

Met dank aan: Killian Cnudde, Camille Bonne, Frederik Soetens, Niko Djuh, 

Joerie Deldycke & Michaël Goedertier 



3 
 

Voorwoord 
 

Worm 5 is uit! En geen paniek, dit jaar is Worm 5 niet de laatste! Speciaal voor 

jullie sloven we onszelf nog eens uit en zullen we jullie ook een Worm 6 

voorschotelen. Omdat we al onze lezertjes graag zien natuurlijk ❤️. 

 

Nu, wat is er allemaal gebeurd in de tijd tussen Worm 4 en Worm 5? Ik ben bijna 

gestorven aan malaria!!! Geen zever, ik lag echt op m’n sterfbed. Maar de 

vraag blijft nog altijd of het effectief malaria was of het vreemde pilletje dat ik 

van Filip gekregen heb. Pro tip: vraag geen pijnstillers aan Filip. Dan vist hij een 

bedenkelijk fluoroze pilletje zonder verpakking uit zijn broekzak en zegt dat het 

Ibuprofen is. Op de achtergrond hoor je Saskia dan zeggen dat Ibuprofen 

eigenlijk een wit pilletje is. Maar je hoofd doet zoveel pijn dat je het uit 

wanhoop toch inneemt. De volgende dag lig je met 39 graden koorts in bed 

te sterven dat het geen naam heeft. Thanks Filip, je bent me een 

doktersbezoek verschuldigd. Maar toch bedankt, het had soort van geholpen 

als ik het me nog goed herinner.  

 

Daarnaast heb ik in die tussentijd geleerd dat fietsen en zat zijn een perfecte 

combinatie is! Je draait misschien een beetje veel en het op- en afstappen 

gaat wat trager dan normaal, maar eens je aan het fietsen bent, heb je echt 

het gevoel dat je vliegt! (Maar doe me alsjeblieft niet na, boetes kunnen duur 

uitdraaien.) Euh, ik bedoel: niet dat dat echt gebeurd is hoor!!! Wat zouden 

mijn ouders wel niet denken? Hun lieve kleine Noa, ZAT?! NOOIT! Gelukkig dat 

ik tegenwoordig een nieuwe slaaf heb om me naar huis te brengen. 

 

Over alcohol en mijn slaaf gesproken. Sinds wanneer kunnen sommige mensen 

niet meer mikken in een emmer? Oké mijn emmer is misschien wel wat kleiner 

dan de emmer die je gewend bent, maar mijn salontafel is er wel echt EXTREEM 

VER naast. Ook altijd fijn als je na de “daad” uitgeput in de zetel ploft. Ja ik heb 

die strengen speeksel nog gezien voor je ze onbewust op m’n kussen achter 

gelaten hebt… IEMAND KOOP ME NIEUWE KUSSENS WANT VAN MAMA KRIJG IK 

GEEN NIEUWE ☹. 

 

Naast deze voorvalletjes heb ik me natuurlijk weer enorm geamuseerd op de 

feestjes, maar natuurlijk ook om aan deze Worm te werken! Ik hoop dat jullie 

enorm gaan genieten van de voorlaatste editie in 2018-2019! 

 

Noa 
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De praesesLULT 
 

Normaal zou dit m’n laatste PraesesLULt van het jaar zijn en zou ik nog een 

maandje extra de tijd gehad hebben om  dit te schrijven, maar het had niet 

mogen zijn, onze wormpjes willen ambetant doen en brengen deze Worm veel 

vroeger dan normaal uit. Gelukkig voor hen ben ik een heel vriendelijk persoon 

en heb ik zonder enige problemen direct een gaatje in m’n drukke agenda 

gemaakt om dit tekstje meer dan op tijd [4 dagen te laat. - Dixit Team Worm] 

naar hen door te sturen. Het is immers al week 6 en het semester vliegt voorbij 

inclusief alle geweldige GBK activiteiten. Zo was er de Anti-valentijnsfuif die 

ontploft was, LAN der Wetenschappen dat ontploft was en het galabal waar 

Mejdi nog eens ontploft is.  

Een van de voor mij meest memorabele activiteiten was wel de Cantus der 

Biologen. Hier zijn wij namelijk een toch wel belangrijk stukje geschiedenis 

tegengekomen. Toen we op de terugweg van de cantus naar het station aan 

het wandelen waren, kwamen we een plaats tegen die vroeger functioneerde 

als mars- en verzamelplaats voor een kazerne. Het was in deze kazerne dat 

kolonel Charles Dusart het 11de Linieregiment in 1914 verzamelde om tegen de 

Duitsers te vechten. Een tijdje later tijdens deze oorlog werden er jammer 

genoeg 20 slachtoffers in deze kazerne gefusilleerd en kreeg dit plein de naam 

Martelarenplein. Na afbraak van de kazerne kreeg het plein dan zijn huidige 

naam, het Kolonel Dusartplein. Sindsdien is dit plein volledig autovrij gemaakt 

en wordt het zo’n 2 keer per week voor evenementen gebruikt.  

Jullie vragen jullie nu zeker af 

waarom ik dit alles zit te 

vertellen. Voornamelijk om deze 

pagina te vullen met zever, 

maar het heeft ook een andere 

reden. Zoals jullie merken is het 

Dusartplein een toch wel 

bekend en belangrijk gebied in 

Hasselt, of eerder was. Long story short, nu ligt het Dusartplein in Gent.  

Naast het bovengenoemd avontuurtje was er afgelopen weekend een nog 

groter avontuur, 3-daagse. Er was echter een ramp gebeurd tijdens 3-daagse 

dat ik nog nooit eerder meegemaakt had… de cola was op. Sommigen onder 

jullie denken dat ik niet zonder cola kan maar niets is minder waar, ik wil niet 

zonder cola leven. Cola is namelijk een van de top 3 dingen die de mensheid 

heeft voortgebracht, de andere zijn Pokémon en Vanessa.  

Maar ik begrijp dat niet iedereen snapt waarom cola zo geweldig is, daarom 

zal ik dit even illustreren. Coca Cola werd in 1886 uitgevonden door de 

legendarische persoon John Pemberton.  



5 
 

Het heeft zijn naam te danken aan de samenvoeging van de woorden coca 

en kola. Coca is een plant binnen de Erythroxylaceae en kolanotenkomen van 

de kolaboom Cola acuminata, ja er is een plantengeslacht dat cola heet, 

beiden zijn dan ook ingrediënten van de originele Coca Cola.  

Naast cocabladeren en kolanoten zat er vroeger ook cocaïne in Coca Cola, 

maar dit is er jammer genoeg door de jaren heen uitgehaald. Dit had wel een 

paar implicaties, namelijk dat Coca Cola vroeger ook als medicijn aangezien 

werd voor tegen de stress, zo dronk Sigmund Freud geregeld cola tegen zijn 

depressie. De geweldigheid van Coca Cola gaat echter verder dan dit. Zo is 

de Coca-Cola Company verantwoordelijk voor het bekend maken van 

meerdere liedjes en artiesten zoals het alom bekende ‘First time’ van Robin 

Beck. Hierboven op is Coca Cola ook nog eens verantwoordelijk voor het 

moderne beeld van de Kerstman die jaarlijks vergezeld wordt door de parade 

van Coca Cola kersttrucks.  

Coca Cola denkt ook aan zijn liefhebbers, zo 

was de Russische generaal Georgy Zhukov, die 

tegen de nazi’s tijdens de 2de Wereldoorlog 

vocht, een grote fan van dit geschenk uit de 

hemel. Jammer genoeg stond Coca Cola in 

die tijd gelijk met Amerika en was Zhukov bang 

dat zijn superieuren niet echt fan gingen zijn dat 

hij een kapitalistisch drankje in het Stalinistisch 

Rusland dronk. Coca Cola had gelukkig de 

perfecte oplossing en had een doorzichtige 

versie van hun drankje gemaakt en aan de 

generaal geschonken zodat hij kon doen alsof 

hij wodka dronk. Recentere problemen 

hadden dan weer recentere oplossingen 

nodig, Coca Cola denkt aan het milieu heeft in 

1991 de eerste drankflesjes met gerecycleerde 

materialen op de markt gebracht en heeft zelfs 

samen met bedrijven als Microsoft de ‘American Business Act on Climate 

Pledge’ getekend waardoor ze de ecologische voetafdruk van het drankje 

zoveel mogelijk proberen te reduceren tegen 2020, als bioloog ben je dus 

moreel verplicht om cola te aanbidden.  

Met al deze prestaties is het natuurlijk geen verrassing dat Coca Cola het op 2 

na meest waardevolle merk ter wereld is (na Apple en Google) en snappen 

jullie hopelijk wat beter waarom ik zo fan ben. Het is niet alleen het drankje, het 

is de geschiedenis, de vele prestaties, de legendarische invloeden en de vele 

goede dingen dat Coca Cola voor ons doet die ervoor zorgen dat cola altijd 

op mijn nummer 1 zal staan. 

Ut Vivat, Crescat, Floreatque GBK! 

Mika 
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Welk praesidiumlid ben jij? 
Altijd al willen weten welk praesidiumlid jouw spirit animal is? Of wil je testen of 

je speciale band met je favo praesidiumlid wel echt is? Dit is je kans! 

 

1: Je doet je Overpoortjes aan voor een avond, hoe lang dwaal je rond in de 

beste straat van Gent? 

 A: Hoh, morgen practicum, liefst om 1 uur mijn bedje in! 

B: Het gedagzeggen loopt meestal wel wat uit, ik schat ongeveer rond 

    4 uur naar huis. 

C: Geen flauw idee, ik durf soms wel eens random te verdwijnen! 

D: FEESTEN TOT DE ZON OPKOMT!! KOFFIEKOEKENNNNNN! 

 

2: Wat is jouw favoriete drankje? 

 A: Een waterke, ik moet namelijk nog rijden. 

B: COLA IS LIFE!! 

C: Een chocomelk met baileys en marshmellowssss. 

D: Een Rougeke  

  

3: Je staat op, wat doe je aan? 

 A: Een hemdje en een pulleke erover met een jeans. 

 B: Een pull met een kap en de broek die ik al weken aan heb. 

 C: Iets stijlvols en speels. Van wat vlees tonen ben ik ook niet bang. 

D: Een strakke broek en T-shirt met print please. 

 

4: Waarom word jij vermeld in de Worm? 

 A: Omdat ik een cutie ben.  

B: Ik kom in de Worm door m’n grote ego . 

C: Met de domme dingen die ik zeg. 

 D: Met een grappig mopje. 

  

5: Wat is jouw opinie over Geologen? 

 A: Externe kringen? 

 B: Kunnen ermee door, maar nog altijd geen wetenschap. 

C: I LOOOOOOOOOOOOVE GEOLOGEN! 

 D: Hmmm, potentieel meme-materiaal. 

 

6: Wat bestel jij bij Stefano’s? 

 A: Julientje 

D: Zolang het een vlezeke is ben ik content.  

 C: Een julientje maar ik krijg het niet op. 

 B: Romboutje 

 

7: Je bent zat, wat gebeurt er? 

 A: Ik denk dat niemand merkt dat ik zat ben. 

 B: Kotsje leggen, niemand zeggen. 

 C: Ik ben opeens zo hyperactief, niemand kan me temmen! 

 D: Ik word opeens heel verliefd op onze FK senior Julien ❤️.  
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8: Wat is je favoriete dier? 

 A: Geiten  

 B: Honden 

 C: Favoriete dier? Ik hou van alles wat schattig is. 

D: Katten 

 

9:  Je ziet iemand cool lopen, hoe word je er vrienden mee? 

 A: Ik spreek hem/haar vriendelijk aan. 

B: Ik moet hem/haar gewoon maar aankijken en ze vallen op hun knieën 

    voor mijn voeten. 

C: Iedereen is mijn vriend! Ik ben gewoon direct mezelf. 

D: Ik kijk wat vanaf een afstandje voor ik een grappige meme over 

     hem/haar maak. 

 

10: Wat ben je aan het doen in het cursuskot? 

 A: Flink cursuspakketjes samenstellen. 

 B: Slapen in de zetel. 

C: Dat afval (van GBK of Chemica nobody knows) wat opruimen. 

D: Een pintje opentrekken. 

  

11: Hoeveel procent van de lessen maak je mee? 

 A: Alles!  

 B: Bijna niks omdat ik nooit m’n bed uit geraak. 

 C: De meeste… Durf er wel eentje hier en daar skippen. 

 D: Weinig omdat mijn hoofd altijd zo’n pijn doet na het uitgaan! 

 

12: Favoriete Noa-belediging  

 A: Ik lach mee met de mopjes van anderen, zelf beledig ik niemand. 

 B: Soa 

 C: Ik lach met de domme dingen die ze zegt, ook al doe ik dat soms zelf. 

 D: Noa? Die kan niet uitgaan, ZWAKKELING!! 

 

13: Mijn favoriete praesidiumlid is… 

 A: Ik hou van iedereen <3. 

 B: Frederic, soms wou ik dat we seks hadden. 

 C: Anna, daar schiet ik wel goed mee op. 

 D: Ik ben de grootste Mika fanboy/ -girl. 

  

14: Mijn punten zijn…? 

 A: Heel goed! 

 B: Goed, ook al doe ik helemaal niks. Ik ben gewoon kei slim. 

C: Hier en daar wel een herexamen en een vakje opnieuw. 

 D: Oei… 

 

15: Wat doe je in je vrije tijd? 

 A: Een gezellige wandeling maken met de nodige foto’s erbij. 

 B: Gamen. (Ik kom m’n kamer nooit uit.) 

 C: Weggaan met de hond! 

 D: Slapen en meer uitgaan! 
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Resultaten: 

 

Je hebt meestal A geantwoord: 

Je bent een echte Simon! Je studies gaan 

goed, je doet nooit wat verkeerd en je bent 

een persoon waarop men kan rekenen! Je 

bent misschien wat klein, maar je hart is tien 

keer zo groot. Daarnaast ben je iemand die 

als hij/zij iets doet, het ook goed doet. Zonder 

enig twijfel: EEN GROTE CUTIE. 

 

Je hebt meestal B geantwoord: 

Aha! Je spirit animal is… Mika… Misschien is 

dit niet de uitkomst die je wou, maar geen 

paniek! Nooit te laat om te veranderen! 

Naast de ongezonde hoeveelheid worst en 

Cola die je dagelijks verorbert en de uren die 

je in je zetel en bed doorbrengt, heb je ook 

nog goede kanten. Je hebt iedereen zijn 

vertrouwen gewonnen en staat altijd direct 

klaar om iemand z’n probleem op te lossen. 

Als je je vrienden beledigt lopen ze niet direct 

van je weg omdat ze weten dat je ook 100 

procent achter hen staat. 

 

Je hebt meestal C geantwoord: 

Cynthia en jij zijn dezelfde persoon! Je bent 

een open boek en ook helemaal niet bang 

om stommiteiten te begaan. Tijdens het 

uitgaan ben jij een en al fun want je schiet 

met iedereen op. Goedlachs zijn is 1 van je 

goede kwaliteiten. Soms zeg je wel wat 

minder snuggere dingen, maar dat zorgt 

alleen maar voor meer plezier tijdens saaie 

momenten.  

 

Je hebt meestal D geantwoord: 

Filip, ben jij dat? Als je deze uitkomst hebt 

betekent het dat je een echt boitmonster 

bent! Tijdens het uitgaan ken je geen 

grenzen! En dat voel je ook vaak de 

volgende ochtend. Daarnaast ben je ook 

een echte memequeen. Je kan makkelijk 

nieuwe vrienden maken en die ook 

behouden. Met andere woorden: het 

perfecte gezelschap voor in de Overpoort.   
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Kalender 
 

Week 8   

Maandag 01/04/19 Schachtenclubavond @Porter House 

Dinsdag 02/04/19 Vaarwel Arnocantus 😢 @Karaoke 

Woensdag 03/04/19 Sporttoernooi der Wetenschappen @De Sterre 

Donderdag 04/04/19 Kroegentocht @Gent 

Vrijdag 05/04/19  

 

Zondag  21/04/19 Cantus der Wetenschappen @Karaoke 

Week 9   

Maandag 22/04/19  

Dinsdag 23/04/19 Blanco-fuif @Porter House 

Woensdag 24/04/19  

Donderdag 25/04/19 Filmavond @Ledeganck 

Vrijdag 26/04/19  

 

Week 10   

Maandag 29/04/19 12 Urenloop @Sint-Pietersplein  

Dinsdag 30/04/19 BBQ @De Sterre 

Woensdag 01/05/19  

Donderdag 02/05/19 Verkiezingen + afterparty @Porter House 

Vrijdag 03/05/19  

 

Week 11   

Maandag 06/05/19 Slotclubavond @Porter House 

Dinsdag 07/05/19  

Woensdag 08/05/19 Ontgroening, lintoverdracht & zwanenzang 

@Karaoke 

Donderdag 09/05/19  

Vrijdag 10/05/19  
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Voorbije activiteiten 
 

Openingsclubavond: 11/02 

Wat een aftrap van het 2e semester! Een goed feestje waar iedereen elkaar 

weer zag en te weten kwam wie de examens goed of minder goed had 

overleefd. Ook dat bier van de maand ging vlotjes binnen, voor de ene 

misschien eerder om zijn punten te vergeten…? 

 

Wat was het bier van de maand? Cherry Chouffe Rougeke 

 

Speeddate der Wetenschappen en Blandina’s: 13/02 

De speeddate was de perfecte gelegenheid voor iedereen die Tinder beu is! 

Eens een authentiek gesprek met een vreemde voeren, wat een gek concept! 

Al waren sommige gesprekken al wat vlotter dan de andere… 

 

Hoeveel matches had Eline? 2 3 

 

Anti-valentijnsfuif: 14/02 

Cava, cava en nog meer cavaaaaaaaa! Veel flessen zijn geopend én 

geleegd deze avond! Liefde bah, deze avond was er alleen maar liefde voor 

drank te bespeuren. Single zijn is dan toch niet zo erg als je het met het GBK 

kan vieren! 

 

Wat gebeurde er op het 

einde van de avond? 

Er waren cava flessen 

gestolen. 

Er zijn cava flessen 

gebroken. 

 

Vriendjes- en familiecantus: 22/02 

De eerste biologencantus van het tweede semester was een groot succes! 

Vriendjes en familie waren talrijk aanwezig. Fysiek dan wel, metaal wat minder 

tijdens het derde deel 😉. Naast al het geroezemoes en het gezucht van Arno 

omdat hij de cantuszaal niet stil kreeg was het toch weer een gezellig 

samenzijn. Altijd pret met de biologen! 

 

Waarom moest Mika plots weg? Hij voelde zich 

niet goed. 

Zijn zus voelde zich niet 

goed. 

 

Jeneverclubavond 2.0: 25/02 

Misschien niet zo’n zatte avond als de eerste editie (schuld van Dentalia…), 

maar zeker wel geslaagd! Jenever gaat namelijk makkelijk binnen en als het 

bier van de maand daarbij Cherry Chouffe is, durven we al eens zatjes worden. 

Maar niet gevreesd beste mensen! Dit jenevervat is nog niet het laatste van 

het jaar! De verkiezingen worden soms ook wel eens gevierd met die heerlijke 

jenever! 

 

Hoeveel shotjes zitten ongeveer in 1 vat?  205 225 
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LAN der Wetenschappen: 27/02 

Wat een evenement voor de hardcore LOL-spelers! Allee, ongeveer. De 

biologen hebben zich voornamelijk beziggehouden met Minecraft, 

Rollercoaster Tycoon of Just Dance. Het was zelfs zo erg dat we 

geconcentreerd in 1 hoek zaten. Ik noemde het graag: de noob-hoek. Het 

gamen duurde tot in de late uurtjes maar niemands oogjes vielen toe door de 

geweldige sfeer die er hing. 

 

Is Thiemen zijn team gewonnen bij LOL? Ja Nee 

 

Galabal der Wetenschappen: 1/03 

Iedereen mooi gekleed en cavaaa! Het was zeker een geslaagde editie, 

alhoewel de ‘fotobooth’ nogal uniek was (ja oké, het was gewoon een lelijke 

muur). Maar dat werd gelukkig goedgemaakt door de goede muziek. Zeker 

het bandje dat kwam spelen bracht de sfeer er goed in. Ook andere kringen 

genoten zeker van de avond (shout out naar Chemica en WiNA). 

 

Is Yentl de queen of king van het prom geworden? King Queen 

 

GBK goes bouldering: 5/03 

En of GBK kan klimmen! Zeker met zo’n goede instructeur als Anna! De ervaren, 

maar ook minder ervaren klimmers sloofden zich goed uit en dat voelden ze 

een paar dagen later zeker in hun spieren. Of in hun handen waar het vel van 

weg was. Wat heb jij exact uitgestoken Shakira??? 

 

Hoe lang hebben Shakira zijn handen open gelegen? 1 week 2 weken 

 

24u van de Porter: 6/03-7/03 

24 uur is lastiger dan je denkt! Proficiat aan allen die het gehaald hebben! De 

sfeer zat er goed in en mindere momentjes werden al snel weer actieve 

momentjes door de vele Redbulls. Ook de afterparty tijdens de cursusverkoop 

was geslaagd! Alleen konden onze deelnemers misschien wat minder stinken 

en wat meer helpen om de cursussen effectief te verkopen. 

 

Hoeveel GBK leden hebben de zware strijd overleefd? 4 5 

 

Bierpongclubavond: 11/03 

De ene was er al wat beter in dan de andere, maar deelnemen is belangrijker 

dan winnen, toch? De balletjes vlogen alleszins in het rond (stommeriken die 

die balletjes uit de beker kunnen blazen…). Het werd ook leuk afgesloten met 

een feestje! 

 

Wie heeft er gewonnen? Fredje & Marie Ines & Thiemen 
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Nacht der Wetenschappen: 13/03 

Veel volk en veel cocktails! Eens iets anders zo’n feestje in de Delta, maar het 

enthousiasme was minstens even hoog als in de Porter House. De cocktails 

gingen ook zeer goed binnen! 

 

Welke cocktail was het eerste uitverkocht? Bioinferno Rocktail 

 

Cantus der Biologen: 18/03 

Met de volle 4 waren ze het GBK gaan vertegenwoordigen in Diepenbeek. Zij 

durfden de reis aan en deden een heel nachtje door want treinen rijden nu 

eenmaal niet midden in de nacht. Nieuwe dingen zijn bijgeleerd. Zoals DIP’s 

die graag pipi doet in emmers in plaats van de fancy toiletten van de zaal… 

Raar volkje. 

 

Wat was hun souvenir? Een plaatsnaam bord Een bloempot 

 

 

3-Daagse: 22/03-24/03 

Eens een echt biologenweekend! Begonnen met een stralende zon en wat 

verbrande gezichtjes. Direct vlogen we erin met de gebruikelijke spelletjes en 

drank! De tweede dag was meer biologisch en konden we genieten van een 

natuurwandeling met gids! Het einde van de dag werd gevierd met een goeie 

oude wisselcantus! De dag erna vlug even goed alles schrobben en met 

ongeveer 40 blije gezichtjes weer richting het mooie Gent! 

 

Wie kon geweldig goed snurken? Michiel Ward 
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Komende activiteiten 
 

Kroegentocht: 04/04 @Gent 

Nog snel beslist maar een kroegentocht kon dit jaar toch niet ontbreken? 

Samen zullen we heel Gent afgaan voor de tofste cafés en genieten van 

heerlijke biertjes! Maar zorg dat je nog kan stappen tot het volgende café 

natuurlijk! 

 

Cantus der Wetenschappen: 21/04 @Karaoke 

De paasvakantie goed afsluiten met een cantusje natuurlijk! En niet zomaar 

een cantus, maar een cantus met al onze wetenschapsvriendjes erbij (en de 

Geologen)! Schrijf je dus maar op tijd in want de plaatsen zullen beperkt zijn! 

 

Blanco-fuif: 23/04 @Porter House 

Heb je een saaie witte T-shirt? Ja, iedereen heeft dat liggen. Heb je een 

fluostift? Ja, want naar de lessen ga je toch niet. Kom dan eindelijk eens gebruik 

maken van die fluostiften op de nieuwste editie van de blanco-fuif en tover die 

saaie T-shirt om in een kunstwerk. Zie pagina 24 voor meer info. 

P.S.: Mika heeft het graag als je een fluopenis op z’n buik tekent. Dan is de kans 

groot dat hij zonder T-shirt door Overpoort zal lopen. 

 

Filmavond: 25/04 @Ledeganck 

Leun maar achterover met popcorn (of andere snacks) in de hand en geniet 

van een film die binnenkort bekend wordt gemaakt! Dat is eens iets leukers dan 

een hoorcollege meemaken in een auditorium! 

 

12 Urenloop: 29/04 @Sint-Pietersplein 

Lopen is natuurlijk niet iedereens favoriete bezigheid (toch bij de biologen), 

maar 1 rondje op het Sint-Pietersplein moet toch lukken?! Daarbij is de sfeer 

fantastisch en er is een afterparty! 

 

BBQ: 30/04 @De Sterre 

Iedereen haalt zijn BBQ toch uit als het warmer begint te worden? Zo ook het 

GBK! Kom genieten van de gezellige BBQ met al je biologen-vriendjes. Er wordt 

zeker ook gedacht aan de veggies en aan Mika! (Daarmee bedoelen we kilo’s 

worst om Mika z’n worstlust te stillen.) 

 

Verkiezingen + afterparty: 02/05 @Porter House 

Een nieuw praesidium verkozen? Dat moet gevierd worden! Maar ook de 

uittredende praesidiumleden verdienen wat aandacht. Aandacht in de vorm 

van een gratis vat jenever (hopelijk toch) natuurlijk! 
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Verkiezingen 
 

Zoals elk jaar moeten we afscheid nemen van het huidige praesidium en een 

nieuw kiezen. Vele leden zullen dit principe al kennen maar voor de nieuwe is 

het zeker aangeraden dit even te lezen!  

 

Wie mag er allemaal komen? 

Iedereen met een GBK-lidkaart. Als je niet kan komen mag je ook altijd je stem 

via iemand anders uitbrengen.  

 

Wie organiseert dit? 

Alleszins niet het huidige praesidium of kandidaten. Zo ben je er zeker van dat 

er niet kan vals gespeeld worden. Deze mensen worden ook wel het kiescomité 

genoemd. 

 

Op wie moet ik stemmen? 

Wel, iedereen heeft natuurlijk zijn persoonlijke voorkeur of stemt enkel op zijn 

vriendjes. Het is vooral de bedoeling dat je op iemand stemt die zijn functie 

goed zal uitvoeren en ook goed kan samenwerken binnen het praesidium. 

Liever een functie niet ingevuld, dan iemand die er niets van bakt. 

 

Hoe kan ik mij kandidaat stellen? 

Ga zeker naar het infomoment voorzien op 1 april na de schachtenclubavond. 

Hier zal het huidige praesidium kort uitleggen wat zoiets allemaal inhoudt en 

dan kan je hen ook vragen stellen. Als je daarna nog altijd vastberaden bent 

om je kandidaat te stellen, kan je jezelf inschrijven (info volgt nog). Weet dat je 

een korte “speech” moet geven en het publiek vragen kan stellen. 

 

Nog enkele tips voor de kandidaten: 

Informeer je zeker eens bij de persoon van wie je de functie in de toekomst zou 

willen doen. Zo zal je ook beter overkomen en voorbereid zijn tijdens de 

verkiezingen zelf.  

Weet dat als je als een team opkomt, je elkaars speech niet mag horen. Zo ook 

als er meerdere mensen opkomen voor dezelfde functie. 

Relax, zeg vooral wie je bent, motivatie en eventueel nieuwe ideetjes voor 

volgend jaar. Maak je niet te druk om die speech! 

 

Een woordje aan het publiek: 

Stel de juiste vragen, ze mogen ludiek zijn maar ajb niet kwetsend. Het kan altijd 

zijn dat je iemand minder graag hebt, maar zorg dat je vragen iets te maken 

hebben met de verkiezingen.  

Durf ook tegen te stemmen, zoals al gezegd: liever geen functie ingevuld, dan 

slecht ingevuld. 

 

Meer praktische info komt nog! 
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Honden- vs. kattenmensen 
 

Het wordt vaak gezegd dat ‘kattenmensen’ totaal anders zijn dan 

‘hondenmensen’ of zelfs dat ze elkaar niet kunnen uitstaan! De ene durft zich  

beter te voelen dan de andere en vice versa… Of dat zo is? Wel, laten we het 

eens uitpluizen! 

 

Hondenmensen 

Sportief, vriendelijk, extrovert, leider, … een van de eerste woorden die in je 

opkomen als we het over hondenmensen hebben. Honden zijn namelijk 

roedeldieren en dat zou zich ook weerspiegelen in hun baasjes. Deze mensen  

durven al eens de leiding nemen en zijn vaak ook socialer. Wat wil je, je komt 

regelmatig buiten voor een wandeling en vaak spreken mensen je ook aan 

omwille van je hond. Daarbij zijn deze mensen vaak ook sportiever, ze moeten 

wel buitenkomen! Honden zijn nu eenmaal verzot op wandelingen [sorry maar 

chihuahua’s zijn geen honden - dixit Saskia]. Deze trouwe viervoeters maken je 

ook altijd aan het lachen en zijn hyper-enthousiast als je terug thuis komt, niet 

bepaald te verwachten van een kat! 

 

Kattenmensen 

Jaja Saskia, mooie uitleg enzovoort, maar kattenmensen zijn van een heel 

ander kaliber. Een baasje is net zoals zijn kat: slim. Want wat heeft een kat 

nodig? Niks! Behalve af en toe wat eten en water dan, en ze geven je evenveel 

liefde terug als een hond. Het perfecte dier dus voor luie mensen of juist heel 

druk bezette mensen! Na een lange vermoeiende dag werken kan je gewoon 

rustig in je zetel ploffen. Je moet je geen zorgen maken over die verplichte 

wandeling met je hond. En als je daar dan rustig zit te zitten, komt er opeens 

zo’n pluizenbol op je schoot zitten en een aaike vragen. Niks meer en niks 

minder! 
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Fotohoek 
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The secret life of Bob & Kyra 
 

De blauwgele ara (Ara ararauna), machtige beesten zijn het. Maar heb je je 

ooit al eens afgevraagd hoe het is om te leven met twee van die snotapen? 

Wel, of je het nu wilt of niet, hier komt uw 

antwoord. Bob en Kyra zijn een koppel 

van 8 en 9 jaar oud (op die leeftijd worden 

ze net geslachtsrijp). Ik heb ze in 

september 2014 overgenomen van een 

Hollands koppel. De man had recent een 

hartaanval gekregen en kon de stress niet 

meer aan. Dit stel deelde hun kleine 

rijhuisje met zo’n 30 verschillende 

papegaaien dus het was maar goed ook. 

Het best kan ik het omschrijven als leven 

met twee heel luidruchtige peuters.  

 

Karakter 

Ze hebben heel verschillende karakters en 

dat zorgt regelmatig voor botsingen of grappige situaties. Zo is Kyra 

bijvoorbeeld een zenuwachtige bitch terwijl Bob het liefst gewoon op zijn luie 

stok zit en met rust gelaten wordt. Als ze een nootje krijgen moet ik er altijd voor 

zorgen dat Kyra er eerst eentje krijgt, want o wee als ik Bob als eerste durf 

geven! Als dat toch gebeurt gaat Kyra aan Bob pikken en volgt er heel wat 

gekibbel. Kyra gooit ook vaak haar eten weg uit koppigheid, meestal laat ik 

het dan gewoon liggen en pikt ze het dan later wel op als ze ziet dat ik er niet 

in trap. Ondertussen zit Bob dan op zijn gemakje te smikkelen, way to go bro!  

 

Kunnen ze praten? 

Jazeker, al praten ze wel alleen als ze dat willen. Indien je hoopt dat ze je gaan 

nazeggen vergeet het maar. Als ze aandacht willen, weerklinkt door heel het 

huis “kiekeboe” of “hallo”, als ze blij zijn of iets lekkers krijgen, zullen ze eerder 

“lekker eh” zeggen. Ze zeggen ook dingen als “weglopen” wat f*cking random 

is, waarschijnlijk geleerd van die Hollanders tsss. Fluiten en het maken van 

kusgeluiden gaan dan wel vlugger imiteren. Oh ja, en ze geilen graag op 

zichzelf in de spiegel (wie niet?!). 

 

Douchen  

Om hun verenkleed een beetje te onderhouden worden ze af en toe eens 

afgespoeld in een oude badkuip. Het afspoelen zelf vinden ze maar niks, 

meestal is het een heel gedoe om ze in de badkuip te krijgen en zitten ze daar 

als twee bange natte kippen ineengekrompen. Het afdrogen vinden ze echter 

wel geweldig, dan gaan ze met hun vleugels open voor de haardroger staan 

en word ik getrakteerd op een catwalk van 2 kippelende natte kippen met 

opengesperde vleugels, geweldig gewoon. 
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Verblijf 

In mijn dierenkamertje staat hun “slaaphok”. Dit is gewoon een standaard 

papegaaienkooi van ongeveer 2m x 1 m x 2m (l x b x h). In de veranda hebben 

ze een grote schommel. Het nadeel is wel dat Bob graag op avontuur gaat, hij 

klimt dan tijdens het eten van de schommel en loopt dan als een 

paracommando naar de living. Mijn pa heeft zo al enkele hartaanvallen 

achter de rug toen Bob opeens achter hem stond. Buiten hebben ze ook nog 

een volière voor als het weer beter is. Ze hebben ook speciale tuigjes om mee 

te kunnen vliegen buiten, maar hun eraan laten wennen gaat zeer moeizaam 

(tips van toevallige papegaaien experten altijd welkom xoxo).  

Zo, hopelijk heb je genoten van dit kort stukje over het leven van deze twee 

spasten.  
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Lopen voor je leven! 
 

Op de Wormredactie schuiven de weken 

traag voorbij. Het is al een tijd geleden dat 

ik de volleybalmatch in Alveringem ging 

verslaan en in tussentijd stond er geen enkel 

sportevent waardig van onze aandacht op 

de kalender. De Worm gaat namelijk enkel 

naar wedstrijden waar de 

sportgeschiedenis van de wereld wordt 

geschreven. Dit geeft me echter wel de tijd 

om me met diepgravende 

onderzoeksjournalistiek binnen de sport 

bezig te houden. 

Een van de grootste sportactiviteiten waar 

nagenoeg alle mensen ooit in hun leven 

eens aan beginnen, is lopen. Maar wat is er 

nu eigenlijk geweten over lopen? Hoeveel 

moet je lopen? Hoe snel? Hoeveel 

calorieën verbrand je dan? Speciaal voor 

jullie, sportieve lezers van de Worm, ging ik 

op zoek naar het antwoord. In 

samenwerking met wetenschappers uit de 

tweede beste studentenstad van België 

bekwamen we opvallende resultaten! 

Slechts een half uur per dag lopen volstaat 

al om anderhalf jaar langer te leven dan 

mensen die gewoon thuis in de zetel blijven 

zitten. Zo blijkt uit een grootschalige studie 

over sport en levensduur. 

Een interdisciplinaire onderzoeksgroep aan 

de faculteit Medische Wetenschappen 

van de KU Leuven volgde vijf jaar lang een 

representatief staal van de Belgische 

bevolking. De vorsers stelden vast dat 

onderzoeks-subjecten die gedurende die 

periode elke dag een half uur besteedden 

aan lopen na vijf jaar iets meer dan 38 

dagen lopen hadden gewonnen ten 

opzichte van de testpersonen die daar 

geen tijd voor vrijmaakten. 
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“Het maakt daarbij niet uit of men jogt, intensief hardloopt of dagelijks een 

intervaltraining van zes keer vijf minuten lopen houdt. Ook stelde ons team 

geen verschil vast tussen rokers, mensen met overgewicht of subjecten met 

een genetische afwijking”, verkondigt hoofdonderzoeker professor Ählt 

Verstauchung. “Werkelijk iedereen die een half uur per dag heeft gelopen, 

heeft na vijf jaar iets meer dan 38 dagen méér gelopen dan zijn 

leeftijdsgenoten met een sedentaire levensstijl!” 

“Extrapoleren we deze resultaten naar een gemiddelde levensduur van 80 

jaar, dan merken we dat lopers ongeveer 608 dagen lopen aan het leven 

toevoegen ten opzichte van de mensen die gewoon lui in hun zetel blijven 

zitten”, berekende Verstauchung. “Dat is ruim anderhalf jaar!” 

De weldadige effecten van een half uur lopen per dag zouden zich zelfs al op 

veel kortere termijn dan de hele levensduur laten voelen. “Wie dagelijks een 

half uur loopt, wint per dag al meteen een half uur lopen ten opzichte van de 

luiwammesen die dat niet doen. Nu we dat ontdekt hebben, zie ik niet in 

waarom niet meer mensen lopen”, aldus Verstauchung. 

Wie daarentegen een half uur per dag snelwandelt, is er volgens de 

wetenschappers aan voor de moeite. “Aangezien snelwandelaars tijdens de 

beoefening van hun activiteit onafgebroken contact houden met de 

ondergrond, kunnen we technisch gezien niet van lopen spreken. Zelfs wie 

dagelijks meerdere uren snelwandelt, is dus even slecht bezig als iemand die 

die tijd liever doorbrengt op café”, besluit Verstauchung. “Bovendien ziet 

snelwandelen er strontbelachelijk uit.” 

Belangrijk om te vermelden hierbij is het onderscheid tussen snel wandelen en 

snelwandelen. Lezertjes, als je wat te laat bent voor de les en snel wandelt naar 

de Ledeganck, vrees niet dat je er strontbelachelijk uit ziet. Als je echter 

snelwandelt naar de Ledeganck dan moet je ook niet kwaad zijn op mensen 

die een spottende lach uw richting uit sturen. Nu hoor ik de vraag in de verte 

al weerklinken: wat is het verschil dan tussen snel wandelen en snelwandelen? 

Dat is echter het onderwerp voor onze volgende studie, tot dan! 

 

Joeri 
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Blanco-fuif 
 

Beste biologen en sympathisanten.  

 

Hebben jullie ook zin in een avond waarbij je even je harddrive kan resetten? 

En dan wakker worden met een T-shirt vol herinneringen? Ja? Tzal wel zijn! Dan 

is Blanco-fuif het feestje voor jou! De legendarische fuif is terug voor nog een 

editie. Voor zij die er niet bij waren (en ook voor zij die er bij waren maar er zich 

niets meer van herinneren), het concept is simpel. Kom met een wit T-shirt en 

drink lekker veel cocktails. Wij voorzien fluostiften en zo wordt die witte T-shirt 

een prachtig kunstwerk met zotte herinneringen! 

Het feestje gaat door in de Porter House op 23 april en er zullen cocktails 

voorzien worden, as usual €10 voor 4 cocktails! 

Blanco, be there or be there! 

 

Xoxo Team feest 
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De avonturen van Mille en Slet 
 

Zoals de meeste avonturen verteld worden is er altijd een intro nodig om de 

personages even voor te stellen. Wij zijn Mille en Slet (aka Camille crazy en 

Fredje-sletje) en zitten in ons 1ste jaar Biologie. Als 2 fanatiekelingen zijn we 

dolenthousiast als het GBK weer eens een evenement plant en zijn we er 

meestal als de kippen [lees: lekkere chickies] bij om ons weer eens helemaal te 

laten gaan. We zullen even ons eerste jaar tot nu toe schetsen. Enjoy! 

Part 1. Goudbruine schatjes 

Onze vriendschap begon op een nogal vrij bizarre manier, maar wel een 

moment dat voor altijd in ons geheugen gegrift zal staan. Je kan het misschien 

al raden, maar inderdaad: KAASKROKETTEN. Kaaskroketten brachten ons 

samen en maakten ons onafscheidelijk. Er is natuurlijk maar 1 plaats op deze 

hele wereld waar zo’n goeie kaaskroketten verkocht worden. Stefano’s of 

course. Zittend op de stoep met onze goudbruine schatjes begonnen we wat 

te praten… en bleven praten… Weet wel, diezelfde avond zijn we beiden naar 

de bierbowling gegaan en we hadden wel al wat naar binnen zitten kappen, 

dus het babbelen ging nogal gemakkelijk. Zoals veel mensen (lees: vooral Noa) 

na wat  giftig plezier, werden we wat emotioneler en begonnen dan ook de 

traantjes vrij snel te stromen. Hoewel we elkaar eigenlijk nog niet kenden, was 

er toch een gevoel alsof we bij elkaar terecht konden zonder dat we onszelf 

moesten inhouden. Een gevoel dat je enkel krijgt bij mensen die je echt 

vertrouwt. Na de emotionele break van de avond hebben we ons toch nog 

goed geamuseerd. We zetten de rest van de avond even op een rijtje om het 

wat gemakkelijker te maken. Lam zuipen? Check. Bleiten zoals Noa goed kan? 

Check. Kaaskroketten??? Dubbele check. Slet muilt iemand? Check. Camille 

breekt haar eigen vingers terwijl Noa erop staat te kijken? Check. [Grappig ze. 

- Dixit Camille] 

Part 2. Oud op nieuw 

Nieuwjaar, mooiste feestje van het jaar. Na een deprimerende en ellendige 

periode van studeren kwam die ene avond van verlossing. Mensen terugzien 

waarvan we houden, was toch wel wat we allemaal nodig hadden na mental 

breakdown nummer tienduust door die vervloekte klote examens! Vooral 

fysica, da’s echt de nagel aan mijn doodskist! Je wordt ook kei-eenzaam en 

de deurbel is dan het mooiste geluid van de dag. Maar toen die 2 Jehova-

getuigen voor mijn deur stonden ging ik echt een inzinking krijgen, denk ik. Op 

dat moment heb je 2 opties: ze wegjagen of ze binnenvragen en samen koffie 

drinken (uiteraard, vriendelijk als ik ben, koos ik optie 2). Tja wat moet je anders 

doen als dit de enige mensen zijn die je ziet in fucking 2 weken tijd.  
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Ma bon, die avond was eindelijk anders. Kort samengevat wat een goeie 

avond nodig heeft: eten, drank en alcoholvrije drank (ja ik was die seut die het 

kalm aan ging doen dit jaar, haha mislukt). Het eten was niet geschikt voor de 

vegetariërs onder ons want Slet had er niets beter op gevonden dan minstens 

20 kg gehakt in die lasagne te draaien. In plaats van de klassieker was het 

eerder gehakt, pasta, gehakt en af en toe een spoortje van de saus. En alsof 

al dat vlees en 10 lagen pasta per stuk niet zwaar genoeg was, werden er 

porties voorzien waarmee wereldhonger bestreden kan worden. NIET IEDEREEN 

KAN ZOVEEL ETEN ALS JASMINE. Om de 5 hongerige magen te voeden waren 

exact 4 borden en 2 messen voorzien maar ja sharen is caren, nietwaar? Dus 

wat maakte nieuwjaar nu zo een goed feestje? Terugblikken op 2018, veel te 

emotioneel en sentimenteel worden (#bleiten) en 15 seconden voor het 

nieuwe jaar op uw uurwerk kijken en een halve hartaanval krijgen omdat we 

2019 bijna gemist hadden. Nadat 2019 begonnen was en we dus een reden 

hadden om ongegeneerd iedereen te kussen en binnen te draaien, werden 

de glaasjes weer goed gevuld met cava en Kidibul. Eén ding mogen mijn 

vriendjes wel dringend leren: LAAT MIJ NIET LACHEN ALS IK DRINK. Want ja, je 

kan het al raden, iedereen was gezegend met Kidibul en mijn speeksel. Ah ja, 

eigen schuld eh mannen. Was het dus een leuke avond? Zeker en vast! En was 

ik de dag erna nog een groter wrak omdat ik opnieuw wist wat sociaal contact 

was? Helemaal! Daarom wil ik de aanwezige schatjes bedanken om mij toch 

1 avondje af te leiden van de chaos (melig af, I know). 

Part 3. Mediamarktje leggen 

We beginnen dit avontuurtje met een productbeschrijving. Het product in 

kwestie bestaat uit een doosje met daarin een Zens Qi 5200mAh powerbank 

met bijhorend kabeltje. Je zou denken: “Oooh, een powerbank, lekker 

handig”. Wel, je hebt volledig gelijk, moest dat kloteding werken tenminste!!! 

Slet had het lumineuze idee om na een ander avontuurtje (we gaan hier niet 

verder op in 😉) naar de Mediamarkt te gaan aan de Keyserlei in Antwerpen. 

€ 30 was dat beestje waard, dus wat kon er fout gaan? Well, apparently more 

than you would think. Eenmaal op de trein wilde hij zijn schatje natuurlijk 

meteen gaan uittesten. Wat bleek: plat. “Hmmm dat is irritant, nu ja, in de 

stekker dan maar.” De hele treinrit en nog enkele uren thuis had dat klotespel 

in de stekker gezeten en dat werkte nog steeds niet. Ik dacht dat ik een crise 

ging krijgen. Nog een keer naar Antwerpen tsjollen voor een stomme batterij, 

don’t think so. 

Ping ping, daar schoot het in mijn hoofd. Er zijn meerdere Mediamarkten in dit 

land! Aan de Blauwe Toren (industrieterrein in Brugge) om ietsje specifieker te 

zijn. Mille opgebeld om samen te gaan en nog een warme choco te gaan 

drinken. Zo gezegd, zo gedaan … Zou je denken? Nope dus. Slet had de bus 

opgezocht en we moesten de 58 nemen. Voor de zekerheid vraagt hij nog 

eens aan de chauffeur of we wel op de juiste bus zitten. Zegt die wel niet dat 

we verkeerd zijn? OK! Afstappen en de juiste zoeken. Bleek dan de 23 te zijn.  
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Na eindelijk even rustig op de bus te zitten naar de fameuze Mediamarkt horen 

we plots dit. “Ja joengsjes, tis gedoan wih, me bus is naar de klootn, we zittn 

vaste.” Opgezocht: Blauwe Toren → 15 min wandelen. Realiteit: 30 min 

wandelen, verloren lopen, terugkeren, de bus zien passeren en dan toch nog 

eens te voet gaan. Nu, het beste moet nog komen… We komen daar toe, 

ongeveer een uurtje of zo over gedaan. We kijken eventjes rond op zoek naar 

die winkel en wat blijkt: DAAR IS HELEMAAL GEEN FUCKING MEDIAMARKT!!! 

Twijfelend of we nog even naar de speeltuin in de Lunchgarden zouden gaan, 

zoeken we het juiste adres op. EN DAT IS WEL BUS 58 ZEKER? Hopsaaa, terug 

naar het station en de andere bus op. Ondertussen, natuurlijk al lang 

natgeregend, kwamen we dan eindelijk toe aan de Mediamarkt. EINDELIJK!!! 

We geven dat ding af en krijgen een bon in de plaats. Slet dacht om gewoon 

dezelfde te gaan kopen (eentje die dan wel werkt natuurlijk) en hetzelfde 

bedrag te betalen. We komen aan de kassa en die geeft ons na de afrekening 

nog een bon van 15 euro ... 15 euro? Dat kan toch niet??? Mille gaf mij een 

blik die me neerbliksemde en ik begreep meteen dat ik mijn muil moest houden 

en die bon moest aannemen. Zo gezegd, zo gedaan en de powerbank was in 

de pocket. 

Terugkeren naar huis was moeilijker dan verwacht, we moesten ons verweren 

tegen alle temptations (whisper: temptatiooooon), maar konden ons toch niet 

inhouden … Wie kan er nu weerstaan aan de Quick??? Niemand dus! Toch 

thuis aangekomen, zijn we dan maar meteen in de drank gevlogen. Na een 

hele fles gin en ¼ van een fles wodka binnengekapt te hebben begon het 

plezier pas echt… We willen jullie hier graag alles over vertellen, maar dan 

moet je je wel nog iets herinneren van die wilde nacht. Het enige wat minder 

vaag is, is de herinnering aan Slet die bloed spuwend boven de pot hing… 

gezondheid ten top! Wat voor leuke dingen alcohol wel niet kan doen met de 

student van tegenwoordig … 

 

Ziezo. Nu weten jullie ook weer wat voor 

avontuurtjes jullie favoriete eerstejaars 

meemaken, maar dit was zeker nog niet alles. Je 

moest eens weten ...  Voor degene die nog meer 

willen horen, we staan altijd open voor een 

babbel en een shotje 🤙! En het antwoord op de 

vraag die al veel te veel gesteld is: NEE WE ZIJN 

GEEN KOPPEL. [Nog niet. - Dixit Slet] 

See ya! 

Veel knuffels en kusjes (en een lekje van Slet) 

Fredje & Camille 
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Biopoll 
 

Dag lezertjes! Dit jaar organiseert het GBK iets nieuws: de Biopoll! Daarvoor 

hebben we natuurlijk jullie hulp nodig. 

 

Graag willen we een jaaroverzicht maken, maar met jullie mening uiteraard. 

Wie was/is de leukste prof? Wat was het leukste GBK evenement? De resultaten 

zijn dan achteraf terug te vinden in de Worm! 

Om alles wat overzichtelijk te houden zullen we jullie antwoorden bijhouden via 

een Google Docs. Deze is te vinden op de Facebookpagina. Of je kan deze 

link gebruiken:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFGlebvb9r6awhk8ofDY1DyEez

qEfqFjz3qQH2nV-JUFkZXQ/viewform 
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De obsessie met de Pappenheimer 
 

Ah! Der Pappenheimer! Een mens, een volgeling of een tv-programma waar ik 

nooit naar mocht kijken omdat het te laat op de avond viel. Het kan ook een 

mars voor het Duitse leger zijn, maar in bepaalde Gentse straten (jaja je weet 

welke) is het vooral een obsessie die uit de hand aan het lopen is. 

 

“Maar wat is de Pappenheimer?” zie ik velen zich nu afvragen. Ten eerste: 

schaam u! Ten tweede: dat moet je zelf ondervinden. Mijn eerste 

Pappenheimer was een rollercoaster van emoties. Ik zal het nooit vergeten, al 

die openheid, die toegankelijkheid. Brrrr.. getraumatiseerd. Ja ik zwier wel eens 

graag met mijn lint, maar ik zwier niet graag met al de rest. Nu gelukkig moet 

ik dat niet veel meer meemaken. Ik ben namelijk zwak en heb tegenwoordig 

moeite met het 3de deel van een cantus, daar waar de Pappenheimer ook 

thuishoort. Maar tegenwoordig hoor ik dat vervloekte zinnetje meer en meer 

buiten een cantus. Het maakt niet meer uit of het gezongen wordt in de 

privacy van de Karaoke of gewoon even random op een galabal, de opkuis 

van een galabal, in het Citadelpark of voor een photobooth?! Gaat het licht 

voor 1 duizendste van een milliseconde uit? Dan hoor je bij het GBK sowieso 

ergens ‘wir trinken einen halben” weergalmen. 

 

 

Waarom is dit nu zo populair? Voelen 

sommigen zich daar beter door? De hype 

blijft vooral ook bij onze jongens plakken (ik 

kijk vooral niet naar Filip). Hoe komt het dat 

dit lied alle schaamte en taboe rond je-

weet-wel kan doorbreken? Er staat 

tenslotte nog altijd ongeveer 40 man op je 

te kijken… Of ben je dan gewoon zo zat dat 

je gewoon niet beseft wat je doet? Maar 

dat verklaart nog altijd niet waarom GBK als 

Pappenheimer verkleed gaat naar de ‘Be 

the song’ cantus van de Geologen. Het 

grappige is dat de meesten onder de 

Pappenheimer-liefhebbers niet weten dat 

sommige nuchtere aanwezigen geniepig 

eens goed kunnen judgen. Niet het 

arrogante gemene judgen, maar gewoon 

even kijken en vergelijken enzo. Je begrijpt 

wel wat ik bedoel. 

 

 

Heb je nog altijd geen idee waarover ik het heb? Wel kom dan gerust even 

een GBK-cantusje meemaken. Het zal deugd doen! Soort van…? 
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Ballonnen veroorzaken de meeste 

sterfte onder zeevogels 
 

Eén op de vijf zeevogels met een stukje ballon in zijn 

maag moet dit met de dood bekopen. 

Dat blijkt uit een studie gepubliceerd in het tijdschrift 

Nature. Hoewel zeevogels in meerdere mate hard plastic 

inslikken, blijkt dat de kans kleiner is dat ze hieraan sterven 

dan wanneer ze zachtere kunststoffen, zoals ballonnen, 

opeten. 

Doodsoorzaak 

In de studie bestudeerden de onderzoekers de doodsoorzaak van 1733 

zeevogels van 51 verschillen soorten. En uit de bevindingen blijkt dat één op 

de drie afval had ingeslikt. “Afval in de oceaan is wereldwijd een erkend 

probleem,” zegt onderzoeker Lauren Roman. “Echter is de relatie tussen de 

hoeveelheid of het soort afval dat een zeevogel opeet en sterfte minder goed 

begrepen.” 

Plastic 

En daar besloten de onderzoekers wat aan te doen en begonnen de inname 

van plastic-afval onder zeevogels in kaart te brengen. En hun bevindingen zijn 

best onthutsend. Zo blijkt bijvoorbeeld dat de kans dat een zeevogel komt te 

overlijden na het inslikken van slechts een enkel stuk plastic met 20% toeneemt. 

Bij negen stuks loopt dit percentage op tot 50% en bij 93 stuks zelfs tot de 

volledige 100%. De belangrijkste doodsoorzaak was volgens de onderzoekers 

de blokkering van het maagdarmkanaal, gevolgd door infecties en andere 

complicaties in het spijsverteringsstelsel. 

Ophopingen 

Het lijkt erop dat harde plastic stukjes makkelijker door de darmen bewegen, 

terwijl zachte kunststoffen waarschijnlijk worden samengeperst en fatale 

ophopingen vormen. Zo is de kans dat een zeevogel stikt in een zacht stukje 

plastic 32 keer groter dan bij de inname van hardere kunststoffen. 

Ballon 

Maar veruit de meeste zeevogels stikken in ballonnen. Zo kwamen de 

onderzoekers erachter dat bijna één op de vijf zeevogels die een ballon of een 

stukje ballon in zijn maag had, hieraan overleed. “Hoewel zacht plastic slechts 

5% van het ingeslikte afval vertegenwoordigt, is dit wel verantwoordelijk voor 

meer dan 40% van de sterfgevallen,” zegt Roman. 

Hoewel de studie aantoont dat vooral zachte kunststoffen zoals ballonnen een 

gevaar vormen, benadrukt Roman dat al het plastic dodelijk kan zijn voor 

zeevogels. “Als een zeevogel plastic eet, neemt het risico dat hij dit met de 

dood moet bekopen, toe. Zelfs één enkel stukje kan al dodelijk zijn,” zegt 

Roman. “Het bewijs is duidelijk. Als we willen voorkomen dat er meer zeevogels 

sterven door plastic, moeten we dit afval in hun leefomgeving opruimen.” 

 

6/03/2019 – Vivian Lammerse - https://www.scientias.nl/ballonnen-

veroorzaken-de-meeste-sterfte-onder-zeevogels/  

https://www.nature.com/articles/s41598-018-36585-9
https://www.scientias.nl/ballonnen-veroorzaken-de-meeste-sterfte-onder-zeevogels/
https://www.scientias.nl/ballonnen-veroorzaken-de-meeste-sterfte-onder-zeevogels/
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Quotes 
 

Filip: “Ik krijg da vrij diep.” 

Aäron: “poeder porter.” 

Filip: “Das een winees, die heeft al meer in zijn gat gehad.” 

Mika: “Ik rook echt niet, maar pijpen doe ik soms wel.” 

Liam: “We zien ballen en we zijn content.” 

Fredje sletje: “Wa een lelijke broek heeft die aan.” 

Camille: “En mijn hoofd dan?” 

Fredje sletje: “Ja zet u op u knieën en gebruik het.” 

Mika (over zijn eerste kus met Marlies): “Dat was niet het enigste wa toen stijf 

was.” 

Thibaut: “Bioinferno voelt als thuiskomen.” 

Simon: “Mijn velletje is ervan.” 

Shakira: “Hello boys are your tepels hard already?” 

Milan (bij het dissecteren van de haring): “Kijk wa balzakken! Stel u voor da gij 

zo’n balzakken had!” 

Killi: “Wie zegt da ze niet zo groot zijn bij mij?” 

Noa: “Ik heb een nijlpaard gezien in Gambia!!!” 

Mika: “Hoezo? Sletl was toch nie mee?” 

Thiemen (tijdens het speeddaten): “Vertel eens iets anders dan over uw 

richting.” 

Date: “Crematie.” 

Jasmine: “Asbest is niet gevaarlijk.” 

Iona: “Komt gij van Hobbiton? Neen? Ik wel!!!” 

Mika: “Soms is het makkelijker een vrouw te zijn.” 

Flurin: “In DND hebt ge 2 types draken.” 

Fredje: “Jentl en…” 

Aäron: “Ik heb een grote mond dus er kan veel in.” 

Tom: “Ik ga efjes mijn kabel daarin steken.” 

Iona: “Thiemen, pak een pintje!” 

Thiemen: “Neen bedankt, ik ben vegetarisch.” 

Cynthia: “Ik heb zin in een Turk” 

Lin (hypocriete Global change studente): “Het was al 2 maand geleden dat 

ik met het vliegtuig ben geweest hoor.” 
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Linde: “Mag ik jullie penis zien?” 

Wouter: “Ik heb een depressie.” 

Cynthia: “Ik ben niet zo goed met Word.” 

Michiel: “Ik weet niet meer zo goed hoe je zaadjes koopt.” 

Noa: “Ruik aan mijn poep.” 

Filip: “Boiten is sport.” 

Aäron: “Noa moet jij een blowjob hebben?” 

Noa: “Jaja!” 

Noa (een minuut later): “Het drankje? Neenee dat niet!” 

Senne: “GBK, hebben jullie vuil?” 

Anna: “Ja, Mika.” 

Mika: “Ja ik wil wel graag een blowjob.” 

Cynthia: “Killi, komt gij net?” 

Mozard: “Die heeft zo een blik in haar ogen van: ‘mijn vader heeft mijn 

moeder zwanger gemaakt’.” 

Prof. Chatrou: “Die scheidt feromonen af en dan denkt dat mannetje: 

mmmmmm seks.” 

Noa: “Het moest snel gebeuren!” 

Filip: “Zegt Quentin dat ook vaak?” 

Anna: “Ik wou hem gewoon omhoog krijgen.” 

Thiemen: “Soms doe ik dingen die ik niet graag doe.” 

Mika: “Gelijk Kat?” 

Shakira: “Ik wil Cynthia zijn.” 

Matthieu: “Als je da nog een keer doet ga ik op je spuiten hé!” 

Mozard: “Graag.” 

Shakira: “Er is nog niemand van mijn piemel weggelopen.” 

Mika: “Maar ook nog niet naartoe gelopen.” 

Michiel: “Het is kaka-tijd” 

Bram: “Niet in de verste verte.” 

Elke: “Not in the farthest fart.” 

Cynthia: “Ik ben gepipi-iriteerd!” 

Robin: “Dieper Killi, dieper!” 

Cynthia: *Zucht* “Waarom heb ik een dick.” 

Killi: “Zijt ge lang na ons naar de kamer gekomen?” 

Anna: “Nee nee, maar een paar dagen.” 
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Facebookshizzle 
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GBK-confessions 
 

Benieuwd naar de avonturen van jullie medestudenten? Dan hebben jullie 

geluk want vanaf dit jaar is er deze nieuwe rubriek vol met confessions! Wil jij je 

hart ook eens luchten? Dan kan dit anoniem via de link die je op de 

Facebookpagina of de site van het GBK vindt. Ben je brave enough om je 

naam te vermelden of stuur je het gewoon door in de naam van die ene 

vriend(in)? Dan kan je ons ook altijd bereiken via het mailadres: 

Worm@Biologie-gent.be 

 

#28 

Ik heb in de laatste Worm ontdekt dat mijn lief masturbeert als hij kakt en ik vind 

dat echt mega sexy. 

 

#29 

Na anderhalf jaar in Gent dacht ik dat ik deze prachtige stad in al zijn facetten 

wel stilaan begon te kennen. Wel, niets is minder waar. Een vriend van me die 

net terugkwam van Erasmus had een nieuw kot ergens achter Gent-Zuid en hij 

nodigde me uit om bij hem te komen eten. Het plan was om er met de tram 

naartoe te gaan en achteraf nog even te blijven studeren want we zaten 

midden in de examens. Perfecte combinatie en een waterdicht plan leek me. 

Toen ik dan 's avonds rond 22 u de dichtstbijzijnde tramhalte opzocht op 

Google Maps zag ik dat ik via een straatje rechts kon doorsteken. Als een 

nietsvermoedende duts stap ik die straat in (voel je hem al aankomen?). Nu 

zat ik via Maps mijn route te volgen dus ik lette totaal niet op de opvallende 

lichtjes in de straat. Tot ik op een bepaald moment aan een verlicht raam 

passeer en een hoer met tetten van 30 kilo ofzo me begroet vanuit haar 

verlichte stulpje. Mijn jonge hartje sprong op hol en ik schoot letterlijk een meter 

achteruit. OH NEE IK ZIT IN HET GLAZEN STRAATJE AAAAAH. Mijn maagdelijk 

zieltje besloot dan maar om een tunnelvisie aan te nemen. Tactiek: rechtdoor 

lopen en niemand aankijken (nee zelfs niet sneaky ik weet wel wat jullie 

viezerikjes denken). Uiteindelijk ben ik er levend en wel uitgekomen en dwaal 

ik gewoon weer rond in de straten van Gent. Dit is een ervaring die ik nooit zal 

vergeten. 

(PS: mijn mama en mijn papa lachen me hier nog steeds om uit 😢) 

 

#30 

Mijn lief is tijdens de seks ooit eens in slaap gevallen op me. 

 

#31 

Als mijn mama en papa op vakantie zijn kom ik stiekem niet naar de les hihi. 
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GBK-memes 
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Veganlicious 
 

Een receptje dat Michiel, Niko en ik (Saskia) voor het toegepast practicum van 

mycologie gemaakt hebben: vegan fajita’s. Het toffe hieraan is dat je de 

fajita’s kan vullen met wat je wil van groenten/ vleesvervanger en het is super 

makkelijk en snel klaar te maken! 

Ingrediënten: 

➢ 125 gram tempeh 

➢ 1 (kleine) blik zwarte bonen 

➢ 1 (kleine) blik maïs/erwten-mix 

➢ 2 paprika’s 

➢ 1/2 rode ui 

➢ 6 tortilla wraps (zonder dierlijke producten) 

➢ Fajita saus (kan ook andere tomatensaus zijn) 
 

Bereidingswijze: 
 

1. We versnijden de tempeh in kleine stukken, 

snipperen de rode ui en snijden de paprika in reepjes.  

2. Hierna bakken we dit allemaal enkele minuten op een hoog vuur. De 

tempeh moet goudbruin worden. 

3. Vervolgens voegen we de bonen en maïs/erwten-mix hieraan toe.  

4. We voegen hier tevens de fajita saus aan toe en laten dit enkele minuten 

simmeren tot de saus wat ingedikt is.  

5. De tortilla’s kan je in de pan opwarmen of in de microgolfoven, staat 

vaak op de verpakking (of je kan ze natuurlijk zelf maken maar hier 

verwijs ik jullie graag voor door naar het internet).  

6. Ten slotte kan je de tortilla’s vullen! 
 

Zo als je ziet heel simpel en makkelijk aan te passen! Ook afhankelijk hoe groot 

je honger is of hoeveel fajita’s je wilt maken kan je de hoeveelheden 

aanpassen. 

 

Het recept is gebaseerd op “Black bean tempeh tacos” van The Garden 

Grazer. https://www.thegardengrazer.com/2014/09/black-bean-tempeh-

tacos.html 
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Wist je dat… 
 

GBK 

➢ … Filip al in een springlesdoos gekotst heeft? 

➢ … De 24 uur van de Porter echt moeilijker is dan je denkt? 

➢ … Cynthia op Uma Thurman lijkt? 

➢ … Shakira op Elon Musk lijkt? 

➢ … Michiel een lange tijd in de backstage van het Chemicabal gezeten 

     heeft? 

➢ … Op de 24 uur van de Porter Niko een Julientje als ontbijt gegeten 

     heeft? 

➢ … Filip voor de mannen is? En Shakira stiekem ook? 

 

Biologie 

➢ … De melk van een nijlpaard lichtroze is? 

➢ … In opgelegde groenten probiotica zit? 

➢ … Er maar 1 vlindersoort is die zelf blauw pigment kan aanmaken? 

➢ … De vlinder op de cover van de film ‘Silence of the Lambs’ een 

     doodhoofdsvlinder (Acherontia atropos) is? 

➢ … Een zoutwatervis zou ontploffen als je hem in zoetwater zet? 

➢ … African bullfrogs knaagdieren kunnen eten? 
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Pokémon van de maand 
 

Vriendelijk, behulpzaam, pienter, klein en een grote liefde voor de natuur. Dit 

waren zowat de hoofdkenmerken die ik over Simon te horen kreeg. Maar hier 

ben ik natuurlijk niets mee. Al was er één alles bepalende eigenschap die de 

match compleet maakte: een liefde voor geitjes. U raad het al, de vrolijke 

Skiddo vormt hét evenbeeld van de al even vrolijke 

Simon. 

Skiddo heeft een zeer sterke relatie met mensen en 

door zijn behulpzame aard laat hij hen dan ook al 

vlug toe hem te berijden (of meerijden, aan u de 

keus). Uiteraard heeft dit pientere geitje ook een 

hoog verantwoordelijkheidsgevoel en drinkt 

daarom met mate(n). Zijn ability Sap Sipper 

assisteert hem hierin en laat hem dan ook niet vaak 

toe een adje te trekken. Dus bij deze Simon: Als je 

dit leest, Ad Fundum! 

 

Dat Simon zo een natuurfanaat is, is ook geen 

toeval. Hij bezit namelijk over de hidden ability 

Grass Pelt wat ervoor zorgt dat hij zich helemaal 

in zijn element voelt in grassige gebieden. Op 

excursies loopt hij dan ook als een dartel geitje 

de vele insectjes achterna die hij op zijn weg 

tegenkomt, om deze dan vervolgens in een 

potje ethanol te doen verdrinken. 

Normaal gezien komt er ooit een punt waarop 

deze kleine Skiddo uit zal groeien tot de grote 

Gogoat, al zien de meesten niet veel groei 

meer in Simon. Misschien … ooit … . 

 

En zo eindigt alweer een Pokémon van de maand. Gelukkig komt er al snel 

weer een volgende aan. 

 

Gotta catch ‘em all! 

 

Killian 
 

  



41 
 

Spelletjes 
 

Kakuro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zweedse puzzel 
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Verbind de cijfers!  
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Kleurplaat 
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Oplossingen 
 

Voorbije activiteiten 

Cherry Chouffe - 3  - Gebroken – Zijn zus voelde zich niet goed. - 225 - Nee – 

King - 2 weken – 4 – Fredje & Marie – Rocktail - Plaatsnaambord - Michiel 

 

Kakuro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zweedse puzzel 

 

 
  

8 4 

2 

1 7 

9 3 7 

9 2 

1 8 
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Nawoord 
 

Lees dit maar met een opgelucht hart want zoals je al doorhad is dit niet de 

laatste Worm van het jaar! Graag zouden we jullie wel nog één keer warm 

willen maken om voor de laatste Worm massaal veel jullie quotes, confessions, 

… door te sturen zodat we de laatste editie kunnen afsluiten in stijl!  

 

Persoonlijk zijn we heel benieuwd naar wie team Worm zal worden volgend 

jaar, want geef nu toe, de tijd gaat enorm snel 😰. Het is al bijna een jaar 

geleden dat Noa en ik met volle overtuiging besloten om voor de functie Worm 

te gaan. Daarbij ben ik nu al aan het panikeren dat we al zover in het semester 

zitten, de vakantie leek nog maar 2 weken geleden! Achja benieuwd of mijn 

uitstelgedrag weer de bovenhand gaat nemen… Alleszins niet voor dit 

nawoord! Ja ja, hij was al geschreven voor de rest af was, neem het van me 

aan toekomstige Wormen, nawoorden en voorwoorden zijn echt tekstjes die je 

uitstelt 😅. Velen lezen dit ook gewoon weg niet, shame!  

Daarbij ook shame on you als je Game of Thrones nog niet hebt gekeken. Het 

laatste seizoen begint wel al 14 april he! Je wilt toch niet gespoild worden?! 

Zaag maar anti-GOT mensen, maar ik ben gewoon te hyped.  

Gelukkig kan ik mij ondertussen uitleven op de hoogstaande, zeer intellectuele 

en niet te onderschatten show: Temptation Island. Laten we toegeven, die 

Laura is toch wel een specialleke he. Vree asociaal en moet zich dringend 

beter insmeren, zo verbrand. Ik vind het ook zo grappig dat de koppels 

allemaal denken dat ze een super goede relatie hebben maar wij weten 

beter… Alles kan gebeuren op “Temptation Island” (lees met een zwoele 

stem). Ook Debation Island is om je kapot van te lachen, zeker checken! 

 

Random maar ik vraag me trouwens af hoe die stoelen van de Visbokaal in 

Ledeganck zo snel kapot gaan? Wat steken jullie allemaal uit? Ze zitten 

misschien niet fantastisch, maar liever dat dan op de grond zitten, toch? Ook 

zo triest als je denkt dat er nog een plaatsje is bij je vrienden en je enkel die 

ijzeren bar hebt om op te “zitten”.  

 

Alleszins, voel je geroepen om nog naar onze fantastische activiteiten te 

komen, het worden nog sublieme maanden!  

 

See you soon! 

Saskia xoxo 
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Random picture of the month 
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Geen inhoudsopgavegegevens gevonden. 


