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Voorwoord 
 

Ditmaal minder goed nieuws, het is de laatste Worm van het jaar… Waarom 

vliegt de tijd zo snel? Het laatste voorwoord, de laatste GBK feestjes en de 

laatste weken les! Maar we gaan niet depressief beginnen worden en vooral 

terugblikken op een fantastisch jaar!  

Met volle moed begonnen Noa en ik aan dit avontuur, misschien niet 

beseffend dat de Worm echt nog veel werk is. Natuurlijk zonder spijt! Naast al 

de zagende mensjes, zenuwinzinkingen van mensen die te laat waren met hun 

tekstje en het gevloek omdat we nog niet genoeg quotes hadden, was dit 

toch een avontuur om nooit te vergeten! Bij elke Worm telkens hopend om 

geen fouten te hebben en dan achteraf zien dat Word toch graag woorden 

zonder jouw weten verandert of heel de lay-out last minute verandert… Ja ja, 

stress genoeg gehad. Natuurlijk ook mooie momenten om al die hilarische 

verhaaltjes/ memes/ foto’s binnen te krijgen of een eureka moment te hebben 

wanneer we een geniaal tekstjes-idee kregen. Ik denk echt dat ik Word nu van 

buiten ken. 

 

We hopen vooral dat jullie ook zeker genoten hebben van alle Wormen die dit 

jaar zijn uitgebracht want we hebben ons zitten uitsloven om SPECIAAL VOOR 

JULLIE een zesde Worm in elkaar te steken, er kruipt echt meer tijd in dan je je 

kan inbeelden 😉. Elk tekstje had zijn charmes en gelukkig vonden we genoeg 

‘slachtoffers’ om wat variatie te brengen, want we geven het toe, Noa en ik 

durfden wel eens ons beklag uiten in het voor- en nawoord (oeps). Gelukkig 

(of juist niet 😢) skippen jullie dat wel eens. Wel pijnlijk hoor! We doen zo ons 

best om een pagina te vullen, want ja, je kan dit niet vol zetten met “Veel 

plezier met lezen!” of “Dank u kommaneukers!”. Neen, zo makkelijk gaat het 

niet. Soms zit je echt uren te staren naar je scherm of tienduizend keer je zin te 

veranderen om toch nog maar een voorwoord uit je mouw te schudden. Dat 

is een kunst die je enkel beheerst als je ooit worm bent geweest (hihi). 

 

Nog iets grappigs aan worm zijn, mensen kijken je echt raar aan in het 

openbaar. “HUh wOrM?! WaT iS dAt?”Hoe vaak we wel niet hebben moeten 

uitleggen dat dit gewoon scriptor is, bende plebs. Ja ja, we gaan het toch 

missen hoor! Gelukkig kan ik wel volgend jaar weer eens een Worm normaal 

lezen zonder hem al helemaal uit mijn hoofd te kennen…  

 

Heel veel succes met jullie examens, geniet van de zomervakantie en succes 

aan het volgende Worm team!  

 

Geniet ervan, 

 

Groetjes team Worm!  
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De praesesLULT 
 

Hier zijn we dan, de laatste praesesLULt van het jaar. Voor een laatste keer heb 

ik de belangrijke opdracht om 2 pagina’s met niets anders dan zever te vullen 

in deze 6de editie van de Worm dit jaar. Nu kan ik de cliché in stand houden en 

wat zitten zeveren over hoe geweldig het afgelopen jaar wel niet was met 

fuiven zoals de Meme-party en de Antivalentijnsfuif die ontploft was, de 

Vaarwel Arno cantus die een gigantische hit was, de eerste editie van de 

Kerstmarkt der Wetenschappen, de terugkeer van de barbecue die nog moet 

komen… Maar het zijn niet alleen de evenementen die ervoor zorgen dat GBK 

de beste kring van Gent is, het zijn vooral de leden die GBK zo legendarisch 

maken.  Gelukkig hadden we dit jaar weer een fantastische schachtenbak 

waardoor ik weer volledig vertrouwen in de toekomst van GBK heb. 

Nu we het cliché afscheid-van-

het-jaar stukje van de laatste 

praesesLULt hebben gehad, kan 

ik over belangrijke dingen 

beginnen praten. Ik wil het 

graag eens hebben over 

eenten. Een eent is een dier dat 

meestal behoord tot de familie 

Anatidae van de orde 

Anseriformes in de klasse Aves. 

Deze classificatie geldt echter niet voor elke eent, zo behoort de ijseent 

bijvoorbeeld tot de orde Sphenisciformes.  

Eenten zijn heel mysterieuze organismen, gelukkig voor 

jullie heb ik toegang tot de meest gespecialiseerde 

eentenonderzoekersgroep ter wereld en kan ik jullie veel 

waardevolle kennis meedelen. De meeste eenten zijn 

watervogels (duidelijke uitzonderingen zijn de Duitse 

herder en landeenten) en ze zijn monogaam voor 

ongeveer 1 jaar waarna de broedereent de 

broedstereent ditchet en een nieuwe broedstereent zoekt 

om mee te broeden. Het dieet van eenten bestaat bijna 

uitsluitend uit broodt, om dit broodt beter te kunnen 

verteren hebben de meeste eenten een gespecialiseerde 

structuur geëvolueerd door miljarden jaren broodt te eten. 

Deze structuur is een snavel, hiermee kunnen ze het 

broodt uiterst efficiënt verorberen. Het is niet alleen het 

uiterlijk en gedrag van eenten dat deze organismen zo geweldig maakt. De 

naam eent heeft bijvoorbeeld een uiterst interessante etymologie, ‘eent’ is 

namelijk ontstaan door de samenvoeging van 4 letters, zijnde ‘e’, ‘e’,’n’ en ‘t’. 
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Ik weet dat jullie nu al heel verbaasd zijn door hoe geweldig 

eenten niet zijn, maar het stopt hier niet bij. Eenten zijn 

verantwoordelijk voor een groot deel van onze 

hedendaagse cultuur. Het waren eenten die de inspiratie 

waren voor de tijdloze klassieker ‘All Star’ van Smash Mouth 

(Steve Harwell was in het moeras van het koninkrijk Far Far 

Away en hoorde hier eenten de melodie van ‘All Star’ 

kwaken). Ook zijn ze verantwoordelijk voor het geven van 

valse hoop aan lelijke kindjes die denken dat ze tot een 

mooie zwaan zullen opgroeien. Eenten worden wereldwijd 

zo veel aanboden dat de meeste mensen een rubberen eent in hun bad 

hebben, zo zie je maar hoe belangrijk eenten in ons dagelijks leven niet zijn.  

Om deze informatieve tekst over eenten af te sluiten heb ik aan de leden van 

deze eentenonderzoeksgroep gevraagd wat hun favoriete eenten zijn. De 

antwoorden waren ijseenten, angry eenten, watereenten, die met de langste 

penis, Duitse herder en landeenten. Een van de leden wist niet goed wat te 

kiezen en twijfelde tussen de mandarijneent want dat is lekker, de brilduiker 

want hij draagt ook een bril, de kuifeent want soms heeft hij een kuif en de 

monstercockeent.  

Nu is het tijd om van de praesesLULt, en van dit academiejaar, afscheid te 

nemen. Het was echt een prachtig jaar en daar had ik alleen nooit voor 

kunnen zorgen. Het is mijn praesidium die de echte helden van dit 

academiejaar waren en daarom wil ik ze ook gigantisch hard bedanken voor 

alles wat ze gedaan hebben en ervoor te zorgen dat dit een van de topjaren 

van GBK was. Zonder hen was het nooit gelukt om dit jaar in schoonheid te 

kunnen afronden. Zeker wil ik nog eens Stephanie bedanken voor al het 

proseniorenadvies (en geneut) dat ze mij doorheen het jaar gegeven heeft en 

vooral ook Shakira, die zoals een van de geweldigste vice’s ooit hoort te doen, 

altijd mijn shit achter mijn gat opkuiste. Dit was het dan, aan elk verhaal komt 

een einde en no king rules forever. Maar gelukkig zal ik volgend jaar wel nog 

rulen! 

 

Ut Vivat, Crescat, Floreatque GBK! 

Mika 
 

  



6 
 

Voorbije activiteiten 
 

Quiz: 26/03  

De uitslag was wel te verwachten… The Rick Astley Experience neemt weer de 

leiding en wint de quiz! (Al was het dit jaar wel nipt.) Ook de zuipbeker ging 

naar een vertrouwd team. Maar dit wil niet zeggen dat onze eerstejaars het 

niet goed hebben gedaan! Dikke proficiat aan iedereen! 

Wat was de hoofdprijs? Een biermand Een kaasmand 

 

GBK goes Patrick Foley’s: 27/03 

Eens gezellig gaan eten met de bende mag ook! Zeker als het over 

hamburgers gaat! Niet zomaar hamburgers van Stefaan of zo, maar fancy 

hamburgers van Foley’s! Velen hadden honger want we kregen zelf een apart 

zaaltje voor ons alleen! GBK mag meer van zo’n dingen organiseren 😉 

(jammer genoeg niet op hun kosten). 

Moet GBK dit meer doen? Ja Ja ❤️ eten 

 

Rocknight 2.0: 28/03 

Wat minder volk dan de vorige editie maar zeker even leuk! De muziek was 

weer on point en de cocktails gingen vlotjes binnen! Ditmaal wel geen 

Augustijntjes voor de liefhebbers 😢. Voor enkele praesidium leden kon de 

avond niet meer stuk! 

Wie zijn avond kon niet meer stuk? Mika Filip 

 

Schachtenclubavond: 1/04 

Zo sportief zijn we nog niet vaak geweest! De schachten hebben dat goed 

georganiseerd en het Just Dance thema in onesies was op en top origineel. 

Sommigen hun dance moves waren fantastisch en sommigen hun heupen 

mochten wat losser worden! 

Wie had een panda onesie aan? Vibriona Cynthia 

 

Vaarwel Arnocantus: 2/04 

Met veel waren we aanwezig om Arno uit te zwaaien. Zijn laatste volledige 

cantus! En met wat konden we dat beter vieren dan een Arnocantus! Een 

perfect afscheid voor Arno dus, ook al was hij de week nadien weer zoals altijd 

te vinden in de Karaoke. Zeker geen afscheid voor altijd dus! 

Hoogtepunt van de avond? De fanfare Een zevensprong 
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Sporttoernooi der Wetenschappen: 3/04 

Een sportieve week was dat! Naast de schachtenclubavond mocht uiteraard 

het Sporttoernooi der Wetenschappen dit semester niet ontbreken. Jammer 

van de koude wind maar de dapperen die toch meegedaan hebben, 

hebben dat fenomenaal gedaan! 

Hoeveelste waren we? Tweede Laatste 

 

Kroegentocht: 4/04 

Met de volle 9 hebben we Gent doorkruist om toffe cafétjes te bezoeken. Voor 

sfeer en gezelligheid krijgt het zeker een dikke 10! 

Wat hebben velen gedronken in Café de Loge? Leffe Gulden Draak 

 

Cantus der Wetenschappen: 21/04 

Naar jaarlijkse gewoonten zat de Karaoke weer vol met allemaal fantastische 

mensen, namelijk de wetenschappers en de geologen! Zoals verwacht hier en 

daar wat chaos, mensen die al vroeg piekten en velen prosits. Dat de faculteit 

Wetenschappen de beste is, is nogmaals bevestigd! 

In welk deel was Mika praeses? 3e deel 4e deel 

 

Dit was het dan, de laatste activiteiten waar we in de Worm nog konden naar 

terugblikken. Kom zeker nog af naar de laatste GBK-activiteiten om het jaar 

mooi af te sluiten! 
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Kalender + komende activiteiten 
 

Week 10   

Maandag 29/04/19 12 Urenloop @Sint-Pietersplein  

Dinsdag 30/04/19 BBQ @De Sterre 

Woensdag 01/05/19  

Donderdag 02/05/19 Verkiezingen + afterparty @Porter House 

Vrijdag 03/05/19  

 

Week 11   

Maandag 06/05/19 Slotclubavond @Porter House 

Dinsdag 07/05/19  

Woensdag 08/05/19 Ontgroening, lintoverdracht & zwanenzang 

@Karaoke 

Donderdag 09/05/19  

Vrijdag 10/05/19  

 

 

Slotclubavond: 6/05 @Porter House 

Aan alle mooie verhaaltjes komt een einde, zo ook voor de clubavonden. Met 

de naderende examens en het einde van het academiejaar in zicht geven we 

er nog een laatste lap op! Niks beter toch dan samen pintjes drinken in de 

Porter? 

 

Ontgroening, lintoverdracht & zwanenzang: 8/05 @Karaoke 

Het laatste van het laatste, 3 vliegen in 1 klap. Deze cantus is niet zomaar een 

cantus. Onze schachten zullen na een heel jaar zwoegen eindelijk ontgroend 

worden en tussen de commilitones mogen zitten. Daarbij worden de linten 

overgedragen met de nodige tradities en neemt het nieuwe praesidium zijn 

intrede. En ten slotte, het emotioneelste, de zwanenzang! 
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De obsessie met kaas 
 

“KAASKROKETTEN! Wie komt er mee naar Stefano?” Dat is 

zowat het zinnetje dat je bijna op elk GBK evenement kan 

horen. Stefano herkent ons dan ook onmiddellijk en stelt 

direct de vraag “Kaaskroketten?”, niemand staat er nog 

van versteld als je ermee toekomt in de Porter. Zeker voor 

de veggies onder ons is dit de ideale, goedkope 

frituursnack. Maar dat is natuurlijk niet onze enige obsessie 

binnen het GBK… Croquejes mogen dat vervolledigen. Wie eet er nu niet 

graag croques? Snel en makkelijk te eten, zeker als je een hongertje hebt 

tijdens de les. Liefst dan met ketchup natuurlijk of voor de rare kwibussen met 

mayonaise. Daarnaast zijn er toch ook weinig mensen die geen kaas op hun 

spaghetti doen? 

Maar hoe komt dat nu, die obsessie met kaas? Kaas blijkt namelijk verslavend 

te zijn. What?! Het bevat het melkeiwit caseïne dat qua structuur goed lijkt op 

de verslavende pijnstiller morfine. Dit wordt althans gezegd door dokter Neal 

Bernard, voorzitter van het comité voor verantwoordelijke geneeskunde. Dit 

dierlijk eiwit komt ook voor in melk, maar bij kaas in veel hogere concentraties. 

Het lichaam moet dus dit proteïne, caseïne, afbreken maar het lichaam kan 

de keten niet volledig afbreken. De kortere ketens worden casomorfines 

genoemd en die triggeren dezelfde receptoren in onze hersenen als morfine. 

Gelukkig zijn er al andere onderzoeken (bv. van de Europese voedselautoriteit) 

die erop wijzen dat het morfineachtige effect ervan twintig keer zwakker is dan 

morfine. Daarnaast geldt er dat casomorfine nauwelijks door de darmwand 

dringt, laat staan dat het de hersenen bereikt. Laat jullie dus zeker niet 

afschrikken! Kaas is gewoon fantastisch.  

Om toch redenen te zoeken om minder kaas te eten. Wel, voor het milieu is dit 

natuurlijk niet ideaal. De koeien die melk produceren hebben ook plaats, 

drinken en eten nodig. Ik moet geen tekeningentje maken hoe dat allemaal in 

zijn werk gaat. Zeker niet hetgeen met de laagste ecologische voetafdruk! 

Maar wat moeten we onthouden? Zoals altijd: eten met mate! 😉 🧀 
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GBK & De battle aan S9 
 

Ho hoi liefste lezertjes!  

Het einde van het 2de semester begint al stilletjes aan in zicht te komen, 

sommigen onder ons beginnen al licht te panikeren met de examens in het 

vooruitzicht (I feel ya), anderen denken daar liever nog niet aan en genieten 

nog volop van de fantastische avonturen die er te beleven vallen in de 

Toverpoort (I feel ya too 😜). No panic jongens! We hebben nog de volle 4 

weken om alles uit te stellen om dan in de inhaalweek toch te beseffen dat dit 

niet zo een slim plan was. Maar goed, ik zal het vandaag niet hebben over 

school (joepieee), ook niet over feesteeeeen, maaaaarrrrrr over nog iets veel 

belangrijker!!! Namelijk de battle der battles, het ultieme gevecht, de 

uitputtingsstrijd in de wereldberoemde arena achter de S9… U raadt het goed: 

Sporttoernooi der Wetenschappen!! 

Aan allen die afgekomen zijn, proficiat (en vooral merci 😜)! Aan allen die niet 

gekomen zijn, u hebt wat gemist! Ook dit jaar was het weer een spannende 

strijd, 5 wetenschapskringen streden voor de befaamde trofee en eeuwige 

roem en respect op het grondgebied van de Sterre.  

De namiddag begon met minivoetbal, en het top-minivoetbalteam onder 

leiding van trainer Joeri was hiervoor met veel plezier van de partij. In hun 

voetbalshortjes en T-shirtjes trotseerden ze de koude wind en enkele druppels 

regen, maar dat kon hen niet stoppen. Maar liefst bij 3 van de 4 matches wisten 

ze de overwinning binnen te halen, goe gedaan boyssss!  

Tegelijkertijd ging het er ook hard aan toe bij tussen-4-vuren, waar de biologen 

hun uiterste best deden om de ballen van de tegenstander te ontwijken, geen 

makkelijke opdracht! Maar ook hier toonden we ons van onze beste kant en 

konden we enkele duels winnen, woepwoep! 

Over ballen gesproken, ook aan de krachtpatsers was er dit jaar gedacht. In 

de discipline ‘krachtbal’ was het concept namelijk heel simpel. Om ter verst 

gooien met een krachtbal.. duh 😛. Alweer werd een schitterende prestatie 

neergezet waardoor GBK hierop als hoogste eindigde: shoutout naar Joris om 

die muscles van jou in te zetten voor het GBK, ge hebt gewonnen met 

voorsprong, you go!  

En alsof dat nog niet genoeg sport is, neenee mensen het is nog niet 

gedaan 😉, werden er in de avond nog 2 spannende disciplines uitgevoerd: 

juttezakspringen en touwtrekken! Met 4 stond elk wetenschapsteam klaar om 

uit de startblokken te schieten, met de zak stevig in de hand. Ook de bioloogjes 

Shakira, Fredje, Filip en ik deden ons uiterste best om niet over onze lompe 

poten te vallen, en dat bracht ons op een voorlaatste plaats, eujjjjj!  
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Nadat iedereen al uitgeput was na een hele middag zwoegen en zweten, was 

het nog tijd voor het touwtrekken. Eerlijk gezegd, hier waren we een beetje in 

shortage van sterke mannen, maar hey, als we het langer dan 10 seconden 

uithielden dan vond ik dat ook al een prachtige prestatie, het kon tenslotte al 

niet meer stuk na de fantastische middag vol met getalenteerde sportieve 

biologen! Rond 22u was het toernooi uiteindelijk afgerond en kon het tellen van 

de punten beginnen. De laatste hamburgertjes werden opgesmuld en de 

laatste pintjes werden getapt, tot… het moment van de waarheid!  

Op plaats 5… WiNA!  

Op plaats 4… Geologica! 

Op plaats 3 … Chemica! 

En op plaats 2 … GBK :D!!!! 

Yesssss guys, wat een super prestatie! Zo zie je 

maar, biologen mag je nooit 

onderschatten 😉. En nu is de boodschap 

natuurlijk, trainen trainen trainen om volgend 

jaar dat ene plaatsje omhoog te kruipen en die 

trofee binnen te halen! Nu al een oproep dus 

om volgend jaar zeker weer mee te komen 

battlen tegen de wetenschappen, en wie 

weet kunnen we onze super sportieve praeses 

dan eens overtuigen om TOCH AT LEAST ENE 

KEER mee te doen een sportieve activiteit, 

zoals met juttezakspringen 😃 want to be 

honest, dat moet echt een PRACHTIG zicht zijn 

😃! 

Ohja… nog 1 laatste keer ga ik jullie stalken met mijn sport-oproepjes… 

Woensdag 29 april is het namelijk 12-urenloop, en dit is ook de laatste 

(weenweenweenween) sportactiviteit van het jaar! Het thema is Prison Break/ 

misdadigers, dus kom in je meest bad-ass kleren en haal die handboeien maar 

van onder het stof! Hierbij dus een massale oproep om mee een rondje, of 2 of 

3 te komen lopen voor team Wetenschappen (en VLAK & Dentalia), en samen 

gaan we voor de eerste plaats (RIP Hilok en VTK here we come)! Er zullen ook 

lekkere foodies en drankjes voorzien 

worden aan studentikoze prijzen, en als 

dat nog niet genoeg is zal er ook dit jaar 

weer een schaars geklede mannen- en 

vrouwenronde zijn, dus als dat niet 

genoeg motivatie is om af te komen dan 

weet ik het ook niet meer 😜. 

See ya there!! Sportieve groetjes, Els 
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Arthropoda ga weg 
 

Insectjes, cool, mooi, tof… zolang ze het cordon sanitaire respecteren en ook 

stil blijven zitten. Jammer genoeg moet ik ze tegenwoordig verplicht 

benaderen voor school en dat betert mijn angst ervoor echt met 0,0 procent. 

Maar, hoe maak ik dan mijn logboek arthropoda als ik bang ben van vieze 

beestjes? 

 

Wel beste mensen, de beste 

manier is om gewoon je papa in 

te schakelen! Die wil elke vieze 

spin wel temmen voor je. Al moet 

hij soms eens een 

schroevendraaier en een tang 

hiervoor bovenhalen. Ja, dit is 

echt gebeurd, een schroeven-

draaier en een tang inderdaad. 

Maar het wordt wel duidelijk 

waarom als je weet welke 

GIGANTISCHE TITAAN we onder 

controle moesten houden (zie 

foto). Volgens mij was dat the 

godfather der huisspinnen. De 

Mewtwo der arthropoda. DE 

EDDY MERCKX DER ARACHNIDA! 

Nee maar echt, dat beest heeft 

het 3 weken volgehouden in een confituurpotje. In plaats van te sterven heeft 

ze zelf nog eitjes gelegd ook. Je weet wel, om het er even dubbel en dik in te 

wrijven dat ze superieur was aan ons en haar nageslacht zeker en vast de 

wereld gaat overnemen. Ik heb dat potje moeten verbranden… Uiteindelijk 

was ik het zo beu dat ze vanuit het donkere hoekje op mijn kamer me aan het 

bespieden was (waarschijnlijk was ze moordplannen aan het uitplannen in 

haar hoofd terwijl ik sliep.) Dus ik besloot om ze toch maar te verdrinken in 

ethanol en te gebruiken voor m’n logboek. En ahja, als dit allemaal je nog niet 

overtuigd heeft dat dit God was in een spinnenlichaam: “het” heeft het 

welgeteld 3 kwartier levend uitgehouden in de ethanol! En geen grammetje 

medelijden had ik. 

 

Een andere manier om een beestje te vangen is er gewoon een potje op te 

zetten en het zo te laten tot het dood is. Dan kan je op je gemakje en zonder 

angst het beestje in de ethanol steken. Maar dat raad ik niet echt aan. Als je 

tegen het potje stoot is de kans groot dat je het beestje kwijt bent. Dan moet 

je gaan slapen, WETENDE DAT ER EEN SPIN OP UW KOT RONDLOOPT. Neen. Dat 

gaat niet. Gewoon doodkloppen is nog een beter idee dan er een potje 

opzetten.  
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Misschien heb je al gehoord dat je ze in de frigo moet houden. Dan geraken 

ze in een soort coma en kan je ze ook rustig behandelen. Daarnaast zijn ze 

verdoofd en voelen ze het zelf niet als je ze in de ethanol gooit. FOUTIEF! Ook 

dit heb ik geprobeerd en ook dit is grandioos mislukt! Typisch op z’n Noa’s.  

 

Slimme ik zag een zilvervisje op m’n trap zitten. Dat was vorig jaar maar ik wist 

dat een zilvervisje zeldzaam is en je dat nodig had voor je logboek. Snugger 

zoals ik ben pakte ik een glas en een papiertje. Glaasje erop, papiertje errond 

en hup de frigo in tot ik over ethanol beschikte. Een jaar later had ik eindelijk 

m’n potje en was het grote moment aangebroken. Mijn eerste beestje en 

direct het moeilijkste van de hoop! Goed gedaan Noa! Glaasje met papiertje 

uit de frigo, glaasje eraf en de ethanol in. Dit is wat ik wou dat er gebeurde. 

Niemand had me verteld dat het welgeteld 0,004 seconden duurt voor zo’n 

beestje uit z’n coma ontwaakt en begint te spurten voor zijn leven. Zonder enig 

moment te kunnen nadenken zag ik die rotzak onder m’n frigo kruipen en weg 

was zilvervisje. Ik had dat beest dus een jaar bijgehouden! EEN JAAR, je zou wel 

kunnen zeggen dat ik er aan gehecht was. En hij liep zomaar weg, hij gaf me 

niet eens een reden! Heartbroken was ik… Soms vraag ik me af of hij nog leeft. 

Of hij terug is gegaan naar zijn zilvervisgezinnetje. Iedereen van de familie 

opeens een jaartje oud zoals ruimtevaarders dat voorhebben. Misschien is zijn 

zilvervisvrouw ondertussen gestorven en heb ik hun laatste momenten 

afgepakt door hem in m’n frigo te steken… Oké stop daar. Ik heb te veel 

fantasie. GEEN MEDELIJDEN MET INSECTEN. 

 

Voor fruitvliegen en vliegen wil ik geen 

kostbare paginaruimte  in de Worm 

verspillen. Dat is klein grut dat ik gaf als eten 

aan mijn bidsprinkhaan (R.I.P. Sprinkie ❤️). 

Maar Noa!? Jij had een bidsprinkhaan en zit 

hier zo te verkondigen dat je andere 

insecten haat uit de grond van je hart! Ja 

inderdaad, sorry dat ik discrimineer, maar 

sommige insecten zijn gewoon viezer dan 

andere insecten. Een insect moet traag zijn, 

rustige bewegingen maken en het mag niet 

opeens wegvliegen. Dan komt het nog in de 

buurt van “cute” zijn. Snel, onverwacht en 

vliegend, dat is dus alles wat ik tegenkom in 

huis of in de tuin en ook nodig heb voor mijn 

logboek. En dan ben ik nog niet begonnen 

over stekende insecten! Als die in mijn gezichtsveld komen gil ik gewoon heel 

de buurt bijeen. IEW. 

 

 

Hopelijk heb ik mijn logboek afgekregen als deze Worm uit is. En hopelijk heb  

geen enkel vort beest moeten aanraken. Dikke shoutout naar iedereen die al 

eens een beestje behandeld heeft voor mij.  

You da real mvp xxx  
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How to festival 
 

Het eind van het academiejaar is in zicht, maar dat wil ook zeggen dat de 

zomer voor de deur staat. Maar wat is een zomer zonder festivals? Alleszins 

geen geslaagde zomer! Aangezien ik wel een extra handje kon gebruiken bij 

m’n eerste festival deel ik graag de tips en tricks met jullie die ik bijgeleerd heb. 

 

1: Douches = neen. 

Je bent het toch ook beu om elke ochtend een uur te staan aanschuiven voor 

een douche. En dan is het warm water waarschijnlijk ook nog op! Skip die 

douche gewoon. Maar dat wil niet zeggen dat het sociaal acceptabel is om 

er als een zwerver bij te lopen. Passeer tijdens je prefestivalwinkeltrip even langs 

de babyspullen voor wat vochtige doekjes voor je huid. Je haren was je 

gewoon aan de kraantjes op de camping. Voilà! Die lange rij (en extra kosten 

voor de douches) is je gespaard. 

 

2: Coole drank.  😎 

Vergeet die frigoboxen en dat gezeul met ijs! De beste manier om je drankjes 

fris te houden is om ze gewoon onder je tent te leggen ’s nachts. Koele drankjes 

zonder extra gewicht! Misschien wel een bobbeltje in je tent maar alles voor 

bier!  

 

3: Je buren zijn je beste vrienden. 

Zorg dat je overeenkomt met je buren! Zij kunnen je dan altijd met plezier 

helpen in noodsituaties. Bedankt buren vorig jaar op camping A1 om je box te 

laten liggen zodat wij muziek hadden. Gelukkig waren wij er ook voor jou toen 

je je tent uitgeleend had aan je vriendin die zo nodig moest poepen. 

 

4: Spreek duidelijk af waar en wanneer. 

Ik denk dat dit geen verdere uitleg vraagt. Je kan je wel al een verhaal 

inbeelden van een hopeloze Noa met een platte gsm die een halve dag 

achter haar vrienden gezocht heeft. DUIDELIJK AFSPREKEN! 

 

5: Extra lig ruimte? 

Neem een klein materiaaltentje mee! Daar kan je je trekrugzakken en stoeltjes 

inleggen en heb jij alle ruimte in je hoofdtent! Dit is zeer handig als je met een 

grote groep bent. Vergeet dan ook zeker niet je materiaaltentje op slot te 

doen! Of zelf een fake slotje schrikken de dieven af (en houdt zatte mensen 

buiten). 

 

6: Afkoeling! 

Puntje 6 staat hier gewoon puur omdat Werchter vorig jaar tijdens die 

verschrikkelijke hittegolf lag! Als het warm weer gaat worden: neem 

waterpistooltjes mee voor verkoeling! En plezier gegarandeerd.   
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How to survive the heat 
 

Er bestaan 2 type mensen, de ene die heel 

het jaar uitkijkt naar de zomer om in 

shortjes/ kleedjes/ … rond te lopen en ligt 

te bakken in de zon en je hebt mensen die 

vanaf dat het te warm begint te worden 

zich opsluiten in een donker kamertje met 

airco waar geen zonlicht aan kan. Ik kan 

me vooral vergelijken met dit laatste… 

(wat ook misschien verklaart waarom ik zo 

bleek ben). Ik ben bij die rare mensen die 

het liever te koud hebben dan te warm. 

Als je het te warm hebt zweet je je gewoon dood en als je dan iets van 

beweging wilt doen wordt het gewoon erger. Of nog pijnlijker, met je huid vast 

zitten aan een stoel bij die tropische temperaturen, AARGHH!  

Dan zwijg ik nog over de marteling tijdens de examens bij temperaturen rond 

de 30°C… Ja, het was een hel vorig jaar. Het is zelfs bewezen dat je slechter 

presteert bij te hoge temperaturen! Maar hoe heb ik die hitte doorstaan?  

 

Drink water!!! Je lichaam zal het echt enorm appreciëren na al de liters zweet 

die je kwijtgeraakt. Nog frisser als je er een citroentje bij doet. 

Bewapen je met een ventilator. Ik had zo een mini-versie die je op je laptop 

kan aansluiten. Dat heeft echt mijn examens gered denk ik. 

Doe je gordijnen en ramen overdag dicht en laat ‘s nachts je ramen open 

staan. Zeker als je geen airco hebt is dit het beste trucje om net niet levend 

gebakken te worden op je kot. 

Steek je voeten in een emmer met water of leg er natte doeken op. Als je 

voeten het frisser hebben zal jij je onmiddellijk ook afgekoeld voelen. 

Wat ik ook altijd doe is de schaduw opzoeken als ik buiten ben, ja kijk, in de 

volle zon hou ik het echt niet lang vol. Daarbij wil toch niemand dat zijn 

zonnebril in zijn gezicht gebruind/ gebrand staat? 

Als het echt te extreem is ga ik bij mij thuis gewoon op de koude tegels liggen 

(woeps). Mijn hond doet dit ook hoor. 

Soms stak ik een natte handdoek in de diepvriezer om die dan achteraf op 

mijn hoofd te leggen. Ja, je hebt het waarschijnlijk al door dat ik echt afzie van 

de warmte. De favoriete uitstapjes op die moment zijn natuurlijk naar de 

supermarkt gaan om in de koelafdeling te staan. Ik denk echt dat mensen 

graag hun boodschapjes doen dan.  

Alleszins, ik kijk nu al met een bang hartje naar de zomer die komt. Alsjeblieft 

laat het geen prachtig/ extreem weer zijn tijdens de examens. Hopelijk ook 

geen hittegolf want ik wil nog normaal kunnen functioneren in de vakantie…   
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Broeder Jacob ft. Het beste zaad 

van Vlaanderen 
 

Omdat nuttige onderwerpen niet mijn ding zijn is het weer tijd voor een lekker 

nutteloos wormtekstje. Voor dit tekstje neem ik jullie nog eens mee naar de 

voorbije en overigens legendarische 3-daagse van het GBK. Dit waarlijk episch 

evenement vond plaats van 22 tot 24 maart in Scherpenheuvel-Zichem (zo dat 

vaag bedevaartsoord). Met zo’n 40 man zaten we in een tof gebouwtje naast 

een natuurgebied. Overdag deden we productieve shit zoals excursies en 

spelletjes en ’s avonds werd er water en Fristi gedronken.  

Oké met deze context kan dit broederlijke verhaal eindelijk beginnen. Want op 

die 3-daagse, ergens in het verre Scherpenheuvel, ontstond een heilige 

alliantie. Op de eerste avond van de 3-daagse verdeelden we ons in teams 

van 6-7 personen om verscheidene opdrachten tegen elkaar uit te voeren. Wij 

zaten in een team met 6 mannen en Ines. Natuurlijk stegen we met kop en 

schouders boven de rest uit. We gaven onszelf de zeer mannelijke naam “Het 

beste zaad van Vlaanderen”. Wij waren stuk voor stuk mannelijker dan die Kahl 

Drogo pussy van GOT (ja zelfs Ines). Het bier vloeide rijkelijk (oeps busted, het 

was toch geen Fristi). Er werd veel geroepen om onze dominantie te uiten. Bij 

elke nieuwe pint klonken we uitbundig. We stalden onze lege bierflesjes trots 

voor ons uit en namen er een mooie fotoshoot mee. Echte mannen dus. Punt 

gemaakt doei.  

Maar er ontstond nog iets veel grootser op die 3-daagse. Broeder Jacob werd 

namelijk opgericht. Hoe is dat gebeurd? Wel euh, geen idee eigenlijk. Op een 

gegeven moment noemden we elkaar steeds “broeder” en zo een dingen 

moet je geen twee keer zeggen tegen Ruben Vanhoomissen. Als je Ruben een 

beetje kent dan weet je dat die jongen daar direct mee weg is. Ik ben 

verwonderd dat hij nog geen nieuwe kring met wapenschild en al heeft 

opgericht (KUCH hij heeft zeker niet mede een fictieve kring gesticht op home 

Vermeylen genaamd Moeder gang 3. KUCH hij zit zeker niet in Moeder 

helikopter, vraag hem zelf maar wat dat inhoudt). Al snel kwam er een 

broederlied (basically “Broeder Jacob” en daar elke keer de naam van een 

broeder bijsteken) en stonden broeder Lennard, broeder Ruben en broeder 

Frederic door een dakraam Zoutelande af te spelen terwijl ze gezellig 

sinaasappelsap dronken.  

Maar wat is een broeder nu eigenlijk? Wat doet een broeder? Wat drijft hem? 

Wel om ondergedompeld te worden in de wereld der broeders moet je de 

voornaamste interesses van de broeders kennen: eenten en Zoutelande (ja 

eenten ja, dat is geen typfout jij vuile heiden). Nee grapje hoor, het gaat veel 

verder dan dat. De broeders hebben tegenwoordig zelfs een super geheime 

Facebook groep en Snapchat groep (shhhhht) waarin ze al hun duistere shit 

posten.  
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Je zou de humor een beetje kunnen vergelijken met de pagina “Arno’s 

motiverende plaatjes voor overdag en soms ook in de nacht”. Een broeder 

complimenteert zijn mede broeders ook steeds met de woorden “Omg dit is 

waarlijk episch!” of “Profetische woorden broeder”. De broeders zijn ook steeds 

op hun hoede voor potentiële broedsters, zeker als het broedtijdt is (Oh ja, je 

schrijft ook altijd woorden met dt zoals “chilltijdt”.). Om je een beeld te geven 

van wie de broeders nu eigenlijk zijn en om dit tekstje een beetje te rekken stel 

ik u de broeders voor: 

Ruben Vanhoomissen: memelord 

en fervent eentenliefhebber. Oh ja 

hij draagt ook altijd zo van die 

grappige sokken zo. Eigenlijk is zijn 

leven één grote meme. Hij gaat ook 

heel veel uit enzo foei foei foei. 

Simon Van De Vijver: memelord en 

fervent eentenliefhebber (en 

geitjes). Ooit zal hij wereldvrede 

stichten daar ben ik van overtuigd. 

Frederic Coppé: memelord en 

fervent eentenliefhebber. Hij kan 

goed vogelen van horen zeggen 

en af en toe doet hij eens een 

zevensprong met bier enzo. 

Niko Djuh: meest awesome guy 

ever die dit tekstje zeker niet op de 

laatste moment geschreven heeft. 

Lennard Dekeukelaire: creep. 

Michael Goedertier: ah das ook 

een broeder? Oké. Misschien zien we hem gewoon nooit omdat hij alleen ’s 

nachts buitenkomt en wij dan flink aan het slapen zijn ofzo.  

Thiemen Mussche: we zijn er nog altijd niet uit of het nu Thiemen is of Roméo 

Elvis maar goed hij krijgt het voordeel van de twijfel. Hij lijkt eigenlijk een beetje 

op iedereen. Stiekem is hij onze God. 

Eline Verhelst: broedster, wordt bevrucht met het Beste zaad van Vlaanderen 

wink wink Ruben. Ah nee, wacht, Ruben hoort niet bij het Beste zaad van 

Vlaanderen, wow dit is verwarrend. Maar euh terug over Eline, leuke broedster 

enzo.  

Iona Birnie: waarschijnlijk aan de broeders toegevoegd op een zatte avond 

ofzo, I don’t know, wie is dat? Waarschijnlijk zo een vage trol die onder een 

brug leeft gok ik. 
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Wie is absoluut geen broeder? 

Fokking KC. Ja je weet wie je 

bent, ik ga zelfs geen inkt 

verspillen aan je volledige naam 

jij stomme ketter. (PS: poepen?) 

Hoe word je zelf een broeder? 

Onmogelijk, haha doei.  
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GBK-confessions 
 

#32 

Het was de avond waarop we enkele galabals gingen doen. De pré was 

geslaagd, desondanks we maar met 3 waren en Mika die wat later aansloot. 

Na de pré trokken we richting het eerste bal, dat van wIna. Hier nog wat meer 

gedronken te hebben trokken we richting het bal van de Filo. Hier zijn we niet 

al te lang binnen geweest, wel lang genoeg om een Chouffeke te drinken en 

dit glas mee te nemen als eerste buit van de avond (mijn Duvelglas was 

trouwens die avond op de pré omver gestoten dus had ik echt wel nood aan 

een nieuw bierglas). Maar dan, we kwamen buiten om weer richting de wIna 

te trekken en daar stond hij. Het was alsof het lot wou dat we elkaar 

ontmoeten. Een bureaustoel, niet zomaar een bureaustoel maar een 

bureaustoel waar je je inzet en er niet meer uit wilt komen. Ik heb deze stoel 

dus ook niet meer laten gaan, ik legde hem vast aan mijn fiets zodat ik hem, 

na lekkere koffiekoeken gegeten te hebben op het wIna bal, kon meenemen 

naar kot. De terugweg verliep vrij goed, wetende dat de stoel 3 van de 5 

wielen kwijt was en we een KO Shakira moesten meenemen. Onderweg 

kwamen we nog een verkeersbord tegen dat ik ook absoluut moest hebben 

en dat nu dus ook op men kot ligt, gelukkig heb ik meer dan genoeg plaats... 

Eenmaal op kot aangekomen had ik geen zin om in men bed te slapen maar 

wou ik absoluut op men vers gevonden stoel slapen, en dan nog allerliefst niet 

op mijn eigen kot. Toevallig stond het kot van mijn overbuur open (hey 

Thiemen) en heb ik me met mijn stoel op zijn kot geïnstalleerd om daar toch 

nog enkele uurtjes te kunnen slapen alvorens ik naar huis trok zaterdagmiddag. 

 

#33 

Wanneer mijn vriendin haar eisprong heeft, zing ik zo heel stiekem: "Spring 

spring spring de eierstok in!" #Jeugdtijden #Springislife 

  

#34  Soms ben ik zo lui na 

de seks dat ik er gewoon 

een zakdoekje inprop. 

Alles voor niet naar het 

toilet te moeten gaan. 
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Quotes  
 

Iona: “Brrrrr Brrrrrrr Brrrrrrrr Brrrrrrr!” 

Filip: “Yentl doet soms apen.” 

Killi: “Els is f*cking makkelijk.” 

Filip (rond kampvuur op 3-daagse): “Als ik mijn worst daar wil in steken, verlies 

ik altijd mijn worst.” 

*Tijdens Cards against humanity* 

Anna: “Ik vond ‘my vagina’ de beste.” 

Fré: “Ik ook.” 

Simon: “Broeder.” 

Filip: “Als je dat zo lekker vindt mag je eens drinken van mijn ‘water’.” 

Anna: “Yikes, er zit zand in mijn reet.” 

Fredje sletje: “Kom, steekt em erin.” 

Tibo: “Check zijn piemel, hij heeft een erectie.” 

Shakira: “Mijn steeltje overreden.” 

Iona: “Brrrrr Brrrrrrr Brrrrrrrr Brrrrrrr!” 

Els: “Ik heb wel een paal tussen mijn benen… Maar dat vind ik niet erg!” 

Fré: “Shakira, gij hebt echt een foef nodig.” 

Shakira: “Mijn tepel is een tempel, kom in mijn hof.” 

Sletl: “Blijkbaar heet die huid om je tepel het tempelhof.” 

Thiemen (kijkt door verrekijker): “Amai da kijkt ver!” 

Michiel (tijdens het spelen van Risk): “Ik heb geen landen nodig! Ik ben een 

kind van de wereld.” 

Iona: “Er ligt zaad in mijn bed.” 

Fredje sletje: “Avadacabortus!!!” 

Michiel: “Ik word mega geil van cantussen.” 

Fré: “Broeder.” 

Michiel: “Wat gaan we eten vanavond?” 

Shakira: “Cock.” 

Michiel: “Dat vult niet zo goed.” 

Jessie: “Dat is zodat em nie in mijn gezicht spuit!” 

Mika: “Het is niet de eerste keer dat ik op iets nat zit.” 
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Yentl: “Ik heb dat zaad opgelekt.” 

Iona: “Brrrrr Brrrrrrr Brrrrrrrr Brrrrrrr!” 

Stefke: “Ik zeg zo veel grappige dingen en er komen zo weinig quotes van mij 

in de Worm.” 

Shakira: “Hou je bek en bef me.” 

Stefke: “Hou je bek en bef me.” 

Iedereen: “Hou je bek en bef me.” 

Filip: “Ge moet daar aan zuigen, dan smaakt da beter” 

Elke: “ik wil geen unicorn zijn, eerder een zeemeerman.” 

Ada: “Waar moek em steken?” 

Robin: “Diep.” 

Elke: “Moe ik u testes ook meenemen, Jessie?” 

Babette: “Gaan we Elke eens uitmelken?” 

Killi: “Ge moet daar toestemming voor vragen, anders moogde daar nie 

deftig in.” 

Sofya: “Ik wil dode baby’s zien. Waar zijn de dode baby’s?” 

Mika: “Neil Patrick Harris en John Travolta uit grease mogen hun piemel in m’n 

gat steken.” 

Ada: ‘Steekt em er gewoon in!” 

Iona: “Brrrrr Brrrrrrr Brrrrrrrr Brrrrrrr!” 

Stefke: “Is er gemuild geweest met een andere kring? Neen! Awel dan noem 

ik dat geen verbroedering!” 

Filip: “Broeder.” 

Niko: “Moest Ruben iemand binnendoen, wie zou het zijn?” 

Simon: “Fré.” 

Simon: “Nee, Mika!” 

Arne : “Ik zie wat ik omver rij hé, meestal vrouwen of 13-jarigen.” 

Stefke: “Ik moet naar het toilet!!!” 

Mika: “Ga dan, ge moogt.” 

Stefke: “Neeeeeee ik wil mij bemoeien!!!” 

Charlotte: “Wie wil Killi zijn Elsa zijn?” 

Noa: “Gij hebt geen jeugd gehad.” 

Michiel: “Ja, das waar...” 

Filip: “Die kwam constant naar mij, mijn poes.”  

Filip (we zijn 4 april): “Ik ben al over de helft van mijn maandbudget.” 
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Mika: “Wanneer komt Els?” 

Filip: “Direct.” 

Fré: *Approves* 

Iona: “Brrrrr Brrrrrrr Brrrrrrrr Brrrrrrr!” 

Filip (we zijn 4 april): “Als ik straks geld ga afhalen zit ik al aan 2/3 van mijn 

maandbudget.” 

Filip: “Ik vind het super tof om sneaky te doen.” 

Mika: “Mijn garnaal hangt slap.” 

Shakira: "Ik hoop echt dat ik mijn zaden niet te diep heb gestoken." 

Hanne: “Live fat, die young.” 

Filip: “Hoe gaat fuck the dealer nu weer?” 

Shakira: “Ge hebt een dealer en ge fuckt.” 

Mika: “Als iemand zegt dak een beautiful blonde pineapple ben, dan gaan 

mijn benen direct open.” 

Noa: “Ligt er nu echt een croqueje in jouw vuilbak?” 

Filip: “Ben blij dat je alleen het croqueje ziet 😉.” 

*condoom* 

Filip: “Ge- ge- ge- euh… speeksel uitgewisseld.” 

Shakira (Maud komt de zaal binnen): “Vanaf nu is zij de nieuwe attractie!” 

Iona: “Ik wil ook een draak!” 

Cynthia: “Ge hebt Anna toch?” 

Iona: “Brrrrr Brrrrrrr Brrrrrrrr Brrrrrrr!” 

Killi: “Ik zou het wel zien zitten om Fredje sletje te doen.” 

Stefke: “3? Ik wil minstens 4 vingers.” 

Filip: “I want this big cock.” 

Noa (na een hevige nacht bij het thuiskomen, al fluisterend): "Ik heb water 

nodig." 

Filip: “Kidibull is dodelijk he.” 

Mika: “Ik wil in de sperma zitten.” 

Filip: “Komaan Michiel achteruit!” 

Michiel: “Er staat een muur.” 

Mika: “Na die ene worst die ik gegeten heb, kan ik geen orgasme meer 

krijgen.” 

Filip: “Ge krijgt instant respect als je uw instrument bovenhaalt.” 
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Robin: “Steekt em diep. Steekt em diep! STEEKT EM DIEPER!” 

Killi: “ ‘Anoniem’ en ik hebben samen tijdens de les geslapen.” 

‘Anoniem’: “Mocht Ada er geweest zijn dan was het een trio.” 

Elke: “Dieper!” 

Kat: “Men tetten zitten nu vol met haar.” 

Iona: “Brrrrr Brrrrrrr Brrrrrrrr Brrrrrrr!” 

 

CYNTHIA COMBO!!! 

Cynthia: “Dan wil ik liever een pizza huren.” 

Cynthia: “Is da nu margimuziek da ik hoor?” *Water dat door afvoerputje 

stroomt.* 

Cynthia: “Is waarom een vraag?” 

Cynthia (moet rijmen op herfst): “Kerfst.” 

Cynthia: “Welke kant is links?” 

Cynthia: “Waar is mijn hoofd?! Ah, hier!” 

Cynthia: “Dan zijn we 2e eerste!” 

Cynthia: “Mooie schoenen, neuken? Dat is toch de basic openingszin?” 

Cynthia: “Daarom heb ik friends with benedits, nu muil ik een ander café. 

Anders zou ik een heel café poepen.” 
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Fotohoekje 
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Facebookshizzle  
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(Het etentje in 

Foley’s was dus al 

lang bezig.) 
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Veganlicious 
 

Met de zomer in zicht en de warme temperaturen die ons weer zullen teisteren 

hebben we de perfecte toevlucht gevonden: nicecream! Huh, wat is dit? 

‘Leuk ijs’ ?! Wel lieve lezers, dit is een gezonde en veganistische variant op 

gewoon ijs. Het wordt gemaakt met bevroren fruit dat door de keukenrobot/ 

blender gaat en voor een bevroren mousse zorgt. Super simpel en gezond! 

Wat heb je nodig? 

➢ Fruit naar keuze 
➢ Blender/ keukenrobot 

Hoe ga je tewerk? 

1. Schil het fruit, dat best zo rijp mogelijk is (dan is het zoeter). 
2. Snijd het in kleine stukjes. 
3. Vries het fruit voor min. 4 uur in. Te lang doen bevriezen kan ervoor 

zorgen dat het moeilijk te blenden wordt. Haal het dan even uit de 

vriezer voor het te blenden. 
4. Voeg een klein beetje water en je fruit aan de blender toe en 

blenden maar! 
Tips & trics 

Qua smaken kan je combineren wat je maar wil, zeker combinaties met 

banaan zorgen voor een heel smeuïge en lekkere combinatie. 

Je kan het nog lekkerder maken met toppings. 

In de plaats van water kan je ook plantaardige melk gebruiken voor dat extra 

ijscrème gevoel. 

Stop het blenden af en toe om de randen af te schrapen, je wilt toch alles 

goed gemixt hebben! 

https://www.avogel.be/blog/natuurlijk-en-gezond/nicecream-recept.php 
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GBK-memes  
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*Mika vraagt iets in de chat* 

*Niemand reageert* 

KOFFIEKOEKEN 

ALCOHOL 

MEMES 
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Wist je dat… 
 

GBK 

➢ … De wist je datjes over Filip en Shakira in de vorige Worm eigenlijk niet 

     waar waren? En Filip en Shakira zich hierover schamen. 

➢ … Filip dat direct wou bewijzen door Els te muilen? 

➢ … Shakira telkens nieuwe emailadressen verzint om Spotify gratis te 

     blijven gebruiken? 

➢ … Shakira mannen aantrekt? 

➢ … Filip zijn sandwiches eet met kaas en paprikachips op? 

➢ … Fré kan beatboxen? 

➢ … Noa niet wist dat Andalusië ook een regio in Spanje is? 

➢ … Mika 1 rozijnenkoek had gekocht voor na de Vaarwel Arnocantus? En 

    die wel heel verdacht veel op een chocoladekoek leek? 

➢ … Noa niet wist dat er 2 pinda’s in een pindanoot zitten? 

➢ … Filip eens gewoon een nacht op Thiemens kot geslapen heeft omdat     

     hij weet dat hij het altijd openlaat? 

 

Biologie 

➢ … Eitjes van sommige wandelende takken een jaar op zee kunnen 

      overleven? 

➢ …  Er een voorouder van de luipaard was die wel 700 kilo woog? 

➢ …  Alleen het oranje tipje van de vleugels van een oranje tipje (vlinder) 

      giftig is en de rest niet? 

➢ …  Er meer dan 1500 soorten vleermuizen zijn? 

➢ …  De penis van rankpootkreeften tot 50 keer zo groot kan zijn als de 

      rest van hun eigen lichaam? 

➢ … De zaadcellen van een bosmuis samenwerken om een eicel te 

      bevruchten? 

➢ …  De boskikker voor 65% bevriest in de winter? 
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Pokémon van de maand 
 

Hmmmm, hoe start je de intro van de zesde Pokémon van de maand? Redelijk 

lastig, je verzint maar wat en probeert er iets van te maken, maar uiteindelijk 

eindig je met een alinea waarbij je eigenlijk gewoon wat lult en je letterlijk 

opschrijft wat er in je hoofd omgaat. Voilà, beetje oncreatief maar 

desalniettemin effectief. Zesde Pokémon van de maand: Slakoth en Mathilde! 

Intro out! 

Mathilde’s strenge dieet bestaat uit niet veel meer dan een 

drietal glazen alcohol per dag, preferentieel rosé. Echter, soms 

gebeurt het dat de dorst groter is dan de maag aankan en 

dan gaat er al eens een flesje, of meer, naar binnen. Gelukkig 

is het immuunsysteem van Mathilde hier door de jaren heen op 

aangepast en weet haar lichaam deze overtollige 

hoeveelheden op een snelle en efficiënte manier te 

verwijderen. Ik wil hier heel subtiel en 

verbloemend mee zeggen: kotsen. 

Slakoth wordt niet voor niets de Slacker Pokémon 

genoemd. Het gebeurt namelijk af en toe wel eens dat 

ze durft in te dommelen zoals een moment van 

onoplettendheid op de vergadering of even slapen op 

één van de evenementen. Echter kan er haar niets 

verweten worden aangezien dit het effect is van haar 

ability Truant. Deze zorgt ervoor dat ze na het uitvoeren van een klusje bij een 

volgende opdracht hoe dan ook wat slaperig zal zijn. Uitgaan tot in de vroege 

uurtjes na juist een shift gedraaid te hebben, kan op die manier wel voor een 

aantal interessante foto’s zorgen zoals degene(n) hierboven. 

Mathilde is een enorm fantasy-fanaat en is in de mogelijkheid om op eender 

welk moment een boek te lezen. Zelfs wanneer ze aan het wandelen is, kan ze 

wel eens gespot worden met een roman in haar handen. Deze activiteit, die 

bekend staat als haar signature move Slack Off, geeft haar namelijk genoeg 

rust om de effecten van Truant uit te schakelen waardoor het voor haar niet 

meer nodig is na een shift even de ogen te sluiten. Wie weet komt er op die 

manier ooit wel eens een moment waarop Mathilde genoeg boeken heeft 

verslonden en daarmee de Vital Spirit ability vergaart. Op dit exacte punt zal 

ze dan ook evolueren tot de zeer actieve Vigoroth die altijd zal blijven losgaan 

op elk topfieste. 

En dit was dan weer de laatste Worm en zo ook de laatste Pokémon van de 

maand van dit academiejaar, or is it … 😏? 

Gotta catch ‘em all! 

Killian  
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Pokémon van de maand: special 
 

Ik denk dat het redelijk duidelijk was in de outro op de vorige pagina dat ik het 

niet daarbij ging laten. Een laatste Worm betekent dan ook een special, een 

soort van ode aan onze twee wormen Saskia en Noa, ook wel respectievelijk 

Clefairy en Wishiwashi genoemd. 

Om het in haar eigen woorden te zeggen, is Saskia een 

vriendelijk, vegetarisch meisje die niets verkeerds uitsteekt, 

waarop altijd kan gerekend worden, die doet wat er van 

haar verwacht wordt en die soms wel eens autistische 

trekjes heeft. Door haar Magic Guard ability heeft ze op 

miraculeuze wijze nooit last van een kater en vrienden een 

handje toesteken doet ze zeer graag dankzij de hidden ability Friend Guard. 

Je zou bijna denken dat ze geen vlieg kwaad zou doen, maar de Cute Charm 

ability doet schijn bedriegen. Volgens één van de grootste en oudste mythes 

in Pokémongeschiedenis zou in de schaduw van deze immer zo lieve en 

schattige Clefairy het kwaad hemzelf huizen, de gevreesde Swastika, ook wel 

gekend als Gengar, een agressief uit de hoek komende furie. 

Saskia zal nog niet direct evolueren tot de even zachtgeaarde Clefable, maar 

ze is al lang niet meer de kleine Cleffa, dit door de hoge friendship die ze met 

haar partner in crime, Noa a.k.a. Wishiwashi, heeft. 

Een snelle blik in de ogen van dit kleine visje is al genoeg om 

te weten dat Noa wel eens nen blèter kan zijn. Vooral 

wanneer ze zich weer verdrinkt in de rijkelijke alcoholische 

stromen der Toverpoort, komt er wel eens wat drama 

bovengedreven. Maar niet getreurd, ze vindt altijd wel een rots in de branding 

om haar trieste momentjes bij te laten bezinken. Wishiwashi begrijpt dan ook 

als geen ander dat er genoeg vissen zwemmen in de zee. Door middel van 

haar Schooling ability gaat ze dan ook al snel gaan samenscholen met de rest 

van de Toverpoort.  

Veel Pokémon zijn dit jaar beschreven 

maar met de komst van generatie 8 

en een nieuw praesidium nog lang 

niet allemaal. 

Gotta catch ‘em all! 

Killian 
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Spelletjes 
 

Sudoku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vind het kuiken! 
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Verbind de cijfers! Bij een hol bolletje moet je loslaten. 

 



43 
 

Kleurplaat 
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Oplossingen 
 

Voorbije activiteiten 

Biermand – Ja - Filip – Vibriona – De fanfare - Tweede – Gulden Draak – 3e deel  

 

Sudoku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vind het kuiken! 
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Nawoord 
 

Is het moment echt aangebroken…? De laatste (geschreven) pagina van de 

laatste Worm?! Ja, dat doet wel een beetje pijn ja. MAAR we gaan niet wenen, 

we gaan sterk blijven.  

 

Er hebben al genoeg tranen over onze wangen gerold. 

Tranen die tevoorschijn komen wanneer je mensen Wormpjes in de vuilbak ziet 

gooien.  Ja jongens, mishandel je Wormpje niet vlak voor de ogen van zijn 

makers. Dat doet heel veel pijn oké? EVENVEEL PIJN ALS HET LAATSTE 

NAWOORD VAN DE LAATSTE WORM SCHRIJVEN. Ik heb nog zoveel inspiratie, 

nog zoveel ideeën. Maar zo weinig tijd en zoveel andere leuke functies om uit 

te voeren. Dus daarom laat ik het graag over aan 2 kersverse nieuwe 

Wormpjes! Maar ik ga nu ook niet zeggen dat ik het helemaal niet zal missen. 

Wat een gevoel als je die doos van Topcopy ziet staan voor de deur van het 

GBK-kot. En wat een gevoel als je ze mag uitdelen! Dat is wat ik het meest ga 

missen aan het worm zijn. 

 

Nu is me wel iets opgevallen. Ik heb geen enkele foto apart met mijn 

medeworm? Alleen die enige mottige foto met 2 muilende mensen op de 

achtergrond (ja je weet wel wie). Waar blijft onze Wormfoto Saskia?! [Vind het 

ook echt erg. – Dixit Saskia] Waarom hebben wij daar nooit aan gedacht?? Zo 

zie je maar dat een jaar snel voorbij kan gaan… [Hebben er op het laatste 

moment toch een gemaakt 😉. - Dixit team Worm]. 

 

Hopelijk hebben jullie genoten van onze Wormpjes. Evenveel als de vorige 

Wormen en evenveel zullen genieten van de volgende!! 

 

Team Worm OUT xoxo 

 

(Voor eeuwig) 

(Maar je zal ons wel nog terugvinden in het praesidium natuurlijk, hopelijk…) 

(Kunnen we eindelijk neuten zoals prowormen mogen neuten.) 

(Hihi) ❤️ ❤️ ❤️ 
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Random picture of the month 
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