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Voorwoord 

Dag mijn liefste bioloogjes, 

 

Het is de laatste keer dat wij de eer krijgen om een voorwoord te schrijven 

voor jullie! Wij hebben dit voorbije jaar met veel plezier gedaan, maar onze 

tijd is gekomen om afscheid te nemen van elkaar. We doen dit niet zomaar, 

nee hoor! We nemen afscheid door nog een allerlaatste überzalige Worm 

aan jullie aan te bieden. Om ons jaar in schoonheid af te sluiten, nodigen we 

jullie daarom uit op de fantastische activiteiten van de GBK die ons nog te 

wachten staan. Wij zullen alvast van de partij zijn, we hopen jullie ook om 

samen te feesten en nog eens goed het zwijn uit te hangen vooraleer die 

vervloekte examenperiode weer zal aanbreken. Wat deze activiteiten zijn die 

onze avonden gaan vullen de komende weken, vinden jullie verder in deze 

Worm! We hebben alvast heel graag geholpen met jullie lessen sneller te 

laten passeren terwijl jullie dit boekje lazen. 

 

Er staat ons nu nog maar één enkel ding te wachten en dat is jullie veel 

leesplezier toe te wensen met deze laatste Worm van het jaar (die zich nu in 

jullie handen bevindt). Volgend jaar mogen jullie natuurlijk opnieuw de Worm 

verwachten, maar daarvoor zullen jullie toch moeten wachten tot in 

September. Dus bij deze, 

 

Veel leesplezier van jullie Wormteam! 
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De praesesLULt 

Het lijkt de dag van gisteren dat ik zat te vloeken op de writersblock die mij 

overviel toen ik mijn eerste praesestekstje schreef. De realiteit is echter dat dit 

reeds acht maanden achter mij ligt en we intussen al zijn toegekomen aan 

mijn laatste tekstje, ditmaal gelukkig zonder writersblock. En wat voor een 

acht maanden! Het is bijna onbegonnen werk om alle ervaringen die ik dit 

jaar heb opgedaan op te sommen.  

 

Een ontmoeting met onze stichter André Dhondt, cantussen met de prosenior 

van 1967, een pak geslaagde (en zatte) GBK-feestjes, talloze feestjes en 

cantussen met andere FK-kringen, de allereerste verbroederingscantus met 

alle wetenschapskringen tesamen enz... 

Uiteraard leverde al dit werk, in combinatie met mijn studies, soms de nodige 

stress op en vaak werden meerdere uren slaap opgeofferd om toch maar 

alles op tijd af te krijgen. Maar zoals hierboven reeds gezegd, de voordelen 

die tegenover al dit werk stonden waren het meer dan waard!  

Vooral de gratis cantussen heb ik mij dit jaar zeker niet laten ontzeggen. 

Menig FK-kring hangt nu op het randje van faillisement door de vele keren 

dat ik op hun kosten een ganse avond ben gaan drinken. Het geld dat ik 

hierdoor uitgespaard heb, zal hoogstwaarschijnlijk wel nog moeten worden 

besteed aan de levertransplantatie die ik tegen het einde van mijn 

ambtstermijn zal nodig hebben.  

 

*Bam* Keivlotte overgang enzo. 

 

Even over naar iets serieuzere zaken. Het einde van mijn ambtstermijn 

betekent ook het einde voor het praesidium van dit academiejaar. Als senior 

is het deels mijn taak om te zorgen dat er volgend jaar weer een fantastisch 

nieuw praesidium klaar staat om het GBK te dienen. Vandaar dus ook de 

oproep aan iedereen met praesidiumambitie: schrijf jullie in voor de 

verkiezingen van 22 april door een mailtje te sturen naar de kiesvoorzitster, 

onze prosenior Tine! Zonder kandidaten hebben we volgend jaar namelijk 

geen praesidium. 

Zij die geen ambitie hebben worden uiteraard ook uitgenodigd voor de 

verkiezingen, aangezien er die dag ook gestemd moet worden! En indien je 

favoriete kandidaten steunen niet voor genoeg motivatie zou zorgen smijten 

we er achteraf nog een gratis vat tegenaan in ’t Genoegen (het laatste 

gratis vat van dit jaar jammer genoeg)! Alle verdere info over de verkiezingen 

is ergens te vinden in deze worm! 

 

Commilitones, ik merk dat mijn bladzijde hier bijna vol aan het geraken is, dus 

wordt het tijd om af te ronden vrees ik.  

Allereerst wil ik jullie allemaal bedanken voor het afgelopen jaar. Jullie 

massale aanwezigheid op elke activiteit is wat ervoor zorgt dat het iedere 
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keer een zwaar feestje is en dat het GBK blijft leven! Hopelijk blijft deze trend 

zich ook voortzetten naar de nog komende activiteiten (er staat namelijk nog 

heel wat op de kalender de komende weken, zie verder in deze worm!).  

Ook wil ik mijn praesidium, de vaste medewerkers en alle andere mensen die 

geholpen hebben bij de organisatie van de talloze activiteiten bedanken 

voor hun inspanningen dit jaar. Een kring in goede banen leiden is namelijk 

niet iets wat men op zijn eentje kan doen. 

 

Dan, als allerlaatste wens ik het praesidium van volgend jaar enorm veel 

succes toe! En uiteraard hoop ik jullie allemaal volgend jaar nog tegen te 

komen op een hele reeks nieuwe GBK-activiteiten! 

 

Ut Vivat, Crescat, Floreat GBK! 

 

 

Matti Pisman 

 

Voor altijd met trots, 

Praeses GBK 2012-2013 
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Verslag 3-daagse 
 

 

Na een nachtje stappen met de Bios in Leuven namen we ’s morgens vroeg 

de eerste trein terug richting Gent. Snel nog enkele uurtjes in bed voor we 

vertrokken op 3-daagse! Door vertraging onderweg, moesten de mensen 

met de trein even wachten voor ze konden worden opgepikt door de auto’s. 

Maar zoals het de echte student behoort, koopt men dan een bak bier en 

drinkt men gezellig het weekend in ter afwachting.  

 

Eenmaal aangekomen kon iedereen zijn slaapplaats uitkiezen. Een enorme 

slaapzaal op zolder, palen in de eetruimte, gemeenschappelijke douches 

deden meteen al enkele voorstellen over mogelijk filmscenario’s ontstaan… 

Zoals gevreesd waren de weergoden ons niet gunstig gezind, waardoor het 

geplande nachtspel al moest worden afgeschaft en vervangen worden door 

talrijke gezelschapsspelletjes. Ook de dag erna bleek het nog niet veel beter 

te zijn. Desalniettemin stonden enkele doorwinterde biologen ’s morgens al 

paraat om de omgeving te verkennen. Terwijl iedereen zich nog stond aan te 

kleden, hadden we het geluk dat één iemand dicht bij het raam stond en 5 

overvliegende kraanvogels kon spotten. Het begin van een topdag! Toen we 

terugkeerden was ook de rest van de groep al wakker en was het ontbijt 

reeds verwerkt. Na het middageten vreesden we even dat de excursie niet 

zou kunnen doorgaan door sneeuw en koude wind die ons belemmerden, 

maar gelukkig bleef dit niet lang duren. De excursie vond ik persoonlijk top. 

Verdeeld in 2 groepen, elk gewapend met telescoop, verrekijker, veldgidsen, 

fotocamera’s en notieboekjes waren we een paar uur zoet met het 

bezichtigen van de prachtige natuur die Neeroeteren ons te bieden had. Als 

avondeten kregen we spaghetti voorgeschoteld, waarna het tijd voor de 

cantus. Ditmaal een wisselcantus waarbij kon worden geopteerd voor 

functies praeses, schachtentemmer, cantor en schacht, wat soms zorgde 

voor grappige situaties. Schachtentemmers werden niet gespaard… Na 

afloop werd nog wat bierpong gespeeld en wenste iedereen Daan/Yannick 

een gelukkige verjaardag. De volgende morgen was het al tijd om alles op te 

kramen en terug te keren naar Gent.  

  

Bij deze, bedankt aan iedereen die mee was. Ook het opruimen verliep 

vlekkeloos, en was snel geklaard. Dus als jullie je even hard geamuseerd 

hebben als mij dan was het dik in orde! 

 

Uwer Excursie, 

Sander 
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Fotopagina 3-daagse 

 
 

Op zaterdag trotseerden we de koude en gure wind en trokken op excursie… 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maar dit was wel pas mogelijk nadat iedereen ‘s ochtends uit zijn bed 

geraakte en ook wakker werd… (Voor diegenen die niet doorhebben wie er 

op de foto te zien is: links heb je Mechtild en rechts zie je Jon zijn roes 

uitslapen ;) ) 
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Historiek van de Gentse Biologische Kring  

Tijdens het academiejaar 1964-1965 ontstond de idee om het NWK 

(natuurwetenschappelijke kring) op te splitsen. Wij voelden ons niet zo 

gelukkig om, als kleine minderheid, opgeslorpt te zitten in het NWK. Deze 

ideeën rijpten tijdens de vakantie en bij het aanbreken van het 

academiejaar 1965-1966 was het een feit : NWK werd opgesplitst in Chemica, 

de GBK “’t Wormke”, de VAK (Vlaams Aardrijkskundige Kring) die ook de 

geologen omvatte, en de wis- en natuurkundigen vormden dan de WNK (Wis- 

en Natuurkundige kring). Onze eerste praeses André Dhondt voegde de 

naam “’t Wormke” toe ter ere van Prof Lucien De Coninck (diensthoofd 

dierkunde, specialist Nematoda en een echte vader voor de studenten). 

André was zeer gedreven voor de kring, doch was niet de grote redenaar op 

cantussen. Hij slaagde er wel in om de GBK op de kaart te zetten in het 

Faculteitenconvent en organiseerde heel wat activiteiten die een biologische 

stempel droegen. Alhoewel het aantal biologen (kandidaturen, dier- en 

plantkunde samen) slechts een 50-tal studenten telde, was zeker ¾ actief lid 

van het GBK. De doop en ontgroening vonden toen plaats op de Graslei, de 

cantussen in ’t Zwarte Woud en de TD’s op de Kuiperskaai in de Kelder of de 

Don Carlos. Als kring moesten we natuurlijk een clublied hebben. Persoonlijk 

heb ik dan, na vele pinten om mijn inspiratie aan te scherpen, volgend lied 

geschreven : 

 

Clublied G.B.K. ’t Wormke 

Melodie : Wij zijn gezworen kameraden 

1ste strofe 

Wij zij gezworen biologen 

Wij laten onze kelen niet verdrogen 

Wij drinken graag een pint 

en wij worden steeds bemind 

Wij zijn de echte biologen 

2de strofe 

Wij eerstejaars wij krijgen hier De Coninck 

En Moens zijn cursus slikken wij als honing 

Met Eeckhout hebben we last 

en Grosjean dat is ne kwast 

Maar logica dat blijft toch de beloning 

3de strofe 

Wij tweedejaars wij hebben last met Govaert 

en Gies die lacht zo grappig als een nijlpaard 

Maton die is secuur 

en Betty doet soms zuur 

en Moens dat is nog steeds nen dikke luiaard 

4de strofe 

Wij zijn gezworen zoölogen 
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er is geen enkel beest dat wij niet mogen 

Wij eten met gemak 

van den dikste kakkerlak 

Wij zijn de echte zoölogen. 

5de strofe 

Wij zijn gezworen botanici 

Wij telen onze plantjes met ambitie 

Geef ons een mooie bloem 

met veel seks en met veel poen 

dan sparen wij daarvoor onze munitie 

 

Dit was wel zeer actueel op dat ogenblik, maar het was zeer tijdsgebonden, 

zodat dit lied later vervangen werd. Een beetje uitleg bij sommige namen is 

hier zeker op zijn plaats. 

De Coninck Lucien : diensthoofd dierkunde 

Moens Roger : prof natuurkunde 

Eeckhout Zoël : prof anorganische en beschrijvende chemie 

Grosjean Carl : prof wiskunde en analytische meetkunde 

Govaert : prof organische chemie 

Gies : assistente dierkunde 

Maton : prof plantenfysiologie 

Betty (eigenlijk Mevr. Fryns-Claessen) : prof plantenmorfologie en –systematiek 

 

Na dit eerste testjaar voor de GBK kwam er een nieuwe praeses en een 

nieuw bestuur. Dat was in 1966-1967 als volgt samengesteld :  

Praeses : Patrick Van Oostveldt 

Vice-praeses licenties : Tony Dewit 

Vice-praeses kandidaturen : Carlo Heip  

Secretaresse : Machteld Michiels (Bolleke) 

Penningmeester : Walter De Coster 

Schachtentemmer : Luc Maes 

Zedenmeester : Dirk Van Damme 

Patrick was een echt folklorebeest en een uitstekend redenaar op cantussen, 

maar iets minder ernstig om de GBK te promoten. Wel werden de goede 

tradities van vorig academiejaar verder gezet. Ook zorgde hij voor een eerste 

link met onze studiecollega’s uit Leuven, hetgeen leidde tot een 

verbroederingscantus te Leuven. Vermits er in de licenties weinig of geen 

cursussen bestonden heb ik mij dat jaar geëngageerd om een aantal 

cursussen uit te typen (op stencils).  Iemand moest het ernstige werk toch op 

zich nemen. Ook beperkten we ons niet alleen tot de folkloristische 

activiteiten, maar werden heel wat excursies voorzien waarbij we de steun 

kregen van enkele assistenten : Jacky Van Goethem, Nikky Rogge, Filip Polk 

en Wim Van Cotthem. Bij het einde van dit academiejaar was het 

enthousiasme zodanig gestegen dat we tot verkiezingen moesten overgaan 

voor het nieuwe bestuur want 2 personen waren kandidaat praeses : Carlo 

Heip en Tony Dewit. Tenslotte heb ik deze verkiezing gewonnen dankzij mijn 

inzet voor de GBK tijdens het voorbije jaar. 
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Bij aanvang van het academiejaar 1967-1968 gingen we van start met 

volgend bestuur : 

Praeses : Tony Dewit 

Vice-praeses dierkunde : Carlo Heip 

Vice-praeses plantkunde : Machteld Michiels 

Vice-praeses kandidaturen : Jenny ’s Jongers 

Secretaris-Penningmeester : Walter De Coster 

Zedenmeester : Dirk Van Damme  

 Alhoewel dit jaar zich aankondigde om volgens de voorbije tradities verder 

gezet te worden, werd het, naar het einde toe een zeer bewogen jaar 

(remember mei 1968). Alhoewel ik in speeches zeker het onderspit moest 

delven ten opzichte van mijn voorganger Patrick, werden alle tradities wat 

betreft doop, ontgroening, cantussen en TD verder gezet. Zo ook een nieuwe 

verbroederingscantus met Bios Leuven, die dit keer in Gent plaatsvond. In 

april 1968 ontstond te Parijs een studentenrevolte tegen de gevestigde 

machten. Het was een strijd voor meer vrijheid, die eigenlijk gegroeid was uit 

de flower-power periode. Deze revolte breidde zich snel uit naar andere 

universiteiten en het Gentse Studentengenootschap besloot om zich bij deze 

actie aan te sluiten. Het waren in mei 1968 woelige weken enerzijds omdat 

we belaagd werden door de Gentse flikken en anderzijds omdat de 

meerderheid van de professoren deze acties afkeurden. Zo zorgden wij 

ervoor dat de stakingspiketten van de Letteren en Wijsbegeerte gingen post 

vatten bij de Wetenschappen en vice versa. Zo wisten de Profs niet wie actief 

aan de acties deelnam en wie afwezig was omdat hij/zij niet binnen kon. 

Nadat onze regering was afgetreden keerde de rust weer. Ondertussen 

naderden ook de examens en werden alle acties afgeblazen.  

 

 

De eerste verbroederingscantus tussen de GBK “’t Wormke” en Bios ging door 

in de Ambiorix op de Oude Markt te Leuven op 09.03.1967. 
 

 
Foto: van links naar rechts : Tony Dewit, André D’Hondt en Machteld Michiels 
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De tweede verbroedingscantus tussen de GBK “’t Wormke” en Bios ging door 

in de St Arnold, Kortrijkse steenweg te Gent op 08.11.1967. 

 

 
Foto: van links naar rechts : Bert, Luce, Ludo Pinceel (praeses van Bios), Machtels Michiels, 

Tony Dewit, Jenny ’s Jongers en Carlo Heip. 

 

Excursie van  de GBK naar Zuid Frankrijk : 15-30 juli 1968 

 

 

 

 

 
Foto 19 : de camping “La Chaumière” te Héas (Hautes Pyrénées) 

 

- Tony Dewit (pro-senior) 
(Voor meer foto’s van vroeger: zie GBK-site) 
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Kalender 

 

Week 8   

Maandag 15/04/13 Flashmob Clubavond 21u30 @ ’t Genoegen 

Dinsdag 16/04/13 Black and white fuif @ Rector 

Woensdag 17/04/13  

Donderdag 18/04/13  

Vrijdag 19/04/13 Cantus met biologen Leuven 20u @ Latin quarter 

 

 

Week 9   

Maandag 22/04/13 Praesidiumverkiezingen + clubavond (gratis vat) 

Dinsdag 23/04/13 BBQ @ Palmarium 

Woensdag 24/04/13 12-uren loop 

Donderdag 25/04/13  

Vrijdag 26/04/13  

 

 

Week 10   

Maandag 29/04/13 Clubavond 21u30 @ ‘t Genoegen 

Dinsdag 30/04/13 Beer pong @ Parlmarium 

Woensdag 1/05/13 Vrijaf 

Donderdag 2/05/13  

Vrijdag 3/05/13  

 

 

Week 11   

Maandag 6/05/13 Clubavond 21u30 @ ‘t Genoegen 

Dinsdag 7/05/13  

Woensdag 8/05/13  

Donderdag 9/05/13 Vrijaf 

Vrijdag 10/05/13 Vrijaf 

 

 

Week 12   

Maandag 13/05/13 Clubavond 21u30 @ ‘t Genoegen 

Dinsdag 14/05/13  

Woensdag 15/05/13  

Donderdag 16/05/13 Zwanenzang @ Rector 

Vrijdag 17/05/13  
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We want you! 

  

Wil jij volgend jaar deel uitmaken van de het praesidium van de coolste kring 

op aarde? Dat kan! ;) Wij, de twee Wormen, hebben alletwee heel erg 

genoten van hun jaar als praesidium en het is zeker een aanrader. Ben jij 

iemand die goed dingen kan organiseren, plannen, drinken, feesten, soms 

een beetje zot doen…? Wil jij ervoor zorgen dat iedereen volgend jaar zijn 

cursussen op tijd heeft? Of ben je iemand die schachten van volgend jaar in 

toom wil houden en temmen? Regel je graag excursies voor een grotere 

groep? Dan ben jij volgens ons de geknipte persoon voor het nieuwste GBK-

praesidium! 

 

Op maandag 22 april wordt het nieuwe GBK-praesidium voor 2013-2014 

verkozen! Iedereen die zich kandidaat wil stellen voor een functie kan een 

mailtje sturen naar de kiesvoorzitter, onze eigenste prosenior Tine 

(tine.eeckelaert@gmail.com), met hierin je naam en de functie waarvoor je 

je kandidaat wil stellen. Op de verkiezingen zelf krijgt iedereen dan de tijd om 

kort te motiveren waarom hij/zij opkomt voor de functie en kan elk GBK-lid zijn 

stem uitbrengen.  

 

Alle info over de verschillende functies is te vinden in onze statuten 

(http://www.biologie-gent.be/index.php/kring/statuten) of je kan uiteraard 

ook contact opnemen met de persoon die momenteel de functie uitvoert.  

 

Opgelet! De deadline voor de kandidaturen is VRIJDAG 19 APRIL.  

Let the games begin! Bring it on! 

 

http://www.biologie-gent.be/index.php/kring/statuten
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Fotopagina 

Vriendjes- en familiecantus was een zalig avondje voor zowel jong als oud! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoek de verschillen tussen 

Arne en zijn broer, Senne? 

 

 

Zo moeder, zo dochter? 
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Ook op de karaoké-avond bouwden we met de GBK een hevig feestje! 
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Wat je hebt gemist… 

Karaoké 

Op dinsdagavond 26 februari waren alle biologen te vinden in de 

karaokézaal boven de Rector. Ik zou graag willen zeggen dat we allemaal 

klonken als nachtegaaltjes zoals onze schachtentemmer, maar helaas is dit 

niet echt helemaal de waarheid. Vanaf de eerste noten die weerklonken 

door de micro, begon het bij iedereen te kriebelen om zo fout mogelijke 

liedjes te zingen. Niet iedereen durfde het onmiddellijk aan om vooraan te 

gaan staan en show te placeren voor de toekomstige biologen, maar na 

enkele pintjes van het gratis vat waren de kelen al goed gesmeerd! 

 

We hebben niet alleen foute liedjes gezongen van artiesten zoals Britney 

Spears tot Guus Meeuwis, maar er zijn ook enkele danskes geplaceerd op de 

dansvloer. We deden niet alleen de Marie-Louise op de grond, maar we ook 

met z’n allen de Macarena. Er werden liedjes van alle talen en van alle tijden 

gezongen, van nu tot terug in de jonge jaren van onze mama’s en papa’s. 

Iedereen die op deze avond aanwezig was, heeft zich goed geamuseerd! Ik 

was duidelijk niet alleen! Al diegenen die afwezig waren, zouden zich moeten 

schamen. Ik zou het toch heel jammer vinden als ik deze zalige avond gemist 

zou hebben! 

 

 

Galabal der Wetenschappen 

Een idyllische locatie, een rode loper, de mannelijke helft strak in het pak en 

de vrouwelijke helft gehuld in prachtige kleedjes… Zeg nu eens, wat heeft 

men nog meer nodig om er een fantastische avond van te maken? 

 

In de aanloop van het bal was bij de dames het galabal al een hele week 

het gespreksonderwerp. Er moesten zware beslissingen genomen worden: 

Wat moet ik doen met mijn haar? Welk kleedje zou ik aandoen? Welke 

schoenen passen er het beste bij? Hoe zou ik mij schminken? Welke oorbellen 

zou ik aandoen? Ik zou nog minstens tien vragen kunnen bedenken, maar ik 

zal jullie dat besparen. 

 

Vanaf het moment dat je voet zette op ‘Le Bateau’, voelde je al de magie 

van het galabal. Iedereen zag er adembenemend uit! Zowel de Geografen, 

de Geologen en natuurlijk, last but not least, de Biologen! En nee, ik ben hier 

niet aan het slijmen, het is gewoon de waarheid. We namen eerst een foto 

met het praesidium  vooraleer we onze eerste passen op de dansvloer 

waagden. De eerste plaatjes werden gedraaid en de sfeer zat er onmiddellijk 

in! Ik vond het een prachtige avond en heb me heel erg goed geamuseerd. 

Bedankt aan alle aanwezigen om er zo een mooi galabal van te maken! 
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In de vroege uurtjes, toen de muziek werd stilgelegd, trokken we met z'n allen 

richting de Boom-Boom in de Overpoortstraat! Daar stond een ontbijt ons op 

te wachten, er werden verschillende koffiekoeken aangeboden aan 

iedereen die honger gekregen had van een ganse nacht te 

dansen/drinken/muilen/(vul zelf maar aan ;) ). Alhoewel ik er zelf niet meer 

van heb kunnen genieten omdat de koffiekoeken op waren bij mijn 

aankomst, heb ik toch genoten van de afsluiter van het bal in de Boom-Boom.  

 

Bedankt voor dit zalige galabal GBK, Geografica en Geologica! 

 

Hopelijk allemaal tot volgend jaar! 

 

 

Vrienden- en familiecantus 

Vrijdagavond 29 maart, 20u, Canard Bizar. Dit is het adres waar je moest zijn 

de laatste vrijdag voor de paasvakantie. Ik was er en zag dat het goed was. 

Er was een grote opkomst op deze avond, we hadden zelf een tekort aan 

gelegenheidscodexen die we speciaal gemaakt hadden voor de bezoekers! 

We mogen trots zijn op deze opkomst! 

 

De vrije versies kenden van geen ophouden! Verschillende mensen (maar 

vooral Arne) kregen wel een vrije versie over zich heen, maar ze lieten zich 

niet doen en gaven dikwijls een gevat antwoord terug. Het was de beste 

editie van het jaar, al zeg ik het zelf. Ik ben niet de enige met deze mening, er 

waren ook andere commilitones die dit gezegd hebben tegen mij. Met 

andere woorden, het is zeker voor herhaling vatbaar! 

 

 Ook al waren er moeders, vaders, broers, zussen, vriendjes en vriendinnetjes, 

bezoekende kringen aanwezig, niemand hield zich in om er een feestje van 

te maken. Maar de bezoekers lieten zich niet kennen! Ze zongen even luid 

mee, leerden snel de bewegingen die bij sommige liedjes horen en dronken 

zeker niet minder en ook niet trager dan onze commilitones! 

 

Ik hoop om al deze bezoekers volgend jaar opnieuw te mogen verwelkomen 

en dat er nog meer familie en vriendjes mee mogen komen! 

 

Tot dan! 
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BIOS! 
BIOS! Zo heet de kring van de Leuvense Biologiestudenten en wij besloten om eens 

met hen te verboederen. En verbroederd hebben we! 

 

Op de trein waren een aantal sceptici aanwezig ("Het enige goeie aan Leuven is de 

trein terug naar Gent"), maar de sfeer zat er direct goed in. Zoals het wel vaker 

gebeurt, heeft onze groep luidruchtige studenten met een lintje aan de omringende 

treinreizigers genoeg frustraties bezorgd. Sommigen konden het niet eens aan en zijn 

zich dan maar gaan verzetten. 

Aan het station van Leuven stond (één van) de (twee) praeses(sen) te wachten, die 

ons begeleidde naar de eerste fakbar: de Blokhut. Als een teken van goodwill kreeg 

iedereen een pintje op kosten van de Leuvenaars en zo was de toon voor de avond 

direct gezet. Een paar zuipkaarten en veel goedkope pintjes later, besloten de 

praesessen (ik blijf het maar raar vinden) om door te gaan naar de volgende fakbar: 

het Huis der Rechten. 

De weg ernaartoe werd opgefleurd met cantusliederen waar natuurlijk de 

clubliederen niet ontbraken. 

 

In het Huis der Rechten waren er nog goedkopere pintjes in nog grotere 

hoeveelheden! Yay! Naast al dat drinken werd er natuurlijk ook wat gepraat. Mijn 

conversaties beperkten zich meestal tot een welbepaalde helft van het gezelschap, 

namelijk die met borsten. Helaas waren er enkele dames niet helemaal zeker van 

mijn geaardheid. Aan zo'n imagoprobleem moet natuurlijk iets gedaan worden en 

daar heb ik mij dan ook mee bezig gehouden de rest van de avond.  

 

Nadat we Huis der Rechten (met toch wel een beetje spijt) verlieten, was het de 

beurt aan de derde fakbar waar we allemaal met ons gat konden draaien. Alweer 

tamelijk goeiekope pintjes en aangenaam gezelschap. Hetzelfde voor de 4e fakbar, 

waar we enkel binnenmochten zonder lint want blijkbaar is het niet de gewoonte 

om buiten cantussen je lint aan te doen in Leuven. Ik blijf ze toch maar raar vinden 

hoor, die Leuvenaars. Zonder lint voelde ik mij toch maar naakt, maar gelukkig 

waren er zware bieren zoals Rochefort voor €2,50. Leuven blijft mij verbazen. De 

laatste fakbar was meer een mini-fuif dan een fakbar en fuiven hebben we dan 

maar gedaan. Toen de hemel uiteindelijk wat lichter begon te worden, zijn we dan 

allemaal stilletjes (of toch niet zo stil) naar de trein 

gewandeld/gelopen/gehuppeld/gestruikeld. Ik moet toegeven, de terugrit verliep 

een stuk rustiger en de trein naar Leuven was dus veel leuker dan de trein terug naar 

Gent. 

 

Ik kan zeggen: die Leuvense biologen kunnen er ook wat van en ik kijk alvast uit naar 

het weerzien. 

 

 

Uw reporter van dienst 

Arne 

 

 
PS: Amy, ik wou er nog iets tussen zetten van dertigers binnendoen, maar het paste nergens. 
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Biochemische routekaart van de mens in beeld. 

 

Systeembiologen hebben voor het eerst een complete biochemische 

routekaart van de mens samengesteld. Met de routekaart wordt het in de 

toekomst mogelijk om voor iedereen inzichtelijk te krijgen voor welke ziekten 

hij aanleg heeft. Ook kan gezien worden welke voedingsstoffen iemand 

nodig heeft en welke voeding of welk medicijn het meest effect zal hebben 

bij die specifieke persoon. 

 

De kaart, die zondagavond werd onthuld in Nature Biotechnology, is een 

aanvulling op het menselijk genoom. Experts stellen zich voor dat in de 

toekomst al op jonge leeftijd - of zelfs al via de ouders - het hele genoom 

wordt uitgelezen, waarna de stofwisselingskaart erop wordt geprojecteerd. 

Ieder mens kan dan in theorie zien voor welke ziektes hij aanleg heeft, welke 

tekorten aan welke voedingsstoffen hem parten kunnen gaan spelen, en 

welke voeding en eventueel medicijnen het meest geschikt zijn om ziektes te 

voorkomen of te behandelen. De 'routekaart' werd samen met een 

internationaal conglomeraat van tientallen wetenschappers samengesteld 

uit vijf eerdere schetsen en plaatselijke detailkaarten.  

 

Wetenschappers verwachten dat veel aandoeningen die nu niet worden 

herkend als ziekte, subtiele verstoringen zijn van onze stofwisseling. Haast 7.500 

biochemische reacties hebben de wetenschappers nu in kaart gebracht, 

zo'n 90 procent van het menselijke totaal. De kaart zal 'de verkenning van 

nieuwe grenzen' in de geneeskunde mogelijk maken, schrijft het team in 

Nature Biotechnology. Uit de Benelux namen de universiteiten van 

Amsterdam, Nijmegen en Luxemburg deel aan het breed opgezette 

internationaal onderzoeksproject Biochemische routekaart van de mens in 

beeld. 

 

 

 

http://www.nature.com/nbt/journal/vaop/ncurrent/full/nbt.2488.html
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Quotes & wist-je-datjes 
 

Lisa (Amy, Feest): ‘Jordy kreunt luider dan ik’ 

 

Iarre (2e Ba): ’Ik word licht erotisch van dat skelet (van de zeekat).’ 

 

Matti : ‘Ik ben dat toch al gewoon om met kleine dingen te vissen.’ 

Arne: ‘Ja, uwe piet.’ 

 

Arne: ‘Wat vinden 9 op de 10 mensen leuk? Groepsverkrachting.’ 

Matti: ‘Groepsverkrachting is vanavond in het Genoegen.’ 

 

Lisa: ‘Ja, niet iedereen scheert zijn haar ze.’ 

Arne: ‘Jij ook niet!’ 

 

Laurien (2e Ba): ‘t’Genoegen is als Grimbauldplein 12: je weet niet dat het 

bestaat, tot dat iemand je verteld dat het er is.’ 

 

Rudy (Web): ‘Ik heb schrik om over John een mopje te maken. Sebiet begint 

die te wenen.’ 

 

Matti: ‘Ga als gast, dan doet Amy u sowieso binnen.’ 

 

Emilie (Sport): ‘We gaan een standje doen met 6 man.’ 

 

Thomas (Schacht): ‘Jij bent gewoon jaloers op Helena.’ 

Sofie (P.R.): ‘Waarom zou ik dat zijn?’ 

Matti: ‘Omdat Thomas mega sexy is enal.’ 

Sofie: ‘Tuurlijk enal.’ 

Matti: ‘Stiekem ben ik ook wel jaloers.’ 

 

Swa (Schacht): ‘We hebben morgen geen ecologie.’ 

Thomas: ‘Wa? Gynaecologie? 

 

K. Thas( Prof Wiskunde, 1e Ba): ‘We steken hem er gewoon in.’ 

         ‘Ge voelt da gevoel’ 

   

Nelle (1e Ba): ‘Ik kom niet vies, ik verdedig gewoon mijn standpunt.’  

 

Thomas (1e Ba): ‘Ofwel is dit een schizofrene steen’ (over een steen waar 2 

getallen op stonden, pract. geologie) 

 

Justin (1e Ba): ‘Ei meisje, je hebt me afgeleid. Kun je me terug integreren?’  

 

Thomas & Justin (1e Ba):‘Zeemeermin in het Duits: MehrSeeplus’ –  
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Billie (1e Ba): ‘Ik kom uit dat mijn spleet 185 meter is’ 

 

Justin: ‘Kga me vélo ne keer doen.' 

 

Wouter: ‘Het is beter om door de trap te zakken dan op uw zak te trappen.’ 

 

Matti: ‘Blijf keer van mijn Yannickske!’ 

 

Fede: ‘Niemand gaat mij ooit serieus nemen.’ 

Arne: ‘Ik wil u altijd eens serieus nemen hoor.’ 

 

Thomas: ‘Indringen gebeurt snel en efficiënt.’ 

 

Sofie: ‘Marokko is een deel van West-Europa.’ 

  

Arne: ‘Ik vind jou even lekker als choco.’ 

 

Matti: ‘Ge krijgt een diploma voor een extra chromosoom.’ 

 

Lisa: ‘Ik zou het echt niet grappig vinden moest ik zwanger zijn.’ 

Matti: ‘Zoals gij drinkt zou da geen probleem moeten zijn.’ 

 

Jon: ‘Welke planeet komt er na Jupiler? Euh, Jupiter bedoel ik.’  

Maxim (die muilde met een travestiet) :  ‘Wie is Sandy?’–Onbekend: ‘Andy’ 

                                                              ‘Wie is Andy?’–Onbekend: ‘Andy is Sandy.’ 

 

Eigenaar verblijf driedaagse: ‘Ik kom Maxim helpen met zijn slappe tube.’ 

 

Onbekend: ‘Het verschil tussen Arne en zijn broer: Senne heeft geen bril en is 

niet homo.’ 

 

Joram: ‘De bati-boy komt uit het hoenderhok!’ 

 

Wist-je-dat?... 

 

… Barry in zijn kleren en jas sliep op 3-daagse omdat hij zijn slaapzak vergeten 

was? 

…Wouter bij het ontbijt kruidenkaas in zijn oor gewreven heeft? 

… Nijntje een kat is volgens Laurien? 
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Schepping 2.0 (Eos, 22/03/2013) 
 

Australische wetenschappers hebben vorige week een uitgestorven 

kikkersoort weer heel even doen leven in het lab. Wat houdt ons nog tegen 

om verdwenen dier- en mensensoorten terug te brengen? 

  

Wat Steven Spielberg in 1993 met Jurassic Park liet zien, naar het gelijknamige 

boek van Michael Crichton, was spektakel. In de film worden stukjes dino-

DNA uit fossielen gerecupereerd en in een kikkereicel ingeplant. Maar het 

bleef tot nu toe een leuk sciencefictionverhaaltje. Wie de genetische 

revolutie echter volgt, vraagt zich af hoe lang Jurassic Park nog sciencefiction 

zal blijven. 

 

Steenbok 

We zullen binnenkort nog geen dino’s zien rondlopen, maar de wetenschap is 

wel volop aan het experimenteren met andere uitgestorven soorten. Eén van 

de eerste – en enige – successen tot nog toe, is de Pyrenese steenbok. Het 

laatste exemplaar werd in 2000 dood teruggevonden maar wetenschappers 

onderhielden sinds 1999 een levende cellijn van dit dier in cultuur. In 2003 

waagden wetenschappers het de soort weer tot leven te wekken. Ze 

slaagden erin 54 embryo’s in te planten bij nauwverwante soorten. Helaas 

werden twee maanden later alle zwangerschappen spontaan afgebroken 

en leek de wederopstanding van de soort weer veraf. 

 

Een tweede poging in 2009 had meer succes en een echte Pyrenese 

steenbok werd geboren. Het kalfje was echter zwak en overleed al snel aan 

longproblemen. De Pyrenese steenbok is dus nog steeds uitgestorven, maar 

zelfs als overleefde het kalfje, dan nog was het onzeker of de soort wel zou 

kunnen voortbestaan. Het beschikbare DNA is van een vrouwtje, de klonen 

zullen dus ook altijd vrouwtjes zijn. Je moet geen bioloog zijn om te weten dat 

alleen vrouwtjes de soort niet zullen redden. 

 

De Pyrenese steenbok opende heel wat perspectieven, maar deed zeker 

evenveel vragen rijzen. Zo waren er van de steenbok nog levende cellen in 

de omloop, maar dat is veeleer een uitzondering. Toch werd vorige week 

bekend gemaakt dat Australische wetenschappers de Rheobatrachus silus 

weer heel even tot het rijk der levenden konden brengen, een kikkersoort die 

in 1983 uitgestorven is verklaard. Rheobatrachus had een bijzondere 

voortplantingstechniek: het vrouwtje slikte de 

bevruchte eitjes in om ze uit te broeden in haar 

maag, waarna de larven via haar mond ter 

wereld kwamen. Toen eind jaren zeventig 

duidelijk werd dat de soort op het randje van de 

uitsterving balanceerde, stopten biologen één 

van de laatste exemplaren in de vriezer. 
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De technologie is er sindsdien gigantisch op vooruitgegaan en vijf jaar 

geleden achtten Australische wetenschappers de tijd rijp om het kikkertje 

Frankensteingewijs weer tot leven te wekken. De techniek die hiervoor 

gebruikt wordt, staat nog lang niet op punt, maar het concept is 

vergelijkbaar met Jurassic Park: een celkern uit het ingevroren kikkerweefsel 

wordt ingeplant in een kernloze eicel van een andere kikkersoort. Sommige 

van die eicellen begonnen na het inbrengen van de nieuwe kernen 

spontaan te delen tot embryo’s. Hoewel de embryo’s uit dit experiment nooit 

langer dan een paar dagen hebben geleefd, is dit onderzoek toch een 

doorbraak: de kikkersoort werd (heel even) teruggehaald uit het rijk der 

doden zonder dat men over levende cellen beschikte. 

 

Mammoet, niet makkelijk  

Sommigen zien het echter nog groter. De mammoeten zijn al 10.000 jaar 

verdwenen. Heel wat mammoetfossielen zitten goed bewaard in de 

Siberische permafrost en doen onderzoekers dromen van hun 

wederopstanding, maar voorlopig zijn er toch nog heel wat problemen. Om 

te beginnen zijn er de moeilijkheden met het DNA, want ook als is een groot 

deel van het mammoetgenoom ontcijferd, het betekent nog niet dat we ook 

werkzaam mammoet-DNA hebben. Na 10.000 jaar is het mammoet-DNA niet 

meer wat het ooit geweest is en voorlopig kunnen wetenschappers nog niet 

efficiënt out of the blue DNA bouwen. Bovendien mag ijs de afbraak van het 

kadaver dan wel tegengaan, in de cellen richten de scherpe ijskristallen heel 

wat schade aan, ook aan de celkern waar het DNA bewaard wordt. 

 

En stel dat er toch een intacte celkern gevonden wordt, dan moeten 

wetenschappers een olifanteneicel vinden om die in te planten, maar een 

olifantenkoe heeft maar een keer om de vijf jaar een eisprong. Bovendien is 

het bijna onmogelijk om een eicel uit een olifant te isoleren, maar wie graag 

een mammoet wil klonen heeft er gemakkelijk 100 nodig. Ondanks vele grote 

woorden en beloftes zijn we hier dus nog lang niet aan toe. Je kunt je ook de 

vraag stellen of het wel de moeite is om de mammoet terug tot leven te 

wekken, terwijl we niet eens in staat zijn om de huidige olifantensoorten een 

zekere toekomst te bieden.   

 

Neandermens  

Tot slot is er nog de Neanderthaler, een soort waar we de laatste tijd de 

mond van vol hebben om ze opnieuw te klonen. Enkele weken geleden 

ontstond opschudding omdat een Amerikaanse hoogleraar een vrouw zocht 

om de eerste Neanderthalerbaby te baren. De professor in kwestie, de 

befaamde geneticapionier George Church, werd hier weliswaar fout 

geciteerd, maar de man gelooft toch dat het binnen afzienbare tijd mogelijk 

zou moeten zijn. Toch zijn er veel wetenschappers iets sceptischer dan 

Church. Om te beginnen zijn er dezelfde problemen als bij de mammoet: kan 

men nog DNA of een celkern vinden die de tand des tijd heeft doorstaan en 
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matcht het met menselijk mitochondriaal DNA? 

Feit is dat er tot hiertoe nog geen enkele uitgestorven soort succesvol 

gekloond is. Zelfs bij het kloneren van bestaande soorten zijn de zuigelingen 

vaak opmerkelijk zwakker dan hun normaalgeboren soortgenoten. Ook 

Anton Feenstra, bio-informaticus aan de Vrije Universiteit Amsterdam denkt 

niet dat het voor morgen is: ‘Je kunt die oude DNA-code misschien wel 

kennen, maar dan moet je het genoom nog ‘bouwen’. Chromosomen zijn 

veel meer dan kaal DNA.’ We moeten eerst al deze hindernissen overwinnen 

vooraleer we nog maar kunnen denken aan kloneren bij mensen. Tot hiertoe 

is dat ook nog nooit gebeurd, dus misschien zitten daar ook nog 

moeilijkheden. Voorlopig is de Neanderthaler 2.0 dus nog niet aan de orde. 

En dan zijn er nog de ethische implicaties. Is er überhaupt een voordeel aan 

een levende Neanderthaler? Church beweert dat het enkel maar positief 

kan zijn omdat het de genetische diversiteit van het menselijk ras verhoogt, 

eerder onderzoek heeft immers al uitgewezen dat de Neanderthaler en de 

Homo sapiens ooit met elkaar in de grot zijn gedoken. Anderen beweren dan 

weer dat het een unieke kans is om deze soort die zo nauw bij ons staat 

eindelijk te kunnen observeren en te weten waar onze verschillen liggen. 

Feenstra zelf ziet niet echt principiële bezwaren, op voorwaarde dat de 

techniek geperfectioneerd is, maar hij vreest dat je niet kunt uitsluiten dat er 

op de weg ernaartoe dieren (of Neanderthalers) zullen opgroeien met 

allerlei afwijkingen. 
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Het grote GBK bierpongtoernooi 
 

Op 30 april is het zover, dan is er het grote GBK bierpongtoernooi. Dan weten 

we voor eens en voor altijd wie het beste bierpongteam is binnen het GBK. 

 

 Maar velen onder jullie vragen zich nu waarschijnlijk af wat bierpong nu 

precies is. Wel, bierpong kan gezien worden als een ‘sport’ waarbij het de 

bedoeling is om in teams van 2 met een pingpongballetje zo snel mogelijk in 

alle 10 de bekers (gevuld met bier) een balletje te werpen. Wanneer je er in 

geslaagd bent om in de beker, die aan de overkant van de tafel staat, te 

werpen, dan kan je wel al raden dat het de bedoeling is dat je tegenstander 

de inhoud van dit bekertje leegdrinkt. Dit gaat zo verder tot er één ploeg 

geen bekertjes met bier meer over heeft of de tijd verstreken is, aangezien we 

wel genoeg wedstrijden moeten kunnen spelen. De winnaar is dan de ploeg 

die nog het meeste bekers over houdt op het einde.  

 

Het GBK toernooi gaat als volgt: het is de bedoeling dat iedereen 4 

wedstijdjes zal kunnen spelen. We beginnen met poules waarna telkens de 

beste ploegen doorgaan en zo kunnen strijden voor een plek als eindwinnaar. 

Deze mag dan rekenen op een mooie prijs. Maar het is niet onze bedoeling 

dat de onervaren spelers in dit spel minder wedstrijdjes kunnen spelen. 

Vandaar dat deze ook nog eens onderling kunnen strijden. Het aantal pinten 

per ronde is vastgelegd op 3 aangezien dat na veel testen de beste 

hoeveelheid leek. Want aan bier morsen doen we natuurlijk niet mee.  

 

Kort samengevat wordt er dus verwacht dat jullie je in teams van 2 indelen en 

inschrijven voor 24 april. Het bierpongtoernooi vindt plaats op 30 april in het 

Palmarium waar iedereen vóór 19u 30 aanwezig moet zijn aangezien dan de 

eerste wedstrijdjes beginnen. Het einde is voorzien omstreeks 22u. De prijs is 6 

euro per team en inschrijven kan vanaf nu elke dag in het GBK kot. Moest het 

niet lukken om daar te geraken, kan je je ook altijd inschrijven door een mail 

te sturen naar schachtentemmer@biologie-gent.be en dan moet je maar 

gewoon op de dag zelf betalen. 

 

Dus hopelijk allemaal tot dan! 

 

Uw favoriete bierpongteam. 
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12-urenloop 
 

Beste sportliefhebbers, 

 

Dit jaar wordt er voor de 30e keer de 12-urenloop georganiseerd en…. we 

lopen mee!! Samen met de andere wetenschapskringen en het VLAK 

(Vlaamse logopedische en audiologische kring) willen we tonen wat we 

waard zijn. Het begint om 10.00 u en eindigt om 22.00 u op 24 april. De 

fakbars gaan dan ook open om 10.00u en eindigen pas om 02.00u.  Zo heb je 

niet alleen de mogelijkheid om zoveel te lopen als je wil, maar ook om zoveel 

te drinken als je wil! Voor elk gelopen rondje krijg je een bonnetje waarmee je 

dan bicky burgers (3 bonnetjes) of een drankje (2 bonnetjes) kunt krijgen. 

 

Wat houdt deze 12-urenloop nu eigenlijk in? Het is een wedstrijd waar 

verschillende kringen het tegen elkaar opnemen. Het vindt plaats op het Sint-

Pietersplein over een ovaal parcours van ongeveer 350 meter. Per gelopen 

ronde verdient de deelnemende ploeg een punt. Deze 12-urenloop telt mee 

voor het algemeen klassement van de Interfacultaire  

 

Er zullen ook speciale rondes zijn (om het uur). Iedere kring krijgt voor 

deelname aan deze rondes een punt. De beste(n) van elke ronde zullen 

worden beloond met naturaprijzen, geschonken door sponsors.  

 

Wil jij een aantal rondjes meelopen? Kom dan gerust af op 24 april! Wil je 

maar één rondje lopen en voor de rest supporteren met een pintje in de 

hand, helemaal geen probleem!  

 

Hopelijk komen jullie met z’n allen af om er een sportieve en aangename 

dag van te maken. 

 

Jullie sportpraeses 

 

Emilie 
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BBQ 
 

 

Op 23 april is het terug tijd voor onze jaarlijkse GBK-barbecue! Deze gaat 

door in het palmarium (plantentuin) vanaf 19u.  Voor 3 stukken vlees en 

bijhorende groentjes betaal je slechts 8euro. Ook vegetariërs zijn van harte 

welkom maar vergeet bij inschrijving zeker niet te melden dat je vegetarisch 

wil eten! 

 

 Uiteraard worden ook voldoende drankjes voorzien aan studentikoze prijzen.  

 

Inschrijven is verplicht en kan tot 18 april in het GBK-kot of door te mailen naar 

vice@biologie-gent.be. 

 

Tot dan!  

 

 

 
 

 

 

 

mailto:vice@biologie-gent.be
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SOS Worm: Brainiacs & Party-Animals 

Het schooljaar loopt al weer ten einde en dit wil zeggen dat studenten zich 

binnenkort weer op hun boeken zullen storten. Als voorgerecht geven we 

daarom het recept voor broccolisoep aangezien broccoli vol antioxidanten 

zit die je immuunsysteem versterken en het is bovendien ook goed voor je 

geheugen. Het is wel belangrijk dat je hiervoor verse broccoli gebruikt. 

 

Ingrediënten: 

- 1 ui      - 1 stronk broccoli 

- 2 teentjes kloflook   - 4 eetlepels room 

- 1 boeillonblokje    - 2 eetlepels olijfolie 

 

Bereidingswijze: 

Pel de ui en de knoflook met een aardappelmesje en snijd ze fijn. 

Doe de olijfolie in een kookpot en zet het op een matig vuur. Doe er de ui en 

de knoflook bij en laat ze enkele minuten bakken tot ze glazig zijn. 

Giet 2 tot 3 glazen water in de kookpot en wacht tot het water kookt. 

Was de broccoli en snijd het uiteinde van de steel als dat uitgedroogd is. 

Snijd de roosjes van de steel en snijd de steel zelf in kleine stukjes. 

Doe het bouillonblokje in het kokende water en roer even tot het opgelost is. 

Doe de stukjes broccolisteel in de bouilon en laat enkele minuten koken. 

Daarna doe je er de broccoliroosjes bij en laat je alles 4 tot 5 minuten 

sudderen, tot de broccoli zacht is, dan mix je de soep met een staafmixer. 

Op het einde voeg je de room toe en dan is de soep klaar om opgediend te 

worden. 

 

Aangezien de meeste studenten op een budget leven, hebben we gekozen 

voor een zeer goedkoop hoofdgerecht dat gemakkelijk te maken is en 

bovendien heb je met dit recept genoeg eten voor 2 dagen. 

 

Macaroni met ham- en kaassaus 
 

Ingrediënten: 

- 250 g macaroni    - 150 g gemalen kaas 

- 50 g boter     - 1 bakje hamblokjes 

- 50 g bloem    - nootmuskaat 

- 50 dl melk     - peper en zout 

 

Bereidingswijze: 

Neem een grote kookpot, vul die met water en breng het water aan de kook. 

Als het water kookt, gooi je de macaroni in de pot en doe je er een snufje 

zout bij. Terwijl de macaroni aan het koken is, maak je de kaassaus klaar. 

Doe de boter in een kookpot en zet de kookpot op een matig warm vuur. 

Als de boter begint te bubbelen, voeg dan de bloem toe en roer ongeveer 3 

minuten met een klopper tot de boter volledig is opgenomen door de bloem. 
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Voeg de melk beetje bij beetje toe terwijl je de saus blijft roeren. Let op dat je 

zeker niet teveel melk bijvoegt, want dan krijg je klonters! 

Als alle melk toegevoegd is, wacht dan tot de saus kookt en zet dan het vuur 

lager en laat de saus nog 3 minuten sudderen. 

Zet het vuur uit en voeg de kaas en ham in beetjes toe. Roer elke keer tot de 

kaas gesmolten is. Doe de nootmuskaat, peper en zout in de saus. 

Giet de macaroni af in een vergiet, schep ze dan door de saus en ze is klaar 

op op te dienen. 

 

Als dessert hebben we muffins met bosbessen. Dit is ideaal om te eten als 

toetje, tussendoortje, of om te presenteren op een kotfeestje. (Dit recept is 

goed voor 6 muffins) 

 

Ingrediënten: 

- 25 g boter     - 1 ei 

- 150 g zelfrijzende bloem  - 1 dl melk 

- 50 g suiker     - 50 g bosbessen 

 

Bereidingswijze: 

Verwarm de oven voor op 180°C. 

Zeef de bloem in een mengkom en roer de suiker eronder. 

Doe de boter in een steelpannetje en laat het op een zacht vuurtje smelten 

tot ze net vloeibaar is, maar nog niet doorschijnend. 

Klop het ei los met de melk, giet de gesmolten boter erbij en meng goed. 

Giet dit dan bij de bloem en de suiker en roer het met een vork tot het net 

gemengd is. Doe de bosbessen erbij en roer alles nog even om. 

Schep het beslag in muffinvormpjes en zet ze 20 minuten in de oven. 

Test even of de muffins klaar zijn. Dit doe je door een houten satéstokje te 

nemen en ermee in het midden van een muffin te prikken tot helemaal 

beneden. Als er nog beslag aan het stokje hangt als je het er uithaalt, dan 

laat je de muffins nog even instaan. Als het stokje droog is, mag je de muffins 

uit de oven halen. 

Haal de muffins met een vork uit de muffinbakvorm en laat ze afkoelen op 

een rooster. Eenmaal afgekoeld, zijn ze klaar om op te eten. 

 

We hebben nog 5 weken les te gaan, maar dit wil ook zeggen dat we nog 5 

weken tijd hebben voor (kot)feestjes! Op een feestje hoort natuurlijk ook 

drank en aangezien het lenteweer eindelijk België heeft bereikt, geven we 

hier het recept voor enkele superlekkere coctails. (*Waarschuwing: overdadig 

gebruik kan leiden tot katers, black-outs en gênante filmpjes*) 
 

Margarita 

 

Ingrediënten (per coctail): 

- 4 cl tequila    - ijsblokjes 

- 2 cl triple sec of cointreau  - limoen 

- 4 cl limoensap    - zout 
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Bereidingswijze: 

Snijd de limoen en schijfjes en snijd deze schijfjes nog eens doormidden. 

Neem een half schijfje limoen, maak er een sneetje in en ga ermee over de 

rand van een glas. Strooi zout op een bordje en keer je glas om op het bord, 

zodat je een zoutrandje krijgt. 

Giet de tequila, de triple sec en het limoensap in een cocktailshaker (of een 

potje dat je kunt afsluiten). Even shaken en dan overgieten in het glas. Als 

afwerking kan je het halve schijfje limoen nog op het glas plaatsen. 

 

 

Caribbean Screwdriver 

 

Ingrediënten (per coctail): 

- 15 ml Peach tree    - 15 ml Crème de Bananas 

- 15 ml Malibu    - 60 ml sinaasappelsap 

- 30 ml ananassap    - 30 ml slagroom 

- ijsblokjes     - half schijfje citroen 

 

Bereidingswijze: 

Doe alle ingrediënten in een cocktailshaker (of een potje dat je kunt afsluiten). 

Even shaken en dan overgieten in een lang drinkglas. Doe er eventueel nog 

wat extra ijsblokjes bij en plaats het halve schijfje citroen op de rand van het 

glas ter afwerking. 

 

 

Arizona Sunrise 

 

Ingrediënten (per coctail): 

- 45 ml Tequila    - 20 ml Rose’s Lime Juice 

- 120 ml sinaasappelsap   - scheutje grenadine 

- ijsblokjes 

 

Bereidingswijze: 

Pak een cocktailglas en doe hier enkele ijsklontjes in. Schenk vervolgens een 

klein scheutje grenadine over het ijs. 

Doe de tequila, de rose’s lime juice en het sinaasappelsap in een 

coctailshaker (of een potje dat je kunt afsluiten). Even shaken en het dan 

voorzichtig over de grenadine schenken zodat het er bovenop blijft drijven. 

Je kan eventueel nog een schijfje limoen of citroen op het glas plaatsen ter 

afwerking. 
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Speelhoekje 

Sudoku 

 

Gemakkelijk           Normaal 

    
 

Moeilijk           Expert 

    
 

 

Raadsels 

 

1. Pisces (Moeilijkheidsgraad: Schachten) 

Twee vaders en twee zonen gaan vissen. Ieder vangt 1 vis. In totaal worden 

er 3 vissen gevangen. Hoe kan dit? 
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2. Liar, liar, pants on fire! (Moeilijkheidsgraad: Schachten) 

In het GBK zitten masterstudenten en bachelorstudenten: masterstudenten 

spreken steeds de waarheid, bachelorstudenten liegen. Als nieuweling kom je 

in het GBK-kot waar 13 studenten aanwezig zijn. Je vraagt aan iedereen: “Als 

je jezelf niet meetelt, hoeveel masterstudenten zijn er hier dan aanwezig?”. Je 

krijgt de volgende antwoorden: "7, 4, 3, 6, 4, 0, 1, 2, 4, 4, 9, 2, 4". Kan je weten 

hoeveel masterstudenten er zijn, indien ja: hoeveel? 
 

3. De Brug (Moeilijkheidsgraad: Commilitones) 

Een man loopt door het bos. Hij is alleen en heeft een flinke rugzak op zijn rug. 

Op een gegeven moment komt hij bij een houten brug over een brede rivier. 

Bij de brug staat een bord met daar op de tekst: "Niet meer dan één pesoon 

tegelijkertijd op de brug!" De man kijkt om zich heen en constateert dat hij 

toch echt in z'n eentje bij de brug staat. Hij waagt het erop en begeeft zich 

op de brug. Als hij bijna halverwege is kijkt hij nog even achterom of niet 

iemand hem gevolgd is. Niemand is hem gevolgd en dus kan hij verder 

lopen. Eenmaal halverwege de brug gebeurt echter toch het onverwachte: 

met luid gekraak begeeft de brug het. Hoe kan dit? 
 

4. Doodstraf (Moeilijkheidsgraad: Commilitones) 

Arne wordt door Matti veroordeeld tot de doodstraf. Mechtild laat hem nog 

een laatste zin zeggen om te bepalen hoe hij ter dood wordt zal worden 

gebracht. Als Arne liegt, wordt hij opgehangen en als hij de waarheid spreekt 

wordt hij onthoofd. Arne spreekt een zin uit en wordt tot ieders verbazing 

even later vrijgelaten omdat de Mechtild de straf niet kan bepalen.  

Wat heeft Arne gezegd? 
 

5. Einstein’s raadsel (Moeilijkheidsgraad: Genieën) 

Er zijn vijf huizen in vijf verschillende kleuren. In elk huis woont een persoon van 

een andere nationaliteit.De vijf eigenaars drinken ieder andere dranken, 

roken ieder andere sigaretten en hebben ieder een ander soort huisdier. De 

vraag is : wie is eigenaar van de vis? (*Tip: probeer het te visualiseren*) 

Wat we zeker weten is: 
-De Engelsman woont in het rode huis. 

-De Zweed heeft honden. 

-De Deen drinkt thee. 

-Het groene huis staat links van het witte huis. 

-De eigenaar van het groene huis drinkt koffie. 

-De persoon die Pall Mall rookt, heeft vogels. 

-De eigenaar van het gele huis rookt Dunhill. 

-De man die in het middelste huis woont, drinkt melk 

-De Noor woont in het eerste huis. 

-De man die Lucky Strike rookt, is de gebuur van degene die katten heeft. 

-De eigenaar van de paarden woont naast de Dunhill-roker. 

-De man die Stuyvesant rookt, drinkt bier. 

-De Duitser rookt Caballero. 

-De Noor woont vlak naast het blauwe huis. 

-De man die Lucky Strike rookt, heeft een gebuur die water drinkt. 
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Woordzoeker 
 

 
 

aanvallen  advanced  ash   avontuur 

blue   brock   broeden  bulbasaur 

charmander chikorita  chimchar  crystal 

cyndaquil  daycare  emerald  firered 

fossielen  gameboy  gevecht  gold 

gymleaders  healen  hideout  hoenn 

itemfinder  jesse   johto   leafgreen 

luchtballon  max   may   mysterydungeon 

misty   oak   pearl   pikachu 

pinball  piplup  pokeball  pokecenter 

pokedex  pokeflute  pokemart  pokemon 

potion  red   reizen   rugzak 

sapphire  shinoe  silver   spellen 

squirtle  tactiek  teamrocket  tekenfilm 

torchic  totodile  trainen  treecko 

turtwig  vriendschap winnen 
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The best of Sheldon 

“I am not crazy; my mother had me tested.” 

 

The rules of Rock-Paper-Scissors-Lizard-Spock: “Scissors cuts paper, paper 

covers rock, rock crushes lizard, lizard poisons Spock, Spock smashes scissors, 

scissors decapitates lizard, lizard eats paper, paper disproves Spock, Spock 

vaporizes rock, and as it always has, rock crushes scissors.” 

 

“A little misunderstanding? Galileo and the Pope had a little 

misunderstanding.” 

 

“Ah, gravity—thou art a heartless bitch.” 

 

“Howard, you know me to be a very smart man. Don’t you think that if I were 

wrong, I’d know it?” 

 

 “What exactly does that expression mean, ‘friends with benefits’? Does he 

provide her with health insurance?” 

 

“They were threatened by my intelligence and too stupid to know that’s why 

they hated me.” 

 

“A fear of heights is illogical. A fear of falling, on the other hand, is prudent 

and evolutionary.” 

 

“I think that you have as much of a chance of having a sexual relationship 

with Penny as the Hubble telescope does of discovering at the center of 

every black hole is a little man with a flashlight searching for a circuit 

breaker.” 
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Eerste Hulp Bij Vlaams-Brabants 

Enkele Vlaams-Brabantse Gezegden: 

 

Lelijkaard     Moest aave smoel een heuske zaain, ik  

      zou der nog ni oep gon schaaiten. 

 

Een borrel gaan drinken.  Dur eene gaon vatten 

Ben jij nou mal!    Zijde gij nouw van de pot gerukt! 

Dat snapt toch iedereen.  Dè snapt unnen boer mee éénen errem  

      nog wel. 

Ga weg met die flauwekul.  Gojt voetsj bè oure nèile 

Jonge man die met cougar vrijt. In een aa kassuul mokte de beste soep, 

mo ’t moot gebuire mei e joenk wuitelke. 

Dronken thuiskomen Dea es oup zenne zaap geweést! 

Stomdronken Zoewe zat as e vèrreke. 

Een slag op het gezicht krijgen. Untige koenkels oep oejerr snaat kreege. 

Heb je “HET” al gedaan?  Is ut perd al gewasse en de waai al 

gemaaid? 

 

 

Het Bioslied 

Naar aanleiding van de verbroederingscantus met de Bios (de Leuvense 

studentenkring van biologen) op 19 april is hier hun clublied: 
 

Wij zijn de biologen    De Zoölogen vijzen 

Van d’universiteit.     Een beestje gans uiteen, 

Die zich zo kunnen bogen   En praten dan lijk wijzen 

Op wetenschappelijkheid.   Over een moeilijk been. 

Geen reden om te morren:   Zij snuiven rotte geuren, 

Ons groepje telt veel porren,   Gebruiken felle kleuren, 

Veel paters, broeders en pastoors,  Alcool, formol en ook azijn; 

Veel trissers, bissers enzovoort …   Maar liefst gebruiken zijn Bouin. 

 

Tiralala, Tiralala,     De botanisten zwoegen 

Tiralala lala lala     In’t radioactief gebouw. 

Tiralala, Tiralala,     Zij scheppen hun genoegen 

Tiralala lala lala     In blad- en stengelbouw. 

Lore Lore Lore Lore     Zij kunnen toch zo roemen 

Schoon zijn de meisjes van onze faculteit Op hun schone bloemen; 

Lore Lore Lore Lore     En nooit geraken ze uitgepraat 

Zo’n porren vind je nergens meer.  Over d’essentie van het zaad. 

En komt die frisse lente weer, 

Dan geuren onze bloemetjes teer 

Ade, Ade, Ade  
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Oplossingen Speelhoekje 

Raadsels 

 

1. Pisces 

Grootvader, vader en zoon zijn gaan vissen. 

 

2. Liar, liar, pants on fire! 

Er zijn 5 masterstudenten aanwezig zijn (4+1) want masterstudenten spreken 

de waarheid en 4 komt steeds terug. 

 

3. De Brug 

Een gewaarschuwd man telt voor twee. 

 

4. Doodstraf 

Arne sprak: "Ik zal worden opgehangen". Als Arne loog, dan zou hij worden 

opgehangen. Maar dat zei Arne, dus spreekt hij de waarheid. Maar als dat zo 

zo zijn dan zou hij worden onthoofd, en dan was het een leugen. Kortom, 

Mechtild kan niet bepalen of de zin die Arne sprak een leugen of een 

waarheid is. Dus ze kan geen straf vaststellen en laat de boer daarom vrij. 

 

5. Einstein’s raadsel 

Eerste huis: Geel, Noor, katten, water, dunhill 

Tweede huis: Blauw, Deen, paarden, thee, blend 

Derde huis: Rood, Brit, vogels, Melk, Pall Mall 

Vierde huis: Groen, Duitser,vissen, koffie, Prince 

Vijfde huis: Wit, Zweed, honden bier, Blue Master 
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IJsbeer werd bruine beer, niet omgekeerd 

(Eos, 14/03/2013) 
 

IJsberen waren ooit bruine beren, maar omdat ze de bossen en toendra’s 

omruilden voor kilometers pakijs werd de kleur van hun vacht steeds witter. 

Dat is tenminste toch het geldende idee van de ijsberenevolutie. Genetisch 

onderzoek wijst echter iets anders uit. 

 

Al heel wat genetici beten hun tanden stuk op de relatie tussen bruine beren 

en ijsberen. Het zag er allemaal zo eenvoudige uit, hét prototype van het 

Darwiniaanse evolutieverhaal: naarmate de beren naar het noorden 

emigreerden, hadden de exemplaren met een lichtere vacht betere 

overlevingskansen, tot er uiteindelijk een volledig witte ondersoort ontstond. 

Einde verhaal. Toch moesten genetici toegeven dat DNA-analyses een ander 

verhaal vertelden, met als hoofdrolspelers de bruine beren van de ABC-

eilanden in Alaska. Deze drie eilanden, Admiralty, Baranof en Chichagof 

liggen in het zuidwesten van de staat, waar Alaska nog slechts een dunne 

strook is die Canada van de zee scheidt. 

De berenpopulatie op deze eilanden is overduidelijk bruin, zowel qua kleur als 

gedrag.  Toch lijkt hun mitochondriaal DNA –een stukje DNA dat een kind 

enkel en alleen van zijn moeder erft- veel meer op dat van ijsberen dan op 

dat van bruine beren. Deze ontdekking stelden wetenschappers voor een 

probleem want hoe kan een overduidelijk bruine berenpopulatie afkomstig 

zijn van een ijsbeermoeder?   Canadese en Amerikaanse onderzoekers 

besloten het raadsel op te lossen door een DNA-analyse van de ABC-beren 

uit te voeren. Hun resultaten, die vandaag verschijnen in Plos Genetics, 

onthulden dat 6,5% van de X-chromosomen van de populatie afkomstig 

waren van ijsberen, terwijl dat voor de rest van het genoom slechts 1 % was. 

Wetenschappers besluiten hieruit, dat tijdens één of andere ijstijd, de habitat 

van de ijsberen tot aan de ABC-eilanden reikte. Toen het ijs begon terug te 

trekken, kwamen de ijsberen en bruine beren waarschijnlijk wel eens met 

elkaar in contact, een fenomeen dat vandaag soms ook al gebeurt. 

Waarschijnlijk is de oermoeder van de ABC-populatie ontstaan door een 

kruising van een witte moeder en een zwarte vader. Verdere hybridisaties 

met bruine berenmannetjes, leidden er toe dat de populatie er vandaag 

uitziet als een doodgewone bruineberengemeenschap. (lb) 

 

http://youtu.be/TxGheLx3sCo
http://youtu.be/TxGheLx3sCo
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Epiloog 

Zo, de vijfde en laatste Worm van dit academiejaar zit er op. Dit is ook 

meteen de laatste Worm die wij (het Wormteam: Shana & Anke) zullen 

schrijven. We zouden dus nog een oproep willen doen voor een (of twee) 

nieuwe scriptor(en). Vind je de Worm wel leuk en heb je ambitie om dit 

volgend jaar zelf te schrijven? Aarzel dan niet en schrijf je in voor de 

paesidiumverkiezingen! (meer uitleg hierover vind je op p.13) 

 

Graag willen wij ook nog eens iedereen bedanken die gedurende dit jaar 

aan de Worm heeft meegeholpen. Dank aan Sander en Yana, die met hun 

tekenkunsten de Worm opfleurden. Dank aan Hannah en Yannick, die ons 

geregeld interessante artikkels doormailden. Dank aan Matti en de rest van 

het praesidium, die vaak iets in de Worm schreven. Dank aan Thomas, die 

alhoewel hij schacht is, toch heel vaak geholpen heeft aan de Worm. En last 

but not least, dank aan Arne, onze kommaneuker. Hij zorgde er niet alleen 

voor dat al onze spellingsfouten eruit gehaald werden (en dit waren er toch 

enkele), maar hij stond ook steeds klaar met leuke ideeën, artikels en teksten. 

En uiteraard ook dank aan jullie, onze lezers. We hopen dat jullie genoten 

hebben van de Worm 2012-2013. 

 

Dan rest er ons niets anders dan jullie een fijne 5 laatste lesweken, een goede 

examenperiode en een geweldige vakantie toe te wensen! 

 

Ut Vivat, Crescat Floreatque GBK! 

 

Uw Wormteam, 

Shana & Anke 
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 Random picture of the month 
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