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Voorwoord 
 

Beste studentikoze studerende studenten, 

 

Een nieuw jaar en de start van een nieuwe reeks Wormen, wat een vreugde 

brengt het ons deze voor jullie te mogen schrijven; we zullen deze vullen met 

hoogstaande literaire teksten, schaamteloos gekopiëerde artikelen en hopelijk 

ook wat kwaliteit. 

 

Maar niet gevreesd: dit voorwoord zal niet een opsomming worden van wat 

men al dan niet kan verwachten van de Worm, nee hoor! Graag gebruik ik 

ook deze paginavulling om jullie te vragen ons werk voor ons te doen... Ik 

bedoel ons te helpen ons werk te doen! Heb je soms van die momenten 

waarop je denkt; verdorie zeg! Wat hij nu net zei was veel te lomp en veel te 

grappig, ik wou dat er meer mensen aanwezig waren om hem uit te lachen. 

We kunnen nog niet tijdreizen dus aan het moment zelf kunnen we niet veel 

veranderen maar we kunnen wel zorgen dat mensen achteraf samen kunnen 

lachen over een ander zijn versprekingen en grappen. Het is namelijk mogelijk 

en er wordt ten zeerste om gesmeekt, deze door te sturen naar ons, de 

Wormpjes! Dit kan op verschillende manieren: je kunt een aangetekende brief 

versturen naar het GBK-kringlokaal, een mail sturen, een privébericht 

achterlaten op facebook of gewoonweg ons een sms sturen! We zijn namelijk 

dag in en dag uit bezig onze functie te vervullen, uiteraard ook met studeren 

hoor, als we dan af een toe een grappig berichtje als afleiding krijgen kan dat 

nooit kwaad! Onze gsm-nummers kunt u op het einde van deze pagina vinden 

(pikante berichtjes altijd welkom -Dixit Thomas).  

 

Nu het gelukt is om deze pagina op te vullen, wordt het tijd om af te sluiten en 

jullie verder onze creatie te laten lezen. Ik wens jullie daarbij ook veel plezier en 

hoop dat jullie er met volle teugen van genieten. 

 

Veel liefs, 

Freya en Thomas, de Wormpjes. 

 

Thomas: 0499/73 89 18 

Freya: 0496/05 02 30 
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De praesesLULt 
 

Hoor hoor, het geschal kwam uit de verte. Triomferend liep hij bombastisch 

door de gangen van de Ledeganck. “IK!” riep hij te luid. “IK, de nieuwe 

Praeses van de Gentse Biologische Kring!” Hij had nog niet stilgestaan bij alle 

verantwoordelijkheid. Het enige wat hem op dat moment bereikte, waren 

hersenkronkels die dachten aan de overvloed gratis alcohol en vrouwelijke 

rondingen. Dat moet gevierd worden, dacht hij. Hoewel hij reeds dronken was, 

had hij nood aan een frisse pint. Op stap dan maar, dacht hij bij zichzelf. Ik zal 

ze eens tonen hoe een echte senior drinkt, misschien dat dat de twijfel 

wegneemt, kwezelde hij op een eigenaardige manier. 

 

Aangekomen in de Overpoortstraat sloeg plots de noodlottige keuze toe: welk 

café ga ik binnenstappen? De mooie keuzes met lelijke lichten flikkerden in zijn 

ogen.  Hij had deze moeilijke vraag blijkbaar luidop gezegd. “Wat je ook kiest, 

ga niet binnen in de Cuba,” sprak een stem achter hem. “De Cuba,” 

schaterde hij. “Ik zei café, niet marginale SOA-tent.” Plots schoot het hem te 

binnen: ’t Genoegen! Dat moet zowat het enige overgebleven bastion zijn 

waar je op je gemak nog een pint kan drinken, dacht hij. 

 

Eenmaal binnen verschoot hij zich een ongeluk. Het was er stampvol en alles 

was omgebouwd tot een economisch rendabele hippe dancing. Met grote 

ogen vroeg hij zich af hoe het zover kon komen. Hij keek naar de bar: what the 

actual fuck? John, de ooit zo tedere cafébaas, had een hele metamorfose 

ondergaan. Het deed hem denken aan een ontpopte rups, een evoluerende 

pokémon, Frieza’s final form. John had kort geknipt verzorgd haar, droeg 

lenzen en een volle hipsterbaard. Wat krijgen we nu, John? Hij keek angstig 

naar de baard. John legde uit dat hij zijn hippiefase achter hem gelaten had. 

Het was tijd voor vooruitgang. Bruine kroegen zijn niet meer van deze tijd zei hij. 

De Kokorico heeft in mij geïnvesteerd voor een vestiging in de Overpoort. De 

beste keuze die ik ooit gemaakt heb, weg met shotjes met namen als 

‘paardensperma’. Here comes the moneeeeeeh. 

 

Plots werd ik wakker. Het was maar een droom. Tijd 

om me klaar te maken en naar de Porter House af te 

zakken, het gaat weer een fantastisch jaar worden. 

Post Scriptum veel plezier allemaal de komende 

weken. Ik kijk er alvast naar uit, zie de kalender. 

 

Indien je met een diep verlangen zit om me iets te 

schrijven kan dat verstuurd worden naar 

praeses@biologie-gent.be. 

 

Ut vivat, crescat et floreat, GBK! 

Arno De Vreeze 
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ABC van het GBK 
 

Arno: Praeses, hete bink, zegt hij zelf, maar daar mogen jullie zelf over oordelen. 

Alcohol: There ain’t no party like a biologic party!  

 

Bier en Booze: voor een geslaagde avond. 

Bomen en granaten 

 

Cursus: te verkrijgen bij Charlotte. 

Cantus: drinken en zingen! 

cellen: ook gekend als kotjes 

 

Doop: een unieke ervaring die een band schept tussen jou en alle mensen die 

het samen met je meemaken, verzorgd door jullie sympathieke doopcomité.   

Drank! Of hadden we dat al eens gezegd? 

 

Ego van de Praeses: het is soms moeilijk er mee  in dezelfde ruimte te zijn. 

Eerstejaars: onervaren, soms lichtjes naïeve cuties. 

Excursies: waar je zeker je laarzen niet mag vergeten. 

 

Faculteit: Wetenschappen! 

Feest: GBK-feesten zijn TOP. Ook zij die ze organiseren worden zo genoemd. 

Fuck, weer een kater: dat kan al eens gebeuren. 

 

Gent: onze geliefde studentenstad. 

Glen: onze geliefde student in de stad. 

Geitenwollensokken: ook wel bekend als ecologen. 

Granaten en bomen 

 

Herexamens: die heb je liever niet voor je deur staan.  

Hippies: want biologen houden van bloemetjes. 

 

Introfuif: UBERZALIGE FUIF waar je gewoon moet naartoe komen en waar je op 

een toffe manier van de eerste keer heel wat medestudentjes leert kennen. :D 

Introweekend: het moment om je medestudenten te leren kennen en dat 

gecombineerd met een veldbiologische excursie, een cantus en nog veel 

meer pret! 

 

Jeneverfuif: fuif waar onze geliefde drank in proefbuisjes te verkrijgen is. 

Jupiler: onze geliefde sponsor. 

 

Kot: waar je iedere middag terecht kan voor morele steun bij practica. 

 

Lustrum: Een hele week vieren we dat we 50 jaar bestaan, zorg dat je 

uitgeslapen bent! 

Lel: ^^ 

Loops: velen tijdens de blokperiode.  
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Maagd: een zeldzaamheid. 

Meanderende rivieren eroderen de rotsige bodem die onze kennis vormt. 

 

Naakt: helemaal natuurlijk. 

 

Op: het verdwenen woordje bij de 3e strofe van het kringlied. 

 

Pappenheimer: geen vragen bij stellen, gewoon eens naar een cantus komen. 

Porter House: waar je gezellige clubavonden kan beleven, in het excellente 

gezelschap van jullie Praesidium. 

Proefbuis: echt overal goed voor, niet alleen bij chemie practica, maar ook als 

de shotglaasjes op zijn! 

 

Quaestor: een fancy woord voor Penning. 

 

Rood en groen: de kleuren van onze kring en de lintjes. 

Rodenbach zuipen tijdens de massacantus!   

 

Schacht: de toekomst van onze kring. 

Studies: daar helpen wij jullie ook bij. 

 

Twitch: waar je naar al onze geweldige party's kan komen! 

Tekeningetjes maken; een race tegen de klok. 

 

Ut vivat, crescat, floreatque GBK! 

 

Vogelen: meer dan je denkt! 

Al vijftig jaar bestaan wij! Vijftig jaren vol rijke geschiedenis, waarvan sommige 

nachten jammer genoeg verloren gegaan zijn in de bierkan. 

Veldbioloog: een échte bioloog 

 

Worm: die heb je nu in de hand, en die is awesome <3. 

Wijn is fijn. 

 

X: het geheime ingrediënt van de overheerlijke schachtenpap. 

 

YOLO, You Only Live Once, so why not join? 

 

Zetel: vooral deze in het GBK kot dan, deze hebben een drukke geschiedenis 

achter de rug (en waarschijnlijk ook in hun toekomst) waar je best niet te veel 

van weet als je er ooit nog in wil zitten. 

Zuipen! Of stond dat hier al ergens?  

Zuigplek: een hint naar verloren feiten van een 

voorbije avond. 
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Meksquzie 
 

Liefste lezers,  

 

Dit is een tekstje speciaal voor de eerste bachelor en anderen die niet op kot 

zitten. In deze tekst wil ik jullie graag helpen met die vervelend koppige ouders 

te (proberen) overtuigen om je toch op kot te laten gaan en dus een beetje 

ruimte te geven aan hun kapoentjes. Of als ze dan toch steevast in hun 

schoenen staan, ze tenminste te overhalen je toch naar een fuif of evenement 

te laten gaan. Zelf heb ik nooit de nood gehad om dit te doen en daarvoor 

prijs ik mezelf gelukkig, maar de meeste ouders zijn niet zo cool als die van 

mij  (het is een feit, zoek het op). 

 

We zullen aanvangen met het moeilijkste: aanhalen dat een kot hebben meer 

voordelen dan nadelen teweegbrengt voor je studies. Dit kan gedaan worden 

met volgende praatjes: als je op kot zit hoef je niet altijd om 6 uur op te staan 

waardoor men  veel  meer kan uitrusten en hierdoor beter kan opletten tijdens 

de lessen. Ook zal het veel tijd besparen na de lessen wat vooral belangrijk is 

voor een student in de biologie, want voor zij die het al eens bekeken hebben 

zullen jullie zien dat het een volgepakt lessenrooster is met in het 1e semester al 

bijna elke week 4 practica tot ongeveer 18 uur. Er zijn hier weliswaar redelijk 

vaak uitzonderingen op maar over het algemeen kan men niet onder minstens 

2 van zulke dagen per week uit komen, maar dat moeten die oudjes natuurlijk 

niet perse weten. Als je dan nog na deze lange dagen een uur of misschien 

zelfs langer op de trein moet zitten, heb je natuurlijk nauwelijks tijd om te 

studeren en te ontspannen nadat je goed en wel gegeten hebt. Versterkt door 

het feit dat je dan ook weer vroeg moet gaan slapen om je zoals eerder 

aangehaald zo vroeg wakker moet worden. 

 

Op sociaal vlak is op kot gaan ook veel gemakkelijker omdat je dan 

contacten kan leggen met anderen, waardoor het simpeler is om samen te 

komen om elkaar te helpen met moeilijke stukken theorie. Ook is het mogelijk 

oudere studenten te ontmoeten die hier en daar wel eens een tip kunnen 

geven over de examens, practica en andere. Natuurlijk besef ik dat dit een 

riskant punt is omdat vele ouders meteen de conclusie zullen trekken dat dit 

gewoon gezegd wordt om elke avond te drinken en te feesten. Ergens 

hebben ze daar wel gelijk in want dit is een deel van het studentikoos leven, 

dus moet je zelf aanvoelen in welke mate je ouders hiervoor openstaan. 

(Hopelijk zijn ze zelf ook ooit jong geweest.) Het is handig om op een meer 

genuanceerde manier aan te brengen dat je hierdoor mensen kan leren 

kennen. Laat ze bijvoorbeeld het evenement zien op facebook (enkel handig 

indien die niet over een fuif of cantus gaat) en dan kunnen ze zien dat je 

bijvoorbeeld op excursie gaat, gaat sporten met het GBK of iets dergelijks.  
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Mochten deze data nu net samenvallen met dagen waarop je hebt 

afgesproken om het nachtleven van Gent te verkennen, tja dat moeten zij niet 

echt weten. Zorg er vooral voor dat er nadien geen bewijs van is om mee 

betrapt te worden indien ze er erg tegen zijn. Voor zij die zich aangetrokken 

voelen om een meer actief deel uit te maken van het GBK zal dit iets moeilijker 

worden, aangezien dit deel van de activiteiten vooral gepaard gaat met het 

vloeien van het heerlijke gerstenat. Maar laat dit je niet afschrikken om het 

toch te proberen, overhaal ze om je toch een goed deel te laten bijwonen, 

het is tenslotte een lustrumjaar waarbij men het vijftigjarig bestaan van het GBK 

viert. 

 

Zo, dit is de limiet in hoeverre ik jullie helpen kan. Ik hoop dat dit jullie iets 

bijbrengt en dat ik dankzij deze tips de kans krijg meer mensen te ontmoeten 

die de passie voor biologie in hun hart dragen. 

(En dan bedoelt Thomas hier niet op de Ledeganck ^^. -Dixit Freya) 

 

 

Eeuwig van jullie, 

Team Worm 
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Het Praesidium 
 

Praeses 

 

Dag Wormlezers, 

 

Mijn naam is Arno De Vreeze en dit jaar ben ik jullie 

Praeses. Jullie mogen me ook altijd aanspreken als 

"Oh Grote Heerser", "De Geweldige Vorst" of 

"Arrogante Drol". Wat mijn functie eigenlijk inhoudt, 

is dat ik verantwoordelijk ben voor alles en 

iedereen dat met de Gentse Biologische Kring te 

maken heeft. Dit is een zware last, dus gelieve jullie 

ook toch nog een beetje te gedragen het 

komende jaar, anders kom ik wel eens langs met 

de zweep. Als Praeses ben ik dus baas, maar ik 

tracht geen zotte dictator te zijn en laat me goed 

bijstaan door mijn nieuw fantastisch Praesidium.  

 

Ik ben geboren in 1992 en ik ben masterstudent (in de biologie, duh). Ik hoop 

vele van jullie te leren kennen of de ouderejaars die dit lezen weer opnieuw te 

zien. Normaal gezien ben ik altijd en overal aanwezig en aanspreekbaar, dus 

niemand hoeft zich in te houden om eens een vraag te stellen of een pintje te 

drinken. Waar ik zelf veel belang aan hecht is het overtuigen van de 

eerstejaars om zeker eens af te komen naar een activiteit. Een clubavond 

(ondanks dat we een kring zijn en geen club, want kringavond klinkt gewoon 

niet goed), een sportactiviteit, iets cultureels, een fuif of een cantus, jullie zijn 

altijd welkom. Cantussen zijn een speciaal gebeuren. Vaak gaan er veel 

verhalen de ronde over de meest verschrikkelijke dingen, waarbij ik eigenlijk 

aan alle eerstejaars aanraad om het eens te proberen. Kom gewoon eens af, 

kijk wat je ervan vindt. Is het niet je ding, dan mag je vertrekken wanneer je 

maar wilt. Is het wel iets voor jou (wat toch bij 3/4 van de mensen het geval is) 

dan des te beter! De reden waarom ik hier veel belang aan hecht dat het op 

zijn minst geprobeerd wordt, is omdat ik zelf de eerste twee jaren op de 

universiteit het nooit gedaan heb. Ik was helemaal niet zo voor die 

studentenverenigingen en pas op het einde van het tweede jaar besloot ik het 

een kans te geven. Daar heb ik echt spijt van want ik ben nu een enorme 

cantusliefhebber (en doe er dan ook veel te veel bij andere verenigingen) en  

ben blijkbaar ook Praeses van deze fantastische kring. 

 

Ik wens jullie allemaal veel succes met de studies en ook veel genot van alles 

wat het studentenleven te bieden heeft. 

 

Xoxo 

Arno 

GBK Praeses 2015-2016  
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Vice-Praeses 

 

Ik ben Thibaut, jullie Vice en tevens een man 

van weinig woorden (nvdr. niet echt…), 

daarom liet ik mijn medepraesidiumleden mij in 

één zin beschrijven. 

 

Thomas: Je bent zo lelijk dat je schattig bent. 

Freya: Thibi is een toffe zotte rossen (nvdvice. Ik 

ben blond) (kind of) die van feesten houdt. 

Glen: Fuck zinnen. Één woord: Puertotal! 

Wannes: Ne toffen paljas die altijd graag eentje 

(nvdvice. of meer) gaat drinken met een passie 

voor fauna en flora. 

Sam: Overenthousiaste, oversociale, zuipende 

feestboy is een redelijk nauwkeurige 

beschrijving, maar nu ga ik dat nog in een mooi 

zinnetje proberen gieten. 

Ruben: Luidruchtige, sociaal (nvdkommaneuker: nauwelijks) capabele 

zuipschuit met een bierbuikje. 

Arno: Een passionele mongool met het hart op de goede plek. 

Amy: Thibaut is lekjes! 

 

Of dit allemaal waar is, moet je maar eens checken door me aan te spreken als je 

me ziet in de Ledeganck of op de clubavonden, iedere maandag in de Porter 

House! 

 

Secretaris 

 

Goeiedag bioloogjes! Ik ben Nele en dit is mijn 

eerste praesidiumjaar! Mijn functie is Secretaris en 

het is mijn taak om verslagen van vergaderingen 

te typen, om de post op te halen alsook de 

ledenlijst op te stellen aan de start van het jaar. 

Biologie is geen gemakkelijke richting, maar toch 

is het belangrijk om ook wat te ontspannen en te 

genieten van jullie studententijd, volgens de 

meesten ‘de schoonsten tijd van ’t leven’. 

Daarom raad ik jullie aan om regelmatig eens af 

te komen naar onze GBK-activiteiten! Dit is de 

ideale manier om eens wat stoom af te blazen 

tijdens het schooljaar. Het is er altijd een feestje 

met toffe mensen, een goeie sfeer en veel bier! ☺  

 

Jullie zullen mij er dan ook bijna altijd kunnen terugvinden dus hoop ik jullie 

daar dan ook talrijk te mogen zien! Mijn tekstje is niet zo heel lang en ik zou dat 

kunnen fixen door wat over mezelf te vertellen, maar dat ga ik niet doen. Als je 

naar de activiteiten komt, zie je het vanzelf. ;) Ik wens jullie een super jaar toe 

en natuurlijk ook veel succes!  
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Cursus 

 

Hallo mede-bioloogjes, 

Mijn naam is Charlotte en ik neem dit jaar de 

functie van Cursus op. Mijn job houdt in dat ik 

ervoor ga zorgen dat iedereen zijn cursussen en 

boeken op tijd krijgt, zodat jullie zeker genoeg tijd 

hebben om ze allemaal te studeren ;). Verder kan 

je bij mij ook veldgidsen aan een mooi prijsje 

bestellen. 

 

Ik was al gefascineerd door het GBK, nog voor ik 

biologie kwam studeren. Het was dan ook al een 

tijdje mijn droom om lid van ons geweldig 

praesidium te worden. 

 

Ik ben een echt geitenwollensokken bioloogje in hart en ziel. Biologie studeren 

zag ik dan ook al lang als mijn roeping. Niets anders kon me interesseren en ik 

wil er alles over weten. Mijn grootste liefde als bioloog zijn plantjes! Maar ik ben 

in zowat alles, behalve misschien vogels, geïnteresseerd. 

 

Aangezien ik een enorme workaholic ben, heb ik maar weinig vrije tijd. Als ik 

toch tijd overheb, sta ik in de keuken te bakken voor mijn boule de Berlin party 

(die zijn echt awesome! nvdworm), ben ik op stap met natuurpunt of op zoek 

naar plantjes voor het herbarium. 

 

Ik zou mezelf beschrijven als lief, behulpzaam en koppig. Anderen zouden jullie 

ook vertellen dat ik een sterke mening heb, graag en veel praat en een snelle 

denker en een goede studente ben. 

(Bronnen? –Dixit Thomas 

Freya. – Dixit Freya) 

 

Ikzelf ben vooral fan van de rustige, gezellige GBK activiteiten. 

 

Webmaster 

 

Heey wormlezers! 

  

Ik ben Dikken, ook wel Ruben genoemd maar dat is zo 

een saaie standaard naam. Ik ben de Webmaster van 

het GBK wat maw wilt zeggen dat ik de site, 

facebookpagina, etc. regel. Ik begin dit jaar aan mijn 

3e bachelor biologie met als extratje al het goede van 

het 1e en 2e jaar. Overigens ben ik altijd wel ergens op 

een sociaal gebeuren te vinden met een pint in de 

hand. Dus tot gauw op de clubavonden en feestjes!!! 

Ohja en mieren zijn de coolste beestjes ooit! 

 

Peace out broeres xoxo  



 11 

Feest 

 

Hey tsjoepsels, 

 

Ik ben Nuria en samen met Sam staan wij dit jaar in 

voor het organiseren van jullie knallende FEESTEN!!! Ik 

sta bekend om mijn nogal droge humor (tot zover je 

het zelfs al humor kan noemen) en verder ben ik o.a. 

gefascineerd door van die minuscule fraai 

gebouwde insectjes. 

 

Zodra ik muziek hoor krijg ik danskriebels en durf ik mij 

goed te laten gaan op fuiven. Wie dan nog niet iets 

van beweging vertoont, die sleur ik wel met me mee 

op de dansvloer. 

 

Binnenkort is de INTROPARTY, een gezellige fuif die perfect is om je nieuwe 

medestudentjes te leren kennen. Met z’n allen afkomen is dus de boodschap! 

Ik zie jullie dan! 

 

Adiosss, Nuria 
 

 

Hey medebioloogjes, 

 

Ik ben Sam, en Nuria en ik organiseren 

samen de GBK-feestjes (die toch wel bij de 

beste van de stad horen)! Op 30 september 

vliegen we er al meteen in met de Introfuif, 

een verkleedfeestje met cocktails aan 3 

euro, wat wil een mens nog meer! Buiten het 

studentenleven houd ik me vooral bezig met 

natuurfotografie (lees: uren rondzwerven om 

een interessante vogel te vinden, dan nog 

een paar uur duizend dezelfde foto’s nemen, 

om daar dan die ene beste uit te kiezen) en 

American Football (en nee, dat is niet 

hetzelfde als rugby!). 

 

Voor de geïnteresseerden: in een zatte bui leg ik zeker nog genoeg uit hoe de 

sport in elkaar zit, en voor de extreem geïnteresseerden: altijd welkom op een 

training of wedstrijd. Nog een kleine oproep: aangezien ik vegetariër ben, 

kampen we thuis met een teveel aan schapen, heb je dus een weide en wil je 

graag een schaap, laat maar iets weten! 

 

Tot snel! 
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Penning 
 

Beste kindertjes, 

 

Ik ben sinterklaas, ahnee, sorry toch niet. Ik ben nog veel 

toffer dan sinterklaas, want ik ben namelijk Amy! Dit jaar zal 

ik  jullie miss moneypenning zijn. 

 

Ik ben sinds kort een trots afgestudeerde biologe, die zoals 

alle biologen geen werk vindt binnen haar vak. Vandaar 

dat ik nu de horeca een werknemer rijker gemaakt heb. 

Voor de rest ben ik een super enthousiast iemand die altijd 

wel te vinden is voor een pintje (of twee, of een vat ofzo). 

Een feestje ga ik ook nooit uit de weg gaan (tenzij ik niet 

kan door mijn werk, stom werk!) 

 

 

Worms 

 

“Jipla vant beste”, “Mijn enigste probleem met 

alcohol is een tekort aan alcohol” en “Fock Robbe”, 

drie uitdrukkingen uit een groot overgebruikt 

repertoire die je veelal uit m’n mond zult horen 

vallen. Op een typische avond vaak te vinden ter 

hoogte van Overpoort en ‘s ochtend ben ik altijd 

weer bereid om in m’n bed te blijven liggen tot na 

de eerste les(sen). 

 

In mij zit er liefde voor zo goed als alles wat leeft (buiten Robbe want Fock 

Robbe!) en een passie voor talen. Was er ooit een betere reden om met veel 

trots de zware last van het breed lint op me te nemen en Worm te worden? 

Dacht het niet. 

 

Ik zal proberen met deze en de volgende vier edities jullie te doen lachen en 

hopelijk ook een aardig beetje te plagen (als Freya het toestaat…). Dat 

gezegd zijnde als je m’n gezicht niet goed herinnert (van de introdag zelf) kijk 

dan naar de foto en vergelijk met andere praesidiumleden om uit te vinden 

wie van de twee knapperds ik ben.  

 

Veel liefde, knuffels en ongewenste intimiteiten 

Thomas 
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Hey lieve lezertjes, cuties, bioloogjes, vrienden. 

 

Ik ben Freya en ik ga samen met Thomas dit jaar voor 

jullie de Worm schrijven! Die heb je nu in je hand, dus 

onze missie lijkt me geslaagd. Ik ga hier geen 

sluikreclame in verstoppen, jullie kunnen alle nodige 

informatie wel ergens anders tussen mijn schrijfsels 

vinden. (Ja Thomas, ook die van jouw.) 

 

Ik ben een student 2e bach Biologie. (What else? 

Nespresso?) Op het eerste zicht zie ik er verlegen uit, 

maar na enkele glaasjes alcohol kan je heel andere 

kanten van mij ontdekken. Verder heeft iedereen nu 

ongeveer wel door dat ik een passie heb voor functionele biologie en suck in 

wiskunde. Ik ben waarschijnlijk één van de lompste personen die je ooit zal 

tegenkomen. Niet schrikken, ik doe mezelf (meestal) niet veel pijn, me gewoon 

oprapen en erom lachen. 

 

Ik ben vooral terug te vinden in de les en natuurlijk op activiteiten met cocktails 

of jenever, yummie :). 

 

“Een studentenkring, dat is niets voor mij, ik ben daar veel te rustig voor.” Ja, 

dat dacht ik ook en nu, maar een jaartje verder, zit ik in het Praesidium. Mijn 

punt is vooral dat ook verlegen mensen in het GBK een toffe vriendenkring 

kunnen vinden. Je kan niet weten dat het niets voor jou is, tenzij je het een kans 

geeft. Kom eens langs! 

 

Ik ben altijd aanspreekbaar, dus kom gerust naar me toe voor een gezellig 

gesprek, advies, of als je een keertje moet lachen, ik doe zo ongeveer om de 

vijf minuten wel iets belachelijk. 

 

Hopelijk tot snel! 

Lovies! 

 

Ps. Hier hebben jullie nog een foto van een intieme scène tussen mij en een 

boom, voor de mensen die nog steeds dachten dat ik een verdwaalde 

biochemist ben. 
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Excul 

 

Ergens in het Waasland… 

Kwam plots een jongen met een baard uit de 

grauwe mist tevoorschijn. Hij had een blik waarvan je 

onmiddellijk zag wat zijn doel zou worden. Hij dacht 

aan de glorieuze richting biologie en het volgen van 

de weg van het zwaard. De meeste mensen rondom 

hem dachten: “Maar neen, dit gaat je niet lukken! Je 

weet zelf dat je teveel anime kijkt en teveel houdt 

van slapen,  het is ook daar dat die fantasie 

begon.”  Maar met zijn gedachten bij punk en rock 

muziek  zei hij: “Neen, jullie houden me niet tegen.” 

Hij hield stand en schreef zich in voor het onbekende 

waar hij zijn eigen avontuur tegemoet ging. 

 

Al op de introdag van het GBK had hij het gevoel dat hij juist zat en zijn 

rechtmatige plaats niet meer veraf was. Na een jaar vol bier en plezier vond hij 

zijn weg naar het Praesidium van ons geliefd GBK. Nu staat hij daar bekend als 

de Excul. Deze jongen draagt de naam: Wannes Wuytack. 

 

Pee-Arrr (PR) 

 

Dag iedereen! Mijn naam is Rhea en ik neem 

dit jaar de functie PR (of mooier gezegd: ‘pi-

are’ of prrrrr) op mij. Ik zit in mijn 2e bachelor 

dus het 1e jaar ligt nog niet onder een al te 

dikke laag stof voor mij ;) daarom mag je me 

altijd komen aanspreken indien je vragen 

hebt of moesten er onduidelijkheden zijn. Je 

kan me in de Sterre, Ledeganck of op (bijna) 

alle GBK-activiteiten vinden. PR zijn houdt in 

dat ik voor de sponsors van het GBK moet 

zorgen en jullie op de hoogte moet houden 

van al onze fantastische activiteiten, waar ik 

hoop jullie allemaal massaal tegen te komen. 

Bij deze kan ik jullie allemaal het overzalige 

Introweekend (26-27 september) aanraden 

(de plaats waar dit geweldige avontuur 

allemaal begonnen is voor mij). Ook onze 

Introfuif (30 september) is de plaats om 

medebioloogjes te ontmoeten, dus tenzij je 

alleen je cursussen als vriend wilt, allen daarheen!  
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Nog een paar weetjes over mezelf: ik ben enthousiast, praat en lach graag en 

ben meestal zeer vrolijk. Ik dans veel, zing vals, drink graag cocktails, eet graag 

snoepjes en ik ken op rare liedjes vaak de meest belachelijke dansjes dus kom 

gerust meedansen! 

 

Tot op onze activiteiten! 

Greetz, Rhea 

 

Schachtentemmer 

 

Dag lieve bioloogjes, 

Zoals jullie in het titeltje kunnen zien, is mijn 

naam Sofie en ik ben jullie schachtentemmer. 

Ik word dus jullie nieuwe beste vriendin! 

Jeeeej :D. 

 

Ik zal jullie met raad en daad bijstaan en 

inwijden in het prachtige studentenleven van 

de Gentse Biologische Kring. Zo zal ik jullie 

ondermeer kennis laten maken met heel het 

cantusgebeuren en kan je ook met al je 

vragen bij mij terecht over wat het precies 

allemaal inhoudt om een GBK-lid te worden. 

Als je dat wilt natuurlijk, niemand verplicht jullie 

iets hé. Maar ik beloof jullie nu al, het wordt 

wederom een geweldig jaar! 

 

Misschien nog wat meer informatie over mijzelf… Dit is mijn 4e jaar als 

praesidiumlid, dus je kan mij wel een van de oude zakken noemen. Ik ben zeer 

sociaal en je mag mij gerust aanspreken als je ergens mee zit. Je kan mij 

normaal ook altijd terugvinden in het GBK kot of op een van onze geweldige 

activiteiten. Vorig jaar heb ik een rugoperatie ondergaan (jah, die ouderdom 

hé) waardoor ik het dit jaar iets rustiger aan zal moeten doen, but no one can 

stop me! 

 

Oh ja, af en toe heb ik een kwaadaardig kantje en komt meesteres Beata 

naar boven. Dan loop je best zo snel mogelijk weg ☺. 

 

Heel veel liefs, en hopelijk tot snel! 

Dikke kus van jullie temster 
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Sport 

 

 Ola amigos! 

 

De zwoele zomerzon verlaat gestaag mijn 

rommelige studentenkamertje. Nostalgische 

neuronen vuren in hoog tempo beelden van 

weleer op mijn netvlies. Het was het jaar 2013. 

Hectisch en overrompeld zoemden wij als 

bezige bijtjes van hier naar daar, en indien 

nodig weer helemaal terug. Het was in die 

wirwar van nieuwigheden dat ik een 

harmonieuze plek vond, een oord van zowel 

rust als kameraadschap: het GBK-kot. 

 

Nu, 3e bach, vind je mij hier wederom. Al is het wel als trotse Sport van de bio! 

Na 12 jaar basketbalervaring durf ik mezelf dan ook wel eens voorzichtig 

sportief te noemen. 

 

Sport is dan wel noodzakelijk voor het lichaam, biologie studeren is als puur 

krachtvoer voor de ziel! Fungi vervullen daarin hun dienst als de zoetste nectar 

die je smaakreceptoren aankunnen. Voeg aan dat rijke dieet nog een flinke 

portie rauwe, ongezouten punk of ska toe met een vleugje dromerige 

verbeeldingskracht en de examencommissiegoden zullen je immer 

goedgezind zijn. 

 

Verdere persoonlijke infoows en levensbeschouwingen kan je rijkelijk horen 

vloeien tussen pot en pint. Come out swinging! (-Dixit The Offspring) 

 

Uw broeder, Glen 
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Mageirocofobie 
 

Hallo lieve lezertjes, 

 

Vele malen is jullie in de Worm wel eens een hoop kooktips aangeboden. Ik ben 

echter niet zo’n fan van koken, maar ik eet ook liefst niet elke avond pizza, pita, 

pasta, frieten, microgolf of afhaalchinees. Daarom ga ik jullie voor een keertje tips 

meegeven om niet te koken! 

 

Mee eten.  

 

Als je minder graag kookt dan ik, dan kan je het waarschijnlijk niet geloven, maar 

er bestaan zowaar kotstudenten die graag achter de potten en pannen staan. 

Vraag eens rond, misschien zit er wel zo’n culinair wondertje in je vriendengroep! 

Deze mensen bezitten vaak ook de eigenschap dat ze te veel koken, dat is voor 

jou dus mooi meegenomen! Bied aan om een deel van de ingrediënten te gaan 

halen en laat je verwennen. Als je afwisselt in je contactenlijst, kan je makkelijk 

toch zeker al één avond per week vettig eten vermijden. 

 

Gooi wat dingen samen en kijk wat er uit komt! 

 

Yoghurt met fruit, eventueel met cornflakes, kan best eens een voedzame maaltijd 

vervangen. Verder kan je ook bijvoorbeeld zowat alles in een omelet gooien, en 

die bakken kost je alles tezamen welgeteld 7 minuten, afwas inbegrepen. 

De mogelijkheden zijn eindeloos, ook de lijst van dingen die je aan een 

minuutsoepje kan toevoegen is langer dan je op het eerst zicht zou denken. 

 

De mama. 

 

Een cliché/klassieker. Hoewel dit een beetje onder microgolf valt, is het zeker ook 

een lekkere optie. Als je de klassieke pastasaus aan de kant zet, zijn er zo veel 

andere dingen die gerust een nachtje frigo kunnen overleven. Ik zou wat 

voorbeelden kunnen noemen, maar ik ben er zeker van dat je mama/oma/papa 

veel betere ideeën heeft. 

 

De Salade. 

 

Ik weet het, niet meteen wat je in huis hebt, maar een optie die weinig moeite kost. 

Gewoon wat groentjes snijden, sausje er over en voilà! 
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Hier heb je nog een persoonlijk favoriet receptje van mij: Zuiderse pastasalade. 

 

Benodigdheden: 

 

Aperitief: gin tonic, cava, passoa, sangria, pisang, piña colada, tequila sunrise of 

wat dan ook met alcohol! 

Pasta: tagliatelle, cappellini, spaghetti, spirelli, macaroni of welke vorm van pasta 

jij ook het mooist vindt. 

Pesto: basilicum of tomaat. 

Gesneden vleesblokjes: kip, ham, spek, tofu. 

Een tomaat, eventueel wat rucola, of een paprika, of olijven. Als het maar een 

groente is, kwestie van er toch iets gezonds bij te doen. 

Kaas: geraspt, romig of in blokjes. Feta, emmentaler, kruidenkaas of Rhea’s 

klassieker: iklustgeenkaas. 

 

Bereiding: voor dummies 

 

Men schenke het aperitief uit en begin maar met drinken. 

Gooi de pasta in een pot kokend water met zout en een scheutje olijfolie. (Het 

toevoegen van zout heeft trouwens geen noemenswaardig effect op het 

kookpunt, tenzij je er een halve zak bijgiet. Tip: niet proberen.) Je weet dat de 

pasta gaar is als je hem tegen de muur gooit en hij blijft plakken, neem hiervoor 

dus steeds een muur waar je aankan en gebruik het plafond niet, het zou je 

kunnen verrassen. Voor de echte dummies: niet met je handen de pasta die uit 

kokend water komt gooien! 

Giet de pasta af en spoel hem met koud water, laat even verder afkoelen. 

Snij ondertussen de tomaat, paprika, kaas, olijven… maar niet je vingers of 

kotgenoten. 

Roer de pesto onder de koude pasta. 

En ten slotte: gooi alles in een kom en roer door elkaar. 

 

Fresh and fruity, de yoghurtsmoothie: een lekker tussendoortje. 

 

Benodigdheden: 

 

Een pak (volle) redelijk vloeibare yoghurt, dit mag witte yoghurt zijn. 

Vers fruit. 

Blender: een vrij nuttige aankoop, ook voor smoothies en milkshakes. 
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Bereiding: voor echte dummies 

 

Snij het fruit op geschikte grootte en gooi het in de blender, voeg yoghurt toe en 

blend! 

Een extra toets kan je bekomen door er een scheut pisang of passoa bij te gieten.  

Opgelet: ik ben niet aansprakelijk voor mogelijk alcoholmisbruik of slechte 

combinaties. 

Serveren doe je best in een groot glas met een rietje en eventueel een lepel voor 

grotere stukjes. 

 

Alternatieve bereiding: voor luie dummies. 

Koop een smoothie en meng deze met een potje yoghurt. Even roeren en 

tadaaa: zelfde resultaat! 

 

Smakelijk, liefste dummies!  
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Kalender 
 

 

Week  1   

Maandag 21/9/15 Peter- en Meteravond @Porter House 

Dinsdag 22/9/15  

Woensdag 23/9/15 Student Kickoff 

Donderdag 24/9/15  

Vrijdag 25/9/15 Vertrek op Introweekend (25/26/27) 

 

Week  2   

Maandag 28/9/15 Clubavond @Porter House 

Dinsdag 29/9/15  

Woensdag 30/9/15 Introfuif @Twitch 

Donderdag 01/10/15  

Vrijdag 02/10/15  

 

Week  3   

Maandag 05/10/15 Provinciedrink clubavond @Porter House 

Dinsdag 06/10/15  

Woensdag 07/10/15 Beiaardcantus @Sint-Baafsplein 

Donderdag 08/10/15  

Vrijdag 09/10/15  

 

Week  4   

Maandag 12/10/15 Clubavond @Porter House 

Dinsdag 13/10/15 Grote verbroederingscantus der Biologen 

Woensdag 14/10/15 Sporttoernooi der Wetenschappen @S9 

Donderdag 15/10/15 Spaghetti-avond @Therminal 

Vrijdag 16/10/15  

 

Week  5   

Maandag 19/10/15 Themaclubavond @Porter House 

Dinsdag 20/10/15  

Woensdag 21/10/15  

Donderdag 22/10/15 Voordoop @Zaal Tim Michiels 

Vrijdag 23/10/15  
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Week  6   

Maandag 26/10/15 Interfacultair toernooi @GUSB 

Dinsdag 27/10/15  

Woensdag 28/10/15  

Donderdag 29/10/15  

Vrijdag 30/10/15  

 

Week  7   

Maandag 02/11/15 Cocktailclubavond @Porter House 

Dinsdag 03/11/15  

Woensdag 04/11/15  

Donderdag 05/11/15  

Vrijdag 06/11/15  

 

Week  8   

Maandag 09/11/15 Clubavond @Porter House 

Dinsdag 10/11/15  

Woensdag 11/11/15 Doop @Canard Bizar 

Donderdag 12/11/15 Maffiacantus @Bierologie 

Vrijdag 13/11/15  

 

Week  9   

Maandag 16/11/15 Bierkoningclubavond @Porter House 

Dinsdag 17/11/15  

Woensdag 18/11/15  

Donderdag 19/11/15 Proefbuisjeneverfuif @Twitch 

Vrijdag 20/11/15  

 

Week  10   

Maandag 23/11/15 Clubavond @Porter House 

Dinsdag 24/11/15  

Woensdag 25/11/15 LAN der wetenschappen  

Donderdag 26/11/15  

Vrijdag 27/11/15  

 

Week  11   

Maandag 30/11/15 Clubavond @Porter House 

Dinsdag 01/12/15  

Woensdag 02/12/15 Bierbowl @Overpoort Bowl  

Donderdag 03/12/15  

Vrijdag 04/12/15  
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Komende activiteiten 
 

Clubavond (Elke maandagavond, Porter House om 21:30h) 

 

Iedere maandag is er de gelegenheid voor een gezellig babbeltje tussen pot 

en pint met je medebiologen in de Porter House met om de twee weken een 

speciale editie van de clubavond, de kalender laat jullie weten wat dit precies 

zal zijn. 

 

Peter- en meteravond (Maandag 21/9, Porter House om 18h) 

 

Een aanrader voor iedere eerstejaar om een peter of meter toegewezen te 

krijgen die je doorheen het jaar kan helpen alsook een kans voor de ouderen 

om te zien wat de toekomst van de richting inhoudt. 

 

Introweekend (25/9 - 27/9, recreatiedomein Zilvermeer te Mol)  

 

Kort en bondig gezegd is het introweekend een ideale manier om andere 

mensen te leren kennen van zowel je eigen jaar als van andere jaren. Dit is een 

aanrader voor iedereen van de nieuwelingen uit het 1e jaar tot de oude 

zakken die in de 2e master zitten. 

 

Introfuif (Woensdag 30/9, Twitch om 22h) 

 

Is er een betere manier om je jaar te beginnen dan met een spetterend feest 

waarbij je verkleed kan gaan als een grappige nerd die z’n beste Sheldon 

imitatie doet of als sexy Penny die weet hoe haar te kleden om de verrassend 

normale Leonard te versieren, laat jullie gaan bioloogjes, maak er een avond 

van om niet te vergeten! 

 

Grote verbroederingscantus der Biologen (Dinsdag 13/10, Antwerpen) 

 

De studenten uit Leuven, Antwerpen, Gent en Hasselt komen samen om elkaar 

te leren kennen, te drinken en te zingen! Wat wil een mens nog meer dan 

onder eensgezinden zijn en zich te amuseren?  

 

Sporttoernooi der Wetenschappen ( Woensdag 14/10, S9)  

 

De ultieme clash tussen de biologen, de geografen, de geologen en de 

wineesjes (WiNA) om uit te maken wie er nu precies de sportiefste richting is! Dit 

alles speelt zich af achter de S9. 

 

Spaghetti-avond (Donderdag 15/10, Therminal om 19h) 

 

Lekker smullen van spagetti gemaakt door jullie Praesidium aan een licht prijsje 

en uiteraard zijn we biologen en zien we in dat er een nood is aan een 

vegetarische optie.  
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Columba livia overpoortiens 
 

Lieve lezers,  

 

Met veel plezier stel ik u Gent’s nieuwste beschreven soort voor: de 

Overpoortduif, ookwel bekend als ‘mottig mormel’, dit uit te spreken met een 

plat Gents of één of ander nauwelijks verstaanbaar West-Vlaams accent. 

 

Laten we beginnen bij het begin: wat kenmerkt 

deze opmerkelijke vogel? Om te beginnen zijn 

dit steeds zeer lelijke duiven, men veronderstelt 

dat dit één van de eerste barrières was 

waardoor deze soort reproductief geïsoleerd 

geraakte van de ouderpopulatie. Dit is één van 

de weinige gevallen van soortvorming op basis 

van seksuele, eerder dan natuurlijke selectie. 

Uiteraard was natuurlijke selectie wel de reden 

waardoor deze vogels als enige gelijkaardige 

soort in hun leefgebied te vinden zijn. Of deze 

naar hier verbannen zijn door de 

ouderpopulatie of de meest aangepaste 

organismen zelf voor deze omgeving gekozen 

hebben, is echter nog onduidelijk. 

 

Hun gemiddelde IQ ligt ook een stuk lager, dit waarschijnlijk door veelvuldige 

aanrakingen met draaiende fietswielen en vliegende stukken glas. Er zijn ook 

rapporten die verklaren dat de traagste exemplaren vaak door voeten 

geraakt worden. Verder hebben ze ook steeds een veel te hoge cholesterol, 

maar redenen hiervoor zal ik later nog uit de doeken doen. 

 

Sommigen van deze vogels lijken zelfs de capaciteit tot vliegen verleerd te zijn, 

waardoor ze maar wat rondhobbelen. Iets wat potentiële reproductiepartners 

uit aanliggende populaties ook de kans tot ontsnappen gaf. 

 

Interspecies hybriden tussen Overpoortduiven en andere soorten duiven uit 

nabijgelegen gebieden zijn nog nooit waargenomen. We hebben het hier 

over één van de meest effectieve combinaties van reproductieve barrières 

tussen gelijkende soorten ooit opgemeten. 

 

Hun verspreidingsgebied beperkt zich tot de 

Overpoortstraat en omliggende straten, en 

wegens dit zeer kleine areaal worden ze gezien 

als een zeldzame soort. Desondanks kan deze 

soort zich nog steeds zelfstandig handhaven door 

hun uitmuntende aanpassing aan hun niche. 
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Ecologen vermoeden dat deze soort reproductief gescheiden geraakt is door 

hun grote interactie met de Homo pseudosapiens overpoortiens, waardoor er 

een gedragsecologische reproductieve barrière ontstond. 

 

De natuurlijke broedplaats van deze vogels is de overvolle vuilbak, losliggende 

hoopjes vuil of de daken van cafés. 

 

De ecologische niche van deze vogels is 

volstrekt uniek, hun voedselbestand bestaat 

uit Julientjes, pitta en pizzaresten, dit vaak 

voorgekauwd en vermengd met maagzuur. 

Dit is ook de enige vogelsoort die immuun is 

voor het giftige ethanol, sommigen 

vertonen zelfs neigingen tot dronkenschap. 

Deze mutatie was één van de drijfveren 

voor hun speciatie. 

(Romboutje > Julientje –Dixit Thomas) 

 

Dixit Freya  
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Spaghetti-avond 
 

Lezertjes, het is weer tijd voor de bolognaise…  

 

Het start van het academiejaar brengt veel met zich mee zoals jullie al gezien 

hebben op de kalender en bij de komende activiteiten. De eerste daarvan die 

ik uit de doeken wil doen is de Spaghetti-avond. Deze gaat door in de 

Therminal, voor zij die het niet weten zijn, dit is het eerste “steegje” dat je 

passeert als je de Sint-Pietersnieuwstraat ingaat die logischerwijze volgt op het 

Sint-Pietersplein. Dit begint op donderdag 15/10 om 19h. Er zal zowel een optie 

zijn met vlees als zonder. Kaarten kun je altijd kopen in het GBK-kot of beter 

nog: val gewoon onze geliefde Thibaut lastig.  

 

Ik hoop jullie dan te zien!  
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Vakbeschrijvingen 
 

Beste eerstejaartjes,  

 

We zullen jullie wat wegwijs maken in de kennis die te vergaren is in de eerste 

paar maanden van jullie academische carrière. Niet gevreesd, voor het 

tweede semester zullen we jullie ook nog een paar tips en waarschuwingen 

meegegeven, maar daarna staan jullie er alleen voor. Houd ten eerste al in 

gedachten dat geen enkele prof de voorkeursspelling al vergeten is. 

 

Wiskunde 1 

 

Het eerste vak dat we hier uit de doeken doen, zal jullie voor altijd bijblijven 

omdat je het geluk hebt gehad het meteen achter je te kunnen laten, of 

omdat het je jaren zal achtervolgen. Dit vak zal je in twee delen de kans 

geven om kennis te vergaren. Een eerste gedeelte: theorie, dat de prof 

Koentje Thas jullie op een verbazingwekkend tempo zal bijbrengen (twee hints: 

hij schrijft sneller dan jij en variabelen kunnen even goed beertjes zijn!). Hij lijkt 

verdacht veel op de zanger van Sunrise Avenue, of Kurt Cobain, afhankelijk 

aan wie je het vraagt. Het zal ook niet lang duren voor je zijn gehele 

garderobe te zien zal krijgen.  

 

Het tweede deel daarentegen wordt door een assistent gegeven maar over 

deze persoon kunnen we geen informatie vrijgeven, het is namelijk iemand 

anders dan de voorgaande jaren. Hij/zij zal jullie alles vertellen over hoe je 

oefeningen moet oplossen, van vierkantsvergelijkingen over determinanten en 

de verachtelijke boldriehoeken. Dit is een integraal deel van de opleiding dat 

je beter niet mist. Je zou de seconden die je er gedurende de marathonsessies 

doorbrengt uit afschuw kunnen tellen, moest je niet tevergeefs bezig zijn het 

onvoorstelbare tempo van deze lessen te volgen om toch nog alles te kunnen 

noteren. Zij die meer dan vier uur van Wiskunde hebben kunnen genieten in 

het secundair onderwijs zouden geen grote problemen met de leerstof mogen 

ondervinden. Laat je echter niet te sterk verrassen door het examen! 

 

Biodiversiteit van de planten 

 

Plantkunde, zoals iedereen dit noemt. Ons eerste biovak voor dit jaar. Plantjes 

zijn leuk, plantjes zijn interessant.  

 

Morfologie wordt gegeven door Prof. Goetghebeur, een man met een passie. 

Hij is getrouwd met zijn plantjes en je wordt meteen meegesleurd in zijn 

enthousiasme. Probeer vooral niet alles wat hij zegt op te schrijven, het lukt je 

nooit! Je kan proberen het werk te verdelen, of je kan gewoon hopen dat er 

genoeg informatie in de cursus staat. 
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Anatomie wordt gedoceerd door Dr. Leroux. Bij dit vak zijn de lichten vaak iets 

te veel gedimd, waardoor je soms een Nalu nodig hebt. Maak je echter geen 

zorgen, je moet maar weinig opschrijven, want alle slides staan bij de uitleg. 

 

De practica bestaan ook uit twee delen. Morfologie bestaat uit het tekenen 

en determineren van bloemetjes en vruchten, met twee aangename 

namiddagen rondleiding in de plantentuin. Kies je gids wijs, bij Goetghebeur 

krijg je heel veel informatie, die je ook niet allemaal moet proberen 

opschrijven. De practica anatomie zijn voor de meesten heel wat minder leuk. 

Coupes dun genoeg snijden, zonder je vingers erbij te verwijderen. Celletjes 

onder de microscoop tekenen lijkt meer op bezigheidstherapie voor 

bejaarden, maar onthoud: cellen zijn dicht en zweven niet. Een tweetje is geen 

schande, ooit leer je het wel, of niet. 

 

Biodiversiteit van de ongewervelden 

 

Ook wel bekend als invertebraten. Dit vak wordt gegeven door prof. Tom 

Moens, één van de populairdere proffen. Een man die van nematoden en 

interesse in zijn vak houdt, hij beantwoordt graag vragen, maar pas op: 

domme vragen bestaan. 

 

Jaja, hiervan zijn er ook practica waarbij je enkele uren 

moet zwoegen om een goed resultaat af te leggen, 

maar niet gevreesd! Naar die ene dag in de week zul 

je zeker uitkijken want wie wil nou niet lekker in diertjes 

snijden zoals een lintworm, fluwelen zeemuis  of mossel! 

Hierbij zal je tekeningen moeten maken die de 

inwendige morfologie weergeven maar dan dit zonder 

de celletjes! Je leert er ook een scalpel hanteren, een 

vaardigheid die altijd nog van pas zou kunnen komen. 

Zij met iets minder artistieke talenten zullen het iets 

lastiger hebben om tot het gewenste resultaat te 

komen. De all-time-favorite is de Sepia, best zou je pas 

op het einde in de inktzak porren! Ook is er een excursie richting Normandië 

waar je eerst een beetje in het zand speelt met krabbetjes en vervolgens 

rondloopt in een paradijs van aquaria namelijk het Nausica. 

(Opgelet: haaien aanwezig  <3) 

 

Fysica 1 

 

Dit vak wordt vergezeld van een zeer dik, afschrikwekkend boek dat zijn 

meerdere kent in het tweede semester, waar het zowaar nog dikker en 

moeilijker is. Maar dat zijn zorgen voor later. Het succes van de legendarische 

experimenten van Bartel Van Waeyenberge  is zeer memorabel, alsook zijn 

spreekstijl, eh! 
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Practica voor dit vak zijn een waarlijk fantastische manier om mensen samen 

te brengen uit gemeenschappelijke angst voor het Wiel van Maxwell. Voor 

inspiratie is er altijd wel ergens een dropbox, maar laat je niet betrappen met 

een geschreven voorbereiding. De foutenrekening is -in één woord- hels, zelfs 

wanneer je denkt dat je ze doorhebt, krijg je plots weer een onvoldoende. Leer 

ze van buiten, hou de blaadjes bij je, echt advies heb ik niet voor jullie. De 

apparatuur werkt de helft van de tijd niet, wanneer dit zo is, haal er een 

assistent bij wanneer de klassieke mep erop niet werkt, de klok tikt. De puntjes 

op de “i” zetten, is iets wat elke assistent wel kan appreciëren. 

 

Celbiologie en genetica 

 

Geert De Jaegher is de persoon die je gidst doorheen je reis door de cel. Hij is 

het type dat bij je opkomt als je aan het begrip ‘prof’ denkt, maar wel de 

aangenaamste versie daarvan. Zijn goede humeur is aanstekelijk. Dit is duidelijk 

als hij lesgeeft. Ieder heeft wat wils bij zijn vak 

omdat dit loopt van de fotosynthese tot 

genregulatie en DNA, hoewel iedereen een 

groot deel van deze leerstof al gezien heeft, in 

meer of mindere mate, is het aan te raden dit 

vak niet te onderschatten. De werkcolleges zijn 

ideale momenten voor een gezellig onderonsje 

terwijl je nuttig kennis naar je toe geprojecteerd 

krijgt, met soms zelfs een muzikaal intermezzo.  

 

Algemene chemie 1 

 

Klaartje De Buysser bezorgt je twee gezellige ochtenden per week, als je maar 

niet te laat komt. Laat je vooral niet afschrikken door haar naam en gebrul, 

chemie is over het algemeen geen buisvak. Tijdens de les overloop je de 

theorie en voorbeeldoefeningen. 

 

Oefeningensessies worden je op vrijdagnamiddag aangeboden door Kenny, 

die veel moeite doet om je toch wat zelfstandig oefeningen te doen maken. 

Deze oplossingsmethoden worden verwacht op het examen, dus de 

werkcolleges zijn aan te raden. 

 

De practica moeten goed voorbereid worden, por je peter of meter zeker 

eens aan. Als een echte pro in labojas en bril (nooooooit afzetten) mag je de 

inhoud van proefbuisjes bij elkaar gieten en hopen dat het niet ontploft. Wees 

bereid titraties te doen, veel titraties, zeker als je de indicator vergeet toe te 

voegen. Voor elk practicum moet je een curiostaak maken, die je makkelijk vijf 

gratis punten oplevert, als je de nota’s erbij houdt. Curios én practica zijn ook 

de perfecte gelegenheid om op je subtielst aan teambuilding over de gehele 

tafel te doen. 
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Peter- en meteravond/Introfuif 
 

Peter- en meteravond 

 

Speciaal voor onze eerstejaars, organiseert het GBK elk jaar een peter- en 

meteravond! Deze gaat door op maandag 21 september en graag 

verwelkomen we jullie om 18 uur in de Porter house, stiptheid wordt 

geappreciëerd want we willen om 18:15 beginnen. 

 

Een peter of meter is een mogelijke hulplijn die het GBK jullie aanbiedt: ze 

kunnen jullie helpen met practicumvoorbereidingen, jullie samenvattingen 

lenen of advies geven. Bovendien leren jullie dan ook al meteen iemand 

kennen die al even studeert. Verder kunnen jullie hen ook altijd dingen vragen 

over het GBK, het Introweekend of de doop. Niets dan voordelen dus! 

 

Ook zouden we massaal de tweede en derdejaars oproepen om langs te 

komen en een eerstejaarsstudent onder jullie vleugel te nemen aangezien de 

meeste van jullie weten hoe handig het was om zelf een petekind te zijn van 

iemand. 

 

Er zal ook een gratis vat aanwezig zijn voor bij de gezellige babbel, allen 

daarheen dus! 

 

Introfuif 

 

Na lang wachten is het weer zo ver: het eerste GBK-feestje van het jaar, de 

Back to School Party!  

 

Zoals elk jaar wordt dit een fantastisch verkleedfeest vol nerds, kortgerokte 

studentes en natuurlijk ook verschillende heerlijke cocktails, waaronder onze 

befaamde Bio Inferno, allen voor slechts 3 euro. Waar wachten jullie nog op? 

Haal die hemdjes, brillen en bretellen maar uit je kast want 30 september 

zetten we de Twitch op zijn kop! De best verklede persoon krijgt naast eeuwige 

roem ook nog één cocktail op onze kosten! 

 

We hopen jullie allen dan te zien!  

 

De GBK-feestjes,  

Nuria & Sam 
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Kotplantjes 
 

Hey, plantenliefhebbers! Speciaal voor degenen die op kot zitten, of thuis op 

hun kamer graag wat fleurigheid hebben, maar ook voor de biologen die 

graag zelf aan experimenten doen, heb ik enkele plantjes op een rijtje gezet. 

Elk met hun voordelen, nadelen, decoratieve eigenschappen en noden. Veel 

plezier met selecteren, combineren en experimenteren! 

 

Crassulacea, Cacti en andere succulente soorten 

 

Deze bestaan in duizenden soorten en maten en sommigen zijn superschattig! 

Het is een ideale kotplant voor beginners en vergeetachtige mensen. Al twee 

weken geen water meer gegeven? Geen probleem. Deze stellen niet veel 

eisen qua positionering, een beetje licht is altijd wel nodig, alleen laat je ze 

tijdens de zomer wel best niet de hele dag in de felle zon staan. Een succulent 

laten sterven is niet zeer makkelijk, maar ze doen bloeien kan ook een moeilijke 

opdracht zijn. 

 

De waterplant 

 

Deze plantjes kan je vinden bij de IKEA, met bijhorende vaas. Het is eens iets 

anders. Over de verzorging ervan is niet veel te vinden, maar het lijkt me 

duidelijk dat ze veel water en wat licht nodig zullen hebben. Af en toe zal je 

het water moet vervangen, maar wie zou dat nu niet doen voor deze kleine 

schatjes? 

 

Vleesetende plantjes 

 

Iets moeilijker om voor te zorgen, en dat 

zeg ik niet alleen omdat er bij mij wel eens 

eentje gesneuveld is…  De belangrijkste 

regel is dat je ze geen kraantjeswater mag 

geven, een moeilijke opdracht als je kot 

niet met regenpomp is uitgerust. Ook 

belangrijk is hun portie zon. Deze plantjes 

staan graag hele dagen lang naar het 

zuiden gericht op je vensterbank. Gooi ze 

ook niet weg als ze in de winter opeens 

morsdood lijken, ze gaan gewoon in 

winterpauze. Knip de zwarte blaadjes af 

en zet hem op een koele plaats. Je kamer 

volledig vliegvrij houden zal hij niet doen, 

maar het kan wel een hulp zijn. Hoewel 

deze tegenwoordig aan populariteit 

winnen, zou ik het niet aanraden. 
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Tuinkruiden: Bieslook, basilicum, … 

 

Een plantje met een extra voordeel! Ze staan niet alleen leuk op je aanrecht, 

je kan ze ook gewoon opeten. Wat wil je nog meer? Deze plantjes vragen iets 

meer water, ze gaan al snel hangen als je ze een weekje vergeet. Een nadeel 

is dat ze niet heel decoratief zijn en dat ondanks de variatie, je steeds weer op 

een groen plantje in een pot kijkt. 

 

Orchideeën 

 

Niet bepaald mijn origineelste keuze, maar een all-time favorite. Orchideeën 

zijn geliefd omdat ze het hele jaar door bloeien, mits de juiste verzorging. Deze 

planten vragen veel licht, ze staan perfect voor je raam. Wekelijks water geven 

is aangeraden, hoewel ze een weekje zonder ook wel overleven. Deze planten 

nemen water op dat langs hun wortels loopt, maar je mag geen water in hun 

pot laten staan. Je laat het water best gewoon door hun pot heen stromen. 

Wanneer ze uitgebloeid zijn, knip je ze af na de derde knoop. Decoratief zijn ze 

heel mooi door hun elegante bloemen, die vrij lang blijven staan en omdat ze 

bestaan in verschillende kleuren, formaten en prints. 

 

Bromelia 

 

Elegant en kleurig. Deze planten moeten niet in de volle zon staan, maar 

vragen wel iets meer water. Het grootste nadeel is dat ze maar één keer 

bloeien, maar dit kan wel 3 tot 6 maand duren. Een plantje dat je op tijd eens 

kan vervangen door een ander kleurtje dus! 

 

Citrusboompje 

 

Niet de meest bekende kamerplant, maar perfect houdbaar op kot. 

Citrusboompjes zijn enorm schattig, of dat is ten minste mijn mening, en ze 

vragen niet bijzonder veel zorg. Geef ze niet heel veel water, want ze mogen 

zeker niet te nat staan. 

Zet ze op een mooi 

plaatsje met veel licht, en 

vanaf de examens in juni 

kan je hem thuis buiten 

op je terras zetten. Nog 

een zorg minder voor de 

zomer. Als je het goed 

doet, zullen ze je belonen 

met heerlijke ruikende 

bloesems en (helaas niet 

vaak eetbare) citroentjes 

of sinaasappeltjes.  
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Quotes 
 

Aan de securitycheck van Groezrock: 

Liam tegen Glen: “ ‘t Was echt een lekker wijf da u zak controleerde.” 

Thomas: “Ja amai, ze mag mijne zak ook wel eens controleren.” 

 

Matti: “Ik ben geboren met vlees in mijn hand.” 

 

Nuria:  “Ik weeg mij om de 2-3 maanden.” 

Rhea: “Wat?! Ik weeg mij zo’n 2 tot 3 keer in de week.” 

Charlotte Van Driessche: “Ik weeg mij als ik mij mager voel…” 

 

Nuria:  “Wannes, geef mij mijn pot!” 

Wannes:  “Er zal nog wel een pot op de bus zijn, wel jammer voor Frigge dat jij 

een pot wil.” 

 

Charlotte Van Driessche (over een plastiek zakje): “Da’s echt geniaal eh, 

Einstein is er niets bij! E=mc², vuilbak!” 

 

Lippie zingt het clublied op de verkiezingen. 

Helena: “Nog vragen?” 

Joram:  “Lippie, aan welke kant ligt uw hart?” 

 

Charlotte Steendam: “Ik kan echt niet goed slikken, ik voelde die textuur en…” 

 

Een sms-conversatie na een lange avond: 

Freya naar Nuria: “Slaapt je kater nog?” 

Frigge naar Freya: “Neen en ik zie mezelf eerder als eekhoorn.” 

Nuria naar Freya: “Hij kruipt al weer rond ;). Alles is er gisteren al uitgekomen.” 

 

Sofie Faes: "Met wie sta je liefst onder de douche?" 

Florence: "Met Irene! Die kan supergoed mijn…" 

 

Jens(Lippie): "Ik mag geen negers meer pijpen, dat deed echt zeer." 

 

Nadat Joram tijdens een presentatie big tits in plaats van great tits (Parus 

major) zei. 

Prof. Lens: “Can you explain to me this example about great tits, or big tits, 

whatever.” 

 

Glen: “Zeg dat ’k een matras ben.” 

 

Florence: “Pech met de rits is geluk op het examen!” 

 

Freya: “Niemand heeft zin in fysica. Sommige fysici zou 'k nog doen, maar da 's 

naast de point.” 
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Dikkn: "Steekt em ne keer in u mond." 

 

Timothy: “Krijgen we morgen ook zo’n appendix F?” 

Thibaut: “Alleen als je vorige operationeel is weggehaald.” 

 

Thomas: “Stel niet uit tot morgen wat je overmorgen ook kunt doen.” 

 

Jon: “Als je naar een hoerenkot gaat in Thailand moet je zeker zijn dat je naar 

het juiste gaat, anders kunde wel eens eindigen aan het verkeerde eind.” 

 

Lawrence: “..Hou rekening met de eerstejaars, ik kan daar in komen.” 

 

Arno: “Volgend jaar zit er wel een groot leeftijdsverschil tussen mij en de 

eerstejaars, maar toch ga ik ze playen.” 

 

Arno: “Thibaut, je voldoet niet aan mijn standaarden.” 

Thibaut: “Is het omdat ik geen foef heb?!” 

Arno: “Nee, het is omdat ge lelijk zijt.” 

 

Thibaut: “Dan denk ik; ik zou moeten studeren, niet poepen.” 

Glen: “Dat heb ik nu echt nog nooit gedacht.” 

 

Florence: “Ritchie kon maar niet van zijn stok blijven.” 

 

Nuria (dag voor het examen): “Kijk! Die wolk lijkt op een gigantische buis!” 

 

Arno: “Ik ben vooral geïnteresseerd in ongewervelden: mossels.” 

 

Freya: “Als mijn kookrubriek je te droog is, drink er dan een glas wijn bij!” 

 

Thibaut: “Ik ben klaar om door Lawrence uitgeput te worden. “ 

 

Glen: “Zoals God zei: “Er zijn nooit genoeg champions.”” 

Liam: “God zegt echt veel. Wanneer doet die da eigenlijk allemaal?” 

 

Thomas: "Heb je Pop Eco gedaan dit jaar?" 

Severine: "Nee maar ik heb Lens wel al 2 keer gedaan." 

 

Mejdi: “Da voelt echt goe: benen open, woehoew.” 

 

Glen: "Ik zat in een spleet met Liam." 

 

Manu: “Een mengeling tussen een courgette, een komkommer en een augurk 

is een courkomurk.” 

Jana: “Dat lijkt op Turk.” 

Thomas: “Ja lap, daar gaat m’n eetlust.” 

 

Arno: “Thibaut, ge zijt niet mee met de penislengtes van de biologen!” 
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Facebookshizzle  
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Het Introweekend 
 

Beste kersverse biologiestudenten, 

 

Jullie academiejaar gaat weldra beginnen aan de UGent, een jaar vol kennis 

opdoenerij, gaande van basiswetenschappen (chemie, fysica, wiskunde, ...) 

tot het echte biologiewerk! 

 

Zoals jullie wel al konden raden, is de stap van het middelbaar onderwijs naar 

een universitaire opleiding geen avontuur dat zonder slag of stoot zal verlopen. 

Om deze overstap aangenamer te maken introduceert de Gentse Biologische 

Kring (studentenvereniging van de biologieopleiding) elk academiejaar een 

weekend om te garanderen dat de beginnende overstap al goed 

gefundeerd is, genaamd het ‘Introweekend’. 

 

Wat? 

 

Het Introweekend is een weekend waarbij de eerstejaars en het voltallige 

team van de Gentse Biologische Kring (eventueel ook studenten van hogere 

jaren) de kans krijgen om elkaar te leren kennen, op een typisch biologie 

manier en natuurlijk niet te vergeten, GBKstyle! 

 

Waar en wanneer? 

 

Dit jaar zal het Introweekend zich afspelen in het weekend van 25 september 

2015, in de provincie Antwerpen, gemeente Mol, meer bepaald in het 

recreatiedomein Zilvermeer, vlakbij het ‘vochtige’ gebied ‘Buitengoor  

Meergoor’. We zullen er vertoeven in een bivakhuis met alle mogelijke 

facilliteiten tot onze beschikking. 
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Waarom in ‘s hemelsnaam? 

 

Een manier om je medestudenten beter te leren kennen door middel van 

excursies, GBK-activiteiten en nog veel meer! Sociale contacten maken een 

studie altijd wel aangenamer! 

 

Op vlak van het natuurgebied is het Buitengoor  Meergoor, een waar pareltje! 

Conservator Andre Vanhoof zal ons gidsen doorheen dit gebied en ons alles 

vertellen over: de abiotische toestanden en processen die dit gebied zo 

(ecologisch) bijzonder maken en het beheer, wat er heerst. André staat 

bekend voor zijn soortenkennis, met nadruk op flora. Dit is dan ook een 

uitgesproken moment om je soortenkennis bij te schaven! Van belang, zelfs 

erkend door onze universiteit (zie verder in jouw opleiding)! Maar dit eventjes 

terzijde, vergeet zeker niet stevig schoeisel (liefst waterafstotend) en uiteraard 

degelijke laarzen (modebewuste modellen worden niet aanvaard...) ;). Voor 

de echte veldbiologen is dit dan ook nog eens een pluspunt. Een waardevol 

gebied waar je naar hartenlust veldbiologie kan uitoefenen. 

 

Welke middelen hebben we nodig? 

 

Als bijdrage vragen we een som van 35 euro. Dit covert de treinrit, het 

bivakhuis waar we in vertoeven, eten, drank, etc. 

 

Het standaard materiaal zoals: toiletgerief, handdoeken, kleding en een kleine 

som geld. 

 

Op vlak van de excursie, die zich op de zaterdag afspeelt (die afhankelijk van 

de groep in voor of namiddag zal afspelen) is het aangeraden om voldoende 

uitgerust te zijn met de juiste kledij. Zoals bovenstaand werd vermeld zijn stevig 

schoeisel en laarzen ten zeerste aangeraden! Maar ook een ‘lichte regenjas’ 

en andere outdoor kledij (aangepast naar de weersomstandigheden) zijn 

aangeraden/welkom en kunnen zeker een meerwaarde bieden. Gooi je zeker 

niet in te hoge kosten maar voor de nietkenners onder ons zijn outdoormerken 

zoals: Fjäll räven (zeer duurzame kleding...), Patagonia en anderen dergelijken 

kleding zijn altijd een aanrader voor deze doeleinden. Het is vanzelfsprekend 

dat doorsnee schoeisel (VANS, etc...), uitstapjes zoals deze niet vlekkeloos 

zullen overleven. Laat je dan ook niet vangen, een gewaarschuwd man is er 

twee waard! Persoonlijk opteer ik voor kleding die je warm houdt, maar toch je 

bewegingsvrijheid niet afneemt en ademend is. 
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Randactiviteiten? 

 

Buiten de excursie, zullen er voldoende andere activiteiten georganiseerd 

worden door het Praesidium om elkaar beter te leren kennen. Voorbeelden 

hiervan zijn: een GBK-cantus in de avond, kennismakingsspelen, etc. Dus wees 

gerust, vervelen zal je je zeker niet! Voor de twijfelaars onder jullie... 

gezelschapsspellen of andere tijdverdoenerij zijn altijd welkom! 

 

Noot: voor de personen die niet houden van cantussen zullen altijd andere 

activiteiten mogelijk zijn! Ik begrijp jullie ;). 

 

Food?! 

 

Honger lijden zullen je zeker niet! Onze 

keukenploeg staat voor jullie klaar en zal zorgen 

voor heerlijke maaltijden. Voor de liefhebbers van 

‘haute cuisine’ raad ik jullie echter aan om dit 

Introweekend het wat minder verfijnd op te nemen. 

Degelijke kost dus! 

 

Tenslotte 

 

Mis deze unieke kans zeker niet, om elkaar te leren kennen op een typische 

biologie manier. Het beloofd een tof/gezellig/aangenaam/uniek/sfeervol/... 

(kan het nog positiever?!) weekend te worden! Negatieve geruchten over 

studentenverenigingen zullen zeker na dit weekend uit je gedachten zijn 

verdwenen! (- nvdr. of versterkt, we zien nog wel..)  Ik ben er! Jullie toch ook?! 

 

Met vriendelijke groeten 

 

Lawrence Vanloffelt 
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Pokémon van de maand 
 

Po-ké-mon! De eerste Pokémon van de maand, wat is er een 

betere start dan dat we iemand nemen die net als onze 

geliefde protagonist erop uit trekt om de beste te worden in 

datgene waar zijn hart van in vuur en vlam staat? U kan het al 

raden…(of misschien niet, het was wat vaag maar de foto 

hielp.) Lawrence! 

 

 

 

Lawrence, deze beer van een vent is het perfecte voorbeeld 

van een Ursaring, groot, sterk en vrij eng op het eerste zicht. 

(Sorry Lawrence!) Zelfs de hoeveelheid haar heeft een 

gelijkenis! Vaak is hij te zien in beboste 

gebieden op zoek naar nieuwigheden. Hoewel 

zijn uiterlijk is als een Ursaring, is het belangrijk 

om mee te nemen dat zijn innerlijke pokémon 

niets verloren is van de zachtaardige 

knuffelbeer Teddiursa waaruit Ursaring geëvolueerd is. 

  

Soms te zien met de Guts ability en dan zal hij, nadat hij van zijn stuk gebracht 

wordt, sterker dan ooit terugkomen. Maar als hij daarentegen de Quick Feet 

ability heeft zal hij zich eerder snel gewonnen geven en maken dat hij weg is 

naar een fijner oord!   
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Onze sponsors 
 

Jullie zullen dit jaar nog wel vaker onze sponsors zien: onderaan onze affiches, 

in al onze Wormen, enz. Maar wie zijn deze sponsors en wat voor voordelen 

bieden ze ons eigenlijk ?  

 

Laten we beginnen bij het GBK. Wij verkopen lidkaarten, 

waarmee je niet alleen korting krijgt op de boeken en 

cursussen, maar ook op verschillende activiteiten en in 

bepaalde winkels. Je krijgt er ook een Guido-startpakket bij 

met verschillende kortingsbonnen, dus dit is zeker een goed 

begin! 

 

Vervolgens gaan we verder naar de 

Bioshop. Deze is gelegen op de hoek van 

de Overpoort en hier vind je van alles! Van 

vleesjes voor op de boterham en 

vegetarische preparé tot douchegel en 

geurkaarsen. Het is ook handig voor in het 

tweede jaar want hier vind je ook verschillende soorten fungi. Op vertoon van 

de GBK-lidkaart krijg je hier 10% korting! 

 

Op maandag is onze vaste clubavond. Dan kan je ons allen 

vinden in de Porter House. Er zijn meer dan genoeg redenen 

om hier eens binnen te springen! Naast het belangrijke feit 

dat hier bier te verkrijgen is, staat de Porter House ook in 

associatie met de Twitch, waar het GBK al zijn fantastische 

fuiven organiseert.  

 

 

Daarbij mag ik zeker frituur Skyline niet 

vergeten! Hier vind je de lekkerste frietjes van 

de Overpoort en bovendien krijg je op 

maandagavond en op cantusavonden, op 

vertoon van de GBK-lidkaart, ook 10% korting. HOERA !  

 

Natuurlijk moeten er ook kopieën gemaakt worden als 

je een keer niet aanwezig was in de les, of moest je 

last-minute nog een cursus afprinten. Hier kan 

Topcopy jullie bij helpen. Op vertoon van je lidkaart 

kan je hier aan een zeer goedkoop tarief van 0,025 cent kopietjes maken. Wat 

hier ook een voordeel is, is dat het internet gratis te gebruiken is! (Op veel 

plaatsen moet je hiervoor betalen en dan wordt het kostelijk als je meer dan 

één iets moet afdrukken). 
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Laten we verder gaan met de New Phone 

Repair. Voor een reparatie, een probleem 

met de software, een accessoire of hoesje of 

als je alleen informatie wilt over je toestel, ben 

je hier van harte welkom. Helaas wel geen 

korting voor jullie met je GBK-lidkaart, maar 

toch een aanrader.  

 

VWR is een toonaangevende, wereldwijde, 

onafhankelijke leverancier van producten, 

diensten en oplossingen aan laboratorium- 

en productiefaciliteiten. Het is gericht op 

het ondersteunen van wetenschappers, medici en productie-ingenieurs om 

hun doelen te bereiken. Je zult dus wel begrijpen waarom het goed is voor het 

GBK dat VWR ons sponsort.  

 

Dan hebben we Medical Werff. Zij leveren 

o.a. labojassen, dissectiesetjes, labobrillen, 

enzovoort aan het GBK, waar jullie ook 

gebruik zullen van maken.  

 

De Standaard Boekhandel, welgekend bij de 

meesten onder ons, is ook één van onze sponsors. 

Bij hun kunnen we de boeken aankopen aan een 

democratische prijs. 

 

 

 

En last, but not least, Jupiler. Een biermerk geliefd 

door de meesten onder ons. Naast bier, véél bier, 

krijgt het GBK vele gadgets van Jupiler. Dit gaat van 

vlaggetjes, spandoeken en jassen naar opdrachten 

om reizen en andere grootse dingen mee te winnen. 

Zeker één om dus in het oog te houden!  

 

Zo, hopelijk zijn jullie hier nu wat wijzer uit geworden. Zit je nog met vragen, stel 

ze gerust! En veel plezier dit jaar!  

 

Dixit Rhea, jullie PR  
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Spelletjespagina 
 

Raad welke naam elk praesidiumlid gebruikte voor een stomend verblijf met  

onze Praeses.   
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Kleurplaat 
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Met de Fiets in Gent 
 

Enkele handige tips zodat zowel je fiets als jijzelf dit nieuwe avontuur zullen 

overleven. Want onthoud: de fiets is een van de bioloog zijn beste vrienden. 

 

Do's: 

 

Koop een degelijk slot. 

 

Overduidelijk, lijkt me zo. Dunne krulsloten zijn uit den boze. Alles wat zo'n 

centimeter diameter heeft, is al wat meer acceptabel. Cijfersloten zijn een 

afrader, niet eens zo stevig, maar na een lange avond soms slimmer dan je 

beneveld brein. 

Hoefijzersloten zijn iets minder praktisch, maar wel heel stevig. 

 

Een extra slot schrikt af. 

 

Zeker op risicovolle plaatsen aan te raden. (Station, Overpoort, Ledeganck 

voor een langere periode...) Je tweede slot mag gerust uit de action/hema 

komen en maar half sluiten. 

 

Je fiets hoort te kraken. 

 

Een goeie, oude, zware tweedehandsfiets is ideaal.  

(Dan hoor je de dief ook lekker wegfietsen?  -Thomas) 

 

Gebruik zo'n gele fiets. 

 

Deze worden veel minder gestolen en zijn gegarandeerd minder roestig. 

 

Zet je fiets altijd vast aan iets dat in de grond vastzit. 

 

Of iets heel zwaars, dat werkt ook. De fiets van een vriend(in) is enkel handig 

als jullie ook samen weg willen. 

 

Oplaadbare lichtjes. 

 

Ze kosten misschien iets meer, maar ze kunnen je hele studiecarrière meegaan. 

Het is ook ecologisch verantwoord. 

 

Nog handiger: een dynamo. 

 

Die kan je nooit vergeten (opladen). De natuur dankt u. 
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Maak je fiets herkenbaar! 

 

Gebruik bloemenkransen, spuit hem pimpelpaars met oranje stippen, of een 

andere opvallende kleur naar believen (niet fluogeel) en koop fietstassen. 

Deze zijn ook handig voor boodschappen, sloten, etc. Gent loopt over van de 

fietsen, vaak ben je niet meer helemaal zeker in welke rij je stond, dan wil je 

hem van op meters afstand herkennen. 

 

Zadelhoes. 

 

Niet enkel een potentieel herkenningspunt, maar ook zeer nuttig bij regen. 

 

Don'ts: 

 

Enkel het interne slot van je fiets gebruiken. 

 

Vragen om problemen. 

 

Je lichtjes er vergeten afhalen. 

 

De volgende dag zou je er wel eens geen meer kunnen hebben. 

 

Je lichtjes vergeten (opladen). 

 

Dan ben je terug bij af... 

Ook je dynamo vergeten opzetten valt hier onder. 

 

Zonder licht rijden. 

 

Dit vraagt zelfs geen uitleg. Je kan er trouwens ook boetes voor krijgen, zo’n 

twee weken per jaar of als de agent in kwestie net ruzie heeft gehad met zijn 

vrouw. 

 

  

Be safe, liefste lezertjes 

 

Altijd hier voor jullie, 

Team Worm 

  

 

Ps: Hier is nog een kaartje voor jullie, van Campus 

Sterre naar de fietsenstalling van de Ledeganck, 

ingang Kraaistraat. Speciaal voor de mensen zoals 

Freya waar richtingsgestoorde genen in de familie 

zitten. 
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 Oplossingen 
 

 

 

 

 

Zochten jullie de oplossing van de sudoku? ^^ 
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Nawoord 
 

Hier zijn we dan, aan het einde van onze eerste worm van dit nieuwe 

academiejaar. Er is hard aan gewerkt, met veel liefde voor schrijven, bio en 

ons GBK. Het was niet altijd makkelijk, maar het was leuk, ik kijk nu al uit naar de 

volgende editie (en jullie hopelijk ook).  

 

Ondanks wat slecht nieuws voor sommige praesidiumleden, vertrouw ik er op 

dat we er toch samen een mooi jaar voor onze kring van kunnen maken. Dat 

we veel mogen zingen, dat het bier, de jenever en de cocktails mogen 

vloeien, en dat we veel gezellige avonden zullen beleven in de Porter.  

 

Veel succes met het nieuwe jaar, de nieuwe cursussen en hopelijk veel nieuwe 

vrienden.  

 

Hopelijk tot snel!  

Jullie Team Worm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Deze moet je luidop proberen!)  



 49 

Random picture of the month 
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 51  


