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Voorwoord 
 

Het is weer eens tijd om de grote onderneming aan te gaan die de Worm 

schrijven inhoudt , wederom doen we dit met een lach op het gezicht en 

vreugde in het hart. De derde editie is tevens ook de mijlpaal die aangeeft dat 

we veilig en wel op het einde van het eerste semester aangekomen zijn. Ha! 

Lekker puh IS, ons zal je nooit klein krijgen! Ook symboliseert deze Worm dat we 

over de helft van onze quota zitten en het tijd is om te beseffen dat we de 

toorts over zullen moeten dragen aan de volgende generatie scriptores. Nu zal 

je wel zitten denken dat het veel te vroeg is om hierover te denken, maar nee, 

eigenlijk niet. We willen namelijk iedereen de kans geven om een tekst te 

schrijven voor de Worm om aan te tonen wat je in je mars hebt. Als we deze 

kans pas voor de laatste Worm zouden aanbieden, zou het goed mogelijk zijn 

dat geïnteresseerden geen inspiratie hebben. Daardoor zouden ze misschien 

afgeschrikt worden om zich kandidaat te stellen tegen iemand die dit wel 

gedaan heeft. Tevens is het een kans om te ondervinden of het eigenlijk wel 

iets voor jou is en wat mensen van je schrijfsels vinden. Geloof ons maar, het 

wordt nooit minder spannend om de reacties te horen. (nvdr: of jullie wormpjes 

hebben gewoon teksten te kort.) 

 

Dus bij deze zullen we even de beste en mooiste praesidiumfunctie op aarde 

aan jullie verkopen. Als scriptor moet je vijf keer per academiejaar een Worm 

publiceren die je van de grond af aan opbouwt met de hulp van je partner, 

voorgangers en mensen die je kan/moet engageren om een tekst te schrijven. 

Het is vrij ‘zwaar’ werk maar enkel in de zin dat je hoogstwaarschijnlijk in zeer 

geconcentreerde periodes er veel tijd aan zal spenderen. Als in één tot twee 

weken voor de deadline. Hoe langer je wacht, hoe lastiger het wordt. Maar 

zoals een pro-Worm eens zei: je kan een Worm op twee dagen afkrijgen. Hoe 

gemakkelijk of lastig je het jezelf ook maakt nadat het af is, blijf je achter met 

een fantastisch gevoel van voldoening. En als je na levering de eerste maal 

een kopie van je eigen creatie vasthebt, zal je vervuld worden met trots. 

 

We wensen allen die geïnteresseerd zijn veel inspiratie toe en mogen jullie er 

het beste van maken. We kijken ook uit naar alles wat jullie geschreven 

hebben en helpen jullie graag verder indien je “vast” komt te zitten. 

 

Freya en Thomas, 

Jullie geliefde Wormpjes. 
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De praesesLULt 
 

Hahaha! Zo begint mijn gezever weer. 

Geen idee of dit nodig was als extra 

bladvulling of wie weet ben ik gewoon 

euforisch aan het lachen. Jullie zullen het 

nooit weten… Laten we het eens hebben 

over iets anders: fitness. Een zaal vol met 

bezwete, kreunende mensen. Die zowel 

aan het genieten als aan het sterven zijn 

op hetzelfde moment. Vooral veel mannen, 

want vrouwen hebben nog steeds het 

foutieve beeld in hun hoofd dat ze 

mannelijk gaan worden als ze een gewicht 

op heffen. Dat je eigenlijk enkel een mooie 

kont vormt en er niet mannelijk kan uitzien 

zonder toegevoegd testosteron, is nog in 

velen hun hoofd niet opgekomen. Op zich 

is het een boeiende hobby als bioloog 

zijnde. Met je eigen lichaam als experiment. 

Toevoeging van allerlei stoffen/bouwstenen 

zoals essentiële vitaminen, mineralen, 

BCAA’s (leucine, isoleucine en valine), 

gewone aminozuren, creatine, taurine, 

cafeïne, vetten en suikers (en alcohol…) en 

kijken wat het geeft. Gelukkig zijn er toch 

nog een aantal sportieve biologen, ondanks dat ze niet allemaal fitnessen. 

Zodat we niet bekend staan als een papzakrichting. Ik heb geen idee waarom 

ik plots hierover begonnen ben. Misschien is het omdat ik mag lullen wat ik wil. 

Wie houdt er nu niet van lullen?  De reden waarom ik van fitness hou kan ik 

eigenlijk niet beter uitleggen dan met een quote: “A well-built physique is a 

status symbol. It reflects you worked hard for it, no money can buy it. You 

cannot inherit it. You cannot steal it. You cannot borrow it. You cannot hold on 

to it without constant work. It shows dedication. It shows discipline. It shows self-

respect. It shows dignity. It shows patience, work ethic, passion. That is why it's 

attractive to me.” 
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Tijd voor een challenge: “I do not know where family doctors acquired illegibly 

perplexing handwriting; nevertheless, extraordinary pharmaceutical 

intellectuality counterbalancing indecipherability transcendentalizes 

intercommunication's incomprehensibleness.” Zoals je misschien is opgevallen 

kwam er bij elk woord in de vorige zin een letter bij. De eerste die het 

memoriseert en het opzegt tegen mij op een kringavond krijgt een gratis pint. 

Kringavond is een beu woord, clubavond klinkt veel beter. Kringavond is wel 

correcter en ik ben dan ook voor de invoer en het gebruik ervan. We zijn 

immers geen club, clubs zijn voor plebs. (nvdW: Hypocriet, Moeder Zeug is een 

club!) Wij hebben standaarden en professionaliteit. Ook al is dat dit jaar met 

de huidige praeses niet echt duidelijk denken sommigen nu, aan jullie wens ik 

een welgemeende fuck off.  

 

Ik zou ook nog eens de nieuwe schachten willen bedanken. Gewoon omdat 

ze bestaan en zijn afgekomen. Ziehier, de toekomst dames en heren! Dat ze 

de GBK groots en trots mogen maken en in een nieuw tijdperk mogen brengen, 

maar nu nog niet want nu zijn ze nog dom en lelijk.  

 

Tenslotte, voor ik het vergeet, wens ik natuurlijk nog iedereen succes met zijn 

examens. Omdat er nu toch al twee quotes gebruikt zijn kan er gerust nog 

eentje af die wel relevant is aan onze richting: “Biology is the study of 

complicated things that have the appearance of having been designed with 

a purpose.” 

 

Stomme creationisten, hoe halen jullie en alle andere nutteloze religieuzen het 

in jullie hoofd. 

 

Arno 

Praeses 2015-2016 
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Het was donker in de WiNAkelder 
 

Het was donker in de WiNAkelder, want een verwarde fysicus had gehoord dat 

je zo meer sterren kon zien. 

 

Onder een zetel, lichtjes aangevreten door orgasmen behorend tot tal van 

rijken, lag een oude wiskundeCursus terug te gaan tot zijn individuele 

suikerpolymeren, zonder begin of einde in nabije tijd. 

 

Ergens in een hoek lag een Vice te lijden onder een zware 

kater, leeg van herinneringen, Prrrr’end in zoete vergetele 

pijn van een onverklaarbare brandplek. Hoe hij daar 

beland was, was nu een van de raadsels van dit vreemde, 

wrede universum geworden, waar de fysicus zo onderdanig 

naar op keek.  

 

Ergens tussen de croque monsieur van de kelder 

en de sterrenhemel, schuin boven de hesp van 

de Secretaresse, speelde zich de kaas van een 

game-event af, in een donkere ruimte, gevuld 

met nerdjes die voor de gelegenheid hun grot 

verlaten hadden om draken aan het oppervlak 

te Temmen, zwaar gewapend met een 

grafische kaart. Hen vergezellend een 

vermoeide Webmaster met ironische bijnaam, 

in wiens ogen kleuren een vreemd, dansend 

geluid aannamen, want LoL is maar draaglijk voor een zestal uren op rij. De 

maan echter was al verder gevorderd die nacht, want winnen is ook een Sport. 

 

Een Scriptor hing met gesloten ogen boven stenen tabletten, wachtend op de 

inspiratie van bovenaf, hopend dat ze ooit zou komen, of van onder, als ze 

maar van ergens zou komen, vandaar dat hun boekje ‘t strakske noemt. 

 

Een Praeses hoorde een Feest, niet zo ver er vandaan doorheen een magische 

portaal naar een andere wereld, gekend als de mystiek geurende toverpoort. 

Daar, mijlen ver verwijderd van de Sterrehemel, feestte een eenzame Cultuur, 

want zijn partner was op een Excursie voor onbepaalde tijd vertrokken. 

 

Dat zijn de observaties van een klein Wormpje, dat alles zag, maar niets zei.  
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Kalender 
 

Week 1   

Maandag 08/02/16 Clubavond @Porter House 

Dinsdag 09/02/16 Anti-valentijnsfuif @Twitch 

Woensdag 10/02/16  

Donderdag 11/02/16  

Vrijdag 12/02/16  

  

Week 2  Lustrumweek 

Zondag 14/02/16 Brouwerijbezoek 

Maandag 15/02/16 Lustrumclubavond @Porter House 

Dinsdag 16/02/16 De Grote Lustrumquiz 

Woensdag 17/02/16 Het GBK-ontbijt 

Donderdag 18/02/16 Nacht der Wetenschappen @Twitch 

Vrijdag 19/02/16 Vriendjes- en Familiecantus @Canard Bizar 

 

Week 3   

Maandag 22/2/16 Clubavond @Porter House 

Dinsdag 23/2/16 Het slippertje van het GBK @Kristallijn  

Woensdag 24/2/16  

Donderdag 25/2/16 De 24 uur van de Porter @Porter House 

Vrijdag 26/2/16 De 24 uur van de Porter @Porter House 

 

Week 4   

Maandag 29/02/16 Kickerclubavond @Porter House 

Dinsdag 01/03/16  

Woensdag 02/03/16  

Donderdag 02/03/16  

Vrijdag 02/03/16 Galabal der Wetenschappen @TBA 
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Komende activiteiten 
 

Massacantus (Woensdag 09/12, Flanders Expo om 19:00h) 

 

Met z’n allen gaan cantussen in de expo, groter dan dat wordt het niet! Laat 

zien dat het GBK kan cantussen, of ten minste dribken. Kaarten nog steeds 

beschikbaar bij het praesidium, dus wil je deze bijzondere ervaring meemaken, 

aarzel dan niet! Natuurlijk inclusief fancy cantuspot! 

 

Skireis wetenschappen en VLAK (29/01 - 07/02, Alpe d’Huez) 

 

Voor de liefhebber van sneeuw en een feestje is er natuurlijk de skireis om nog 

even te vergeten dat de puntjes er bijna zijn! Na deze kan je natuurlijk ook 

samen uithuilen, klinken op succes of je verdriet verdrinken op de après ski! 

Laat je skills zien en vergeet niet: sneeuw is glad. 

 

Clubavond (Elke maandagavond, Porter House om 21:30h) 

 

Het perfecte moment om iedereen weer eens samen te hebben! Na de blok, 

exaampjes en een welverdiende lesvrije week, komen we op maandagavond 

natuurlijk weer gezellig feesten in de Porter om bij te praten en het nieuwe 

semester in te zetten.  

 

Anti-Valentijn (Dinsdag 09/02, Tiwtch om 22h) 

 

Ben je single en kan je de eeuwige clichés niet meer aanzien, maken de 

gelukkige koppels je een beetje misselijk of heb je gewoon zin in een avondje 

fancy doen op cava? Kom dan zeker naar onze anti-Valentijnsfuif! Zoals jullie 

natuurlijk al weten gaan de biologen er een knalfeestje van maken, dus kom 

zeker langs en herontdek de hitte in de twitch! 

 

Lustrumweek (14/02 - 19/02) 

 

Als je even naar de kalender gekeken hebt zul je weten dat week 2 een 

drukke week word, meer uitleg hierover kunt u verder in de Worm vinden. 
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Voorbije activiteiten 
 

Sporttoernooi der Wetenschappen  

 

Al een hele tijd geleden, we weten het. Desondanks zeker de moeite om te 

vermelden, want we hebben een mooie tweede plaats behaald! Omdat de 

geologen vals speelden… 

Pintjes, bitterballen en veel nattigheid was de regel van de dag. De laatste 

matchen zaten zelfs zo vol spanning dat het een kortsluiting veroorzaakte die 

half Gent zonder stroom zette! 

 

Interfacultair Toernooi 

 

We waren met heel veel enthousiaste mensen aanwezig en hebben ook aan 

bijna alle sporten deelgenomen. Het was genieten van veel bezwete lijven en 

cara, wat wil je nog meer? Ondanks dat de vaten wat vertraging opliepen, 

was er nog een gezellige afterparty. Het heeft ons uiteindelijk een mooie plek 

opgeleverd. 

 

Cocktailclubavond 

 

Cocktails! Omnom, behalve Gin tonic dan. (Want fuck gin tonic. -Dixit Freya) 

Eén van onze meest succesvolle clubavonden, wat me doet vermoeden dat 

jullie mijn mening wel delen. 

 

Voordoop 

 

Een gezellige, ruime cantuszaal stond ter onze beschikking voor de voordoop, 

gelukkig maar, want de feuten waren talrijk! We leerden ze snel wat beter 

kennen, leerden meteen ook of ze wat van miljoenpoten wisten en toen kon 

het bieden beginnen. 

Begeleid door een trots doopcomité gingen de feuten op stap om zichzelf te 

bewijzen door dingen te verkopen. Enkel belangrijke dingen natuurlijk: drank, 

condooms, snoep, wortelen… 

 

Maffiacantus  

 

Een vlammende cantus met in de hoofdrol messen, geweren en corrupte 

agenten en chaos… Vooral chaos… Maar dat krijg je ervan als je verschillende 

topmannen uit de maffiawereld samenbrengt in een cantuszaal. We hadden 

zelfs een afgevaardigde uit het verre Zuid-Afrika! 

 

  



 

 9 

Bierkoning(in)verkiezing 

 

Eindelijk na al die jaren is Sander van zijn troon gestoten en de verlossing kwam 

van niemand minder dan onze geliefde viezerd uhm ik bedoel Vice, Thibaut. 

Ook hebben we nu een Bierkoningin, het was een spannende strijd maar 

uiteindelijk is Freya, een (van de twee) van de beste scriptoren in Gent als 

winnaar uit de bus gekomen! 

 

Proefbuisjeneverfuif 

 

De massale interesse voor een van de beste fuiven van het jaar was zeker te 

voelen in Twitch, maar ondanks de ietwat lange wachttijden en het jammer 

genoeg moeten weigeren van mensen aan de deur was het een zeer 

geslaagde avond waarop iedereen zich geamuseerd had.  

 

LAN der wetenschappen  

 

Woensdag 25 november om 20u ging de heuse LAN der wetenschappen door. 

50 Gamers en verscheidene passanten verzamelden zich op de Sterre. De 

nadruk lag op het League of Legends toernooi waar 9 teams zich voor 

inschreven waaronder 1 der biologen. Al hun training mocht echter niet baten, 

ze eindigden op een gedeelde 7de plaats. Gelukkig maar dat er ook pintjes 

aan studentikoze prijzen verkrijgbaar waren en dat er een pizza bestelling was 

om de sfeer erin te houden! Team voor team vertrok uiteindelijk naar huis tot 

alleen Wina enthousiast bleef verder gamen. Om 5 uur s’ochtends besloten we 

om er de stekker uit te trekken en begon de opkuis van de wirwar aan kabels. 

Gelukkig maakte deze zeer geslaagde editie al het harde werken goed! 

 

 Bierbowl 

 

Bowlen en drinken, nimmermeer treurig zijn, laten wij klinken, ons roept het bier! 

Dit zegt genoeg niet? Oké dan, niet lui zijn…  Op 5 banen namen onze 

Biologen en Denzel het tegen elkaar op in een strijd om de beste te zijn en vele 

pinten uit te kunnen delen! De top drie van deze avond waren: Thibaut, 

Wannes en Rhea. Proficiat!  
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How fish can learn to walk 
 

In an unprecedented experiment, researchers have taken juveniles of a fish 

known to occasionally walk on its fins and raised them on land. The result 

illustrates the kinds of changes that might have enabled fins to become limbs 

when some fish traded water for land, around 400 million years ago. 

 

The evolution of walking limbs was a big step that would eventually give rise to 

tetrapods, which include almost all land vertebrates from amphibians to 

mammals. To better understand the evolutionary pressures on those early 

tetrapods, lead author Emily Standen, now at the University of Ottawa in 

Canada, and her colleagues took juvenile bichir (Polypterus senegalus) — 

freshwater fish that live in tropical Africa — and raised them on land. Bichirs are 

able to survive out of the water because they have primordial lungs in addition 

to their gills. 

 

After 8 months, the terrestrially raised bichir had a more sophisticated style of 

walking than did aquatically raised controls. Furthermore, their bone structure 

and musculature changed to be more suited to a walking lifestyle. 

 

The results provide evidence for developmental plasticity, in which organisms 

alter their anatomy and behaviour in response to environmental change. The 

team suggests that this process, as demonstrated by the bichir, could have 

given the earliest tetrapod ancestors the ability to venture onto land. In doing 

so, claims Standen, they would have become exposed to the selective 

pressures of a terrestrial environment, thereby speeding up the evolutionary 

transformation from fins for swimming into limbs for walking. 

 

Nature| doi:10.1038/nature.2014.15778 
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Lustrumweek 
 

Haha! We hebben jullie natuurlijk niet al te lang laten wachten om zoiets 

belangrijk bij te brengen! De Lustrumweek, de week waarin we vieren dat het 

GBK reeds 50 jaar bestaat. 

 

Deze week zullen we reeds aanvangen op zondag, want voor elke kotstudent 

is dit ook de werkelijke start van de week in Gent. Wat is er dan ook beter om 

mee te beginnen dan een brouwerij bezoek? Ik weet het niet, noch weet ik 

welke brouwerij we gaan bezoeken… Oeeh, mysterie! Vervolgens een 

karaokeclubavond waarbij we een slideshow kunnen bewonderen van 

vroeger tot nu terwijl we genieten van het engelengezang van ondermeer 

Barry en Jon. De dag erop vind een lustrumquiz plaats. Woensdag kan je 

gezellig ontbijten met je vrienden op het GBJK-ontbijt. Donderdag  hebben we 

wederom een van de beste feestjes van Gent, de Nacht der Wetenschappen 

waarbij alle wetenschapskringen de handen in elkaar slaan om jullie een 

goede avond te bezorgen. We sluiten natuurlijk af met een Cantus waarop je 

een Lustrumdiploma en Lustrumbadge kunt verdienen door een hogere 

participatiegraad dan 80% te halen! 

 

Hopelijk kunnen we massaal jullie gezichten zien op alle avonden want ik weet 

dat het een spetterende (en vermoeiende) week zal worden! 
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Praesidiumsprookje 
 

In een tijdperk reeds lang verstreken, op een plek hier niet zo ver vandaan, 

woonden eens  tweelingbroers in een randgemeente. De ene heette Wannes, 

de andere Arno. Op een dronken avondje in de Porter house, zag Arno 

opeens iets wat hem versteld deed staan: een eenhoorn genaamd Nele, met 

prachtige bruine manen. Zijn hart ging meteen sneller slaan, hij zong spontaan 

“Haaaaaaaans” want de hoorn van een eenhoorn was het laatste missende 

ingrediënt voor zijn super-fitness-toverdrank, waardoor hij nog gespierder zou 

kunnen worden. 

Zijn goede tweelingbroer was echter niet zo’n fan van het plan een eenhoorn 

van haar hoorn te bestelen. 

“Broeder!” riep Arno, “Ziet gij daar die eenhoorn?”  

“Natuurlijk! We drinken hier toch bier en geen 

absint, we zijn misschien dronken maar 

hallucineren doen we nog niet!” antwoordde 

Wannes. 

“Juist ja! Weet dan wat dit betekent, het laatste 

ingrediënt is eindelijk binnen handbereik! Enkel 

nog de eenhoorn doden en haar hoorn voor 

mezelf opeisen!” zei Arno. 

“Nee, doe dat nou toch niet! Er is geen nood 

om haar te doden!” Smeekte Wannes. 

“Het is niet nodig, maar doen zal ik het toch. 

Want zoals wij beiden goed weten, elke 

tweeling heeft een goed en een slecht individu. 

En daarom zal ik, als de slechte van ons twee, 

haar voor het plezier alsnog doden!” 

verklaarde Arno. 

De eerste reactie van Arno’s licht benevelde brein was vrij rechtuit en 

ondoordacht, hij stormde namelijk op Nele de eenhoorn af met zijn bijl. Voor hij 

door had wat er gebeurde, verschenen twee beschermengeltjes om Nele te 

hulp te schieten, ze verwarden Arno met hun vele gebabbel en fel licht, 

waardoor ze samen met Nele de eenhoorn konden ontkomen. Ze vluchtten 

naar een verafgelegen, maar toch niet zo verafgelegen plek met de 

verwarde eenhoorn. 

Zo stopten pas toen Freya over een zevenstippelig lieveheersbeestje struikelde. 

“Dat was nipt, zag je dat? Het is gewoon gevaarlijk, en wij hebben al bijna al 

onze kracht opgebruikt!” ratelde Rhea de beschermengel paniekerig. 

“We hebben inderdaad geluk gehad,” concludeerde Freya, “we zullen hulp 

nodig hebben om Nele de eenhoorn te beschermen van Arno de 

eenhoornjager.” 

“Maar wie heeft zo’n grote macht?’ vroeg de eenhoorn zich radeloos af. 

“Ik denk dat het tijd is om hulp te vragen aan Glen de grote machtige 

tovenaar,” besloot Rhea. 

“Maar hoe komen we daar dan?” vroeg Freya zich af. “Glen woont aan het 

begin van de grote Toverpoort, die meters hoog in de lucht zweeft.” 
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“Ik kan jullie niet allebei op mijn rug nemen,” zuchtte Nele. 

“Dan hebben we een vliegend vervoermiddel nodig,” besloot Freya, een 

beetje angstig, denkend aan de laatste keer dat ze haar evenwicht verloren 

was in een wolkenkano. 

 

Al snel hadden ze alledrie door dat 

het dichtstbijzijnde vliegende vervoers-

middel te vinden was bij Mejdi de 

lampgeest, die niet heel ver van de 

toverpoort woonde en een vliegend 

Perzisch tapijtje bezat. 

Zo trokken onze eenhoorn en haar 

twee beschermengeltjes naar het kot 

van de lampgeest. Ze belden aan en 

de deur werd geopend door een 

kabouter, die liet weten dat Mejdi zich 

teruggetrokken had in zijn lamp. Ze 

zochten lang naar de lamp tussen de 

organische zuren, elektriciteitskabels 

en spijkers, rondslingerende boeken 

en lampenkappen. Uiteindelijk 

vonden ze de lamp in zijn bed, Rhea 

nam hem voorzichtig vast en wreef erover. 

 

Ondertussen zat Arno geïrriteerd voor zich uit te staren, op zoek naar een 

oplossing. Drie tegen één, dat zou hem nooit lukken! Hij had duidelijk hulp 

nodig, hulp die zijn tweelingsbroer Wannes hem niet zou willen bieden. Toen 

kreeg hij een idee. Drie uur later verliet hij zijn huis en ging op weg, waarna hij 

aanklopte bij de gelaarsde kater Thibaut. Op diens zetel lag meteen zijn 

tweede handlanger, de niet zo gelaarsde kater Sam, te slapen. Arno gooide 

een restje cara over deze om hem net iets minder K.O. te krijgen. De kater 

sprong overeind, vernauwde zijn ogen tot spleetjes en blies naar Arno, waarna 

hij het bier van zich af begon te likken. 

 

Draaiend en machtig verscheen Mejdi de lampgeest uit zijn lamp. ‘Wie waagt 

het mij uit mijn slaap te halen?!’ 

“Sorry, meneer de geest, maar wij zijn op de vlucht voor een eenhoornjager 

met een bijl en we moeten een vliegend vervoermiddel hebben om door de 

toverpoort te vliegen om het kasteel van Glen de grote tovenaar te vinden!” 

bracht Nele de eenhoorn in één adem uit. 

“Ah, had dat dan gezegd!” Mejdi de lampgeest was opeens enthousiast. 

“Dus mogen we je vliegend Perzisch tapijtje lenen?” vroeg Rhea de 

beschermengel. 

“Wel, met veel plezier, maar ik heb het eigenlijk nodig om boodschappen te 

gaan doen in de toverpoort. Als jullie couscous met mayonaise, muntthee met 

fristi en violetjenever voor mij zouden willen gaan halen, kunnen jullie straks wel 

mijn vliegend Perzisch tapijtje gebruiken,” sprak de Geest. 

“De enige plek waar we dat alles samen kunnen vinden, is in het donkere  
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Sparrenwoud vlak voor de toverpoort,” wist Freya. 

“Dan moeten we daar maar naar toe,” zuchtte Rhea. 

Nele de eenhoorn zag het echter minder zitten: “Maar het is daar donker, grijs 

en koud!” 

“Het komt wel goed, daar heb je beschermengelen voor,” beloofde Freya. 

 

Angstvallig zochten onze vrienden 

alle ingrediënten voor de couscous 

en de andere vreemde combinaties 

bijeen en betaalden er vervolgens 

veel te veel voor aangezien de AH 

achter de magische toverpoort lag, 

waar ze nu nog niet naar toe 

konden. 

Volgeladen met al hun 

boodschappen voor Mejdi de 

lampgeest, kwamen ze terug aan 

bij de lamp. De geest stak enkel zijn 

hoofd buiten, wat Freya een beetje een vreemd zicht vond. 

“Ah, dankjewel! Hier is mijn vliegend Perzisch tapijtje!” 

“De eerstvolgende die nog eens vliegend Perzisch tapijtje zegt…” klaagde 

Rhea. 

“Wat is er mis met een vliegend Perzisch tapijtje?” vroeg Freya. 

“Geen idee, ik heb niets tegen vliegende Perzische tapijtjes, heb jij iets tegen 

vliegende Perzische tapijtjes?” vroeg Nele de eenhoorn. 

“Genoeg over vliegende Perzische tapijtjes!” klaagde Mejdi de lampgeest, 

voor hij weer helemaal zijn lamp in verdween, waarbij hij de lampenkap op zijn 

hoofd bijna verloor. 

Een beetje wankel, met twee beschermengeltjes en een eenhoorn op een net 

iets te klein vliegend Perzisch tapijtje, vlogen onze helden richting de magische 

Toverpoort. Rhea moest Freya een keer wel heel goed vasthouden, want ze 

leunde iets te veel naar links, waardoor het vliegend Perzisch tapijtje een 

beetje uitweek en ze bijna tegen de hekken van de Toverpoort aanvlogen. 

“Hoe ben jij ooit aan je vliegbewijs geraakt? wou Nele de eenhoorn wel eens 

weten. 

“Sorry hoor, waar is jouw vliegbewijs?” 

 

Deze keer iets langzamer, om aanvliegingen te vermijden, zweefden ze door 

de Toverpoort. Ze passeerden een groepje Salamanders die met vol 

Genoegen in hun Niche habitat naar de mooie Skyline aan het kijken waren 

en even later kwamen ze bij de poorten van het kasteel van de grote 

tovenaar Glen aan. 
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Ruben, het tovernaarshulpje liet hen en het vliegend Perzisch 

tapijtje binnen via de magische kasteelpoort. Hij bracht hen 

bij de grote tovenaar Glen. 

“Yoooooooow!” riep Glen boven de magische klanken die 

schijnbaar uit het niets kwamen uit. Deze verstilden tot er niets 

meer te horen was, wat nog net hoorbaar was voor ze 

helemaal uitdoofde was “...the old neighbourhood was so 

alive, wo…” 

Ze legden de hele situatie aan hem uit, waarna Glen heel 

diep na dacht terwijl hij over zijn baardje wreef. 

 

“Ik denk dat ik wel een spreuk voor jullie heb, maar we moeten eerst naar de 

bibliotheek, ik heb enkele spreukenboeken nodig.” De tovenaar beende 

verwoed door de ruimte, duidelijk diep in gedachten. 

“Ja! Ik weet het weer, kom maar mee!” Ruben het tovenaarshulpje toonde 

hen de weg. 

In de bibliotheek van het kasteel werden ze begroet door Charlotte, de 

boekenspecialist van de tovenaar. Zij wist meteen drie nuttige boeken aan de 

tovenaar te overhandigen, die hij vlug doorlas. 

 

“Ah, hier is het, het recept voor een beschermspreuk! Maar is mijn inventaris 

aangevuld? Neen, ah, die gelaarsde kater levert ook alles te laat,” zuchtte de 

tovenaar. ‘Ik heb geen drakenmelktandjes en Pixiedust meer!’ 

“Kunnen wij het niet gaan halen?” bood Nele de eenhoorn aan. 

“Ik zou het zelf doen, maar ik kan helaas niet mee.” 

Het tovenaarshulpje fluisterde: “Hij heeft vorige week één van zijn eigen 

brouwsels opgedronken, in plaats van zijn thee, die ernaast stond. Hij is er nog 

steeds niet goed van.” 

Nele de eenhoorn grinnikte. Rhea porde Freya aan: “Dat zou jou ook nog 

kunnen gebeuren, niet?” 

“Ruben, jij mag met hen meegaan, naar het verre eind van de magische 

Toverpoort, op zoek naar Pixiedust en drankentandjes!” 

“Maar! Laat ook maar,” zuchtte Ruben. 

“Weet je,” bedacht Nele de eenhoorn, “ik ken al zo veel Rubens, voor we op 

pad gaan, heb jij een bijnaam nodig!” 

“Waarom niet Dikkie?” zei ze terwijl ze op en neer keek naar het hulpje. 

“Noem me wat je wil, het maakt me niet uit,” zei Ruben voortaan gezegend 

met de naam Dikkie. 

“Wacht! Voor jullie gaan, neem nog wat veldgidsen mee,” zei Charlotte de 

bibliothecaresse. Ze overhandigde het vliegend Perzisch tapijtje een stapeltje 

boeken. Het vliegend Perzisch tapijtje maakte een vrolijk bochtje en aaide 

haar met zijn flosh. 

“Kom je, vliegend Perzisch tapijtje?” vroeg Freya, Rhea zuchtte alleen maar, 

het vliegend Perzisch tapijtje volgde hen echter. 

“Waar moeten we eerst naartoe?” vroeg Dikkie het tovenaarshulpje. 
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“Naar Pixie, het elfje, die je moet overtuigen om zijn Pixiedust aan jullie te 

geven.” Met deze woorden zwaaide Glen het gezelschap uit, waarna hij weer 

ongemakkelijk in de zetel ging liggen, hopend dat dit de laatste dag zou zijn 

dat hij aan de effecten van het brouwsel zou lijden. 

Al zwevend gingen ze verder door de Toverpoort waarbij ze vele geuren 

opsnoven die ze liever niet in hun neus hadden terwijl ze een groepje witte en 

minder witte aapachtigen zagen roepen tegen kleinere aapachtigen, die vele 

kleuren vertoonden. “Humph, wat een discriminatie,” fluisterde Freya tegen 

Rhea. 

 

In de tussentijd waren ook Arno en de gelaarsde en niet zo 

gelaarsde kater aan de Toverpoort aangekomen, de 

eenhoornjager gebruikte een van zijn vele connecties om er 

binnen te geraken. Hij had zo zijn vermoedens dat de 

beschermengeltjes zouden proberen de hulp van Glen de 

grote tovenaar in te schakelen. Die goeie tovenaar zat hem 

al een tijdje dwars, maar zijn prioriteit was op dat moment 

toch vooral Nele de eenhoorn vinden.  

“Fock Robbe,” vloekte hij, toen hij in de verte haar bruine 

staart zag verdwijnen, met elke stap verder van hem 

verwijderd. Maar Arno zou het daarbij niet laten. 

 

Aangekomen in elfenwereld gingen onze heldjes op zoek naar Pixie, het elfje 

dat hen volgens Glen wel zou willen helpen, mits je hem kon overtuigen. 

Pixie was al snel gevonden, makkelijk te herkennen aan zijn bijzondere haarstijl, 

die het midden hield tussen ‘net uit bed’ en ‘was da echt de bedoeling?’. 

 

“Hallo Pixie, mag ik wat van je Pixiedust hebben?” vroeg Nele de eenhoorn 

enthousiast. 

Pïxie keek sceptisch naar het groepje tot zijn blik viel op de charmante Freya. 

Hij zette een extra knopje van zijn hemd open en richtte zijn antwoord tot haar 

in plaats van Nele. 

“Mogelijks, maar ik zou er natuurlijk wel iets voor terugwillen,” zei hij terwijl er 

een klein grijnsje op zijn gezicht verscheen.  

“Hmm, en wat dan wel?” vroeg Freya twijfelachtig. 

Wel eerst en vooral heb ik zelf iets nodig, zie het als ruilen. Ik heb een bepaalde 

soort paddenstoel nodig. Deze bezit, laten we zeggen, magische 

eigenschappen die ik goed zou kunnen benutten,” antwoordde Thomas, zo 

suave als hij kon, de andere aanwezigen compleet negerend. “En daarna zou 

ik jou hulp nodig hebben om de Pixiedust vrij te laten…”  voegde hij eraan toe. 

De sceptische blik op Freya’s gezicht veranderde meteen toen ze dit hoorde 

en nu ze nog eens goed naar Pixie keek, stemde ze zonder meer in. 
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Het rondlopen een beetje beu, gingen ze op zoek naar de magische 

paddenstoel in de Toverpoort, maar deze bleek nog niet zo makkelijk te vinden. 

Ze zochten in alle magische werelden, tot ze het uiteindelijk bijna opgaven. 

Net op het moment dat ze allemaal wat slaperig werden, had het magische 

Perzische tapijtje blijkbaar de oplossing gevonden. Het had namelijk een 

veldgids van Charlotte opengeslagen en de juiste paddenstoel gevonden, 

waar natuurlijk ook zijn niche (en een adresje, er vermoedelijk bijgekrabbeld 

door Glen de grote tovenaar). 

“Dank je, vliegend Perzisch tapijtje,” zei Dikkie tevreden. 

“Genoeg!” zuchtte Rhea, “vliegend Perzisch tapijtje heeft NU een bijnaam 

nodig!” 

“Wat dacht je van Kleedje, ben je daar blij mee?” vroeg Freya het vliegend 

Perzisch tapijtje, terwijl ze een hoekje ervan aaide. Kleedje gaf een kopje en 

daarmee was het besloten. 

Aangekomen bij het adres, zag Nele de eenhoorn de magische 

paddenstoelen al staan, ze voelde namelijk hun magische aura met haar 

eenhoornsuperkrachten. Ze namen er twee mee en gingen weer op weg naar 

elfenwereld. 

Eenmaal terug bij Pixie aangekomen zagen het groepje een verandering in de 

omgeving, er brandden nu kaarsjes en er stonden twee bekers met een 

zoetruikende drank klaar. 

“Ah goed, jullie hebben het gevonden neem ik aan. Duidelijk een juiste keuze 

om jullie te laten zoeken,” zei Pixie enthousiast. “Volg maar even liefste Freya” 

zei Pixie terwijl hij haar bij de hand wegleidde en haar een beker aanbood.  

 

Een tijdje later met een flacon vol 

pixiedust - Pixie was er niet zuinig op 

geweest, er plakte zelfs nog wat van 

de glinsterende substantie op Freya, 

die ze er maar niet afkreeg - 

wandelden onze beschermengeltjes, 

eenhoorn en tovenaarshulpje verder 

de Toverpoort door, op zoek naar Sofie, 

de drakenmeesteres. 

Eenmaal ze het kasteel van 

drakenmeesteres Sofie gevonden hadden, werden ze binnengelaten door een 

schacht die zich voorstelde als Kiezel. Ze zagen meteen een klein draakje 

boven hun hoofd vliegen, Nele de eenhoorn kon het niet laten en vloog een 

rondje mee, Kleedje was ook een beetje overenthousiast en draaide rond het 

draakje heen, wat hem een klein schroeiplekje opleverde. 
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Toen ze Sofie aanspraken om de uitgevallen 

drakenmelktandjes te kunnen krijgen wees Sofie hen 

rechtuit af. De kracht van deze tandjes is namelijk te 

groot om zomaar iemand te geven die het niet 

verdient. 

“Het is hopeloos, zonder die tanden kunnen we niets 

doen, ik zal voor de rest van mijn leven op de vlucht 

moeten leven...” zei Nele somber. 

“We vinden wel een andere manier,” zei Rhea 

hoopvol, “we zullen je blijven beschermen.”  

Net als ze weg gingen van de kolonie draken, die 

best wel indrukwekkend was, het waren er een 

dertigtal, hoorden ze het geklaag en gejammer van 

de katers. Meteen vreesde ze het ergste, als zij hier zijn zal Arno niet veraf zijn. 

Nu was de hoop zeker verloren, dachten de drie dames. Maar niet Dikkie, hij 

wist meteen wat doen en gebruikte het weinige beetje magie die hij had en 

liet de gelaarsde en niet zo gelaarsde katers draaien. Niet heel lang maar lang 

genoeg. Hun magen konden het niet aan en ze begonnen ervan over te 

geven. De katers waren verslagen. Toen Sofie dit zag vanuit een van haar 

torens was ze diep onder de indruk. Met een slag van haar zweep in de lucht 

gingen alle draakjes naar haar toe en ze beveelde hen om de groep terug te 

brengen. De draakjes gehoorzaamden onmiddellijk en brachten de groep 

terug en kwam de groep terug. Niet dat ze veel keuze hadden, het was dat of 

tegen een dertigtal raakjes vechten. Keuze snel gemaakt.  

“Ik wou jullie dit niet geven omdat deze zowel voor goed als kwaad gebruikt 

kunnen worden maar als de katers jullie vijanden zijn, dan moeten jullie wel 

goed zijn,” verklaarde Sofie terwijl ze een uitgevallen tand aan Nele gaf. “Veel 

sterkte lief kind. En Rhea, je moet zo bang niet van me zijn, ik doe je geen 

kwaad,” zei ze tegen een Rhea die zich bibberend achter Freya verstopte. 

 

Eindelijk was alles wat ze nodig hadden verzameld. Het was tijd om snel terug 

naar Glen te gaan voor de snoodaard Arno hen te pakken zou krijgen. Hoewel 

ze nog een laatste conflict met hun vijanden verwachtten, was het verbazend 

gemakkelijk om terug Glen zijn kasteel te bereiken. De machtige tovenaar 

sprak zijn spreuk uit en Nele was voor altijd beschermd tegen de kwade Arno. 

“Ziezo matjes, dat heb ik hier snel gefixt. Nu moet ik naar Pixie, ik heb gehoord 

dat hij in het bezit is gekomen van iets heel... magisch…” 

 

En Arno? Wel, hij bleef de rest van zijn leven ronddwalen in de Toverpoort om 

een eenhoorn te vinden maar het is hem nooit gelukt. Hij kon nooit zijn super-

fitness-toverdrank afmaken en werd dus nooit gespierder. Wannes kon nu de 

rest van leven vrij leven van de onderdrukking van zijn broer en nodigt Nele nu 

geregeld uit op de Irish-coffee. 

 

In samenwerking met: Freya de beschermengel en Pixie het Elfje, we hopen 

dat jullie er van genoten hebben. 

 

Xoxo Lovies  

Team Worm 
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De Helaasheid der Examens 
  

Om de trend voort te zetten van teksten te schrijven waarbij ik jullie help met 

het overleven van het zware academiejaar, zal ik jullie nu helpen met de 

duistere periode die altijd volgt op die van feesten, drinken en slaapdeprivatie. 

Jawel, u hoort het goed: de gevreesde examenperiode.. Duh duh duuuuuh! 

Ok, nie geheel onverwacht gezien de titel.  

 

Sommige onder jullie die me intussen kennen zullen waarschijnlijk (en niet 

geheel onterecht) zeggen dat ik misschien niet de beste persoon ben om jullie 

te leren hoe je een examenperiode met veel voldoening achter je laat. En 

tegen hen zeg ik: acht keer een 9/20, fuck off.  

 

Voor zij die op kot zitten en ook in Gent zullen studeren of voor degene die 

thuis niet goed kunnen studeren en dat in Gent willen proberen, zal ik enkele 

plekjes aanraden waar jullie kunnen studeren.  

 

Faculteitsbibliotheek Wetenschappen: 

 

Laten we aanvangen met onze hoogsteigen faculteitsbibliotheek, voormalig 

gehuisvestigd in de S2 maar reeds verhuisd naar het nieuwe S5-gebouw. 

Hoewel ik er ondertussen zelf nog niet geweest ben, heb ik al een grote 

lofprijzing gehoord door onze residente dreadsbezittende G, de heer Liam 

Wyns. In zijn omschrijving hebben ze de bib als volgt gebouwd: “Ze hebben er 

iemand laten proefstuderen en dan alle omstandigheden daarvoor 

geoptimaliseerd.” Het enige puntje van kritiek (nvdr: je mag er ook niet meer 

eten! Gedaan met ontbijten boven je cursus of occasionele vieruurtjes!) dat je 

kunt aanhalen is het feit dat je niet met je rugzak binnen mag en die in een 

kluisje moet achterlaten. Problematisch want er zijn niet heel erg veel kluisjes 

heb ik horen zeggen. Beschouw dit eerder als een motivator waardoor je er 

vroeger naartoe zal moeten om te verzekeren dat je een kluisje hebt. Ergo, je 

zal vroeger beginnen met studeren! Zelf ben ik van plan deze plek als eerste te 

proberen zodra de blok start. 
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Home: 

 

Deze is specifiek voor mensen die 

in Vermeylen, Astrid, Fabiola, 

Boudewijn, Vesalius of Bertha 

zitten want elk van deze 

gebouwen bevat zijn hoogsteigen 

studiezaal. Hoewel ik enkel met 

veel zekerheid kan spreken over 

de situatie in Home Vermeylen 

neem ik aan dat dit gelijkaardig is 

in alle andere Homes. Ook hier is 

vroeg beginnen een zeer 

belangrijke factor want blijkbaar is 

een studiezaal optimaal inrichten 

niet de sterkste kant van de 

beheerders van de Homes. Ook zitten er wat teveel mensen in één home om 

in één zaal te krijgen. Who knew? Dit leidt tot een beslissing van vele studenten 

om hun cursussen achter te laten om zo gedurende de volledige blok een plek 

te claimen door het opstappelen van cursussen en afval, classy. Of je dit zelf 

ook doet of niet is geheel aan jou om te beslissen. Vergeet niet, mensen zijn 

soms gemeen en er zijn ook nog keukens en ontspanningszalen in het gebouw. 

 

Faculteitsbibliotheek Economie: 

 

Deze en de volgende locatie die ik zal bespreken zijn beiden te vinden op de 

campus Tweekerken (weet je nog: dat gebouw waar je door moest om naar 

de spaghettiavond te komen? Jup, daar). 

 

Voor de bibliotheek zelf neem je gewoon de trap (of de lift voor jullie 

tamzakken) naar het derde verdiep en de enige ruimte daar (buiten de 

toiletten) is de bib. Hier is vrij veel plaats en over het algemeen is er altijd wel 

ergens een plaatsje vrij als je niet bang bent om naast een onbekende te 

gaan zitten. (nvdr: want mensen zijn gemeen) 

 

De Gangen van Tweekerken: 

 

Hier zijn we (de vriendengroep) op gestoten toen een bepaalde bioloog 

verloren liep terwijl hij de bibliotheek zocht. In plaats van de trap naar boven, 

nemen we ze naar beneden, alsof we naar de Therminal gaan. Daar kan je, 

voor je buiten gaat om de trapjes naar de Therminal te volgen rechts naar een 

lange, brede, gang gevuld met tafels gaan. Hier is altijd wel redelijk veel plaats 

en de locatie is ideaal als je niet goed tegen complete stilte kan. Niet denken 

dat hier constant luidop gebabbeld wordt, maar af en toe zal een licht 

geroezemoes te horen zijn dat na enkele minuten weer stopt.  
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De zolder van de Sint-Pieters Abdij: 

 

Huh, wat? Het klinkt vreemd 

maar het is een zeer goede 

locatie. Let wel op, zoals bij 

vele al het geval is geweest 

moet je hier op tijd zijn. En 

daarmee bedoel ik stipt om 9 

uur als het open gaat, op 

deze locatie is er niet veel 

studeerruimte maar is wel een 

zeer begeerde studeerplaats. 

Persoonlijk zou ik hem niet 

aanraden tijdens de winter 

want je kunt alleen rekenen 

op natuurlijk licht die via een paar ramen binnenvalt en de kans is groot dat 

het er vrij koud zal zijn. Tijdens de zomer echter is het bijna perfect, enkel moet 

iemand eens de deur smeren, dit zal je mateloos irriteren als er mensen 

constant binnen en buiten wandelen maar als iemand gewoon de deur open 

laat door er een stoel voor te zetten is dit probleem al meteen verholpen. 

 

Er zijn nog andere studielocaties zoals de boekentoren, de faculteitsbibliotheek 

van Letteren en Wijsbegeerte, de Therminal zelf, Kantienberg, Canard Bizar, ’t 

Zuid bibliotheek en andere maar daar heb ik persoonlijk nog nooit gestudeerd 

dus kan ik die niet echt aanraden of afraden maar wat ik wel kan doen is jullie 

deze handige site meegeven waar jullie zelf veel bloklocaties kunnen 

opzoeken met daarbij de informatie wanneer ze toegankelijk zijn.  

 

De site is: https://stad.gent/studenten/studeren/bloklocaties  

 

Veel succes mijn liefste lezertjes, moge het studeren veel vruchten afwerpen 

voor ons allemaal. 

 

Thomas De Craecker 

Worm 2015-2016 
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IFLscience 
 

Acceptance Of Profound-Sounding "Bullsh*t" Linked To Lower 

Intelligence 
December 3, 2015 | by Robin Andrews 

 

As Marcello Truzzi, a renowned skeptic and professor of sociology in the United 

States, once said: “An extraordinary claim requires extraordinary proof.” This 

notion unfortunately doesn’t stop people the world over from believing things 

that are demonstrably untrue, and a new study published in the journal 

of Judgment and Decision Making shows that those who are more receptive to 

what the authors term as “bullshit” tend to be both less reflective and less 

intelligent than their peers. 

Profound-sounding statements, incredibly vague claims, and scientific-

sounding fakery are all considered to be “bullshit” by the authors of the 

research – who use the pejorative arecord-breaking 200 times in a single 

academic paper. An example of this type of bullshit is as follows: “Hidden 

meaning transforms unparalleled abstract beauty.” This is inherently 

meaningless, but it appears to communicate something because it appears to 

have an organized linguistic structure we inherently recognize. 

Gordon Pennycook, a Ph.D. candidate from the University of Waterloo in 

Ontario, Canada, used a website to randomly generate profound-sounding 

phrases to demonstrate the ease of creating bullshit. “Healing is the growth of 

hope, and of us. We vibrate, we exist, we are reborn” was the phrase that we 

were greeted with upon visiting the homepage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Image credit: “We exist as morphogenetic fields. Wellbeing is a constant” is one of the many bullshit phrases generated by the 

researchers’ website. Sokolova23/Shutterstock. 

http://journal.sjdm.org/15/15923a/jdm15923a.pdf
http://www.independent.co.uk/news/science/scientists-find-a-link-between-low-intelligence-and-acceptance-of-pseudo-profound-bulls-a6757731.html
http://sebpearce.com/bullshit/
http://sebpearce.com/bullshit/
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Pennycook and a team of researchers recruited 300 test subjects to rate the 

profundity of these randomly generated bullshit phrases on a relatively arbitrary 

scale of one to five. On average, the sentences were rated 2.6, suggesting 

that the quotes were halfway between “somewhat profound” and “fairly 

profound.” 

More pressingly, 27 percent of participants gave an average score of 3.0 or 

more. This meant that over a quarter of the participants felt that the 

meaningless phrases were “profound” or “very profound.” 

In a second test, these participants were shown real-life examples of bullshit 

phrases: They were asked to read and rate the profundity of tweets composed 

by New Age spiritualist Deepak Chopra, who famously causes physicists 

angst by “borrowing” terminology from quantum mechanics and using it in a 

hugely erroneous way. Biologists are equally unimpressed. 

Unsurprisingly, when his tweets were mixed in with the computer-generated 

bullshit aphorisms, the average ratings were very similar to the first test – 

suggesting that randomly generated and human-made bullshit are essentially 

indistinguishable. 

A final test asked participants to rate both mundane statements and well-

known “profound” statements. As expected, the mundane statements were 

not rated very highly, whereas the popular inspirational quotes (e.g. “a wet 

person does not fear the rain") were considered profound. 

When the individual results were compared with the person’s measured 

numeracy skills, verbal intelligence, religious beliefs, and ability to distinguish 

between a metaphorical and a literal statement, a fairly clear pattern was 

revealed. Those who were more likely to believe outlandish conspiracy theories, 

those that think alternative medicine is effective, those with a strong belief in 

the paranormal, and those that confuse metaphors for factual pieces of 

information, were found to not be the most analytical or intelligent of people. 

The paper concludes with a meaningful – and perhaps slightly profound – 

statement: “One benefit of gaining a better understanding of how we 

reject other’s bullshit is that it may teach us to be more [aware] of 

our own bullshit.” Carl Sagan, who once explained how he picked up on 

pseudoscientific nonsense using “The Fine Art of Baloney Detection,” would 

have likely loved this piece of research. 

  

http://journal.sjdm.org/15/15923a/jdm15923a.pdf
http://journal.sjdm.org/15/15923a/jdm15923a.pdf
http://www.forbes.com/sites/stevensalzberg/2013/11/24/deepak-chopra-gets-upset-tries-the-harvard-gambit/
http://www.forbes.com/sites/stevensalzberg/2013/11/24/deepak-chopra-gets-upset-tries-the-harvard-gambit/
https://www.washingtonpost.com/news/answer-sheet/wp/2015/05/15/scientist-why-deepak-chopra-is-driving-me-crazy/
https://twitter.com/realdonaldtrump/status/265895292191248385
https://www.youtube.com/watch?v=HhGuXCuDb1U
https://www.brainpickings.org/2014/01/03/baloney-detection-kit-carl-sagan/
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Homo statisticus 
  

Als derde deel in mijn saga over opmerkelijke, onbekende en 

ondergewaardeerde soorten stel ik u voor, met iets minder enthousiasme dan 

gewoonlijk: de Homo statisticus. 

 

Door velen onbekend en onbemind, door nog meer bekend en nog steeds 

onbemind, zijn vele Homo statistici professoren. De H. statisticus houdt zich dan 

ook vaak schuil tussen wetenschappers, psychologen en een hoop andere 

pseudowetenschappen. Op universiteiten en in grote onderzoeksfirma’s voelt 

de Homo statisticus zich dan ook helemaal thuis. Een habitat waar hij niet aan 

aangepast is, is de Blandijn. 

 

Een tijdlang was twijfel over de classificatie van deze soort, de discussie voerde 

zich over het feit of deze nu een soort of een ondersoort zou zijn, maar enkele 

jaren geleden bereikte men een consensus. H. statisticus is wel degelijk een 

aparte soort, dit op basisch van moleculaire gegevens (een reeks typische 

mutaties in genen die coderen voor hersenvorming- en activiteit) en een 

reproductieve barrière tussen de H. statisticus en de H. sapiens, waar maar 

weinig hybrides bekend zijn. 

 

Wat is er zo typische aan deze soort? Wel, allereerst zijn ze wat schuw, tot 

vijandig tegenover de mens. Deze soort spreekt ook een geheel eigen taal, 

algemeen bekend als ‘R’. Ze communiceren met commando’s die H. sapiens 

onmogelijk kan begrijpen. In sommige gevallen kunnen ook uiterlijke 

kenmerken, zoals kledingstijl en lichaamshouding, een hint geven. 

 

Volgens sommigen is de Homo statisticus gevaarlijk, mogelijks zelfs letaal, zeker 

als je ze in de aanwezigheid van een computer plaatst. Het plan bestaat er 

dan ook ieder jaar uit de H. statisticus uit te roeien tegen januari het volgende 

jaar, iets wat de voorbije jaren, ondanks vele pogingen, tevergeefs is gebleken. 

 

Naar een idee van Nathan en Jolan.  

  

Fock Robbe. 
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Quotes 
 

Freya: “Godverdomme Arno z’n lul is te lang.” 

 

Mejdi: “Wij hebben allemaal samen in het eerste jaar gezeten, behalve Arno.” 

Arno: “Ik heb ook met jullie in het eerste jaar gezeten.” 

 

Nuria: “Ik ben wel een engeltje eh.” 

Florence: “Was.” 

Nuria: “Ben.” 

Iedereen: “Was.” 

 

Arno: “Ge hebt een dikke kop.” 

Thibaut: “Hebt gij uw eigen kop al eens gezien?” 

Arno: “Ja, helaas.” 

 

Mattheo: “Ik vind de quotes nogal genitaal georiënteerd.” 

 

Joeri: “Moest ik ‘s nachts in een steegje een microscoop tegenkomen, ik ben 

weg.” 

 

Freya: “Jon, heb je gescoord?” 

Jon: ”Ja, twee keer zelfs, een keer een witje, en een keer een bruintje, ze was 

zeven.” 

 

Sofie: “Florence, kom, ik heb je borsten nodig!” 

 

Freya: “Ik ben allergisch aan seks.” 

Thomas: “Ik ben vrij zeker dat dat inacuraat is.” 

 

Jana en Severine gaan bij de vissers op de watersportbaan. Visser geeft hen 

een chocoladekoek en zegt: “Hier, pak maar, da’s slecht voor mijn lijn” 

 

Mejdi: “Steek hem waar ik cactussen steek.” 

Yannick beweegt zijn hand naar zijn kont. 

 

Florence: “Hou jij de gaten in het uur?” 

 

Thomas tegen Freya: “Ik ga even Jon van je gezicht vegen.” 

 

Jon: “Een beetje nat is wel ok.” 

Florence: “Niet op de mat!” 

 

Freya: “Ik doe da ook altijd: Niemand kijkt? Pruts pruts.” 

 

Prof Bonte: “The pandabear is an artefact of life, it’s just the living death.” 
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Thomas Rogier (eerste master): “Soms dan gaat da programmeren vanzelf, 

das gelijk programmeerbuikloop en da verschijnt allemaal opt scherm.” 

 

Thomas: “Heeft iemand nog 20 cent? Ik heb geen zin om me rostjes te betalen.” 

Stefanie: “Hebt gij iets tegen rost ofwa?” 

 

Thibaut spint en geeft kopjes. 

Freya: “Hij is weer aan het kateren.” 

 

Prof. Adriaens: “Stel: mijn hoofd is efkes een embryo…” 

 

Glen praat over het praesidiumkamp: 

Mejdi: “Anders laat ik mn penis weghalen en doe ik mee als vrouw.” 

Thomas: “Dat is dedication.” 

 

Lotte: “Ik heb geen milt meer, ik heb ook geen immuunsysteem meer.” 

Jon: “Dus eigenlijk heb je miltaids.” 

 

Manon: “Zijn hand heeft er al in gezeten.” 

 

Thibaut: “Als miniwannes in een anus komt, is het dan echt een miniwanus?” 

 

Charlotte van Driessche tegen Yannick: “Zeg het maar als je graag tussen mijn 

benen zit.” 

 

Michaël (vant eerste): “Tis gelijk welk kleur dat heeft, ik zou het sowieso in mijn 

mond steken!” 

 

Arno: “Ik ben hier de verantwoordelijke.” 

 

Freya: “Op drank en alcohol! Wacht, dat klopt niet… Laat ook maar.” 

 

Rhea (over een scheet van Wannes): “Het ruikt hier naar de aanwezigheid van 

veel jongens.” 

 

Nele tegen Wannes: “Wow! Zo giant.” 

 

Thomas: “Ik moet zeggen, ik heb van Wannes zijn worst geproefd en hij is niet 

slecht.” 

 

Matthieu: “Charlotte is aan het komen.”  

 

Florence: “Kurkenopener.” 

Irene: ”Wijntrekker.” 

 

Rhea: “Ik ben echt jaloers! Chinees, taart en seks!” 
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Facebookshizzle  
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Anti-Valentijnsfuif 
 

Jaja, u leest het goed! Nu iedereen goed bekomen is van de 

proefbuisjeneverfuif, kan het aftellen naar het volgend feestje beginnen!  

 

Voor zij die geen fan zijn van het veel te melige valentijn, of voor zij die 

gewoon eens goed willen feesten en cava zuipen, 9 februari is het zover!  

Onze jaarlijkse Antivalentijnsfuif! 

 

Hier schiet Cupido natuurlijk niet met liefdespijlen, maar wel met straffe prijzen! 

Dus ben je niet rich, kom dan naar de Twitch! 
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Het schachtelijk Doopverhaal 
 

Met een, nu nog eenzaam, hart in onze broek kwamen we aan in de 

Salamander waar alle feuten bevend vol angst in een leuke vriendschapskring 

buiten stonden. Toen de langverwachte doop eindelijk begon mochten we 

allemaal op onze knieën bidden tot Meesteres Beata, onze Godin, die ons 

beloonde met leuke geschenkjes zodat we met het dieren-en plantenrijk één 

zouden worden. Na anaal verkracht te worden (nvhDC: ik vond het meer 

aarzelen), werden we pot #Era. Zij overwoog zelfs om over te stappen naar de 

WiNa (nvdWorm: Verrader). Volgend op een bezoek aan GBKeukens gingen 

we vrolijk en zingend op weg terwijl er meerdere aanslagen op ons werden 

gepleegd, zelfs Hitler stond op aanwezig, en dat allemaal terwijl we een 

gehandicapte moesten vervoeren #regel4. 

“Het beste moment voor mij die avond was toen ik werd herenigd met mijn 

geliefde kieken. Hij apprecieerde mijn visademgeur wel wat minder.” –Dixit 

Louis 

“We vormen een hechte groep met een vis in onze poep!” -Dixit Deborah 

Aangekomen in het Citadelpark moesten we wat werken aan onze veel te 

slechte conditie door wat leuke en beschaafde spelletjes te spelen. Tijdens 

onze leuke gymnastiekles vermengden het planten-en dierenrijk zich in onze 

broek #bedanktLauren. De gelukkigen onder ons werden hier ook getrakteerd 

op Zweedse lekkernijen. Emile moest eventjes stoom aflaten en bedreef de 

liefde met de plaatselijke monumenten #regel6. We werden zelfs zo goed 

behandelt dat sommigen op de terugweg naar de Salamander gedragen 

werden.  

“Een mooie apotheose van mijn 3 weken vrouw zijn: Afzien was nog nooit zo 

fijn.” –Dixit Simon 

“Twee weken op het niveau van mijn mentale leeftijd, ik mis mijn fietske nu al” 

–Dixit Lotte 

Toen begon pas de echte fun. Net als kleine baby’tjes werden we 

ondergedompeld in een iets te vettig badje. We werden al rap wat verwend 

met verfrissende Gin Tonic en mosterd. Er was toch even paniek in de crèche 

toen er zich een R-rated scene voordeed waarbij een paar perziken en 

knakworstjes sneuvelden. Tijdens één van de vele leuke activiteiten zagen we 

onze zatte doos voor eenmaal harder blazen dan ze zoog. Gedurende de 

hele avond werden we natuurlijk goed verwend met vele croque monsieurs 

door ons zorgzaam doopcomité. 

“Team kaas was altijd de baas!” -Dixit Noemie 
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Onze Godin Meesteres Beata stond wel op scherp, het was duidelijk haar tijd 

van de maand, haar rode nectar smaakte namelijk nooit zo goed. We 

brachten vervolgens nog onze innerlijke Hollander naar boven toen we 

verrukkelijke pindakaas op onze eigen goddelijke lijven konden maken. Er 

volgden nog vele traktaties op hondenkoekjes, ajuin, ansjovis, heel lekkere 

feces, een vuurpeloton mirabellen en natuurlijk als heerlijk hoofdgerecht: de 

schachtenpap, voor elk wat wils! 

“Heb ik toch ook eens mijn heteromomentje gehad” –Dixit Era 

“Ni wenen, gewoon slikken! #hmmmschachtenpap” -Dixit Shakira 

Wanneer het moment aanbrak dat we onze T-shirts uitdeden steeg de 

kamertemperatuur enorm, maar het hoogtepunt voor de jongens en Era was 

toch toen Shakira ook haar BH uitdeed. De meisjes waren ondertussen goed 

bezig hun zuigvaardigheden op een banaan uit te oefenen, Lauren wou hier 

per se haar kwaliteiten tonen. Alle jongens waren op dat moment van de 

avond vanzelfsprekend heel erg gefocust. 

“Altijd handig zo’n doop: we hebben allemaal een nieuwe keuken en een 

nieuw recept om pindakaas te maken #komenetendoopcomité.” –Dixit Marie 

D. 

“Ik word er soms nog opgewonden van als ik terugdenk aan Shakira zonder T-

shirt.” -Dixit Michaël 

Na een lange avond waren we heel opgelucht toen we allemaal na een ad 

fundum ons lintje kregen. Zo verliep onze prachtige inhuldigingsavond en we 

zullen deze ervaring nooit vergeten. (nvhDC: Jullie zijn nog niet klaar hoor, 

hehehe.) 

Met al onze trots presenteren wij jullie ons eerste artikel, van jullie trotse 

schachten: Lotte, Deborah, Louis, Simon, Shakira, Marie D., Era, Noemie en 

Michaël. 
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Als een Hamster zonder Wiel 
 

Sommige mensen zullen misschien denken dat ik een 

ideaal persoon ben om studie advies aan te vragen, 

mensen die me wat beter kennen zullen jullie met alle 

liefde vertellen dat ik geen efficiënt student ben. Uit 

deze ervaring als hamster-student, zal ik dan ook 

enkele tips halen die sommigen van jullie misschien 

wel aanspreken. 

 

Allereerst, één van mijn grootste fouten tijdens het studeren: knabbels. 

Troostvoedsel is zoet, zo heerlijk zoet. Hou de knabbels uit je buurt tijdens het 

studeren, je eet er echt veel te veel van, zonder ze zelfs te proeven, verder zijn 

ze de perfecte afleiding, juist omdat ze er zo onschuldig uitzien. Hoe kan je je 

nu bezighouden met een zak koekjes? Een vraag die je in de blok op duizend 

verschillende manieren zal kunnen beantwoorden als je het waagt.  

 

Verder ben ik ook iemand die niet lang 

op een stoel kan blijven zitten, niet 

alleen omdat mijn studiehouding me 

stijve nek, schouders, rug, alles oplevert, 

maar ook gewoon omdat mijn 

concentratiespanne heel sterk 

schommelt. Het ene moment studeer ik 

3 uur aan een stuk  zonder enige 

afleiding, het andere moment sta ik om 

de 10 minuten recht om iets anders te 

gaan doen. Het is duidelijk dat je deze 

productieve sessies beter niet 

onderbreekt, ze kunnen zo weer weg 

zijn, maar je planning overleeft het wel.  

 

Blijf niet zitten! Ik weet het, vreemd advies, maar 

als je je stoel echt even niet meer aankan, 

omdat je zo hyperactief staat als een hamster 

zonder wiel, dan ga je ook niet ver komen. Vijf 

minuten wandelen, je eens uitrekken, iets eten, 

even frisse lucht in je longen brengen en je bent 

er weer klaar voor! 

 

Maak je geen planning, maak dan ten minste 

een lijstje met alles wat zeker nog moet 

gebeuren, zo verlies je niets uit het oog en kan 

je ook ongeveer inschatten hoeveel tijd je nog 

nodig hebt. Wat je dan op welk moment doet, 

doet er niet zo veel toe, zo kan je jezelf 

afwisseling geven. 
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Haal je oude gsm boven, geen wifi? Des te beter, je kan je vrienden en stalkers 

laten weten dat ze je voor dringende dingen nog kunnen sms’en, maar dat je 

niet gaat facebooken tijdens het studeren. Heb je niet per se internet nodig op 

je computer, zet het dan af, zo herinner je jezelf eraan dat je niet op internet 

mag blijven plakken. 

 

Studeer je met muziek, zorg dan dat je geen tijd moet spenderen aan het 

zoeken van het volgende nummer, zet het op shuffle, gebruik de radio of 

maak op voorhand een afspeellijst met rustige of motiverende muziek. 

Vooral ook heel belangrijk is zelfkennis. Vraag eens aan je vrienden of ouders 

wat je grootste afleidingen zijn tijdens het studeren, sommige dingen besef je 

zelf niet eens, dus kan je er ook niets aan doen. (Fock Robbe.) 

(Hamster is een raar woord. –Dixit Freya/ Ik wil een hamsteeeeer. –Dixit Freya) 

 

Ik wens jullie allemaal veel succes,  

Veel troostknuffels!  

Freya  
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Pokémon van de maand 
 

Machoke, deze krachtige Pokémon kent zijn 

evenbeeld in onze geliefde Praeses, Arno. De 

gelijkenis is dan ook zeer treffend. Beiden met een 

sterk welgebouwd lichaam. Daarintegen is het 

grote verschil dat Arno nooit in staat zal zijn om zijn 

evolutie naar een Machamp te volbrengen 

aangezien men nu eenmaal niet kan ruilen in dit 

leven. Wat sneu. Net als Arno was deze Pokémon 

niet altijd zo groot en sterk maar begon als een 

kleine machop die na veel trainen level 28 bereikt 

heeft en zo zijn huidige vorm heeft kunnen 

verwerven.  

  

Machoke kan gevonden worden met de Guts of No 

Guard abilities en deze kunnen vrij goed op Arno 

gereflecteerd worden. Guts: Zelfs als Arno beneveld is, 

is hij (grotendeels) nog in staat goede gesprekken aan 

te gaan en in sommige gevallen word hij zelf veel 

charmanter, maar dit kan ook aan de staat van de 

tweede persoon liggen… No guard, de reden waarom 

Arno zo populair lijkt. Dit is niet omdat hij veel mensen 

kent, nee nee, deze ability zorgt er namelijk voor dat 

als Arno op stap is hij veel meer mensen tegenkomt. 

Waardoor de kans dat hij iemand bekend tegenkomt 

vergroot.  

 

Ziezo, dat was het weer voor deze editie van Pokémon van de maand en 

volgende keer kunnen jullie zich verheugen op een speciale versie voor de 

Lustrumworm! 

 

Met veel pokéliefde 

Thomas  

Worm 2015-2016 
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Random Spelletje 
 

Dit spelletje is heel eenvoudig en leuk om te spelen, je 

hebt alleen maar enkele stukjes papier, een rol 

plakband en optioneel wat drank nodig. 

 

De rol plakband zal dienen als frisbee die je kan 

vastgrijpen, wanneer twee mensen de plakband 

tegelijk vasthebben, mag je er om vechten met één 

hand. 

 

Een pas is één punt waard. Bij tien punten mag je zelf een nieuw kaartje 

nemen of er één uitdelen aan iemand. Je telt zelf je punten. Bonuspunten 

staan beschreven bij de rollen. 

 

De kaartjes werken als volgt: 

 

De drie zusjes: zullen zich naast elkaar positioneren en proberen elkaars passen 

te kapen, per keer dat je de rol wegkaapt van je zusje, krijg je twee punten. 

 

De twee broers: deze werken hetzelfde als de zusjes. 

 

De (etende) praeses: Deze kaart bestaat uit twee delen, de persoon die de 

kaart trekt mag een vriendje kiezen. Deze persoon mag de rollen verdelen. De 

praeses is druk bezig met iets anders en mag de rol niet vangen, hier krijgt hij 

ook geen punten voor. Zijn of haar redder moet er steeds voor zorgen dat hij 

de plakband niet in zijn gezicht krijgt. Hiervoor ontvangt de redder twee 

punten en de praeses één. 

 

Targetkaart: Er zijn verschillende soorten targetkaarten, je kan ze letterlijk 

maken voor ieder lichaamsdeel of kledingstuk. Een paar leuke standaarden 

zijn de maag, hoofd en decolleté. Dit raken bij de persoon die deze kaart 

liggen heeft, is 2 punten waard, de persoon in kwestie verliest hier een punt. Je 

mag optioneel ook drank uitdelen aan het target. 

 

Puntenaantallen kunnen nooit negatief zijn. 

De drankversie speel je door na elke 10 punten te drinken. 

 

Zo, als je je nu ooit verveelt, heb je iets te doen, je kan letterlijk met alles gooien, 

dus voel je vrij om te experimenteren! Veel plezier!  
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Spelletjespagina 

  

Hoeveel keer staat Glen’s hoofd en “Fock Robbe.” In de Worm? 
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Kleurplaat 
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Fotopagina 
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Making Snowflakes 
 

 

1) With the paper square in front of you, fold the bottom edge up, align it with 

the top edge, and crease the bottom. 

You now have a rectangle that's half the size of your original square. 

2) Fold the left edge over, align it with right the edge, crease the right edge, 

and then unfold. 

Your rectangle now has a crease down the middle of it.. 

3) Fold the left edge back over to the middle crease, crease the left edge, 

and unfold. 

The left half of your rectangle is now divided in half by the crease. 

 

4) Put your left finger along the bottom (folded) edge of the rectangle, just to 

the left of the middle crease, then grab the bottom right corner and fold it over 

until that corner just touches the crease you made. 

Get a good hard crease on that fold. 

5) Fold the bottom left corner up to the right, on top of the section you folded 

in the preceding step. 

The fold should fit just over the edge of the previous fold, and the bottom edge 

should line up with the right edge. 

6) With the point at the bottom, fold the paper in half left-to-right. 

Make sure all your creases are sharp before you move on. 

7) Lop off the top. 

Look on both sides of the triangle to make sure you cut off enough. 

8) Cut your shapes out of the edges 

Keep in mind that the botom point is the middle of your snowflake. 

9) Unfold and display. 

With a little experimentation, you can figure out 

how to create some really intricate, lacy designs. 
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Oplossingen 

  

Neen. Geen sudoku oplossing. 

 

Glen’s hoofd: 6 keer 

 

Fock Robbe: 6 keer 
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Koken met Florence 
 

Examentroostvoedsel: 

 

Receptje voor chocomousse voor tijdens de feestdagen of gewoon als je er zin 

in hebt. 

 

Voor 4 personen: 

 

125g chocolade (dat kan puur, melk, met nootjes, ... wat je zelf maar wilt dus 

eigenlijk, als je witte chocolade neemt minder suiker toevoegen) 

4 eiwit 

1 eigeel (als je niet weet wat te doen me het andere eigeel kun je dat er ook 

bij doen, maakt het wel zwaarder) 

1 eetlepel suiker 

1 zakje vanillesuiker  

1 dL room 

 

Scheid het eiwit van het eigeel (als je de eitjes in je  koelkast bewaart, eerst op 

kamertemperatuur brengen anders lukt de volgende stap niet goed) 

Klop het eiwit samen met de vanillesuiker op tot die schuimige witte massa die 

ze in kookprogramma's altijd boven hun hoofd houden om te testen  

Laat terzelfdertijd de chocolade op rustig smelten 

Klop het eigeel samen met de suiker en de room wat op. 

Meng de chocolade met het eigeel en de roommengeling tot een mooie 

bruine pap. Nu rest nog het rustig onderspatelen van het opgeklopt eiwit in de 

bruine pap. Als dit gebeurt is kan je de chocomousse in potjes doen of 

gewoon de grote kom in de frigo zetten en dan wachten tot deze wat is 

opgesteven en dan .... Smullen maar!!!!! 
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Nawoord 
 

Dat was hem dan, Worm nummer drie, ik kan bijna niet geloven dat we alweer 

over de helft  

 

Ik hoop dat jullie zich net zo goed gehad hebben als ik dit semester, maar 

misschien net iets meer gestudeerd hebben, want nu komt de moeilijke 

periode eraan. 

 

Voor ik begin met het advies van de maand, willen we jullie heel prettige 

feestdagen wensen, dat je ze mag doorbrengen met de mensen van wie je 

houdt en dat de kater je geen dag studeren moge kosten! (nvdW: Zal het 

wel…) 

 

Meteen ook veel succes in 2016, dat al je dromen mogen uitkomen, dat de 

drank mag vloeien en dat de feestjes talrijk moge zijn! Wij zullen er alvast onze 

best voor doen! 

 

Onvermijdelijk bij het nieuwe jaar zijn natuurlijk de examens. Ook hierbij veel 

sterkte gewenst! (nvdW: Tijd om te wenen.) 

Het goeie advies van de maand is bij deze dan ook: ontspanning is net zo 

belangrijk als het leren zelf! Werk hard, maar werk jezelf niet kapot. Wij 

verwachten jullie namelijk nog terug volgend semester, kijk maar op de 

kalender. ;) 

 

We hebben al even het tipje van de sluier gelicht bij de Pokémon van de 

Maand, de volgende Worm zal een heuse Lustrumworm worden! Hopelijk 

kijken jullie er al even erg naar uit als wij. 

 

Ut vivat, crescat, floreatque GBK! 

 

Veel liefs, 

Freya en Thomas 

Jullie team Worm 
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Random picture of the month 
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