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Voorwoord 
 

Met de traantjes in mijn ogen zit ik thuis voor mijn scherm, het voorwoord van 

de laatste Worm te schrijven. De paasvakantie, het laatste refugium voor we 

echt de eindsprint inzetten. We kunnen het nog even ontkennen, maar het is 

onvermijdelijk, ook dit jaar komt weer tot een eind. Mijn gedachten gaan naar 

Gent, mijn nieuwe thuis, waar ik mijn hart verloor aan een bruisende stad en 

een nieuw leven: het studentenleven. Wat een jaar was het! 

 

Als bange schacht kwam ik vorig jaar aan in een vreemde, grote stad, maar 

zelfs toen had ik al snel door dat dit avontuur er geen was dat ik alleen ging 

beginnen. Het GBK was er voor me vanaf dag één, het lijkt wel gisteren. Nog 

geen twee jaar later ben ik praesidium van deze prachtige kring, trotse 

doopmeter van twee geweldige schachtjes, die ook allebei terug te vinden 

zijn met een kunstwerkje in onze Worm. Wat ben ik trots om dit te zeggen! 

 

Worm 5. We zijn er geraakt, op het onvermijdelijke einde van deze dromerige 

tijd. Het is voorbij gevlogen, ik heb er zo van genoten en alle herinneringen die 

ik gemaakt heb, zal ik voor eeuwig koesteren! 

 

Zoals een heel wijze voorganger van mij al geschreven heeft: de eerste Worm 

schrijven is moeilijk, de laatste niet meer. Ik heb inderdaad gemerkt hoe alles 

opeens op zijn plooien leek te vallen. Het is een heel vreemd gevoel, een soort 

leegte die zich langzaam begint te vormen: alsof je iets meer moet doen, 

maar je mag in alle rust accepteren dat je gedaan hebt wat je kon, wat je 

moest doen en dat de rest wel zonder je op zijn pootjes terechtkomt. Onze 

opvolgers kunnen dit aan en ik zal mijn lint met het volste vertrouwen 

doorgeven aan de nieuwe generatie. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat we hen 

aan hun lot gaan overlaten: wormpjes zijn een team, stuk voor stuk, door de 

jaren heen. 

 

Dus ik pink mijn traantjes weg en accepteer dat alle goeie dingen tot een 

einde komen, maar dat alles goed is, wat goed eindigt. 

 

Veel succes op het eind van het jaar met de examens, liefste schatjes! Geniet 

nog even van de tijd en vrijheid, van het studentenleven! Drink en klink nog 

eens op het voorbije jaar en ik hoop jullie allemaal terug te zien volgend jaar! 

 

Voor de laatste keer, 

Maar voor eeuwig van jullie 

 

Team Worm  
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De praesesLULt 
 

How how how! 

 

Er wordt gevraagd naar mijn lul, dorstig loerend zoals mijner scriptoren zijn. 

Helaas de laatste alweer. Dit betekent dat het jaar weer vol plezier is voorbij 

gevlogen, maar helaas ook dat de examens al weer niet al te ver meer liggen. 

Gelukkig hebben we dit jaar een week extra na de paasvakantie, waardoor 

het mentaal toch aangenamer lijkt. De paasvakantie ligt dus wel extra vroeg, 

wat dan weer een nadeel kan zijn dat studeren nog minder vlot zal gaan dan 

verwacht. 

 

Paasvakantie is zowat het bedrieglijkste woord aan de universiteit. Menig man 

boekt hem effectief een vakantie. Slechte keuze, maar anderzijds ook niet. 

Reizen is zowat één van de meest verrijkende dingen in het leven. Wie zegt 

dan dat een weekje weg en een weekje studeren een slechte keuze zou zijn. 

Of zelf 2 weken genieten en gewoon genoeg doen tijdens het jaar, sprak de 

ijverige student. 

 

In bovenstaande tekst staat het woord vakantie toch wel veel. Misschien moet 

ik er minder aan denken. Focus. Discipline.  

 

Toegegeven: het was weer een topjaar. Ik ben blij dat ik senior mocht zijn van 

deze fantastische kring en dank iedereen voor al zijn inzet, energie en 

aanwezigheid op de talloze activiteiten. Juich niet te vroeg, jullie zijn nog niet 

van me af. Nog een paar nachten tot de lintoverdracht, wanneer we weer 

met een toppraesidium zullen zitten. Ook erna zal ik wel blijven plakken. Dan 

kan ik net als mijn voorgangers ook de irritante prosenior uithangen. Het leven 

wordt er niet moeilijker op precies. 

 

Bij deze wens ik jullie allemaal nog heel veel succes in het leven met alles en 

hopelijk zie ik velen van jullie nog vaak terug! Drink er allemaal nog een fris 

pintje of watertje op. Praeses out. 

 

Ut Vivat, Crescat et Floreatque GBK! 

 

Forever yours, 

Arno 
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VPPranK 
 

Liefste Arno, 

 

De grap heeft lang genoeg geduurd. Hierbij wil ik je toch even mededelen dat 

ik mij nog steeds trots een bioloog in spe mag noemen. VPPK is niets in 

vergelijking met het GBK. GBK forever. (Behalve hun volleybalploegje, dat mag er wel wezen.) 

Ik hoop dat je het ooit in je hart vindt om me te vergeven. 

 

Vele groetjes, 

 

Felien AKA Champiooon 

 

P.S.: Fuck you Lippie. 
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Kalender 
 

Week 8   

Maandag 11/04/16 Bierpongclubavond @Porter House 

Dinsdag 12/04/16 Angelsaksische cantus @Salamander 

Woensdag 13/04/16  

Donderdag 14/04/16  

Vrijdag 15/04/16  

 

Week 9   

Maandag 18/04/16 Clubavond @Porter House 

Dinsdag 19/04/16  

Woensdag 20/04/16 BLANCO GBK ft. Chemica @Twitch 

Donderdag 21/04/16  

Vrijdag 22/04/16  

 

Week 10   

Maandag 25/04/16 Verkiezingen @Ledeganck  

Dinsdag 26/04/16  

Woensdag 27/04/16  

Donderdag 28/04/16  

Vrijdag 29/04/16  

 

Week 11   

Maandag 02/05/16 Clubavond @Porter House 

Dinsdag 03/05/16  

Woensdag 04/05/16  

Donderdag 05/05/16  

Vrijdag 06/05/16  

 

Week 12   

Maandag 09/05/16 Clubavond @Porter House 

Dinsdag 10/05/16  

Woensdag 11/05/16 Zwanenzang/ontgroening/lintoverdracht @CB 

Donderdag 12/05/16  

Vrijdag 13/05/16  
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Komende activiteiten 
 

Clubavond (elke maandagavond, Porter House om 22:00h) 

 

De eerste en tevens ook laatste speciale clubavond valt al meteen vanavond 

met de bierpongclubavond! Denk je te hebben wat nodig is om de 

felbegeerde titel van beste bierponger van het GBK te bemachtigen, kom het 

ons dan allen bewijzen!  

 

Angelsaksische cantus (Dinsdag 12/04, Salamander om 20:00h) 

 

Op facebook staat deze cantus beter bekend als de “Angelsaksische 

motherf*cking lustrumcantus” deze wordt ongetwijfeld onvergetelijk door de 

fanfare die ons zal vervoegen alsook de biologenvriendjes die niet uit Gent 

komen! Laat Arno weten dat je (uiteraard) niets liever wilt dan deel uitmaken 

van deze legendarische avond! 

 

BLANCO GBK ft. Chemica (Woensdag 20/04, Twitch om 22:00h) 

 

De Chemica en het GBK delen nu niet enkel een kot op de S5 maar meteen 

ook een spetterend feest! Een hele avond ondergedompeld in Rood-Groen en 

Blauw-Wit (De mooiste versie dan (want ja er zijn er enkele). Dit is meteen onze 

laatste fuif dus je wilt er toch zeker bij zijn! 

 

Verkiezingen (Maandag 25/04, Led Aud 3 om 18:30h) 

 

Komt allen massaal af om te beslissen wie volgend jaar de prestigeuze eer 

krijgt om onze prachtige kring te vertegenwoordigen in het praesidium. En 

achteraf, wanneer alles goed en wel besloten is, kunnen we allemaal samen 

gaan genieten van pintjes in de Porter. Meer uitleg komt ook nog iets verder! 

Wat? Een gratis vat? Jup. Komt in orde.  

 

Zwanenzang/ontgroening/lintoverdracht (Woensdag 11/05, Canard Bizar om 

20:00h) 

 

Oh gij gedoopten des GBK komt allen dit beleven, weer een groepje 

nietsbetekende schachten krijgen de kans zich te verhemelen tot commilitoon 

en zo na een jaar (al dan niet) te zwoegen, iets waard te zijn. Ook zullen er 

lintjes gewisseld worden en zwanen zingen. Ah wacht nee, dat laatste klopt 

niet helemaal. De mensen die voorgoed afscheid nemen van hun 

studentikoos leven en de rol van het GBK daarin zullen ons beroeren met hun 

favoriete liederen. Een moment om nooit te vergeten.  



   8 

Voorbije activiteiten 
 

Lustrumweek 

 

Het was een knalweek!  

Onze karaokeclubavond kwam wat moeilijk op gang omdat wij biologen niet 

allemaal technische genieën zijn, maar eenmaal gestart kon het niet meer op! 

Iedereen liet zich gaan achter de microfoon en een hele reeks klassiekers 

kwam aan de beurt. Wat een zangers hebben we toch… De rest van de 

Overpoort vond ons geluid niet zo mooi vrezen we, want het bleef bij GBK 

leden in de Porter House, maar dat maakte het des te gezelliger. Aflsuiten 

deden we emotioneel met de twee mooiste liederen van Gent: Mia en het 

GBK kringlied! 

 

Op dinsdag daalden we af richting Sterre voor onze quiz! Niet alleen onze 

biologische, maar ook onze algemene kennis werd grondig getest. We leerden 

dat Sander kan tekenen en Rudi soms vreemde reisjes maakt, maar ook dat je 

blijkbaar toch slimmer wordt van studeren! Er waren ook leuke prijzen te 

winnen en er was bier. Een zeer geslaagde avond dus en dat was te merken 

aan de geweldige opkomst. 

 

Na een avondje niet te hard gaan, stonden we de woensdagochtend klaar 

voor het ontbijt. Er werd ons een heerlijke chocoladekoek aangeboden, 

vergezeld van een croissantje en een drankje. Sommigen hadden wel liever 

wat koffie gehad om het vroege uur te verwerken, maar deze mensen 

hadden een avondje om uit te rusten, zodat ze weer klaar konden zijn voor de 

volgende twee dagen van onze feestweek! 

 

Op donderdag sloegen alle wetenschapskringen hun handen in elkaar voor 

de Nacht der Wetenschappen! Het GBK had heerlijk bio-inferno voorzien en 

dat lokte duidelijk veel volk naar de Twitch. 

 

Op vrijdag was er de grote Lustrum Vriendjes, Familie en Oudledencantus. We 

propten ons allemaal in de grote zaal van de Canard Bizar, want veel 

succesvoller worden onze cantussen niet meer! Onder het toeziend oog van 

enkele verwarde ouders, sloten we de eerste vaten aan! Na wat 

engelengezang was de tijd gekomen om de echte diehards, de helden van 

de lustrumweek, de opperbrakkers van het GBK te eren. Ze werden gelauwerd 

met oorkonde en medaille onder het toeziend oog van de vele vriendjes en 

bezoekers! 

 

Schaatsen 

 

Het GBK maakte een slippertje in het Kristallijn! We toonden onze geweldige 

schaatsskills, of leerden grip te krijgen op het verraderlijke ijs. Dikkie werd met 

de minuut stabieler dankzij de vriendelijke hulp. Al bij al een gezellige en 

geslaagde avond! 
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Galabal der Wetenschappen 

 

Eens per jaar, slaan wetenschapskringen de handen in elkaar, trekken hun 

meest fancy kleding aan, steken de vuurkorven aan en voorzien hapjes en 

cava voor het grote Galabal! Het was iets minder druk dan vorig jaar in de 

Baremar, maar dat maakte dat er meer gepraat en geademd kon worden! 

Het GBK was echter wel duidelijk in mooie aantallen present! ‘s Ochtends was 

er voor de echte diehards nog ontbijt voorzien! 

 

Driedaagse avec le GBK 

 

Na wat eeuwen vol spanning leken, vertrokken we op Dies Natalis op 

driedaagse en werden we ons eindelijk bewust van de topgeheime locatie in 

de Ardennen! Drie dagen lang leek het GBK wel een beetje een wandelclub, 

oké, we zijn een kring… Maar dat kon ook moeilijk anders op zo’n mooie, 

groene locatie. Het kookteam verdient zeker nog een extra bedankje voor het 

heerlijke eten in niet altijd gemakkelijke omstandigheden 

(waterbeschikbaarheid in Wallonië, tsss). Na een wisselcantus en een heel 

weekend gezellige spelletjes spelen, waren de drie dagen al snel weer 

gepasseerd en was het tijd om terug te keren naar de bewoonde wereld, met 

heel veel mooie herinneringen. 

 

Verbroederingscantus Der Wetenschappen 

 

Vijf Wetenschapskringen, vijf seniores, vijf cantors, vijf schachtentemmers, vijf 

delen, en heel veel alcohol. Hoe kon het ooit misgaan? Oké, de WiNA was er, 

het is altijd een risico maar idereen gedroeg zich en het was een topavond! 
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Wat te Doen Tijdens de Les 
 

Tussen de vele feestjes en het genieten van de mooiste tijd van ons leven door, 

durven sommige dappere studenten wel eens tijd te maken voor iets anders. 

Iets wat veel serieuzer is, namelijk naar de les gaan. Maar wat doen wij dan 

allemaal tijdens zo een les?  

 

Ik zou liegen moest ik zeggen dat we allemaal naar die imposante figuur aan 

de voorkant van het auditorium luisteren en daadwerkelijk iets bijleren. Neen, 

in deze 75 minuten vinden er veel verschillende activiteiten plaats. Na een heel 

intensief onderzoek en het grondig bestuderen van alle individuen hier, kan ik 

eindelijk een antwoord op deze vraag geven en de resultaten van mijn 

onderzoek publiceren. 

 

Een heel populaire activiteit die vaak wordt beoefend, is slapen. Hierin hebben 

we nog eens twee categorieën. De eerste categorie zijn de studenten die dit 

dagelijks in de les uitoefenen. We kennen allemaal wel zo een aantal personen 

die naar de les komen om dan in een zo comfortabel mogelijke houding naar 

dromenland te gaan, of hoe zij het noemen, “hun ogen eventjes dicht doen”. 

Ze proberen dit zo subtiel mogelijk te doen. Vaak door uit het zicht van de 

professor te zitten of tussen veel andere personen in en hierdoor denken ze 

dan dat de professor dit niet door heeft. De tweede categorie bevat de 

studenten die de nacht ervoor zijn uitgegaan. Zij willen hun slaaptekort tijdens 

de les dan proberen inhalen. Dit gebeurt meestal op een minder subtiele 

manier, zoals languit op meerdere stoelen liggen. Er kunnen veel verschillende 

redenen zijn waarom zij in les 

zitten. Sommigen willen aan 

zichzelf of aan vrienden bewijzen 

dat ze kunnen uitgaan en om 

half 9 in de les zitten. Anderen 

worden gedwongen door hun 

ouders. En enkelen denken dat 

ze met 4 uur slaap genoeg 

hebben, maar ondervinden al 

snel dat ze zich hierin vergissen. 

(nvdw.: Lukt me lekker wel!)  
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De les wordt vaak ook gebruikt als een plaats waar vrienden bijeenkomen om 

allerlei verhalen met elkaar te delen. Niet iedereen gaat namelijk naar al die 

leuke GBK-feestjes dus moeten ze ergens kunnen bijpraten. En zeg nu zelf, er is 

geen betere plaats om dit te doen dan in het auditorium waar iedereen toch 

al samen zit. Sommige proffen zijn wel niet zo een grote fan van deze activiteit. 

Daarom raad ik ook sterk aan om dit zoveel mogelijk te beperken als de les 

door proffen zoals Bartel of zeker Richie wordt gegeven. Een andere bezigheid 

die vaak terugkomt is lezen. Dit kan van alles zijn: boeken, kranten, tijdschriften 

en natuurlijk ook het beste studentenblad van Gent, de Worm. (Nvdw.: 

Slijmbal.) Soms blijft het niet alleen bij lezen, maar worden de 

kruiswoordraadsels of sudoku’s ook ingevuld. Dit vergt dan wel meestal de 

samenwerking van meerder studenten. Iets wat zich ook soms voordoet is het 

lezen, of soms zelfs leren, van een cursus van een ander vak. Zelf snap ik niet 

volledig waarom je bijvoorbeeld ecologie tijdens geologie en geologie tijdens 

ecologie zou studeren. Maar het is een mogelijkheid (ik heb dit namelijk al zien 

gebeuren door dezelfde persoon). Ook is de les een ideale gelegenheid om 

practica voor te bereiden, of om van de practica-notities van anderen te 

profiteren. 

 

Er is ook een groot aantal activiteiten waarvoor je een smartphone nodig hebt. 

Zo heb je de individuen die een hele les door Facebook, Pinterest, 9gag en 

dergelijken aan het doorscrollen zijn. Elke keer dat ze dan iets grappigs zien, 

vallen ze iedereen rondom hen lastig omdat ze het willen tonen. Of ze zitten te 

chatten met lotgenoten die vaak ook ergens in een les zitten, wanhopig op 

zoek naar sociaal contact zonder de professor hierbij te storen. Muziek wordt 

ook soms beluisterd met zo onopvallend mogelijke oortjes (tijdens Richie zijn 

lessen steek je best de draad in je trui zodat het nog moeilijker wordt om 

betrapt te worden).  

 

Een recentere activiteit die ik in de lessen heb zien opduiken is Tinder. Een 

aantal studenten houden zich graag bezig tijdens de les door vele foto’s van 

andere personen naar links of rechts te swipen. Om daarna natuurlijk met de 

matches die ze hebben te flirten. Zelden is dit Tinder account van de 

zogenaamde datingexperts zelf die al het werk aan het doen zijn. Het is 

namelijk in vele gevallen van een medestudent die ze uit de nood willen 

helpen zodat deze eindelijk aan wat dates geraakt. Ook worden er vaak 

verschillende games gespeeld op deze smartphones. Dit varieert van 

klassiekers zoals Candy Crush, tot QuizUp om het ego te vergroten door 

medestudenten in te maken. Zelfs Pokémon wordt nu en dan op de 

smartphone gespeeld. 
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Eén van mijn persoonlijke favoriete activiteiten is dan 

weer Snapchat. Wanneer iemand hiermee begint,  

duiken er vaak overal smartphones op in het 

auditorium die allemaal snaps naar elkaar aan het 

doorsturen zijn. Deze snaps kunnen van alles zijn: foto’s 

van medestudenten waar ze niet zo aantrekkelijk 

opstaan of gewoon aan het slapen zijn, selfies met de 

vele hilarische filters, faceswaps met elkaar. Zelfs foto’s 

van de professor of stiekeme selfies van zichzelf samen 

met de professor omdat deze graag achter de 

studenten komt staan les geven (maar hierbij niet door 

heeft dat hij ondertussen ook een fotomodel speelt) 

duiken soms op.  

 

Sommige nemen het zelf nog een stapje verder. In plaats van een smartphone 

hebben ze dan een laptop mee in de les. Laat u niet vangen, deze is niet 

bedoeld om op te letten en notities te kunnen nemen, maar om vele andere 

activiteiten uit te voeren. Zoals games spelen, YouTube-filmpjes bekijken, foto’s 

van heel mooie jongedames opzoeken, of zoals de smartphone op sites zoals 

Facebook te zitten. Zorg wel dat de PowerPoint van de les in de achtergrond 

geopend staat, zodat je deze direct kan openen indien de professor begint 

rond te stappen tijdens de les.  

 

Natuurlijk is er ook het kleine aantal voorbeeldige studenten dat wel doet wat 

de professoren denken dat ze doen, maar waarvoor de meesten niet genoeg 

wilskracht hebben, namelijk opletten. Het aantal personen dat deze activiteit 

beoefent, varieert van les tot les. In lessen zoals Biodiversiteit van de 

Ongewervelden, gegeven door proffen zoals Tom Moens, kan dit aantal 

uitzonderlijk hoog oplopen tot zeker 30% (nvdw. Zou het niet wat meer zijn voor 

de geliefde Bio vakken?) van alle aanwezigen. Tijdens andere lessen zoals 

Organische Chemie, die gegeven worden door proffen zoals Johan Van der 

Eycken, daalt dit aantal vaak tot een kleine 5% van de studenten (dit zijn dan 

alleen de echte diehards die een buitengewone concentratie hebben). 

 

Dit waren de voornaamste resultaten van mijn diepgaand onderzoek dat 

exclusief in de Worm verschijnt. Natuurlijk zijn er nog veel meer activiteiten die 

ik hierin niet vermeld heb omdat ze veel minder gebeuren en ik deze dus niet 

grondig genoeg heb kunnen bestuderen. Ik hoop dat iedereen hier veel heeft 

kunnen uit leren. 

 

-Dixit Michaël Goedertier, domme schacht. 
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Gentse Biologische Kring: Presides 
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Fotopagina 
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Zattigheid: de Nuchtere Observatie 
 

Of je nu een echt fuifbeest bent of niet, vermoedelijk heb je dit jaar toch al 

een paar (of verschillende paren) feestjes meegemaakt. Dan heb je vast ook 

opgemerkt dat niet iedereen zich hetzelfde gedraagt als anders, al dan niet 

onder invloed van verscheidene alcoholische drankjes. Misschien ben je zelf 

wel iemand die er voor de volle honderd procent voor gaat, zelfs als je de dag 

erna niet meer over de volle honderd procent van je herinneringen beschikt.  

Hoe dan ook, ik vond het eens hoog tijd voor een beknopte analyse van de 

algemene types feestgangers. Ik heb op, het vrij beperkte aantal fuiven dat ik 

aanwezig was, mijn nuchtere blik overal in het rond geworpen en menig 

verhaal beluisterd van de avonden die ik niet bijgewoond had. Daaruit heb ik 

een aantal categorieën gefilterd en samengebracht in dit artikeltje. Wie weet, 

misschien herken je jezelf of een vriend(in) wel in één of een aantal van de 

groepen hieronder beschreven… 

 

De ‘Oblivion’ 

 

Een categorie waar velen zich in kunnen herkennen, met als hoofdkenmerk 

een hoop zwarte gaten. Dit zijn de feestbeesten die de dag nadien met een 

boel vragen naar de les komen (áls ze al naar de les komen, natuurlijk), 

aangezien ze zich maar bitter weinig kunnen herinneren van het feestje waar 

ze geweest zijn. Dit kan leiden tot gênante verhalen die iedereen kent, 

behalve de betrokken persoon zelf. Variërend van kotsen op het asfalt van de 

Toverpoort tot praesidiumleden binnendoen, zijn er tal van mogelijkheden voor 

sappige verhalen die de ronde beginnen doen zodra een nieuwe dag 

aanbreekt. 
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De ‘Just Dance’ 

 

Je kent vast wel iemand die op fuiven wel zijn/haar best doet om wat te 

dansen, maar eigenlijk liever gewoon wat meebeweegt met de rest. Dit zou 

wel eens een ‘Just Dance’-geval kunnen zijn. Deze groep wordt gekenmerkt 

door een timide dansstijl, tot op het moment dat ze dronken zijn. Wanneer dit 

type een bepaalde hoeveelheid alcohol binnen heeft, veranderen ze in echte 

enthousiaste dansers. Velen werden al verrast door hun vriend(in) die plots 

midden op de dansvloer alles staat te geven, terwijl diezelfde persoon zich iets 

eerder hield bij simpele stapjes naar links en rechts. 

De ‘Filosoof’ 

 

Naast de mensen die complete nonsens uitkramen tegen 

hun vrienden wanneer ze gedronken hebben, zijn er 

diegenen die plots over serieuze zaken beginnen te 

discussiëren met iedereen die het wil horen. Of het nu 

gaat over godsdienstoorlogen, de politiek in België, de 

opwarming van de aarde of gendergelijkheid, ineens 

wordt dat het onderwerp van het gesprek voor de rest 

van de avond. Menig feestganger werd al bestookt met 

vragen en uitspraken van een zatte vriend(in), die ze 

waarschijnlijk niet hadden verwacht van hem of haar. Ze 

zouden zo’n gesprek waarschijnlijk ook nooit gevoerd 

hebben wanneer ze beiden nuchter waren… 

 

De ‘Jekyll and Hyde’  

 

Ken je iemand die altijd vrij timide is, die liever 

toeschouwer dan acteur is? Let op voor deze vriend(in) 

op het volgende feestje, het is mogelijk dat je te maken 

hebt met een ‘Jekyll and Hyde’. Wanneer deze mensen 

genoeg op hebben, ondergaan ze haast een volledige 

personality switch. De vriendin die altijd zo zwijgzaam is, 

staat ineens te flirten met alle gasten die ze tegenkomt. 

Die ene jongen die zich meestal op de achtergrond houdt, is in een luide 

discussie verwikkeld die iedereen kan meevolgen, aangezien hij staat te 

schreeuwen tegen een kerel midden in de Twitch. Deze categorie brengt 

zichzelf al eens in de problemen, maar vaak gaat het om kleine incidentjes 

waar ze later zelf mee kunnen lachen. Sommige gevallen zullen echter hét 

gespreksonderwerp van de komende dagen (of weken, met een beetje pech) 

worden, tot ongenoegen van de ‘Jekyll and Hyde’ in kwestie. 
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De ‘Undercover’ 

 

De meesten bekijken de foto’s van het voorbije feestje met een lichte schrik 

om er één tegen te komen waar ze zo zat op staan dat het geen naam meer 

heeft. Onder hen zijn echter geen ‘Undercover’-types, aangezien zij er in 

slagen om perfect op élke foto te staan, ook al waren ze ongelofelijk dronken. 

Dit is de categorie met een zeer klein aantal beschreven feestgangers, hoewel 

we waarschijnlijk wel één iemand kennen die belachelijk zat kan geweest zijn 

zonder dat er fotomateriaal is dat het kan bewijzen.  

(Dit ben ik al jaar en dag! -Dixit Thomas) 

 

-Dixit Tine Bergmans, domme schacht. 
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BLANCO GBK ft. Chemica 
 

Na de Angelsaksische lustrumcantus hebben we nog een laatste 

lustrumactiviteit in petto!  

 

Wat is er beter om ons 50 jarige scheiding te vieren dan samen met Chemica 

een legendarische fuif te organiseren?! Zo sluiten we ons lustrumjaar af met 

een knaller! Zorg alvast dat je een witte T-shirt hebt klaarliggen tegen dan want 

dat wordt gegarandeerd een mooi souvenirtje! Wij voorzien namelijk talloze 

fluo- en alcoholstiften, waarmee je elkaar volledig vol kan kladden!  

 

Tot dan! 

 

Team Feest 
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Quotes 
 

Celine: “Hey, Thibaut, is je haar geknipt?” 

Freya: “Of ligt het gewoon mottig?” 

 

Céline: “Thibaut, laat me raden, hoe lang ben je al uit je bed?” 

Thibaut: “Sinds 11 uur!” 

Auditorium applaudisseert 

 

Maxim: “Ik ga nuchter blijven vandaag eh, ik zie het nog zitten.” 

Wouter: “En het is al 11 uur ’s ochtends.” 

 

Amber: “Ik heb geen visueel zicht.” 

 

Marie Temmerman: “Prosit Tempus.” 

 

Rudi: “Ik ben vandaag naar de Tom en co geweest.” 

Thibaut: “Wat heb je gekocht?” 

Rudi: “Niets, ik ben gewoon naar de beestjes gaan kijken.” 

 

Lara en Debbie maken lawaai tijdens wiskunde. 

Arno: “Beetje stil alsjeblieft, ik probeer hier wel een bachelordiploma te halen!” 

 

Jon tegen Sam: ”Ga je eens Céline haar oor niet verkrachten.” 

Lampe: “Orale verkrachting.” 

 

Lieselotte: “Severine is bang van haar eigen foef.” 

 

Dikkn: “Een rijke man vinden is mijn ambitie.” 

 

Freya: “9’s zijn sexueel overdraagbaar.” 

 

Lampe: “Niet zo diep! Zot!” 

 

Thibaut schuift een geitenschedel over tafel: 

“Vooruit met de geit.” 

 

Maxime tegen Jon: “Je moet haar op je ballen leren groeien.” 

 

Dikkn: "Een das is eigenlijk gewoon een grote pijl naar u penis." 

 

Charlotte Steendam tegen Jana: "Jij hebt soa's hè? Kei leuk, ik wil ook SOA's!" 

 

Glen over de stagair bij de bakker. 

Glen: "Hij heeft zo hetzelfde als Liam, alé, wat was het nu weer?" 

Thomas: "Ah, ADD of ADHD zeker, ik vergeet het altijd." 

Glen: "Ja zoiets zeker. Ah, nee wacht, het was autisme." 
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Irene: “Het zou me niet verbazen als ik een hoer ben.” 
 

Glen tegen een onbekende gast op café: “Er zit echt een gat in u kennis over 

rozijnen.” 

 

Lampe: “Obama is een neger… Geen grapje eh.” 

 

Yentl (1e bach): ‘Ik heb nog nooit een zwart gat gehad, maar ik ben er wel al 

eens goed aangeweest.’ 

 

Florence: “Ze heeft het potje helemaal uitgevingerd.” 

Jon: “Ik zal haar potje ook eens uitvingeren.” 

 

Dikkie: “Ik wil ook met Ritchie poepen ze.” 

 

Rhea tegen Sam: “Steek dat erin, ik kan het wel maar ik wil het niet.” 

 

Nele zag tetjes en zei: “Ik moet ze aanraken.” 

 

Richie: “Er kwam een studente tegen me zeggen dat ik snel ben. Ik dacht dat 

ze het over mijn uiterlijk had maar het ging over mijn les.” 

 

Maxime tegen Jon: “Je moet haar op je ballen leren groeien.” 

 

Sam test zijn suikerspiegel. 

Rudi: “Laat mij dat doen!” 

Wannes: “Dus je wil hem steken?” 

Rudi: “Ja.” 

 

Jon: “Dat is een vingerhoedje.” 

Lampe: “Dat is voor als je vingert. Nee, wacht, dat is voor als je naait. Nee, 

wacht, laat maar…” 

 

Glen: "Je hebt rost, en je hebt rost rost." 

 

Stefanie: “Dikken heeft mijn poep kapot gemaakt.” 

 

Thomas: “Ik moest Lippie zijn wang likken en Mejdi zijn voeten kussen.” 

Nina: “Was dat een droom of een nachtmerrie?” 

Thomas: “Dat was Gotcha.” 

 

Sofie: “Wel, Kaat zit hier en er kunnen er nog twee anderen bij.” 

Wannes: “Dus er kunnen er nog twee op Kaat.” 

 

Maxim: “Ze zijn een nieuwe opstelling aan het maken in het dierenmuseum.” 

Wouter: “Ze zijn een draak aan het maken.” 

 

Arno: “Sam is lelijk.” 
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Facebookshizzle  
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Verkiezingen des GBK 
  

Ja ja, ik ben hier weer eens om te zagen over verkiezingen en je kandidaat 

stellen en bla bla bla, jullie hebben het allemaal wel als eens gehoord… 

 

Wel nee, ik heb geen zin meer om jullie nogmaals aan te sporen op te komen 

voor iets en eerlijk gezegd naar wat ik tot nu toe gehoord heb, zijn er al een tal 

van topkandidaten. Denk ik je toch beter geschikt te zijn dan iemand anders, 

ga er dan voor en stop met klagen. 

 

Waar ik het wel over wou hebben was iets concreter: hoe je kandidaat te 

stellen. Het is eigenlijk vrij simpel maar soms zou het je verbazen hoe dom 

mensen wel niet zijn. Dus ik vermeld het toch nog eens duidelijk. Je stuurt een 

motivatie door naar Helena Theuwissen, ons kiescomité op haar Ugent mail 

adres. Voor wie nog niet doorheeft hoe die werken: haar mail is 

Helena.Theuwissen@Ugent.be niet zo heel moeilijk te achterhalen maar soit, ik 

dacht ik stel jullie niet voor die uitdaging. En als volgt kom je opdagen op de 

verkiezingen op 25/04, deze vindt plaats in de Ledeganck in auditorium 3. 

Klaar.  

 

Peace out en tot dan  

Xoxo 

Thomas 

Blijkbaar soms eens even fars als Dikkn. 

(Gewoon fars. –Dixit Freya)  
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Top Secret: Het ‘Uvengers Project’ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je hebt er waarschijnlijk nog niets van gemerkt, maar de universiteit kampt met 

problemen. Elke week is er een nieuwe dreiging, waar wij studenten niet van 

afweten. Elke week is het gevaar reeds geweken tegen de tijd dat we weer uit 

de les komen, zonder sporen achter te laten. Nu, je vraagt je vast af hoe ik dan 

kan weten dat die ‘problemen’ er zijn. Wel…  

 

Toen ik een paar weken geleden te vroeg in de Ledeganck was, hing ik wat 

rond in de gang, omdat er simpelweg niks anders te doen was. Na een 

kwartiertje kwam prof. Goetghebeur de hoek om gelopen. Hij was duidelijk 

gehaast, hij liet wat van zijn papieren vallen zonder het zelfs te merken. 

Wanneer ik ze hem wou geven, was hij alweer verdwenen. Nieuwsgierig 

bekeek ik de documenten en tot mijn verbazing vond ik een dun kaftje met in 

grote letters ‘TOP SECRET’ erop gedrukt. Ik twijfelde, maar besloot toch even te 

kijken. Ik moest nog een artikel schrijven voor de Worm, wie weet stond er wel 

iets interessants in?  

 

Aangezien je dit bewuste artikel nu aan het lezen bent, kan je al raden dat er 

inderdaad genoeg in te vinden was om over te schrijven… Hieronder vind je 

passages uit het geheime document, met beeldmateriaal dat ik heb 

nagemaakt naar de originele afbeeldingen die bij in het kaftje zaten. Je zou 

wel eens verrast kunnen zijn… 

 

Het plan voor de University Avengers - of ‘Uvengers Project’ – is een groot 

succes. De studenten lijken geen weet te hebben van het gevaar dat de 

voorbije weken dreigde paniek te zaaien. Dit willen we ook zo houden. We 

informeren de betrokken professoren elke dag over wat er kan gebeuren, op 

basis van onze infiltranten, radarsystemen en satellieten. Ook hebben we nu 

eindelijk van elk een extra dossier kunnen opstellen in verband met hun functie 

als lid van de Uvengers. Deze zijn bij dit document ingesloten. 
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RICK FURY 

Naam: Richie Ackaert 

Vak: Wiskunde 

Beschrijving: Hij zorgt voor de praktische kant van de zaak, 

benodigdheden als wapens en dergelijke. Geen enkel 

(wiskundig) probleem staat hem in de weg en zal logisch 

denken gebruiken als troef in de strijd. Zijn enigmatische 

wiskundevraagstukken slaan tegenstanders met 

verstomming. Hij moet wel ’s avonds op tijd terug thuis zijn 

van zijn vrouw voor het avondeten. 

 

 

 

 

 

 

 

THAS 

Naam: Koen Thas 

Vak: Wiskunde 

Beschrijving: Net zoals Fury zal deze Uvenger zijn 

wiskundige kennis aanwenden als wapen. Thas slaagt 

erin zijn tegenstanders zodanig te verwarren met de 

theoretische uitwerking van de middelwaardestelling 

dat ze makkelijk te verslaan worden. Ook zijn ze vaak 

te geïntrigeerd door zijn wapperende blonde haren 

om hun hoofd bij de strijd te kunnen houden. Met zijn 

machtige bordaftrekker Tørknir veegt hij met elke 

vijand het bord aan. 

 

 

 

 

 

 

SENSOREYE 

Naam: Bartel Van Waeyenberge 

Vak: Fysica 

Beschrijving: Als kenner van al wat met fysische 

fenomenen te maken heeft, beschikt 

Sensoreye over een grote hoeveelheid 

meetapparatuur en snufjes. Deze geven hem 

en het team een groot voordeel bij een 

confrontatie. Hij rust ook zijn boog en pijlen uit 

met diverse gadgets zoals 

verwarmingselementen, metalen veren, 

magneten en dergelijke meer. 
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BLACK WINDOW 

Naam: Geert De Jaeger 

Vak: Celbiologie en Genetica 

Beschrijving: Weet zowat alles over cellen en al hun 

doen en laten. Met deze kennis kan hij cellen 

manipuleren en laten muteren – met als favoriet de 

open leesraam-mutatie – wat verregaande 

gevolgen kan hebben voor het doelwit. Hij is altijd 

extra bewapend met een paar spuiten en 

proefbuizen, voor het geval dat er interessante 

stoffen of weefsel op zijn pad komen. 

 

 

 

 

 

THE WULK 

Naam: Tom Moens 

Vak: Ongewervelden 

Beschrijving: Hij wordt het liefst bij zijn 

wetenschappelijke naam – Buccinum undatum 

– genoemd, ook al doet niemand dat. Na een 

riskant experiment met de eerder genoemde 

slakkensoort bleek de professor in staat te 

transformeren in The Wulk, tot nu toe 

beschreven als een onbekende abrupte 

mutatie. Hij zou wel verder willen uitspitten wat 

er exact met hem gebeurd is, maar als The Wulk 

kan hij geen tests uitvoeren op zichzelf, natuurlijk. 

 

 

 

 

FE WOMAN 

Naam: Klaartje De Buysser 

Vak: Chemie 

Beschrijving: Heeft controle over vrijwel elk 

element, in beperkte mate, maar is vooral goed 

in het manipuleren van het 26ste element: ijzer. 

Met deze vaardigheden is weinig onmogelijk, 

ware het niet dat het manipuleren van stoffen 

veel energie vraagt. Maandagochtend zou het 

uitgelezen moment zijn voor een gevecht, na 

een weekend om uit te rusten. Helaas is er dan al 

een les gepland in de S9… 
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CAPTAIN ASTERACEAE 

Naam: Paul Goetghebuer 

Vak: Plantkunde 

Beschrijving: Gewapend met rubberlaarzen 

en zijn geliefde ‘The Hidden Half’ – schild, 

verdedigt deze Uvenger de levens en 

rechten van planten (en studenten ook 

indien nodig). Toen de ninja’s vorige week 

de plantentuin binnendrongen, leerden hij 

hen samen met de vleesetende planten 

een flinke les. Niemand komt ongestraft aan 

de bijzondere organismen waar de Captain 

zo van houdt. 

 

 

-Dixit Tine Bergman, domme schacht. 
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Een Nieuwe Soort! 
 

Wetenschappers in Australië hebben een grote spin ontdekt die kan surfen, 

zwemmen en vis vangen.  

 

De spin is zo groot als de palm van een hand en kan 

op het water lopen. Het insect doet zich tegoed aan 

vissen die 3 keer zo groot zijn als de spin zelf, kikkers, 

kikkervisjes en zelfs giftige reuzenpadden. De nieuwe 

soort werd onthuld op het World Science Festival in 

Brisbane. 

 

 

 

 

De spin kreeg de naam Dolomedes Briangreenei mee, naar Brian Greene, 

mede-oprichter van het festival en professor aan de universiteit van Columbia. 

 

De spin maakt gebruik van trillingen of kleine 

golven op het wateroppervlak om naar zijn prooi 

toe te gaan. "Wanneer ze worden gestoord of 

een gevangen prooi willen verplaatsen, duiken ze 

door het water en zwemmen ze snel naar de 

bodem om zich te verbergen", verklaarden de 

wetenschappers. 'Brian' werd ontdekt langs de 

oostkust van Australië, in en rond Brisbane.  

 

Met Dank aan Tony Dewit.  
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Over Wormpjes 
  

Wat is het toch fijn een worm 

te zijn. 

 

Biologen zijn waarschijnlijk 

enkelen van weinige mensen 

die wormen appreciëren, 

nochtans verdient onze 

geliefde praesidiumfunctie wat 

meer respect en glans, want 

zeg nu zelf, wat zou de wereld 

zijn zonder wormen? 

 

 

Zoals jullie allemaal nog wel weten, zijn er drie phyla die ‘wormen bevatten’. 

Natuurlijk zijn er onze geliefde Platyhelminthes, of platwormen. Deze kunnen 

cute, vrijzwemmende zeemuizen, of iets minder lieve parasietjes (met 

gecompliceerde levenscycli)  zijn, kijk maar eens naar deze schattige 

wormpjes! 

 

Ons tweede phylum zijn natuurlijk de Annelida of ringwormen. Deze wormpjes 

zijn geleed en zien er vaak iets minder fancy uit, maar ze zijn ongelofelijk nuttig 

en hun ecologische waarde kan niet onderschat worden. Hier bestaan er 

borstelwormpjes en bloedzuigers in, want sommige wormpjes zijn nu eenmaal 

een beetje lui. 

 

Het derde en laatste phylum van wormpjes zijn de Nematoda of rondwormen, 

maar als echte biologen gebruiken we natuurlijk de juiste, Latijnse 

benamingen. De diehard wormfans kennen natuurlijk nog een heel pakket 

levenscycli van vooral de parasitaire vormen. Nematoden zijn echter veel 

meer dan dat! Nematoden zijn zo’n beetje overal in de natuur, micro-en 

macroscopisch. 

 

De moraal van dit korte verhaal is dat er wormpjes zijn in allerlei soorten, 

kleuren en maten! Allemaal verschillend, met hun eigen ecologie en gedrag, 

maar toch allemaal een beetje verenigd (hoewel taxonomisch incorrect) 

onder de mooie verzamelnaam Worm! Omdat wormpjes overal zijn, is een 

worm ook nooit alleen. 

 

Wil jij ook tot deze selecte (helaas parafyletische) 

groep behoren? Waag dan nu je kans, want een 

wormpje ben je voor het leven!   

 

  



   36 

 

Dagen Zonder Vlees 
 

40 dagen zonder vlees, dat is de uitdaging die veel mensen hebben 

aangenomen vorige maand. Vanaf 10 februari tot en met 26 maart vlees- en 

visloos, dat zijn eigenlijk 46 dagen, om precies te zijn. Ook vele biologen deden 

hier aan mee, zij konden zich inschrijven in de groep van ‘t GBK, anderen eten 

sowieso al vegetarisch of veganistisch, dus voor hen maakten deze dagen 

geen verschil. 

 

Voor iemand die het gewoon is om vlees te eten is 

de plotselinge switch niet gemakkelijk. Ik ben één 

van die mensen en ik moet toegeven dat het op 

sommige momenten wel moeilijk is om vol te 

houden, maar ik heb niet gezondigd!! Veel mensen 

vragen zich misschien af waarom anderen 

meedoen met “de 40 dagen zonder vlees”, wel, ik 

ben voor jullie op onderzoek uitgegaan. 

 

Het blijkt dat er veel verschillende redenen zijn om deel te nemen, sommigen 

doen het gewoon omdat ze het zien als een uitdaging en ze zichzelf willen 

bewijzen. Anderen doen het omdat hun bedrijf of school hen daartoe aanzet. 

Maar er zijn natuurlijk ook mensen, waaronder ikzelf, die het doen om hun 

ecologische voetstap een beetje kleiner te maken. En dat werkt! Momenteel is 

dit officieel de allerlaatste dag zonder vlees, en mijn teller zegt dat ik nu 506 

vierkante meter heb bespaard op onze ecologische voetafdruk, wat evenveel 

water is als 460 baden, en evenveel broeikasgassen als 690 kilometer 

autorijden. Ook het GBK heeft flink zijn best gedaan, samen bespaarden we 

7864 vierkante meter! Dat is zeker niet niets, en hopelijk kunnen we volgend 

jaar voor nog meer gaan! 

 

Vegetariërs en veganisten mogen trots zijn op zichzelf dat zij hier elke dag aan 

meewerken! De reden dat zij vegetarisch, al dan niet veganistisch eten is vaak 

dezelfde en heeft te maken met het milieu en inderdaad ook de ecologische 

voetafdruk. Maar ook de mishandeling van dieren heeft hier een sterke invloed 

op. 

 

Ook voor de gezondheid zijn de 40 dagen zonder vlees niet slecht, zo eet je 

veel meer groenten en fruit, als je niet te veel aanvalt op de tofu natuurlijk. 

Want een mens heeft eigenlijk geen vlees nodig, we kunnen perfect leven 

zonder. Er bestaan tal van producten die gelijkwaardig zijn aan vlees. Deze 

bevatten best eiwit, ijzer, vitamine B1 en/of vitamine B12. 
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Goede vegetarische keuzes met voldoende ijzer, vitamine B1 én vitamine B12 

zijn eieren en sommige kant-en-klare vegetarische stukjes, balletjes of burgers. 

Goede vegetarische keuzes met voldoende ijzer, vitamine B1, maar zonder 

vitamine B12 zijn peulvruchten, producten gemaakt van sojaboon (zoals tofu 

en tempé), noten, pinda’s en pitten. 

 

Maar ook als je het vlees niet kan missen, kan je toch al heel veel helpen door 

gewoon 1 dag in de week het vlees te laten en voor veggie te kiezen. Je zou 

ervan versteld staan wat je allemaal kan besparen door dat ene dagje in de 

week. Als een mens ongeveer 150 gram vlees per dag eet, en je zou 1 dag per 

week geen vlees eten, dan zou je 7800 gram minder vlees eten per jaar. Dat is 

ongeveer evengoed als je thermostaat een hele winter 1 graad lager te zetten, 

1100 kilometer te fietsen in plaats van autorijden, 1100 liter water te besparen, 

een jaar geen gebruik te maken van elektrische toestellen in huis, of je zou 

evenveel besparen als een jaar een gloeilamp dag en nacht te laten branden. 

Tot slot zou je op die dag maar één derde van je dagelijkse voetafdruk 

gebruiken, als dat geen redenen genoeg zijn! 

 

Vegetarisch eten is dus helemaal niet zo moeilijk, er zijn tal van heerlijke 

recepten zonder vlees, en er bestaan zelfs volledig vegetarische kookboeken. 

Als afsluitertje geef ik jullie dan ook nog een overheerlijk en supergemakkelijk 

receptje voor spaghettisaus zonder vlees, veel plezier ermee! 

 

  



   38 

Overheerlijke spaghettisaus! (zonder vlees) 

 

 
 

Ingrediënten (voor 4 personen): 

- Een scheutje olijfolie 

- 1 courgette 

- 1 aubergine 

- 2 ajuinen 

- 1 bakje champignons 

- Rode, groene en gele paprika 

- 3 wortelen 

- Italiaanse kruiden, oregano, Provençaalse kruiden 

- 1 blokje groenten bouillon  

- 1 blik tomatenpuree (75g) 

- 2 blikken tomatenblokjes (400g) 

- 1 blikje gezeefde tomaten (passata, 500g) 

 

Bereiding:  

Doe een scheutje olijfolie in een kookpot. 

Snijd de ajuinen fijn en stoof ze in de kookpot (voeg eventueel wat water toe, 

om te vermijden dat ze aanbakken) 

Snijd de groentjes: aubergine, courgette, wortelen, champignons en paprika 

(paprika ook schillen!), en voeg deze bij de ajuinen.  

Voeg eventueel weer wat water toe om te vermijden dat de groentjes 

aanbranden en verkruimel het bouillonblokje boven je kookpot. Voeg ook de 

kruiden toe (naar eigen smaak). 

Voeg nu de tomaten toe en roer een beetje. En vergeet vooral niet te 

proeven!  

Zo gemakkelijk kan het zijn :D Smakelijk!  

 

-Dixit Lotte Janssens, domme schacht. 

 

P.S.: Alle credits voor dit receptje gaan naar mijn mama ;) 
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Pokémon van de Maand 
 

Het is zover, dit is mijn laatste pokémon van de maand en 

jammer genoeg is dit niet de meest uitgebreide editie, maar 

zoals jullie wel weten staat die in de vorige, de oh zo 

geweldige Lustrumworm! Toch wil ik jullie ook deze keer kennis 

laten maken met één van de meest bekende, meest geliefde 

pokémons die zich rondom ons bevindt, de enige, de echte…. 

 

Dikkn de Slowpoke! 

 

“Wat valt er over deze ondergewaarde pokémon allemaal 

te zeggen?” denken jullie allemaal vast. Wel laten we 

beginnen met het feit dat Slowpoke zijn staart een zoete, 

sappige substantie secreteert die alle soorten vissen 

aantrekken en die blijven dan ook, voor één of meerdere 

nachten, bij/op onze geliefde Slowpoke logeren.  

 

Als Dikkn de Slowpoke dan eindelijk de correcte vis, of in dit 

geval mossel, namelijk Shellder, aan de staart slaat, 

evolueert hij meteen in de pokémon Slowbro, of als hij een 

dominante positie aanneemt, laten we zeggen een koning 

(Praeses misschien?) en dan zijn enige echte Shellder vangt, 

evolueert hij in niets minder dan een Slowking. 

 

Terwijl hij als Slowbro zijn inferieure intellect van een 

Slowpoke behoudt, wordt hij wel immuun tegen pijn dankzij 

de continue giftoevoer van de Shellder, maar in zijn 

Slowking vorm gaat dit gif meteen naar zijn brein waardoor 

hij elke keer als hij geeuwt, en laten we eerlijk zijn, Dikkn de 

Slowking zal vaak moe zijn, slimmer worden dankzij de 

chemische reacties die dit gif in de hersenen veroorzaakt. 

Hoera! Eindelijk weer een slimme Praeses!  

(Sorry, not sorry Arno.) 

 

 

Dit was het dan, mijn laatste exposé over de geweldige GBK pokémon! 

Volgend jaar een nieuwe reeks, geschreven door nieuw bloed! Ik kijk er naar 

uit en jullie vast ook!  
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Spelletjespagina 
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Kleurplaat 
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The Journey of the Lost Battery 
  

The battery was just lying there, so close to the edge, only thinking of one thing. 

Not being used. However, the man sitting so close was already reaching for it, 

it was seemingly inevitable that it would be used and lose all its energy. But 

then the door opened and a saviour entered. The gust of wind that knocked 

back the door and came in so roughly made it roll closer and closer towards 

the edge, whilst the hand was still reaching for it. At the very last moment just 

as the fingertip brushed over the surface of the battery, it fell.  

 

It was such a long way down, frighteningly so for just a simple battery. Not 

knowing when it would be over and the first contact with the floor would have 

been made, it braced itself for impact. Then, the moment was finally there, 

using the momentum it built up from the fall it rolled in a random direction 

because it didn’t know what the best way was in this new and unknown place. 

 

With what could only be divine help it ended up rolling in the direction of a 

bookcase, there was a very narrow amount of space to roll under it. Was it 

enough to fit? Readying itself for disappointment as it closed in on the 

bookcase it was noticing its loss in speed, it might stop short of the bookcase 

even if there was enough space. As it was about to come to a halt, something 

strange happened. As if there was a little ridge in the floor it was once again 

gaining speed...  

 

This part of the floor was angled ever so slightly towards that part of the room 

and now it was so close to the bookcase just as a looming presence cast a 

shadow over the floor and the destination it was headed towards. The hand 

was back. This time however it didn’t even get close to the battery, it only 

gave a last reminder of the fate the battery had escaped.  

 

Finally being safe from the threat of becoming useless and empty, it took the 

time to thank the wind which had made it all possible as a few intangible curse 

words were uttered by the man attached to the hand. 

 

The battery came to a standstill on the dusty floor and was now lying against a 

used tissue which was sticky and crumpled up into a ball. A few centimetres to 

the left there was a little ball which seemed to be made of plastic and had the 

words ‘america’ and ‘today’ on it.  

 

This is where the battery will be left in peace while still containing all of its 

energy until the day the lazy student finally decides to clean his room. 

 

Thomas De Craecker, Aspiring Essayist. 
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Oplossingen 
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Nawoord 
 

Het is genoeg,  

Het is gedaan, 

We geven er de brui aan! 

 

Het is goed geweest! Nooit meer een Worm schrijven, deadlines proberen 

halen, mensen aansporen om te schrijven om dan toch maar teleurgesteld te 

worden als ze niet (kunnen) leveren wat ze beloofden. Eindelijk is het einde in 

zicht van dit verschrikkelijk jaar in het slechtste praesidium van Gent. Ik haat elk 

van jullie met een passie en ik hoop dat jullie allemaal sterven aan Malaria! 

 

Oké, en nu even serieus, dit was een fantastisch jaar en ik ben blij dat ik deze 

fantastische functie mocht bekleden en dat mijn voorgangers zo aardig waren 

om me te helpen. Natuurlijk bedank ik ook Freya want zonder haar had ik 

minimaal 98%, maximaal 102% meer werk. Iedereen die voor ons een tekst 

geschreven heeft (al dan niet onder dwang van een functie te (willen) 

bekleden), jullie zijn fantastisch!  

 

Aan de mensen die veel, minder of zelf nog maar één quote/facebookshizzle 

hebben doorgestuurd zeer hartelijk bedankt. Ook zij die het onderwerp van de 

quotes/facebookshizzle waren, bedankt om publiekelijk een beetje onnozol te 

doen.  

 

Graag wens ik hier iedereen zeer veel succes met het opkomen voor een 

praesidiumfunctie en moge de beste kandidaat winnen! 

 

Pro-Worms in spe, 

 

Freya Persyn & Thomas De Craecker 
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Random picture of the month 
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