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Voorwoord 
 

Hellooooow!! 

Wij zijn jullie nieuwe wormen voor dit jaar en we zijn super enthousiast om dit het 

meest geweldige wormjaar ooit te maken! Als je niet wil dat je belachelijkste 

quotes en foto’s in dit mooie clubboekje komen en verspreid worden door de 

volledige richting Biologie, dan zorg je er best voor dat we beste vriendjes blijven.  

 

Natuurlijk mag je wel altijd je lieve medebioloogjes pesten door belachelijke 

quotes of foto’s van hun door te sturen, daar zijn we altijd heel erg blij mee. Dit 

kan via Facebook, e-mail (worm@biologie-gent.be) of sms (04 97 41 21 05 van 

Lotte of 04 77 91 25 29 van Michaël). 

 

Aan alle eerstejaars, jullie zullen ons hopelijk snel genoeg leren kennen, zeker als 

jullie massaal naar onze zalige feestjes komen, of als jullie onze wormen lezen 

natuurlijk. We willen iedereen aanmoedigen om zoveel mogelijk van onze 

activiteiten bij te wonen, want, geef nu toe, er valt veel meer in Gent te leren 

dan wat er in je cursussen staat. Door het fantastische studentenleven leer je 

bijvoorbeeld wat een cantus is of hoe echt uitgaan er aan toe gaat in de 

Overpoort.  

 

Laat je daarom massaal dopen, het is totaal niet zo erg als jullie gehoord zullen 

hebben. Vraag zeker extra info aan jullie schachtentemster Marie, onze praeses 

Dikkn of de rest van het praesidium. Verder zijn biofeestjes de leukste feestjes 

van heel Gent. Ook hebben we heel leerrijke excursies (ahum slijm slijm bij je 

ouders). Maar verder in de Worm vind je veel meer informatie over deze 

geweldige kring (niet club). De studententijd is nu eenmaal de mooiste tijd van 

je leven en daar moet je zeker van genieten.  

 

We hebben nu wel lang genoeg gezeverd dus begin maar met de rest van deze 

Worm te lezen. Als afsluiter heb je hier nog een mooie foto van je favoriete 

wormen zodat je weet bij wie je moet slijmen. 

 

Met veel liefde, Lotte en Mika, jullie wormen. 
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De praesesLULt 
 

Beste bioloogjes, 

 

Al maanden stel ik deze taak uit maar noodgedwongen begin ik er nu toch is 

aan. De vele mensen met procrastinatie kennen het gevoel wel. Ergens wel de 

tijd hebben maar er toch in slagen je met andere onbelangrijke zaken bezig te 

houden. En ohn, wat is het internet verleidelijk. Zeker Youtube, ja dat is des 

duivels. En wat met alcohol dan? Hmm. 

 

Aaaaargh pc-crash. Fuck dit en die stomme laptop. Kwam ik maar is van me 

luie reet om een vakantiejob te doen, dan kocht ik een nieuwe. Maar met die 

herexamens is er altijd al zo weinig vakantie, wanneer gaan de ouders daar nu 

ook is begrip voor hebben. Over vakantie gesproken, morgen vertrek ik. 

Dringend inpakken. Eindelijk weer tijd om aan niets te denken, top! Dit tekstje 

kan gerust nog wachten, ja toch? 

 

1 week later…  

 

 Zo’n busrit van 17uur moet toch voldoende tijd zijn om te brainstormen? Blijkaar 

niet. (Met de bus naar Kopenhagen, goedkoop maar niet altijd even 

aangenaam. Zeker niet als Antonio en Atilla ruziën over de wegkeuze. Want een 

GPS volstaat precies niet meer?? Gelukkig dat die frisse pint Atilla kalmeerde tot 

hij zelf weer achter het stuur kroop...) 

 

Ok, genoeg geluld, meer hiervan krijg je in de komende worms. Volgende keer 

schrijf ik echt iets interessants, beloofd.  Nog snel een iets ‘serieuzere’ noot.  

 

Over een paar weken gaat het 

academiejaar weer van start en stiekem 

kijk ik er wel een beetje naar uit. Alles dat 

weer in zijn plooi valt, het terugzien van 

bepaalde mensen en het ontmoeten van 

nieuwe. Ja eerstejaartjes, nu kijk ik naar 

jullie! Als praeses staat voor mij dit jaar de 

studentenvereniging centraal en vooral 

jullie plezier. Want elke vereniging staat of 

valt natuurlijk met zijn leden. 
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Daarom heet ik jullie alvast van harte welkom op al onze activiteiten. Zowel 

nieuwe leden, oude leden en iedereen die eens een kijkje wilt nemen. Er hangen 

nooit verplichtingen aan vast dus aarzel niet. Misschien al tot 26 september? 

Want wie wil na die eerste schooldag niet genieten van een gratis frisse pint in 

de Porter House? Voor meer info over wat, waar en hoe hoef je slechts te 

bladeren naar pagina 18 om onze kalender te raadplegen. Of surf eens naar 

facebook, wat jullie toch al massaal doen. 

 

In naam van het GBK-praesidium wens ik jullie allemaal een supertof 

academiejaar toe. 

 

Hopelijk tot snel!  

 

Moest je nog vragen hebben omtrent het GBK kan je altijd een mailtje sturen 

naar Praeses@biologie-gent.be. 

 

Ut Vivat, Crescat, Floriatque GBK! 

 

Jullie praeses, 

 

Ruben 
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De Gentse Biologische Kring 
 

Het GBK, de Gentse Biologische Kring, bij velen onder jullie staat dit al bekend 

als DE studentenvereniging van Gent, maar bij al onze nieuwe eerstejaartjes zal 

dit veel vraagtekens oproepen. Wat is dat nu eigenlijk, een 

studentenvereniging? Moet ik me daarbij aansluiten? Zijn alle kwaadaardige 

geruchten waar? Waarom groeien bananen aan planten? En wat is er nu 

eigenlijk zo lelijk aan Sam? Deze laatste twee zal je zelf moeten uitzoeken maar 

de rest wordt hier (hopelijk) beantwoord. 

 

Het praesidium 

 

Het GBK wordt zoals vele andere kringen 

bestuurd door een praesidium, dit is 

eigenlijk gewoon een fancy Latijns woord 

voor bestuur (letterlijk betekent het 

‘bescherming’). Aan het hoofd hiervan 

staat de Praeses, dit jaar is dit Dikkn en 

dan zijn er nog vele andere functies 

(waaronder worm) die je wel nog zult 

ontdekken als je wat verder leest. Ook de 

schachtentemmer, Marie, zal voor 

sommigen onder jullie een belangrijke rol 

spelen. Zij zal namelijk de doop leiden en 

de nieuwe schachtjes doorheen het jaar 

opvoeden. Over de doop zelf krijgen jullie 

verder nog meer informatie, maar één 

ding kan ik wel zeggen, het is zeker niet zo 

erg als de meesten denken en je zal er 

nooit spijt van hebben als je het gedaan hebt. 

 

Biologie 

 

Wij zijn niet zomaar een studentenvereniging, wij zijn gebonden aan de richting 

Biologie (zoals jullie hopelijk al door hadden). Dit betekent nu eenmaal dat we 

naast de vele feestjes en het uitgaan ook soms educatief bezig zijn. Dit doen we 

in de vorm van excursies die door het jaar heen gepland zullen worden. De 

eerste van deze excursies vindt plaats op het introweekend dat speciaal wordt 

georganiseerd zodat de nieuwe eerstejaartjes elkaar beter leren kennen. Dit 

jaar zal dit van 7 tot en met 9 oktober zijn.  

 

Naast excursies kun je al je materiaal dat je nodig hebt bij ons kopen aan 

gigantische kortingen zolang je lid bent (lid wordt je door een lidkaart van 10 

euro te kopen aan het GBK-kot). Dit gaat van cursussen tot dissectiesets, 

labojassen en zelfs veldgidsen zijn bij ons te vinden. 
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Studentenleven 

 

Natuurlijk moeten 

we ons ooit wel 

kunnen 

ontspannen tussen 

alle lessen door. Wij 

biologen hebben 

namelijk één van 

de drukbezetste 

lessenroosters op 

de unief. Je zal zelf 

wel al gemerkt 

hebben dat bijna 

elke dag van 8.30 

tot zeker 17.00 vol 

staat met lessen. 

Geen nood, zelfs voor dit biedt het GBK een oplossing! De GBK-feestjes zijn niet 

zomaar zalige feestjes, ze zijn legendary! Geloof je ons niet? Spring dan maar 

eens vlug in de Twitch binnen bij één van onze fuiven! Het eerste feestje is de 

Introfuif dat woensdag 5 oktober al plaats vindt, dus kom allemaal maar af! 

 

Onze kring organiseert ook één van de oudste en meest gerespecteerde 

Vlaamse studentenactiviteiten… cantussen. Net zoals de doop is dit niet zo erg 

als het klinkt of als je gehoord hebt. Alles wat ik hierover kan zeggen is; kom eens 

kijken en geef het een kans. Ikzelf ben een grote fan van cantussen terwijl ik eerst 

dacht dat dit gewoon een grote braspartij was. 

 

Elke maandag organiseren we 

daarbovenop nog eens een clubavond 

in ons clubcafé, de Porter House. Dit 

staat natuurlijk in de Overpoort (naast 

de Albert Heijn). Om de 2 weken is dit 

een speciale clubavond met een leuke 

activiteit. Nu maandag zal er een gratis 

openingsvat worden gegeven zodat 

we het jaar al goed kunnen inzetten! En 

de maandag hierna hebben we een 

peter-en meter-avond voor jullie 

voorzien waar jullie een peter of meter 

kunnen krijgen die jullie het gehele jaar wijze raad zal geven.  

 

Zoals ik al zei, is de Porter House ons clubcafé en zal je dus heel vaak 

medebioloogjes in dit café vinden, maar velen van ons hebben ook wel een 

voorliefde voor ’t Genoegen (waar we sinds dit jaar ook korting krijgen, joepie!) 

en daar heb je dus ook wel een grote kans om bioloogjes tegen het lijf te lopen. 
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Nog meer! 

 

Hier stopt het inderdaad nog niet, er is nog meer! Omdat we op de faculteit 

Wetenschappen zitten, moeten we ons natuurlijk verbroederen met de andere 

wetenschappen en organiseren we vaak dingen tezamen. Dit gaat van de 

Nacht der Wetenschappen en het Galabal der Wetenschappen tot de LAN der 

Wetenschappen, al deze activiteiten vind je op onze kalender. 

 

Niet alle biologen zijn lui en blijven liever op hun gat zitten. Sommigen willen wel 

eens sporten, je hebt namelijk een goede conditie nodig voor al dat veldwerk. 

Speciaal voor deze zeldzame bioloogjes worden ook sportactiviteiten 

georganiseerd zodat je dit niet meer alleen moet doen! 

 

Ik hoop dat dit toch een paar vraagtekens heeft doen verdwijnen en velen 

doen staan springen om bij onze geweldige kring te horen. Als er toch nog 

vragen over zijn kan je ze altijd aan iemand van het praesidium stellen (je kan 

ons herkennen aan een dik lint). Hopelijk zie ik jullie binnenkort op één van onze 

velen activiteiten. 

 

Ut Vivat, Crescat et Floreat GBK! 

 

Mika 
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Het praesidium 
 

Praeses 

 

Dag allen! 

Ik ben Ruben maar sta in het verenigingsleven 

beter bekend als ‘Dikken’. Waarom moest 

Ruben toch zo een courante voornaam zijn... 

Na een jaartje als webmaster ben ik dit jaar 

jullie praeses. Dit betekend dat ik alles van het 

GBK in goede banen probeer te leiden en het 

aanspreekpunt van de kring ben. Als je met 

vragen zit, aarzel dan zeker niet om mij te 

contacteren! Via mail (Praeses@biologie-

gent.be), via Facebook of gewoon op een van 

onze activiteiten. Elke maandag is een uiterst 

geschikt moment voor een toffe babbel in de 

Porter House .  

Verder ben ik een typische veldbioloog met 

een grote interesse in insecten, hou ik van 

sterke blonde bieren en mijn medeherders Timo 

en Glen waarmee ik me geregeld op de 

pechstrook van het leven bevind.  

Ik wens jullie allemaal een super academiejaar 

toe en hoop jullie weldra te ontmoeten. 

Veel liefs van je kapoen, 

Dikkie 

 

Secretaris 

 

Hoi iedereen! 

 

Mijn naam is Nele, maar ik durf ook wel eens reageren 

op ‘kip’. Ja, er zit een verhaal achter, niet omdat ik 

een stresskip zou zijn ofzo. Ik ben een enorm tettergat, 

maar als het op schrijven aankomt, is dat toch ne 

minderen! Maar ik zal maar eens beginnen met te 

zeggen wat mijn functie is! Ik ben dit jaar (opnieuw) 

jullie secretaris, wat inhoudt dat ik de verslagen van 

de vergaderingen typ, de post ophaal en de 

ledenlijsten in orde breng. Voor de rest zullen jullie me 

vooral zien op onze fantastische GBK-activiteiten! Oja, 

ik wil nog één ding zeggen! De tijd als student vliegt, 

dus vergeet er niet van te genieten!  GBK-feestjes = 

place to be. Dus ik hoop jullie daar te zien! 

 

xoxo 
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Vice-Praeses 

 

Ola amigos! 

 

De zwoele zomerzon verlaat gestaag mijn 

rommelige studentenkamertje. Nostalgische 

neuronen vuren in hoog tempo beelden van 

weleer op mijn netvlies. Het was het jaar 2013. 

Hectisch en overrompeld zoemden wij als 

bezige bijtjes van hier naar daar, en indien 

nodig weer helemaal terug. Het was in die 

wirwar van nieuwigheden dat ik een 

harmonieuze plek vond, een oord van zowel 

rust als kameraadschap: het GBK-kot. 

 

3 Vliegensvlugge jaren stormden 

onvermoeibaar voorbij, tot op een bloemige 

verkiezingsdag ik verkozen werd tot vice. Mijn 

taak bestaat erin om de spreekwoordelijke 

rechterhand te zijn van de praeses (herder 

Dikken), hem bij te staan in alles wat met het 

GBK te maken heeft, enkele activiteiten 

organiseren, en het gehele praesidium 

ondersteunen. 

 

Biologie studeren voelt voor mij als een onuitputtelijk buffet, een kennisschotel 

waarvan je kan blijven genieten, fungi zijn daarin als de zoetste nectar die je 

smaakreceptoren strelen. Zo'n stevige maaltijd wordt idealiter aangevuld met 

een versgetapte pint uit d' Overpoort of 't centrum, indien mogelijk liefst met een 

vet punk of ska nummertje spelend op de achtergrond. 

 

Nu ik mijn 4e jaar aanvang, blijven zowel honger als dorst ongestild.  Ik hoop jullie 

dan ook regelmatig tegen te komen in de Ledeganck, Sterre, of op zwier in het 

mooie Gent. 

Verdere persoonlijke infoows kan je rijkelijk horen vloeien tussen pot en pint. 

 

Come out swinging! 

Uw broeder, Glen 
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Webmaster 

 

Hallo iedereen,  

 

Ik ben Jolan en dit jaar ben ik jullie webmaster van 

dienst. Ik zal het komende jaar de Facebook-groepen 

en de website van het GBK onderhouden. Op deze 

website kunnen jullie natuurlijk alles over het GBK te 

weten komen maar ook kan je er twioos op vinden, dit 

zijn examenvragen die elk jaar worden bijgewerkt en 

zeer handig zijn. Ook zal ik zoveel mogelijk helpen 

verschillende handige documentjes doorheen het hele 

jaar in de groepen te zetten voor alle vakken. 

Ik begin nu aan mijn derde jaar biologie maar eigenlijk 

vooral vakken van het tweede omdat het gewoon zo 

een leuk jaar was wil ik het graag nog eens voor een 

deel doen. Voor de rest zal je me wel vaak tegenkomen 

op onze evenementen of in de Overpoort.  

 

Salut en hopelijk tot snel!!!  

Groeten Jolan 

 

Schachtentemmer 

 

Hey liefste bioloogjes (en alle andere coole mensen die de Worm lezen!) 

 

Ik ben Marie en ik ben de schachtentemmer 

van dit jaar! Voor alle eerstejaars die denken: 

“Hunk, wat is een schachtentemmer?!”, wel, 

alle eerstejaars die zich bij het GBK laten 

dopen, zijn ‘schachten’. Bij mij kunnen jullie 

dus terecht voor vragen enzo en ik zal jullie 

met veel plezier inleiden in het 

studentenleven! Ik organiseer ook de doop 

samen met mijn doopcommité. Natuurlijk ben 

ik niet alleen jullie schachtentemmer maar 

ook jullie vriendin, dus niet aarzelen om iets te 

zeggen of te vragen, gewoon doen! 

  

Voor de geïnteresseerden, wat informatie over mezelf. Ik zit in mijn tweede jaar 

biologie en ik vind het superinteressant. Ik hou van sporten, praten en dingen 

doen met het GBK! Als je me zoekt kan je me vinden in het GBK-kot of in de 

Toverpoort. Ik zou zeggen, kom zo veel mogelijk naar onze activiteiten, iedereen 

is welkom en tot snel!  

 

Xoxo 

Schachtentemmerman 

Marie  
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Penning 

 

Hey liefste biologische schatjes! 

De meesten onder jullie kennen me wel van het praesidium van vorig jaar, maar 

voor die nieuwe leden: ik ben Freya, dit jaar jullie penning. Mijn taak bestaat 

eruit de financiën van het GBK op orde te houden en ervoor te zorgen dat onze 

nieuwe praeses niet te veel uitgeeft, hoewel een paar gratis vaten er natuurlijk 

bijhoren. 

 

Mij kan je vaak herkennen aan één of andere 

vreemde blauwe plek, want ik ben een heel erg 

lomp persoon. Laat je er niet door afschrikken, ik 

doe zelden iemand anders pijn in mijn 

onhandigheid. Ik ben, geloof ik, ook de eerste 

GBK-bierkoningin die geen bier lust, maar 

gewoon snel kan drinken. 

Verder ga ik enthousiast naar mijn derde 

bachelor, want de tijd gaat wel heel snel in het 

studentenleven… Geniet ervan is het meest 

cliché, maar ook wel echt het nuttigste stukje 

advies dat jullie constant te horen zullen krijgen! 

Mijn biologische interesses zijn genetica en 

plantjes, niet de meest populaire onderwerpen 

voor de meesten, maar dat is het mooie aan 

biologie: de diversiteit. Als pro-worm zijn mijn passies dan ook schrijven en 

gezellig weggaan met vrienden, want ze zijn gewoon fantastisch. 

Spreek mij op café of één van onze talloze toffe activiteiten zeker eens aan! 

Veels liefs 

Jullie penning Freya 

 

Cursus 

 

Dag lieve vriendjes, 

Ik ben Charlotte, 20 jaar en zit nu in mijn derde bachelor. 

Dit jaar zal ik voor de tweede keer met veel liefde en 

veel plezier er voor zorgen dat jullie aan alle cursussen 

en handboeken geraken zodat jullie op en top 

voorbereid zijn voor het komende semester. Wanneer 

je op zoek bent naar iets meer veldavontuur, kom dan 

zeker eens langs om onze veldgidsen-collectie te 

ontdekken. Ik hoop jullie allemaal te verwelkomen in 

ons cursuskotje (opmerking van algemeen nut: bevindt 

zich in S5 op de derde verdieping). Er rest mij jullie enkel 

nog veel plezier toe te wensen komend academiejaar! 

Geniet ervan!  

 

Knuffels en kusjes, Charlotte 
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Feest 

 

Hey vriendjes! 

Ik ben Sam. Ik heb een redelijk ernstige avocado-

verslaving, drink al graag eens een Orvalleke, 

vind Pappenheimers iets te tof en draag altijd 

veel te kleurrijke kousen (niet haten, ik word daar 

gelukkig van). Na al een topjaar achter de rug te 

hebben, zijn Celine en ik opnieuw verkozen als 

feestteam! En laten we eerlijk zijn, onze feestjes 

zijn echt wel de max waardoor je dus sowieso 

spijt gaat hebben als je er een van mist. Wat je 

zoal kan verwachten doorheen het jaar? 

Verschillende themafeestjes, heerlijke cocktails, een galabal (kwestie van eens 

fancy te doen en buiten de vertrouwde grenzen van de Toverpoort te treden) 

en natuurlijk niet te vergeten: onze legendarische Proefbuisjeneverfuif! 

Tot snel! 

xoxo 

 

PS: aangezien de naam Sam zowel voor vrouwen als mannen kan gebruikt 

worden en Celine de laatste tijd met kort haar door het leven gaat, wat soms 

voor verwarring kan zorgen: ik ben die kerel links op de foto. 

PPS: trakteer mij nooit op tequila, het trottoir voor de Porters zal u dankbaar zijn! 

 

 

Hey allemaal!  

Ik ben Celine, een van de 2 

feestjes dit jaar. Ja… wij bij het 

GBK hebben 2 feestjes nodig! 

Onze feestjes zijn immers zo 

legendarisch en allom bekend 

dat het werk verdeeld moet 

worden. Sam en ik hebben beide 

het geluk om voor een 2de maal 

verkozen te zijn. We hebben vorig 

jaar dus al wat ervaring kunnen 

opdoen en zijn dan ook van plan 

om dit jaar nog onvergetelijker te maken voor jullie! Ookal ben je zelf niet zo’n 

fuifbeest, ik raad zeer sterk aan om eens naar onze clubavonden of andere 

activiteiten te komen! Ik ben zelf pas vanaf het 2de jaar echt naar de activiteiten 

beginnen gaan en heb al het gevoel dat ik zoveel leuke momenten heb gemist! 

 

Kusjes jullie feest 
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PR 

 

Dag schatjes,  

 

Mijn naam is Sofie Faes en ik ben jullie Keizer PR 

dit jaar! Keizer??? Vragen jullie zich 

waarschijnlijk af… Ja, dit is mijn vierde jaar als 

PR en eens je een functie drie jaar doet, krijg 

je een upgrade naar Keizer! Het is mijn vijfde 

praesidiumjaar en hiermee ben ik de oudste 

zak van deze bende, maar noem mij 

alstublieft niet zo.  Ik moet onder andere 

zorgen voor sponsors en wat reclame maken 

voor de fantastische activiteiten van het GBK. 

Bij deze kan ik jullie zeker het geweldige 

introweekend aanraden (7-9 oktober). Dit is 

speciaal voor de eerstejaars, zodat jullie de 

kans krijgen om elkaar en een aantal 

ouderejaars wat beter te leren kennen. Dit is 

echt de moeite om te doen, je zal je meteen 

thuis voelen in onze nederige studierichting. Maar eerst kunnen jullie elkaar wat 

beter leren kennen op onze introfuif (5 oktober). Deze legendarische fuif is ook 

elk jaar een succes en hier werden al vele vriendschappen gesmeed. Dus aarzel 

niet, kom desnoods gewoon eens een kijkje nemen, iedereen is altijd van harte 

welkom! 

 

Misschien ook een beetje informatie over mezelf: ik ben bijna altijd goed gezind, 

soms (eigenlijk heel vaak) een beetje (lees: heel erg) overenthousiast. Ik ben ook 

heel sociaal en niet op mijn mondje gevallen. Ik dans/feest heel graag dus je 

kan mij altijd vinden op de clubavonden, de dansvloer van onze fuiven en 

aangezien een pintje mij altijd wel smaakt en mijn zangtalent op niks trekt, ben 

ik ook altijd te vinden op onze cantussen! 

 

Als jullie nog iets over mij willen weten, aarzel dan niet en spreek mij gerust eens 

aan! Ik bijt niet hard ;) 

 

Dan rest mij enkel nog jullie een onvergetelijk, fantastisch jaar toe te wensen en 

hopelijk tot snel! 

 

Veel liefs, 

Sofie 
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Excursie 

 

Ahoi, lieve bioloogjes!  

 

Het is weer zo ver: een nieuw academiejaar, een 

nieuw praesidium en jawel, een nieuwe excursie! 

Mijn naam is Charlotte, maar alternatieven zoals 

Vdriecha of VD’tje zijn ook goedgekeurd 

(wegens het overaanbod aan Charlotten binnen 

de biologie). Ik zit in mijn derde jaar biologie en 

als enthousiaste, leergierige excursie zal ik 

trachten tal van biologische excursies te 

organiseren, beginnende met het introweekend. 

Dit vindt plaats 7, 8 en 9 oktober, meer info verder 

in de Worm. Verder staan er jullie heel wat leuke 

uitstapjes te wachten, maar ik sta uiteraard ook 

open voor nieuwe ideetjes. Buiten het organiseren van excursies, ben ikzelf ook 

een actief praesidiumlid en zullen jullie me op bijna elke GBK-activiteit kunnen 

vinden.  Als je iets van me wilt weten, of je hebt andere vragen, aarzel zeker niet 

om me aan te spreken.  

Veel plezier dit jaar, en hopelijk tot binnenkort! 

xoxo 

Vdriecha 

VD’tje voor de vrienden 

 

Cultuur 

 

Heeeey bioloogjes in spe,  

Ik ben Mejdi, jullie cultuur-praeses voor dit jaar. 

Dat wilt zeggen dat ik dit jaar insta voor alle 

cultuurgerichte activiteiten binnen het fabuleuze 

GBK! Die activiteiten kunnen heel uiteenlopend 

zijn. Dit kan gaan van stadswandelingen 

(kroegentochten dus) tot muziekevenementen! 

 

Nu wat over mezelf. Ik ben nu 20 jaar oud en dit 

jaar is mijn derde in de prachtige Biologie richting 

en zo ook mijn derde binnen het GBK en dat 

maakt van mijn vorige 2 jaar al een super zot 

avontuur. Vorig jaar zat ik ook in het praesidium, toen was ik samen met Wannes 

excul-praeses. Dit is een samentrekking van excursie en cultuur voor de 

duidelijkheid :p. Dit jaar zijn die 2 functies opgesplitst en is er dus ook een 

excursie-praeses genaamd Charlotte. 

Ik wens jullie allemaal veel succes met jullie studies en veel plezier toe, maar dat 

laatste kan met het GBK geen probleem zijn! :D Ik zie al sterk uit naar het 

komende academiejaar en hoop veel lol te hebben met jullie!!! 

 

Vele kusjes en lekjes, 

Mejdi cultuur-praeses 
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Worm 

 

Hey lieve Wormlezertjes!  

 

Ik ben Michaël, maar voor de meesten hier 

ben ik beter bekend als Mika of Mikachu, of 

voor Swa als Paulus. Samen met Lotte ben ik 

dit jaar jullie scriptor aka worm en zullen wij 

ervoor zorgen dat jullie zo veel mogelijk 

afleiding hebben in de vorm van dit 

supercoole boekje tijdens de soms wat saaie 

lessen *kuch* wiskunde *kuch*.  

 

Ik zit nu in mijn tweede jaar biologie maar 

toch ben ik één van de oudere 

praesidiumleden hier met mijn 21 jonge 

jaartjes (ook al zie ik er zo niet uit). Neen ik 

heb geen 3 jaar lang over mijn eerste jaar 

gedaan maar ik ben een ex-fysicus die pas 

na 2 jaar realiseerde dat biologie zijn roeping 

is (ik voelde me ook niet echt thuis in de 

WiNA omdat ik geen homo ben). Bij het GBK voelde ik me natuurlijk wel direct 

thuis en heb dingen gedaan die ik dacht nooit te zouden doen en er nog van 

genoten ook! Zoals cantussen, mij laten dopen en nu zit ik zelf in het praesidium! 

Dus laat u gaan is mijn boodschap, je bent tenslotte maar één keer student en 

geen betere kring om u daarin bij te staan dan het GBK! 

 

Ik ben vaak te vinden in de Ledeganck en soms ook op de Sterre en op zo goed 

als alle GBK-activiteiten (misschien toch niet alle sportactiviteiten, sorry not sorry 

Stefanie). Op fuiven ben ik hoogstwaarschijnlijk die ene gast die daar belachelijk 

in het midden op een verhoogje of stoel aan het dansen ben zonder enig 

schaamtegevoel of die ergens een cocktail aan het drinken is. Ook ben ik op 

zoveel mogelijk clubavonden aanwezig in de Porter en soms ’t Genoegen dus 

begin maar tegen me te praten als je me ziet.  

 

Doe dus keer iets zots dit jaar (serieus, we willen over leuke gebeurtenissen 

kunnen schrijven) en tot snel! 

 

Mika 
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Hellooow,  

 

Ik ben Lotte en samen met Mika maak ik 

dit jaar deze fantastische boekjes, 

genaamd ‘de Worm’! Zie de Worm maar 

als jullie nieuwe krant, jullie redder in 

nood tijdens saaie lessen, je nieuwe 

belangrijkste nieuwsbron, je beste vriend.  

 

Jullie mogen me gerust worm noemen. 

Als je mij gelukkig wilt maken, zorg dan 

dat ik eten heb of trakteer mij op een 

cocktail, of twee, of drie… Vier is een 

beetje riskant aangezien mijn lichaam 

het leuk vindt om heel snel zat te worden 

(dit is na 2 cocktails al het geval – dixit 

Mika). Ook ben ik bijna altijd enthousiast 

over zowat alles en wil ik jullie supergraag 

allemaal leren kennen. Je zal me vaak 

kunnen spotten in de Ledeganck of de 

Sterre en natuurlijk ook op onze 

geweldige feestjes. 

  

Heb je mij nodig? Volg dan dit stappenplan: 

1) Zoek naar ontploft blond haar op een GBK-activiteit.  

2) Loop naar de persoon met het ontplofte blonde haar. 

3) Twee opties; ofwel ben ik het zelf, ofwel is het Michaël. 

4) In beide gevallen heb je me waarschijnlijk gevonden. PROFICIAT! 

  

Wees niet bang om vragen te stellen en al zeker niet om de grappigste quotes, 

foto’s en facebookshizzle door te sturen naar ons! De bedoeling hiervan is dat 

iedereen een beetje op de hoogte blijft van wat er zoal gaande is in het GBK. 

In ‘de Worm’ zal je niet enkel onnozelheid en grapjes terugvinden maar ook 

wetenschappelijke artikels en belangrijke informatie zoals de data van fuiven en 

andere evenementen. Op de kalender kan je zien wat wanneer gepland staat 

en waar het doorgaat, altijd zeer handig! De tekstjes die je nu aan het lezen 

bent bijvoorbeeld, zijn speciaal voor jullie, zodat jullie weten wie we zijn, wat we 

doen en waar je ons kan vinden om antwoorden te geven op al jullie vragen! 

Hopelijk hebben jullie iets gehad aan mijn gebrabbel en zie ik jullie snel op een 

van onze activiteiten. 

 

Big love 

Lotte slash Worm 
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Sport 

 

Yeeeeeeeeep!  

Ik ben Stefanie en ik zal dit jaar 

honderden verwoede pogingen 

ondernemen om jullie van dat luie 

gat te krijgen. Als sport probeer ik 

namelijk om jullie zo talrijk en zo 

enthousiast mogelijk op mijn 

activiteiten te krijgen. Deze 

activiteiten gaan van gezellig 

samen gaan bowlen tot andere 

richtingen vernederen in de vele 

interfacultaire sportwedstrijden.  

 

Mijn private sportleven bestaat vooral uit ballet en zwemmen/lopen als het mij 

goed uitkomt. Daarbuiten heb ik ook een carrière als judoka en triatleet achter 

de rug. Op een zadel en in de stijgbeugels voel ik mij evenwel in mijn sas. Wat je 

voor de rest van mij moet weten is dat ik een lange afstandsrelatie onderhoud 

met Chris Martin en dat ik onterfd ben omdat ik spaghetti liefst met mes en lepel 

eet. Hiernaast deel ik natuurlijk met jullie allemaal een liefde voor alles wat leeft 

op deze aardbol en hou ik mij bezig met het GBK. Indien je meer over mijn 

boeiende levensstijl te weten wil komen is dit mogelijk op vrijwel elke GBK-

activiteit, maar toch zie ik jullie het allerliefst op de allereerste sportactiviteit. 
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Kalender 
 

Week 1   

Maandag 26/09/16 Openingsvat @Porter House 

Dinsdag 27/09/16  

Woensdag 28/09/16 Student Kick-Off @Sint-Pietersplein 

Donderdag 29/09/16  

Vrijdag 30/09/16  

 

Week 2   

Maandag 03/10/16 Peter en meter avond @Porter House 

Dinsdag 04/10/16  

Woensdag 05/10/16 Introfuif: Beestenbos gaat los @Twitch 

Donderdag 06/10/16  

Vrijdag 07/10/16 Vertrek Introweekend 

Zaterdag 08/10/16 Introweekend 

Zondag 09/10/16 Einde Introweekend 

 

Week 3   

Maandag 10/10/16 Clubavond @Porter House 

Dinsdag 11/10/16 Introcantus @Karaoke 

Woensdag 12/10/16  

Donderdag 13/10/16  

Vrijdag 14/10/16  

 

Week 4   

Maandag 17/10/16 Provinciedrink @Porter House 

Dinsdag 18/10/16  

Woensdag 19/10/16 Beiaardcantus @Sint-Baafs  

Donderdag 20/10/16 Voordoop @Zaal van Nonkel Jef 

Vrijdag 21/10/16  

 

Week 5   

Maandag 24/10/16 Interfacultair Sporttoernooi @GUSB 

Dinsdag 25/10/16 Spaghetti-avond @Therminal 

Woensdag 26/10/16 Sporttoernooi der Wetenschappen @de Sterre 

Donderdag 27/10/16  

Vrijdag 28/10/16  
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Week 6   

Maandag 31/10/16  

Dinsdag 01/11/16  

Woensdag 02/11/16 Doop @Canard Bizar 

Donderdag 03/11/16  

Vrijdag 04/11/16  

 

Week 7   

Maandag 07/11/16 Cocktailclubavond @Porter House 

Dinsdag 08/11/16  

Woensdag 09/11/16  

Donderdag 10/11/16  

Vrijdag 11/11/16  

 

Week 8   

Maandag 14/11/16 Clubavond @Porter House 

Dinsdag 15/11/16  

Woensdag 16/11/16  

Donderdag 17/11/16 LAN der Wetenschappen @Therminal 

Vrijdag 18/11/16  

 

Week 9   

Maandag 21/11/16 Bierkoningverkiezingen @Porter House 

Dinsdag 22/11/16  

Woensdag 23/11/16  

Donderdag 24/11/16 Proefbuisjeneverfuif @Twitch 

Vrijdag 25/11/16  

 

Week 10   

Maandag 28/11/16 Verbroederingsclubavond Geografen @Porter 

Dinsdag 29/11/16  

Woensdag 30/11/16  

Donderdag 01/12/16  

Vrijdag 02/12/16  

 

Week 11   

Maandag 05/12/16 Clubavond @Porter House 

Dinsdag 06/12/16  

Woensdag 07/12/16 Bierbowling @Overpoort Bowl 

Donderdag 08/12/16  

Vrijdag 09/12/16  
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Komende activiteiten 
 

Clubavond (Elke maandagavond @Porter House) 

 

Om de week te starten kan je elke maandagavond terecht in de Porter House 

om te chillen met de coolste bioloogjes. Op de allereerste clubavond is er een 

openingsvat om jullie welkom te heten en om de twee weken is er een speciale 

editie, zoals de Cocktailclubavond. 

 

Loopteam Wetenschappen/Vlak (Elke maandag @Watersportbaan) 

 

Elke maandag gaan er enkele sportieve wetenschappers samenlopen rond de 

Watersportbaan. Vorig jaar lokte dit niet veel biologen maar hopelijk kunnen we 

ons hier dit jaar opnieuw in vertegenwoordigen. Verdere info wordt verkregen 

via een mailtje naar sport@biologie-gent.be. 

 

Peter- en meteravond (Maandag 03/10 @Porter House) 

 

Deze tweede clubavond is zeker aan te raden voor alle eerstejaartjes. Hier krijg 

je je eigen peter of meter en maak je kennis met een aantal oudere jaars, zij 

zullen jullie wegwijs maken door het grote boze doolhof van de unief. 

 

Introfuif: Beestenbos gaat los (Woensdag 05/10 @Twitch) 

 

De eerste der legendarische fuiven van de biologen is een perfecte 

mogelijkheid om sociaal te doen met je medebioloogjes en iedereen, met wat 

alcohol, beter te leren kennen. Kom zeker verkleed als sexy tijger, dikke olifant, 

Tarzan en Jane of iets anders. 

 

Introweekend (07/10 – 09/10 @Zonnedauw te Geel) 

 

Nog een gelegenheid om nog meer vriendjes te maken, je wilt toch zeker niet 

alleen in de aula zitten? Hier maak je ook kennis met het ochtendhumeur van 

het GBK. We organiseren een leuke excursie met gids zodat je je kan 

voorbereiden op het veldwerk. ’s Avonds kunnen we samen genieten van jullie 

allereerste cantus bij de biologie. 

 

Introcantus (Dinsdag 11/10 @Karaoke) 

 

De eerste officiële cantus van het academiejaar. Leer hier de gebruiken van 

één van de aller oudste studententradities, een cantus. Kom genieten van het 

heerlijke gerstenat en ons prachtige engelengezang. 
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Voordoop (Donderdag 20/10 @Zaal van Nonkel Jef) 

 

Iedereen die zich wil laten dopen is hier best aanwezig zodat je een idee krijgt 

van hoe de doop eruit zal zien. Hier vindt ook de beruchte schachtenverkoop 

plaats samen met een gezellig cantusje. Kom zeker eens af… als je durft. 

 

Interfacultair Sporttoernooi (Maandag 24/10 @GUSB) 

 

IFT (aka Interfacultair Sporttoernooi) is het grootste sportevenement dit semester, 

het gaat door in de sportzalen van het GUSB. Een hele dag lang zullen alle 

richtingen van onze universiteit het tegen elkaar opnemen in 6 disciplines. Deze 

zijn veldlopen, zwemmen, basketbal, voetbal, volleybal en tafeltennis. Indien je 

een bovennatuurlijk talent hebt in een van deze sporten ben je zeer welkom om 

deel te nemen. Indien je geen bovennatuurlijk talent hebt mag je zeker ook een 

teampje vervoegen, of mag je met toeters, bellen en spandoeken afkomen om 

uw vrienden aan te moedigen. Achteraf is er natuurlijk ook een gezellige 

afterparty! Geïnteresseerd om mee te doen? Stuur dan zeker een mailtje naar 

sport@biologie-gent.be. 

 

Spaghetti-avond (Dinsdag 25/10 @Therminal) 

 

De perfecte avond om te genieten van lekkere flubberige wormpjes op je bord, 

geserveerd met een lekker saus gemaakt door jullie favoriete praesidium! Voor 

de herbivoren onder ons wordt er vanzelfsprekend een vegetarisch alternatief 

voorzien. 

 

Sporttoernooi der Wetenschappen (Woensdag 26/10 @de Sterre) 

 

Deze Battle of Sciences zal wellicht uitmaken dat de biologen nog steeds de 

beste wetenschappers van de Sterre zijn. Het wordt een sfeervolle en sportieve 

namiddag. Kom gerust meedoen of supporteren voor uw favoriete bioloog! 
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Spaghetti-avond 
 

Beste hongerige bioloogjes 

 

Jaarlijks organiseert het GBK een legendarische spaghetti-avond. De niet zo 

onschuldige hand van onze praeses trok dit jaar dinsdag 25 oktober uit de 

vuurbeker, en zo zal het geschieden. 

Van heinde en verre zakken filmsterren, wetenschappers, studenten en 

misschien mijn mama af naar de podiumzaal in de Therminal om à volonté te 

smullen van onze befaamde spaghetti bolognaise.  Voor zij die sterk genoeg zijn 

om zonder vlees door het leven te huppelen is er natuurlijk ook een vegetarische 

variant, die volgens sommigen nog lekkerder is. 

Daarnaast bieden wij een gezellige avond aan met vrienden en 

medestudenten (en misschien mijn mama?). 

 

Kaarten voor deze onvergetelijke avond zijn te verkrijgen bij het praesidium, of 

tussen 13u en 14u in het GBK-kot (tegenwoordig in de S5, 3e verdiep). Is de Sterre 

te ver? Of speelt het praesidium weer eens verstoppertje? Dan kan je ook 

gewoon een mailtje sturen naar vice@biologie-gent.be! Een kaartje in VVK 

verhandelen wij voor de belachelijk lage prijs van €5 (vegetariërs kunnen enkel 

kaarten in VVK kopen, dit om zeker genoeg hemelse saus te kunnen voorzien). 

Een kaart kopen of reserveren op voorhand valt zeker aan te raden aangezien 

de plaatsen beperkt zijn, deadline vrijdag 21 oktober! 

 

Groetjes, uw Vice 

 

Glen 
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Beestenbos gaat los 
 

Het is alweer bijna zover! Het moment waar we allemaal al de hele zomer naar 

hebben uitgekeken: onze introfuif! Op aanvraag van vele leden hebben we 

beslist om dit jaar eens voor een ander thema te gaan. Het thema dit jaar 

wordt... <tromgeroffel>... BEESTENBOS GAAT LOS!  

Waar mag je je aan verwachten? Wij zorgen voor onze befaamde cocktails, 

goeie muziek en een toplocatie. Al wat jullie hoeven te doen is jullie verkleden 

in thema! Tijgers, muizen, slangen, olifanten, verkenners, padvinders... Alles wat 

je kan tegenkomen in een beestenbos is welkom! Samen maken we er een 

beestige boel van! En dit allemaal op 5 oktober in de Twitch. See you there! 

 

xoxo en veel liefde, 

jullie favoriete feestjes 
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Vakbeschrijving 
 

Het eerstejaar is een heel eng jaar, nu zitten jullie op de universiteit. Alles is zo 

nieuw en zonder enige hulp kan dit al snel te veel worden en weten jullie niet 

meer wat te doen. Maar gelukkig is hier het GBK dat je weer eens uit de nood 

helpt! In wat volgt zullen we al de vakken van het eerste jaar in het eerste 

semester eens beschrijven en wat handige tips en leuke weetjes over de vakken 

en lesgevers geven. 

 

Wiskunde I 

 

We vliegen er meteen in met het ergste, meest angstaanjagende en vooral 

meest slaapwekkende vak, wiskunde. Dit demonisch opleidingsonderdeel 

bestaat uit twee delen, een theorie deel en een werkcollege deel. De theorie 

wordt gegeven door prof. Dr. Koen Thas, een Kurt Cobain lookalike die 

comedian had moeten worden. Hij maakt graag foutjes en het lijkt soms of hij 

zelf niet eens weet wat hij aan het opschrijven is. Maar toch adviseer ik om naar 

zijn lessen te gaan want niet alles staat in de cursus en hij zegt ‘subtiel’ wat hij op 

het examen zal vragen. 

 

De werkcolleges worden door een assistent, Richie, gegeven. Richie denkt dat 

we nog in het middelbaar zitten, hij kan niet tegen gsm’s, praten, plezier en 

denkt dat we in onze vrije tijd alleen maar wiskunde leren. Ik raad dus aan om 

in zijn oefeningenlessen braafjes mee te doen, niet op je gsm te kijken en zo 

weinig mogelijk te praten of hij zal al snel een hekel aan je hebben voor de rest 

van het jaar, ja, ik spreek uit ervaring. Toch leer je wel dingen bij in zijn les als je 

oplet en het is dus wel handig om naar zijn 5 uur lange lessen te gaan, zeker als 

je maar 4 uur of minder wiskunde in het middelbaar hebt gekregen. Voor 

degenen die meer hadden zal veel leerstof gewoon herhaling zijn.  

 

Fysica I 

 

Fysica, alweer zo’n berucht vak, met een al even beruchte lesgever. Al doet 

Bartel nog zo zen best zijn lessen leuker te maken door dingen in brand te steken 

en je door zijn spleet te laten kijken, soms kan je het gewoon niet verhelpen in 

slaap te vallen. Wel moet ik jullie hierbij waarschuwen… hij ziet letterlijk alles! Als 

hij ziet dat je net gezellig aan het praten was met je buur, blijft hij plots staan om 

je aan te staren met zijn haviksogen, tot je doorhebt dat de hele zaal stil is omdat 

hij de les heeft onderbroken. Maar wees gerust, het is geen ramp, iedereen heeft 

het weleens voorgehad. Daarna dreigt hij dan je de les uit te zetten, wat hij bij 

ons nooit echt gedaan heeft. Je kan de les ook zelf wat leuker maken door er 

bijvoorbeeld een drankspelletje van te maken; elke keer als Bartel “eh” zegt, 

moet je drinken. Ik wil je wel nog even waarschuwen, het aantal kan oplopen 

tot meer dan 300 keer per lesuur! 
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Oké, en nu even serieus, dit vak bestaat uit een gedeelte theorie, 

oefeningenlessen en een paar lange namiddagen practicum. Als je het mij 

vraagt zijn dit de meest gevreesde practica, 4u lang je concentratie behouden 

terwijl je racet tegen de klok! En dan geraak je natuurlijk nog niet klaar. Daarom 

is het sterk aan te raden deze practica zeer goed voor te bereiden. Print ook 

zeker alle documenten af die je over de practica kan vinden op Minerva en 

vergeet deze dan ook niet mee te brengen naar de practica zelf. Lees je 

papieren op voorhand, zorg dat je de opdracht bergrijpt en fluoriseer een 

beetje zodat het lijkt of je er echt wel veel tijd in hebt gestoken. Probeer zeker 

niet te spieken of te laat te komen, dat pakt hier niet. Laat practica’s van 

ouderejaars thuis en doe braafjes wat je gezegd wordt, de strafjes zijn echt niet 

zo grappig (dat je niet meer aan het examen mag deelnemen, bijvoorbeeld).  

 

Dan zijn er tenslotte nog de oefeningenlessen, die gegeven worden door de 

(volgens sommigen) bloedmooie, lieve Lisa. Deze schat vergezelt je terwijl je je 

hoofd breekt over ingewikkelde fysica-vraagstukken. Maar die kan je ook thuis 

maken, want de powerpoints komen gewoon op Minerva. 

 

Algemene Chemie I 

 

Woehoew! Chemie met al zijn potjes, wordt gegeven door Klaartje, een zeer 

vriendelijke prof die bereid is naar je te luisteren. Natuurlijk heeft ze, zoals alle 

proffen, wel graag dat je oplet. Ze vindt het minder erg dat je te laat komt, want 

dat gebeurt weleens als je helemaal naar S9 moet, maar probeer dat toch geen 

twee semesters lang vol te houden. 

 

Ook dit vak bestaat naast de theorie nog uit ofeningenlessen en practica. Laten 

we beginnen met Hans, hij zal je uitgebreid uitleg geven over alle tussenstappen 

tijdens de oefeningenlessen. Let op voor slaperigheid. Deze lessen worden vaak 

overgeslaan maar zijn meestal wel nog interessant. De oefeningen die je er 

maakt zijn zeer relevant voor het examen en hij vertelt je waar de nadruk op ligt, 

niet onbelangrijk. Hij verklapt ook graag welke soortgelijke oefeningen je op het 

examen kan verwachten en ook deze informatie kan van groot belang zijn. 

 

Verder zijn de practica, net als alle practica, 

lang. Je kan je hete, zweterige namiddagen 

in het labo natuurlijk zelf opfleuren, door 

dingen te verzinnen zoals ‘Het Titratie-lied’ 

(Het is een titratie… die je normaal alleen in 

labo’s ziet!). Zeker tijdens het voorspoelen van 

al je attributen denk je weleens je tijd beter te 

kunnen gebruiken. Maar niet getreurd! 

Geduld en goede resultaten worden beloond, 

je puntjes tellen namelijk al voor een deeltje mee in het eindresultaat. Oei, had 

ik dat nog niet gezegd? Oepsie! Wel ja, eigenlijk tellen alle practica die je zal 

hebben al voor een deel van je examenpunten mee. Bereid ze daarom 

voldoende voor en vergeet je Curios niet te maken! 
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Biodiversiteit van planten 

 

Eindelijk, het eerste echte biovak. Plantkunde bestaat 

uit twee delen die door twee verschillende proffen 

worden gegeven. Morfologie wordt door prof. Dr. Paul 

Goetghebeur gegeven, de meest sympathieke, 

knuffelbare en gepassioneerde prof ooit. Volgens de 

legendes is Goetghebeur niemand minder dan de 

kerstman zelf en wij krijgen daar les van! Zijn lessen en 

cursus zijn wel wat chaotisch (om het zachtjes uit te 

drukken) maar zijn liefde voor planten zal wel vlug op 

jullie overslaan. 

 

Het anatomie gedeelte wordt gegeven door prof. Dr. 

Olivier Leroux, een ietwat jongere professor die nog niet 

zo lang lesgeeft. Zijn cursus is heel dik maar staat vol met 

fotos en soms 2 zinnetjes per pagina, dus je vliegt er zonder problemen door.  

 

Naast de theorie zijn er practica van dit vak die ook opgesplitst zijn in morfologie 

en anatomie. Het morfologie-gedeelte bestaat uit naar wat bloemetjes en 

plantjes kijken, uit elkaar halen en tekenen onder leiding van Kenneth (die er 

soms uitziet alsof hij rechtstreeks van de Overpoort naar de Ledeganck is 

gekomen). Bij de anatomiepractica zal je al snel leren hoe je plantjes onder een 

microscoop bekijkt, in je vingers snijdt en hoe je cellen tekent, heel heel heel 

heel veel cellen. Ook zijn er twee rondleidingen in de plantentuin voorzien waar 

je best als gids Goetghebeur kiest, moest je de keuze krijgen. 

 

Biodiversiteit van ongewervelden 

 

Dit vak wordt gegeven door één van de favoriete proffen van zo goed als 

iedereen, prof. Dr. Tom Moens. Tom Moens heeft alles; charisma, humor, een 

uitstekende cursus, interessante lessen en een voorliefde voor wormen. Soms 

zullen de lessen over parasitaire organismen je trauma’s bezorgen, maar dat 

pakken we er graag bij. Pas wel op voor het examen want het is een nogal dikke 

cursus waarvan je bijna elke levenscyclus moet kennen. 

 

Ook hier zijn practica van die je hoogstwaarschijnlijk maar al te graag zal doen. 

Je zal vanalles onder de microscoop zien en verschillende invertebraten voor je 

neus krijgen waarbij je alles wat je ziet mag tekenen (lees: teken alles wat de 

assistenen willen dat je ziet). Dit zal gaan van kwalletjes tot lintwormen en zelfs 

de beruchte Sepia, waarbij je best niet met iets scherps aan de inktzak komt. 

Hierbovenop is er nog een leuke excursie naar Noord-Frankrijk gepland om 

allemaal samen leuke krabbetjes en schelpjes en dergelijken te verzamelen en 

in de namiddag Nausicaa te bezoeken.  
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Celbiologie en genetica 

 

Jeej! Nog een biovak! Tijdens de lessen celbiologie en genetica krijg je een 

uitgebreide uitleg van professor De Jaeger. Persoonlijk toch een van mijn 

lievelingsprofs, zeer bereikbaar en altijd in voor een gezellige babbel. Zijn grapjes 

tijdens de lessen zijn van het soort droge humor waarbij de slapende helft van 

de zaal niet weet wat er gebeurt. Al raad ik slapen in het volle zicht van deze 

prof toch af, het zou weleens kunnen dat je dan ineens wordt wakker gepord 

terwijl de hele aula naar je zit te staren (beetje gênant). 

 

Bij dit vak horen voor de verandering eens geen practica. Wel zijn er verplichte 

werkcolleges, die sterk aan te raden zijn als voorbereiding op het examen. Niet 

dat je veel keuze hebt, je aanwezigheid wordt opgenomen, dus zorg je best dat 

je er bent. Veel plezier in de wondere wereld van de DNA-strengen en open 

leesramen! 
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Introweekend 
 

Beste bioloogjes, 

 

Allereerst wil ik jullie nogmaals welkom heten aan de UGent. Het academiejaar 

gaat van start en al snel zullen jullie te maken krijgen met alles wat de Biologie 

jullie te bieden heeft. Niet alleen een degelijk lessenpakket, tal van practica en 

jawel hier en daar een excursie, maar ook tal van superleuke activiteiten bij het 

GBK! Eén van deze activiteiten is het introweekend! Deze activiteit is er om de 

eerstejaars te begeleiden bij de start van hun avontuur en hen kennis te laten 

maken met de wondere wereld van het GBK en zijn leden. Bij deze zijn jullie 

allemaal uitgenodigd! 

 

Waar en wanneer? 

 

7, 8 en 9 oktober nemen we jullie mee naar Geel. Meer bepaald naar domein 

de Zonnedauw. Afspraak voor vertrek op vrijdagavond, om 18u00 aan station 

Sint-Pieters. Terugkomst omstreeks 18u00 op zondagavond. 

 

Wie? 

 

Het introweekend is in de eerste plaats bedoeld voor eerstejaars en 

praesidiumleden, deze zullen bij inschrijving dan ook voorrang krijgen. Maar 

ouderejaars zijn ook zeker en vast van harte welkom! 

 

Waarom? 

 

Sociaal contact! Je komt in een nieuwe omgeving met heel wat nieuwe mensen 

om te leren kennen. Niet iedereen legt natuurlijk even snel en gemakkelijk 

nieuwe contacten. Om jullie kennis te laten maken met zowel jullie mede-

eerstejaars als met enkele ouderejaars, mogen jullie een heel weekend mee 

naar Geel. Het is niet alleen een kans om nieuwe vrienden te maken, maar jullie 

mogen ook mee op een biologische excursie in het natuurdomein ‘De Zegge’, 

waar een enthousiaste gids ons kennis zal laten maken met het gebied, de 

aanwezige fauna en flora een heel wat meer!  

 

‘Wa moet da kosten?’ 

 

De prijs voor het weekend bedraagt €30,00. In deze prijs is alles inbegrepen 

(verblijf, vervoer, eten, activiteit…). Enkel drankjes ter plekke zijn nog bij te 

betalen, weliswaar aan democratische studentenprijzen. 
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Wat meenemen? 

 

Standaardmateriaal: toiletgerief, kleding, een kleine som geld, hoeslaken, 

slaapzak of deken en eventueel hoofdkussen. 

Voor de excursie: vergeet zeker jullie stapschoenen niet, laarzen zijn ook goed. 

Elke vorm van stevig schoeisel volstaat, zolang je er maar gemakkelijk een paar 

uurtjes mee kan wandelen. Voorzie ook zeker een extra trui of regenjas, ons 

weertje kennende, kunnen we ons waarschijnlijk wel aan wat regen verwachten. 

EXTRA: soms zal er eens een uurtje zijn dat je moet wachten of dat er even een 

rustig chill-moment is. Het zou leuk zijn, mochten er dan enkele 

gezelschapsspelen aanwezig zijn. Breng dus gerust enkele spelletjes mee! 

(Weerwolven, pokerset, een voetbal, …) 

 

Inschrijven? 

 

Inschrijven doe je ofwel door een mailtje te sturen naar Excursie@biologie-

gent.be. Dit mailtje bevat de gegevens die je ook terugvindt op het strookje (zie 

onderaan). Vervolgens stort je het voltallige bedrag (€30.00) op het 

onderstaande rekeningnummer met vermelding van “[Naam] + Introweekend 

GBK”. 

Een tweede manier om je in te schrijven is door dit strookje in te vullen en af te 

geven in het GBK-kot. Dit is open over de middag, van kwart voor 1 tot 2u. 

Vervolgens stort je ook het bedrag op onze rekening. 

OPGELET: je inschrijving is pas definitief wanneer je een bevestigingsmail hebt 

ontvangen! 

Dan wens ik jullie verder nog veel succes bij de start van het nieuwe 

academiejaar en hoop ik jullie allemaal te mogen verwelkomen op het 

introweekend. Tot dan! 

 

 

 

 

 

 

 

INSCHRIJVINGSSTROOK 

Ik schrijf me in voor het Introweekend van de Gentse Biologische Kring (7, 8 en 9 

oktober 2016) en stort hiervoor €30.00 op rekeningnummer BE40 0017 9212 9863 

met vermelding van “[Naam] + Introweekend GBK”. 

Naam: ___________________________________________________________________ 

Straat: _________________________________________________ Nummer: _________  

Postcode: _______ Gemeente: ____________               

Geboortedatum: .   .   /   .   .  /  .    .               

Telefoon/GSM: _________________ 

E-mailadres: _______________________________________________________________ 

Noodnummer (vb. van ouders) + van wie dit nummer is: 

__________________________________________________________________________ 

Bijzonderheden (blessures, vegetarisch... ): ________________________________           

mailto:Excursie@biologie-gent.be
mailto:Excursie@biologie-gent.be
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Honger naar sponsors 
 

Honger??? 

 

Iedereen kent wel dat gevoel dat je na een drukke lesdag zo veel honger hebt, 

maar dat je de inspiratie, noch de energie hebt om iets klaar te maken… Dat is 

vanaf nu verleden tijd! Want GBK heeft voor alles een oplossing ;) 

 

Wie op maandag avond zijn honger wil 

stillen, kan altijd terecht bij Frituur Skyline 

in de Overpoortstraat. Op vertoon van 

de GBK-lidkaart krijg je 10% korting! Ook 

ideaal als je naar een GBK-cantus wil komen en dringend nog een ‘Fongske’ 

moet leggen! Allen daarheen is dus de boodschap. 

 

Heb je niet zo veel zin in een heerlijk pak 

frietjes, dan kan je ook altijd iets bestellen bij 

Just Eat. Zij bieden een ruim aanbod aan 

verschillende etablissementen waar je naar 

hartenlust kan kiezen wat je die avond op 

je bord wilt. En je hoeft de deur niet eens uit, 

want er wordt aan huis geleverd! Gebruik je de link op de GBK-website of in een 

van onze Facebookpagina’s, dan sponsort Just Eat de GBK-kassa zodat wij nog 

meer activiteiten voor jullie kunnen organiseren! Dus bestel massaal via onze 

website en dan krijg je de eeuwige dank van jullie allerliefste PR <3. 

 

Heb je eerder zin in iets gezonds, of wil je 

graag eens iets nieuws klaarmaken? 

Dan kan ik je zeker de Bioshop 

aanraden. Zij hebben 2 winkels, een in 

de Overpoortstraat en een in de buurt 

van Dampoort. Hier vind je super veel lekkere dingen, zeker ook een aanrader 

voor de vegetariërs! En bij vertoon van de GBK-lidkaart krijg je ook hier 10% 

kassa-korting!  
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De doop 
 

Velen van jullie zitten waarschijnlijk met vragen rond de doop. Wat zal er 

gebeuren? Worden we heel vuil? Wat moeten we doen? Ik geef jullie al een 

beetje meer info zodat iedereen zich met een gerust hart kan laten dopen! 

  

Laat alle verhalen die jullie hebben gehoord en die jullie tegenhouden maar 

achterwege, want bij het GBK valt de doop zeer goed mee. Het is enkel 1 avond 

waarop alle schachten worden gedoopt en niet een hele week ofzo. Jullie zullen 

vuil worden, dat is zeker, maar op een leuke manier. Wij hebben regeltjes waar 

wij ons aan moeten houden en dat doen wij zeker! Dus geen look, geen naakt, 

niets van alles wat jullie vreesden… 

 

In het begin was ik ook aan het twijfelen om mij te laten dopen, maar ik heb er 

nog geen seconde spijt gehad. Nu ben ik zelfs al schachtentemmer, zo leuk 

vond ik het. Het is een unieke ervaring en die kans moet je grijpen, zeker bij het 

GBK! Je leert ook je medeschachten beter kennen en jullie krijgen een speciale 

band door het hele doopgebeuren waardoor je er sowieso goeie vrienden aan 

overhoudt. Jullie zullen ook enkele leuke opdrachten moeten uitvoeren na de 

doop waarbij jullie band nog versterkt. 

 

Zoals ik het zei is het echt de moeite waard om je te laten dopen, de 

vriendschappen en de mooie herinneringen die je overhoudt zijn fantastisch! Als 

je niet zeker bent of het iets voor jou is of je hebt nog twijfels, kom dan zeker een 

kijkje nemen op de voordoop! Jullie kunnen ook kijken in de Facebook-groep 

‘Schachtenbak 2016-2017’, daar vind je onder andere het doopdecreet (de 

regels voor de doop). Je kan hier ook al je vragen kwijt en je vindt er 

medestudenten die zich eventueel willen laten dopen. 

 

Als je twijfelt of vragen hebt, niet twijfelen om mij aan te spreken! Ik leg met 

plezier alles uit wat jullie willen weten. 

 

Tot op de voordoop! 

 

Ut Vivat, Crescat, 

Floreatque GBK! 

 

Uw temster, 

Marie 
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Quotes 
 

Hanne (tijdens wiskunde over Shakira): “Hij is snel afgeleid.” 

Shakira: “Ja ik ben snel ‘afgeleid’.” 

Richie: “Dat is nu het verschil tussen jou en mij, ik ben hoog  

opgeleid en jij bent snel afgeleid.” 

 

Severine: “Ik heb altijd de neiging om erop te kruipen als ik iets groots zie.” 

 

Tom (tegen Hanne): “Uw ogen zijn kakbruin, net zoals mijn diarree nadat ik rijst 

gegeten heb.” 

 

Nina: “Even ter informatie, ik heb blaren dus ik heb inlegkruisjes in mijn schoenen 

gelegd.” 

 

Arno: “Stel u voor je bent aan het kakken en uw kak hangt in uw haar.” 

 

Arne: “Ik heb veel poepspieren ze.” 

 

*Er is in het midden van een veld een koord gespannen* 

Thibaut: “Wat staat dat hier te doen?” 

Celine: “Dat is voor als de paarden uit de bocht vliegen.” 

 

Nanou: “Als ik nu tegen iedereen zeg dat ik 19 wordt in plaats van 20 dan gaat 

iedereen dat geloven en dan ga ik een jaar langer kunnen leven.” 

 

Nathan: “Nu moet ik een zwarte pakken.” 

 

Yannick: “Challenge accepted, ik ga nooit meer iets dwaas zeggen!” 

 

Yannick (over het lager): “Ik haalde mijn piet uit en ik werd meteen in de hoek 

gezet.” 

 

Yannick: “Ieuwww Mathieu steekt zijn worst in mijn mond!” 

 

(Challenge failed – dixit Mika) 

 

Debbie: “Marie, jij zuigt veel te hard.” 

 

Noëmie: “Mogen wij eens een potje?” *kijkt naar Era* “Niet jij.” 

 

Dikkn: “Jongens ik ben zat, ik kan dat eerlijk toegeven en ik ga daar niet om 

liegen, maar ik ben echt zat.” 

 

Joram: “Ik wil een Rudy-worst.” (Rudy heeft enen van 18cm, vandaar de grap 

moesten jullie dat nog niet weten). 
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Bartel: “Hier zien we het fenomeen van een enkele spleet.” 

Simon: “Met zijn spleten altijd.” 

 

Karen Saerens (monitoraat chemie): “Je mag kiezen uit vier potten.” 

Lotte: “Era, welke kies je?” 

Era: “Geen al te zure.” 

 

Louis: “Mejdi da is zo enen voor mee te spelen.” 

 

Swa: “Blijven brakken, blijven brakken.” 

 

Arno: “Een op de drie keer dat ik mijn voorkant scheer doe ik ook mijn hol. Ik laat 

dat weer een oerwoud worden en dan pas doe ik het opnieuw.” 

 

Noëmie: “Ik snap nog altijd niet hoe dat mensen hun leven zo aan God kunnen 

geven.” 

Arne: “Ik snap nog altijd niet hoe dat jij op Arno hebt kunnen kruipen.” 

 

Flurin: “Ik heb al in een vochterige schuur een vuur kunnen stichten.” 

 

Rhea: “Dat krijg je ervan als je met jongens op excursie gaat.” 

Lauren: “Ja inderdaad, dan krijg je zaad in je haar.” 

 

Simon: “Geef het worstje aan het poesje, ze staat klaar.” 

 

Jon: “Florence, jij komt dus niet aan m’n vlees!” 

 

Sofie: “Ik heb bananendozen nodig.” 

Marie: “Hebben ze dat niet in de Albert Heijn?” 

Sofie: “Dat zijn Hollanders, die gaan dat niet willen afgeven.” 

 

Lara: “Normaal geef ik nooit over als ik uitga, behalve de laatste 3 keer dan.” 

 

Shakira: “De meeste mensen hebben als ze klein waren al aan een tepel 

gezogen.” 

Era: “Neen ik niet, daarom dat ik het nu doe.” 

 

Freya: “Er zit zo’n veel te grote paal tussen m’n benen.” 

Florence: “Dat is ook de eerste keer dat ik u daarover hoor klagen.” 

 

Liam: “Stel u voor dat je een vis bent en je kan zo nooit uw buik tonen, dan heb 

je op een dag toch iets van: tiens, ik ga hier toch echt eens m’n buik tonen.” 

 

Tine: “Shaceboekfizzle.” 
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Facebookshizzle  
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Zea’s Corner 
 

Hey daar beste studenten! 

 

Ik ben het, jullie modelorganisme der plantenanatomie, Zea mays (of kortweg 

‘Zea’)! De nieuwe wormen hebben me een eigen CORNer aangeboden, wat ik 

niet kon laten liggen! Alvast veel succes wormpjes, doe dat goed dit jaar! Jullie 

zullen het nodig hebben.  

 

Maar aangezien mijn inspiratie een dieptepunt bereikt heeft in de vakantie, is 

deze gezakt tot het slaagpercentage voor organische chemie. Dus laat ik maar 

iets vertellen over het meest boeiende wezen dat de gangen van de 

Ledeganck en de Sterre bewandeld heeft; mezelf.  

Wie is Zea? Wat doet het? Waarom doet ie wat ie doet? Dat, en veel meer, 

zullen jullie hier niet te lezen krijgen, want Zea wil liefst in alle mysterie gehuld 

blijven. 

 

Wist je dat? 

 

Zea is een persoon, maar ook een plant. Het 

modelorganisme der anatomie! Zea als persoon is 

een verse tweedejaarsstudent, onbekend van 

geslacht en geaardheid (maar niet heus, dit enkel 

gezegd zijnde om de spanning op te drijven). Dit is, 

voor de duidelijkheid, een bijnaam, niet mijn echte 

naam. Maar laten we nu interessantere wateren 

bevaren; de plant die in me schuilt!  

 

Sexy Zea 

 

Zea mays, of in de volksmond maïs, is een 

monocotyle plant die ongelooflijk veel aangehaald 

werd tijdens de lessen en practica anatomie van 

planten in de eerste bachelor. In de stengel van dit 

cultuurgewas zitten verschillende openingen, die we 

voor het gemak maar met de algemene term ‘huidmondjes’ zullen benoemen. 

Deze zitten in de eenlagige epidermis, die dan weer beschermd is door een 

cuticulalaagje, om haar tere huidje niet te bezeren. 

 

Zea is een beetje schuchter, want haar vaatbundels houdt ze altijd goed 

gesloten, zodat niemand ook maar iets zou kunnen zien. Indien je deze toch kan 

binnendringen kom je eerst floëem tegen. Als je nog dieper wil gaan, kan je zelfs 

bij wijze van spreken wat van haar xyleem proeven. Wat best wel opvalt zijn de 

twee reusachtige, ronde en welgevormde houtvaten, die naast elkaar liggen 

als je geluk hebt. Maar ze kunnen ook op andere locaties liggen afhankelijk van 

hoe je er naar kijkt. En geloof me, Zea heeft er meestal wel wat meer dan twee.  
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Gelukkig beschikt ze over een stevige sclerenchymschede die het boeltje wat 

ondersteunt, deze bestaat trouwens uit een dikke celwand, wat wel nodig is om 

dat gewicht te dragen. Dit is enkel van toepassing op de stengel, Zea heeft 

daarbuiten nog heel wat andere zaken in petto. De vaatbundels zijn trouwens 

collateraal, met andere woorden; twee voor de prijs van een.  

 

Om dan nog maar te zwijgen over haar zeefvaten die ze ook wel eens in de 

strijd durft te gooien om al die vloeistoffen in haar transportsysteem te zuiveren. 

Gelukkig komen deze nooit alleen en worden ze bijgestaan door de zustercellen. 

Het is wel duidelijk dat Zea altijd gewillig is als het op vloeistoffen opnemen 

aankomt. Ze is evolutionair zo aangepast dat ze werkelijk enorme 

hoeveelheden kan opslurpen.  

 

Zo, dat was het dan, het werd me bijna te veel! Om nogmaals te benadrukken: 

Zea als persoon is helemaal niet zo wulps als de gelijkluidende plant. Hopelijk 

hebben jullie genoten van Zea én zijn/haar corner! Dit toont nogmaals hoe 

boeiend de plantenwereld wel niet is. Tot de volgende! Of dat nu de volgende 

Worm moge zijn of een editie later, aangezien ik opeens writer’s block krijg als 

het erop aankomt. Kus kus en werk aan die vaatbundels van jullie! Probeer me 

ooit te spotten in mijn habitat als je kan!  

 

Bye gurlz  

   Zea 
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Wist je dat… 
 

Biologie: 

 

 …je lichaam een verwarming van 80 Watt is. 

 …mensen die biologie studeren bekend staan als biologen. 

 …mannelijke giraffen de urine van de vrouwtjes proeven om zo te 

ontdekken of ze een eisprong hebben. 

 …de oren van een krekel op hun voorpoten net onder hun knieën staan. 

 ...de enige letter die niet op een periodiek systeem staat een J is. 

 …honing niet slecht wordt, je kan gewoon 3000 jaar oude honing eten. 

 ...bij zeepaarden het mannetje zwanger wordt. 

 

 …een salamander delen van zijn hart kan laten herstellen. 

 …haringen met elkaar communiceren door ’s nachts scheten te laten. 

 …een sidderaal (Electrophorus electricus) een spanning van 600V kan 

opwekken. 

 …een stekelbaars meer ejaculeert als hij zich bedreigt voelt, de 

zaadlozing is driekwart keer groter van wanneer hij zich niet bedreigt 

voelt. 

 

 

GBK: 

 

 …mensen in Geraardsbergen elkaar aanspreken met ‘Eey dikken’ in 

plaats van ‘eey gast’ of ‘eey kerel’. 

 …Dikkn tijdens zijn eerste dagen bij het GBK het woord dikken vaak uit 

gewoonte gebruikte. 

 …vandaar dat zijn bijnaam Dikkn is ondanks hij gestopt is met het woord 

te gebruiken. 

 …dit dus niet is omdat hij dik is (wat niet het geval is). 

 

 …Debbie met 3-daagse voor de eerste keer mee op weekend ging met 

het GBK 

 …ze na de eerste nacht wakker werd en riep ‘Waarom is dat hier zo nat 

in mijn bed?’ 

 …ze het stak op een flesje water dat was uitgelopen in haar bed. 

 …er geen flesje water in de buurt was. 

 …het water in haar bed nogal geel was. 

 …dit geen water bleek te zijn. 
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Pokémon van de maand 
 

Hier zijn we dan, met de eerste Pokémon van de 

maand! En wie heeft de eer om in deze eerste editie dit 

jaar behandeld te worden? Het is een Pokémon die 

voor iedereen zorgt en opkomt voor haar naasten, 

maar ook eentje dat geen schrik heeft om haar tanden 

te laten zien. Dit is niemand minder dan Sofie en haar 

evenbeeld Wigglytuff! 

 

Vroeger toen ze nog een onschuldige Jigglypuff was en 

een mooie zangstem had, kon ze iedereen in slaap 

zingen maar alles veranderde toen ze een moonstone 

vond (waarschijnlijk tijdens geologie). Nu is ze de 

zorgzame balloonpokémon die vaak in 

Pokémoncenters te vinden is.  

 

Je kan Wigglytuff met twee verschillende abilities vinden. 

De eerste is de Cute Charm ability, wat erop neerkomt dat 

je niet altijd kwaad kan worden op haar omdat ze soms 

(30% van de tijd) te schattig lijkt. Maar laat je hier niet door 

vangen want ze kan ook de Competitive ability hebben. 

Dit betekent dat als je haar klein probeert te krijgen, ze 

dubbel zo sterk zal terugkomen als Meesteres Beata, dus 

probeer dit in geen geval! 

 

 

Dit was dan weer de eerste Pokémon van de 

maand, tot de volgende! 

 

Gotta catch ‘em all! 

 

Team Worm 
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Spelletjes 
 

 
 

 
Succes!!  
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Kleurplaat 
 

Zoals beloofd… have fun met Amika ;) 
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Oplossingen 
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Nawoord 
 

Ziezo beste Wormlezertjes, dit was dan onze eerste editie van de Worm gemaakt 

door het coolste Wormteam ever. Het heeft ons bloed, zweet en tranen gekost 

maar we zijn er trots op! De Worm gaat een fantastisch jaar tegemoet want de 

scriptoren zijn nu eenmaal zelf zo fantastisch.  

 

We wensen jullie allemaal veel succes in de Overpoort, ga steeds op tijd slapen 

(al dan niet in de goot). Hopelijk zijn die tongspieren goed getraind want dan 

zorgen wij dat dit zinnetje rijmt. Nooit met vreemde mensen meegaan, behalve 

als ze knap zijn natuurlijk. En vergeet niet, bij het GBK gebruiken wij steeds een 

condoom. 

 

Tot slot nog bedankt aan alle mensen die facebookshizzle en quotes hebben 

doorgestuurd en ook aan iedereen die dwaze dingen heeft gezegd 

(*kuch*Yannick). Ook bedankt aan iedereen die ons mentaal gesteund heeft 

door deze zware periode van zever schrijven. En zeker aan iedereen die op tijd 

tekstjes heeft doorgestuurd…bijna niemand dus. Maar toch ook bedankt aan 

degenen die het te laat hebben gestuurd. Speciale dank aan Tine voor deze 

geweldige, unieke, zelfgetekende cover en aan Tom, die voor ons op het 

allerlaatste moment nog komma’s geneukt heeft, gelukkig zijn ze allemaal 

klaargekomen. 

 

Lotte en Mika out 
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Random picture of the month 
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