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Voorwoord 
 

Dag beste lezertjes! Hier zijn we weer om jullie te verwennen met onze worm. 

Wat is het toch fijn om een wormpje te zijn. Geen zorgen aan je hoofd, geen 

gezeur, geen gezaag, enkel koele, lichtjes vochtige aarde om door te kruipen. 

Het zou je verbazen hoe ontspannend het is om gangetjes te maken onder 

iemand zijn gazon … 

 

Euhm, ahum! Aarde aan worm, aarde aan worm. 

Ooh ja nog meer aarde! 

Neen, we bedoelen de planeet aarde, je weet wel, dat ding waar wij op leven. 

Het échte leven. 

Dag mooie droom, ik zal je missen … 

 

Het schooljaar is nu echt wel van start gegaan, en de meeste studenten denken 

er al een tijdje aan om te beginnen met studeren. Hopelijk zijn jullie allemaal al 

goed gestart en voelen jullie jullie thuis in het nieuwe academiejaar. De profs en 

practica’s beginnen net goed op gang te komen en iedereen kijkt er al naar uit 

om in die heerlijke cursusjes te beginnen blokken (lol not). 

 

Hierbij toch ook nog eens een warme oproep aan iedereen om quotes en foto’s 

door te sturen. Niets beter dan de worm vast te pakken en te zien dat jouw 

quote of foto erin staat! Nee echt, een grotere voldoening bestaat er niet. Zeker 

in deze barre tijden, waarin de winter de zomer verdrijft, en de herfst ertussen 

komt om ons te kwellen met zijn regenbuien. Ookal vindt Mieke dat niet zo erg, 

want regen = paddestoelen  joepie! 

 

Wauw, we kunnen haast niet geloven dat de tijd zo snel gaat, misschien vindt 

team worm ooit nog eens een teletijdsmachine uit, zodat we steeds opnieuw 

kunnen proberen om deze pagina vol te brabbelen, ooh, wat zou dat toch leuk 

zijn. 

 

Over en uit, 

Team worm.  
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De praesesLULt 
 

Gegroet biologen, commilitones, schatjes van schachtjes, vrienden en 

sympathisanten. 

 

Wat een knaller! De eerste weken van het academiejaar gingen gepaard met 

samenhorigheid, rijkelijk vloeiend gratis bier, een echte spektakelfuif, een 

introductieweekend... Noem maar op, stuk voor stuk top activiteiten waarbij 

weer duidelijk werd wat voor een leuke bende we wel zijn. Jammer genoeg ging 

dit voor mij gepaard met kleine oogjes in de ochtend waardoor er ook niet al 

teveel naar de les gegaan werd. Maar die schade wordt nog wel ingehaald, ja 

toch? 

  

Side note: bij het zoeken naar synoniemen voor het woord ‘kater’ gaf google 

mij een merkwaardige omschrijving: “ongesteldheid na drankmisbruik”. Ik wist 

niet dat iedereen massaal begon te menstrueren na ‘Beestenbos gaat los’?? 

Aanschouw de teloorgang van ons universum. 

 

Vorige week was het introductiecantus, het uitgekozen moment voor 

nieuwelingen om kennis te maken met dit traditioneel gebeuren. En niet om te 

pochen, maar wat een topcantus! Andermaal hebben we bewezen dat we de 

beste cantussers van Gent zijn! Tijdens de cantus kwamen we te weten dat meer 

dan de helft van de aanwezigen een bijna-doodervaring gehad hebben. (Voor 

de leken: tijdens een cantus worden de meeste strofes aan een eigenschap of 

gebeurtenis gekoppeld. Bijvoorbeeld ad 2 aan iedereen met blauwe ogen, zij 

met blauwe ogen staan recht.) 

 

Een extreem hoog aantal waar ik deel vanuit maak. Hier een avontuur dat 

duidelijk maakt waarom mannen minder lang leven dan vrouwen. 

 

Een korte situatieschets: Småland, Zweden; roadtrip; bier; wild kamperen; 

Möckeln (merengebied); kampvuur; makkers, maten, Stella. 

 

We probeerden al 2 dagen te vissen langs de oeverrand zonder al teveel 

resultaat. Teleurstellend, maar een vriend van mij kwam op een geniale ingeving. 

Wat als we nu naar het eiland te midden van het meer zwommen? Daar zouden 

we gegarandeerd meer succes hebben! Zo gezegd, zo gedaan. We stapten 

het ijskoude water in en zwommen met de vishengel in de rechterhand. Snel 

werd al duidelijk dat we de afstand onderschat hadden maar we waren al meer 

dan halfweg, nu kan er niets meer misgaan, toch? 

  

Het water werd minder diep en we begonnen een combinatie te doen van 

zwemmen en stappen. Dit door de dikke laag slijk waarin onze voeten werden 

opgeslorpt. Dat heeft mijn kameraad erna aan de lijve ondervonden. 
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Pakweg een meter voor het eiland zakte hij tot dieper dan zijn knie in het slijk. 

Zelfstandig geraakte hij er niet meer uit. Ik bracht eerst onze hengels naar het 

eiland waarna ik terugkeerde om hem eruit te trekken. Na immens hard trekken, 

geraakte hij er gelukkig uit. Mijn vriend zei al snel: “gelukkig dat er nog iemand 

even roekeloos als mij is, anders zat ik nog steeds vast”. Bijna-doodervaring 

nummero uno, check! De zijne dan, niet de mijne.  

 

Eenmaal op het eiland toegekomen wouden we natuurlijk nog steeds vissen. 

We moesten echter aan de overkant geraken om een goede visplek te 

vinden, schaduwzijde enzo. Langs de rand ging voor geen meter, onze 

voetzolen maakten geen kans tegen de scherpe stenen. Dan maar dwars 

erdoor! Natuurlijk was de kern van het eiland ook dicht begroeid, dan nog met 

opperherder Timo’s favoriete plant...braam. 

  

Langzaamaan onderkoeld gerakend dropen we het maar af, letterlijk. We 

voelden ons niet meer instaat om nogmaals met de vishengel te zwemmen, die 

lieten we dus achter. Hop, terug het ijskoude water in, meteen werd je 

ontnomen van je adem. Ongeveer halfweg kon ik echt niet meer. Doorzetten 

was de enige optie. Alle spieren waren verzuurd, ook begon ik me verdwaasd 

te voelen door de koude. Het ging van kwaad naar erger, ik begon kopje onder 

te gaan. Gelukkig was het niet ver meer. Telkens snakkend naar zuurstof. Oef, 

het was niet ver meer. Ik voelde terug de bodem aan mijn voeten. Immense 

opluchting. Eenmaal de oever opgekropen was het snel effe bekomen waarna 

we in looppas terug naar onze kampplaats gingen. 

 

Onze vrienden daar, 

ongerust, vonden er niets 

beter op dan verder 

doen met wat ze bezig 

waren. Het kampvuur 

onderhouden. Immens 

dankbaar dat we waren. 

Zonder die hitte waren 

we ongetwijfeld 

ineengestort. 

 

Voila, dit was mijn bijna-

doodervaring, genoeg 

geluld, tot volgende 

keer! 

 

 

De bijna nagel aan mijn doodskist  

 

Haha, veel plezier aan de kommaneukers die dit moeten verbeteren.  

 

Dikkie over and out x  
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Ecodinges 
 

We leven in de 21ste eeuw, iedereen is gewend aan luxe en verwennerij. Maar 

overdrijven we niet een beetje? Verliezen we het grote plaatje niet uit het oog 

door onze eigen belangen en verlangens? Er zijn een paar dingen die je kan 

doen, en zeker als bioloog, om de wereld elke dag een betere plek te maken. 

 

Vandaag zal ik jullie enkele tips geven om minder plastic te gebruiken. Voor vele 

dingen gebruiken we onbewust plastic wanneer het eigenlijk helemaal niet 

nodig is. Vaak uit gewoonte, of omdat we niet meteen een alternatief kunnen 

bedenken. Hopelijk komt daar na het lezen van dit artikel verandering in, want 

ons plasticverbruik moet dringend naar beneden!  

 

1) Vermijd het gebruik van rietjes. Het lijkt niet belangrijk, hoe kan zoiets kleins 

nu gevaarlijk zijn? Je zou versteld staan hoeveel afval je de wereld 

bespaart door neen te zeggen tegen rietjes in restaurants of op café. Drink 

uit het flesje of gebruik een glas en koop geen rietjes voor thuis, die heb je 

helemaal nergens voor nodig. En als een rietje echt een must is om je 

drankje te drinken, kan je natuurlijk steeds een afwasbaar rietje gebruiken. 

2) Gebruik herbruikbare zakken. Vraag in de winkel niet steeds een nieuwe 

plastic zak maar breng er zelf een mee. Een stevige zak is ook altijd beter 

wanneer je veel boodschappen moet doen. Verbruik in de winkel zelf ook 

geen kleine plastic zakjes om je groenten of fruit in te doen, die courgette 

en wortelen overleven dat perfect zonder plastic! 

3) Geef je kauwgom op. Kauwgom is gemaakt van een soort synthetisch 

rubber. Kauwen op een kauwgom is dus eigenlijk een beetje hetzelfde als 

kauwen op een stukje plastic. Dat wil je toch niet? Plastic is trouwens ook 

niet zo heel lekker. Dus wat je smaakt zijn eigenlijk enkel toegevoegde 

smaakstoffen, en je wil echt niet weten waar die vandaan komen. 

4) Doe je boterhammen in een brooddoos en niet in een plastic 

wegwerpzakje. De standaard tip zou ik zo denken. Toch zijn er nog veel 

mensen die hun middagmaal verpakken in milieuonvriendelijk plastic of 

aluminiumfolie. Dit is nochtans gemakkelijk te vermijden. Koop gewoon 

eens een fancy brooddoos, je kan ze krijgen in alle soorten en maten en 

versieren naar hartenlust. Je zal beslist blij zijn met deze eenmalige 

investering! 
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5) Opteer ook voor verse groenten en fruit in bulk. Vaak kan je in de 

supermarkt kiezen tussen voorverpakte groenten en fruit, of de bulk 

variant. Tot op de dag van vandaag snap ik nog steeds niet waarom die 

voorverpakte goederen nog verkocht/gekocht worden. Zo moeilijk is het 

toch niet? Je kan ook zelf je hoeveelheden bepalen als je kiest voor bulk, 

superhandig voor mensen die op kot zitten en vaak eenpersoonsporties 

klaarmaken. Vermijd alsjeblieft ook die kleine dunne zakjes die je in de 

supermarkt kan krijgen. Deze bevatten een deel nylon, wat heel moeilijk 

afbreekbaar is, en behoren daarmee tot een van de meest vervuilende 

soorten plastic. Dan kiezen de mensen voor bulk, maar steken ze elk stuk 

groente dat ze kopen in een apart plastic zakje. Dan maakt het natuurlijk 

niet veel verschil. En je zal zien dat het helemaal niet moeilijk is om deze 

zakjes te vermijden. Je fruit of groente kan gewoon zo in je 

boodschappentas. Deze tip is heel belangrijk en maakt echt een groot 

verschil. Reden te meer dus om je ouders en anderen te overtuigen deze 

zakjes niet meer te gebruiken. En ja, één enkel zakje kan echt het verschil 

maken (om alle cliché excuses even te beantwoorden). 

6) Koop producten in kartonnen boxen in plaats van in plastic flessen. Veel 

producten, bijvoorbeeld honden- of katteneten, worden verkocht in 

grote plastic verpakkingen. Maar vaak bestaat er ook een kartonnen 

variant! Als je deze tegen het lijf loopt, aarzel dan niet en kies voor karton 

in plaats van plastic. Het is nog steeds een verpakking, dat is waar, maar 

karton is veel gemakkelijker afbreekbaar en recycleerbaar. 

7) Koop muesli, pasta, rijst … aan in bulk. Er bestaan tal van winkels waar je 

gewoon je eigen bokaal kan meenemen om te vullen met je favoriete 

ontbijtgranen, soorten pasta of kruiden. Het is niet alleen fantastisch 

omdat je ook op deze manier alle mogelijke verpakkingen vermijdt, het is 

ook gewoon veel goedkoper! Als student heb je natuurlijk een 

studentenbudget, en dit is echt de ideale manier om te besparen op 

twee manieren.  

8) Neem je eigen potjes mee als je naar de take-away gaat. Ja, hier ben ik 

alweer met mijn potjes (nee Era, niet jij). Elke dag worden tonnen plastic 

verspild door afhaalrestaurants. Elke maaltijd apart verpakt in een vers 

velletje, een nieuwe wegwerpdoos of andere dingen die ze daarvoor 

uitvinden. Zoveel afval terwijl de oplossing voor de hand ligt. Laat de 

klanten hun eigen dozen meebrengen. Je kan pizza afhalen in je eigen 

meeneem-box en zoveel meer. Die chinees vindt het vast niet erg om zijn 

saus in je afwasbaar potje te gieten, net zoals de Italiaan, die zijn 

overheerlijke pasta ook gewoon in jouw herbruikbaar kommetje kan doen. 

9) Gebruik een hervulbare aansteker. Voor de rokers onder ons, wat eigenlijk 

ook al niet zo goed is voor ons wereldje, zij kunnen hun slechte gewoonte 

deels goedmaken door hun aanstekertjes steeds te hervullen. Watte? Is 

da zelfs mogelijk? Ja natuurlijk! Je moet niet elke keer opnieuw een plastic 

omhulsel kopen om vuur te kunnen maken. Je kan ook gewoon je 

lievelings-aansteker houden en steeds de brandstof bijvullen. Jij blij, 

aansteker blij. 
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10) Vermijd bevroren voedsel. Ookal lijken sommige verpakkingen van karton, 

meestal zit er toch nog een dun laagje plastic binnenin. Bovendien 

hebben we dat toch helemaal niet nodig? Maak je gerechtjes klaar met 

verse producten en het zal je nog zo hard smaken! 

Het is ook veel gezonder natuurlijk, vele voedingsstoffen vriezen kapot in 

onze diepvriezer en dat is zonde. Kies dus alweer voor de verse, gezonde 

variant en help niet enkel je lijn maar ook het milieu een stap vooruit. 

11) Gebruik geen vershoudfolie thuis. Je kan al je voedsel gemakkelijk 

bewaren in afwasbare potjes (neen Era, niet jij!) met een deksel. Op deze 

manier krijg je ook geen onaangename geurtjes in je koelkast. En als je 

toch verslaafd zou zijn aan folie, kan je misschien overstappen op 

bijenwasdoekjes? Deze werken net zoals folie, maar je kan het gewoon 

elke keer opnieuw gebruiken! Wow, wat er toch allemaal niet bestaat in 

de wereld! Deze zijn trouwens heel gemakkelijk zelf te maken met simpele 

ingrediënten. Zoek snel je receptje op het internet en ga aan de slag! Of 

wees lui en steek je eten in potten. Het leven kan toch gemakkelijk zijn. 

12) Vraag aan je fruitboer om je plastic doosjes terug te nemen. Veel fruit zit 

verpakt in plastic doosjes en zijn niet te verkrijgen als bulk. Ook dat is voor 

ons geen probleem! Als je klant bent bij een plaatselijke fruitboer kan je 

alles gemakkelijk laten hervullen. De meeste verkopers maken hier geen 

probleem van. Je kan vragen om de doosjes terug te nemen en te 

hergebruiken, maar hervullen is ook een goede optie. Op deze manier 

bespaar je per keer dat je hetzelfde doosje laat hervullen, een plastic 

verpakking. Tel maar eens op wat dat bespaart! 

13) Maak versgeperste smoothies en fruitsappen in plaats van ze te kopen in 

plastic flessen. Het is niet alleen gezonder maar ook nog eens goed voor 

het milieu! Want zeg nu zelf, er is toch niets leuker dan alles wat je kan 

vinden in de koelkast samengooien en mixen tot een heerlijk resultaat! Een 

ander, misschien zelfs nog groter voordeel is dat je perfect weet wat er 

allemaal in dat roze drankje van je zit. Geen smaakstoffen, geen 

bewaarmiddelen, want jij maakt het allemaal supervers! Dat smaakt 

dubbel zo hard. 

14) De echte hardcores kunnen zelfs hun eigen kuisproducten maken! Wow 

die zijn toch ook wel een beetje zot? Eigenlijk niet! Zelfgemaakte 

producten zijn veel minder giftig en je vermijdt tal van plastic 

verpakkingen! Receptjes zijn heel gemakkelijk te vinden op het internet, 

vaak met ingrediënten die niet moeilijk te vinden zijn. Hup! Waar wacht je 

nog op? Begin die chemische brouwsels maar al te mengen! 

15) Gebruik geen wegwerp scheermesjes. Het probleem met wegwerp 

scheermesjes is dat je ze steeds moet wegwerpen. Je kan ook gewoon 

een houdertje kopen waarop je dan steeds nieuwe mesjes bevestigt. 

Deze zijn vaak ook veel beter van kwaliteit, I guess you’re all out of excuses 

right now! 

 

En wat hebben we geleerd vandaag? 

Wegwerp is slecht, weg met wegwerp! 

 

Vele anti-plastic groetjes. 
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Koken met bloempje 
 

Benodigdheden:  

 

- 1 aubergine  

- 1 à 2 paprika's  

- Ong 350g gehakt  

- Rijst  

- Eventueel bouillonblokje  

- Olijfolie of bakboter  

- Paprikapoeder  

- Provençaalse kruiden  

- Peper en zout  

 

Bereiding: 

 

Snijd de top en poep van de aubergine en doe de rest in sneetjes of blokjes. 

Snijd de paprika overlangs open, haal alle pitjes en de steel eruit, snijd de 

paprika nu in blokjes.  

Neem een pan, doe er een beetje olijfolie/bakboter in, als die begint te 

pruttelen doe je de aubergine en paprika in de pan en laat deze bakken op 

middelhoog vuur (zorg dat je af en toe roert), kruid met peper en zout.  

Zet ondertussen een pot met water op voor de rijst en voeg daar een 

bouillonblokje aan toe om de rijst meer smaak te geven. Als het water kookt 

voeg je de rijst toe (volg instructies op de doos).  

Kruid het gehakt met peper, zout, paprikapoeder en provençaalse kruiden en 

vorm een hamburger.  

Als de groentjes gebakken zijn leg je ze op een bord en leg je de hamburger in 

de pan (tip: als je een grote dunne hamburger maakt heb je een kortere baktijd). 

Als alles klaar is doe je de helft op je bord en de rest doe je in een doos in de 

frigo zodat je nog een maaltijd hebt. Of als je met 2 bent verdeel dan over 2 

borden.  

 

Smakelijk! 
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Kalender 
 

 

 

 

Week 5   

Maandag 24/10/16 Interfacultair Sporttoernooi @GUSB 

Dinsdag 25/10/16 Spaghetti-avond @Therminal 

Woensdag 26/10/16 Sporttoernooi der Wetenschappen @De Sterre 

Donderdag 27/10/16 Fright Fest @Paviljoen 

Vrijdag 28/10/16  

 

 

 

Week 6   

Maandag 31/10/16  

Dinsdag 01/11/16  

Woensdag 02/11/16 Doop @Canard Bizar 

Donderdag 03/11/16  

Vrijdag 04/11/16  

 

 

 

Week 7   

Maandag 07/11/16 Cocktailclubavond @Porter House 

Dinsdag 08/11/16  

Woensdag 09/11/16  

Donderdag 10/11/16  

Vrijdag 11/11/16  

 

 

 

Week 8   

Maandag 14/11/16 Clubavond @Porter House 

Dinsdag 15/11/16  

Woensdag 16/11/16 Rood-Groen-Party @’t Genoegen 

Donderdag 17/11/16 LAN der Wetenschappen @Therminal 

Vrijdag 18/11/16  
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Week 9   

Maandag 21/11/16 Bierkoningverkiezingen @Porter House 

Dinsdag 22/11/16  

Woensdag 23/11/16  

Donderdag 24/11/16 Proefbuisjeneverfuif @Twitch 

Vrijdag 25/11/16  

 

 

 

Week 10   

Maandag 28/11/16 Verbroederingsclubavond Geografen @Porter 

Dinsdag 29/11/16 Cantus @Canard Bizar 

Woensdag 30/11/16  

Donderdag 01/12/16  

Vrijdag 02/12/16  

 

 

 

Week 11   

Maandag 05/12/16 Clubavond @Porter House 

Dinsdag 06/12/16  

Woensdag 07/12/16 Bierbowling @Overpoort Bowl 

Donderdag 08/12/16  

Vrijdag 09/12/16  

 

 

 

Week 12   

Maandag 12/12/16 Clubavond @Porter House 

Dinsdag 13/12/16  

Woensdag 14/12/16 Massacantus @Flanders Expo 

Donderdag 15/12/16  

Vrijdag 16/12/16  
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Komende activiteiten 
 

Interfacultair Sporttoernooi (Maandag 24/10 @GUSB) 

 

IFT (aka Interfacultair Sporttoernooi) is het grootste sportevenement dit semester, 

het gaat door in de sportzalen van het GUSB. Een hele dag lang zullen alle 

richtingen van onze universiteit het tegen elkaar opnemen in 6 disciplines. Deze 

zijn veldlopen, zwemmen, basketbal, voetbal, volleybal en tafeltennis. Indien je 

een bovennatuurlijk talent hebt in een van deze sporten ben je zeer welkom om 

deel te nemen. Indien je geen bovennatuurlijk talent hebt mag je zeker ook een 

teampje vervoegen, of mag je met toeters, bellen en spandoeken afkomen om 

uw vrienden aan te moedigen. Achteraf is er natuurlijk ook een gezellige 

afterparty! 

 

Spaghetti-avond (Dinsdag 25/10 @Therminal) 

 

De perfecte avond om te genieten van lekkere flubberige wormpjes op je bord, 

geserveerd met een lekkere saus gemaakt door jullie favoriete praesidium! Voor 

de herbivoren onder ons wordt er vanzelfsprekend een vegetarisch alternatief 

voorzien. 

 

Sporttoernooi der Wetenschappen (Woensdag 26/10 @de Sterre) 

 

Deze Battle of Sciences zal wellicht uitmaken dat de biologen nog steeds de 

beste wetenschappers van de Sterre zijn. Het wordt een sfeervolle en sportieve 

namiddag. Kom gerust meedoen of supporteren voor uw favoriete bioloog! 

 

Fright Fest (Donderdag 27/10 @Paviljoen) 

 

De engste fuif die je ooit zal meemaken en dat in samenwerking met het VLK! 

Dacht je dat sommige biologen er overdag al eng uitzagen? Wacht dan maar 

tot je ze op deze onvergetelijke nacht tegenkomt! 

 

Doop (Woensdag 02/11 @Canard Bizar) 

 

Aah, den doop, eindelijk! Hier kunnen we natuurlijk niet veel over zeggen, maar 

een ding is zeker… het is een ervaring om nooit meer te vergeten! Zeker doen 

zouden we zo zeggen, het is echt niet zo erg als je denkt. 

 

Cocktailclubavond (Maandag 07/11 @Porter House) 

 

Een clubavond maar dan nog beter! Cocktails maken alles beter, cocktails zijn 

love, cocktails zijn life. Afkomen is dus de boodschap! Hier kan ik jullie jammer 

genoeg niet geranderen dat het een onvergeetelijke avond zal worden, velen 

onder jullie zullen wel heel erg snel vergeten wat er gebeurt … hoe dan ook, je 

hoort achteraf wel wat je allemaal hebt uitgestoken dus het wordt sowieso 

geweldig! 
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Rood-Groen-Party (Woensdag 16/11 @’t Genoegen) 

 

Rood, Groen, Party, ’t Genoegen… Kortom alle ingrediënten die nodig zijn om 

deze nacht in de geschiedenisboeken te doen verschijnen. Duik in je kleerkast 

en draag de trotse kleuren van het GBK en ga een prachtige nacht (en 

ochtend) tegemoet in dit geweldige café! 

 

LAN der Wetenschappen (Donderdag 17/11 @Therminal) 

 

Denk je dat jij een van de gaming prodigies bent van deze eeuw? Ben jij rank 

diamond in League of Legends? Kan niemand op tegen jouw Fifa skills? Of wil jij 

ons gewoon helpen met een nachtje door gamen omdat we anders niet 

genoeg kandidaten hebben? Schrijf je dan in voor the one, the only…LAN der 

Wetenschappen! 

 

Bierkoningverkiezingen (Maandag 21/11 @Porter House) 

 

De eeuwige strijd om titel van Bierkoning en Bierkoningin continues! De echte 

brakkers van het GBK nemen het tegen elkaar op in hevig toernooi dat alleen 

de sterksten kunnen overleven. 

 

Proefbuisjesjeneverfuif (Donderdag 24/11 @Twitch) 

 

Dé fuif van het jaar waar massa’s volk op afkomt, en terecht! Goedkope drank, 

goede muziek en een fantastische sfeer op deze avond. Wat heb je nog meer 

nodig? Show je beste dansskills en laat je volledig gaan (voor één keer is het 

toegestaan). 

 

Verbroederingsclubavond Geografen (Maandag 28/11 @Porter House) 

 

Speciaal voor iedereen die graag socializet. Altijd al willen weten waarom er 

soms random mensen met landmeters op de Sterre staan en waar deze mensen 

vandaan komen? Dan is dit de perfecte clubavond voor jou! 

 

Bierbowling (Woensdag 07/12 @Overpoort Bowl) 

 

Een combinatie van bier en een bal recht in de juiste richting proberen rollen, 

moet ik dit nog verduidelijken …? 
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Voorbije activiteiten 
 

Openingsvat 

 

Het openingsvat was een groot succes, met minstens twee eerstejaars vloeide 

het bier rijkelijk. Niemand wou de allereerste activiteit van het GBK missen 

natuurlijk! Gelukkig had Rudy nog een verrassing voor ons in petto, met nog 

meer bier, joepie! Dank aan Rudy en proficiat met je punten op wiskunde. 

 

Peter en meter 

 

Alweer een groot succes! Nadat alle kindjes een meter of peter hadden 

gekregen kon het echte werk beginnen. Vele vragen werden die avond 

afgevuurd, tips en verslagen vlogen heen en weer. Beloftes werden gemaakt 

en vele anekdotes werden gedeeld met onze kersverse eerstejaars (hopelijk niet 

al te hard getraumatiseerd). Iedereen socializede wat met iedereen en hechte 

vriendschappen werden gesmeed. 

 

Introfuif  

 

Ons eigen Beestenbos! Wat een zalige, kleurrijke avond. Met een recordaantal 

eerstejaars aanwezig konden we spreken van een groot succes. Ook over de 

outfits was grondig nagedacht. Velen hadden er echte kunstwerkjes van 

gemaakt! Jaja honeybeaer, ik heb het over jou! En we kunnen zeker Annelore 

niet te vergeten die terecht de prijs voor beste outfit van de avond gewonnen 

had!  

 

Introweekend 

  

Ooh wat een fantastische tijd. Introweekend, met een licht nostalgisch gevoel 

konden we toch weer vaststellen dat er hechte vriendschappen zijn gesmeed 

op weekend. Dat gebeurt wel als er ineens random mensen in je bed komen 

liggen, of je ineens zelf ergens in een random bed ligt. Gelukkig hebben we de 

mol ontmaskerd met de hulp van de welgeteld 10 eerstejaartjes die mee waren 

en dit weekend hoogstwaarschijnlijk nooit zullen vergeten. 

 

Introcantus 

 

Leukste cantus ooit! Toch een bewijs dat het GBK echt wel goed kan cantussen. 

Door onze fantastische schachtjes vloeide het bier rijkelijk en kwam er niemand 

droog te staan. We leerden allemaal leuke weetjes over elkaar bij zoals dat 

Dikkn het concept van ‘O Susanna’ echt niet kan uitleggen en dat biologen iets 

hebben met bijna-doodservaringen. 
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Provinciedrink 

 

Tja, zoals verwacht kon er geen enkele provincie op tegen Oost-Vlaanderen. Al 

kwam West-Vlaanderen toch wel dicht in de buurt (van de helft). De sfeer zat 

goed en het bier smaakte iedereen. Toch ook een dikke proficiat aan (de 

provincie?) Nederland! Die eindigde net niet op de laatste plaats met negen 

pinten. (Nee nee, ik ga echt niet veel drinken, max drie pintjes ~dixit Seppe) 

 

Voordoop  

 

Traditiegewijs was er opnieuw een gigantisch aantal feuten aanwezig. Het 

fantastische doopcomité zorgde ervoor dat ze hun eerste stapjes richting de 

doop zetten. Jammer genoeg waren er niet zo veel feuten die insecten konden 

determineren en waren er nog minder die wisten hoe ze een badkamer in 

plastic zakjes kunnen krijgen. Hoe dan ook, de toekomst van het GBK ziet er 

goed uit. 
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Het sprookjesbos 
 

Er was eens, heel lang geleden… een meisje. Ze noemde zichzelf Betty. Betty 

ging vaak op stap naar een magische plaats, namelijk… De Toverpoort.  

Voor ik verderga met dit 

verhaaltje, is er iets wat 

jullie moeten weten over 

deze magische plek. In De 

Toverpoort gebeuren 

namelijk vreemde dingen, 

je weet nooit op 

voorhand wat je zal 

overkomen als je afreist 

naar deze mythische 

plaats. De Toverpoort 

heeft ook een eigen wil, 

soms laat hij je net iets teveel van zijn supergeheime magie zien, zodat je de 

volgende ochtend alles weer vergeten bent. Er bestaan zelfs mythes waarin 

verteld wordt dat ontdekkingsreizigers die te nieuwsgierig zijn, volledig 

gedesoriënteerd worden en de volgende ochtend wakker worden op een 

plaats die ze nog nooit hebben gezien. 

Wel beste kindjes, als jullie ooit de moed zouden hebben om deze mythische 

plek te gaan verkennen, dan heb ik één goede raad voor jullie; De Toverpoort 

zal jullie proberen verleiden, misleiden en de verkeersborden zullen jullie 

proberen omleiden… maar trap er niet in! Zijn magische drankjes zijn zo 

geprogrammeerd dat je moet overgeven van zodra je er teveel van geproefd 

hebt. Vertrouw zijn lekkernijen niet, en al zeker niet als deze je worden 

aangeboden door een schijnbaar onschuldige oude man. 

Maar genoeg over De Toverpoort, we gaan verder met de avonturen van Betty. 

Betty is een heel onschuldig meisje, of zo ziet ze er toch uit. Op een dag ging ze, 

braaf als altijd, op bezoek bij een zieke vriendin, Lana. Ze wipte nog snel even 

binnen in de Albert Heijn om een goedkoop flesje drank en kwam buiten met 

twee flessen jenever, een paar flessen wijn en wat bier. Ze had ook geen tijd 

meer gehad om koekjes te bakken, dus griste ze nog snel een zak chips van de 

rekken. 

Toen ze eindelijk bij haar vriendin was aanbeland (een uur te laat want haar fiets 

was kapot) ging de eerste fles drank er al aan. Een paar uur en vele glaasjes 

wijn later voelde haar vriendin zich ineens toch niet zo ziek meer! Wat een 

wondermiddel had Debbie… euh Betty, toch voor haar meegebracht! Betty 

legde uit hoe alcohol al je problemen oplost.  
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Braaf als ze waren, besloten ze nog even een wandelingetje te maken door het 

park. Ze wilden namelijk geen overlast bezorgen aan de buren en misschien 

zorgde de buitenlucht ervoor dat ze wat ontnuchterden. Toen ze helemaal 

toevallig en totaal niet opzettelijk in het Citadelpark terechtkwamen, zagen ze 

daar hun derde vriendin en toen was het trio compleet, joepie! Nu zaten Betty, 

Lana en Lindsay samen in het Citadelpark. Als brave nonnetjes praten ze rustig 

een beetje bij, terwijl de laatste restjes drank verdwenen in hun naar alcohol 

snakkende magen. 

Ineens kreeg Lana een paniekaanval. Wat moesten ze in hemelsnaam doen 

zonder drank? Ooh nee! Ze voelde al weer een hoestje opkomen, ze moesten 

snel een geneesmiddel zoeken. Ze haastten zich naar de nachtwinkel en 

vonden daar het perfecte medicijn: vodka. Ze kochten ook nog een klein blikje 

cola, om het te doen lijken alsof ze volledig verantwoord bezig waren en de 

drank goed verdunden. 

Na nog meer drank en 

socializen met random 

mensen in de bosjes besloot 

Lindsay dat ze de vijver toch 

echt niet meer kon 

weerstaan. Want zwemmen 

is toch zo leuk! 

Wacht, ik weet wat jullie 

denken; huh? Mag da wel? 

Krijgt ge daar geen boete 

voor? Kunt ge daar zelfs in 

zwemmen? Maar dan zijn u 

kleren toch nat? 

Wel beste kindertjes, geen van deze problemen was groot genoeg om Lindsay 

ervan te weerhouden om in die o-zo propere vijver te duiken. Wat betreft de 

regels, wel… die zijn er om gebroken te worden toch? Een boete? Na de vodka 

verdwijnt de gedachte daaraan wel naar de achtergrond. En je kleren dan? 

Het antwoord op deze vraag is heel simpel; je hebt je kleren helemaal niet nodig 

om te zwemmen, en je ondergoed blijkbaar ook niet …. 

Na een nachtelijke duik en veel Citadel-plezier, besloten ze wijselijk om nog eens 

langs De Toverpoort te stappen. Dat was toch de kortste weg naar huis of niet? 

Aah nee, toch niet. Maar ja, je kan het al raden, ze konden de geur van feestjes, 

cantussen en vooral van nog meer alcohol toch echt niet weerstaan. 

Al die verleidingen, het werd gewoon te veel! Maar van al dat gegiechel krijg 

je ook wel honger natuurlijk, ze besloten eerst nog om een lekker pakje friet te 

gaan bij de Skyline. 
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Drie fantastische feesturen later wist geen van de drie nog waar de andere twee 

waren en besloten ze alle drie om gewoon nog wat door te feesten en te 

socializen met random mensen uit De Toverpoort. Betty had iemand met 

dreadlocks gezien en was daar op afgegaan. Lindsay was een oude bekende 

tegengekomen en Lana wist niet meer waar ze was. Terwijl Betty al goed bezig 

was met dreads, lag Lindsay al op het kot van die ene gast die ze nog wel van 

ergens kende. Ondertussen wist Lana nog steeds niet waar ze was. Betty was 

haar tongspieren goed aan het trainen en Lindsay was ondertussen ook al 

gekomen. Lana werd getrakteerd op nog meer alcohol, maar wist niet meer 

welke alcohol, of door wie ze getrakteerd werd. Betty kon maar niet genoeg 

krijgen van al dat trainen en Lindsay had haar sport nu wel gehad voor 

vandaag, ze besloot toch nog om een tweede reisje naar de Toverpoort te 

riskeren. Lana wist nog steeds niet waar ze was, of wie ze was. 

“Ik ging naar huis me één uit de overpoort en die had er twee, it was my lucky 

day!” ~dixit Marie 

 

Nog ettelijke uren later kwamen ze 

elkaar toevallig tegen in ’t 

Genoegen. Of beter gezegd; 

Lindsay en Betty kwamen elkaar 

tegen in ’t Genoegen en zagen 

Lana een dutje doen boven het riool. 

Terwijl ze wat socializeden met John 

vertelden ze elkaar over de kleine 

stukjes avond die ze zich nog konden 

herinneren, als ze überhaupt in staat 

waren om zich iets te herinneren, of 

elkaar iets te vertellen. Het gesprek eindigde, zoals altijd, met veel gegiechel en 

niemand die iemand kon verstaan. Ze besloten dat het nu toch echt geen nut 

meer had om te gaan slapen en feestten nog een beetje verder.  

Tot er plots iemand zei: “Oeie! De les gaat bijna beginnen!”. Ze schoten 

nogmaals in de lach en bedachten dat het misschien toch een goed idee was 

om te gaan slapen. Eerst nog eens passeren in de nachtwinkel om een zakje 

chips, van al dat uitgaan krijg je toch zoveel honger! Ooh kijk de pere total is 

nog open! Een uur later zaten ze nog steeds in de pere total, die bijna ging 

sluiten. Wat moesten ze nu doen? Ze waren alle drie moe en crashten gezellig 

samen bij Lana thuis. 

Ze sliepen hun roes uit tot ver in de namiddag en wanneer ze dan eindelijk 

wakker werden kon geen van de drie zich nog herinneren wat er de avond 

ervoor gebeurd was. Ze besloten gezamenlijk dat het een geslaagde avond 

was, waarbij ze zeker niet zat geworden waren en zich alles nog herinnerden. 
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Ze wouden net afscheid nemen van elkaar toen Lana met een fantastisch idee 

kwam: “Laten we vanavond uitgaan!”. “Ooh ja goed idee!”, zei Lindsay, en zo 

geschiede het verhaal van de drie brave meisjes, op weg naar De Toverpoort. 

Voor een ruwe schets van die andere avond, keer terug naar het begin. 

Betty, Lindsay en Lana, leefden nog lang en gelukkig en reizen nog regelmatig 

naar De Toverpoort. Misschien kom je ze ooit weleens tegen als je aan je eigen 

magische reis begint? Je weet maar nooit!  

En zo zie je maar, De Toverpoort zit vol verassingen, net als het Citadelpark, maar 

dat liefste kindertjes, dat is weer een ander verhaal… 
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Danskoning(in) of plank? 
 

Het is donderdagavond en bijna middernacht... Je ruikt het mannelijke zweet 

van mijlen ver, vrouwelijke parfums komen met de windvlagen mee en dan zijn 

er nog de geluiden, jaja iedere Gentse student kent het geluid! Het geluid van 

geroep, gelach, gezang en de dreunende danspassen in de wereldbekende… 

OVERPOORTSTRAAT te Gent! 

 

Wanneer je als student naar de Overpoortstraat gaat, dan is dat meestal om te 

drinken, te dansen en andere typische studentenbezigheden, uhm ook seks? 

Maybe yes… maar laten wij het hebben over de kings and queens in het dansen 

en ook alle minder goede dansers onder ons. 

 

Je hebt mensen, die in werkelijkheid soms 

zeer stille personen zijn. Maar wanneer ze 

eenmaal op de dansvloer komen te staan, 

beginnen hun dansmoves uit hun lichamen te 

vloeien alsof ze nooit iets anders gedaan 

hebben. Het zijn ook deze mensen die de 

avond vaak kunnen doorbrengen zonder 

een druppel alcohol aan te raken. Ze dansen 

en dansen en blijven maar dansen, ze 

bewegen met armen, benen en andere lichaamsdelen of kledingstukken. Ze 

hebben nu eenmaal een aangeboren gevoel voor ritme en zijn de echte 

dancing kings and queens.  

 

Anderen staan dan weer voor een hele tijd aan de toog of met een pintje in de 

hand langs de kant, rondkijkend naar de 

dansende mensen terwijl ze zelf de 

dansvloer niet op durven. Deze personen 

denken aan hun reputatie. Ze denken aan 

de mogelijke schade, die ze zichzelf kunnen 

berokken, wanneer ze een verkeerd 

danspasje wagen, wanneer ze de mist 

ingaan en zich te belachelijk maken. Je ziet 

ze denken, ik mag hier geen verkeerde 

dansmove maken of mijn reputatie gaat naar de ballen! Maar later die avond, 

na enkele alcoholische consumpties, is hun brein al heel wat minder aan het 

werken. Dan zie je dit soort mensen al goed zat dansen en begrijp je opeens 

waarom ze nuchter niet op de dansvloer durven komen en denk je dat je nog 

nooit iemand zo slecht hebt zien dansen! Jaja, het zijn vaak de mannen die hun 

reputatie niet willen kwijtraken door verkeerde dancemoves uit hun lichamen te 

persen die het uiteindelijk dan toch verliezen.  
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Je hebt ook mensen die dan toch hun best proberen te doen en ‘dansen’. 

Eigenlijk bewegen ze gewoon met hun schouders en met hun ass naar achteren. 

Maar dat is niet dansen, het lijkt eerder op een jong kind dat dringend moet 

plassen. Uiteindelijk proberen ze wel, dus toppie voor hen als ze zich amuseren. 

 

Andere mensen drinken wat en laten al snel hun coole dansmoves zien op de 

sterke beats die weergalmen in de fuifzalen te Gent. Dansmoves kopiëren, is 

absoluut ook een zaak die vaak wordt gedaan, niks voor mij althans. Maar ik zie 

het zo, als ik weer eens goed dans dan kopiëren anderen mijn moves. Dan zijn 

zij blij en ik ook. Je denkt namelijk ‘ohla ik ben goed bezig!’, ego ego increasing.  

 

Misschien wordt het eens tijd om even te praten 

over non-dancing topics? Zoals wat reclame voor 

een paar leuke cafés om in te dansen. 

 

Ben je mannelijk en val je ook op mannen? Passeer 

dan zeker eens langs de Porter House – jaja 

clubcafé van de biologie - want daar kom je 

gegarandeerd homo’s/bi-mannen tegen die zeker 

met je willen shaken op muziek, gespeeld door een 

hete dj. 

  

Ben je geen holebi? Ga dan misschien eens naar 

de Cuba. Daar krijg je misschien als jonge studente 

een roos aangeboden van een knappe man of 

zelf meerdere mannen op één avond. Dit is nu 

eenmaal toch het studentenleven? 

 

Kortom voor ieder wat wils in de Overpoort. Overal is er plaats voor gedans, 

geflikflooi naar hartenlief en zoveel meer! 

 

Nu we het toch hebben over fuiven, dansen en drinken... Kom dan zeker eens 

langs, naar onze bijna wekelijkse bijeenkomst in de Porter House, op maandag!  

Ook organiseert ons geweldig biologisch feestcomité, dit schooljaar 

spetterende fuiven die niet te missen zijn zoals Fright Fest, Proefbuisjeneverfuif, 

Anti-valentijnsfuif, Nacht der Wetenschappen, Galabal der Wetenschappen en 

nog zoveel meer. Natuurlijk zijn er al enkele fantastische activiteiten geweest dit 

academiejaar, hopelijk heb je deze niet gemist! En anders moet je zeker eens 

één van de vele activiteiten van onze spetterende vereninging opnemen in je 

agenda! 

 

DOEN ZOU IK ZEGGEN!!!! 

 

xxx Robin De Plus xxx 
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Zea’s Corner 
 

Hey gurlz, Zea hier! 

 

De wormen hebben me meermaals moeten dwingen om dit artistiek 

meesterwerk neer te pennen voor alweer de nieuwste editie van dit berucht 

blad. Daarom dat ik maar wat zal brabbelen over iets wat Zea heel graag doet; 

gamen! Hieronder kunnen jullie, mijn beste fans, een korte opsomming lezen van 

mijn favoriete games en waarom ik deze net zo leuk vind. 

 

The biological shock beyond the sea 

Laten we maar meteen beginnen met mijn 

lievelingsgame: ‘Bioshock’! Dat zou onder 

de biologen in spe wel gekend moeten zijn, 

toch? Iedereen kent dat verhaal wel van de 

Russische immigrant die multimiljonair wordt, 

zijn fortuin gebruikt om een stad te bouwen 

met een open marktsysteem – onder water 

dan nog wel - en alle conventies van de 

bovenwereld aan zijn laars lapt.  

 

Natúúrlijk. De game is gebaseerd op wat 

volgens sommigen het tweede meest 

populaire boek van de 20ste eeuw is; Atlas 

Shrugged van Ayn Rand. Dompel je onder 

in het objectivisme, de filosofische visie van 

bovengenoemde dame die sterk naar boven komt in de game. Het spel speelt 

zich af in de jaren ’50, jij komt aan in de stad, maar er is iets vreselijks mis. De 

utopie kon duidelijk niet waar zijn en de oorspronkelijke inwoners zijn door ADAM 

omgetoverd tot knuffelbare mutanten die je maar al te graag dood willen voor 

de drugs (ADAM, een verslavend goedje dat je superkrachten geeft, zoals 

elektriciteit die uit je hand schieten, je kan het niet gekker bedenken) dat je 

misschien bij je draagt.  

 

Het spel is goed onderbouwd, de genetici onder ons zullen niet genoeg krijgen 

van de wetenschappelijk correcte achtergrondinformatie. Natuurlijk is de sfeer 

ook op en top, afgewerkt met 

swingende jazznummers en 

meelijwekkende blues. Er zijn zelfs 

al 2 vervolgdelen uit (waarvan 

het 3e weliswaar sterk afwijkt van 

bovenstaande formule), en de 

remaster voor de nieuwe 

consolegeneratie is net uit… Dus 

waar wachten jullie nog op? 

KOPEN DIE HANDEL!  
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Style over substance 

Soms heeft Zea toch wel genoeg van die zwaar informatieve games, of ze nu 

horror zijn of niet. Gelukkig is er onze Japanse vriend, Goichi Suda (of voor de 

liefhebbers: 須田 剛)! Maar jullie kennen hem natuurlijk allemaal als Suda51.  

Neen?... Hij maakt pareltjes zoals de ‘No more heroes’-franchise, ‘Shadows of 

the damned’, ‘Killer is dead’, ‘Lollipop chainsaw’ en natuurlijk ‘Killer 7’! De 

games zijn zo complex qua verhaal dat ze amper te vatten zijn, je weet quasi 

nooit wat je doet of waarom. Maar laat dat je niet afschrikken, want de games 

zijn eerder doorspekt met seksuele toespelingen en scheetgrapjes dan wat 

anders. Vulgariteit ten top, dat is de regel! Dat is net wat zijn games zo uniek 

maakt; de humor is heel zelfbewust, de gameplay is enorm voeiend en de 

graphics zijn op z’n minst stylish te noemen.  Men durft hem weleens de Tarantino 

der gaming te noemen! Het zijn games waarbij je puur je verstand op 0 zet en 

gewoon geniet van de grappen en grollen.  

-Opgelet! Suda-games zijn niet voor gevoelige magen of ogen! - 

 

Gamechick of boychick? 

Jammer dat mijn corner de volledige worm niet mag vervangen, ik zou over 

games uren en uren kunnen doorratelen. Maar laat me afsluiten met nog een 

beest van een franchise: ‘The Legend of Zelda’. Deze oerklassieke, degelijke 

reeks gaat al jaren mee, en weet jong en oud steeds te verassen. Het is 

Nintendos paradepaardje na Mario. Als de held Link, die volgens sommigen een 

zekere genderloosheid uitstraalt, probeer je prinses Zelda te redden uit de 

klauwen van de boosaardige entiteit, Ganon. Klinkt als een typische queeste, 

en dat is het ook. But done right, in every way.  

 

Nintendo weet telkens weer op 

meesterlijke wijze elke game 

vertrouwd en vernieuwend aan te 

laten voelen, en dat voor een 

franchise die al 30 jaar oud is! ‘Twilight 

princess’ voor de Wii (en Gamecube) 

was mijn eerste Zelda game, en ook 

mijn favoriete. Zij het voor de nostalgie 

of gewoon omdat het een pareltje is. 

De spellen scoren op verschillende 

vlakken; ze bezitten telkens een eigen 

visuele stijl, puzzels die de 

spinnenwebben nog eens van je brein halen, en personages die nogal… uniek 

zijn. Eens je eraan begint ben je waarschijnlijk net zo verslingerd aan de games 

als mij. En zo niet… ja jammer dan voor u eh. Dan vindt Zea je opeens veel 

minder leuk. 

 

 

Dit was het dan weer! Hopelijk heb ik jullie allemaal kunnen hersenspoelen met 

mijn voorkeur qua games. Soon y’all be Zea-zombies (of beter; Zeabies). 

 

 Bye gurlz    

Zea  
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Spaghetti-avond 
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Fright Fest 
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W817 Quiz 
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Zoë 

De overpoort is voor jou geen onbekend terrein. Je langste relatie is die met je 

bed (waarvan nochtans al vaak gebruik gemaakt werd door zowel jongens als 

meisjes). Je bent een uniek stijlvoorbeeld voor velen. Als je ergens voor gaat, ga 

je er de volle 100% voor. 

 

Steve 

Je bent GAY AS FUCK. Koken, kuisen, alle klusjes doe jij in een handomdraai. De 

verantwoordelijkheid stijgt je soms naar het hoofd waardoor je bazig kan 

overkomen. Ondanks de hopeloze romanticus die je bent, heb je toch veel 

succes (bij hetzelfde geslacht natuurlijk). 

 

Birgit 

Je bent een echte femme fatale. Je doet jongens (of meisjes) smelten door een 

knipoog, je spiegel is dan ook je (tweede) beste vriend. Ondanks je volwassen 

gedrag weet je eigenlijk nog niet goed wat je wilt doen met je leven. Gelukkig 

helpt je gay best friend je de weg nog wel te vinden. 

 

Tom 

Als je lui zijn kon studeren, was jij er in gedoctoreerd. Je hebt grote ambities maar 

daar blijft het dan ook bij. Gelukkig vind je nog succes bij het andere geslacht. 

Misschien win je met je schrijftalent nog wel een biologisch hart. 

 

Jasmijn 

IIIEEEEPP!! Je bent een spring in’t veld, enthousiasme ontbreekt bij jou nooit. 

Anderen vinden je soms irritant maar daar lijk jij niks van te merken. Misschien 

wordt het toch eens tijd om de puberteit te ontgroeien... 

 

Carlo 

Je bent af en toe eens een vetzak maar vooral een grote nerd. Je hebt alles 

over voor je beste vriend en de vrouw van je leven. Ondanks de vele afwijzingen 

blijf je toch hoop hebben in de liefde, je hebt doorzettingskracht om jaloers op 

te zijn. 

 

Akke 

Zowel jij als je meerdere persoonlijkheden kunnen gewoonweg niet gehaat 

worden. Academisch is geen enkele uitdaging voor jou te groot, helaas is dit op 

sociaal vlak een ander verhaal. Kijk af en toe toch eens op van je 

computerscherm of boeken en laat je studententijd niet zomaar aan je 

voorbijgaan. 

 

Dixit Marjon en Mika  
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Quotes 
 

Nonkel Jef: “Heb jij seks met dode cavia’s?” 

Debbie: “Jaaaa!!!” 

 

*Lieveheersbeestje zit op Florence (Bloempje) die een madeliefje vasthoudt* 

Lotte: “Komaan, ga naar de bloem.” 

Florence: “Neen, de andere bloem!” 

 

Hanne: “Ik heb een vraag maar ik wil het niet luidop zeggen.” 

Assistent Organische: “Je moet je niet schamen hoor, niemand hier kan chemie.” 

 

Shakira: “Woep mijn broek, oei ik zit weer in het verkeerde gaatje.” 

 

Marie: “God is boos op ons.” 

Mika: “Als Debbie haar gezicht toont is da normaal eh.” 

Marie: “Als ik God was zou ik ook elke keer boos zijn als ik Debbie zag.” 

 

Debbie: “Zou je eigenlijk hier uw tetten mogen opzetten?” 

 

Simona: “Marie is gelijk onkruid, dat vergaat niet.” 

 

Mika: “Era, wie is Charlotte?” 

Hanne: “Eén van uw crushen?” 

Era: “Neen dat is eigenlijk iemand die ik nog nooit in het echt gezien heb.” 

Marjon: “Ah dus gelijk al uw crushen.” 

 

Jolan (over het lager): “Ze pakten mij mee om aan hun foefkes te laten komen.” 

 

Yannick (over zijn buik): “Vroeger was dat echt blok blok blok!!!” 

Charlotte Steendam: “Ieuw dat is lelijk!” 

Yannick: “Neen! Wat ik zag in de spiegel was mooi.” 

 

Marjon: “The wand wants what it wants.” 

 

Lara: “Ik ging komen maar ik moest nog kakken dus ik kon mijn trein niet meer 

halen.” 

 

Bartel: “Wat als ik een spleet van een meter had?” 

 

Sofie: “Sam is wel behaard, ik denk dat hij een weerwolf is.” 

 

Maxime (tegen Yentl die een camouflagejas aan heeft): “Amai, ik zie daar 

gewoon een hoofd en twee benen!” 
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Charlotte VD: “Het is Marie, die zit sowieso naakt in uw frigo.” 

 

Freya: “Ik ben zo glibberig, het komt er niet meer uit.” 

 

Dikkn: “Volgende week is het de drukste week ooit!” 

Glen: “De Helloweek.” 

 

*Marie trekt een foto van Mejdi tijdens het zoeken van kikkers* 

Florence: “Dat mag je wel niet in je logboek steken eh, dat is niet inheems.” 

 

Severine: “Volgende week is mijn niet-uitstelweek.” 

 

Marjon: “Hanne, jij bent eigenlijk gewoon een wandelende anti-drugs 

advertentie.” 

 

Jelle: “Als 2 lesbische verstoppertje spelen, is het dan verstoppertje pot?” 

 

Charlotte (tegen prof Evolutionaire): “Hooo, dan zijn al mijn relaties verkeerd.” 

Prof: “Je bent beter met één relatie, dat is stabieler.” 

 

Jolien (tegen Rhea): “Oké, ik zit in u, maar dat is niet erg.” 

 

*Hanne wilt lager gaan zitten in het auditorium* 

Simona: “Sebiet zitten we zo laag dat we aan haar niveau zitten.” 

 

Shakira: “Piemels of foef, dat maakt niet uit voor mij.” 

 

Hanne: “Kheb geen rijst op mijn kot, ik ben toch geen Chinees.” 

 

Arno: “Noëmie kan niet slapen zonder dat ze genoeg noten eet.” 

 

Gids van introweekend: “Als je vragen hebt, vuur af!” 

Mejdi: “Dat moet je niet tegen mij zeggen.” 

 

Yentl (2e bach): “Lompheid is een gave, de gave om mensen te doen lachen.” 

 

Lotte: “Ik heb mij ingeschreven voor sessies efficiënt studeren.” 

Dikkn: “Efficiënt studeren? Je kan ook gewoon wat tips aan mij vragen Lotte?” 

 

Sam: “Het is niet dat ik mij schaam dat ik lelijk ben ze.” 

 

Stefanie: “Ik zou het VTK wel doen.” 

 

Glen: “Ik heb een stijve…” 

Jana: “Ja?” 

Glen: “…buik.  
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Facebookshizzle  
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Wist je Dat… 

Biologie: 

 

 …de zandtijgerhaai zijn broers en zussen opeet voor hij geboren wordt? 

 …de kolibrie de enige vogel is die achteruit kan vliegen? 

 …er aardwormen zijn die meters lang kunnen worden? 

 …de boskikker voor 65% bevriest in de winter? 

 …de sterneusmol een prooi kan herkennen en verorberen binnen 120 

milliseconden, wat sneller is dan alle andere roofdieren? 

 …een luiaard slechts één keer per week zijn behoeftes doet? 

 ...olifanten andere olifanten tot op 5km afstand kunnen ruiken? 

 …door kaas te eten vrouwen sneller seks willen? 

 …er een mier bestaat die mensen kan eten? 

 …de strepen van een zebra voor verkoeling zorgen? 

 …de zeilvis de snelste vis ter wereld is? 

 …een giraffe evenveel nekwervels heeft als mensen? 

 …als je honger hebt is het niet je maag die knort, maar je dunne darm 

die zichzelf ‘schoonveegt’? 

 …zeeschildpadden hun weg kunnen vinden door gebruik te maken van 

het magnetisch veld op Aarde? 

 …een octopus 3 harten heeft? 

 

 

GBK: 

 

 …Yannick graag dwaze dingen zegt? 

 …Marie graag naakt in vijvers zwemt (behalve als er botulisme in zit)? 

 …Stefanie zat is? 

 …Mejdi geen Belgische afkomst heeft? 

 …Shakira nog altijd niet uit de kast gekomen is? 

 …Rudy eindelijk geslaagd is voor Wiskunde? 

 …Simona soms in zijn mond vervelt? 

 

 …Mejdi dacht dat de reuzenlelies in de victoriakas heel erg sterk waren? 

 …deze lelies ook echt heel sterk zijn? 

 …Mejdi dit wou bewijzen door zijn gsm er op te smijten? 

 …de gsm in kwestie dwars door de reuzenlelie zakte? 

 …Mejdi toen besloot om achter zijn gsm aan te duiken? 

 …hij zijn gsm niet meer teruggevonden heeft in het warme water van de 

victoriakas? 
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Poëzie met Shakira 
 

De scheet 

De scheet is een planeet 

Door God geschapen 

En door de mens uitgelaten 

Hij piept en fluit 

En rolt zo het holleken uit 

Langs den dikken darm 

En maakt zo het poepeke warm! 

- Frans Van Overbeke 
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Horoscoop 
 

En nu uwe Horoscoop met…de Worm! Hierin voorspellen we jouw liefdesleven, 

vriendschap, carrière en alle andere nuttige dingen die je moet weten! Dus wil 

je weten wat het komende jaar voor jou inhoudt? Of hoe zit het nu met die ene 

vis waar je al maandenlang een crush op hebt? Dan hebben wij weer eens het 

antwoord! En onthoud, alles wat hierin staat is de pure waarheid en 

wetenschappelijk onderbouwd! 

 

Ram 21/03-20/04 

Dit jaar wordt het heus eens tijd om aan je studies te 

werken, die punten gaan zichzelf niet verdienen! Maar 

dat wordt wel erg moeilijk net nu dat je zo een mooi 

schaap hebt ontmoet waarmee je wel lammetjes wil. Ach 

ja, dat komt wel in orde. Combineren lukt wel, gewoon 

wat minder slapen tijdens de nachten en meer slapen 

tijdens de lessen. Vergeet wel niet dat je vrienden ook nog 

bestaan want daar ben je nu wel het zwarte schaap aan 

het worden. Je wordt overigens nog vegetariër. 

 

Stier 21/04-21/05 

Het leven is mooi als je stier bent. Niets staat je in 

de weg, geen lessen, geen katers, geen punten, 

geen onzekerheden en soms zelfs geen 

herinneringen (dat gebeurt nu eenmaal soms na 

een nachtje toverpoort). Je bent nu eenmaal 

geweldig, zelfs je vrienden kijken naar je op. Soms 

is het lastig om degene te zijn met de grootste 

ballen, maar ja, iemand moet die jonge koetjes 

van hun frustraties af helpen en je wilt toch niet 

dat die leeuw met alle glorie gaat lopen? Het enige dat een beetje tegen zit, is 

dat je een onverklaarbare haat voor het liedje ‘Rood’ begint te kweken. En net 

nu ga je het overal beginnen horen. 

 

Tweelingen 22/05-21/06 

Het is tijd voor verandering! Je bent het beu dat 

alles altijd hetzelfde blijft en hebt dringend nood 

aan nieuw! Een nieuw lief, een nieuwe job, een 

nieuwe levensstijl, nieuwe vrienden, een nieuw 

geslacht en een nieuwe kring (grapje, er is geen 

betere dan het GBK)! Het enige dat je niet 

veranderd is je beste vriend(in) die precies je 

tweeling is, de rest kan de pot op. Maar waar vind 

je nu al dat nieuw? Misschien met je gewoon in 

Antwerpen of Leuven gaan studeren en daar 

blijven. Het is niet dat we je weg willen hoor, maar dat is waarschijnlijk wel het 

beste voor jou. 
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Kreeft 22/06-23/07 

Dit is jouw geluksjaar! Je ontmoet de schorpioen van 

je leven op de meest romantische manier ooit. Hij of 

zij heeft echt alles wat je zoekt in je levenspartner. Nu 

moet je gewoon nog het ultieme plan hebben om zijn 

of haar hart te veroveren. Misschien eens uit eten 

gaan in het Pakhuis? Of eens naar de cinema gaan, 

ik heb gehoord dat Fifty Shades Darker uitkomt, 

perfecte film voor een eerste date! Of als je het simpel 

wilt houden kan je gewoon naar de Overpoort en 

hem of haar zat voeren. Gewoon niet weer de familie 

ontvoeren en opsluiten in uw kelder totdat je een 

date krijgt, de vorige keer is dat ook niet goed 

afgelopen. 

 

Leeuw 24/07-23/08 

Dit wordt het jaar dat je eindelijk bewijst dat je beter bent 

dan die stier! Hij denkt dat iedereen naar hem opkijkt en 

dat hij zo geweldig is, terwijl jij dat toch duidelijk bent. Nu 

gewoon nog een manier vinden om dat iedereen te 

tonen, misschien op de bierkoningverkiezingen? Dan kan 

je misschien eindelijk de aandacht van die ene prachtige 

leeuwin waar je al jaren achter zit krijgen. Hoe dan ook, jij 

bent de koning en Long Live the King! Probeer gewoon 

niet je broer in een afgrond vol met gnoes te gooien. 

 

 

Maagd 24/08-23/09 

Nu hoop je waarschijnlijk te lezen 

dat je liefdesleven eindelijk op z’n plaats komt en je de 

ware zal ontmoeten en nog lang en gelukkig zal leven? 

Wel dan heb ik goed nieuws voor jou! Dat is niet het 

geval! Je zal nog een extra jaar maagd zijn en forever 

alone blijven. Maar niet getreurd! Nu dat je toch geen 

lief hebt kan je al die vrije tijd aan je studies geven zodat 

je nog betere punten hebt. Want zeg nu zelf, zo een 

17/20 zoals vorig jaar wil je toch niet meer halen hoor. 

Indien je zelfs dan nog tijd over hebt, moet je misschien 

maar een hobby zoeken? Zoals één of andere sport, ik 

heb gehoord dat Stefanie nog mensen zoekt om haar 

teams wat te vullen. 
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Weegschaal 24/09-23/10 

Het leven zal in het begin van het jaar 

waarschijnlijk wat tegenzitten, maar laat dat je 

niet klein krijgen! 2017 wordt het geweldigste 

jaar van je leven tot nu toe, waar je vanalles 

nieuw gaat uitproberen en de tijd van je leven 

zal hebben. Niet twijfelen gewoon doen! Een 

wijze senior zei ooit: “Je zal later in je leven meer 

spijt hebben van de dingen die je niet gedaan 

heb dan wat je wel gedaan hebt”. Dus gewoon 

even doorbijten is de boodschap. Vergeet niet 

dat je beste vrienden er altijd voor je zijn en je altijd bij hen terecht kan. Neem 

genoeg tijd voor jezelf en dan valt alles wel op zijn plaats. Let wel op wat je eet 

want anders ga je zelf best niet meer op de weegschaal gaan staan. 

 

Schorpioen 24/10-22/11 

Of beter bekend als Scorpiones in de klasse 

Arachnida van het fylum Arthropoda voor de 

biologen in ons midden. Dit wordt een vrij 

gemiddeld jaar voor jou, met gemiddelde 

punten, gemiddelde vrienden en een zeer 

gemiddeld liefdesleven in de vorm van een 

kreeft die je ooit eens op een fuif hebt 

binnengedaan en die je nu maar blijft stalken. 

Behalve de bijna-doodervaring die je gaat meemaken (want zo goed als 

iedereen in de bio heeft dat blijkbaar al gehad dus why not) wordt het dus een 

nogal saai jaar. Net zoals alle andere jaren in je leven is er dus echt bijna niets 

interessants te vertellen. Wel ja…sucks to be you zeker? 

 

Boogschutter 23/11-22/12 

Je vliegt als een pijl vooruit. Niets kan jou stoppen! 

Behalve een muur dan, of een boom, of een 

apache helikopter. Maar je snapt wel wat ik 

bedoel. Tussen je vele veroveringen dit jaar zal de 

ware zitten, de vraag is gewoon, welke van de 20 is 

het? Ach ja, dat zal wel in orde komen, zeker nu dat 

alles net zo goed gaat. Gewoon aan je karma 

blijven werken zodat het zal blijven goed gaan. 

Verder staat de maan nog op een perfecte lijn met 

Uranus waardoor je goed ruikt. 
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Steenbok 23/12-20/01 

Steenbok, het wordt tijd dat je stopt met zo een 

gigantische klootzak te zijn. Serieus, niemand vindt 

het leuk als je dagelijks zegt dat hun adem stinkt, ik 

kan er niet aan doen, het is mijn lever okay!!! 

Mensen gaan nog liever met zo dikke nekken zoals 

stier en leeuw om dan met jou. Neem beter eens 

een voorbeeld aan weegschaal, iedereen houdt 

van weegschaal! Dus als je eindelijk eens wat 

vriendelijk kan zijn, zou ik een deftige horoscoop 

kunnen verzinnen… euhm ik bedoel uit de sterren 

lezen. Maar tot dan, fuck you. 

 

Waterman 21/01-18/02 

Alcohol is je beste vriend dit jaar, katers 

komen op een dichte tweede plaats en 

zwarte gaten kom je ook vaak tegen. Dat 

is nu eenmaal het leven van een echte 

GBK-er, jij gaat hard en maakt je kring trots! 

Lessen heb je niet nodig want alles wat je 

moet weten over het leven leer je in de 

interessante gesprekken aan de toog 

van ’t Genoegen met hoogleraren zoals 

Nonkel Jef. Je bent op elk evenement te 

vinden en ook wanneer er geen evenement is ben je in de Overpoort, zelfs 

slapen doe je er soms! Kortom de Overpoort is je nieuwe thuis. Over thuis 

gesproken, wanneer was de laatste keer dat je naar je echte huis gegaan bent? 

 

Vissen 19/02-20/03 

Je bent een klein geel visje in een zee van blauw! S.O.S. 

ik mis je! Niets is voor jou te diep om te verkennen, zeker 

niet als het in het water is. Ga gewoon niet overal naakt 

zwemmen, we hebben er al genoeg die dat doen. 

Verder gaat je leven gewoon zijn gangetje. Je zoekt je 

een leuk medevisje, je vindt een mooi koraal om in te 

wonen in één van de vele prachtige koraalriffen, je 

krijgt viskindjes, leeft lang en gelukkig en daarna wordt 

je huis verwoest waardoor je gevangen en opgegeten 

wordt. Het gebruikelijke dus. Het enige wat je moet 

doen, is blijven zwemmen, blijven zwemmen.   
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Fotopagina 
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Pokémon van de maand 
 

En hier zijn we weer met een nieuwe Pokémon van de 

maand! Deze keer behandelen we iemand die ons allen 

nauw aan het hart ligt. Het is moeilijk om een waardig 

evenbeeld te vinden voor deze gigant van een vent. 

Vooral een evenbeeld dat groot genoeg is, is een heel 

grote opgave. Maar plots was het duidelijk! Ik weet niet 

waarom ik de gelijkenissen niet eerder zag, het zijn twee 

druppels water. Ik denk dat ik nu wel genoeg spanning 

heb opgebouwd dus ik zal jullie niet langer laten wachten. 

Met trots presenteer ik jullie, Jolan en zijn evenbeeld Alola 

Exeggutor! 

 

Ooit was hij nog een kleine Exeggcute die niet veel 

anders kon dan eieren gooien op voorbijgangers, 

maar vooral genegeerd werd. Zijn grootste droom was 

om ooit te evolueren en eindelijk groter te worden 

zodat niet iedereen altijd op hem stapte. Maar nooit 

had hij verwacht dat hij zo gigantisch zou worden! 

Jolan evolueerde niet zomaar in een doodgewone 

Exeggutor. Neen, Jolan evolueerde in Alola Exeggutor. 

Ik hoor jullie je al afvragen wat nu eenmaal het verschil is. Wel, het verschil is dat 

Jolan zo vaak in zonlicht liep, dat hij tot 5 keer zo groot is geworden als andere 

Exeggutors (en een extra hoofd op zijn poep kreeg maar dat even terzijde)!  

 

Zo een gigantische lengte is natuurlijk zeer handig. Zo gebruikt Jolan zijn 

steenhard hoofd om aan te vallen door het tegen zijn vijand te stoten. Maar reus 

zijn brengt ook extra zwaktes met zich mee, als je ooit Jolan wilt uitschakelen 

raad ik je dan ook aan om op zijn nek te mikken.  

 

Alola Exeggutor komt altijd met de Frisk ability. Jolan is 

immers zo groot dat hij echt alles kan zien, hierdoor kan 

je niks voor hem verstoppen en weet hij altijd wat je bij 

hebt! Jolan heeft ook een hidden ability, namelijk 

Harvest. Wat betekent dat wanneer hij een stuk fruit 

eet, hij onmiddellijk een nieuw stuk fruit op zijn hoofd zal 

groeien wanneer er genoeg zonlicht is. Zo zie je dat 

Jolan nog altijd het hart heeft van een echte bioloog! 

 

Hopelijk hebben jullie evenveel genoten van deze 

Pokémon van de maand als wijzelf. 

 

Gotta catch ‘em all! 

 

Team Worm 
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Spelletjes 
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Einstein schreef dit raadsel op het einde van de 19° eeuw. 

Er zijn vijf huizen in vijf verschillende kleuren. In elk huis woont een persoon met 

een andere naam. 

De vijf eigenaars drinken ieder andere dranken, roken ieder andere sigaretten 

en hebben ieder een ander soort huisdier.  

De vraag is: wie is eigenaar van de vis?  

Wat we weten:  

-Dikkn woont in het rode huis. 

-Nele heeft honden. 

-Glen drinkt thee. 

-Het groene huis staat links van het witte huis. 

-De eigenaar van het groene huis drinkt koffie. 

-De persoon die Pall Mall rookt, heeft vogels. 

-De eigenaar van het gele huis rookt Dunhill. 

-De persoon die in het middelste huis woont, drinkt melk 

-Sofie woont in het eerste huis. 

-De persoon die Lucky Strike rookt, is de gebuur van degene die katten heeft. 

-De eigenaar van de paarden woont naast de Dunhill-roker. 

-De persoon die Stuyvesant rookt, drinkt bier. 

-Celine rookt Caballero. 

-Sofie woont vlak naast het blauwe huis. 

-De persoon die Lucky Strike rookt, heeft een gebuur die water drinkt. 

 

Het ga jullie goed wormlezertjes! Goodluck ;) 
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Kleurplaat 
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Oplossingen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einstein’s raadsel: Celine is de eigenaar van de vissen. 

 

Als je de oplossing van het andere spelletje wilt heb je pech  
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Nawoord 
 

Dit is het dan, de tweede Worm van het jaar. Als jullie dit in handen hebben, 

betekent dat dat het academiejaar al aan week 5 begonnen is! Wat gaat de 

tijd toch snel, we kunnen ons het openingsvat nog herinneren alsof het gisteren 

was, eindelijk al die toffe en zatte biologen (vooral te danken aan de gratis cava 

van het FK) terugzien en al die nieuwe eerstejaartjes erbij! Maar dat is nu al een 

ver verleden. Nu zitten we al aan week 5, met Worm 2. De volgende Worm is 

nummer 3, 3+2 =5 en dat is precies het aantal Wormen dat er dit jaar komen, en 

ook het nummer van de week die we zijn…toeval?...Illuminati? 

 

Over de volgende Worm gesproken, we hadden onze voorgangers duidelijk 

serieuzer moeten nemen toen ze zeiden dat alles uitstellen tot de week voor de 

deadline een nogal slecht idee was (sorry Freya en Thomas). Ach ja, dat zal niet 

meer gebeuren zeker? Ja, we weten dat we onszelf iets aan het wijsmaken zijn, 

daarom moet je het weer niet in ons gezicht komen wrijven, vuile steenbokken. 

Maar nu even pauze en genieten van onze welverdiende vrije tijd, aka logboek 

in orde maken, misschien eens beginnen met onze cursussen bij te houden en 

slaap inhalen…zucht…studentenleven.  

 

Anyway, we hopen dat deze Worm jullie evenveel plezier heeft gegeven als dat 

het ons slapeloze nachten heeft bezorgd. Als jullie van onze meesterwerkjes niet 

genoeg kunnen krijgen, dan kunnen jullie alvast uitkijken naar de derde editie, 

die ergens op het einde van dit semester zal verschijnen.  

 

Yours truly 

 

Team Worm 
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Random picture of the month 
 



   46 

 

 
 
 
 
 
 
  



 47  


