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Voorwoord 
 

Dag beste Wormlezertjes 

 

De verschrikkelijke periode van demonische examens is al weer achter de rug. 

We hebben allen onze langverwachte punten ontvangen, sommigen onder 

jullie zulllen hun verdriet weggegeten hebben en anderen zullen de time of hun 

life beleven. Hoe dan ook, slechte of goede punten, alle wegen leiden 

uiteindelijk naar de Overpoort. Vooral elke maandagavond in de Porter House 

tijdens de clubavonden van het GBK! 

 

Maar als je dacht dat je even kon rusten moeten we je toch teleurstellen, het 

tweede semester is begonnen. Gelukkig hebben jullie beste vrienden van het 

GBK genoeg fuiven, cantussen en activiteiten zoals de 3-daagse, voorzien! Wat 

zouden jullie toch zonder ons doen? Het antwoord is wenen. 

 

Zelfs cursussen kan je weer bij ons verkrijgen, onze geliefde Charlotte is weer druk 

bezig geweest om ervoor te zorgen dat je er direct kan invliegen en niet achter 

geraakt op je leerstof! Cursussen zijn te koop in het GBK-kot elke donderdag en 

vrijdag van 13u tot 14u tot week 7. Je moet je cursussen wel op voorhand 

bestellen op onze site (www.biologie-gent.be) en daar het online bestelformulier 

invullen. 

 

Het begin van het tweede semester betekent echter nog iets. Namelijk dat dit 

de voorlaatste Worm is van het jaar. En ook al is het vroeg, we moeten al een 

beetje aan onze opvolgers beginnen denken, dus als je geïnteresseerd bent in 

de Worm schrijven volgend jaar, laat ons iets weten zodat je een tekstje kan 

schrijven voor in de volgende 

Worm. Dan kan iedereen je 

schrijfkunsten judgen zodat 

we twee opvolgers hebben 

die de Worm waardig zijn.  

 

Ziezo, dat is al weer een 

volledige pagina 

volgezeverd, net zoals op 

onze examens. We wensen 

jullie een fantastisch tweede 

semester tegemoet met veel 

feesten, drinken, slapen en 

hier en daar wat lessen! 

 

Adios 

 

Team Worm 
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De praesesLULt 
 

Welkom terug medebiologen (in spé) 

 

Terwijl ik dit schrijf op de valreep van de deadline is het eerste semester alweer 

afgerond. Hopelijk voor allen met goede resultaten, voor zij die minder geluk 

hebben, geen vrees, augustus biedt soelaas. Hopelijk hebben jullie uitermate 

kunnen genieten van jullie intersemesteriële week die ongetwijfeld veel te kort 

was. Typisch dat de sneeuw weer net gesmolten was maar ik heb er alvast van 

genoten in de gietende regen. Misschien toch eens wat meer centjes verdienen 

dat we eens naar een warmer land kunnen gaan. 

 

Net zoals we bij Nieuwjaar uitkijken naar een jaar vol nieuwe plannen, is er een 

tweede semester aangebroken vol nieuwe GBK-activiteiten. Want wanneer we 

terugblikken lijkt het alweer een eeuwigheid geleden dat we samen gefeest, 

gebabbeld en gedronken hebben.  Dat drinken kan trouwens ook non-

alcoholisch indien jullie graag met de hype Tournée Minérale meedoen. Wat 

een kuddebeesten zijn we toch.  

 

Opdat jullie alvast enkele data in jullie agenda kunnen pinnen, licht ik kort al 

enkele activiteiten toe. Vooral voor degenen die niet verder dan de eerste 

pagina’s in onze geliefde Worm lezen.  

 

Elke maandagavond is er nog steeds onze wekelijkse afspraak in de Porter 

House voor onze clubavond. Net zoals vorig semester is er om de week iets 

speciaals gepland, vaak gepaard met een traktatie. Sfeer en ambiance steeds 

verzekerd vanaf 22u! 

 

In de eerste week volgt meteen ook al de Anti-Valentijnsfuif in de Twitch. Dit jaar 

effectief op Valentijn (14 februari voor de mannen onder ons) zodat alle singles 

zeker niet alleen zijn en wie weet zelfs niet alleen slapen.  Deze fuif gaat dan ook 

gepaard met opzwepende dansmuziek en vele flessen cava. Ook koppeltjes 

zijn van harte welkom, want is een romantisch diner bij kaarslicht nu echt 

romantischer dan flessen cava aan 12 euro??? Mijn vriendin staat alvast te 

popelen (auch, precies toch iets minder als gehoopt). 

  

Verder verwijs ik met veel plezier naar de kalender op pagina 5. Dit semester 

bevat alles van het vorige en meer: Cantussen, Galabal: 10 maart (in een 

andere zaal!), sportactiviteiten, 3-daagse... Houd zeker onze facebookpagina 

in de gaten voor verdere aanvullingen. Want de naarstige werkers binnen het 

GBK-praesidium zitten boordevol ideeën.  
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Dan rest er mij juist nog dit. Ik wens jullie allemaal heel veel succes met de lessen, 

taken, bachelor-/masterproeven komend semester. Indien het allemaal even 

teveel wordt, jullie weten waar je even kan uitblazen ;).   

 

Ut vivat, crescat, floreatque GBK! 

 

Uwer praeses 

 

Ruben 
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Kalender 
 

 

Week 1   

Maandag 13/02/17 Clubavond @Porter House 

Dinsdag 14/02/17 Anti-valentijnsfuif @Twitch 

Woensdag 15/02/17  

Donderdag 16/02/17  

Vrijdag 17/02/17  

 

 

Week 2   

Maandag 20/02/17 Kickerclubavond @Porter House 

Dinsdag 21/02/17 Verbroederingscantus VLAK @Karaoké 

Woensdag 22/02/17 Nacht der Wetenschappen @Twitch 

Donderdag 23/02/17 Alliance @ICC 

Vrijdag 24/02/17  

 

 

Week 3   

Maandag 27/02/17 Clubavond @Porter House 

Dinsdag 28/02/17  

Woensdag 01/03/17  

Donderdag 02/03/17  

Vrijdag 03/03/17 Vriendjes-, Familie- en Oudledencantus @CB 

 

 

Week 4   

Maandag 06/03/17 Verrassingsclubavond @Porter House 

Dinsdag 07/03/17  

Woensdag 08/03/17 Bouldering @Blaarmeersen 

Donderdag 09/03/17  

Vrijdag 10/03/17 Galabal der Wetenschappen @Club Central 

 

 

Week 5   

Maandag 13/03/17 Clubavond @Porter House 

Dinsdag 14/03/17  

Woensdag 15/03/17 Verbroederingscantus der Biologen @Leuven 

Donderdag 16/03/17  

Vrijdag 17/03/17  
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Week 6   

Maandag 20/03/17 Reggae-night @Porter House 

Dinsdag 21/03/17  

Woensdag 22/03/17  

Donderdag 23/03/17 Dies Natalis fuif @De Brug 

Vrijdag 24/03/17 3-daagse @Lokeren 

Zaterdag 24/03/17 3-daagse @Lokeren 

Zondag 26/03/17 3-daagse @Lokeren 

 

 

Week 7   

Maandag 27/03/17 Clubavond @Porter House 

Dinsdag 28/03/17  

Woensdag 29/03/17  

Donderdag 30/03/17  

Vrijdag 31/03/17 Speciale Cantus @CB 

 

 

Week 8   

Maandag 17/04/17 Bierpongclubavond @Porter House 

Dinsdag 18/04/17  

Woensdag 19/04/17  

Donderdag 20/04/17  

Vrijdag 21/04/17  

 

 

Week 9   

Maandag 24/03/17 Clubavond @Porter House 

Dinsdag 25/03/17 Project X (ft. Geologica) @Twitch 

Woensdag 26/03/17 12-uren loop @Sint-Pietersplein 

Donderdag 27/03/17  

Vrijdag 28/03/17  

 

 

Week 10   

Maandag 01/05/17  

Dinsdag 02/05/17 Verkiezingen @Ledeganck 

Woensdag 03/05/17 LAN der Wetenschappen @TBA 

Donderdag 04/05/17  

Vrijdag 05/05/17  
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Komende activiteiten 
 

Clubavond (Elke maandagavond @Porter House) 

 

De beste manier om tussen al die lastige lessen door samen met je vrienden te 

ontspannen! Kom elke maandagavond eens kijken in onze geliefde Porter 

House. Be there or be vierkant! 

 

Anti-valentijnsfuif (Dinsdag 14/02 @Twitch) 

 

Ben je het beu dat al je vrienden hun soulmate al gevonden hebben, maar jij 

nog steeds forever alone bent? Vind je Valentijn maar niks? Wil je eens iets 

anders doen dan een volledige avond chocolade en ijscrème eten terwijl je 

naar een romantische komedie op VijfTV kijkt? Of je ditcht je lief gewoon liever 

zodat je kunt gaan feesten? Dan is dit de perfecte fuif voor jou! Want op deze 

fuif brengen we GEEN dates mee en feesten we de volledige nacht door terwijl 

we cava drinken! 

 

Kickerclubavond (Maandag 20/02 @Porter House) 

 

GBK-schild aan de wand, wie is de beste kickerspeler van het land? 

Waarschijnlijk niemand binnen het GBK, maar als je je toch wilt bewijzen, be 

our guest. 

  

Verbroederingscantus VLAK (Dinsdag 21/02 @Karaoké) 

 

Vraag je je soms af wie die studentes zijn met hun zilveren-paarse lint die vaak 

op onze activiteiten te vinden zijn? Of wil je gewoon graag cantussen? Kom dan 

zeker eens een kijkje nemen op deze verbroederingscantus met het VLAK! 

 

Nacht der Wetenschappen (Woensdag 22/02 @Twitch) 

 

Op één nacht slaan alle wetenschapskringen jaarlijks de handen in elkaar om 

de Overpoort een van de meest spetterende nachten van het jaar te bezorgen. 

We verbroeden ons hier met de WiNA, Chemica, Geologica en Geografica. Dus 

als je altijd al eens op de muilgraal van de WiNA had gestaan (Marie van de 

troon proberen stoten), of gewoon medewetenschappers wilt ontmoeten, dan 

is dit jouw kans! 
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Alliance (Donderdag 23/02 @ICC) 

 

Laat me raden, je bent net naar de Nacht der Wetenschappen geweest maar 

je bent nog altijd niet uitgefeest. Je wilt je niet alleen verbroederen met de 

wetenschapskringen maar met gans Gent? Gelukkig hebben we voor dit 

probleem een oplossing voorzien. Stel je voor, wat als elke kring van het 

FaculteitenKonvent samenwerkt om het ICC te bezetten met muziek, sfeer en 

feestende studenten? Daar bestaat maar één antwoord voor. It’s going to be 

legen…wait for it…dary! 

 

Vriendjes-, Familie- en Oudeledencantus (Vrijdag 03/03 @Canard Bizar) 

 

Het is weer tijd voor een cantus, en deze keer met de mama’s en papa’s erbij! 

Dan kunnen ze eindelijk een keer zelf meemaken wat dat nu eigenlijk is, zo een 

cantus. Laten we gewoon hopen dat ze voor de Pappenheimer al weg zijn. 

 

Galabal der Wetenschappen (Vrijdag 10/03 @Club Central) 

 

We trekken onze mooiste kostuums en kleedjes aan voor het fancieste 

evenement van het jaar! Het Galabal der Wetenschappen belooft weer een 

knaller te worden, en dat is niet alleen omdat Mejdi er zal zijn. Dus haal je beste 

looks naar boven, zorg dat je een date hebt en make this a night to remember! 

 

Reggae-night (Maandag 20/03 @Porter House) 

 

Ben jij Iron like a Lion in Zion? Wel zoals Three Little Birds ooit hebben gezongen: 

“Don’t worry about a thing, cause every little thing gonna be alright.” En zeker 

op deze fantastische avond! 

 

Dies Natalisfuif (Donderdag 23/03 @De Brug) 

 

Zoals elk jaar wordt er ook nu een Dies Natalisfuif georganiseerd door het 

FaculteitenKonvent. Deze editie belooft de geschiedenis in te gaan als een 

once in a lifetime fuif wegens het 200 jarige bestaan van de UGent! 

 

3-daagse (24/03-26/03 @Geheim) 

 

Het is al weer een tijdje geleden dat we allemaal tezamen op een spetterend 

GBK-Weekend zijn kunnen gaan. Maar vrees niet! Onze 3-daagse komt er weer 

aan! Meer info verder in de Worm!  
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Voorbije activiteiten 
 

Bierbowling 

 

De bierbowling was weer een groots succes! Om de traditie in stand te houden, 

was er weer een eerstejaartje dat een beetje te kapot was op het einde. 

Gelukkig heeft het GBK van zijn fouten geleerd en was er nu geen gratis vat om 

de leden kapot te maken. 

 

Massacantus 

 

Wegens gebrek aan herinneringen kan ik hier niet veel over zeggen behalve dat 

het hoogstwaarschijnlijk een avond was die de massacantus waardig is. 
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Sportkalender 2de semester 
 

Hebt u ook het gevoel dat u heel de blok op uw lui gat heeft gezeten en een 

aantal kilo’s bent bijgekomen van al die snacks tijdens het studeren? Geen 

nood! Een nieuw semester betekent niet alleen nieuwe feestjes, maar ook 

nieuwe sportactiviteiten. Voor uw gemak stel ik deze hieronder even kort voor: 

 

Woensdag 22 februari: IFK Zwemmen in Zwembad GUSB 

 

Interfacultair Kampioenschap Zwemmen is een zwemwedstrijd tussen alle 

verschillende studierichtingen van de UGent. Deze is een individueel 

kampioenschap met een ploegenklassement voor dames en heren. Er zijn 4 

proeven: 50m vrijeslag, 50m schoolslag, 50m rugslag en 50m vlinderslag. Elke 

zwemmer mag met 2 proeven meedoen en het aantal deelnemers is dus 

onbeperkt. Zin om mee te doen? Stuur dan zeker een mailtje naar 

sport@biologie-gent.be 

 

Woensdag 8 maart: Bouldering in de Blaarmeersen 

 

Bij boulderen is het de bedoeling om zonder touwen lage rotsstructuren (met 

maximale hoogte van 4m) te beklimmen. Er zijn klimroutes aangeduid en de zaal 

is voorzien van dikke valmatten. Dit gaat door in Klimzaal Biover Sport 

Blaarmeersen Gent. We trekken hier samen met de biologen naartoe om eens 

een avondje samen onze grenzen verticaal te verleggen. De prijs bedraagt 8 

euro en meer informatie omtrent het inschrijven volgt binnenkort via een 

evenement op Facebook! 

 

Maandag 20 maart: IFK-badminton dubbels (d/h) in het GUSB 

 

Woop woop! Na al de zwemmen nog zin in een beetje competitie? Tijdens het 

volgende toernooi kan je samen met je vriendje of vriendinnetje een wedstrijdje 

badmintonnen. Birgit en Vdriecha doen alvast mee, dus het wordt zeker een 

niet te missen spektakel. Wil je meer informatie of wil je graag meedoen? Aarzel 

zeker niet om een mailtje te sturen naar sport@biologie-gent.be  

 

Woensdag 26 april: 12-urenloop op het Sint-Pietersplein 

 

WOOOOOOW!! De 12-urenloop is toch wel grootste, tofste en zeker niet te 

missen sportevenement van dit semester! Op het Sint-Pietersplein zullen alle 

kringen van Gent twaalf uur lang zoveel mogelijk toertjes lopen. Traditiegetrouw 

bundelen wij hiervoor krachten met alle wetenschapskringen en het VLAK. 

Iedereen is op elk moment welkom in de wetenschapstent om een toertje te 

komen lopen, inschrijven is hiervoor niet nodig, gewoon afkomen is de 

boodschap. Naast het lopen is er ook superveel sfeer en randanimatie, geen 

enkele reden om thuis te blijven dus! Wie niet kan lopen is van harte welkom om 

te supporten. 

  

Sport Out! 
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Zea’s HorrorCorner 
 

Hey gurlz, Zea hier! 
 

Inderdaad, deze keer is het tijd voor een beetje horror! En nee, dan spreek ik 

niet over de examens, maar over een van mijn favoriete series: American Horror 

Story (afgekort als AHS doorheen dit bloedmooi geschreven artikel)! Nu ja, er is 

wel een klein verband met de examens, zoals dat wel altijd het geval is in ons 

leven.  

 

Zo heb ik tijdens deze periode van 

onthouding seizoen 5 (S5 voor de eenvoud) 

van AHS bekeken. En wat een seizoen dat het 

was! Na S6 gezien te hebben (dat trouwens 

zwaar tegenviel vanaf de 5de aflevering), 

had ik wat twijfels over het 5e seizoen, 

aangezien het volgens de fans een van de 

mindere zou zijn. Maar net het tegengestelde 

bleek voor mij waar! En ja, dat lees je goed; 

ik heb eerst S6 gezien en dán pas het vijfde. 

Je kan ze allemaal door elkaar bekijken als je 

wilt, want elk seizoen is een afgesloten 

hoofdstuk op zich. Natuurlijk zijn de verschillende seizoenen losjes met elkaar 

verbonden, met subtiele verwijzingen die enkel de diehard-fans zullen 

ontdekken. Dit impliceert een hoge dosis variatie en dat krijg je elk seizoen ook 

voorgeschoteld! De acteurs worden vaak behouden, maar spelen telkens 

(meestal) een andere rol. De locaties kennen echter de grootste switch; zo 

speelde AHS zich af in een huis met een ietwat duister verleden, een freakshow, 

een gekkenhuis, een heksenschool, een hotel… 

 

Style for days 
De serie heeft zóveel stijl, dat in mijn ogen al 

het andere wordt overschaduwd. Wie wat 

oplettend mijn gezever leest en onthoudt, 

weet nog wel dat ik het principe van ‘style 

over substance’ zeker weet te appreciëren. 

En laten we zeggen dat AHS daaraan 

voldoet. Massa’s. Veel ga ik hier niet over 

uitwijden, want de unieke stijl is gewoon iets 

wat je zelf moet ervaren vind ik (zeker de 

soundtrack). De serie is ook vaak wat LGBT-

getint, wat enkel aan te moedigen valt 

natuurlijk! In dat woord komen trouwens 2 van 

de 3 letters van ‘GBK’ in! Hoezee! Toeval of 

niet? Het is alleszins nog een extra reden om 

te kijken dus. 

 

Top 5 seizoenen 
-Aangezien er maar 6 seizoenen zijn tot 

nu toe, anders zou die lijst veel langer zijn 

hoor- 

1. Asylum (S2) 

2. Hotel (S5) 

3. Murder House (S1) 

4. Coven (S3) 

5. My Roanoke nightmare (S6) 
--Seizoen 4 heb ik nog niet gezien, staat 

daarom niet op de lijst x-- 
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Normal people scare me 
Natuurlijk bevat de serie ook zijn portie 

aan wacko’s. Eigenlijk is er geen enkel 

normaal personage, althans geen 

enkele die het lang overleeft, er 

passeren wel enkele liters bloed de 

revue. De meeste personages hebben 

een vijs los en zij gaan soms wat lichtjes 

heen over bepaalde daden. Centraal 

staat de locatie in elk seizoen, die daar 

ook naar vernoemd zijn. Zo gaat 

seizoen 5 over het Cortez-hotel in L.A. 

met enkele buitengewone vaste 

bewoners. Je leert er de bewoners en 

bezoekers kennen, de duistere 

geschiedenis van de plaats, en 

waarom iedereen er wel een bepaalde connectie mee vormt op de een of 

andere manier. Vaak zijn de doden gebonden aan een bepaalde locatie, en 

kunnen zij als geesten voor de bewoners verschijnen, een concept dat in 

meerdere seizoenen zijn terugkeer kent. 

 

All monsters are human 
Al deze personages worden gespeeld door geweldige acteurs, en ik kan enkel 

dit aan hen geven: 

 

LOVE 
Niet zomaar LOVE, maar big LOVE. Ze pompen bloed, zweet en nog meer bloed 

in hun personages. Elk weet op meesterlijke wijze hun doel te verwezenlijken: het 

voorstellen van zijn/haar personage in al zijn/haar facetten, in de kleine zaken 

van de karakteristieke handelingen, blikken, manier van spreken… De acteurs 

zijn telkens top-notch: we spreken hier van Jessica Lange, Sarah Paulson, Lily 

Rabe, Angela Bassett, Kathy Bates, Frances Conroy en zelfs Lady Gaga! Jep, de 

cast bestaat voornamelijk uit vrouwen, want ja, who runs the world? Boyz! Cuz 

AHS is written by 2 guyz: Brad Falchuk and Ryan Murphy. 

 

Ik moet wel meedelen dat de recentere seizoenen op het einde wat melig 

worden. Vaak worden personages van vorige iteraties erbij gesleurd om toch 

maar een ietwat geforceerde connectie te maken met vorige seizoenen, wat 

heel out of place kan aanvoelen. Op dat vlak lijkt het soms net zoals een soap, 

Thuis bijvoorbeeld, waar alles met iedereen kan gebeuren. Mayra die opeens 

een affaire heeft met Marianne, het zou niemand meer verbazen. Maar gelukkig 

is AHS niet zo fake als die brand in Ter Smissen. 

 

Your one and only 

    Zea 
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Triple G 
 

 

 

 

 

 

 

 

We kennen ze allemaal, als holebi’s krijgen we vaak te maken met enkele 

‘domme’ vragen of opmerkingen. Hier zijn er al 15, laten we de wereld 

verbeteren en deze aub nooit meer vragen. 

 

“Heb je het wel eens met een meisjes geprobeerd dan, hoe kan je nu zeker 

weten dat je homo bent als je het nog nooit met een meisje heb gedaan…?” 

 

Wel, ik heb hier een simpel antwoord op: “Hoe weet jij dat je hetero bent als je 

het nog nooit hebt gedaan met iemand van hetzelfde geslacht...” 

 

“OMG, wil je met mij gaan shoppen?” 

 

Euhm ja hoor tuurlijk, laat me eerst mijn handtas nemen voor we vertrekken! Bitch 

please, het is niet omdat ik homo ben dat ik sta te popelen om te shoppen, 

maar natuurlijk als jij betaalt zeg ik geen neeh. We zijn namelijk niet allemaal de 

JANY... de enige reden waarom we zo goed gekleed zijn is omdat we zolang in 

de kast hebben gezeten. 

 

“Ik heb een vriend die een nicht heeft, die een achterneef heeft, die ook homo 

is. Jullie zouden echt een mega mooi koppel zijn.” 

 

Ok, laat me even duidelijk zijn, het is niet omdat we beiden homo zijn dat we 

daardoor direct met elkaar samen willen zijn. Het is wel moeilijker om iemand te 

vinden, maar zo hopeloos zijn we nu ook niet. 

 

“Maar hoe werkt DAT dan?” 

 

Wel, laten we deze vraag vermijden door hem gewoon te beantwoorden: zoals 

we allemaal wel weten hebben ook de jongens nog 1 gaatje... (U complete the 

picture yourself!) 

 

  



   14 

“Tho, ik wist al lang dat jij homo was.” 

 

‘Homo zijn’ staat niet zomaar op iemand zijn 

gezicht af te lezen, ja er zijn mensen die zich 

wat anders gedragen dan de standaard, 

maar dat betekent nu toch niet dat hij 

daarom persé als homo bestempeld moet 

worden. Het is niet omdat ik vind dat jij er als 

een bitch uit ziet dat je dat ook bent he... 

 

“Ik heb niets tegen homo’s, ik snap gewoon 

niet hoe je met iemand van hetzelfde 

geslacht kan zijn.” 

 

OK, als je binnen 2 seconden niet weg bent 

dan kots ik glitter over u, want zo te zien heb 

je duidelijk wel iets tegen homo’s.  

 

Klassieker: “Wie van jullie 2 is dan de jongen en wie het meisje?” 

 

Ten eerste heb ik nog steeds een... dus ja ik ben nog steeds een jongen. En 

daarnaast: ik ben homo omdat ik op jongens val en niet op vrouwen, anders 

zou ik wel hetero zijn lol. “Denk niet zo stereotyp” (nesje, 2016) 

 

“Waarom zijn alle mooie gasten homo?” 

 

Wel, deze is een uitzondering haha keep saying this! En eigenlijk is dit best wel 

logisch, homo’s zijn gewoon vaak meer verzorgd, of letten op hun uiterlijk of 

proberen om op te vallen tussen alle hetero’s. Maar hey, je hebt niet te zeuren, 

wij vallen juist altijd voor de hetero’s haha (ik zeg nu niet dat er geen knappe 

hetero’s bestaan he). 

 

“Sinds wanneer ben je homo?” 

 

Euhm sinds wanneer ben jij hetero? 

 

“Waarom kies je ervoor om homo te zijn.” 

 

Kijk, keuze heeft hier niets mee te maken, als ik kon kiezen tussen hetero zijn, bij 

de ‘gang’ horen op school of homo zijn en door iedereen nagestaard of 

uitgelachen te worden... Dan had ik wel voor hetero gekozen, maar zo 

gemakkelijk is het dus niet. Je bent wie je bent en niets kan dat veranderen ook 

al had je dat zelf graag gewild. 
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“Maar wil je dan geen kinderen?” 

 

Euhm ja? Waarom zou ik geen kinderen willen. We kunnen nog steeds een 

draagmoeder zoeken of iemand adopteren. Sommige hetero’s kunnen geen 

kinderen krijgen, maar wat heeft je seksualiteit daar in hemelsnaam mee te 

maken? 

 

“Maar volgens de bijbel is homo zijn een zonde” 

 

Volgens onderzoeken is ongeveer 1 van de 10 mensen holebi. Jezus had 12 

apostelen, u do the math... En als ik iets mag zeggen, volgens mij was het 

Judas… Hij zoende Jezus op de mond om aan te tonen dat het hem was die 

moest worden opgepakt, want hey gewoon wijzen naar hem en zeggen dat is 

Jezus, dat volstaat natuurlijk niet... 

 

“Ben je dan niet bang om AIDS te krijgen?” 

 

Euhm ja? Jij niet dan? En daarbij, een hoesje is niet uitgerekend voor een 

poesje. 

 

“Omg, ken je dat niet? Elke homo kent dat!” 

 

Euhm neen? Ik heb nog steeds mijn eigen intresses? En daarbij het is niet dat er 

een soort boekje bestaat: Being gay for dummies. 

 

“OMG dan ben jij mijn GBF!” 

 

Euhm ja hoor, omdat ik homo ben krijg ik een eigen categorie en kan ik niet u 

BFF zijn. En daarbij ik ben waarschijnlijk de enige homo die je kent. 

 

Jessie, Domme schacht  
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Koken met bloempje 
 

Pasta met ansjovis voor 2 personen 

 

Ingrediënten: 

 

 Halve pak spaghetti 

 1 grote rode ajuin (geen van Aalst) 

 Teentje look of een beetje lookpoeder 

 30g zoute ansjovis (in olie) 

 30g pijnboompitten 

 1 rode chilipeper 

 Olijfolie 

 

 

Bereiding: 

 

In een pan de pijnboompitten goudbruin roosteren (geen olie toevoegen) en 

doe ze dan in een potje/op een bordje. Pel de ajuin en snij hem in fijne halve 

ringen. Giet olijfolie in de pan en stoof de ajuinringen, voeg hierbij de geplette 

look. Snij de chilipeper in kleine stukjes (afhankelijk van hoe pikant je het wilt 

behoud je de pit of niet) en voeg deze toe in de pan. Breng het water aan de 

kook, wanneer het water kookt mag je de pasta toevoegen en de instructies op 

het pakje van de pasta volgen. Snij de ansjovis in stukjes en voeg ze toe aan de 

pan. Laat het geheel nog 5-10 minuten rustig stoven. Als de pasta klaar is voeg 

je die toe aan de pan. Serveer en voeg dan de pijnboompitten naar smaak toe. 

 

Smakelijk  
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Vakbeschrijving 
 

Het tweede semester is hier, en ook al zijn jullie nog maar net bekomen van de 

helse examenperiode, de unief geeft jullie geen rust (of toch maar een weekje)! 

Maar we zouden het GBK niet zijn moesten we jullie niet bijstaan en voor een 

laatste keer een vakbeschrijving geven. Dus enjoy! 

 

Ecologie 

 

Ecologie is het enige biovak dit semester en dus het lievelingsvak bij uitstek bij 

de eerste bachelors biologie. In deze donkere tijden vol algemene wetenschap 

is professor Lens dan ook ons lichtpuntje. Hij vertelt je vol passie over natuurlijke 

selectie, genetische drift en hij vertelt je natuurlijk ook alles wat je wilt weten over 

vogels. En zeg nu zelf, wie houdt er nu niet van een tof verhaaltje over vogels? 

Daarnaast staat professor Verschuren klaar om u meer te vertellen over het 

aard-ige deel van de ecologie, dinges zoals El Niño enzo. Daarnaast is er ook 

nog een oefeningengedeelte, deze zijn gelukkig niet zo moeilijk als de 

oefeningen op het examen van wiskunde en zijn dan ook een echte 

puntenschepper. Met dit vak dus sowieso plezier verzekerd! 

 

Geologie 

 

Dit vak zou volgens mij ook evengoed “Stenen” kunnen noemen. Je leert er alles 

over stenen, stenen, en nog eens stenen. Oke, dat is misschien een beetje 

overdreven. Maar dus als ik het mij goed herinner is de essentie van het vak wel 

stenen. Ook dit vak bestaat uit twee delen. Het eerste deel gaat over de pure 

mineralen en gesteentes en het tweede deel gaat over biologisch toegepaste 

stenen, a.k.a. de fossielen! Ook dit vak zal jullie als bioloog dus toch nog kunnen 

smaken. Het allerleukste deel van dit vak vind ik persoonlijk niet de smakelijke 

cursus, maar wel de excursie die aan het vak verbonden is. Een hele dag op 

stap gaan om samen gezellig steentjes te kappen en forminiferen op te zoeken 

in van die vensterbankstenen, heerlijk! Buiten het feit dat sommige stukken een 

beetje saai zijn, is het vak goed te doen en hoef je er dus zeker geen schrik van 

te hebben.  
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Organische Chemie 

 

Dit wordt het vak waarbij we 12 

weken lang koolstof zullen 

aanbidden!  Hoezeeeee! Ik ga er 

geen doekjes om winden, dit vak 

werd en wordt door velen gevreesd, 

behalve door onze superüberstoere 

praeses natuurlijk, want hij is van 

niets bang! Je leert er alles over 

alkanen, alkenen, alkynen maar 

vooral belangrijk, de alcoholen! 

Wat eigenlijk echt belangrijk is om voor dit vak te slagen kan ik u jammer genoeg 

niet meegeven aangezien dit vak sinds dit jaar een nieuwe prof heeft. Maaaaar 

volgens mij zal die aldolcondensatie en die substitutie aan die benzeenring wel 

altijd belangrijk blijven. Gelukkig heeft dit vak ook positieve onderdelen, en in 

mijn ogen zijn dit de practica! Ik moet zeggen, ik heb me hier soms echt wel een 

tovenaar gevoeld toen plots uit het een niets een nylondraadje uit mijn 

maatbeker verscheen. Nog een gouden tip: giet uw gistoplossing niet in het 

waterslot want dan moet Paul weer van zijn stoel komen om het allemaal te 

fixen. Het practicum gaat gepaard met een kleine curios vooraf en een 

ondervraging tijdens het practicum, maar wees niet bang, met een klein beetje 

voorbereiding zijn dit gratis punten. 

 

Dixit Stefke 

 

Fysica II 

 

Het vervolg op fysica I maar zeker niet leuker. In tegenstelling tot het eerste deel 

is er minder herhaling uit het middelbaar en komen veel nieuwe principes aan 

bod. Onderschat dit vak dus zeker niet. De practica’s volgen hetzelfde principe 

als bij fysica I en zijn doenbaar indien je je voorbereidt. Je kan nog steeds 

practica voorbereidingen via het GBK raadplegen. Zeker doen want tesamen 

met mastering physics maken ze het verschil tussen een 9 en een 10. Bij het leren 

van dit vak zou ik zeker de nadruk leggen op de inzichtsvragen op het einde 

van de hoofdstukken, deze staan ook allemaal opgelost in een Engelstalig pdf-

bestand. Algemene theorie is natuurlijk ook te kennen, het begrijpen van de 

formules kan het al mogelijk maken om een paar oefeningen op te lossen. 

 

Veel succes! 

 

Dixit ervaringsdeskundige Dikkie   
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Algemene Chemie II  

 

Het vervolg van, je raad het nooit, 

Algemene Chemie I! Met meer leerstof, 

meer werkcolleges en vooral meer 

titraties! Klaartje zal jullie allerlei 

verschillende soorten evenwichts-

reacties uitleggen, zuur-base reacties, 

thermochemie en zelfs elektrochemie 

zullen jullie onder de knie krijgen. Voor 

de rest verschilt het vak niet heel erg van 

zijn voorganger. Hans zal jullie nog 

steeds veel te lange werkcolleges 

geven van 3 tot 4 uren. Je moet je 

practica nog altijd voorbereiden met 

curiostaken en titraties blijft jullie 

achtervolgen tot in jullie graf. Kortom 

een vak om naar uit te kijken. 

 

Wiskunde II 

 

Jaja, ook van Wiskunde I bestaat er, jammer genoeg, een vervolg. Professor 

Koen Thas zal met veel plezier alle bewijzen op bord proberen, en soms ook falen, 

te schrijven voor afgeleiden tot integralen en zelfs differentiaalvergelijkingen 

zullen aan bod komen. Gelukkige verklapt Thas nog altijd graag wat hij zal 

vragen op zijn examen. Dus hoe moeilijk het ook is, opletten blijft de boodschap! 

 

Samen met Wiskunde II komt mijn beste vriend, en waarschijnlijk nu ook die van 

jullie, terug om jullie werkcolleges te geven. The Return of Richie! En zijn lessen 

worden er niet gemakkelijker of leuker op! De helft van dit semester zullen jullie 

samen met hem de pracht van het oplossen van integralen ontdekken. De 

andere helft zal bestaan uit functies en differentiaalvergelijkingen. Ik wens jullie 

enorm veel succes met dit vak en remember, wenen is toegelaten. 

 

Team Worm 
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3-daagse 
 

¡Hola, Amigos! 

 

Naar eeuwenoude traditie organiseert het GBK ook dit weer een driedaagse! 

Deze gaat klassiek door op het lange weekend van Dies Natalis, 24 tot 26 maart. 

Op deze driedaagse gaan we jullie amuseren met een verrassende excursie, 

leuke spelletjes, goed gezelschap en een wisselcantus! Deze keer gaan we naar 

Lokeren, een vrij korte treinrit dus, vertrekkende van Gent-Sint-Pieters om 11h 

stipt! (Nee, serieus, kom eens wat vroeger ;) Dat is dus 20 minuten eerder voor 

jou, praeses-lief en andere chronische laatkomers.) 

  

In jullie rukzakken mogen jullie stevige stapschoenen, sportieve kledij, eventueel 

een regenjas en aan het weer aangepaste kledij proppen. Daarnaast zijn 

handdoeken, een laken en een kussensloop (of gewoon een slaapzak) nodig. 

Vergeet ook je goed humeur niet! 

 

Er is maar liefst plaats voor 52 schatjes, dus hoe meer zielen, hoe meer vreugd!  

Eten en drinken wordt voorzien, pintjes en frisdrank zijn te verkrijgen aan de 

vriendjesprijs van 50 cent. Terugkeer wordt verwacht rond 16h op zondag 26 

maart. 

 

Kortom: 3 daagjes genieten in de natuur en in goed gezelschap! Om mee te 

gaan vragen we jullie volgende informatie door te mailen naar 

excursie@biologie-gent.be  

 

Inschijven? Mailen en 35 euries betalen op volgend rekeningnummer BE40 0017 

9212 9863. Eens je inschrijving voltooid is, en we dus dit bedrag én je mail 

ontvangen hebben, krijg je een bevestigingsmail.  

 

Naam+voornaam: 

 

Telefoonnr: 

 

Noodtelefoonnummer: 

 

Allergieën:  

 

Veggie? 

 

Andere (liefdesverklaringen, tekeningen of andere 

dingen die je graag met ons zou delen): 

 

Be there or be square  

Veel knuffels! 

Vdriecha en het coolste praesidium ever 
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Eerste date voor dummies 
 

Valentijn, een van de most overrated feestdagen die er zijn. Bijna alle singles 

haten het en bijna alle koppels voelen zich moreel gedwongen om hier aan 

deel te nemen. Maar dit tekstje is niet voor hen, dit tekstjes is voor die enkele 

zielen die al hun moed bijeengeraapt hebben om hun crush voor het eerst uit 

te vragen. En dan het geluk hebben gehad dat die persoon ook ‘ja’ zei in plaats 

van heel genant afgewezen te worden. Dit is, dames en heren, de eerste date 

voor dummies! 

 

What not to do? 

 

Vooraleer we je tips kunnen geven, moeten we eerst alles wat je zeker niet doet 

uit de weg ruimen. Er zijn veel dingen die je zeker NIET moet doen op een eerste 

date. Sommigen zijn vrij logisch zoals scheten laten, boeren, wenen, over uw ex 

praten enzovoort. Ook dronken worden op uw eerste date is niet echt een 

aanrader. Als je de andere persoon ook zat voert, zullen jullie misschien wel in 

bed belanden, maar die kortstondige relatie zal al snel, na de nodige awkward 

gesprekken, achter de rug zijn. Want ja, seks op een eerste date is ook niet een 

van de slimste dingen om te doen. Begin ook niet te praten over al je problemen, 

niemand is geïnteresseerd over dat je buurman die muur die je wilt bouwen niet 

wilt betalen.  

 

Probeer ook je minder charmante eetgewoontes achterwege te laten. Dit is 

makkelijker als je niet iets zoals durum of frieten van de frituur gaat eten en eet 

zeker geen look.  

 

Maar het allerergste wat je kan doen 

op een eerste date is een Mosby. Voor 

de barbaren onder jullie die nooit How 

I Met Your Mother hebben gezien, dit 

is iemand op een eerste date zeggen 

dat je verliefd bent op hem of haar. 

Meestal zal dit tot gevolg hebben dat 

je crush flipt en je er nooit meer iets 

van zal horen. 

 

Zoek de perfecte locatie uit. 

 

Ga alstublieft niet gewoon naar de 

Overpoort op date, de cinema is vaak 

ook niet een al te goede plaats voor een eerste date (ook al ben je een kreeft 

en zei je horoscoop van wel). Neen, het beste is om ergens naar toe te gaan 

waar je ook kan praten en elkaar kan leren kennen. Wat dacht je van 

romantische wandelingen in de plantentuin, dat ene punk optreden in een 

kraakpand, samen brownies bakken, of ik heb gehoord dat chinees, taart en 

voetbal ook een leuke combinatie is.  
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Maar wat doe je dan wel? 

 

Dat zijn inderdaad al veel dingen dat je best niet doet op een eerste date. Velen 

onder jullie zullen stomverbaasd aan het doorlezen zijn omdat ze willen weten 

weten hoe een eerste date er dan wel uit ziet als het niet zat worden en in bed 

belanden is. Gelukkig heeft de liefdesworm wat tips voor jullie.  

 

Zorg dat je er goed uit ziet, dit klinkt logisch maar je zou ervan versteld staan 

hoeveel mensen dit niet door hebben. Doe wat mooie kleren aan, make-up hier 

en daar (blijkbaar is cheetos op je gezicht smeren in de mode) en zorg dat je er 

niet uitziet gelijk een oermens en al zeker niet ruikt als een. Eens je je hebt 

klaargemaakt moet je natuurlijk zorgen dat je op tijd bent voor die date en je, 

hopelijk, soon-to-be-lief niet een half uur in de koude laat staan wachten.  

 

Als je tot dit punt bent geraakt, ben je goed op weg. Maar nu komt het echte 

werk. Je moet indruk maken. Probeer niet al te verlegen te zijn, maar raap al je 

moed bijeen om zelfzeker te zijn. Iemand die zelfvertrouwen uitstraalt, komt 100 

keer beter over dan iemand die dat niet doet. Wees zeker over wie je bent en 

wees er trots op, want hier volgt mijn allerbelangrijkste, en hoogstwaarschijnlijk 

meest cliché, tip. Wees jezelf. Jij bent awesome, jij bent fantastisch en iedereen 

die je iets anders wilt wijsmaken is fake news. Ben wie je bent, en als je date je 

niet leuk vindt, dan was hij of zij je niet waardig, ander en beter.  

 

Dit is dan het einde van het meest cheesy artikel dat ooit in een Worm zal 

verschijnen en dat verdacht veel lijkt op de plot van een VijfTV film. Hopelijk 

hebben jullie er wat uit geleerd en gaat jullie eerstvolgende first date geweldig. 

Zo niet, blijven proberen, ooit kom je er wel. 

 

Love will find a way 

 

Team Worm 
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Anti-Valentijnsfuif 
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Nacht der Wetenschappen 
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The Alliance 

 

 

Beste Gentse studenten 

 

Hou jullie vast aan de takken van de bomen voor de tweede editie van The 

Alliance! De VEK, VRG, VGK, VLK en nieuwkomer VPPK bundelen hun krachten 

om dit jaar weer op fenomenale wijze het tweede semester in te zetten. 

Daarnaast worden we dit jaar in de organisatie gesteund door quasi alle 

kringen van Gent (*). De penningen kregen waarlijk een hartaanval toen ze 

zagen wat de feesten van plan waren op poten te zetten in het ICC. Van 

spraakmakende performances tot de meest adembenemende special effects 

gecombineerd met de succesformule van pinten aan €1! 

 

Het zou nu al een automatische reflex moeten zijn om donderdag 23 februari 

2017 met drukletters in je agenda te plaatsen. Afspraak in het ICC! 

 

Swingende groeten 

 

Ons uiterst ambitieuze feestteam 

VEK, VRG, VGK, VLK, VPPK 

 

(*) VTK, VDK, GFK, HILOK, LILA, Politeia, Hermes, VLAK, VGK Geschiedenis, 

Filologica, Dentalia, Geologica, Geografica, VETO, GBK, OAK, KHK, Slavia, 

Lombrosiana, VBK, KK 
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Galabal der Wetenschappen 
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Baai baai koeienvlaai 
 

 

 

 

 

Koeienvlaai 

Dikke koeienvlaai 

Op de grond 

Waarin geliefde wormpjes leven 

Maar ook verdrietige wormpjes zijn 

En een verdrietig wormpje in ’t bijzonder 

Een verdrietig wormpje dat jullie zal missen 

Kaka 

 

 

Liefste wormpjes, 

Ziehier een gedichtje recht uit mijn hart.  

Omdat het leven soms kaka kan zijn.  

Elke keer als ik een worm zie zal ik terugdenken aan een zalige tijd.  

Het ga jullie goed beste vriendjes, probeer me niet te veel te missen… 

 

 

Lotte out 

 

 
  

https://informatiebord-http2-images-738281.c.cdn77.org/imgfill/800/800/user/shop/img/j_vlaai.png
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Fake-News 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dixit Glen 
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Darwin-Awards 
 

 

We hebben het allemaal al eens gehad. Dat 

moment waarop we na een paar drankjes te 

benuttigen een geniaal - verschrikkelijk slecht - idee 

krijgen. Met wat aanmoediging van andere zatte 

medestudenten en nog een extra drankje om het 

logische gedeelte van je brein volledig uit te 

schakelen, beslis je om dat geniale idee ook 

effectief uit te voeren.  

 

Natuurlijk hopen we allemaal om beroemd te 

worden met onze genialiteit. Deze hoop wordt 

echter al snel de grond in geboord als blijkt dat er niet altijd zo een goede afloop 

is. Met wat geluk kom je er met een paar kleerscheuren, een dosis schaamte en 

soms een kort bezoek in het ziekenhuis van af. Dan zijn er deze onder ons die 

gewoon een gave hebben om zelfs zonder alcohol elke dag lomp te zijn. Het 

wordt tijd dat we alle mensen eren die letterlijk met vallen en opstaan door het 

leven gaan. Ik stel u voor: de DARWIN AWARDS! Deze fantastische prijzen 

worden jaarlijks uitgereikt aan de lompsten onder ons. Gevoelige lezers stoppen 

best hier. De meeste winnaars hebben nogal een fataal einde.  

 

Als eerste wil ik u voorstellen aan Gary Allen Banning. Onze Gary at al eens graag 

salsa bij zijn nachos. Zeker van die lekker hete. In de kasten van zijn vriend vond 

hij echter een aantrekkelijker aanbod. Een salsa pot gevuld met volgens hem 

een alcoholisch drankje. Ons eerste gedacht bij een onbekende vloeistof is 

natuurlijk altijd alcohol! Zijn smaakpapillen vertelden hem als snel iets anders. 

Meteen spuwde hij de benzine terug uit. Na zo een avontuur moest hij even 

bekomen met een sigaret. Onze Gary kon na die tweede fout nooit meer hete 

salsa eten.  

 

Onze volgende winnaar is iemand waar verschillende studenten zich in kunnen 

herkennen. Andrew is namelijk nogal blut. Waarschijnlijk weer te veel uitgegeven 

aan die magische Toverpoort.  Hij had nog net genoeg geld om een uitstap te 

maken naar The Grand Canyon. Daar wou hij meer geld wensen op een van 

die toeristische plekken waar je een muntje op een rots gooit. Maar zoals ik al 

zei Andrew was blut, dus een muntje had hij niet. Er lagen daar zoveel muntjes 

een paar meter lager te blinken. Zo moeilijk zou het toch niet zijn om er een paar 

te halen? Het enige obstakel was een afsluiting die mensen ervan weerhield 

naar hun dood te vallen. Andrew besloot om dat laatste deel even te negeren. 

Dapper klom hij over de afsluiting naar het blinkende goud. Wonderbaarlijk 

genoeg haalde hij het goud in 1 stuk. Vanaf hier zou zijn missie zonder problemen 

moeten verlopen. Dit was echter zonder meneer Zwaartekracht gerekend. Die 

is nogal een bitch zoals jullie misschien al ondervonden hebben. Meneer 

Zwaartekracht had besloten dat het omhoog springen naar veiligheid er teveel 

aan was. Andrew is tenminste een rijk man gestorven. 

 



   30 

Als laatste wil ik twee onbekende 

soldaten eren. Na een 

voetbalmatch van Feyenoord 

tegen Ajax waren twee vrienden 

hun overwinning aan het vieren. 

Hoe kan dit beter dan met bier? 

Na zo een overwinning denk je 

weleens dat je alles aankan. Zo 

dachten ook onze geïntoxiceerde 

vrienden. Altijd wouden ze al eens 

op de sporen, maar tot nu toe 

hadden ze de moed niet. Deze 

dag gingen ze eindelijk hun 

droom waar maken. Voorzichtig 

waagden ze zich op de balken. 

Dit ging zonder problemen en de 

jongens voelden zich iets meer op hun gemak. Toen kwam een van hen met 

een geniaal – verschrikkelijk slecht – idee. Hij ging bewijzen dat de trein over hem 

kon rijden en hij hier heelhuids vanaf ging komen. De andere reageerde hierop 

met een tweede geniaal – verschrikkelijk slecht – idee. Hij ging bewijzen dat hij 

juist naast de trein kon zitten op de sporen. Beide namen hun positie aan toen 

ze de trein zagen. Helaas was de trein iets breder en lager dan ze dachten.  

 

Deze mensen zijn helden gestorven. Moge geniale zatte of domme ideeën voor 

altijd bestaan! Ooit zal het eens een echt geniaal idee zijn. Tot dat moment doe 

maar gewoon jullie best om niet met een Darwin Award te eindigen.  

 

Tot de volgende blunder!  

 

Yentl, domme schacht  
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How to Herbarium 
 

Oh, de kunst van het wormschrijven, 

bloed, zweet en tranen kost het, maar 

hier vind ik mezelf weer, achter mijn 

laptop, met een bijna leeg Word-

documentje om in te vullen met mijn 

meest nuttige, literaire gezever.  

 

Waar schrijven we over? Dat is steeds 

weer de vraag… Gaan we filosofisch, of 

hou je sommige ideeën beter in je zotte 

kop, waar ze thuishoren en niemand 

anders vreemde vragen doen stellen, 

zodat je de geesten van brave 

schachten niet verkloot voor hun tijd 

gekomen is? 

 

Wanneer je besloten hebt dat dit ‘em niet wordt, deze keer althans, ga je op 

zoek naar iets biologisch nuttig in je omgeving: de orchideeën op de 

vensterbank die dapper bloeien, ondanks een serieus watertekortje, nee, daar 

heb ik al eens over geschreven, denk ik… De niet zeer ecologische houtkachel? 

Ja, voor het moment de beste verwarming die we hebben tegen de 

sneeuwkoude, die gaan we nog eventjes ten vriend houden… 

Chocolademelk? Heerlijk, maar Florence gaat al over de kookrubriek. En dan 

bedenk je het opeens, 5 meter verder, onder een laagje stof in de bureau, ligt 

het: mijn poging tot herbarium. 

 

Mijn medederdejaarsstudenten vrezen het al drie jaar, we deden de 

ontkenningsfase, woede, poging tot onderhandelen, voor sommigen is 

wanhoop al ingetreden, maar acceptatie is voor weinigen reeds bereikt… De 

grote vraag is voor iedereen: hoe gaan we dit in godsnaam ooit op tijd (en wat 

deftig) afkrijgen? 

 

Wel, laten we allemaal eerlijk zijn: de gemiddelde student doet in zijn eerste jaar 

niets hieraan. Dit is niet bepaald een probleem, maar het is wel gevaarlijk, want 

die trend kan zich net iets te lang doorzetten. 

 

Zo in het tweede jaar gekomen, krijg je af en toe eens kleine paniekopstootjes, 

waarbij je eens een random plant uitsnokt, die dan ergens blijft liggen, of je doet 

de eerste (veelal mislukte) poging tot het netjes drogen, telefoonboek of 

tekstboek in de hand. Dit is niet veel, maar je leert eruit, je leert eruit dat planten 

drogen echt veel frustrerender is dan je ooit had durven dromen. Het eerste 

semester doorgekomen, wordt de paniek bij sommigen wat serieuzer. Wanneer 

je op stage gaat en planten uittrekt, maar deze niet mag meenemen, bereik je 

mogelijks een dieptepunt. (I know I did.) 
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Deze periode kan echter wel motiverend werken, je leert wat sommige planten 

zijn, dus als je ze ziet staan, ontsnappen ze je niet meer. Je droogproces wordt 

hopelijk ook wat efficiënter, je verliest minder van je schatjes aan schimmel of 

lelijkheid. Belangrijke tip: determineer voor je droogt, gedroogde planten 

determineren is de hel, en je herbarium was al zo leuk... Hiervoor gebruik je 

natuurlijk de Flora, maar niet getreurd, hulp kan je vinden in mensen die net iets 

meer weten van planten dan jij, maar vooral ook in andere veldgidsen, liefst met 

zoveel mogelijk duidelijke afbeelden.   

 

In je derde jaar besef je dat de tijd nu wel echt serieus begint te dringen, op dit 

punt heb je hopelijk ten minste al wat planten, want dit is een druk semester, en 

voor je het weet is het winter… Ja, inderdaad, dan wil je wel, maar zijn er geen 

planten, heerlijk dit herbarium, toch? Je beseft ondertussen ook dat er iets moet 

komen als een veldboek, en stickers, en bloemdiagrammen, tijd voor paniek! 

Daar ben ik nu, determinaties aan het uitschrijven, een veldboek ‘er gebruikt 

doen uitzien’, gebruik hier gerust je fantasie voor, mijn puppy heeft geprobeerd 

te helpen, maar dat draaide niet ideaal uit.  

 

Dan is er nog plakken, bladvullend natuurlijk, probeer dat maar eens aan een 

tijmereprijsje wijs te maken. Dit doe je met wit gegomd papier, praktisch gezien 

het plakkende stuk van een enveloppe, gouden tip: mooi droog bewaren, 

vocht maakt het een beetje sticky… Kleine stukjes gebruiken is ook aangewezen, 

heel veel heel kleine stukjes.  

 

Hier sta ik dan, 88 gedetermineerde, ge(p)lukte planten verder. Ik ben 

ondertussen al hopeloos aan het verlangen naar de lente, en niet enkel omdat 

ik een zomerkind ben, maar omdat er nog 12 in bloei moeten komen. Ik heb 

ondertussen stickerpapier en een Word-sjabloon, mijn queeste gaat verder. Ik 

wens jullie allemaal heel veel succes, en de rest van mijn verhaal horen jullie 

misschien wel nog. 

 

Veel liefs, knuffels en herbariumsucces, tot snel 

 

Freya 
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Quotes 
 
 

Gillis: “Is er eigenlijk een soort GBK-statuut voor 60-plussers?” 

Stefanie: “Ja, dat noemen ze de Oost-Vlaamse werkgroep mycologie.” 

 

Marjon: “Era is in mijn bed woohoow!” 

Era: “And the best is yet to come.” 

 

Charlotte VD: “Ga je in de kast kruipen?” 

Mejdi: “Neen, ik ga er eindelijk eens uitkomen.” 

 

Glen: “Ik ben een sterke onafhankelijke man dus ik doe wat ik wil.” 

 

Yentl: “Hoeveel ballen maak ik dit jaar kapot?” 

 

*Shakira doet iets raar* 

Jana (2de bach): “Het is alsof je geboren wordt in een zakje.” 

 

Stefanie: “Mijn doel dit jaar is een soa krijgen.” 

 

Jolan: “Oei, ben jij een pauw misschien?” 

Nathan: “Ah neen, een chickie eh!” 

 

Koen Sabbe: “We need more tax money for taxonomy.” 

 

Dikkn: “Heb jij nu net gespuwd op mijn wezen Mejdi?” 

Mejdi: “Gecumd noemen we dat.” 

 

Nono (kijkend naar Tangled): “Ik vind het echt wel goed dat de prinses een 

keer geen lang haar heeft.” 

 

Marjon: “Kijk Finlay, we matchen!” 

Finlay: “Ja, we zijn allebei echt wel nat eh.” 

Tom: “Zo zien we u graag.” 

 

Nanou: “Tot op de excursie orgithologie.” 

 

Kaat: “Ik heb mijn vaste persoon tegen wie ik klaag.” 

Yentl: “Uw spiegel?” 

 

Mika: “Heb jij al een Worm?” 

Bert: “Ik heb wormen genoeg.” 

 

Nono: “Wist je dat er porno bestaat met paarden?” 

 

Florence: “De anti-vaginafuif.” 
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Lotte: “Ben ik bekend door mijn grote tieten?” 

 

Mika: “Dat zijn wel diepe vragen.” 

Nono: “Beter dan piemels.” 

Yentl: “Die kunnen ook diep gaan eh.” 

 

Geert de Jaeger: “De aarskorst.” 

 

*Lara stapt naar de wc, draait zich om en keert terug* 

Nono: “Lara, ben je al terug?” 

Lara: “Ja maar nu moet ik niet meer.” 

 

*Tijdens practicum mycologie* 

Shakira: “Eerst gaat hij zo omhoog en dan valt hij zo plat.” 

Mieke: “Dat is wel een rare zin als je die uit zijn context haalt.” 

 

Freya: “Volgende keer twee potjes.” 

Jon: “Hoe meer potjes, hoe meer vreugde.” 

Florence: “Triootje!” 

 

Charlotte: “Nathan zijn fetish is twee muilende wijven.” 

Lauren: “Neen, Nathan zijn fetish is oude venten die aan tenen likken.” 

 

Robin: “Yentl die trok gewoon haar kleren uit en kroop in bed. Die stribbelde 

nog niet eens tegen!” 

 

Shakira: “Heeft iemand onze peer gezien, hij is weg?” 

Jana (2de bach): “Ja nu zitten we met een gebakken eh.” 

 

Hanne: “Mag ik ook keer aan uw banaan trekken Tom?” 

 

Lotte: “Oh neen! Ik heb hem vermoord!” 

Shakira: “Je hebt ze niet vermoord, je hebt gewoon hun genitaliën eraf 

gerukt.” 

 

Kaat: “Ik heb ze graag heel behaard.” 

 

Jolan (over dat meisjes van de lagere school hun broek afdeden voor hem): 

“Ja, dat riekt hier niet goed dus volgende.” 

 

Jolan (zelfde gesprek): “Ik had geen keuze, ik ben slachtoffer! Ik moest 

gewoon kijken! Ik moest daaraan voelen en kon er niets aan doen!” 

Nathan: “Aja jong geleerd, oud gedaan.” 

 

Simon (over Mieke): “Die lijkt wel op een paddo ze.” 

Finlay: “Je ziet ze echt zo op een lelieblaadje zitten en dan ‘ribbit’.” 

 

Shakira: “Als het sperma is, koop ik het!” 
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Facebookshizzle  
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Fotopagina 
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Wist je Dat… 

Biologie: 

 

 …grote vrouwen een grotere kans hebben om tweelingen te krijgen? 

 …enkel bonobo’s, dolfijnen en mensen genieten van seks? 

 …mensen die de liefde 3 keer per week bedrijven, er 5 tot 7 jaar jonger 

uitzien? 

 …eekhoorns elk jaar tot wel 1000 bomen planten omdat ze vergeten 

waar ze hun eikels verstopt hebben? 

 …honden tot wel 250 woorden kunnen begrijpen? 

 …intelligente mensen sneller bang zijn? 

 …luiaards maar één keer per week hun behoefte doen? 

 …gingers meer pijn voelen? 

 …een vrouw gemiddeld 2 jaar van haar leven in een badkamer 

doorbrengt? 

 …sommige apen verslaafd zijn aan alcohol? 

 …een koe een trap kan oplopen maar niet meer af kan? 

 …een krokodil zijn tong niet kan uitsteken? 

 …een krant 5 tot 7 keer gerecycleerd kan worden? 

 ...sommige vissen een clasper hebben op hun hoofd? 

 

GBK: 

 

 …Arno tequila niet aankan? 

 …Yentl echt heel lomp is? 

 …weerwolven vriendschappen in gevaar brengt? 

 …Sam liever een bierpromo wou dan een jeneverpromo? 

 …Sam dus echt domme beslissingen maakt? 

 …Een bepaalde penning daar binnenkort wel eens iets aan gaat doen? 

 …Noëmie de coolste persoon ooit is? 

 …alle bovenstaande wist-je-datjes ook door Noëmie geschreven zijn? 

 …dit een beetje zielig is dat ze over haarzelf in de Worm schrijft dat ze 

cool is? 

 

 …Kilian tijdens de bierbowling moest kotsen? 

 …dit niet in de voorziene emmers deed maar op een random meisje dat 

haar verjaardag aan het vieren was? 

 …hij dan naar buiten gedragen geweest is? 

 …zijn mama hem daar stond op te wachten? 

 …Dikkn en Stefke nog alles hebben mogen opkuisen? 
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Pokémon van de maand 
 

I wanna be the very best, like no one ever 

was! Woorden die iedereen wel kent, en 

onze Pokémon van de maand is hier geen 

uitzondering op. Hij zal deze woorden altijd 

uit volle borst meezingen alsof zijn leven 

ervan af hangt. Je kent hem allemaal als 

onze favoriete Tunesiër, ik stel u voor aan 

Mejdi, de Koffing! 

 

Mejdi en Koffing zijn voor elkaar gemaakt. 

Ze zien er allebei schattig en charismatisch 

uit, maar als je te dicht komt heb je het 

gevoel dat er een geurtje in de lucht hangt. 

Zo raad ik af om je een lange tijd in de buurt 

van Mejdi te begeven, het kan namelijk zo zijn dat zijn Poison Gas ervoor zal 

zorgen dat je niet normaal meer kunt functioneren en je buiten bewust zijn kan 

brengen. Het is in het bijzonder heel gevaarlijk om met hem in hetzelfde bed te 

slapen, ik spreek hier uit ervaring, moest ik niet op tijd zijn kunnen ontsnappen 

was ik nooit meer dezelfde persoon.  

 

Een ander gemeenschappelijk kenmerk dat Mejdi en Koffing hebben is een van 

hun moves. Met de nodige voorbereidingen zal Mejdi niet terugdeinzen om troef 

te gebruiken. Mejdi zal zoveel mogelijk mensen proberen te bevrienden zodat 

ze allemaal dicht bij hem staan en dan opeens BOEM!!! Mejdi used Self-Destruct! 

It was very effective… GBK fainted! 

 

Wanneer Mejdi level 35 is zal hij eindelijk evolueren 

in een Weezing. Dan heeft hij twee hoofden zodat 

hij dubbel zoveel werk kan leveren en we hopelijk 

ook dubbel zo veel cultuuractiviteiten hebben 

(wat is het dubbel van niets?)!  

 

Mejdi zijn ability is Levitate, dit houdt in dat Mejdi 

vaak zo high is, dat het voelt alsof hij ook echt aan 

het zweven is. Of dit komt door zijn eigen gassen 

of gassen die hij ergens anders inademt, is een 

raadsel. Hij is hierdoor immuun aan alles wat hem 

met z’n voetjes op de grond zou doen staan. 

 

Dit was dan weer de Pokémon van de maand, met nodige waarschuwingen 

voor dit uiterst gevaarlijk exemplaar. 

 

Gotta catch ‘em all! 

 

Team Worm  
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Spelletjes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Droedels: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raadsels:  

 

Het heeft 2 hoofde, zes benen en één staart. Wat is het? 

 

Wat heeft ogen, maar kan niet zien? 

 

Wat staat er op het graf van een schoonmaakster? 

 

Wat heeft 45 ballen en naait oude vrouwtjes? 

 

Waarom heeft een non nooit een bh aan? 
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Kleurplaat 
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Oplossingen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Droedels:  

 

Internaat, Een mexicaan op een fiets/ met een stokbroed onder zijn arm. 

 

Raadsels: 

 

Een man op een paard. 

 

Een dobbelsteen 

 

Opgeruimd staat netjes 

 

De lotto 

 

God ondersteunt alles  
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Nawoord 
 

Er werd mij door mijn voorgangers verteld dat de laatste Worm schrijven de 

moeilijkste Worm van allemaal is, zeker het nawoord gaat maar niet vooruit. De 

voorlaatste Worm, die zou een van de makkelijkste moeten zijn. Je bent het 

immers al gewoon om volledige pagina’s zever te schrijven en wat fotootjes hier 

en daar te plakken. Dit jaar is anders. Soms wordt een worm nu eenmaal 

opgepikt door een voorbijvliegende vogel. Dan blijft de andere worm alleen 

achter en moet die de leegte proberen te vullen met nog meer zever. Maar 

deze worm zal, in de naam van zijn gesneuvelde medeworm, er alles aan doen 

om zijn droom waar te maken en eindelijk een vlinder te worden. 

 

Neen, deze editie was zeker niet een van de makkelijkste. Gelukkig zijn er nog 

veel andere dieren in het GBK-bos aanwezig die mij geholpen hebben om hem 

toch af te krijgen. Bedankt aan iedereen die deze Worm mogelijk gemaakt 

heeft: m’n schachtjes Yentl en Jessie, Dikkn, Glen, Stefke, Freya, Noëmie en 

natuurlijk degenen die me bij elke Worm helpen, namelijk kommaneuker Sam, 

Tine en Zea. Zonder jullie was deze Worm er waarschijnlijk niet gekomen, of toch 

zeker niet op tijd. Zo zie je maar dat het niet uitmaakt hoe we er uitzien, 

vanbinnen zijn we allemaal wormen. 

 

Als laatste wil ik nog een heel belangrijk iemand bedanken. Het is nu ongeveer 

een jaar geleden dat ze naar mij kwam met het idee om samen de coolste 

functie van het praesidium uit te voeren, hoe kon ik dat voorstel ook afwijzen. 

Een paar maanden later waren we verkozen, we waren het nieuwe team Worm 

en we wisten gewoon dat we het geweldig gingen doen. Na Tine wat onder 

druk zetten had ze beloofd om onze persoonlijke illustrator te worden en toen 

wou Zea ook voor ons schrijven. Samen zorgden we ervoor dat de afgelopen 3 

Wormen tot de beste Wormen aller tijden zullen behoren. Zonder haar was het 

mij nooit gelukt. Het plan was om dit jaar samen met een knal te beëindigen, 

maar het mocht niet zijn. Nothing lasts forever en ook al is het vroeger voorbij 

dan ik gehoopt had, ze zal altijd mijn medeworm blijven. Want worm, dat ben 

je nu eenmaal voor het leven.  

 

Bedankt voor alles Lotte  

 

Mika out  
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Random picture of the month 
  



   46 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
  



 47 

 


