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Voorwoord 
 

De vijfde Worm, Worm 5, de vijfde editie van de Worm van het jaar 2016-2017. 

Hoe ik het ook zeg, het klinkt niet als het einde. Nu zit ik hier, voor mijn computer, 

met een quasi leeg Word-document voor mij. Buiten schijnt de zon, ik hoor wat 

merels, koolmeesjes en tjiftjafs hun levenslied zingen. Totdat een of andere kraai 

dacht dat hij het beter kon en boven de andere heen begon te roepen. Zalig 

weer om buiten de natuur te bewonderen dus.  

 

Maar het moge niet zijn want de Worm moet binnen een goeie 2 weken in jullie 

handen verschenen zijn. En dat gaat niet lukken als ik buiten in de zon lig. Het 

doet me wat denken aan vorige zomer, toen we de eerste Worm aan het 

schrijven waren. Het was snikheet en wij zaten binnen achter een laptop die 

maar de helft van de tijd werkte. Na uren praten, onnozel doen, buiten 

rondlopen en allesbehalve doorwerken hadden we eindelijk een voorwoord, en 

dat was meer dan genoeg voor die eerste dag dat we aan de Worm werkten, 

de overige 47 pagina’s zouden wel makkelijker zijn, niet? De pagina’s die we 

ingezonden kregen waren inderdaad veel gemakkelijker, degenen die we zelf 

moesten schrijven hebben echter nog een maandje van onze tijd in beslag 

genomen. Uiteindelijk is alles wel goedgekomen en hadden we de eerste Worm 

van het jaar op tijd af. 

 

Nu zijn we 4 edities later en net zoals die ene dag gaat het maar niet vooruit. 

Niet omdat ik echt geen inspiratie heb, zoals toen het geval was, maar omdat 

ik weet dat ik bijna m’n lint zal moeten overdragen en de Worm zal moeten 

toevertrouwen aan m’n opvolgers. Een potentiële worm in spe heeft een tekstje 

geschreven voor deze editie waarin hij wil bewijzen dat hij de Worm waardig is. 

Dus judge zijn schrijfkunsten maar en vergeet niet dat hij jullie een volledig jaar 

met zever moet kunnen entertainen dus denk goed na voordat je stemt voor de 

coolste functie binnen de GBK! 

 

Hier zijn we dan, het einde van het voorwoord van de laatste Worm. Bijna is het 

moment aangebroken om m’n pen, of in dit geval toetsenbord, neer te leggen 

en de volgende generatie het over te laten nemen. Maar dat betekent niet dat 

ik dit jaar niet met een 

knaller zal laten eindigen! 

Dus ladies en 

gentlewormen, maak het 

julliezelf comfortabel, 

negeer die saaie prof 

vooraan even, neem een 

lekkere cocktail, zet jullie 

buiten in het zonnetje en 

geniet voor een allerlaatste 

keer dit jaar van De Worm. 

 

Mika, voor eens en altijd, 

jullie worm.   
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De praesesLULt 
 

Net wakker en met een bonzend hoofd wachtend tot de eerste koffie 

doorgelopen is (red. 13u)… Eigenlijk heb ik geen tijd om een tekstje neer te 

pennen, met opdrachten als de bachelorproef en het herbarium die al mijn tijd 

opslorpen. Voor de eerste keer is het woord ‘vakantie’ niet van toepassing in 

paasvakantie. Maar het moet, Mika heeft het al ettelijke keren gevraagd. Dus 

bij deze… 

 

Ik ben niet van plan een verhaal te vertellen zoals ik in vorige edities deed. 

Aangezien het einde van mijn termijn nadert, zou ik graag eens terugblikken op 

de voorbije activiteiten alsook nog een laatste keer vooruitblikken.  

 

Als ik moet terugdenken aan mijn eerste herinnering van dit academiejaar, dan 

denk ik meteen aan onze openingsclubavond. Hierop was het niet alleen een 

aangenaam wederzien na de vakantie, er werd ook volop gefeest. En met 

reden! Rudi was verlost van Wiskunde, een perfecte reden voor een gratis vat! 

Nogmaals bedankt, Rudi ;).  Op de peter- en meteravond en het introweekend 

maakten we dan weer uitgebreid kennis met de eerstejaars. Ondertussen 

hebben ze al meerdere vuurproeven met glans doorstaan en durf ik vol trots 

zeggen dat we een goede toekomst tegemoet gaan.  

 

Verder hebben we dit jaar voor een eerste maal een heuse verbroederingsfuif 

gehouden met de wel bevriende VLK. Een Halloweenfuif van jewelste met ‘s 

anderendaags jammer genoeg ook een kater van jewelste. Zo een 

samenwerking drukt duidelijk de prijs van de pintjes! Een andere first was de 

Reggae Night. Jawel, onze cultuur heeft iets georganiseerd! Ondanks dat de 

wierook het ademen wat onaangenaam maakte, maakte de live band dit 

meer dan goed! Jammer genoeg vielen de experimentele cocktails wat minder 

in de smaak, gelukkig dronk de Geeraard alles met veel plezier op. 

 

Eigenlijk voel ik mij al nostalgisch over al onze activiteiten, de stuk voor stuk 

topfuiven, cantussen, clubavonden, sportactiviteiten, excursies… enzoverder. 

Het wordt een pijnlijk afscheid op de Zwanenzang, gelukkig enkel een afscheid 

met het praesidium en niet met de GBK. Reken er maar op dat ik vanaf volgend 

jaar die ambetante prosenior word ;). Echter is het nog niet gedaan. Terwijl ik dit 

schrijf, is het welgeteld nog 1 maand tot onze laatste clubavond. 

 

Sommigen die dit nu lezen bevinden zich net zoals mij op onze GBK-BBQ, na een 

jaartje overgeslagen te zijn, helemaal terug van weggeweest!  Duimen dat de 

weersvoorspelling correct was toen ik het bekeek, en er nu geen wolkje aan de 

lucht is. Dinsdag 25 april vindt ook onze laatste fuif plaats, wederom in de Twitch! 

Zij die net als mij een herbarium moesten indienen de dag voordien, zullen 

volgens mij de ontspanning meer dan goed kunnen gebruiken. Laten we 

allemaal nog een laatste keer knallen en hoe! Met Mojito, Tequila en Sangria, 

jihaaa! Zomer op zijn best!  
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Zij die die nacht misstappen begaan 

hebben: geen vrees, maandag 1 mei is er 

de perfecte boetedoening. We organiseren 

namelijk een excursie ten voordele van 

BINCO, een organisatie die zich inzet voor 

onderzoek en conservatie. Beter dan welk 

aflatenbriefje, nietwaar? Voor de 

kapoentjes die een scheve schaats 

gereden hebben, volstaat een rijkelijke 

schenking. Serieus, een leerrijke topexcursie 

te Berlare!  

 

De dag nadien is het dan aan de hoogdag 

der onzer democratie. De verkiezingen van 

het GBK! Zij die niet aanwezig kunnen zijn 

maar wel stemgerechtigd zijn, kunnen een 

briefje met handtekening geven aan 

iemand die wel aanwezig kan zijn.  Zoals elk 

jaar is dit een nacht waar het GBK niet naar 

zijn portemonnee kijkt en we ons allemaal volledig laten gaan. Zowel ik als mijn 

opvolger hebben een verrassing in petto!  

 

Dan wil ik juist nog 10 mei benadrukken, noteer nu maar in jullie agenda! De 

laatste cantus van het jaar, waar enkele belangrijke en plechtige momenten 

gepland zijn. De ontgroening, lintoverdracht en zwanenzang. Ook wel de 

cantus waarop menig man een traantje laat. Vergezel oud en jong een laatste 

maal, dit jaar in de Karaoké, op de vriendschap, broederschap en liefde. Voor 

de 3de bachelors heb ik gezorgd dat we dit jaar een weekje vroeger afsluiten 

zodat wij niet in Wimereux zitten en dus allen aanwezig kunnen zijn. Gelukkig 

maar, ik zou het zeer spijtig vinden moest ik mijn eigen laatste cantus moeten 

missen. 

 

Tot slot wil ik jullie stuk voor stuk bedanken voor dit prachtige jaar. Vanaf het 

epische moment dat ik verkozen werd, tot nu, terwijl ik tussen mijn deadlines de 

praesesLULt schrijf. Mijn praesidium wil ik hartelijk bedanken voor een jaar zonder 

noemenswaardige akkefietjes, chapeau! Ik kon mij geen beter praesidium 

gewenst hebben om mee samen te werken, echt niet! Alsook alle commilitones, 

dikke merci om steeds zo enthousiast aanwezig te zijn op onze activiteiten, het 

is voor jullie dat we keer op keer het beste van onszelf geven om activiteiten te 

organiseren. Aan de schachten, ik ben trots op jullie. Ik zie een vriendengroep 

waarvan enkelen tot het praesidium gaan treden. Ik zie mogelijke opvolgers 

maar vooral biologen in hart en nieren die zich steeds plezieren. Er wacht jullie 

nog een mooie studententijd. 

 

Verder wil ik nog alle sympathisanten, vrijwilligers, ereleden en oudleden van de 

GBK bedanken, om ons te steunen en je steentje bij te dragen. Dankzij jullie is de 

GBK wat het vandaag de dag is, een geoliede vereniging om trots op te zijn! 

Een welgemeende merci! Alsook bedankt An-Sofie <3, ondanks dat je me veel 

hebt moeten missen, ben je mij toch blijven steunen in mijn beslissing.  
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Nu goed, ik kan jullie blijven bedanken en zal dat ook nog menigmaal verbaal 

doen. Aan degene die ik vergeten ben, mijn excuses. Voor mij nadert het einde 

en ik vrees dat ik en mijn vice, alsook medeherder, Glen komende maand nog 

een traantje of twee gaan laten. Toch had ik zelf in mijn stoutste dromen niet 

durven hopen op zo’n verbazingwekkend topjaar! Ik ben er ook van overtuigd 

dat dit volgend jaar niet anders zal zijn! Aan al zij die opkomen voor een functie 

in het praesidium, veel succes, jullie maken een juiste beslissing, maar volg vooral 

jullie hart. 

 

Bij deze, op het GBK! 

 

Opdat het leeft, groeit en bloeit!! Of zij die het liever in het Latijns zien: Ut vivat, 

Crescat, Floreatque, GBK! 

 

Hopend tot snel, 

 

Jullie (bijna) ex-senior, 

 

Dikken 

 

 

 
Mijn geliefkoosde praesidium, jup ik denk dat we dringend nog eens een 2de 

groepsfoto moeten trekken! 
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Kalender 
 

 

 

Week 8   

Maandag 17/04/17 Bierpongclubavond @Porter House 

Dinsdag 18/04/17  

Woensdag 19/04/17 BBQ @De Sterre S9 

Donderdag 20/04/17  

Vrijdag 21/04/17  

 

 

Week 9   

Maandag 24/04/17 Schachtenclubavond @Porter House 

Dinsdag 25/04/17 Sip of Summer (ft. Geologica) @Twitch 

Woensdag 26/04/17 12-urenloop @Sint-Pietersplein 

Donderdag 27/04/17  

Vrijdag 28/04/17  

 

 

Week 10   

Maandag 01/05/17 Excursie BINCO @Donkmeer, Berlare 

Dinsdag 02/05/17 Verkiezingen @Ledeganck 

Woensdag 03/05/17 LAN der Wetenschappen @De Sterre S25 

Donderdag 04/05/17  

Vrijdag 05/05/17  

 

 

Week 11   

Maandag 08/05/17 Clubavond @Porter House 

Dinsdag 09/05/17  

Woensdag 10/05/17 Ontgroening/Lintoverdracht/Zwanenzang @Karaoké 

Donderdag 11/05/17  

Vrijdag 12/05/17  

 

 

Week 12   

Maandag 15/05/17 Clubavond @Porter House 

Dinsdag 16/05/17  

Woensdag 17/05/17  

Donderdag 18/05/17  

Vrijdag 19/05/17  
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Komende activiteiten 
 

BBQ (Woensdag 19/04 @Grasveld achter S9) 

 

Onze jaarlijkse BBQ is terug van weggeweest! Kom gerust af en geniet van kip, 

ribbetjes en lekkere worsten op de BBQ (neen, niet zoals die op 3-daagse). Ook 

voor de herbivoren onder ons is het de moeite om af te komen om te proeven 

van onze speciaal gemaakte groentebrochettes en andere vegetarische 

alternatieven. Dit alles wordt klaargemaakt door jullie bloedeigen praesidium 

die met hart en ziel alles perfect zullen grillen. Is er zelfs nog een reden om niet 

af te komen? 

 

Schachtenclubavond (Maandag 24/04 @Porter House) 

 

De schachten organiseren hun eigen clubavond…wat kan er misgaan? 

 

Sip of Summer (Dinsdag 25/04 @Twitch) 

 

Het is nog maar net lente maar ik ben sowieso niet de enige die al niet kan 

wachten tot de zomer. Op deze nacht proeven we dan ook al van de 

geweldige tijd die ons tegemoet komt, hij smaakt verrassend veel naar Tequila, 

Sangria en Mojito. Dus trek jullie zwemshorts en bikini’s aan, zet die zonnebril op 

je neus en gooi die bloemenslinger om je nek zodat je nog één keer er helemaal 

kunt tegenaan gaan op de laatste GBK-fuif van het jaar…Sip of Summer! 

 

12-urenloop (Woensdag 26/04 @Sint-Pietersplein) 

 

De beste manier om uit te kateren van een veel te hevige nacht is vettig eten, 

sportdrank kopen en een paar toertjes rond het Sint-Pietersplein lopen in de 

naam van GBK, geloof mij, ik studeer biologie. Samen met de andere 

wetenschapskringen en het VLAK zullen wij opnieuw ons best doen om niet als 

laatste te eindigen en er ook nog wat van te genieten. Ter afwisseling van het 

saaie toertjeslopen zijn er ook nog speciale rondes, zoals de schaarsgeklede 

mannenronde, of hoe onze senior van vorig jaar het opvatte, de 

naaktloopronde.  

 

Excursie BINCO (Maandag 01/05 @Donkmeer in Berlare) 

 

Een avontuur door de magische wouden en velden van Berlare tot we het 

betoverde Donkmeer vinden. Een dappere gids zal ons op deze gevaarlijke 

tocht begeleiden zodat we hier levend uitgeraken. Meer info over hoe, wat en 

waar volgt in deze Worm. 
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Verkiezingen (Dinsdag 02/05 @Ledeganck) 

 

No king rules forever, and neither does a praesidium. Maar zonder een 

praesidium kan de GBK niet bestaan en wie dat befaamde praesidium 2017-

2018 wordt, beslist niemand minder dan jij! Ja jij daar op je stoel met deze 

fantastische Worm in je handen! Dus kom stemmen voor wie jij denkt dat het 

beste praesidium ooit zal zijn! 

 

LAN der Wetenschappen (Woensdag 03/05 @S25) 

 

Denk je dat jij een van de gaming prodigies bent van deze eeuw? Ben jij rank 

diamond in League of Legends? Kan niemand op tegen jouw Fifa skills? Of wil jij 

ons gewoon helpen met een nachtje door gamen omdat we anders niet 

genoeg kandidaten hebben? Schrijf je dan in voor the one, the only…LAN der 

Wetenschappen! 

 

Ontgroening/Lintoverdracht/Zwanenzang (Woensdag 10/05 @Karaoké) 

 

Ons laatste evenement van het jaar, buiten de clubavonden dan. Onze 

schachten zullen na maandenlang hard afzien en na veel voor GBK gedaan te 

hebben, eindelijk een finale test moeten doorstaan waarna ze volwaardige 

commilitones worden. Dit wordt gevolgd door de lintoverdracht waar het oud 

praesidium de GBK aan het nieuwe praesidium zal toevertrouwen. En als afsluiter 

zullen we heel emotioneel afscheid nemen van mensen die ons nauw aan het 

hart liggen en de biologie achter zich zullen laten. 
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Voorbije activiteiten 
 

Anti-valentijnsfuif 

 

We zijn het 2de semester met een knaller begonnen! Blijkbaar waren er wel iets 

minder singles dan verwacht maar dat belette sommige leden niet om volledig 

kapot te gaan. Tussen wat agressiviteit door van mensen die hun cavaglas 

kapot knepen of het cavaglas van een ander op de grond smeten, zijn er toch 

nog een aantal mensen die met volle teugen van Valentijn hebben genoten. 

Kortom, het was een geslaagde nacht. 

 

Kickerclubavond 

 

Na een helse strijd om de felbegeerde titel van Kickerkoning van de GBK, 

hebben niemand minder dan Arne en Lowie de vorige koningen (wie dat ook 

moge zijn) van hun troon gestoten. Long live the kings! 

 

Verbroederingscantus VLAK  

 

Een volledige nacht verbroederen met onze favoriete logopedisten beloofde al 

om een prachtige avond te worden. Ookal hebben sommige mensen bijna in 

hun broek geplast en is onze cantor aangevallen geweest door twee stoelen, 

die belofte is waargemaakt geweest. 

 

Nacht der Wetenschappen  

 

Cocktails, vrienden, cocktails, andere wetenschapskringen, cocktails, 

Overpoort, cocktails, muziek en cocktails. Het was dus een nacht die je normaal 

alleen in de Overpoort ziet. Iedereen ging er goed tegenaan, zeker een 

bepaalde vice kon niet van de alcohol blijven. Heb ik al gezegd dat er cocktails 

waren? 

 

Alliance 

 

Om deze helweek 2.0 af te sluiten zijn de echte opperbrakkers nog eens naar 

het ICC gegaan om daar samen met honderden andere studenten een 

superfeestje te bouwen. De Romeo’s hebben de hartjes van de jongedames 

sneller doen slaan en de jongeheren doen wensen dat ze ook zoveel charmes 

hadden. 
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Vriendjes-, Familie- en Oudledencantus 

 

Na ongeveer 3 kwartier buiten te staan wachten, kon iedereen met zijn vriendjes 

en familie eindelijk beginnen aan wat voor sommigen hun eerste cantus ooit zou 

zijn. Gelukkig waren er ook echte cantusveteranen aanwezig, zoals Marie haar 

papa, die de sfeer er goed inhielden. Jammer genoeg kon Tony deze keer niet 

aanwezig zijn, maar dat zal hij volgend jaar zeker en vast goed maken. 

 

Galabal der Wetenschappen 

 

It was a tale as old as time, true as it can be. Misschien was het galabal niet zo 

magisch als de balzaal van de Beast’s Castle, maar het was zeker even 

geweldig! Op één of andere prosenior na was iedereen op zijn deftigste 

gekleed wat voor parels van fotos in onze photobooth zorgde! De avond 

vervolgde met de bekroning van de promqueen en promking en zij waren 

niemand minder dan Cynthia en Seppe (van de Geologica). Uiteindelijk 

hebben we de nacht mooi afgesloten met het mooiste kringlied van Gent en 

konden we allemaal met een voldaan gevoel naar huis gaan. 

 

Reggae-night 

 

Jawel beste Wormlezertjes, we hebben inderdaad een cultuurpraeses. Na 5 

maand en 22 dagen is het hem eindelijk gelukt om onze eerste cultuuractiviteit 

van het jaar te organiseren! De wierook hing in de lucht, de cocktails stonden 

klaar en het bandje zorgde voor een fantastische sfeer en nadat zij waren 

uitgespeeld was DJ Mad G er om de rest van de nacht te vullen met geweldige 

muziek en dj-skills. 

 

3-daagse 

 

Na maandenlang uitkijken naar dit weekend was het eindelijk zover. Vol 

spanning vertrokken we naar het exotische Lokeren. Daar werden we 

opgewacht door Charlotte en haar welkomstcommité die ons het weekend van 

ons leven hebben bezorgd. Van waterballonnen op gingers gooien tot 

cantussen in het toilet en natuurlijk gezellig samen worstjes op de barbecue 

bakken. Gelukkig heeft het kookteam ervoor gezorgd dat we de worstjes in 

kwestie niet moesten eten maar veel lekkerdere alternatieven hadden.  

 

Omgekeerde cantus 

 

De laatste open GBK-cantus van het jaar heeft heel veel volk van buitenaf 

aangetrokken. Met zo’n 100 man zaten we bijna op elkaars schoot in de 

karaoké te cantussen. We begonnen met het stille gedeelte, wat voor velen een 

gedeelte is dat ze nog nooit eerder hadden meegemaakt. Dit werd vervolgd 

door de Pappenheimer, waaruit bleek dat het voor GBK niet uitmaakt of ze zat 

zijn of niet om met Pappenheimers mee te doen, en zo gingen we verder tot het 

einde/begin van de cantus.  
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Zea’s Vakantiecorn(er) 
 

Hey gurlz, Zea hier! 
 

Hier zijn we dan weer, de laatste worm! Laten we er een spetterend einde van 

maken, hierna volgt er namelijk een wissel van wacht voor de wormen. Zal Zea 

er dan nog zijn met haar/zijn corner? Één ding staat vast: ik zal altijd mijn afdruk 

gegrift hebben in jullie geheugen, zodat, wanneer jullie nog eens een 

maïskorreltje of twee eten, jullie mij zullen herinneren.  

Voor deze laatste editie zal ik het wat serieuzer aanpakken, geen gezever meer! 

Ik wil me vooral richten op de eerstejaars onder jullie: zij zijn de biologen van 

morgen, dus moeten we hen goed begeleiden tijdens de lijdensweg die de 
zomer heet. Ik wens jullie alvast veel succes met eventuele herexamens! 

Daarnaast zijn er ook nog enorm veel dingen die moeten gebeuren… jawel, de 

universiteit laat je niet bekomen, zelfs niet in de ‘vakantie’! Hoewel je deze taken 

ook kan maken tijdens het semester door in je tweede jaar, is het best dat je al 

wat in de zomer doet (tijdens het semester zal je het al druk genoeg hebben). 

Mocht je een opdracht nog niet hebben ontvangen kan je deze alvast al aan 

je meter/peter vragen. Ook al mocht je het druk hebben met het studeren voor 

je herexamens (of net niet), je laat het best niet liggen.  

Hier volgen enkele tips voor taken waar je best al in de zomer mee begint! 

 

Herbarium 
Aah, het herbarium. Soortgenoten ontdoen van hun ledematen, pletten en 

laten drogen tussen krantenpapier. Wat kan er leuker zijn dan dat? Ik vind het 

alvast geweldig -echt waar-.  Ook al lijkt het nog zóver (dat herbarium moet je 

pas inleveren voor een vak in je 3de bachelor), dit mag je niet laten liggen. Als je 

er deze zomer al aan begint, dan weet je al wat beter waar je je aan moet 

verwachten. Als je al 20 soorten deze zomer inzamelt is dat zeker geen slecht 

begin, want naast het drogen komt er nog heel wat anders bij kijken: 

determineren, beschrijven, Heukels proberen te ontcijferen… Daarbij doe je ook 

nog eens handige soortenkennis 

op, die in de volgende 

opdrachten zeker van pas 

komen. Daar dien je namelijk 

vaak de omgeving en 

standplaats te beschrijven. Als je 

al enkele plantensoorten in de 

directe omgeving kan 

benoemen (al is het nog maar 

zoiets eenvoudig als grote 

brandnetel of ridderzuring), zijn 

dat gewonnen punten. 
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Logboek gewervelden 
Begin hier zéker op tijd mee! Het is een vrij grote opdracht en het logboek moet 

in het eerste semester van het tweede jaar al ingediend worden. Neem je 

camera mee op zak en probeer alle lokale natuurplaatsjes af te gaan, je weet 

nooit wat je kan tegenkomen! Vraag aan vrienden of ze speciale plaatsen 

kennen in de buurt (zoals lokale visvijvers), verken de meer unieke 

natuurgebieden van België (zoals heiden) voor de nog uniekere diersoorten die 

ze herbergen (hagedissen en zelfs slangen!). Zorg dat je tegen het einde van de 

zomer al alle nodige soorten hebt gevonden en beschreven. Wacht misschien 

best nog wat even met de 

lay-out te finetunen, maar 

maak alvast 1 

voorbeeldpagina. Tijdens 

het semester heb je een 

feedbacksessie, de 

assistenten beoordelen hier 

je lay-out, want daar 

hechten ze nogal wat 

belang aan. Anders moet je 

die, zoals mij, helemaal 

zitten aanpassen… 

 

Logboek Arthropoda 
Even leuk als het herbarium: insectjes inzamelen! Deze taak is weliswaar minder 

zwaar dan het logboek van gewervelden en moet dan ook pas in het tweede 

semester ingeleverd worden. In deze tijd van het jaar vind je ook al gewoon 

enorm veel insecten, een klein bezoekje aan je tuin bijvoorbeeld en je vind 

misschien al een kwart van de dieren die je nodig hebt. Ik raad aan om je 

insecten thuis te bewaren in de diepvriezer, daar blijven ze lang vers en 

knapperig. Pas voor het indienen van het logboek steek je ze in de ethanol (eens 

ze in de alcohol zitten zouden ze kunnen verkleuren). Dieren vangen en doden, 

daar doen we biologie voor! 
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Daar zijn jullie wel even zoet mee! Ik wil jullie helemaal geen druk opleggen, 

maar een vlijtige student die deze tips opvolgt, zal een veel chiller semester 

beleven. Nog een laatste tip! Probeer ook wat goede determinatiegidsen te 

zoeken. De zomer is hét moment waarop mensen al hun brol op straat gooien 

en er zelfs geld voor vragen (aka de lokale rommelmarkt). Hier kan je soms echt 

aan spotprijzen degelijke veldgidsen vinden. Vraag ook eens rond aan vrienden 

of zij geen stoffige natuurboeken op overschot hebben liggen, alle middelen 

helpen. De enige boeken die ik zou aanraden om eventueel nieuw te kopen zijn 

Heukels en een determinatiegids voor grassen, aangezien deze echt wel up-to-

date moeten zijn. Zeker voor grassen heb je bijna een apart boek nodig, het 

determineren van deze planten kan echt detailwerk worden. 

 

Plezier gegarandeerd tijdens de zomervakantie dus! Wie wilt er nu nog op 

strandvakantie gaan, of de bergen in trekken, als je in de tuin beestjes kan 

vangen, ze in een potje steken, laten stikken en invriezen?! 

 

Veel liefs en tot op de maïsvelden 

    Zea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zea revealed  
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De Wormige Weddenschap 
 

Beste Wormlezertjes, het is bijna een jaar geleden dat onze favoriete Yannick 

heel graag een weddenschap met mij wou aangaan. Hij dacht, heel naïef, dat 

hij immers een quote van mij in de Worm kon krijgen die ik er niet in wou. Geen 

idee hoe hij het ooit van plan was, maar zijn plan is dus grandioos gefaald en nu 

dat we de laatste Worm van het jaar uitbrengen heeft hij dan ook deze 

weddenschap verloren.  

 

 

Jah Yannick, ik had echt schrik… 

 

Dus bij deze, enjoy deze mooie, beetje zatte, worm tijdens 3-daagse!  
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Een dag in het leven van een ginger 
 

Jullie hebben het zich waarschijnlijk allemaal op een punt in jullie leven ooit al 

eens afgevraagd, hoe is het eigenlijk om een leven te leiden/lijden als een 

roodharige? Wel in deze tekst wordt uitvoerig uitgelegd wat je ervan kan 

verwachten, moest je ooit eens met veel moed naar de kapper gaan.  

 

DISCLAIMERS 

!Dit is geschreven uit persoonlijke ervaring en is hoe dan ook NIET 

wetenschappelijk onderbouwd of politiek correct! !Mogelijks verwarrend 

wegens de chaos in mijn hoofd! !Licht sarcastisch getint! 

 

Een dag in mijn leven begint meestal rond 8u met mijn eerste alarm. Een dag in 

mijn leven begint meestal echt rond de elvendertigste snooze, komt neer op 

ongeveer 10u30 (elvendertig maal zeven minuten). Mijn eerste taak als 

gelukkige ginger is om mij eens goed uit te rekken, mijn roze bril op te zetten en 

een Oikos-yoghurtje te eten, dit is echt essentieel om de dag als een vuurtje 

goed door te komen!! Na een goeie kop koffie en een verfrissende douche kan 

ik, al dan niet met kleine oogjes en een beetje koppijn (#psyduck), de deur uit 

om een nieuw avontuur te beginnen. Ik stap de schuifdeur van Home Vermeylen 

uit en waag mij aan de o zo grote berg die het Stalhof is. Ik passeer langs de tuin 

van Home Fabiola. “ZOTTEEEE ROOOOOOOOOOOOOOOS”, daar komen we 

onze eerste fan van de dag al tegen, Thibaut Allaert. Jammer genoeg is niet 

iedereen zo vriendelijk voor roodharigen als Thibi. 

 

Ik wandel verder naar de Albert Heijn, waar ik word geconfronteerd met het 

eerste geval van rossisme vandaag. 1+1 promotie op de blonde en bruine 

Leffe’s, ik wandel triestig naar buiten en zet mijn tocht verder richting de 

plantentuin. Aan de Heuvelpoort bleef iemand constant stil achter mij staan, 

iemand verwarde mij met het stoplicht. Eens in de plantentuin hoorde ik al vlug 

een van mijn vele roepnamen “EY! Rosse slunse!”, ik ging de richting van het 

geluid uit. In mijn vertrouwde vriendenkring zat een onbekende. Ik begon er een 

gesprek mee, maar al vlug kwam de ‘Seg, hebt gy ooit al eens da filmpje gezien 

van Gingers do have souls?’ (stomme mongool, tuurlijk hebben al mijn vrienden 

mij daar al twintig keer naar doen kijken), waarna ik vriendelijk het gesprek 

afsloot. Ik zette de tocht verder naar Salon du Champignon waar ik mijn hart en 

ziel stak in het determineren van menig fungi. ‘GY HEBT TOCH GEEN ZIEL STEFANIE’ 

(grmphdjsdkfe). Ook hier was ik niet welkom, dan maar eens de Overpoort 

proberen.  
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We beginnen onze avond op een cantus, “ad 2, aan alle mensen met rost haar” 

(godverdomme, moe kik nu weeral zingen). Dan maar eens de Porter House 

proberen. Ik voel mij direct thuis want mijn lijflied is aan het spelen. Ik zing 

luidkeels mee. “THIS GIRL IS ON FIIIIIIIIIIIIIIREEEEEEE”. Na enkele uren en enkele 

consumpties raak ik aan de praat met een knappe jongeman en we beginnen 

te dansen. “Zeg, is da waar wat ze zeggen van rost bloed?” (kut, weer zo een). 

Ik verlaat de knaap die duidelijk geen respect heeft voor een rode 

geëmancipeerde vrouw. 3u30. Nog geen bedtijd. Ik besluit nog eens binnen te 

springen in de Delta. Lol. Toch wel bedtijd. 

 

Dixit Stefanie 

 

  

Have you 

seen my soul? 
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Koken met bloempje 
  

 

Aperitief: Goedkope cava met ijsblokjes van 

vlierbloesemsiroop  

 

Ga naar de winkel en koop dit. 

 

Voorgerecht: Avocado met garnalen  

 

Haal het vruchtvlees uit zijn pel, haal de pit eruit (je 

kan die deels in water steken om te proberen laten 

groeien).  

Plet en meng het vruchtvlees met een beetje 

peper.  

Je kan ofwel de garnalen apart houden (een laag 

advocado en een laag garnalen) of mengen met 

het vruchtvlees.  

Dit presenteert mooi in kleine glaasjes.  

 

Hoofdgerecht: Pasta met kruidenkaas en gerookte zalm  

 

Kook de pasta, snijd tussendoor de gerookte zalm in fijne repen of blokjes. 

Wanneer de pasta klaar is, doe je deze in een pot of op een bord, doe je er 

kruidenkaas naar smaak op en meng je deze eronder tot het mooi verdeeld is. 

Daarna voeg je da zalm toe en klaar is kees.  

 

Dessert: Banana split  

 

Snijd een banaan in stukjes, dresseer deze op een bord, doe er 1 of 2 bollen 

vanille-ijs bij en giet hierover een beetje chocoladesaus.  

 

Smakelijk! 
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Ode aan Tine 
 

Ooh Tine, onze heerlijke meesteres! Een heel jaar lang hebben we je bestookt 

met vragen en heel veel werk. Een jaar lang stond je aan onze zijde als 

wormtekenaar. Niets was je teveel, elke keer weer overtrof je jezelf en maakte 

je de allerbeste wormcovers die pasten bij de omstandigheden. Wormspaghetti 

bij de spaghetti-avond, een wormkerstboom aan het eind van het jaar, 

wormhartjes met Valentijn, en een geweldige afsluiter om de stempel die je op 

de wormgeschiedenis hebt gedrukt te vereeuwigen! Ik denk dat niemand mij 

zal tegenspreken wanneer ik zeg dat er nog nooit een wormjaar is geweest met 

zulke fantastische covers als dit jaar. En dat hebben we allemaal aan jou te 

danken!!  

 

Je ontfermde je niet alleen over de covers maar ontwierp ook prachtige (en 

supergrappige) cartoons om de lege plekjes op te vullen, je bent waarlijk onze 

held! Ook de wormhoroscoop in worm 3 nam je onder handen en wauw! Het 

resultaat was overweldigend!  

En steeds, onder al onze lovende woorden iedere keer weer, bleef je 

bescheiden. Ik zal nooit vergeten hoe je elke cover naar ons doorstuurde en 

hem telkens meteen weer terugkreeg omdat je je eigen naam er niet 

onderzette.  

 

Ook mini-striptekeningetjes waren je niet te veel. Elke keer dat je een grap met 

Zea uithaalde in je strips lagen we weer plat van het lachen. Elke keer dat je ons 

tekende, voelde ik mij zo vereerd. Een echte kunstenares die de tijd nam om 

stripfiguurtjes van ons te maken! Hoe geweldig is dat wel niet? 

Dus bij deze willen we je toch nog even extra bedanken en in de bloemetjes 

zetten, omdat we nooit onder woorden zouden kunnen brengen wat je 

allemaal gedaan hebt voor de worm in het afgelopen jaar.  

 

Bedankt!! 

 

Dixit Lotte 
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Excursie BINCO @Donkmeer 
 

Beste biologen in spe,  

 

Ik heb vandaag de eer om jullie voor te 

stellen aan BINCO, oftewel Biodiversity 

Inventory for Conservation. Deze organisatie 

werd origineel opgericht door een handvol 

biologen die trachten een oplossing te 

zoeken voor de huidige problematiek van 

dalende biodiversiteit. Hun idee is dat voor 

een daling in biodiversiteit op onze mooie 

planeet, een uitgebreide kennis van de 

resterende soorten noodzakelijk is en een 

basis vormt voor verdere stappen van 

conservatie. Zo trachten de leden van BINCO 

de ecologisch waardevolle stukken natuur te 

inventariseren die dreigen in de vergetelheid te raken of te verdwijnen en zo bij 

te dragen tot het behoud van deze kwetsbare gebieden en soorten. Enkele van 

onze leden hebben zelfs het voorbije jaar aan een van hun projecten 

deelgenomen. 

 

Zulke projecten hebben echter een bepaalde financiële steun nodig. Dus 

hebben wij besloten om in samenwerking met vzw Durme een excursie te 

organiseren ten voordele van BINCO. Deze excursie zou plaatsvinden om 10 uur 

op 1 mei aan het Donkmeer. Tijdens deze excursie zal een gids ons dwars door 

het moeras heen begeleiden en komen we bijvoorbeeld onder de reiger- en 

aalscholverkolonie, laarzen zijn dus echt wel een vereiste.  

 

Deze excursie is zeker een aanrader voor iedereen. Het is de perfecte 

gelegenheid om je soortenkennis wat bij te schaven als die nog niet zo goed zit, 

het goede doel te steunen, of gewoon om van de geweldige sfeer te genieten 

door met een groep vol biologen op stap te zijn. Deze excursie mag zelf als 

‘zelfstandige excursie’ voor de 2de bach gebruikt worden. Redenen genoeg om 

mee te gaan dus!  

 

Interesse? Stuur dan een mail naar excursie@biologie-gent.be. De excursie zal 3 

euro kosten die je op de dag zelf meebrengt. Na de avontuurlijke tocht 

doorheen het moeras is er nog de mogelijkheid om na te genieten in het 

zonnetje met een hapje en een drankje. Hou zeker facebook nog in de gaten 

voor informatie over hoe we ter plaatse zullen geraken. 

 

Kort samengevat: 1 mei om 10 uur, Donkmeer, 3 euro, laarzen en een geweldige 

sfeer! 

 

Be there or be cirkel  
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Het jaar van de Worm 
 

Er was eens een magisch beestenbos vol met pratende dieren. De dieren leefde 

in harmonie samen, zelden was er een onenigheid, iedereen kwam met elkaar 

overeen want elk dier in dit beestenbos deelde een passie met elkaar, namelijk 

de passie voor biologie. Het bos was verdeeld in verschillende stukken zoals de 

verbluffende boomhutten van de 1ste bach, de oneindige maïsvelden van de 

2de bach, het magische meer van de 3de bach en dan nog een paar 

masterdorpjes hier en daar. In het centrum van dit beestenbos komen de dieren 

vaak tezamen om te ontspannen na lange dagen in de Porter House, ’t 

Genoegen, Twitch of Karaoké.  

 

Zo een grote samenleving moet natuurlijk ook bestuurd worden, aan het hoofd 

van dit bestuur staat Giraffe met zijn trouwe rechterhand Wolf. In het bestuur zijn 

ook dieren zoals Leeuw en Leeuwin die voor de feestjes zorgen, Vlinder die zorgt 

dat we genoeg sporten, Wezel probeert te zorgen dat we genoeg cultuur 

hebben, Hengst die voor de website van het bos zorgt en tenslotte Worm. Het 

verhaal dat ik jullie nu zal vertellen, gaat over deze Worm, de Worm die in de 

oneindige maïsvelden van de 2de bach woont, over hoe dat deze Worm het 

afgelopen jaar heeft meegemaakt. 
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Beestenbos en Rode Eekhoorn gingen los 

 

En of het los ging! Het eerste feestje van het jaar en we gingen er volledig 

tegenaan. Wolf probeerde zoveel mogelijk mensen binnen te doen, Vos werd 

bekroond voor beste kostuum en zo goed als iedereen ging volledig los. Toch 

heeft Worm deze avond meer onthouden als de avond dat Rode Eekhoorn heel, 

heel, heel erg wanhopig was naar wat liefde. 

 

Rode Eekhoorn had namelijk al heel veel 

magische toverdrankjes op en wou even 

geld gaan afhalen. Worm besloot om haar 

te vergezellen zodat ze geen domme 

dingen ging uitsteken, of toch geen 

dommere dingen dan normaal. Op de 

terugweg naar de Twitch passeerden we 

Rode Eekhoorn haar favoriete frietkot 

waardoor ze opeens heel veel zin had in 

die vettige lekkernij. Jammer genoeg was 

het frietkot gesloten waardoor Rode 

Eekhoorn bijna in tranen uitbarste. Na heel 

veel moeite had Worm eindelijk Rode 

Eekhoorn van het gesloten frietkot kunnen 

wegtrekken en konden ze verder richting Twitch stappen.  

 

Net voordat ze in de Twitch aankwamen vroeg Rode Eekhoorn opeens “Als ik u 

nu 5 euro geef, wilt gij mij dan binnendoen?”. Worm wist niet wat hij hoorde en 

bleef verbaasd staan. “En 10 euro dan?” zei Rode Eekhoorn voordat Worm iets 

had gezegd. Worm sloeg het totaal niet aantrekkelijke aanbod af en vroeg 

waarom ze in godsnaam zoiets zou voorstellen. Blijkbaar had Eikel tegen Rode 

Eekhoorn gezegd dat als ze die nacht iemand kon kussen, dat ze 20 euro zou 

krijgen. 

 

Later op de avond was Rode Eekhoorn aan het proberen om haar liefde aan 

een van de Beverbroers te kunnen tonen. Jammer genoeg was het nogal 

moeilijk om deze te scheiden van elkaar. Worm besloot dus maar om zijn 

gouden hart te laten zien en samen met Kat nam hij een van deze gebroeders 

apart om hem af te leiden. Na ongeveer een half uur had Rode Eekhoorn haar 

move nog altijd niet gemaakt en Worm en Kat wisten niet meer wat te zeggen 

tegen de afgeleide Bever, hij wou namelijk heel graag naar zijn broer terugkeren. 

Gelukkig viel op dat moment Unicorn van haar stoel en Worm kreeg het geniale 

idee om Unicorn naar de Beverbroer te lokken met het enige wat ze niet kan 

weerstaan, alcohol. Eens Unicorn bij hen was, vond ze dat de Beverbroer zijn 

gezicht er niet prober genoeg uitzag en begon het maar schoon te likken. Toen 

maakte Rode Eekhoorn eindelijk haar move en had ze haar 20 euro verdiend. 

 

Mission accomplished. 
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Pinguïn Fest 

 

Nog geen maand later was het alweer tijd voor het tweede feestje, een 

Halloweenparty deze keer. Dat was ook de 2de bach niet ontgaan, ik weet niet 

wat ze in die maïsvelden hebben uitgespookt, maar door een of andere reden 

kwamen ze bijna allemaal dronken toe. De award voor het zatste dier van de 

avond ging toch wel naar Macaronipinguïn. Ze stond in het midden van de zaal 

een half uur lang in het niets te staren, niet te bewegen, niets zeggen, gewoon 

te staan. Worm zag haar en had haar even apart genomen zodat ze in een 

hoekje kon ontnuchteren. Het mocht echter niet zijn want 20 minuten later was 

ze al verdwenen. 

 

Dit hele gebeuren was ook opgemerkt door 

een dier dat op rooftocht was. Een dier vol 

lust, een dier vol passie, maar bovenal, een 

dier met het most fabulous haar van het 

hele beestenbos! Jaja beste Wormlezertjes, 

Alpaca was aanwezig. Ik weet niet hoe, wat, 

waar of waarom, maar Alpaca vond het 

dringend nodig om Macaronipinguïn haar 

mond te inspecteren, met zijn tong. En het 

was vanaf dat moment dat Alpaca zijn 

nieuwe roeping had gevonden, het GBK, 

want zoals hij het zelf zei “de meiskes zijn 

daar allemaal zo makkelijk”. 

 

Niet lang daarna besloten Macaronipinguïn, Worm en Wezel om naar huis te 

gaan. Eens ze onderweg waren wou Wezel liever een verkeerde straat inslaan 

op zijn longboard dan mee naar huis te gaan. Worm en Macaronipinguïn 

hebben hem dan maar achtergelaten en toen ze op Macaronipinguïn haar kot 

waren aangekomen maakte ze zich klaar om te gaan slapen tot plots de bel 

ging. Wezel stond vol blauwe plekken aan de deur. Tot op de dag van vandaag 

blijft het een mysterie hoe hij ooit de weg naar Macaronipinguïn haar kot heeft 

gevonden maar een ding blijft zeker: het was met heel veel van zijn longboard 

vallen en opstaan. 

 

Die nacht besloot Wezel dat hij heel dringend nood had aan affectie, maar niet 

van Macaronipinguïn, neen neen, van Worm. Misschien vond hij het zielig dat 

Worm al 2 keer in dezelfde kamer had gelegen terwijl hij affectie van een ander 

zocht of misschien was het omdat hij deze keer naast Worm lag te slapen. 

Niemand weet waarom, maar Worm zal het moment dat Wezel hem vastpakte 

om vanalles mee te proberen nooit vergeten. Het is een trauma dat Worm zijn 

hele leven zal moeten meedragen. 
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De Kempense Jungle 

 

Na een periode die hen bloed, zweet en tranen heeft gekost besloten de dieren 

van de 2de bach om er even van tussen uit te gaan. Ze droomden allemaal al 

jaren om naar de Kempense Jungle te gaan en eindelijk werd die droom realiteit. 

Ook Kerkuil was mee. Kerkuil komt normaal niet buiten, ze blijft binnen studeren 

afgezonderd van de buitenwereld. Maar nu was ze mee, en dat ging haar 

volledige leven veranderen. 

 

Voor het eerst in haar leven kwam Kerkuil in 

aanraking met een magisch brouwsel dat ze nog 

nooit eerder gezien had: bier. En zoals iedereen 

die voor het eerst bier drinkt, was ook Kerkuil na 

een halve pint al volledig zat. Wat ze toen deed 

had niemand verwacht. Ze begon op tafel te 

dansen, vreemde sms’en naar haar mama te 

sturen, haar liefdesverklaring aan bepaalde 

andere dieren te bekennen en ze wou zich zelfs 

beginnen uitkleden als ze niet werd 

tegengehouden! 

 

Dit volledige gebeuren hield plaats terwijl Rode Eekhoorn, die opnieuw haar 

grens niet kende, Bengaalse Tijger op de grond had geduwd. Ze sprong erop en 

probeerde haar te verkrachten, in het midden van de eetzaal. Niet veel later 

zat Rode Eekhoorn weer te chillen met haar beste vriend, de wc en was Kerkuil 

in droomland, niet wetende dat ze voor het eerst in haar leven een kater zal 

ervaren. 

 

Anti-Unicornfuif 

 

Ter traditie gingen de dieren van de 2de bach op Valentijn allemaal bij hun 

goede vriendin Unicorn op bezoek om hen wat in te drinken. Vorig jaar was dat 

wat misgelopen met dieren die dachten dat ze een walvis waren, een 

bezemsteel die tussen iemand zijn benen in 2 was gebroken, een gat in de vloer 

en een twerkshow. Nu wou iedereen het dan ook wat deftiger houden en 

wonder bij wonder slaagden ze daar ook min of meer in.  

 

Wanneer ze besloten om gezamenlijk naar de Twitch af te zakken, liep het 

echter mis. Unicorn was niet meer haarzelf, ze had, 

hoe kan je het raden, te veel alcohol gedronken. 

Opweg naar de Twitch moest er om de minuut 

gestopt worden omdat ze ging omvervallen. Ze zat 

te klagen dat ze een Unicorn was want ze wou 

veel liever een Zebra met 1 streep zijn. Toen ze dan 

Jack Russel tegen kwamen die zijn endeldarm aan 

het legen was, kreeg ze het heel moeilijk. Unicorn 

moest en zou ook een grote boodschap doen dus 

ging ze in het eerste café dat ze zag en we zagen 

haar voor de rest van de avond niet meer terug. 
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Vriendjes-, Familie- en Oude beestencantus 

 

Het was een van de populairste activiteiten van het jaar. Van Kerkuil tot Koe, 

bijna elk dier uit het beestenbos en omstreke was aanwezig, zelfs papa Tijger 

was er. Zo een grote avond gaat natuurlijk niet zonder de nodige ongelukkige 

gebeurtenissen voorbij.  

 

Vrij vroeg op de avond lagen zowel Koe als Kerkuil, jaja die Kerkuil die normaal 

nooit buiten kwam, al half te slapen op de tafel. Papa Tijger ontdekte ook veel 

nieuwe dingen over zijn dochter zoals dat ze gedoopt is bij de 

geschiedkundigen en haar naam, Tijger, niet gestolen heeft. De homoseksuele 

dieren van de WiNA waren ook van de partij en dachten dat ze de biologen 

aankonden totdat papa Tijger het beu werd en ze eens goed op hun plaats 

zette.  

 

In de loop van de cantus vond Giraffe het een uitstekend idee om eens op 

Macaronipinguïn haar hoofd te slaan, met zijn hamer. De gevolgen waren 

catastrofaal, Macaronipinguïn was nooit meer dezelfde. Haar pijn probeerde ze 

teniet te doen door l’amour te ervaren met Gorilla. Maar zelfs dat hielp niet. De 

slag was zo erg dat ze niet eens meer kon blijven zitten en heeft dan maar het 

grootste deel van de cantus op de grond gespendeerd.  

 

Nadat deze prachtige cantus tot een einde kwam, zijn de overgebleven dieren 

naat ’t Genoegen afgezakt. Hengst had al de hele avond een oogje op de 

nicht van Worm, Merrie. Eens in ’t Genoegen zag hij zijn kans en lokte haar mee 

naar de tuin om haar te proberen dekken. Wat er daar precies gebeurd is, blijft 

een mysterie en mag volgens Worm ook voor altijd een mysterie blijven. 

Uiteindelijk was het ook voor de hardcore dieren tijd om naar huis te gaan, of 

dan toch naar een huis, sommige dieren besloten om die nacht in het bed van 

een ander te ‘slapen’. Alleen Tijger en haar Papa bleven nog lang nagenieten 

van de fantastische nacht.  

 

Dit was dan een selectie van een aantal verhalen die Worm afgelopen jaar 

heeft meegemaakt. Er zijn er nog vele anderen zoals die keer dat Tijger naakt in 

een vijver is gaan zwemmen, dat Muilezel de paal in de Karaoké heeft 

afgetrokken of dat de emmer van Worm wegliep terwijl hij erin wou kotsen. Maar 

dat, beste Wormlezertjes, zijn verhalen voor een andere keer.  

 

Een ding is zeker, Worm leefde nog lang en gelukkig. 
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Historische Heisa met Vuile Freddy 
 

Gegroet, liefste medebiologen! Laat mij jullie meenemen op een tripje 

doorheen de geschiedenis. Door de jaren heen hebben dieren en andere 

interessante organismen hier en daar een sleutelrol gespeeld in enkele 

historische kantelmomenten. Bij deze een bloemlezing. 

 

Laat ons beginnen in het jaar 1346, bij de 

slag om Kafa. Mongolen (inwoners van het 

rijk van de Mongolen, niet de term die men 

soms pejoratief durft te gebruiken voor 

mensen met trisomie van chromosoom 21) 

stonden hier voor gesloten deuren toen ze 

de stad trachtten te belegeren. Ze vonden 

er dan niets beters op om kadavers van 

slachtoffers van de pest (geïnfecteerd met 

Yersinia pestis) over de muren te 

katapulteren, met alle gevolgen van dien. 

De inwoners van de stad raakten al rap 

geïnfecteerd waardoor de belegering tot 

een eind kwam. Deze praktijk werd 

doorheen de jaren nog meerdere malen 

gebruikt wat de pandemie van de Zwarte 

Dood sterk in de hand zou hebben gewerkt. 

Mede dankzij deze douchebag move van 

de Mongolen verloor Europa als dusdanig 1/3 van zijn inwoners. 

 

Hoewel de Mongolen hulp kregen van de natuur werden er doorheen de 

geschiedenis ook oorlogen gevochten tegen moeder natuur. Een van de 

prachtigste voorbeelden hiervan is de zgn. “Great Emu War”. Zoals de naam al 

verklapt werd deze strijd gestreden tegen emoes. Neen, geen tieners die 

bekend staan voor hun automutilatieve eigenschappen (=emos) maar de op 

één na grootste vogelsoort (=emoes) zorgde voor dit prachtig stukje 

geschiedenis. 

 

Het jaar is 1932. In Australië werd het rurale volk geteisterd door tientallen 

duizenden van deze grote loopvogels. In de nasleep van de eerste 

wereldoorlog was het volk vooral aangewezen op landbouw, maar helaas 

dachten emoes daar anders over. De grote aantallen vogels vraten en 

vertrappelden de oogst waardoor het leger besloot in te grijpen. 

 

Majoor G.P.W Meredith werd aangesteld om in te grijpen en trok samen met 2 

oorlogsveteranen ten strijde. Deze waren gewapend met machinegeweren en 

elk een 10.000tal kogels. Men dacht de klus in enkele dagen te klaren. Men 

dacht verkeerd. 
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De eerste maand konden ze quasi geen vogels 

achtervolgen door de zware regen. Uiteindelijk 

kwamen ze een grote kudde tegen en na een intens 

vuurgevecht hadden ze toch wel de volle 10 emoes 

uitgeschakeld. Ze besloten hun geweren op auto’s te 

monteren, maar helaas waren de vogels te snel. Na 

2500 kogels verprutst te hebben konden ze toch wel 

met trots vertellen dat ze al ruim 50 emoes hadden 

gedood. 

 

Na nog enkele verwoede pogingen werd de oorlog 

gestaakt en kwamen de emoes als winnaars uit de strijd. Je hoort het goed. Het 

Australische leger erkende hun sterkere in loopvogels. In een poging om zijn eer 

te redden vergeleek majoor Meredith de vogels nog met Zulu’s:  

 

“If we had a military division with the bullet-carrying capacity of these birds it 

would face any army in the world... They can face machine guns with the 

invulnerability of tanks. They are like Zulus whom even dum-dum bullets could 

not stop.” Had Hitler het maar geweten. 

 

Een twintigtal jaar later besloot de grote Mao Zedong himself ook oorlog te 

starten tegen vogels. Mao wou, startende in 1958, beginnen met het uitroeien 

van muggen, ratten, vliegen en mussen (ringmussen om specifiek te zijn) in het 

kader van zijn “four pests” campagne. De eerste drie wou hij kwijt om 

hygiënische redenen, van mussen wou hij af omdat deze een te groot deel van 

de oogst zouden opeten.  

 

De massa-extinctie van de ringmus werd in gang gezet en binnen de 2 jaar (april 

1960 om precies te zijn) kwam het besef dat dit geen al te verstandige zet bleek 

te zijn. Zoals ieder onder jullie die populatie-ecologie al achter de rug heeft wel 

weet, hebben prooien vrij spel als je de predator wegneemt (shoutout to Prof. 

Dr. L. Lens). De prooi in deze zaak was de treksprinkhaan. Deze begon explosief 

te boomen waardoor hele landschappen kaal werden gevreten (oh ironie). Een 

geschat aantal van maar liefst 20-45 MILJOEN chinezen stierven vervolgens aan 

hongersnood. 

 

Dit is slechts enkel het topje van de ijsberg van fascinerende biologische feitjes 

doorheen de geschiedenis. Je zou er wel hele boeken over kunnen schrijven. 

Let dus goed op in de les, of je zou zomaar eens de geschiedenis in kunnen 

duiken als de volgende Meredith, Mao of Mongool.  

 

Freddy out. 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Expanding_bullet
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Tiny music guide 
 

Heb je soms het gevoel dat je de muziek op je gsm, iPod, laptop en dergelijke 

al twintigduizend keer gehoord hebt? Ben je dat gevoel ook een beetje 

ongelooflijk beu aan het worden? Denk je soms “De liedjes die nu veel op de 

radio komen klinken bijna allemaal hetzelfde” en wil je weleens iets anders 

horen? 

 

Vrees niet, mijn biologisch verantwoorde vrienden, want ik heb hier een klein 

lijstje samengesteld speciaal voor wie al eens iets nieuws wil ontdekken (Allez ja, 

ik denk toch dat deze liedjes voor de meesten onder jullie nog onbekend zijn…) 

Ik heb al verschillende keren gehoord dat ik naar rare muziek luister, maar er 

zitten toch echte juweeltjes tussen die gewoon onbegrepen zijn door de 

anderen. Dus, als je wilt, neem ik je mee op een korte ontdekkingsreis door de 

muziekgroepen die hieronder staan opgelijst, en die hun muzikaal talent 

gebruiken om niet-zo-serieuze-en vaak-redelijk-hilarische-maar-toch-nog-

steeds-heel-goeie muziek te maken. 

 

Flight Of The Conchords 

 

“Tell the fellas make it understood: It ain’t no 

good if there’s too much wood 

Make sure you know before you go, the dance 

floor bro-hoe ratio” 

[Too Many Dicks (On The Dance Floor)] 

We beginnen meteen met een knaller, namelijk met de twee Nieuw-Zeelanders 

die samen Flight Of The Conchords vormen. Bret McKenzie en Jemaine Clement 

zouden makkelijk heel populaire songs kunnen maken met hun talent voor 

songwriting en muziek over het algemeen, maar in plaats daarvan gebruiken ze 

dat talent om komische liedjes te maken. Zij zijn ook trouwens de enigen (voor 

zover ik weet) die muziek hebben met een echte binaire solo erin… 

 

Als je met hun muziek alleen nog niet genoeg zou krijgen van deze twee dutsen 

(want dat zijn ze echt wel), dan kan je ook altijd de korte serie ‘Flight Of The 

Conchords’ bekijken. Daarin kan je Bret en Jemaine volgen op hun kleine, rare 

dagelijkse avonturen. 

 

Suggesties van de auteur: Robots, Hip-Hopopotamus Vs. Rhymenoceros, Hurt 

Feelings 
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Paint 

 

“If you’ve ever wondered why Disney tales all 

end in lies 

Here’s what’s happened after all their dreams 

came true” 

[After Ever After] 

Paint, oftewel Jonathan, zal bij sommigen onder jullie bekend zijn dankzij video’s 

als ‘Harry Potter in 99 seconds’, maar voor diegenen die geen idee hebben wie 

hij is, is hier een beetje uitleg. Hij staat vooral bekend om zijn a capella medleys 

en parodieën (gezongen samen met drie kopieën van zichzelf) en om zijn liedjes 

die hij zelf begeleidt op ukelele. Hij vatte onder andere Star Wars en Lord Of The 

Rings samen in 99 seconden, vertelde ons wat er met de Disney prinsessen 

gebeurde ná de film en toonde ons de geschiedenis van klassieke muziek met 

een aantal van de bekendste componisten. 

 

Suggesties van de auteur: 2016 Sucks, After Ever AFter, History Of Classical Music 

 

Ninja Sex Party 

 

“All hell broke loose with the insane war cry. 

Arin soared through the air, apparently he 

can fly 

Danny French kissed a girl like he was king of 

Versailles and Brian stabbed some random 

guy with a different guy” 

[Samurai Abstinence Patrol] 

Een groep met een vreemde naam op het eerste gezicht, totdat je te weten 

komt dat die bestaat uit Ninja Brian, de doorgaans gemaskerde en 

bloeddorstige muzikant, en Danny Sexbang, de meest sexy man op aarde 

(volgens hemzelf). Deze twee heren hebben samen al veel avonturen beleefd, 

zij het in de ruimte, in de Middeleeuwen, in Rusland, in Danny’s garage of in de 

toekomst in het jaar 6969, ze zijn er geweest. Over die totaal 100% 

waargebeurde heldendaden hebben ze dan een hele hoop geweldige liedjes 

geschreven met bijhorende video’s, om de luisteraar precies te vertellen hoe 

cool zij door het leven gaan. Deze hebben dan vaak welluidende titels zoals 

‘Unicorn Wizard’, ‘Let’s Get This Terrible Party Started’ of zelfs ‘Everybody Shut Up 

(I Have An Erection)’ 

NSP’s repertoire bestaat grotendeels uit hun eigen awesome muziek, maar hun 

album ‘Under The Covers’ bevat (hoe kan je het raden) covers van liedjes zoals 

‘Everybody Wants To Rule The World’ en ‘Take On Me’. Hierin bewijzen ze dat ze 

toch hun talent kunnen aanwenden voor serieuzere muziek, met toch nog wat 

grappige elementen in de videoclips. 

 

Suggesties van de auteur: Cool Patrol, Take On Me, Peppermint Creams 

 



 29 

Starbomb 

 

“Sonic looked tough till Link kicked him in the 

stuff, the madness of cold-blooded murder’d 

overtaken Jigglypuff! 

He blasted Bowser to infinity with one 

massive-ass hit and then he took three 

Falcon Punches like it wasn’t even shit” 

[Smash!] 

Deze groep van Arin Hanson, oftewel Egoraptor, is nauw verwant met Ninja Sex 

Party, want zowel Brian als Danny zijn hier ook een deel van. NSP vormde zelfs 

de inspiratie voor Arin om het eerste Starbomb-nummer te schrijven, en nu is 

naast de stem van de oprichter ook die van Danny te horen in verschillende 

liedjes. Als je fan bent van Mario, The Legend Of Zelda of Pokémon zal je hier 

misschien wel een nieuwe favoriet in vinden, aangezien Starbomb muziek maakt 

over games, en dan vooral over die van Nintendo. 

 

Of deze nu je childhood gaan verknallen of juist tien keer grappiger maken laat 

ik aan jullie over, maar hun coole muziek en minstens even coole geanimeerde 

videoclips zijn het kijken en luisteren meer dan waard. Ik weet alleen dat ik vanaf 

nu elke keer moet lachen wanneer ik ergens ‘It’s dangerous to go alone, take 

this!’ hoor of zie… 

 

Suggesties van de auteur: The New Pokérap, Smash!, It’s Dangerous To Go Alone 

 

JT Machinima 

 

“My brother is dead, tou are Genji no 

longer! Despite your conviction how far you 

have wandered.   

Find peace, let me show you how. 

Ryuu ga waga teki wo kurau!” 

[Unleash The Dragon (Hanzo Vs. Genji)] 

We gaan nog eventjes verder met de videogames, met een YouTube kanaal 

gevuld met raps over talloze games. Skull en Pat van JT Machinima hebben 

muziek over een hele hoop verschillende soorten games, van Overwatch tot 

Undertale, van Bioshock tot Five Nights At Freddy’s en van Resident Evil VII tot 

Dark Souls III. Voor elk wat wils dus, zelfs voor de mensen onder ons die van hun 

hele leven nog nooit een controller hebben aangeraakt, omdat hun raps zo 

goed in elkaar zitten. Veel van mijn (toegegeven, vrij vage) kennis over 

verschillende games komt door het luisteren naar hun raps, zelfs al heb ik die 

bepaalde games nooit zelf gespeeld. De teksten zitten vol slimme referenties 

naar de games waarover ze gaan en zijn verassend moeilijk uit je hoofd te 

krijgen, eens je er een keer of twee naar geluisterd hebt. En als je er, zoals ik, een 

keer of 386 naar luistert, kan je ze volledig mee rappen van begin tot einde. 
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Suggesties van de auteur: Video Game Legends Vol.2: Villains, To The Bone (A 

Sans and Papyrus Song), Five Long Nights (FNAF Rap) 

 

Kommil Foo 

 

“… Vertelt dat daar beneden een 

complex verrijst, een soort van watermuur 

Die coherent blijkt qua substantiegraad in 

z’n atoomstructuur. En dat de neerwaartse 

expantiedruk de lucht fosfatiseert 

Zodat de zuurstof in Atlantis dus het zout 

neutraliseert.” 

[Atlantis] 

Om te eindigen heb ik voor jullie nog een groep uit ons eigen kleine landje, en 

zeker niet de minste ook. Raf en Mich Walschaerts vormen een Vlaams cabaret-

duo en traden als Kommil Foo voor de eerste keer op in 1987 in een Gentse 

studentenclub. Elk van hun liedjes heeft een verhaal, zij het een grappig of een 

tragisch. Van deze lijst zijn deze twee heren waarschijnlijk nog de meest serieuze 

aangezien ze verschillende serieuze nummers hebben, hoewel ze ook 

evengoed een hoop komische liedjes op hun naam hebben staan. De ideale 

mix tussen silly and serious, dus, met in beide gevallen geweldige songteksten 

en enorm mooie muziek met piano, gitaar, viool en nog verschillende andere 

instrumenten. Ook zeker een aanrader om eens live te zien, ik spreek uit ervaring! 

 

Suggesties van de auteur: Atlantis, Speer, Ik Vrees Dat Je Man Het Weet 

 

Zo! Ik zal het hier maar bij laten, want vier pagina’s van deze zever is wel al ruim 

genoeg voor de Worm, vermoed ik. Hopelijk heb ik jullie interesse kunnen 

opwekken met deze introductie van een aantal van mijn favoriete liedjes en/of 

muziekgroepjes. Wie weet? Misschien vind je hier wel je nieuwe favoriete 

nummer om naar te luisteren op de trein naar Gent, of voor wanneer je 

spaghetti staat te koken op kot… 

Natuurlijk zijn er nog zoveel meer groepen zoals deze, die je automatisch wel 

tegenkomt op YouTube en dergelijke. Zelfs als dit alles niets voor jou is en je nog 

steeds op zoek bent naar nieuwe muziek, is YouTube een handige manier om 

liedjes te vinden die gelijkaardig zijn aan wat je graag beluisterd, maar toch… 

Hopelijk kan ik binnenkort met een aantal onder jullie een beetje bijpraten over 

het nieuwe album van Ninja Sex Party, of 

over de tour die JT Machinima gepland 

heeft, of zelfs over de toch lichtelijk 

vreemde videoclip van Too Many Dicks (On 

The Dancefloor), maar dat zien we dan 

wel. Voorlopig laat ik het hier dus bij, zoals 

ik 179 woorden geleden al zei (oeps) en 

wens ik jullie allen veel luisterplezier met 

deze suggesties van de auteur. 

 

Dixit Tine  
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Sip of Summer 
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Wormcartoon 
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12-urenloop 
 

WOOOOOOW!! De 12-urenloop is toch wel grootste, tofste en zeker niet te 

missen sportevenement van dit semester! Op het Sint-Pietersplein zullen alle 

kringen van Gent twaalf uur lang zoveel mogelijk toertjes lopen. Traditiegetrouw 

bundelen wij hiervoor krachten met alle wetenschapskringen en het VLAK. 

Iedereen is op elk moment welkom in de wetenschapstent om een toertje te 

komen lopen, inschrijven is hiervoor niet nodig, gewoon afkomen is de 

boodschap. Naast het lopen is er ook superveel sfeer en randanimatie, geen 

enkele reden om thuis te blijven dus! Wie niet kan lopen is van harte welkom om 

te supporten. 

  

Sport Out! 
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Bij de psycholoog met Lin 
 

Je eerste dag als cute eerstejaar ligt intussen al ver achter je. Wat werd er van 

je verwacht op je 18de, de leeftijd waarop je eindelijk kon gaan bewijzen dat je 

volwassen gedrag kan vertonen? Er werd van je verwacht dat je braaf biologie 

ging studeren aan de UGent. “En zie maar dat je geen herexamens hebt!” Je 

maakt jezelf wijs dat je een echte modelstudent kan zijn, en probeert dit absurde 

idee vast te houden door altijd stipt op tijd te zijn, te beginnen studeren vanaf 

dag 1, en je haar steeds netjes te kammen. Maar je moet natuurlijk ook nog al 

die nieuwe mensen leren kennen… En niet elke medestudent heeft zo’n strak 

plan aan het begin van zijn studie biologie. 

  

Stel (echt puur hypothetisch), dat je nooit dronk. Je ging ook nooit uit. Je wist de 

Twitch niet eens zijn (#twee keer de Overpoort moeten aflopen). ‘Wat is een 

cantus? Huh wat bedoelen jullie met de Pappenheimer? Als dat is zoals in dat 

tv-programma dan wil ik wel eens meegaan ja! En wat is dat Latijns woord dat 

jullie steeds zeggen als jullie die codex dichtkloppen? Dat lijkt nu toch echt 

precies op ‘groepseks’? En wat? Lichtgevende condooms? Hebben die echt 

een vervaldatum??’ Kortom, je naïviteit kende geen grenzen. En je 

geshockeerde hoofd trouwens ook niet. 

 

En toch, slechte invloed is nooit ver weg. ‘Hier, proef eens van die cocktail! Doe 

dat bandje aan, dan weet iedereen dat je single bent! Kan er please iemand 

eens een pamper aan hem/haar geven! Ja, kom naar de cantuuus!’ En voor je 

het weet sta je op stoelen te dansen, gooi je glazen cava omver en stuur je zatte 

berichtjes rond (vol zever en dus NIET gemeend), die dan natuurlijk graag 

gescreenshot worden.  

 

Neen, het is zeker niet gemakkelijk om met de juiste mensen in contact te komen. 

Sommige studenten noemen mensen uitlachen nu eenmaal hun hobby. Zoals 

die keer dat je een vis moest dissecteren en je slijper erover uitstortte (Assistenten 

vinden dat trouwens ook wel grappig, maar die maken hopelijk minder deel uit 

van je sociaal leven). Of die keer dat je over iemand aan het praten was en die 

persoon recht achter je stond. Of die keer dat je been ergens vastzat tussen de 

tafelrijen in de Ledeganck omdat je erover wilde kruipen. Of die keer dat je viel 

op excursie, ja, dat was echt wel goud waard. En spijtig genoeg hebben deze 

personen vaak ook enkele schachten - *kuch* Tom - die dit gedrag maar wat 

graag overnemen. 
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Je hebt ook van die personen die gewoon anders zijn. Waar je echt rare 

ervaringen mee hebt. Sommigen hebben bijvoorbeeld de gewoonte om 

telkens ’s morgens ‘hey’ te zeggen. En ’s middags. En tijdens de werkcolleges. 

En tijdens de les. En ook tijdens de pauzes. En tijdens de excursies. En ook in de 

lift, en ook op de trap en ook bij de fietsen, en … Gewoon VAAK.  

 

 
 

Maar natuurlijk zijn er ook de echte competitiebeesten. Diegenen die het er 

maar wat graag inwrijven als ze ergens beter in zijn. Ze hebben bijvoorbeeld een 

veel sneller reactie – en denkvermogen of zijn gewoon immuun voor stress. Deze 

personen vinden het natuurlijk geweldig als ze beter zijn dan jij, bijvoorbeeld in 

spelletjes als Weerwolven, Cluedo of Escape games. Vooral dan die Escape 

games, dat kan er echt altijd goed ingewreven worden.  

 

Sommigen doen natuurlijk ook maar hun best, en willen je het liefst van al 

gewoon graag helpen. Zo zullen ze je er tijdens de examens vriendelijk op wijzen 

dat je er zodanig slecht uit ziet dat je precies uit een graf bent opgestaan. Maar 

dat is oké, ze zeggen dat natuurlijk ook alleen maar omdat ze bezorgd zijn. Denk 

ik. Hoop ik. Bij nader inzien ben ik er toch niet helemaal zeker van.  

 

Je zal ook mensen tegenkomen (of reeds tegengekomen zijn) waarvan je denkt: 

deze vriendschap heeft geen enkele kans op slagen. Het nadeel van biologie is 

dan dat de groep erg klein is, en de kans dat je elkaar blijft tegenkomen dus 

ook zeer groot is. De laatste hoop voor sommigen is dan ook dat er zoiets 

bestaat als buitenlandse studies.  
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En natuurlijk is deelnemen aan activiteiten een must om mensen beter te leren 

kennen. Deze kunnen georganiseerd zijn door de GBK, zoals het galabal 

bijvoorbeeld, of door je medestudenten die over de beste faciliteiten 

beschikken. In een groot kot is er al het één en ander mogelijk. Ook wanneer je 

het huis voor jou alleen hebt, kan je al wat ideeën verzinnen. Zoals een 

filmmarathon of een poolparty bijvoorbeeld. Maar misschien is dit toch ook 

geen ideale manier, stel dat je sommigen niet zou hebben uitgenodigd? Dat 

zou misschien niet zo gezond zijn voor die nieuwe vriendschappen! (En even 

tussen ons gezegd, pfff die poolparty’s, dat is toch echt zo 2016, wie wil er daar 

nu nog naartoe gaan…)(okay dat is al een uitnodiging minder die ik moet 

versturen voor 2017 – dixit Mika) 

 

Zo, met deze laatste tip zal het zeker goedkomen met die nieuwe 

vriendschappen! Probeer altijd vriendelijk te blijven (en niet gemeen!) ook tegen 

de mensen die jou het allerliefst zien struikelen of domme dingen zien doen. En 

als je denkt dat je een goede inspiratiebron bent geweest voor het schrijven van 

deze onschuldige tekst, dan beeld je je dat echt volledig in. Behalve dan als je 

naam Mika is. 

 

Nog 3 jaar een half!  

 

(#éénderdeoverleefd #ikkanhetaan #ikgageensorryzeggendezekeer) 

 

Lin  , gelukkig geen domme schacht (En ik ga mij niet schuldig voelen! Dat is 

die slechte invloed) 
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GBK-verkiezingen 
 

“No king rules forever.” And neither does a 

praesidium. Aan elk verhaal komt een einde, 

ook aan dat van ons. Iedereen zal z’n eigen weg 

opgaan, sommigen studeren af, sommigen 

reizen naar andere oorden, anderen willen dan 

weer wat meer rust in hun leven en dan zijn er 

tenslotte degenen die een keer iets anders willen 

uitproberen. Kortom het is het einde van een 

tijdperk, een tijdperk dat we allen zullen 

herrineren als een van de beste praesidia ooit, 

want zeg nu zelf, van onze feestjes tot onze 

sportactiviteiten, de Worm, de cursusverkoop en 

de excursies, echt bijna alles was geweldig. 

 

Maar het GBK kan niet bestaan zonder een praesidium, dus zoals de statuten 

het willen zal ook dit jaar de GBK-verkiezingen plaatsvinden. Heb je altijd al bij 

dat geweldige GBK-praesidium willen horen? Dit is je kans om je grootste droom 

te laten uitkomen! Als je wilt opkomen voor een functie dan kan je tot en met 28 

april jouw kandidatuur naar onze kiesvoorzitter, Helena sturen op facebook of 

via mail naar lena_7893@hotmail.com. In het bericht vermeld je voor welke 

functie je opkomt, je volledige naam en je motivatie waarom je die functie kiest. 

 

De verkiezingen zelf zullen plaatsvinden op dinsdag 2 mei om 18u30 in 

auditorium 4 van de Ledeganck. Iedereen met een geldige GBK-lidkaart mag 

stemmen. Zorg ervoor dat je stemt op een praesidium dat je capabel acht, het 

is geen misdaad om tegen iemand te stemmen zelfs als er geen andere 

kandidaten zijn. We willen immers een werkend praesidium die ons hopelijk een 

even geweldig jaar dan het afgelopen jaar kunnen geven! 

 

Als een van je vrienden niet aanwezig kan zijn, kan je altijd een volmacht vragen. 

Hiervoor heb je een geschreven bewijs, inclusief handtekening nodig samen 

met de lidkaart van die persoon die niet aanwezig kan zijn. Elke persoon kan 

maximum een volmacht bij zich hebben! 

 

Kom dus massaal stemmen zodat we het best mogelijke praesidium voor het 

jaar 2017-2018 hebben en we er weer met de volle 100% kunnen tegenaan 

gaan!  
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GBK Memes 
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Quotes 
 

Mika: “Gij doet unief zeker?” 

Nono: “Neen, hoerenonderwijs.” 

 

Elie (assistent Biogeografie): “Vochtig water.” 

 

Lynn: “Nu lig ik weer helemaal onderaan.” 

 

Arne (2de bach)(tegen Fré): “Mag ik je opening eens zien?” 

 

Yentl: “Ik heb nog geen anus.” 

 

Elke: “Ballen zijn de shit. Moest ik ooit wakker worden als man, ik zou weten wa 

ik doe.” 

 

Finlay: “Ik kan er niet aan doen dat mijn salami zo goed riekt eh.” 

 

Yentl (over Nono): “Ik denk niet dat zij een mooi hoofd heeft.” 

 

Manu: “Zijn knaagdieren zoogdieren?” 

 

Timothy: “Ik krijg die penis daar niet uit.” 

 

Mika: “Hoe hebt ge die wonde aan u mond gekregen?” 

Fré: “Grote piemels.” 

 

Mejdi: “Dan kunt gij goed slikken eh?” 

Joris: “50 euro is 50 euro.” 

 

Marie: “We hebben niet gepoept, hij heeft mij gewoon helpen boren.” 

 

Shakira: “Het overgrote deel van het internet is porno en andere vreemde 

shit.” 

Lynn: “Dat is waar ik zit.” 

 

Kaat: “Er zijn regels, nooit voorbehoedsmiddelen gebruiken.” 

 

Nono: “Weet gij niet meer met wie ik heb gemuild?” 

Kaat: “Als ik allemaal moet onthouden met wie gij muilt…” 

 

*Heel de cantuszaal roept amoureux tussen Matti en Dikkn* 

Mama Celine: “Draait die gewoon een tong!” 

 

Nonkel Jef: “Ik zal wel weten hoe ik mijn schachten moet opvoeden zeker!” 

*Een half uur later ligt Cynthia op de vensterbank met 4 mensen rond haar om 

ze bij bewustzijn te houden. * 
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Mika: “Komt ge naar het galabal Nathan?” 

Nathan: “Neen.” 

Marie: “Waarom niet? Al die meisjes in hun mooie kleedjes!” 

Nathan: “Ik zie ze liever zonder kleedje.” 

 

Marie: “Het gemiddelde meisje pist een keer per dag in haar broek, debbie vijf 

keer.” 

 

Nathan (over iemand van 17): “Ze komt terug, ze kan goed met ballen 

spelen.” 

 

Maxim: “Ik betaal Sofie, die is goedkoper dan die hoer.” 

 

Stefanie: “Zingen is nu echt iets wat ik graag zou kunnen.” 

Nathan: “Ja ge kunt nie alles hebben eh.” 

Stefanie: “Ja ik ben al rost, ik mag al content zijn!” 

 

Rhea: “Dat is zo aanlokkelijk om u vinger in te steken.” 

 

Charlotte Steendam: “Dat water smaakt toch zo vreemd? Zo… droog.” 

 

Yannick (tegen Rhea): “Ik pak niemeer vanachter ze!” 

 

Jolien: “Wa gade gelle doen nu?” 

Rhea: “Gij zijt zelf een geile!” 

 

Tom: “Anne Willems is echt zo bacterieel.” 

Finlay: “Ja, ze hebben die vorig jaar geënt op een petriplaat en opgekweekt 

en nu staat ze hier.” 

 

Paul Goetghebeur: “Bachelor betekent ook vrijgezel, wat in veel gevallen ook 

wel zal kloppen.” 

 

Jana (2de bach): “Ik heb lange vingers, I’m satisfied.” 

 

Mika: “Wilt er iemand nog van Nanou haar vocht drinken?” 

 

*Simon zijn handen zijn paarsblauw* 

Simon: “Het is precies of ik Smurfin gevingerd heb.” 

 

Stefanie: “Ik droog mijn planten het liefst in het Laatste Nieuws.” 

 

Killian: “Grootte maakt niks uit!” 

 

Mika: “Ge moogt 5 keer trekken voor 5 euro.” 

Hanne: “Ik doe het met plezier!” 

 

Robin: “Zouden er sommige mensen soa’s willen verzamelen?” 

Simon en Mika: “Gotta catch’em all!” 
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Yannick (tegen Jelle): “Normaal zit ge altijd van voor en nu zat ge plots 

vanachter.” 

Mika: “Jolan wilt ge geen studycoaching rechten?” 

Jolan: “Ik ga mij zwart verven, dan heb ik geen rechten.” 

 

Yannick: “Beetje herpes meer of minder kan geen kwaad eh.” 

 

Tom: “Stel u voor, Temptation met de mensen van biologie maar dan in dit 

labo.” 

Ginger Marie: “Ik ga niet klagen, als ik maar een sigaretje mag roken in de 

aftrekkast. Ahnee hoe noemt da? Afzuigkast?” 

 

Fré (over Cynthia die ging kakken): “Ik wou dat ik het gezien had.” 

 

Mejdi: “Zijn er nog spelletjes met ballonnen?” 

Charlotte VD: “Kunt gij nederlands?” 

 

Els (over Killian): “Die jongen misbruikt mij al te veel.” 

 

Debbie: “Emiel heeft ook een gele piemel!” 

 

Killian (over Cynthia): “De wortels van de geologie zitten ook al diep in haar.” 

 

Shakira: “Hebt gij geen joystick in u handen gekregen Cynthia?” 

Killian: “Dat krijgt ze al genoeg bij de geologen.” 

 

Bert: “Dat gat is niet gemaakt voor grote mensen;” 

 

Cynthia: “Seppe welke condooms zijn dat?” 

Seppe: “Ik heb die gewoon ergens random gekregen.” 

Charlotte VD: “Ah nice dat zijn de beste.” 
(voor de geïnteresseerden: die rode doosjes van Durex. Groetjes van jullie favoriete kommaneuker) 

 

Thibaut: “Ik ga hier gewoon een week niet meer door kunnen masturberen.” 

 

Mika: “Marie kon ge uw broek weer niet aanhouden?” 

Marie: “Neen ik zag u en ik dacht, mijn broek moet uit.” 

 

*Mejdi is aan het kuisen* 

Shakira: “Hij is aan het oefenen voor zijn toekomstige job.” 

 

Gids 3-daagse: “Meerkoet, of minderkoet?” 

 

Els (over Shakira): “Hij heeft echt een modelhoofd.” 

 

Fré: “Ben je moe? Drink Nanou!” 

 

Nono: “Ik pak altijd het gemakkelijkste.” 

Thibaut: “Ah zoals Arno dus?” 
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Stefanie (bij de Domino’s): “Voor mij een BBQ Chicken zonder kip alstublieft.” 

 

Yentl: “Ik heb een aantrekkingskracht op ballen.” 

Nono: “Geniaal.” 

Thibaut: “Ge zou zelfs genitaal kunnen zeggen.” 

 

Thibaut: “Els door het rost zijn ben je toch een beetje interessant.” 

 

Noëmie: “Ik heb het niet voor citroenen.” 

Robin: “Ge zijt nochtans wel een zure.” 

 

Fré: “Ben jij een pornomens?” 

Cynthia: “Neen ik ben een pornoster!” 

 

Dikkn: “De gids had mij net verteld dat hij een priester was en toen bleef hij 

maar aan mij komen.” 

 

Shakira (tegen Fré): “De uwen is dikker.” 

Fré: “Dat hoor ik wel vaker.” 

 

Yannick: “Het heeft zowaar 2 seconden geduurd vooraleer dat het gevuld 

was.” 

Jelle: “Wie? Rhea?” 

 

*Na het zien van La La Land* 

Jana: “Wij gaan onze liefde niet opgeven voor onze dromen eh?” 

Glen: “Ik ben toch uw droom Jana?” 

 

Mieke (professor mycologie): “Zet dan ook maar wat taartdiagrammen in jullie 

bachelorproef.” 

Nathan: “Wat voor taartdiagrammen?” 

Mieke: “Awel bijvoorbeeld frambozentaartdiagram of aardbeitaartdiagram.” 

 

*Nele en Rhea zitten samen in de auto te wachten voor een openstaande 

brug* 

Nele: “Ja hij beweegt! Ah, neen dat zijn de wolken.” 

 

Mika: “Dit is een koude paal, ik heb alleen een hete paal.” 

Kaat: “Koud of heet dat maakt mij niet uit, ik ben wanhopig.” 

 

Marjon: “Welk liedje is dat nu weer dat gij voor mij op uw fluit hebt gespeeld?” 

 

Yannick (tegen Jelle): “Normaal zit ge altijd van voor en nu zat ge plots 

vanachter.” 

 

Lauren: “Allé prof Brys is nu echt wel te laat, zelfs Toon is er al!” 

 

Shakira: “Ben ik zo heet en jij zo nat?” 

Timothy: “Ja.” 
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Facebookshizzle  
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Fotopagina 
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Wist je Dat… 

Biologie: 

 

 …olifanten veel empathie voor elkaar en andere diersoorten hebben? 

 …koeien beste vrienden hebben?  

 …een groep flamingo’s een ‘flamboyance’ genoemd wordt? 

 …elk jaar er miljoenen nieuwe bomen groeien doordat eekhoorns 

nootjes begraven en die vervolgens vergeten? 

 …vlinders met hun voeten proeven? 

 …de kwal Turrititopsis Nutricula zijn eigen cellen onophoudelijk kan 

vernieuwen wat hem onsterfelijk maakt? 

 …ezelspinguïns een aanzoek bij hun partner doen met een zorgvuldig 

uitgekozen steen? 

 …sommige leeuwin meer dan 50 keer per dag kunnen eten? 

 …olifanten de enige zoogdieren zijn die niet kunnen springen? 

 …een slak in bepaalde omstandigheden tot drie jaar kan slapen? 

 …kamelen drie oogleden hebben om hun ogen van het opvliegend 

zand te beschermen? 

 ...flamingo’s hun kop ondersteboven moeten houden om te kunnen 

eten? 

 …er drie verschillende soorten eierleggende zoogdieren bestaan 

volgens Marie? 

 

GBK: 

 

 …Lynn haar grootste droom is om roze handboeien en een zweepje te 

bezitten? 

 …Bellini blauw wordt als je er een suikerspin in duwt? Thanks to Jolan en 

Lauren. 

 …Prutl prut in haar navel heeft? 

 …Hanne zich aan de Worm wou uitprostitueren? 

 …het niet echt geapprecieerd wordt als je op een galabal toekomt in je 

sportkledij? 

 …GBK-barbecue worstjes niet zijn wat je zou denken? 

 …Simon op de ochtend van vrijdag 7 april naar de bakker is geweest en 

daar een brood heeft gekocht? 

 …op jenever cantussen echt een heel slecht idee is? 

 …Arno beetje vergeten was om het jeugdsentiment boven te halen op 

de omgekeerde cantus? 

 …vele mensen daarom een beetje diep teleurgesteld waren? 

 …dit een echt topjaar was? 

 …ik de Worm nooit zal vergeten? 

 …Sam nog steeds lelijk is? 

 …Stefanie ook zat blijft? 
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Wat te doen bij ongewenste fallische illustraties 
 

Voor ik effectief deze nonsens begin uit te schrijven, wil ik voor de duidelijkheid 

eerst zeggen dat dit niet mijn idee was. Dit vreemde concept is ontsproten aan 

een ander brein dan dat van mij, maar aangezien Michaël zo ongeveer mijn 

werkgever is, heb ik toch menig moment gespendeerd aan het uitwerken van 

vooraf genoemd idee. Maar goed, nu we dat van de baan hebben, kunnen 

we eraan beginnen… 

 

Je kent het hoogstwaarschijnlijk wel: Je zit rustig in het auditorium, aandachtig 

te luisteren naar wat de prof aan het verkondigen is, maar wanneer je dan naar 

je cursus kijkt zie je dat je ondeugende buurman of –vrouw de kantlijn van je 

blad heeft gedecoreerd met een snelle balpenschets van het externe mannelijk 

geslachtsorgaan. 

 

Terwijl hij of zij zit te giechelen naast jou kan jij alleen maar denken “Godmiljaar, 

wat moet ik nu doen? Nu staat dat hier voor eeuwig op mijn blad!” Maar dan 

heb je het mis, beste lezer, want je bekijkt het probleem gewoon op de 

verkeerde manier. Je kinderachtige medestudent heeft je eigenlijk een goeie 

basis gegeven om een echt kunstwerk te zetten in je cursus! Met een aantal 

strategisch geplaatste lijnen verander je die ongewenste tekening in een ware 

toptekening, een regelrecht toonbeeld van vaardigheid en kunstzinnigheid, en 

het is supermakkelijk om te maken. 

 

Hieronder staan enkele mogelijke werkwijzen om met die lullige tekening in je 

cursus om te gaan, maar mijn beste advies is zoals altijd: wees creatief. Misschien 

zie je zelf wel een manier om er iets moois van te maken! Er zijn nu eenmaal geen 

beperkingen aan de mogelijkheden, gebruik je fantasie en maak er een 

persoonlijk kunstwerk van! 

 

1. De raket 

Volgens sommigen zou dit evengoed een eufemisme voor iets kunnen zijn (foei, 

zo’n perverse gedachten) maar ik heb het dus wel degelijk over een echte raket, 

die dingen die je van de grond doen gaan. Wacht… Je weet wel wat ik bedoel. 

Met enkele raketmotoren, extra lijntjes en een paar vleugels heb je al snel een 

cool ruimteschip! 
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2. De hond 

Een leuke tekening van een hond of een ander schattig beestje past overal, 

zelfs in je cursus. Deze is extra aangewezen voor mensen die effectief een hond 

als huisdier hebben, die kunnen dan meteen zeggen dat ze hun eigen lieve 

huisdier getekend hebben! 

Bij deze kan het lijf misschien iets lastiger zijn, maar je kan een beetje 

experimenteren met verschillende poses om te zien welke er het beste uitziet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Het model 

Als iemand die zelf het vaakst mensen tekent, is deze ook zeker aan te raden, 

zeker omdat deze veel ruimte laat om zelf je eigen inbreng erin te verwerken. Je 

kan kiezen of je er een man of een vrouw van maakt, hoe je er een soort outfit 

kan van afleiden, enzovoort. Show iedereen jouw unieke stijl! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Het vliegtuig 

Vrij gelijkaardig aan de raket, maar misschien net iets complexer. Ook hier is er 

nog veel ruimte voor improvisatie. Maak je er een passagiersvliegtuig van? Of 

een gevechtsvliegtuig? Of liever een chique privéjet? De keuze is volledig aan 

jou. 
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5. Go all the way 

Natuurlijk, als je die tekening van je buur helemaal niet zo storend vindt, kan je 

ook gewoon de ludieke toer op gaan en er een leuk personage van maken. 

Wie weet? Misschien wordt het ooit ontdekt door Pixar of Disney, en willen ze er 

een langspeelfilm over maken? You’ll never know if you never try… Bedenk er 

een catchy naam voor en voilà! Je creatie is klaar om de wereld in te gaan! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dixit Tine 
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Pokémon van de maand 
 

Een volgende Worm betekent natuurlijk ook een 

volgende Pokémon van de maand. Deze editie zal 

immers een speciale editie zijn want we zullen niet 

een maar twee Pokémons van de maand 

behandelen! We zullen beginnen met mijn 

gesneuvelde medeworm Lotte! De Alolan Dugtrio!  

 

Net zoals de gewone Dugtrio heeft de Alolan 

Dugtrio drie verschillende hoofden, waardoor die 

ook drie keer zo veel energie heeft dan andere 

Pokémon. Ze kan met een snelheid van wel 100km/u 

bewegen en graaft zich onder door rap met haar 

hoofden tegen de aarde te slaan.  

 

Maar wat verschilt er nu aan Alolan Dugtrio ten opzichte van Dugtrio? Dat is 

namelijk het haar, net zoals onze eigen Lotte heeft Alolan Dugtrio ijzersterk, blond 

haar dat altijd in de war zit. Dit verklaart dan ook haar ability ‘Tangling Hair’. 

Deze ability houdt in dat wanneer je Lotte aanraakt haar haar direct overal zit 

en je er hoogstwaarschijnlijk mee in de knoop geraakt waardoor je veel trager 

wordt en moeite krijgt om nog te bewegen. 

 

Vroeger was ze nog een kleine Alolan 

Diglett met maar 3 sprietjes haar die nooit 

in de weg zaten. Hoe ze die tijden niet 

mist, die tijden zonder zorgen, die tijden 

zonder haar. Ook al heeft ze nu een love-

hate-relationship met haar wilde haren, ik 

zou er toch zeker geen uittrekken, 

legendes zeggen nu eenmaal dat dat 

heel veel ongeluk met zich kan 

meebrengen. Ze zou eenmaal haar Earth 

Power kunnen gebruiken om je op de 

grond te gooien en dan wat Mud-Slaps 

uit te delen. Het zou niet de eerste keer 

zijn dat ze iemand in bijvoorbeeld het 

Citadelpark aanvalt. 

 

Hoe hyperactief, gevaarlijk en pluizig deze Pokémon ook is, uiteindelijk heeft 

bijna iedereen er wel een zwak voor. Zelfs al blijft ze soms weken aan een stuk in 

haar grotten zonder enige vorm van daglicht te zien.  
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En dan nu de tweede Pokémon van de maand, of 

eerder zelfs de Pokémon van het jaar want zij heeft 

ons een jaar lang volledig vrijwillig bijgestaan in het 

samenstellen van deze prachtige Wormen. Dames 

en heren, mag ik jullie voorstellen aan niemand 

minder dan Tine, de Smeargle! 

 

Smeargle is een heel aparte Pokémon, Smeargle 

kent namelijk maar een move, Sketch. Met Sketch 

kan Smeargle, oftewel Tine, alles wat ze ziet direct 

natekenen. Zelfs de mooiste kunstwerken kan ze in 

een oogopslag niet alleen namaken, maar ook 

verbeteren. Jammer genoeg heeft het kunnen van 

maar een move ook zijn nadelen. Tine houdt zich 

dan ook echt alleen maar bezig met tekenen. Het is 

les? Tekenen! Practicum? Tekenen! Examens??? 

Tekenen!!! Mij hoor je echter niet klagen want de 

Worm staat vol met haar magnifieke meesterwerken.  

 

Smeargle heeft toegang tot drie verschillende abilities. De eerste hiervan is ‘Own 

Tempo’. Hierdoor tekent Tine alles op haar eigen tempo en niets op Aarde kan 

haar afleiden van haar werk, eens ze begonnen is, doet ze door totdat de 

wereld weer eens een meesterwerk rijker is. De tweede ability die Smeargle kan 

hebben, is ‘Technician’. Pokémons met deze ability hebben geen zwakke 

kanten in wat ze doen. Bij Tine is dit tekenen, dus dit betekent dat ze alles goed 

kan tekenen en geen enkel van haar tekeningen bijgevolg ‘slecht’ zijn.  

 

De hidden ability die een Smeargle 

kan hebben is ‘Moody’. Dit is 

misschien op het eerste zicht niet zo 

duidelijk, maar Tine kan soms wel een 

humeur hebben. Gelukkig heeft dit 

geen negatief effect op haar 

tekenkunsten. Voor elk beetje dat ze 

humeurig is, worden haar 

tekenkunsten dubbel zo goed in de 

plaats! Al die frustraties moeten er 

immers toch op een manier uit 

komen? 

 

Dit was dan de laatste Pokémon van 

de maand. Ik hoop dat jullie er 

evenveel van hebben genoten als 

ikzelf en nu wat meer inzicht hebben 

in de mysterieuze wereld van Pokémon. 

 

Gotta catch ‘em all! 

 

Team Worm  
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Spelletjes 
 

Vind de panda tussen de sneeuwmannen! 
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Veel puzzelplezier! 

Xoxo Jana 

Mejdi is zijn bom verloren!!! Help jij hem 

om deze terug te vinden??? 
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Kleurplaat 
 

 



 59 

Oplossingen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rebus: Paradijsvogelbloem!   

Deze prachtige bloem is afkomstig uit Zuid-afrika en wordt wereldwijd in 

tropische gebieden gekweekt. De plant dankt zijn naam aan de diverse 

kleuren van de bloem, die aan een paradijsvogel doet denken. In zijn 

oorspronggebied wordt hij ook daadwerkelijk bestoven door vogels 

(honingzuigers). 

 

Xoxo Jana 
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Nawoord 
 

Dit was het dan. De laatste Worm is na een volledige vakantie doorwerken 

eindelijk af. Nu kan ik in vrede rusten, m’n functie neerleggen en de volgende 

generatie wormen hun gang laten gaan. Vertrouwende dat ze het goed gaan 

doen. Wie het ook moge zijn, ik hoop dat ik volgend jaar de Worm met een 

gerust hart kan opendoen en beginnen lezen. Want het is tijd voor mij om een 

andere weg op te gaan, een punt achter dit verhaal te zetten en het boek toe 

te doen.  

 

Ik wou met een knaller afsluiten, en dankzij de vele hulp die ik heb gehad, kan 

ik toch zeggen dat dat zeker is gelukt. Het is dankzij Tine haar prachtige illustraties 

dat de Worm er zo mooi uitzag. Dankzij Lotte dat ik in het eerste semester maar 

half zo veel werk had. Het is dankzij Zea dat we in elke Worm wat meer bijleerden 

over dat merkwaardige modelorganisme. En het is dankzij Sam en Freya dat er 

veel minder schrijffouten in stonden dan normaal het geval geweest zou zijn. 

Dankzij hen en nog vele anderen was de Worm echt geweldig en hebben de 

GBK-leden altijd wel iets te doen gehad tijdens de veel te saaie lessen.  

 

Met elke extra letter die ik typ, kom ik weer wat dichter bij het einde van deze 

pagina, bij het einde van deze Worm en bij het einde van mijn functie. De tijd 

begint te dringen dat ik moet afsluiten. Hoe moeilijk dit ook blijkt te zijn. Het heeft 

me bloed, zweet en tranen gekost om jullie een jaar lang te entertainen, maar 

het was me echt een waar genoegen om dat te doen. “There is no real ending. 

It’s just the place where you stop the story.” 

 

Jullie scriptor, 

 

Michaël Goedertier 

 

  



 61 

Random picture of the month 
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