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Voorwoord 
 

Gegroet nobele bioloogjes! 

Wij zijn jullie Wormpjes voor dit academiejaar en we hopen jullie te verblijden 

met onze prachtige schrijfkunsten! Zet jullie schrap voor een jaar vol gezever, 

hoogstaande humor en kiekjes van jullie hoofdjes … En natuurlijk zullen we jullie 

ook op de hoogte houden van de allerlaatste nieuwtjes en vette Partiesssss die 

eraan komen!  

Aan alle kindjes die begonnen zijn aan hun eerste jaar biologie, PROFICIAT! Jullie 

hebben de juiste keuze gemaakt!  Buiten de dikke cursussen die jullie gaan 

verslinden, gaat ook de wondere wereld van het studentenleven voor jullie 

open. We zien het al helemaal zitten om jullie te verwelkomen in onze zotte 

studentenkring: de Gentse Biologische Kring of in ’t kort GBK. Daarom hopen we 

dat jullie er klaar voor zijn om jullie te laten dopen! Geen nood: je zal er geen 

blijvende letsels of trauma’s aan over houden, in tegendeel! De sfeer zit altijd 

goed. Meer nuttige en interessante info daarover op pagina 34 waar onze 

schachtentemmer flink wat geheimen uit de doeken doet…  

Opdat jullie hersentjes het niet zouden begeven alvorens de blok begint, 

organiseert GBK voldoende onvergetelijke activiteiten! Dus heb je eens een 

gaatje vrij, spring dan uit je zetel (of bed) en haast je naar de Porter House, 

Twitch of een andere locatie waar het GBK voor alle amusement zorgt! Verder 

organiseert het GBK ook superleuke en interessante excursies om onze 

biologiekennis op te krikken en ongelofelijke biologiefeestjes waarop iedereen 

losgaat. We hopen dan ook op veel nieuwe gezichtjes!  

Hebben jullie ook een uitermate goed geheugen voor grappige quotes, mopjes 

of weetjes? Aarzel dan niet om deze te delen met je medebioloogjes en ze door 

te sturen naar ons om de wormpjes te pimpen! Je kan ons altijd contacteren via 

facebook, email (worm@biologie-gent.be) of sms (Myrthe: 0493 19 11 38 en Els: 

0493 18 51 16). Ook belachelijke foto’s zijn altijd welkom!  

Voila, genoeg gezeverd voor dit voorwoord, het is nu al te lang :) Tromgeroffel… 

Dan is het nu tijd voor de rest van de Worm! (Woopwoop!) Hopelijk zien we jullie 

snel! Veel leesplezier! 

Team Worm 

 

mailto:worm@biologiegent.be
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De praesesLULt 
 

Het eerste rustige moment van de 

vakantie is eindelijk een feit. Ik leef 

nog steeds een beetje in een roes 

van Werchter, Ierland, Parijs en de 

Gentse feesten. Om de sfeer er wat 

in te houden klinkt de hymne van 

mijn zomer op de achtergrond, 

‘Everything Now’ van Arcade Fire. 

Geen beter moment om aan mijn 

allereerste praeses lult te beginnen. 

Er is slechts een probleem, ik ben 

een praeses zonder lul. Ik zal toch 

mijn best doen om hier komend 

jaar evenveel te zeveren als al mijn 

mannelijke collega’s van de afgelopen 5 jaar. Ondertussen begint YouTube het 

heerlijke deuntje van ‘The Suburbs’ af te spelen. 

 
 

Hoewel deze zomer zalig aanvoelt en hoewel hij nog even duurt, begin ik 

stiekem al uit te kijken naar het begin van nieuwe academiejaar. Ik mis de Porter 

House, mijn allerliefste vrienden van de biologie en de Sterre (nee, mopje, die 

mis ik niet). Ik zie ook uit naar het ontmoeten van al die moedige zieltjes die de 

geniale keuze hebben gemaakt om biologie te gaan studeren. Ik heet jullie, 

maar ook alle biologen op leeftijd welkom in het nieuwe academiejaar van de 

enige echte Gentse Biologische Kring. Deze kring is namelijk de leidraad 

doorheen alles wat ik dit jaar zal doen, en daar maken jullie natuurlijk het 

grootste deel van uit. 
 

Neem dus op het gemak een kijkje door deze eerste creatie van mijn wormpjes, 

schrijf gerust de kalender over in jouw eigen agenda en maak kennis met de 

zalige mensen die samen met mij het GBK zullen doen leven dit jaar. Ik hoop 

jullie allen te zien op ons openingsvat op 25 september. Voor de liefhebbers: 

vergeet jullie zeker ook niet in te schrijven voor het introweekend (6-8 oktober), 

voor drie  dagen plezier onder de biologen. Grootste aanrader voor de 

eerstejaars: introcantus (11 oktober)! 
 

Ik sluit deze korte tekst, waar ik veel te belachelijk lang over heb gedaan af met 

‘No Cars Go’ en wens jullie in naam van het volledig GBK-praesidium een zalig 

academiejaar toe. Wie graag nog meer over het GBK te weten komt of zin heeft 

om een beetje te kletsen kan mij altijd bereiken op praeses@biologie-gent.be. 

Tot binnenkort! 😊 

 

Ut Vivat, Crescat, Floriatque GBK! 

Uw Señiora, 

Stefanie De Schrijver. 
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De Gentse Biologische Kring 
 

De allerbeste PRAESES allertijden; STEFKE 

En het coolste PRAESIDIUM aan haar zijde 

 

GBK 

Erkenning GBK: 1965 

Na zijn doop zijn eerste zeg 

Twitch 

Stamcafé: Porter House 

Excursies 
 

BIER 

Introcantus 

Ontgroening 

Langsnuitkever 

Overpoort 

Groen 

Instuderen 

Studentenleven 

Codex 

Herbarium 

Eikel 
 

Kot(s) 

Rood 

Io Vivat 

Natuur 

Gent 

 

 

De Gentse Biologische kring, veruit de zaligste kring van Gent! Maar wie zijn ze? 

Wat doen ze? Wat drijft hen? 

 

Aan de hand van dit mooie lettervers, of 

in een veel te moeilijk woord (zoals wel 

vaker in de biologie…): een Acrostichon, 

zullen we deze vragen beantwoorden.  
 

We beginnen bij The Big Boss van ‘t GBK: 

STEFKE! Zij is onze praeses en leidt alles in 

goede banen zodat dit jaar het meest 

fantastische, spetterende, magische, 

uitbundige en onvergetelijke jaar EVER 

wordt. (OEPS: overenthousiast! :-)) 

 

https://www.welt.de/img/kultur_ipad/crop101904989/0346934314-ci3x2l-w900/99WON-43-Bier-0-TEASER-BM-Lifestyle-Leipzig.jpg
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Daarin wordt ze bijgestaan door een team van 13 praesidiumleden die elk hun 

eigen functie vervullen. Als jullie nieuwsgierigheid niet meer te bedwingen is, 

blader dan snel door naar pagina 8 waar je ze allemaal kan leren kennen! 
 

Maar jullie vragen je waarschijnlijk af: wat is dat nu eigenlijk, een 

studentenvereniging? Wel, het antwoord is simpel: je tweede familie! Je steun 

en toeverlaat! Je beste vrinden! Maar nu even serieus, het is een groep 

geëngageerde studenten gebonden aan een bepaalde richting die zich inzet 

voor studenten die deze richting volgen en zorgt voor ondersteuning en 

ontspanning. Voor de biologen is dat het GBK.  

  

Het GBK is opgericht door André Dhondt in 1965. Sindsdien zijn we een officieel 

erkende kring; hiervoor maakten we deel uit van de natuurwetenschappelijke 

kring. Maar uiteindelijk viel die uiteen… We waren immers te awesome om een 

kring te delen met de andere wetenschappers die ook vertoeven op de Sterre.  
 

Je kan ons herkennen aan de kleuren rood en groen, vanaf nu 

je nieuwe favoriete kleuren! Deze staan op onze linten en ook 

op ons schild, naast een schattig langsnuitkevertje op een 

eikel, natuurlijk die van de Quercus robur, of wat dacht je 

anders, you nasty! 
 

 

 

Na zijn doop zijn eerste zeg; het tweede zinnetje van ons kringlied! Dit zal je 

hopelijk nog vaak luidkeels meezingen, foutloos of course, je wilt natuurlijk niet 

betrapt worden door het doopcomité. Maar we zijn er zeker van dat je ons 

prachtige lied wel al snel vanbuiten zal kennen. Het betekent dat diegenen die 

zich laten dopen, een schachtje worden en zich moeten bewijzen om een 

volwaardig lid te kunnen worden na de ontgroening. 
 

Een reden om je zeker te laten dopen zijn de alom bekende cantussen, een 

eeuwenoude traditie in het studentenleven. Dit woord zegt velen van jullie 

waarschijnlijk nu nog niets, daarom organiseren we voor de 

nieuwelingen een introcantus waar jullie voor de eerste keer 

een cantus kunnen ervaren. Heb je er wel al eens van 

gehoord maar zie je het niet goed zitten? Kom dan toch zeker 

eens af want vaak zijn de verhalen die je hierover hoort heel 

overdreven. Eigenlijk is het een heel gezellig gebeuren waar 

je met vrienden uit volle borst je zangtalent kan delen (uhum 

of kattengejank) met een biertje in de hand. No probz voor 

diegenen die totaal geen idee hebben welke liedjes er 

worden gezongen: daar hebben we de heilige codex voor! Alle liedjes staan 

daarin, bijvoorbeeld het Io Vivat, een lied in Latijn dat bij aanvang van elke 

cantus gezongen wordt. Je kan er eentje aanschaffen in de Overpoort, 

bijvoorbeeld in de Canard Bizar, De Porter House, of de Overpoort bowl.  
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Je meest onvergetelijke momenten zal je beleven 

te Overpoort! Adresjes die we jullie kunnen 

aanraden zijn de Twitch, waar veel zotte 

biologenfeestjes zullen doorgaan, en de Porter 

House, het stamcafé van het GBK. Ook in  ‘T 

Genoegen zal je vaak biologen tegenkomen. 

Hoewel we niet kunnen garanderen dat het wel 

degelijk onvergetelijk zal zijn… #Black-out!  
 

Het studentenleven bestaat jammer genoeg ook nog uit studeren, naast de 

talrijke feestjes (ZUCHT...).  Een kot kan voor het combineren van beide wel 

handig zijn, zodat je niet steeds in andermans kot(s) moet slapen na een nachtje 

uit… Ook zal je wel merken dat ons lessenrooster stevig gevuld is en de cursussen 

niet te onderschatten zijn, dus probeer toch de meeste lessen te kunnen 

meepikken tussen de feestjes door.  

 

Als je de blok heelhuids wilt doorkomen, begin je 

best op tijd met het instuderen van deze kanjers 

van syllabussen. Wees niet getreurd! Vaak trekken 

we ook de wilde natuur in op een leerrijke excursie, 

zodat je niet ganse dagen op je cursus zit te staren.  

Je mag zelf ook eens de handen uit de mouwen 

steken bijvoorbeeld bij het maken van je 

bloedeigen herbarium. Zo voel je je al snel een 

echte bioloog! 

 

Nu jullie alles te weten gekomen zijn over het GBK, begrijpen we dat jullie niet 

meer kunnen wachten om dit academiejaar te starten. Mochten jullie nog 

vragen hebben, SHOOT! We zullen ze met plezier beantwoorden! 
 

Geniet van jullie studentijd hier in Gent! 

Ut Vivat, Crescat et Floreatque GBK! 
 

Team Worm  
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Het praesidium 
 

Praeses 
 

Dag Biologen! 

Hier volgt een iets serieuzere beschrijving van mijn leven dan 

in de praeses lult. Mijn naam is Stefanie De Schrijver, voor de 

vrienden, Stefke of Vuurie.  Ik ben 20 jaar oud en zit in mijn 1e 

Master Biologie. Na een jaartje praesidium als Sport zal ik dit 

jaar fungeren als jullie Praeses, dat wil zeggen dat ik samen 

met Mika (aka de Vieze) ervoor zal zorgen dat het GBK terug 

een mooi jaartje kan beleven.  Hieruit volgt dat biologie en 

het GBK het grootste deel van mijn dag uitmaken. Er zijn ook 

nog  andere dingen zijn waarmee ik mij enkele uren mee kan 

bezighouden: slapen, spaghetti, Spotify, sangria en mijn langeafstandsrelatie 

(met Chris Martin). HIHI. Meer vragen hieromtrent kunnen elke maandag 

beantwoord worden in de Porter House. 

KUSJEZZZzzZzzz x3333 

 

Penning 

 

Hehe, tekstjes voor de Worm schrijven, jaar 3... 

Aangezien ik er elk jaar later mee ben, hoop ik voor de 

volgende wormen dat ik snel op pensioen ga… Pro-

wormen weten namelijk wanneer de deadlines liggen. 

Ik zal maar eens braaf mijn werk doen! 
 

Hallootjes lieve bioloogjes, 

dat introductie na twee jaar nog steeds nodig is, is jullie 

verlies. 

Nee, even serieus, ik ben dit jaar alweer een deel van 

jullie geliefde praesidium. Samen gaan we weer heel 

wat voor jullie organiseren: we zullen jullie soms van sport, cultuur en zelfs eten 

voorzien, maar toch ook vooral van goeie sfeer en net iets te veel drank! Sorry 

op voorhand voor al die vrijdagochtenden. Ik zal steeds achter de schermen 

aan het werk zijn: groenten snijden, drank vervoeren en zoveel meer… En dat 

allemaal zonder dat jullie het zullen merken. Als jullie me al zouden opmerken, 

zal dat waarschijnlijk zijn omdat ik de kosten wat moet remmen. Jullie populairste 

praesidiumlid zal deze ancien dus niet worden, maar ervaring komt natuurlijk wel 

met goede raad, voor deze en een gezellige babbel ben ik dus altijd 

aanspreekbaar. Omdat ik oud en samenwonend en ook gewoon een beetje 

een wuss ben, lig ik vaak wel wat eerder in bed. Samen met ons Yentl ben ik ook 

nog vaak eens goed om hartelijk mee te lachen wanneer een van ons weer iets 

lomps uithaalt, raap ons alsjeblieft op? 
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Vice-Praeses 

 

Yow mensjes! 
 

Het is weer zover, een nieuw jaar, een nieuwe Worm en nieuwe 

deadlines die moeten nageleefd worden. Vorig jaar legde ik 

deze deadlines nog zelf vast, nu ervaar ik, net zoals alle andere 

praesidiumleden, de stalkskills van de nieuwe wormen. Dit jaar 

ben ik dan ook de Vice. Mijn taak bestaat er voornamelijk in om Stefke haar 

rechterhand te zijn, wat ereleden te soigneren, hier en daar een activiteitje te 

organiseren en de rest van het praesidium bij te staan. 
 

Ook al zit ik nu nog maar in mijn 3de bachelor Biologie, toch ben ik met mijn 22 

levensjaren nu het oudste praesidiumlid. Neen aandachtige lezer, ik doe niet al 

5 jaar over mijn bachelor. Jaren geleden zat ik echter opgesloten in de duistere 

vesting van S9 waar men de demonische technieken van de Fysica en 

Sterrenkunde toepast en de WiNA hun homopraktijken beoefent. Na twee jaren 

die marteling te hebben doorstaan ben ik ontsnapt, en wist ik toch wel echt 

zeker dat ik geen homo ben. Toen ik eenmaal het licht had gezien, ben ik naar 

het paradijs van de Ledeganck vertrokken om de wondere wereld der Biologie 

te verkennen. 
 

Dat was dan ook het moment dat de engelen uit de Toverpoort neerdaalden 

om me aan het GBK voor te stellen. Sindsdien ben ik dan ook op zo goed als 

elke GBK-activiteit te vinden, behalve misschien op de sportactiviteiten. 

Hiernaast zit ik ook vooral in de Toverpoort, Noëmie haar kot en nu en dan eens 

in de Ledeganck om een lesje mee te volgen en om met wat medestudenten 

bij te praten, eens mijn concentratie tijdens deze les verdwenen is natuurlijk. Voor 

verdere persoonlijke weetjes, vragen, liefdesverklaringen of haatberichten kan 

je me altijd eens aanspreken.   

Mika out 

 

 

Webmaster 
 

Dag iedereen! 

Ik ben Ranald en dit jaar ben ik de webmaster van 

het GBK. Het is mijn taak om er voor te zorgen dat de 

website, de facebookgroepen etc. in orde zijn. 

Hierop zijn allerlei nuttigs te vinden, van feestjes tot 

examendingen. Verder ben ik een gewone jongen 

met een gewoon leven. Overdag kan je me 

tegenkomen in de les en 's avonds op de 

evenementen van het GBK.  

Tot snel! 

 



 10 

 

Schachtentemmer 
 

Dag vriendjes en vriendinnetjes! 

Ik ben Frederic, maar noem me gerust Fredje 

(of vuile Freddy als het echt niet anders kan). 

Al 4 volle jaren dwaal ik door de Gentse 

straten op zoek naar een diploma. Mijn 

queeste begon in de biochemie en 

biotechnologie maar na enige tijd voelde ik 

dat dat toch mijn ding niet was. Na een 

periode van bezinning heb ik dan toch het 

licht gezien. Biologie is mijn ware roeping. 

Niets leukers dan uren in de Heukels’ flora te 

bladeren om dat ene grasje te determineren 

of een namiddag door een microscoop te 

staren tot mijn ogen ervan branden, puur 

genieten! 

Maar eventjes serieus nu. Dit jaar ben ik schachtentemmer van het GBK. Mijn 

taak bestaat in het wegwijs maken van de eerstejaars in het studentenleven in 

Gent.  Samen met mijn doopcomité sta ik ook onder andere in voor de 

organisatie van de doop. Als je vragen hebt hierover, of je gewoon zin hebt in 

een supertoffe babbel, kan je me altijd zoeken in het GBK-kot, de Porter House, 

’t Genoegen of gewoon via Facebook. Ik heb alvast zin om er een fantastisch 

jaar van te maken! 

Dikke zoen van je liefste kapoen, 

Fredje 

30 juli 2017 

 

Secretaris 

 

Hey! Cynthia hier!  

 

Of ook wel de nieuwste secretaris van het GBK, 

degene die verantwoordelijk is voor alle 

verslagen gemaakt op onze vergaderingen, 

maar ook de postmadam. Mij zal je vooral zien 

op euh… alle feestjes… en cantussen… en 

zoveel mogelijk andere GBK activiteiten… en 

misschien ook wel eens in de les aangezien ik 

lekker pendel tussen eerste en tweede bachelor. 

Dus aan iedereen een spetterend 

studiejaar/werkjaar/dutsjaar toegewenst want ik 

heb er in ieder geval razend veel zin in! 

 

Tot in de Overpoort! Of de Sterre! Of de Ledeganck! Ciao! 
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Feest 

 

Hoihoi ik ben Florence, ook wel Bloempje genoemd, en 

ik ben één van de Feestjes. Onze functie is om jullie een 

jaar te voorzien van fantastische feestjes en we gaan 

onze uiterste best doen om dat waar te maken!!!!! We 

gaan jullie, de eerstejaars, kennis laten maken met het 

studentenleven op een gezellige en hopelijk 

aangename manier door niet alleen knalfeestjes te 

organiseren, maar ook chille clubavonden om eens 

gewoon te kunnen babbelen met de medestudenten 

en andere biologen in wording. Met om de zoveel tijd 

eens door ons zelfgemaakte lekkere cocktails om de 

gewone pintjes af te wisselen. 

 

Dag peeps!  

Ik ben 1 van de feestjes van dit jaar, ik ga door het leven 

als Nono of Noemie (als in de oe van koe). Clubavonden 

zijn wel mijn ding, want dan beleef ik de nachten van 

mijn leven met mijn geliefde jenever en mijn 

midnightsnack dürüm. Info over lessen vraag je best niet 

aan mij, want zelfs met de grootste wilskracht, ligt mijn 

bedje te goed.  

Als je het echte studentenleven wil leren kennen, kan ik 

je maar 1 tip geven: feestjes. Florence en ik gaan ons 

uiterste best doen om dit jaar ook opnieuw fantastische 

feestjes te geven, no better place than feestjes van GBK. 

Ik ben er dan ook van overtuigd dat wij samen een 

topteam gaan vormen.  

Uiteraard zijn we niet enkel aanspreekbaar over 

feestgedoe, het leven draait jammer genoeg soms om meer, dus voel je altijd 

vrij om ons aan te spreken of vragen te stellen.  
 

Zie je in de toverpoort, xoxo Noëmie 
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PR 
 

Heeeeey  

 

Ik ben Elissa, jullie nieuwe PR voor het komende jaar. Mijn 

taken? Reclame maken voor onze topactiviteiten en de 

sponsoring regelen. Juppp, dat houdt onder andere in 

dat ik jullie ervan ga overtuigen dat wij de beste kring 

van Gent zijn en dat jullie zeker eens moeten komen 

meegenieten van het mooie studentenleven. En er is 

geen betere manier om dat te doen dan door te 

feesten, dansen, drinken en uitkateren met het GBK.  

Bij deze wil ik dan ook starten met de aankondiging van onze introfuif. De 

perfecte start om het nieuwe academiejaar goed in te vliegen. Dan nog een 

echte aanrader voor de eerstejaars; het introweekend! Hier leren jullie de 

andere eerstejaars en ons beter kennen.  
 

Nu nog wat info over mezelf. Ik start dit jaar in mijn tweede bach, ondanks dit al 

mijn derde studentenjaar is (ik heb eerst een jaar leerkrachtenopleiding gevolgd 

en ben dan pas Biologie gaan studeren) en ik ben dus 20 jaar. Jullie zullen mij 

volgend jaar vaak zien op Ledeganck of Sterre en verder kunnen jullie mij ook 

nog geregeld terugvinden in onze geliefde Overpoort. Vooral cantussen, 

Porterfeestjes, Twitchfeestjes en afsluiters in Père Total of Niche zijn mijn 

favorieten. Spreek mij zeker eens aan om een babbelke te slaan, samen te 

feesten of een pintje te drinken.  
 

Ik wens jullie een prachtig jaar toe en geniet ervan!! Hopelijk tot snel, ik kijk ernaar 

uit!   

Kissss Elissa 

 

Excursie 
 

Dag alle oude en nieuwe bioloogjes!  

Mijn naam is Yentl. Ik durf ook te reageren op de 

namen Prutl en Jenny. Je zal me vlug herkennen 

in een groep als de krullenkop die altijd op de 

grond ligt. Ik ben jullie excursie van dienst! Dat 

betekent dat ik voor jullie twee weekenden in 

elkaar boks, waarvan de eerste al van 6 tot 8 

oktober valt! Ik verwacht jullie allemaal, want wat 

is er nu beter dan het jaar inzetten met een 

superdefantastisch GBK weekend? Daarnaast 

zorg ik nog voor biologische uitstapjes naar 

verschillende uithoeken van het land. Heb je een leuk idee voor een uitstap? 

Stel het gerust maar eens voor! Ook vragen zijn altijd welkom. 

Kusjessss 

Prutl 
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Worm 

 

Hallokes!  

Mijn naam is Myrthe en ik ben het kopke van jullie team 

Worm! Samen met mijn staartje Els, schrijf ik mee aan deze 

fantastische boekjes speciaal voor jullie! 

Onze legendarische wormpjes staan vol met broodnodige 

informatie over activiteiten die niet te missen zijn, foto’s en 

quotes die een schaterlach creëren,  interessante 

biologieweetjes om mee te stoefen, gekke kleurplaten en 

zo veel meer!!! :o Het is aan jou om het te ontdekken! 
 

Naast tijd steken in het zeveren voor de Worm, maak ik tijd vrij om te tekenen en 

te REIZEN <3! Graag zou ik, en liefst zo snel mogelijk, alle continenten van deze 

wondermooie wereldbol ontdekken in een gigantisch bestelbusje, zelf 

beschilderd en omgebouwd tot ‘Myrthessss zotte Minivan!’ Verder kan je mij 

herkennen aan mijn haar (lang, bruin en het ligt overal: alvast sorry), grappige 

versprekingen (pat maar op eh) en de lompe dingen die ik doe. Maar hé, laat 

deze dingen je niet afschrikken om mij eens aan te spreken, bijten doe ik nooit, 

glimlachen altijd!  
 

Voor een leuke babbel of om eens goe te lachen om niks, kun je mij vinden in 

de Ledeganck, Sterre of  te Overpoort, vaak in de Porter House of Twitch. Bij 

deze mag je me ook altijd bespringen met dringende vragen of kluchtige 

quotes!  
 

Ik hoop dat jullie snel jullie weg vinden hier in Gent! Dit kun je op 2 manieren 

interpreteren, beide zijn correct ;)  See you soon! 
 

Ciaokes en kusjes, 

Myrthe 

 

 

Jowww allerliefste lezertjes!  

 

Ik ben Eline en samen met mijn bevallige 

wormwederhelft Myrthe zal ik dit academiejaar het 

coolste boekske ooit schrijven, namelijk ‘DE WORM’ en 

ik kan je al vertellen dat we er heel veel zin in hebben! 

Alle levensbelangrijke informatie zoals de planning van 

de legendarische feestjes en andere wijze GBK-

activiteiten, flaterende foto’s van medebiologen en 

geniale spelletjes komen erin, dus zeg nu zelf, dat zou 

je toch niet willen missen?  

Naast het feit dat ik dit jaar de ene helft mag zijn van 

het wormteam, zit ik ook in het tweede jaar biologie, 

waar ik enorm veel zin in heb. Joepieee, nog meer 

fascinerende lessen over de wonderen van de natuur!  
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Naast studeren tijdens het jaar, wat heel belangrijk is lieve eerstejaartjes, en wat 

ik natuurlijk enorm veel doe, ben ik een wannabe ballerina en ga ik joggen als 

ik in een gezonde mood ben, heel vaak dus (kuchkuch). Je kan me ’s avonds 

ook vaak vinden in een hele interessante straat in Gent… de  TOverpoort! Moest 

je ooit op zoek zijn naar mij om een hilarisch quotetje te delen of om een 

babbeltje te slaan, dan heb je grote kans om me in de Porter House aan te 

treffen of op 1 van de vele topfeestjes in de Twitch. Vind je me niet? Vraag dan 

naar Els of ‘die rosse’ en niet Eline, anders zal je me waarschijnlijk niet snel vinden. 

Zo, moest je nog prangende vragen hebben, kom dan gerust maar eens op me 

af! Ik wens jullie allemaal veel leute dit jaar en sluit af met de wijze woorden van 

Frieda: We vliegen erin, patat! 
 

Knuffelssss, 

Els 

 

Sport 
 

Hallo iedereen!  

Mijn naam is Jolan en dit jaar zal ik jullie sportpraeses zijn. Het is 

mijn taak om er voor te zorgen dat iedereen toch nog iets van 

beweging heeft doorheen het jaar door verschillende toffe 

sportactiviteiten te organiseren. Deze activiteiten zullen zo 

gevarieerd mogelijk zijn zodat er voor iedereen wel iets is. Dit kan 

gaan van de meest simpele sporten zoals lopen, voetbal, 

basketbal,… tot meer speciale sporten en zeker niet te vergeten 

de drinksport! Want dit is toch wel de belangrijkste sport voor 

veel studenten heb ik zo gemerkt tijdens mijn vele trainingen in 

de Overpoort de voorbije jaren.  

 

Na groot onderzoek tijdens lange nachten die al dan niet goed eindigden voor 

mij zijn de drinksport, bedsport en kotssport daar nog steeds het populairst, maar 

dat zal je zelf ook wel ondervinden. Ook wil ik al wat reclame maken voor het 

IFT. Dit is het Inter-Facultair Toernooi waar verschillende faculteiten het tegen 

elkaar opnemen in allerlei sporten zoals voetbal, volleybal, lopen, tafeltennis, 

basketbal en zwemmen. Dus als je geïnteresseerd bent in één van deze of 

verschillende sporten en graag zou willen meedoen moet je me maar iets laten 

weten via fb of mail. Hoe meer zielen hoe meer vreugd! 
 

Zo dit was kort mijn functie uitgelegd, nu misschien iets meer over mezelf 

vertellen. Ik heb 2 jaar biologie gedaan maar ben dan jammer genoeg moeten 

stoppen en doe nu biochemie. Maar ook al ben ik ermee gestopt, toch blijf ik 

nog steeds een bioloogje vanbinnen en je zal me daarom op alle activiteiten 

wel kunnen vinden. Het is mijn tweede jaar praesidium en ik heb er al elk 

moment van genoten. om af te sluiten wil ik iedereen een zeer fijn jaar tegemoet 

wensen en hopelijk tot gauw op één van onze activiteiten! 
 

Uw Sport 

Jolan 
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Cultuur 
 

Hey daar, cultuurliefhebbers! 

 

Doe je ook graag eens iets anders dan feesten in de Overpoort, of doe je graag 

iets cultureels vóór een nachtje Overpoort? Dan ben ik er om deze wensen in 

vervulling te laten gaan. Wat je zoal kan verwachten van culturele activiteiten? 

Eerst en vooral zullen we het jaar starten met een stadswandeling. Dit komt zeker 

van pas  wanneer je nieuw bent in deze prachtige stad. Doorheen het jaar zal 

je ook naar verschillende optredens van vaak zotte bands kunnen gaan voor 

enkele euries. Hierbij zijn de plaatsen meestal wel zeer beperkt dus houd zeker 

de Facebookgroep in de gaten. Nog enkele activiteiten die ik voor jullie in petto 

heb, zijn een kroegentocht, Museumnacht en kookworkshops. Hierover later 

meer. 

 

Nu ik mijn functie wat heb samengevat, vat ik nog snel even mijn leven samen. 

Overdag houd ik mij bezig met risotto en pizza’s eten, koeien knuffelen, vogelen, 

beslissen welke Happy Socks ik die dag zou dragen, taalfouten verbeteren en 

nu en dan eens een lesje meepikken. Wanneer het begint te schemeren geef ik 

echter mijn identiteit als Sam (naam van de cultuurpraeses, red.) op en ga ik 

door het leven als de rode Spauwer Ranger. Dit gaat vaak gepaard met een 

overmatige consumptie van Belgische cultuur, je weet wel, dat drankje met die 

aantrekkelijke schuimkraag. Eveneens ben ik dan een enthousiast uitvoerder 

van een prachtige cantusschijf die terug te vinden is op p158 in de codex. 

Ondanks je niet veel ziet door je verrekijker wanneer het donker is, is ook dan 

vogelen een hobby die zeker aan te raden is! 

 

Hier nog een foto van mezelf met 

een flesje Poolse cultuur en een 

flexende worm. 

 

 

 

 

Groetjes, kusjes en muilingen 

 

Sam 
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Kalender 
 

Week 1 
  

Maandag 25/09/17 Openingsvat @Porter House 

Dinsdag 26/09/17 
 

Woensdag 27/09/17 Student Kick-Off @Sint-Pietersplein 

Donderdag 28/09/17 Stadswandeling 

Vrijdag 29/09/17 
 

 

Week 2 
  

Maandag 02/10/17 Peter-en meteravond @Porter House 

Dinsdag 03/10/17 
 

Woensdag 04/10/17 Introfuif: Beestenbos gaat los @Twitch 

Donderdag 05/10/17 
 

Vrijdag 06/10/17 Vertrek Introweekend 

Zaterdag 07/10/17 Introweekend 

Zondag 08/10/17 Einde Introweekend 

 

Week 3 
  

Maandag 09/10/17 Drankstandje @Porter House 

Dinsdag 10/10/17 
 

Woensdag 11/10/17 Introcantus @ Karaoke 

Donderdag 12/10/17 
 

Vrijdag 13/10/17 
 

 

Week 4 
  

Maandag 16/10/17 Provinciedrink @Porter House 

Dinsdag 17/10/17 Paaldansen Chemica en Geografica 

Woensdag 18/10/17 Beiaardcantus @Sint-Baafs  

Donderdag 19/10/17 Voordoop @Zaal van Nonkel Jef 

Vrijdag 20/10/17 
 

 

Week 5 
  

Maandag 23/10/17 Clubavond @ Porter House 

Dinsdag 24/10/17 Spaghetti-avond @Therminal 

Woensdag 25/10/17 
 

Donderdag 26/10/17 Fuif met VLK @VUIL BOEREKOT 

Vrijdag 27/10/17 Oude zakkencantus @ Karaoke 

 

Week 6 
  

Maandag 30/10/17 IFT @GUSB 

Dinsdag 31/11/17 
 

Woensdag 01/11/17 
 

Donderdag 02/11/17 
 

Vrijdag 03/11/17 
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Week 7 
  

Maandag 06/11/17 Drankstandje @Porter House 

Dinsdag 07/11/17 
 

Woensdag 08/11/17 GBK verbroederingscantus met Geografica 

@Karaoke 

Donderdag 09/11/17 
 

Vrijdag 10/11/17 
 

 

Week 8 
  

Maandag 13/11/17 Clubavond @Porter House 

Dinsdag 14/11/17 
 

Woensdag 15/11/17 
 

Donderdag 16/11/17 Doop @Canard Bizar 

Vrijdag 17/11/17 
 

 

Week 9 
  

Maandag 20/11/17 Bierkoningverkiezingen @Porter House 

Dinsdag 21/11/17 GBK themacantus @Karaoke 

Woensdag 22/11/17 
 

Donderdag 23/11/17 
 

Vrijdag 24/11/17 
 

 

Week 10 
  

Maandag 27/11/17 Speciale clubavond @Porter House 

Dinsdag 28/11/17 
 

Woensdag 29/11/17 Proefbuisjeneverfuif @Twitch 

Donderdag 30/11/17 
 

Vrijdag 01/12/17 
 

 

Week 11 
  

Maandag 04/12/17 Clubavond @Porter House 

Dinsdag 05/12/17 
 

Woensdag 06/12/17 Zwemmarathon @GUSB 

Donderdag 07/12/17 
 

Vrijdag 08/12/17 
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Komende activiteiten 
 

 

Clubavond (Elke maandagavond @Porter House) 

 

Elke maandag kun je na de les komen chillen in de 

Porter House met je medebioloogjes. LUCKY FOR 

YOU: de allereerste maandag is er een gratis 

openingsvat om het jaar goed te beginnen!  
 

Peter- en meteravond (Maandag 02/10 @Porter House) 
 

De tweede clubavond en meteen eentje om zeker in de agenda te zetten! 

Vooral als eerstejaar is dit de perfecte avond om nog meer vriendjes te maken 

en vooral: een peter of meter op te scharrelen. Jouw nieuwe meter/peter zal je 

steunen door dik en dun en je kan erbij terecht met al je vragen. Afkomen is dus 

zeker een aanrader!  
 

Introfuif: Beestenbos gaat los  (Woensdag 04/10 @Twitch) 
 

Eindelijk! De eerste GBK-fuif van het jaar, dat kan niet anders dan een dik feestje 

worden! Verkleed je op je beestigst en ga op tocht in ons Beestenbos, terwijl je 

kan genieten van zalige cocktails. Kom er meer over te weten verder in het 

wormpje! 
 

Introweekend (06/10 – 08/10 te Geel) 
 

Nog niet genoeg vriendjes? Kom dan zeker naar ons introweekend waar we 2 

volle dagen dikke fun maken! Hier kun je elkaar echt leren kennen en een 

allereerste cantus meemaken. Ook een excursie staat op de agenda! (Goed 

om ouders te overtuigen om mee te mogen gaan hehe.) 
 

Introcantus (Woensdag 11/10 @Karaoke) 
 

Cantussen, wil je graag weten hoe het in elkaar zit? Dan is dit de perfecte 

gelegenheid om het eens uit te proberen en wie weet krijg JIJ de smaak wel te 

pakken!  
 

Voordoop (Donderdag 19/10 @Zaal van Nonkel Jef) 
 

Toch nog twijfels om je te laten dopen? Neem een kijkje bij onze voordoop waar 

je een voorproevertje krijgt van een echte doop, je kan dus later nog beslissen. 

Er wordt ook een speciale cantus georganiseerd met een schachtenverkoop. 

Voor hoeveel pintjes ga jij de deur uit???  
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Interfacultair Sporttoernooi (Maandag 30/10 @GUSB) 
 

Het interfacultair sporttoernooi is een jaarlijks toernooi waar alle faculteiten van 

de UGent het tegen elkaar op zullen nemen in zes verschillende sporten: 

basketbal, tafeltennis, lopen, voetbal, volleybal en zwemmen. Het IFT vindt 1 

avond plaats en is ieder jaar een zeer groot evenement met veel teams en zeer 

veel supporters. Natuurlijk doen wij hier ook aan mee in zo veel mogelijk sporten 

als we kunnen, om te winnen of om ons 

gewoon een avond te amuseren. Heb je 

zin om mee te doen in 1 of meerdere 

sporten stuur dan zeker een mailtje naar 

sport@biologie-gent.be of laat me (Jolan 

Scherpereel, jullie sportpraeses) iets 

weten via Facebook. Ook supporters zijn 

altijd welkom want die zorgen altijd voor 

een goede sfeer!  

 

Spaghetti-avond (Dinsdag 24/10 @Therminal) 
 

Voor de boeferkes onder ons vindt er ook dit jaar weer een heuse spaghetti 

avond plaats. Blader zeker verder om de details te ontdekken en kom van de 

overheerlijke huisgemaakte spaghetti smullen!  
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GBK 
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Stadswandeling 
 

‘⋆⋆⋆⋆⋆ Een echte aanrader voor iedereen die van cultuur houdt!’ – Humo 

‘Knapste gids van de Benelux!’ – Flair  
‘Bijzonder weinig Walen hier! 10/10.’ – Bart De Wever  
‘Covfefe’ – Donald Trump  
  
Zoals je al duidelijk kan lezen in de recensies hierboven, wordt dit alweer een 

topactiviteit! Voor mensen die nieuw zijn in Gent is dit de perfecte gelegenheid 

om je nieuwe stad wat beter te leren kennen en enkele pareltjes te ontdekken. 

Voor oude rotten die al bekend zijn met deze prachtige stad is dit een gezellige 

avond met vrienden en nieuwe eerstejaartjes. Voor iedereen zeker dus wat wils.  
 

We zullen donderdag 28 september om 19 uur afspreken aan ons geliefd 

stamcafeetje, de Porter House. Voor zij die dit nog niet weten zijn: op de 

introductiedag zal dat wel duidelijk worden, en anders is er nog altijd je goede 

vriend Google.  
 

Hierna zal onze queeste ons door de magische Toverpoort leiden, langs heilige 

pleinen van Sint Pieter, langs ’t Zuid, bekend om zijn minder heilige straten vol 

meisjes van plezier, om zo het middeleeuwse centrum te betreden. In dit 

middeleeuwse centrum zullen we dan alle belangrijke plaatsen ontdekken. 

Wanneer er nog eens gesproken wordt over de Grote Neuzekesoorlog of de 

beruchte Schapenstal, weet je deze dus perfect te lokaliseren. Natuurlijk sluiten 

we af in een gezellig cafeetje, iets met trollen en kelders.  
 

Voor de mensen die op tijd weg moeten of een laatste trein moeten nemen: er 

zal altijd iemand zijn van ons praesidium die met je meegaat naar de 

dichtstbijzijnde bus- of tramhalte. Zo hoef je zeker niet te verdwalen in duistere 

steegjes vol draken en struikrovers.  
 

Tot dan!  
 

Kusjes, lekjes en gans die bazaar,  
 

Sam a.k.a. Cultuurpraeses 2017-2018 a.k.a. Knapste gids volgens Flair  
 

TL;DR:  
Donderdag 28 september om 19 uur @Porter House.  
Stadswandeling.  
Gezellig en veel nieuwe vriendjes.  
Afsluiten met cafeetje.  
Veilig thuis.  
  
Noot: Arno en enkele anderen zullen het niet eens zijn met de wijze woorden 

van kwaliteitsmagazine Flair. Da’s dan jammer. 



 
21 

Zelftestje 
 

Nu jullie allemaal ongetwijfeld overtuigd zijn om mee op pad te gaan 

doorheen onze schone studentenstad Gent, is het tijd om jullie voorkennis eens 

op de proef te stellen!  

 

 

 

1.  2.  3.  

4.  5.  6.  

7.  8.  9.  
 

 

 

 

 

a) Sint-Baafskathedraal  d) Belfort    g) Groot Vleeshuis 

b) Gravensteen  e) Oude Vismijn   h) Stadhuis 

c) Vrijdagsmarkt  f) Voormalig Postgebouw i) Justitiepaleis 

 

 

 

 

 

a 

 

b 

 

c 

 

d 

 

e 

 

 

f 

 

g 

 

h 

 

i 
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Spaghetti-avond 
 

Gegroet biologen, 

Het is weer zover, al jullie gebeden zijn verhoord, de spaghetti-avond is back 

van nooit te zijn weggeweest! Tussen al die lessen en fuiven door moeten we 

toch onze maag nu en dan eens kunnen verwennen met spaghetti bolognaise 

à volonté. Zelfs aan de herbivoren onder jullie wordt er gedacht met een 

delicieus vegetarisch alternatief. Deze legendarische avond zal naar jaarlijkse 

gewoonte opnieuw doorgaan in de Therminal en deze keer op dinsdag 24 

oktober, dus maak jullie agenda maar al vrij en jullie maagjes leeg! 

Kaarten voor deze overheerlijke avond kunnen jullie in VVK krijgen bij jullie 

favoriete praesidium of in het GBK-kot @De Sterre. Als je te tam bent om naar 

de Sterre te gaan en je het praesidium weer eens niet vindt, dan kan je altijd 

een mailtje sturen naar vice@biologie-gent.be om kaarten te reserveren. 

Vegetariërs kunnen alleen kaarten in VVK kopen zodat we zeker genoeg 

overheerlijke, vleesvrije spaghettisaus voor jullie hebben. De VVK en reservaties 

zijn aan de studentikoze prijs van maar 6 euro! Plaatsen zijn beperkt dus zorg 

zeker dat je op tijd een kaartje hebt! 

Tl;dr Spaghetti-avond, dinsdag 24 oktober, kaarten in VVK 6 euro, lekker. 

Uw enige echte vice, 

Mika 
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Introfuif 
 

Laat op 4 oktober vanaf 22u in de Twitch je wilde ziel helemaal losgaan op de 

beestigste fuif van het jaar ‘Beestenbos gaat los’. Haal die sexy tijger, de stoere 

beer of de eekhoorn met zijn eikel in je boven. Wie weet word je wel beloond 

als ‘best verklede persoon’?  

Er zullen 3 beestige cocktails zijn aan studentikoze prijzen, namelijk Black 

Chicken, Tiger Paw en Blue Bird. Deze zijn voor €5 verkrijgbaar voor iedereen en 

aan €3,5 voor iedereen met Junglepas. Deze Junglepas is voor €3 verkrijgbaar 

aan het standje net voorbij de vestiaire en hiermee geniet je de ganse avond 

van de cocktails aan €3,5 i.p.v. €5.  

Omdat het de INTROfuif is, steken we een handje toe bij de kennismaking door 

het spelletje 'find your partner’. Zoek de persoon met hetzelfde dier op hun 

Junglepas en wees klaar voor een leuke surprise bij het afleveren van beide 

bandjes. Voor de eigenaars van een Knaekpas is er van 22-23u 1 meter bier voor 

€12 verkrijgbaar, d.w.z. 10 pintjes voor maar €12!!!!!!! (De Knaekpas is verkrijgbaar 

voor €15 op knaek.be en biedt een jaar lang vele kortingen). 

 

 

 

 

 

http://media-cache-ec0.pinimg.com/736x/86/9b/be/869bbee8eb4866416f178838b06d1817.jpg
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Introweekend 
 

Valar Morghulis eerstejaars 

Het grote avontuur aan Ugenteros is gestart. De biologische scripts zijn 

uitgedeeld en de Gentse Syrio Forrels starten met hun eerste lessen. Ledegancks 

landing loopt vol met onbekende gezichten. Hier en daar worden de eerste 

sociale contacten gelegd. En dan is daar plots het beroemde introweekend! 

Little birds fluisteren er al lang over en zullen het er lang na het einde nog over 

hebben. Jullie zijn de gelukkigen die een postduif met een uitnodiging hebben 

gekregen! 

Wanneer en waar 

Het weekend speelt zich af vanaf de 6de dag van oktober tot de 8ste dag van 

oktober. We verwachten jullie om 18u aan de voorkant van station Gent Sint-

Pieters. Vanaf daar reizen we met onze draak naar Geel.  

Wat valt er te doen 

Het introweekend is bedoeld om andere Houses te leren kennen. Het hele 

praesidium en verschillende oudejaars zullen aanwezig zijn. De eerste avond zal 

je meteen al wat mensen persoonlijk leren kennen in je zoektocht naar je 

perfecte match. Want: “when you play a game, you win or you die”. Zaterdag 

strekken we onze benen in de wijde natuur zoals het echte biologen 

toebehoord. ’s Avonds gaan we zingen, drinken en feesten. Nee, het is gelukkig 

geen Red Wedding maar wel een cantus! 

Hoeveel goudstukken kost dit? 

Het hele weekend kost je 35 euro. Dit omvat vervoer, eten, verblijf,… Enkel 

drankjes zijn ter plaatse te betalen. Vergeet dus zeker jullie buideltje met 

goudstukken niet. 

Voor de vergeetkousen onder ons 

Wat heb je allemaal nodig? Als eerste natuurlijk kleren, slaapgerief en toiletgerief 

(breng ook je eigen handdoeken mee). Een slaapzak, bedovertrek en kussen 

moet je zelf meenemen. Botten of stevige stapschoenen en een regenjas zijn 

aangeraden voor de excursie. Als laatste; vergeet je portefeuille niet om 

drankjes mee te betalen. 

 

http://www.werkvinden2punt0.nl/wp-content/uploads/2014/09/wandelschoenen.jpg
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Inschrijven 

De enige manier om met dit fantastische weekend mee te gaan is door je in te 

schrijven. Dit kan je doen door onderstaand strookje in te vullen en af te geven 

op het GBK kot. Dit is open van 13u tot 13u45 elke donderdag. Je kan het ook 

altijd rechtstreeks afgeven aan mij als je me tegenkomt. Een andere 

mogelijkheid is een mail sturen naar excursie@biologie-gent.be. In je mail zet je 

alle gegevens van op het strookje.  

Je stort ook meteen 35 euro op de rekening BE40 0017 9212 9863. Hierbij vermeld 

je je naam en ‘introweekend GBK’. Eens je inschrijving afgerond is krijg je een 

mail met de officiële bevestiging. 

Als je nog twijfelt kan ik maar 1 ding zeggen: When the lessons start and the stress 

begins, the lone student dies but GBK survives.  

Tot dan! 

Jullie excursie, Yentl 

 

 

 

 

INSCHRIJVINGSSTROOK 
 

Ik schrijf me in voor het Introweekend van de Gentse Biologische Kring (6, 7 en 8 

oktober 2017) en stort hiervoor €35.00 op rekeningnummer BE40 0017 9212 9863 

met vermelding van “[Naam] + Introweekend GBK”. 
 

Naam: …………………………………………………………………………………………. 

Straat: ……………………………………………………………….. Nummer: ……………  

Postcode: ……………………………Gemeente: ………………………………………… 

Geboortedatum: ……./……./…….. 

Telefoon/GSM: ……………………………………………………………………………….. 

E-mailadres: …………………………………………………………………………………… 

Nummer ouders/Noodnummer +naam: 

…………………………………………………………………………………………………… 

Dieet (vegetarisch, glutenvrij,…): ……………………………………………………….... 

Varia: ……………………………………………………………………………………………           

  

 

 

mailto:excursie@biologie-gent.be
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Vakbeschrijving 
 

Deze rubriek is speciaal voor onze eerstejaartjes! Omdat we allemaal door deze 

moeilijke periode heen  hebben moeten ploeteren, en omdat we weten welke 

grote vraagtekens op jullie afkomen, is het aan ons om jullie te begeleiden zodat 

jullie met trots in het tweede jaar kunnen starten. Daarom hebben wij voor jullie 

vakken van dit semester een inleidend tekstje geschreven met nuttige en minder 

nuttige informatie. We hopen dan ook dat ze jullie wat op weg kan helpen!  

 

Wiskunde I 
 

Joepie, wiskunde! het lievelingsvak van iedereen, niet?  

Heb je 4 uur wiskunde gehad in het middelbaar of minder, dan is goed opletten 

en meewerken de beste tip die we kunnen geven. Geen paniek als je 5, 6 of 8 

uur wiskunde hebt gehad, dan zit je zeker safe. Al is het nog altijd hard werken, 

maar dat ligt eerder aan de profs die dit fantastische vak geven.  
 

Aangezien theorie geen synoniem is voor oefeningen, wordt elk deel door een 

andere prof gegeven, yes! Koen Thas is jullie nieuwe hoogstaande prof voor alle 

leuke bewijsjes en definities die vanbuiten te leren zijn. Als je nood hebt aan een 

ordelijke chronologische cursus en structuur, dan kun je beter niet naar zijn lessen 

komen en de theorie op je eentje thuis leren. Veel haal je 

sowieso niet uit Koentje zijn lessen want het is gewoon 

overpennen wat hij op het bord schrijft en wat hij op bord schrijft 

is alles wat hij zegt in een les. Hij schrijft graag in hokjes en maakt 

zijn les op het moment zelf. Fouten kun je wel eens vaker aan het 

bord terugvinden, dan zit heel de zaal met zijn hand in de lucht 

en is er geroezemoes. Koentje doet ondertussen ongestoord 

verder tot hij door heeft dat hij vast komt te zitten en dan staat 

hij met zijn armen in zijn zij naar het bord te gapen… Proficiat 

Koen!  
 

Naast onze Koen zal je het voor de oefeningen (of werkcollege) met Richie 

moeten doen. Ja je leest het goed, RICHIE! Aparte, donkere humor, niet op zijn 

mond gevallen en een passie voor wiskunde, zo kun je hem het best beschrijven. 

Hij loopt graag rond in het auditorium om te kijken wie er juist bezig is aan de 

oefening. Wie niet bezig is aan de oefening, 

zal dat wel te horen krijgen. Verder zijn de 

oefeningenlessen veel te lang om 

geconcentreerd te werken, maar de 

oefeningen vallen op zich nog wel mee. Hij 

toont voor hoe het moet, dan mag (lees 

‘moet’) je een reeks oefeningen zelf 

proberen. Maar meestal kan je gewoon 

exact het voorbeeld volgen. Stil zijn, gsm in 

de rugzak en meewerken is de boodschap!  
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Fysica I 
 

Jeeeej fysica, nog zo’n leuk vak! Vrees maar niet, want Bartel 

Vanwaeyenberghe neemt jullie mee op avontuur in een ONGELOFELIJK DIK 

HANDBOEK zodat jullie snel uitgroeien tot buitengewone fysici!  

Daarnaast zorgt hij voor live spektakel bij het uitvoeren van zijn 

fascinerende experimenten die je de les beter doen begrijpen. 

Verder mag je über gelukkig zijn dat het examen multiple choice 

is! Nu moet je geen afleidingen meer kennen EN is het toegestaan 

te gokken, er is namelijk GEEN giscorrectie! Al kan het wel lastig zijn 

dat er verhoogde cesuur bij komt kijken..  
 

Naast dit theoretisch gedeelte, kan je gelukkig nog wat punten scoren met de 

oefeningen. Deze werkcolleges worden gegeven door een assistent en vallen 

goed mee. De practica zijn minder aangenaam (om het mooi uit te drukken)! 

Je wordt in het begin van het jaar in groepen verdeeld, maar je mag  NIET 

samenwerken. Je ziet op Minerva welke dag je welk practicum hebt en dan is 

voorbereiding het enige waarmee je jezelf kunt redden, en dan nog… Goed 

lezen, wat aanduiden en wat stappen opschrijven kan handig zijn, ook raden 

we jullie zeker aan de filmpjes op Minerva te bekijken! Meer kan je niet doen op 

voorhand, dan is het 4 uur lang afzien en dat brein van je gebruiken. 
 

Als jullie niet voor de rest van het jaar in de lach willen schieten, of in tegendeel 

je enorm irriteren, zodat opletten nog meer onmogelijk wordt, lees dan zeker 

NIET verder en ga over naar het volgende vak.. 
 

Voor de doorzetters onder jullie: nu zijn jullie best 

benieuwd, eh? Wel, het antwoord is een woord, een 

woord dat Bartel constant zegt, een woord dat elk 

lesblok ter sprake komt, een woord dat eenzaam is 

als het slechts 1 keer gezegd wordt, een woord dat 

onbewust de mond ontglipt… Of is het geen woord? 

Je zult snel merken waarover dit stukje onnozel 

gepraat gaat :) Dan kan je turfwedstrijdjes houden 

met je vrienden. WAARSCHUWING: het aantal loopt 

zo snel op dat je notities voor dit vak, enkel 

turfstreepjes zullen zijn… Een tip? Je hebt het al zien 

staan in dit stukje tekst.  
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Algemene Chemie I 
 

Algemene chemie, het vak waar jullie elke 

maandagochtend de week met volle goesting 

mogen mee inzetten! Het eerste deel van de 

cursus algemene chemie is gevuld met heerlijke 

theorie die de meeste onder jullie waarschijnlijk 

al grotendeels hebben gezien in het 

middelbaar.  

Hopelijk herkennen jullie dus al het een en ander van de 

onderwerpen die gegeven worden, ik zeg zomaar iets: 

enthalpie, inwendige energie, of andere chemische termen 

waar jullie sowieso enthousiast van worden! Dit wil helemaal NIET 

zeggen dat je niet meer hoeft op te letten, want ons Klaartje 

houdt iedereen goed in de gaten. Babbelen in de les wordt niet 

erg gewaardeerd, dus goed opletten is een must! Als je geen 

ochtendmens bent en dus nog niet erg wakker bent is de kans 

op knikkebollen groot, dus breng alvast je koffie mee. 

 

Naast de boeiende theorie zijn er 

wekelijks ook practica waar je de 

theorie eens live in werking kan zien. 

Nu mogen jullie dus nog enthousiaster 

worden! Coole proefjes doen in je 

eigen labojas en met een stijlvolle 

chemie-bril, je voelt je direct een 

echte wetenschapper! Bereid wel 

steeds goed je practica voor met de 

bundel die je hiervoor hebt gekregen, 

en door je Curios op Minerva in te 

vullen, dan ben je er helemaal klaar voor (en je sprokkelt al puntjes met je Curios: 

katsjinggg)! Hint: schrijf ook al enkele berekeningen op voorhand op, dan weet 

je direct wat je moet doen als je je gegevens hebt verzameld, en kan je 

eventueel andere mensen uit de nood helpen die iets minder hebben 

voorbereid.  
 

En als laatste, omdat je waarschijnlijk nog niet genoeg hebt gekregen van de 

wonderlijke chemie, zijn er nog de werkcolleges! Die zijn niet verplicht, maar wel 

de moeite om naartoe te gaan. De enige echte Hans leert jullie de kneepjes 

van het chemisch rekenen en zorgt ervoor dat jullie zelfs de moeilijkste 

berekeningen kunnen oplossen. Ook de valkuilen waar veel studenten 

intrappen haalt hij extra aan zodat je die op je examen zeker niet maakt! 

Kortom, deze les is een echte lifesaver en zal er voor zorgen dat het examen 

zeker vlot zal verlopen! Voor wie nu denkt: is dat alles? Ik wil nog meer chemie! 

Geen nood! Er zijn nog altijd de extra monitoraten met een assistente  die de 

laatste probleempjes die je nog zou hebben uit de weg zal ruimen. Nog een 

laatste tipje: check zeker de leerpaden op Minerva voor de onderwerpen die je 

nog niet volledig begrijpt: de filmpjes zijn superduidelijk en zullen je zeker helpen 

bij de voorbereiding van je examen. 
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Biodiversiteit van planten 

 

Ik zie de glinstering in jullie ogen al verschijnen… Yes! 

Een biovak! Naast algemene wetenschapsvakken 

krijgen jullie dus ook al 3 vakken waardoor je gewaar 

wordt dat je wel degelijk in de juiste richting zit. Hier 

zullen jullie de wondere wereld van de planten 

betreden, bereid je dus voor op een magisch 

avontuur doorheen de flora! En om het nog leuker te 

maken bestaat dit vak uit twee delen: anatomie en morfologie.  
 

Prof Leroux zal alle geheimen van de bouw en werking van planten prijsgeven. 

Zijn lessen zijn heel duidelijk en de prof staat altijd klaar om vragen te 

beantwoorden dus afkomen is de boodschap! Nog een voordeel is dat alle 

lesslides gewoon al verwerkt staan in zijn cursus die overigens niet veel tekst 

bevat, een verademing tijdens de blok dus want morfologie is een beetje het 

tegenovergestelde. Dit gedeelte wordt gegeven door prof Goetghebeur, en is 

een les waar elke biostudent met plezier naartoe gaat. Zijn lessen zijn niet 

zomaar hoorcolleges, als Goetghebeur vol passie vertelt 

over de wonderen van de natuur, kan je niet anders dan 

geboeid luisteren. Hoe leuk het ook is om naar zijn lessen 

te gaan, blokken voor dit vak is minder aangenaam. De 

cursus is niet heel gestructureerd, wat wel frustrerend kan 

zijn. Maar als je tijdens de les goed hebt opgelet zou dat 

zeker moeten lukken. Nog een protip: zet je best vooraan 

bij morfologie, want de prof is het niet gewoon om een 

microotje te gebruiken en anders is het op z’n zachtst 

gezegd (hehe) moeilijk te verstaan.  
 

Bij deze lessen krijgen jullie ook practica: bloempjes, vruchten, zaden, jullie zullen 

ze allemaal ontleden. Voor anatomie maken jullie coupes, coupes en nog eens 

coupes! Na enkele keren proberen zou het moeten lukken om eentje te maken 

waar je alle cellen mooi kan van overtekenen. Dit lijkt een simpele opdracht, 

maar we beloven je dat je toch wel meerdere keren zult vloeken op deze 

tekeningen.  
 

Biodiversiteit van ongewervelden 

 

Eindelijk beestjes! En je zal verschieten want die ongewervelden hebben nog 

wel zotte kwaliteiten! Je zal beesten zien die je niet als beest zal beschouwen 

wanneer je enkel aan je hond, konijn of kat denkt. Ongewervelden… Nu denk 

je waarschijnlijk: welke beesten zijn dat dan? Wel beste vrienden, voor dit 

(gemeend) fantastisch vak zal de prof Tom Moens jullie 

nieuwe inzichten geven in het leven van slakken, 

zeesterren, kwallen, regenwormen, bloedzuigers, 

mossels, lintwormen en zo veel meer toffe beestige 

leventjes; zodat je interesse plots verder reikt dan de 

huisdieren of de inwoners van de zoo. Echt waar, deze 

lessen zijn geweldig! Hiervoor kiezen we biologie!  
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Tom Moens legt goed uit hoe alles in mekaar zit aan de hand van slides. Handig 

is om deze af te drukken en daarbij te noteren, of je tablet of laptop mee te 

nemen en aan de hand van de slides te volgen. Wat op de slides staat is een 

goede leidraad. Ook alle afbeeldingen op de slides zijn belangrijk,  want op het 

examen krijg je 10 van die afbeeldingen, waarvan je het organisme moet 

herkennen, de taxonomie weergeven en een aantal opvallende kenmerken 

moet geven. Het is dus handig om bij de afbeeldingen op de slides te schrijven 

welk beest waar op de afbeelding staat en de achtergrondinformatie, die 

Moensje daarbij zegt, te noteren. Dit zijn pluspunten op je examen!  

Verder toont Moensje af en toe eens een 

leuk filmpje om de les helemaal op punt te 

krijgen en de leerlingen te weerhouden van 

slaapneigingen. Het is wel een dikke cursus 

die je moet kennen voor het examen en 

het is een blokvak, dus opletten in de les 

kan wel eens handig zijn.  
 

De practica, wat mogen jullie daarvan 

verwachten? Wel, als je het altijd al leuk 

vond om dode dieren (of levende???) te porren 

of te ontleden, dan zal dit alvast je lievelingsvak 

zijn! Dissecties en preparaten bekijken is datgene 

wat je tijdens de practica ongewervelden 

overvloedig zal doen. Daarvan mag (lees moet) 

je dan wetenschappelijke tekeningen maken die 

in te dienen zijn. Gelukkig kun je wel wat 

samenwerken met je buurman/vrouw, dus 

protip: hou je buur altijd te vriend!  
 

Voordat je met veel plezier aan je opdracht begint, wordt een inleidingsles 

gegeven met super handige informatie en afbeeldingen van wat je moet doen. 

Handig is om die slides af te drukken en mee te nemen, want die zijn heel handig 

voor je tekeningen. (Zowat natekenen enzo, af en toe, mocht het nodig zijn :))  
 

 

Celbiologie en genetica 

 

Cellen, cellen en nog eens cellen! Waarschijnlijk ben je ze al beu na 1 tekening 

van plantenkunde… Maar hé, celbiologie en genetica is zoveel meer dan 

cellen alleen! En om je gerust te stellen; voor dit vak hoef je nooit cellen te 

tekenen! De prof Geert De Jaeger legt 

je met passie uit hoe een cel in elkaar 

zit en hoe die werkt. Natuurlijk wordt 

daarbij dieper ingegaan op het 

genetisch aspect naarmate je rijp 

wordt in dit ingewikkeld en soms 

moeilijk te vatten lesonderdeel. Maar 

interessant is het zeker!  
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Ook al kan Geert streng overkomen, eigenlijk is het echt een schatje! Ook zijn 

humor bereikt al snel je lach, dit maakt de lessen een stuk aangenamer. De 

cursus op zich bevat zeker structuur, en de hoofdstukken zijn niet al te veel 

pagina’s lang. Belangrijk is wel dat je aandacht schenkt aan de afbeeldingen! 

Die zijn veel te leuk voor Geert om te vragen op een examen, en minder leuk 

voor ons als we ze niet bekeken hebben (en hij vraagt er altijd!).  
 

Verder is het van groot belang dat je linken kunt 

leggen tussen de hoofdstukken van de cursus en dat 

je het geheel snapt; als je dat kan, zit je safe! De 

werkcolleges vinden plaats op het einde van het 

semester en bestaan vooral uit vraagstukken van 

Mendel. Veel oefenen is hier de boodschap, want 

het is vooral de techniek en inzicht die je nodig hebt 

om deze vraagstukken op te lossen. Eens je doorhebt hoe het werkt, is het veelal 

hetzelfde principe.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/e8/3b/01/e83b014d3967833005e65ba856c9ee45.jpg
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Doop 
 

Ah, de doop. De schrik van vele eerstejaarsstudenten. Een moment waar 

jongens mannen worden, talrijke verhalen ontstaan maar vooral stevige 

vriendschappen gesmeed worden. Sinds jaar en dag is het een traditie binnen 

studentenkringen. Als je ’t mij vraagt iets wat je als volwaardig student niet mag 

missen. Omtrent de doop doen echter vele roddels de ronde, daarom zal ik 

proberen wat duidelijkheid te scheppen.  

Waarschijnlijk heb je als eerstejaars al her en der dergelijke roddels opgevangen 

over dopen waarin men door ingewanden moet kruipen, slachtafval moet eten, 

je kleren moet uitdoen enzovoort. Laat mij duidelijk zijn: dergelijke wanpraktijken 

vind je niet in het GBK.  

De doop heeft als doel het scheppen van 

een band en dit op een ludieke manier, 

niet op een vernederende of fysiek pijnlijke 

manier. Het doopcomité en ik hebben een 

hoop regeltjes waar we ons aan houden 

zodat alles binnen de perken blijft (het 

zogenaamde doopdecreet). Wees dus 

gerust, onze doop is helemaal zo zwaar 

niet! Ik kijk met plezier terug naar de dag 

dat ik zelf gedoopt ben (en dan bedoel ik 

niet in de kerk, jakkes).  

Traditioneel komt bij een doop een hoop vuilmakerij en geroep kijken en ook bij 

ons is dit niet anders. Laat dit jou echter niet afschrikken, uiteindelijk kan je de 

doop zien als één groot spel. Het moet dus plezant blijven voor alle partijen. Nu 

wil dit ook weer niet zeggen dat we een avondje rond een 

kampvuur/worstjesbarbecue gaan zitten en gezellig vrolijke vrienden gaan 

zingen, dat is eerder iets voor op onze weekends!  

Inhoudelijk zal ik echter niets verklappen over de doop. Verwacht dat ook niet 

van andere leden, omheen de doop heerst een doopgeheim, zo blijft het 

allemaal spannend voor iedereen! Wel kan ik zeggen dat bij ons de doop slechts 

één hele avond duurt. Wij zullen alvast ons best doen om er een onvergetelijke 

avond van te maken, dus twijfel niet en laat je dopen zou ik zeggen!  

Praktisch kan je bij vragen altijd bij mij terecht. Je mag me gerust altijd 

contacteren via facebook of gewoon persoonlijk aanspreken, ik bijt niet! (na 3u 

’s nachts echter op eigen risico). Bij interesse kan je op facebook ook altijd 

terecht in de facebookgroep “schachtenbak GBK 2017-2018”, dit zal het 

voornaamste communicatieplatform zijn.  

De doop zal doorgaan op 16 november, ik hoop jullie allemaal daar te zien!  

Duizenden kusjes en knuffels, 

Je liefste schachtentemmer 

Fredje 
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My fav cycli 
 

Eén van de kenmerken aan onze richtingen zijn het aantal cycli die ons telkens 

weer worden voorgeschoteld. Sommige zijn mega ingewikkeld, lang en saai. 

Anderen zijn dan zo vuil dat wanneer je foto’s ziet in de les, de helft van de 

studenten niet eens meer durft te kijken (true story). Maar wees niet getreurd, er 

bestaan ook zeer toffe, vreemde cycli. Hier zijn mijn 2 favoriete cycli. 

Disco zombie snail 

Je zult het niet geloven, maar sommige slakken kunnen beter “raven” dan mij. 

Al hebben ze wel wat hulp van een parasiet. ‘Nen platte worm’ zoals we dat 

soms zeggen. Deze worm komt de niets vermoedende slak binnen via de maag, 

maar steekt al snel de kop op (letterlijk) en baant zich een weg richting de 

tentakels. Hierdoor zwellen de tentakels op en door de worm die erin zit krijgt hij 

ook een funky kleurtje en begint hij wat te dansen.  

Dat niet alleen, de parasiet neemt ook de denkfunctie over en stuurt de slak 

richting zijn dood. Dit doet hij door de slak, hoog en droog, in het zicht van 

predatoren te laten bewegen. De predatoren zijn vooral vogels, ze worden sterk 

aangetrokken door de disco slakken en eten ze op. Hierna legt de parasiet eitjes 

in de vogel die vervolgens via de vogelkaka terug naar buiten komen. En 

natuurlijk hebben slakken niets beters te doen dan stront op te eten en nemen 

ze die eitjes op...  

French kiss fish 

Een voor mij vrij recente ontdekking is de Cymothoa exigua, een pissebedje. En 

ik weet wa ge denkt, niet de dramaqueen uithangen, het is maar een pissebed. 

Wel ik zal u laten weten dat het niet veel scheelt en ik had ook een pissebed 

toen ik dit las.  

Laten we het beestje even een naam 

geven. FRED. Wel wat doet Fredje, hij gaat 

via de kiewen van een vis richting de 

mond, en begint zich daar te voeden met 

de tong. En eens Fred de pissebed 

daarmee klaar is... 

DAN VERVANGT HIJ DE FUCKING TONG!!!!  

Jap... dat doet hij om dan het voedsel te 

stelen van de vis en zo leeft die verder tot die sterft. Best wel sad, je kan ook 

gewoon vragen om te delen... THX FRED! Maar wees niet bang, ze komen niet 

voor bij mensen. Al bestaat er wel een horror film waarbij dit wel zo is :p 

Zo dat waren mijn 2 favorieten, hope u liked it!!! 

Triple G is ooouuuuut. See y’all later BYE 
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Sponsors 
 

Ieder van ons kent dat wel; ‘t is het einde van de week en je hebt zin om buiten 

te komen maar je geld is op. Het studentenleven is megawijs, maar zeker niet 

goedkoop. Check daarom eens onze sponsors zodat ook jullie volop van het 

studentenleven kunnen genieten!  

Silver Tie is een organisatie die samenwerkt met enthousiaste 

studenten die werken op verschillende evenementen. Heel 

interessant voor wie nog een jobke zoekt. 

Voor de hongerige onder ons is er Takeaway.com, een 

online take away heaven. Op onze website is er een 

doorkliklink. Het zou heeeeeel leuk zijn mochten jullie deze 

link gebruiken want per bestelling krijgen wij 1euro die onze kring goed kan 

gebruiken en daar hebben jullie dan ook weer voordeel aan ;)  

Sinds dit jaar hebben we ook een nieuwe sponsor in Overpoort; 

Stefano’s Place. Een nieuw opgerichte frituur sinds augustus. Op 

onze clubavonden en cantusavonden kunnen we daar onze 

bestelling doorgeven en door het sparen van de kassaticketjes, 

krijgen we op het einde van het academiejaar een flinke korting 

waarmee we bij hen mogen gaan eten. Iedereen die regelmatig mee bestelt, 

is welkom om in mei mee te gaan eten. (tip: probeer zeker het 

vegetarisch Julientje eens, mmmmmmm)  

Voor de dorstigen onder ons is er natuurlijk Porter House. Hier houden 

we elke maandag onze clubavond. Op vertoon van je lidkaart of lint 

kan je 5 pintjes voor €10 krijgen. Hoe zalig is dat!  

 

Bioshop is ook te vinden in Overpoort, een winkel waar je 

natuurvoeding kan kopen. Ideaal als je eens gezond of 

vegetarisch wilt eten. Op vertoon van je lidkaart krijg je hier          

                               10% korting. 

 

Sinds dit jaar hebben we weer wat nieuwe sociale media accounts zodat jullie 

onze wildste en zotste avonturen van dichtbij kunnen volgen. Bekijken op eigen 

risico…  

Post scriptum: Wij zorgen ervoor dat Sam geen story’s kan plaatsen dus al bij al 

zullen ze nog meevallen (sorry Sam, toch bekijk ik ze met veel plezier xoxo)   
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Iedereen mag ons snapchat account toevoegen, ook andere kringen! Iedere 

activiteit voor en achter de schermen zal hierop te volgen zijn. Ik beloof dat het 

de moeite waard zal zijn!  

Verder kunnen jullie ook onze facebookpagina volgen waardoor jullie ook 

telkens op de hoogte zullen zijn van komende activiteiten.  

Binnenkort komt er ook een Instagram account waarop onze beste pareltjes 

geplaatst zullen worden.  

Check et ut gasten!!  

Kisss  

Jullie PR Elissa  
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Quotes 
 

Elissa: “als ik da plastiekske eraf doe, dan hangt er prut aan mijn gat.” 

 

Cynthia: “ik ben geen slet… meer.” 

 

Stefke: “ge moet ni enen pakken om ene te pakken eh.” 

 

Nono tegen bloempje: “ik heb je bloempje bevrucht!” 

 

Sofie: “Ja das niet de eerste keer dat Billy in mijn gezicht spuit.” 
 

Tom begon het tempo te verhogen 

Nanou: “Oh fuck!” 

 

Mika: “wie wil er tussen mijn benen zitten?”... stilte 

Even later, Mika: “kijk Nono wil tussen mijn benen zitten!” 

 

Flo: “ik krijg daar zo een droge mond van.” 

Mika (die aan het praten was over Mejdi): “Van Mejdi?” 

Hanne: “Ik denk dat alles droog wordt als ge Mejdi ziet.” 

 

(excursie geologie) 

Elissa: “lekt er ne keer aan killi!” 

Killi: “fredje lekte gij, gij lekt aan alles!” 

Prof geo: “*zucht* dat heb ik niet gehoord.” 

 

Assistent organische tegen Cynthia toen ze een oefening op bord moest 

maken: “Drink anders nog maar wat wijn, dan zal het misschien wat beter 

gaan.” (Cynthia had een fles wijn in haar zak en dronk tijdens de les) 
 

Assistent organische tegen Mozart, Ines en Killi: “Zeg zijde gunder K3 ofwa? 

Awelja een blond-, rood-, en donkerharige.” 

Mozart: “Dan kunnen we Killian wegdoen, tis altijd de blonde die wordt 

vervangen.” 

 

Sam: “Kheb da gisteren ook meegemaakt, da was echt likken voor mijn 

leven.” 

 

Jolan: “Als het erin moet, moet het erin he.” 

 

Jana: “Misschien is het wat onsmakelijk om tijdens het eten naar een seksfilm 

zoals  50 Shades of Grey te kijken.” 

Glen: “Die film gaat toch niet over seks? Hij gaat over verliefdheid, intimiteit en 

grenzen verleggen.” 

 

Jessie: “Als het teveel spant vanachter dan gaat dat niet he!” 
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Tine: “Is er iets dat je wilt vertellen Killian?” 

Killi: “Ja, ik kreeg hem er niet in.” 

 

Mika: “SEKS SEKS SEKS!” (wistjedatje: Mika, Lotte en nog andere 2de jaars 

probeerden een uur lang niet over seks te praten… maar het is mislukt) 

 

Ward: “Ik heb geblondeerd schaamhaar! Zou dat ook blonder worden als ik 

ermee in de zon loop?” 

 

Nono: “Wat is vingeren?” 

Yentl: “Kzal u da wel eens tonen.” 

 

Nono: “3 maal 3 hoeveel is dat? 6?” 

 

Simon: “abortus, dat is toch zo gelijk met een stofzuiger?” 

 

Lotte: “Voor mij een orgasme (naam van een cocktail) alstublieft.” 

Ober: “Dat is 6 euro alstublieft.” 

Lotte: “Dat is niet veel eh voor een orgasme.” 

 

Nono: “Mijn poes wil niet opgegeten worden.” 

 

Lotte: “Amai die foto doet mij denken aan die ziekte… allez wat was dat nu 

weer… elefantitis!” 

Tom: “Wat, elefant titties? Elefantiasis zeker.” 

 

Nachtexcursie, bij het bekijken van een vleermuis: 

Hanne: “Zou gij het leuk vinden mochten ze u zo vastnemen en naar uw ballen 

kijken?” 

Assistent: “Ga daar alstublieft niet op antwoorden…” 

 

Jessie: “Ik ga geen dickpics maken… Mijn camera is daar niet groot genoeg 

voor.” 

 

Ranald (tijdens studeren voor ongewervelden): “Ik wil malaria krijgen.” 
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Facebookshizzle  
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Zea’s Corn(er) 2.0 
 

Hey gurlz, Zea hier! 
 

Na een véél te lange zomervakantie kan ik met 

plezier aankondigen dat jullie weer kunnen 

genieten van mijn gekrabbel! Jawel, Zea is terug 

voor een tweede jaargang! Deze editie ga ik het 

hebben over iets wat ik niet zou kunnen missen uit 

mijn leven, iets waar je elke dag wel mee 

geconfronteerd wordt, of je het nu wilt of niet; 

bananen.  
 

Voor zij die niet weten wat een banaan is: het betreft hier een langwerpige, licht 

gebogen vrucht. De banaan wordt gekenmerkt door een dikke schil die 

eenvoudig van het vruchtvlees loslaat en kan daardoor met de hand gepeld 

worden. De vruchten groeien in tropische gebieden: ze hebben dus nood aan 

een omgeving met voldoende warmte en vochtigheid. 
 

Bananen komen van de bananenboom 
 

Fout! Hopelijk riep deze titel bij jou ook woede en ongeloof op, want anders heb 

je niet goed opgelet bij Goetghebeur in je eerste bachelor. Om correcter te 

wezen zeg je beter dat bananen afkomstig zijn van de monocotyle 

bananenPLANT, dat tevens het grootste kruid ter wereld is. Bananen zijn er in alle 

soorten en maten, ik heb ontdekt dat er zo’n 400 rassen bananenplanten zijn!  
 

De Giant Cavendish is de bananensoort die we normaliter in de supermarkt 

terugvinden, de vrij algemene soort dus. Deze zijn rauw eetbaar, of verwerken 

we bijvoorbeeld in smoothies.  

De bakbanaan bevat meer koolhydraten. Deze is rijp wanneer de schil 

helemaal zwart ziet, de schil zelf is tegen dan ook wat zachter, maar de vrucht 

binnenin voelt nog stevig aan. Dit is het perfecte moment om ze te bakken.  

Dan is er ook de babybanaan. Deze is zeer klein, heel zoet en…  Wie the fuck 

zou er nu een banaan van een baby willen eten?!  

Van bananen wordt ook een groene alcoholische drank gemaakt, Pisang 

Ambon. Zo zie je dat niet enkel het vruchtvlees, maar ook het vruchtensap 

enkele toepassingen kent. 
 

Negatieve geotropie 
 

En geen positieve fototropie. Daarom zijn de bananen dus krom! De bloemtros 

van de plant gaat naar beneden hangen, de vruchten blijven naar boven 

groeien. Zo eenvoudig kan het leven zijn.  
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Nu heb ik zin om getallen naar jullie te gooien: 
 

-59: dat is het aantal bananen dat een Belg gemiddeld jaarlijks in de mond 

neemt. Dat komt overeen met een kleine 10 kg. Bananen zijn daarmee een van 

de meest favoriete stukken fruit van de Belg. 
 

-11%: dat is het aantal bananen dat in België het Fairtrade-label draagt, het 

label voor eerlijke handel. Dat kan beter! Let tevens op bananen die het 

Rainforest Alliance-logo dragen als je écht bewust wil genieten van deze licht 

gebogen vrucht. 
 

-40 cent: de minimumprijs die de bananenboeren krijgen per kilo bananen die 

verkocht worden met het Fairtrade-logo. De boerenorganisaties krijgen ook een 

ontwikkelingspremie. Dit lijkt misschien niet veel, maar voor hen maakt dat een 

enorm verschil, voor jouw budget niet. 
 

- 15 cm: dat is de minimum lengte van de Giant Cavendish in rijpe toestand. 

Probeer dit zelf eens na te checken (liefst niet in de winkel zelf, dit zou wat 

ongepast zijn). 
 

-1000 L: de hoeveelheid water die nodig is voor de ontwikkeling van 1 kg 

bananen. De ecologische voetafdruk per kg bedraagt 5 m2 (waarden volgens 

watervoetafdruk.be). Daarmee scoort de banaan een relatief milde score in 

vergelijking met andere stukken tropisch ingevoerd fruit . 
 

Een eervolle vermelding 
 

Dat wil ik graag brengen aan Babe No. 1, haar vreemde gewoonte bracht me 

op het idee om dit artikel te schrijven. Deze jongedame heeft er een gewoonte 

van gemaakt om elke dag een banaan mee te nemen in haar rugzak, alsof het 

een trofee is. Maar zij ontdoet de vrucht niet van zijn rugzak, oh neen, 

allesbehalve dat! Ze laat het er een tijdje liggen, tot het wat platter en slijmeriger 

wordt door de handboeken die er tegen drukken. Dan neemt ze de, tegen dan 

bruine, banaan uit haar rugzak om deze dan tegen medestudenten te gooien. 

You go gurl! Om het verhaal nog wat sappiger te maken liet onze babe weten 

dat ze elke ochtend bevroren bananen eet. Moest iedereen daar nu eens een 

voorbeeld aan nemen! Zo krijgt ze van ’s ochtends vroeg al haar proteïnen 

binnen en ervaart ze het beste van beide werelden: de slappe én de harde 

banaan. 
 

Voor zij die willen genieten van wat pittigere verhalen (en beelden), verwijs ik u 

graag door naar de Youtube-video “Bananas Exploding on Face”.  
 

Dankuwel en daag 

   Zea 
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Wist je dat… 
 

 

 

➢ De zandtijgerhaai zijn broers en zussen opeet voordat hij geboren wordt? 

➢ Een octopus drie harten heeft? 

➢ De Sterneusmol het snelste roofdier ter wereld is? 

➢ Olifanten andere olifanten tot op 5km afstand kunnen ruiken? 

➢ Een mannelijke inktvis soms de gedaante aanneemt van een vrouwtje 

om een vrouwtje te veroveren? 

➢ Vrouwen slimmer worden door een zwangerschap? 

➢ De geslachtsorganen van een slak in hun kop zitten? 

➢ De Boskikker voor 65% bevriest in de winter? 

➢ Muizen kunnen zingen? 

➢ Roodharigen meer pijn voelen? 

➢ Een luiaard slechts een keer per week zijn behoeftes doet? 

➢ Een stekelbaars veel meer ejaculeert als hij zich bedreigd voelt? 

➢ Het giftigste dier op aarde een kikkertje van 1gram is? 

➢ De paradoxale kikker een ontwikkeling doorloopt waarbij het dier eerst 

heel groot groeit en daarna juist kleiner wordt? 
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Pokémon van de maand 
 

Een nieuw schooljaar, een nieuwe Worm en uiteraard een gloednieuwe en 

langverwachte Pokémon van de maand met deze keer, wait for it, wait for it, … 

Mika en zijn perfecte match, Nidorino!!! 

Nidorino is een uitermate alerte Pokémon die er met 

zijn gigantische oren in slaagt zelfs het meest subtiele 

geluid op te vangen. Geen wonder dat de vorige 

Wormen boordevol stonden met de beste quotes die 

de GBK’ers er, bedoelt of niet, uitgeflapt hebben. Ook 

is deze Pokémon zeer zelfstandig, wat handig werd 

toen zijn partner, Lotte, in een Pokéball gevangen 

werd genomen, waardoor ze jammer genoeg zonder 

elkaar verder moesten gaan. 

Deze Pokémon vind je met drie verschillende abilities. Eén daarvan is Rivalry. 

Hierbij zal Mika altijd hard strijden voor zijn vereniging om de andere tot de grond 

te werpen. “’t GBK staat aan m’n zij” en “WINA is een homoclub” zal je daardoor 

wel vaker uit zijn mond horen komen. 

Wat je uit zijn mond zal ZIEN komen, verklaart direct de 

andere 2 abilities. De eerste van deze 2 is Poison Point. 

Oppassen geblazen want dit Poison-type zal je 

wanneer je het het minst verwacht (bijvoorbeeld 

midden in de cantus op GBK 3-daagse) proberen te 

vergiftigen door een spervuur aan kots voor zich uit te 

werpen (beter gekend als de move Sludge Bomb). Zijn 

andere ability, Hustle (direct ook zijn hidden ability), 

kwam bij deze aanval ook duidelijk tot uiting. Met een 

verhoogde Attack stat kon hij een stevige klap uitdelen, al moest hiervoor zijn 

Accuracy wel dalen en miste hij zijn target, een emmer die voor zijn neus stond, 

waardoor de praesidiumtafel door zijn toch wel very effective move werd 

getroffen. 

Mika is al lang geen kleine, schattige Nidoran♂ meer, maar evolueren zit er wel 

nog in. Misschien, als hij zijn Sludge Bomb wat gerichter leert uit te voeren, wordt 

hij ooit nog een Nidoking. 

Dit was het dan voor deze Worm. Volgende keer kijken we weer naar een 

andere opmerkelijke Pokémon uit de ruime GBK-Pokédex. 

Gotta catch ‘em all! 

Killian 
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Spelletjes 
 

 

Rebus  

 
 

Sudoku 
 

 
 

Doolhof 

 

Help jij slapende Mika naar zijn bedje te brengen?  
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Kleurplaat 
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Oplossingen 
 

 

Rebus: De ballen van de blauwe vinvis wegen ongeveer 70 kilogram per stuk. 

 

  

Sudoku:  
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Nawoord 

 

 

‘t Is geschied! Ons eerste wormpje is af!  

 

We hebben er ons hart en ziel ingestoken en nu nadert het einde van de 

zomervakantie… Wat gaan we nu doen? Feesten? Overpoortje zetten? Chillen? 

Neen hoor, een tweede Worm beginnen! Want die komt er alweer snel aan,  

jullie enthousiasme zal dus niet lang moeten wachten. En wat zullen we trots zijn 

als we onze eigen creatie in onze handen krijgen, we worden er nu al bijna 

emotioneel van. Hopelijk genieten jullie er even hard van als wij!  

 

Maar wormpjes maken is natuurlijk niet niets en daarom hebben we ook hulp 

gekregen van sympathieke wormfriends die ons mee wouden helpen dit 

pareltje klaar te krijgen! Special thanks to Zea mays en Triple G voor hun 

toptekstjes en aan Killian om ons uit de nood te helpen met onze gebrekkige 

Pokémonkennis. Ook nen dikke merci aan Tine om de prachtige voorpagina te 

maken, wat een talentje! Ten slotte hebben ook de kommaneukers hun uiterste 

best gedaan om deze eerste editie van het jaar zo veel mogelijk te besparen 

van gênante spellingsfouten. 

 

We zitten bijna aan het staartje van onze Worm, de laatste segmentjes zijn in het 

zicht! Don’t worry, hakuna matata, na het dichtslaan van deze Worm zijn er nog 

zoveel leuke dingen te doen! Naar de eerste lessen gaan van dit academiejaar 

(joepieee), maar vooral feesten in het bruisende Gent en dat hopelijk met het 

GBK erbij. Toptijden gegarandeerd!  

 

Dikke lovies, 

Team worm 
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Random picture of the month 
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