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Voorwoord 
 

Het startschot is gegeven! Ons vijfde en laatste wormpje zal hopelijk snel gevuld 

raken met superkwaliteitsvolle teksten, as always. Nog een laatste keer zullen we 

jullie plezieren met amusante tekstjes terwijl de prof tevergeefs de les interessant 

probeert te maken… Dus gooi die voetjes maar omhoog, pakt er een koffieke 

bij, en enjoy! 

 

Intussen is het al volop lente (hopelijk), nu is het alleszins nog regenachtig, koud 

en winderig weer, binnenblijf-weer dus. Perfect om eindelijk ons uitstelgedrag 

aan de kant te schuiven en te beginnen aan ons geliefde voorwoord! Maar de 

bloemetjes en de bijtjes zullen snel weer tevoorschijn komen en ons biologenhart 

vervullen met vreugde 😊! Kan jij ook al niet wachten om je wandelschoenen 

uit je stoffige kast te halen en de weide natuur in te trekken? Dan heeft de GBK 

de perfecte oplossing! Zet alvast 21 april in je agenda, want dan trekken we 

eropuit met allemaal enthousiaste bioloogjes naar een zot natuurgebied! 

Samen met een professionele gids onderzoeken we alle fauna en flora tot we 

erbij neervallen. Klinkt supermegazalig toch??  

 

Hoe warmer het wordt, hoe dichter de zomervakantie komt, joepieeee!! Maar… 

dat betekent ook dat het einde van het semester nadert (weenween). Dus 

allerliefste lezertjes, dat wil ook zeggen dat de zoektocht naar een nieuw 

praesidium volop van start gaat. Let the games begin… Heb jij ook goesting om 

je een heel jaar te amuseren met een fantastische bende en daarbij een eigen 

functie te vervullen? Vraag dan zeker eens rond bij de huidige praesidiumleden 

voor meer informatie en waag je kans op de verkiezingen op 23 april! Je zal het 

je niet beklagen 😊!  

 

Bij deze heeft alvast één potentieel Wormduo zich voorgesteld en ze willen 

uitpakken met hun schrijftalenten. Lees dus zeker eens hun vuurdooptekstje en 

laat ons weten wat jullie ervan vinden! Wees kritisch want zo weten we dat we 

met een gerust hart de Worm kunnen overdragen aan nieuwe, enthousiaste, 

verse wormpjes… O gosh, things are getting emotional… 

 

Voor een laatste keer gaan we er weer dubbel en dik invliegen en ervan 

genieten om ons hart te steken in het geliefde Wormpje… want Wormen 

hebben geen hart lolz. Hopelijk genieten jullie ervan en wanneer het volgende 

Wormpje in jullie pollekes terecht komt, zal deze van kersverse scriptortjes zijn. Dit 

is nog geen vaarwel… want daar dient een nawoord natuurlijk voor 😉 

  

Gezever hier, traantje daar, het voorwoord van onze laatste Worm is klaar! 

 

Salukes lieverds!  

Uw kopke en staartje  
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De praesesLULt 
 

Hier is hij dan, mijn allerlaatste 

Praeses LULt. Dit betekent ook dat 

het tijd is om eens lekker melig te 

doen, ik weet nog niet of ik dit 

aan het begin of aan het einde 

van deze prachtige tekst wil 

waarmaken. Laten we misschien 

eens beginnen met de 

hoogtepunten van dit semester 

voor mij. Safaricantus, zalige 

sfeer, geniale mensen, veel bier 

en het begin van mijn hete-tijger- 

periode. Beerpong clubavond, een goed vatje bier, gezonde competitie en 

een zalig duo van winnaars. Driedaagse, veel te veel mensen waar ik van hou 

op één plek, fucking goe eten en een schoon stukske natuur. Rocknight, DJ John, 

Augustijn, Rocktail, Arcade Fire, Depeche Mode, dansen op de toog en 

verrassend weinig herinneringen.  

Een grote constante doorheen dit semester voor mij waren kaaskroketjes van 

Stefano’s Place.  

Oei wacht, ’t is efkes tijd om spaghetti te eten… 

 

Damn, veel te veel gegeten. Waar was ik nu ook alweer? Ahnja, kaaskroketten! 

Zo fucking heerlijk en maar €1 per stuk bij Stefano’s Place. Nog beter zijn z’n 

vegetarische julientjes! Een groot pak frieten, satékruiden, mayonaise, ketchup, 

twee kaaskroketten, verse uitjes en gefrituurde uitjes, pure hemel. De vele 

kaaskroketten die ik naar binnen speel, zijn ook altijd verbonden aan een of 

andere zalige GBK activiteit, merci schattige schachtjes, die kaaskroket heeft 

mij goed gesmaakt!  

 

(start van het melige deel) Daarmee zijn we meteen aangekomen aan de 

eerste groep van mensen die ik graag wil bedanken. Vuile kutschachten, 

bedankt om jullie zo in te zetten dit jaar, ook al zijn jullie nog steeds gigantisch 

groen achter jullie oren, de GBK heeft enorm genoten van jullie hulp en 

aanwezigheid dit jaar. Ook een dik applaus voor alle leden, hoe actief dan ook, 

hopelijk beleefden ook jullie een zalige tijd dit jaar. Dan natuurlijk ook een 

gigantische merci aan mijn praesidium, jullie zijn stuk voor stuk zalige mensen en 

het was echt een eer om met jullie samen te werken. We hebben de naam van 

de Gentse Bezopen Kring goed waargemaakt. Dan gaat er nog een speciaal 

bedankje uit naar mijn Wormpjes, onze Worm was dit jaar dankzij jullie echt van 

het hoogste niveau. En niet te vergeten, mijn vuile vieze (M.G.), gaat 

tegenwoordig ook door het leven als ‘spenior’. Bedankt om een heel jaar lang 

elke dag aan mijn zijde te staan, om elke dag naar mijn gezaag te luisteren en 

om mij elke dag te doen lachen. Ik ben zeer trots dat je mij zal opvolgen en zal 

volgend jaar met veel plezier gezaag van je opvangen. (einde van het melige 

deel) 
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Dan was ik nog aan het twijfelen over het onderwerp dat ik als laatste nog wou 

aanraken. Ik twijfelde even om een uiteenzetting te geven over Timtation, maar 

ik denk dat niemand daar nog nood aan heeft. Ik zou het graag nog even 

hebben over de volgende boeiende levensvraag. Is er eigenlijk een verschil 

tussen gewone punten en cursieve punten? Want een punt is eigenlijk rond, 

maar in elke tekstverwerker is die eigenlijk zo wat vierkant. Krijg je dan een ruit? 

Wie wil zijn zin nu eindigen met een ruit? Waarom bestaat de optie zelf om tekst 

cursief te zetten? 

Tijd voor een klein onderzoek… 

“De cursieve lettervormen zijn gebaseerd op het in één beweging schrijven van 

een letter met een pen (de romein daarentegen heeft zijn vormen vaak te danken 

aan het schrijven in verschillende stroken met een brede of spitse pen). Daarom 

ook heeft de cursief geen schreven, enkel aan- en afzetten. 

… 

Cursieve tekst wordt vaak gebruikt om nadruk aan te geven, of om een vreemde 

uitdrukking aan te geven in een tekst. 

… 

De leessnelheid van cursieve lettertypen is veelal wel iets lager,[bron?] wat het 

minder geschikt maakt om heel grote blokken tekst in op te maken; daar kan 

beter een andere vorm van accentuering, zoals inspringing, gebruikt worden.”  

- Wikipedia 2k18 

Ik toon u ook graag een vergrootte vorm van de romeinse en de italische punt: 

.     . 
Ik duidde in het kader van mijn onderzoek enkele woorden aan in italiek 

(zeldzaam synoniem) waar ik in deze tekst een nadruk aan wil geven. Het zijn 

tevens woorden die weerspiegelen waar de nadruk op lag tijdens mijn tweede 

semester als praeses van de Gentse Biologische Kring. Ik hoop dan ook dat 

jullie deze woorden met een lagere gemiddelde leessnelheid lezen. (Fuck, da 

moest misschien in het begin van mijn tekst staan) 

Met de mooie illustratie van de punten wil ik graag bewijzen dat punten stom 

zijn. (morsecode suckt sletl!) 

Ziezo, ik heb toch nog een deftig portie zever in deze laatste praesesLULt 

kunnen krijgen, bedankt voor het lezen en tot in den draai!  

 

Ut Vivat, Crescat, Floriatque GBK!  

Uw Senior, 

Stefanie De Schrijver. 

P.S.: jullie zijn nog lang niet van mij verlost. 

https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Leessnelheid&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Bronvermelding#Bron_gevraagd
https://nl.wikipedia.org/wiki/Typografische_accentuering
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Wormfriends 

Howdie gesegmenteerde en niet-gesegmenteerde vriendjes! 

Het is alweer de laatste worm voor dit jaar, wat vliegt de tijd toch! We hebben 

jullie al enkele interessante beestjes leren kennen, maar jullie honger naar 

informatie over de prachtige fauna van planeet aarde valt niet te stillen. 

Daarom stellen we jullie nog een laatste keer voor aan een member van het 

rijk der Animalia.  

Deze keer gaan we voor een gevederd 

exemplaar, die er dan nog eens super 

badass uitziet! Hij is de enige soort binnen zijn 

Orde, Familie en Geslacht, dus het is wel een 

specialleke! Get ready for wormfriend nr. 4: 

de Hoatzin! 

Soortnaam?  

Opisthocomus hoazin, maar mensen kennen 

mij beter onder de naam: stinkvogel! No joke… 

Wauw oké, en hoe komt men bij die naam?  

Wel, eigenlijk kan je mij wel de koe onder de vogels noemen. Ik ben herbivoor 

(#vegan) en eet dus enkel blaadjes, vruchten en bloempjes. Ik zie er dus 

misschien wel dinosaurus-achtig uit, maar schijn bedriegt in dit geval. Ik doe 

geen vlieg kwaad!  

Mijn superhealthy lifestyle wil dus ook zeggen dat ik al die dingen moet kunnen 

verteren. Hiervoor heb ik een enorme tweedelige krop (dat kennen jullie wel uit 

de practica vertebraten hé flinke studentjes) die spieren heeft die anders voor 

het vliegen zouden dienen. Hier zitten gigantisch veel bacterietjes in die ervoor 

zorgen dat mijn voedsel voorverteerd wordt door gisting, en ja, dat zorgt voor 

een stankske… 

Een herbivore vogel, dat lijkt me speciaal! 

Jaja, dat is het ook! We zijn de enigen met zo een krop. En we hebben nog 

meer coole eigenschappen… Onze kuikens hebben op elke vleugel 2 

klauwtjes, uniek in de vogelwereld, hoe cool is dat? Ze gebruiken die om terug 

te klauteren in het nest als ze er weer eens zijn uitgevallen. Nee, niet omdat ze 

lomp zijn, maar dat doen ze altijd als er een predator langskomt en ik toevallig 

niet thuisben om ze te beschermen, slim hé! 

Waaraan kan men jou het best herkennen? 

Wel ik wil niet stoefen ofzo, maar ik vind dat ik toch wel de coolste hairstyle heb 

van het hele Amazonewoud! (Ahja daar woon ik btw 😉) Met mijn mohawk 

weet ik in 1, 2, 3 de vrouwtjes om mijn vinger te winden, en dat zonder een 

druppeltje gel! Be jealous bitchezzzz 

Stinkie out 
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Kalender 
 

Week 8   

Maandag 16/04/18 Schachtenclubavond + infomoment praesidium 

@Porter House 

Dinsdag 17/04/18  

Woensdag 18/04/18 Fuif @Twitch 

Donderdag 19/04/18 Geobattle @Delta  

Vrijdag 20/04/18  

Zaterdag 21/04/18 Excursie @SURPRISE 

 

 

Week 9   

Maandag 23/04/18 Verkiezingen + afterparty @Porter house 

Dinsdag 24/04/18  

Woensdag 25/04/18 12-urenloop @Sint-Pietersplein 

Donderdag 26/04/18  

Vrijdag 27/04/18  

 

 

Week 10   

Maandag 30/04/18  

Dinsdag 01/05/18  

Woensdag 02/05/18  

Donderdag 03/05/18  

Vrijdag 04/05/17  

 

 

Week 11   

Maandag 07/05/18 Clubavond @Porter House 

Dinsdag 08/05/18  

Woensdag 09/05/18 Zwanenzang GBK @Karaoke 

Donderdag 10/05/18  

Vrijdag 11/05/18  

 
 

Week 12   

Maandag 14/05/18 Clubavond @Porter House 

Dinsdag 15/05/18  

Woensdag 16/05/18  

Donderdag 17/05/18  

Vrijdag 18/05/18  
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Komende activiteiten 
 

Schachtenclubavond (Maandag 16/04 @Porter House) 

 

Wel, wel, wel, het is weer eens tijd voor de schachtenclubavond! Wat hebben 

onze domme schatten nu weer voor ons in petto? Neemt de nieuwsgierigheid 

bij jou ook de bovenhand? Kom dan zeker naar deze onvergetelijke clubavond 

en amuseer je eens goed. We verwachten natuurlijk veeeel schachtjes! Die 

domme schachtjes blijven niet altijd schacht…. (Dom dat valt af te wachten 😉) 

Tot dan! 

 

Fuif (Woensdag 18/04 @Twitch)  

 

De laatste GBK-fuif van’t jaar, en laat het 

een klepper zijn! De naam zegt al genoeg: 

Gentse Bezopen Kring goes Tequila & 

Rougekes. Heb je zin om een laatste keer zot 

te feesten en je te amuseren tot je erbij 

neervalt? Wij zorgen voor een zotte promo in de Twitch op onze meest 

geliefde overpoortdrankjes: Tequila voor 2,00 € en Rougekes voor 2,60 €! Niet 

twijfelen dus, kom gerust langs en nodig al je vriendjes uit. See you there! 

 

Geobattle (Donderdag 19/04 @Delta)  

 

D-Day voor de Geografen en Geologen: een heuse titanenstrijd in de Delta. 

Welke kring overwint en gaat met de eeuwige roem naar huis? Zullen het 

opnieuw de geologen zijn? Of weten de geografen en landmeters dit jaar hun 

slag te slaan? 

Eén ding is zeker, het zal een battle zijn als 

nooit te voren. Het belooft woester, 

gevaarlijker, bloederiger, heftiger én nog 

zatter te worden dan andere jaren. Welke 

kring giet het meeste jenevershots naar 

binnen? Kom mee supporteren en steun 

Geografica door voor hen mee te drinken. 

Opdat de beste zuipers mogen winnen! 

Jenevershotjes voor 1€ in alle smaken die 

je maar kunt verzinnen! 

 

 

Excursie (Zaterdag 21/04 @ SURPRISE) 

 

Trek jullie wandelschoenen maar aan en neem je verrekijker in de hand, want 

het wordt weer eens tijd voor een heuse excursie! Lekker rondtsjollen in een 

natuurgebied met mede-biologen, dat wil je toch niet missen? Verdere 

informatie over de locatie en inschrijvingen volgen op Facebook! 
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Verkiezingen + afterparty (Maandag 23/04 @Porter house) 

 

Het academiejaar loopt ten einde en ook voor ons praesidium zit het er bijna 

op. Tijd om nieuwe fantastische opvolgers aan de haak te slaan en een nieuw 

praesidium te verkiezen! Op maandag 23 april komen we allen samen op de 

heuse GBK-verkiezingen. Kom allemaal langs en stem op je favorieten zodat ook 

volgend jaar en topjaar wordt met een gloednieuw en creatief praesidium! 

 

12-urenloop (Woensdag  25/04 @Sint-Pietersplein) 

 

Hebben jullie ook wel eens zin in een sportieve 

activiteit? Komen er net iets te veel kilootjes bij door het 

schone studentenleven? Dan hebben wij de oplossing. 

Kom op woensdag 25 april mee rondjes lopen en strijd 

mee voor de eer van de GBK! We bundelen onze 

krachten met de Wetenschapskringen en het VLAK en 

laten onze meest sportieve kant zien. Heb jij toch niet 

zo’n goede conditie? Dan kan je ook gewoon mee 

komen supporteren aan de zijlijn met een lekker pintje 

en snackje dabei! En als dat nog niet genoeg was: dit 

jaar hoort er ook een thema bij, namelijk piraten! Pak je 

ooglapje, veel te grote oorringen en je houten been al 

maar van onder het stof, alhoewel dat laatste niet echt 

is aangeraden… Tot  dan! Arrrrrrr! 

 

Zwanenzang GBK (Woensdag 09/05 @Karaoke) 

 

De aller-allerlaatste activiteit van het GBK #bleitn (buiten natuurlijk de laatste 

clubavond op 14 mei, dus nog niet helemaal getreurd!) Reden te meer dus om 

af te komen en nog een laatste keer die mooie zangstemmen te laten horen. 

Deze cantus is een specialleke, want eindelijk zullen onze lieve schachtjes 

volwassen worden en zich laten ontgroenen. Amai ze worden snel groot! Daarbij 

zullen we ook afscheid nemen van enkele zwanen die dit jaar afstuderen. Dit 

gaat gepaard met de nodige traantjes, maar het is wel een prachtig moment 

om bij te mogen wonen! Ten slotte 

is er dan nog de lintoverdracht, 

spanneeend! Als je verkozen bent 

raden we je aan om zeker al eens 

de ave confrater uit je hoofd te 

leren, je zal hem nodig hebben 😉. 

CONCLUSIE: zeker afkomen naar 

deze LE-GEN-DARISCHE avond! See 

ya!  
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Voorbije activiteiten 
 

Antivalentijnsfuif  

 

Een toppertje om het tweede semester mee te starten! De cava heeft 

gesmaakt en ook de kidibull was overheerlijk. We hebben zeker genoten van 

deze avond, zo zie je maar, dat kan ook zonder geliefde 😉. Maar zijn er ook 

die iemand aan de haak geslagen hebben? 

 

Galabal  

 

Het galabal der wetenschappen: een magische avond op een mooie locatie 

met onze vrienden van Geografica en Geologica aan onze zijde. Al kon de 

muziek soms wat beter, iedereen zag er geweldig uit en de sfeer zat meer dan 

goed! Ook een dikke proficiat aan Mika en Marlies, onze promking en -queen 

van de avond! #cuties 

 

Kickerclubavond 

 

Porter house, biologen, bier en een kickertafel… de perfecte combinatie voor 

een geslaagde avond! Er werd hard gestreden voor de titel van 

kickerkampioen, maarrrr er kan natuurlijk maar één team de winnaar zijn. Team 

Fredje en Sam schoten er niet naast en sleepten met hun uitermate getrainde 

balgevoel (#nohomo) de titel in de wacht. You go guys! 

 

Safaricantus 

 

Wat een zotte en zatte avond! Het 

safarithema was helemaal compleet: leuke 

kostuums en megatoffe karaoké-safari-

liedjes! Iedereen zong mee tot de 

stembanden het begaven en het bier 

vloeide rijkelijk. Alle kringen waren mooi 

vertegenwoordigd en volk was er zeker 

genoeg. Kortom: een cantus om nooit te 

vergeten!  

 

24u van de Porter 

 

Ook dit jaar was het weer eens tijd om 24 uur los te gaan in ons geliefde 

stamcafé! Een waar festijn voor de brakkers onder ons dus 😉. Er werd gezorgd 

voor genoeg activiteitjes om iedereen happy en wakker te houden: 

overheerlijke hotdogs, speeddating, vette partyschijven en zelfs een 

ochtendcantus om die prachtige 24 uur mee af te sluiten.  
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Nacht der wetenschappen 

 

GBK, Chemica, WiNA, Geologica en Geografica 

sloegen vredig de handen in elkaar en samen 

organiseerden we de befaamde Nacht der 

Wetenschappen. Dit was de perfecte gelegenheid om 

je medewetenschappers beter te leren kennen en 

eens goed los te gaan! En zo gezegd, zo gedaan: met 

die zompige wodka-beertjes en die zalige cocktails gaat iedereens mondje wel 

open naar believen en leerden we elkaar vlot kennen! En dan heb je die zotte 

dansmoves nog die tevoorschijn kwamen… #crazynight!  

 

Vriendjes- en familiecantus 

 

Joepieee het werd weer eens tijd voor een open cantus! Want om eerlijk te zijn 

moet iedereen de magische ervaring toch eens kunnen meemaken van een 

GBK-cantus? Het was een groot succes want de Karaoke zat stam-pe-vol! 

Neven, nichten, broers en zussen en zelfs ouders waren van de partij. Buiten de 

glibberige Karaoketrappen kon niets ons tegenhouden om er een geweldige 

cantus van te maken. Hopelijk hebben de bezoekers geen trauma’s 

overgehouden aan de Pappenheimer… 

 

Verbroederingscantus 

 

Cantussen met een bende biologen van over heel Vlaanderen… should we say 

more?  

 

3-daagse 

 

Een weekendje weg met coole biologen, op zoek naar bier dat gestolen werd 

door een crazy tovenaar, dat kan toch niet anders dan een zalige tijd 

opleveren? En oh my dat was het ook! We genoten van de culinaire 

hoogstandjes van onze fantastische kookteam (credits to Thibaut, Thomas, Glen 

en Dikkie), we zochten en vonden het geliefde bier, en keken onze ogen uit 

tijdens een interessante excursie doorheen natuurgebied de Kempenbroek. 

Spijtig genoeg was er geen worstjesbarbecue, maar dat werd helemaal 

goedgemaakt door het epische kampvuur-stilgedeelte.  

 

Quiz  

 

Gegarandeerd de beste quiz van het jaar! En wat voor een; 8 rondes met 10 

uitdagende vragen over uiteenlopende thema’s… Onze 21 teams durfden dit 

aan en streden voor de hoofdprijs op onze uitgebreide prijzentafel. Gelukkig 

vielen er ook punten te scoren met 4 creatieve tafelrondes tussen het quizzen 

door. En jaja; ook de alcoholconsumptie werd zorgvuldig bijgehouden zodat op 

het einde van de avond een zuipbeker kon worden uitgereikt; proficiat aan 

‘Moeder Ethanol’! En een groot applaus en een dikke proficiat aan ‘The Rick 

Astley Experience‘, de welverdiende winnaars van deze quiz! #enjoyyourprice 
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Veggielicous 
 

Jihaaaaaaaaaaa veggielicious is back!! En waar kan je meer van genieten dan 

van een lekkere vegetarische pasta? Wel wat dacht je van een limited edition 

voor in de laatste Worm van het academiejaar? Want geef nu toe, pasta ben 

je nooit beu gegeten. En daarom schotelen we jullie met veel liefde 2 

fantastische veggie-pasta’s voor!  

 

Conchiglie met rode pesto en feta 
 

OMG: rode pesto!!! Als daarvan je smaakpapillen niet getriggerd worden dan 

weten we het ook niet meer. Kwijl jij al van de goesting? Nu kunnen we ons wel 

vragen stellen bij de titel van dit recept, want what the hell is conchiglie???  

 

Je had het waarschijnlijk al kunnen raden: conchiglie is de pasta die we in dit 

gerechtje gebruiken. Of in de volksmond: Schelpjes! En het leuke hieraan is dat 

je ze kunt kopen in verschillende vormen en kleuren, zo kun je meteen je gerecht 

oppimpen. 

 

Wat heb je nodig? (2 personen) 

 

- 2 sjalotjes 

- 180 g conchiglie (of pasta naar keuze) 

- 60 g rucola 1 

- 250 g mini-tomaatjes 

- 75 g  feta 

- 80 g rode pesto 

- 4 blaadjes basilicum 

- olijfolie  

- peper en zout 

 

Hoe begin ik eraan? 

 

1. Zet allereerst al een pot water aan de kook voor de pasta! 

2. Snijd de sjalot in kleine partjes en halveer de mini-tomaatjes. Snijd ook de 

feta al in kleine blokjes. 

3. Kook de conchiglie 8 à 10 minuten. 

4. Breng ondertussen de olijfolie in een wokpan en stoof de sjalotjes aan. 

Voeg daarna de mini-tomaatjes toe en roerbak 4 minuten. Breng op 

smaak met peper en zout. 

5. Giet de conchiglie af en voeg ze toe in de wokpan. Voeg ook de rode 

pesto toe en verhit 1 minuut. 

6. Verdeel de rucola en de conchiglie over de borden en voeg als laatste 

de feta en basilicumblaadjes toe. SMAKELIJK! 

                                            
1 Voor kommaneuker Sam kan dit gerecht al niet meer stuk! 
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Macaroni con veggie 
 

Wat dachten jullie van een vegetarische macaroni? Hier heb ik heel mijn 

veggie-leven op gewacht! En POEPsimpel. 😉 Met als toppunt van dit recept: 

nooit meer knoeien om witte saus te maken! Mijn mama helpt jullie allen even 

uit de nood met haar ongelofelijk simpele manier voor het maken van 

bechamelsaus. Echt waar, dit heeft mijn leven al zo vaak gered, hopelijk nu 

dat van jullie ook. 

 

Wat heb je nodig? (4 personen)  

 

- 500 g Pasta naar keuze 

- 1 bloemkool 

- 1 grote zoete aardappel 

-  ½ liter melk 

-  4 eetlepels bloem 

- een klontje boter 

- gemalen kaas naar keuze 

 

Hoe begin ik eraan? 

 

1. Snijd de zoete aarsappel in blokjes en verdeel de bloemkool in roosjes. 

Snijd de grote roosjes nog eens in kleinere partjes. 

2. Breng een pot water aan de kook voor de groenten en een andere pot 

voor de pasta. 

3. In de ene pot gaar je de bloemkoolpartjes. Wanneer deze bijna gaar zijn 

voeg je de zoete aardappel toe (heeft minder tijd nodig om zacht te 

worden). Als ze doorkookt zijn, giet je het water af en laat  dan even staan 

met het deksel op de pot zodat ze warm blijven. 

4. Als het water kookt, voeg je in de andere pot de pasta toe die je 5 à 7 

minuten (hangt van de pasta af) laat koken.  

5. Ondertussen kan je de bechamelsaus maken: laat boter smelten in een 

pot. Giet de melk erbij en voeg onmiddellijk al roerend de 4 eetlepels 

bloem toe. (Het is belangrijk dat de melk nog niet warm is, anders gaat 

de bloem klonteren!) Blijf goed roeren en kruid af met muskaatnoot en 

peper en zout. Als de melk kookt, haal je meteen de pot van het vuur. 

Voeg nu al roerend de gemalen kaas toe en klaar! 

6. Giet de pasta af en meng de zoete aardappel en bloemkool onder de 

bechamelsaus.  

7. Meng de pasta met de saus en serveer op een bord. Breng nog gemalen 

kaas aan naar wens en SMAKELIJK! 
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Brakke verhalen & domme 

momenten van domme 

schachten 
 

Wij, aka Noa (links) en Saskia (rechts), willen met jullie onze, nogal speciale, 

momenten delen en we hopen dat deze een lach op jullie gezicht toveren (hihi). 

Voor degene die ons nog niet kennen, shame on you! Wij zijn dus schachten die 

aan hun 1e bachelor biologie zijn begonnen dit jaar en het een goed idee 

vonden om zich te laten dopen. Die beslissing, plus dat we in een leuke 

omgeving zijn terechtgekomen, heeft ervoor gezorgd dat we al heel wat 

meemaakten! 
 

Om voor jullie de leute er nog in te houden, moeten jullie raden wie wat heeft  

uitgestoken… Omcirkel de juiste letter van onze naam en ontdek hoe goed jullie 

ons kunnen inschatten! 
 

We zullen beginnen met een zeer tragisch verhaal: het 

madreporenplaat-incident. Zoals altijd waren we allemaal 

zeer goed voorbereid op vier helse uren practicum 

ongewervelden. De inleidingsles over de Echinodermaten 

was amper 10 minuutjes bezig en onze geliefde assistente 

Nele had ons al minimum 20 keer gewaarschuwd dat we 

rond de madreporenplaat moesten knippen. Om een of andere reden konden 

onze, nochtans katerloze, hoofden dit niet vatten. Terwijl ik me flink bezighield 

met het voorbereiden van de fiche (lees: overschrijven van vorig jaar), knipte 

mijn snuggere buurvrouw de zeester open. “Oeps ‘t moest er anders rond zeker?” 

hoorde ik opeens naast me. Na 5 seconden dolle pret beseften we al snel dat 

we onze enige kans op een degelijke ondervraging verpest hadden.    N/S 

 

Daarnaast wil ik jullie ook een goede raad geven: nooit te trots zijn op je 

capaciteiten en soms eens andere mensen in de spotlights laten staan. Het ligt 

in de natuur van de mens om op te scheppen over zijn kwaliteiten. Ook al ben 

je de sterkste en beste, laat een jongen altijd winnen bij touwtrekken. Je zou wel 

eens de rest van het schooljaar bestempeld kunnen worden als “kutschacht”.  

         N/S 

 

Nog een ongewervelden-verhaaltje: de geroosterde worm… 

Iemand van ons heeft ontdekt dat een binoculair perfect kan 

dienen als barbecue. We mochten de Nereis diversicolor van 

dichtbij bekijken. Ik ging volledig op in het practicum 

waardoor ik m’n binoculair vlug opzij schoof en gretig de fiche invulde. Een 

goed uurtje later wou ik nog eens kijken hoe het met m’n worm ging. Hij was 

helemaal uitgedroogd en plakte goed aan het petrischaaltje. Ik schraapte hem 

ervan af en stopte hem terug in het potje sterk water in de hoop dat hij weer 

ging opzwellen en niemand het zou merken.        N/S 
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Een van ons is verzot op kaaskroketten en tijdens elke tempus kan je haar vinden 

in Stefano’s Place (credits to Stefanie). Een van de weinige plaatsen waar je 

waar krijgt voor je geld!   N/S 

 

Het belangrijkste wat ik heb bijgeleerd, is dat je kotsleutels heilig zijn. Vertrouw ze 

nooit toe aan iemand anders. Voor je het weet is je kot op een of andere 

magische manier op slot… met je sleutels die er nog in liggen. De komende drie 

dagen (ik was dan ook nog eens mee op excursie) krijg je voortdurend boze 

telefoontjes van je mama en is al het vertrouwen van je kotbazin weg. Als je dat 

nog niet extreem genoeg vindt, wil ik je wel een extra tip geven. Verlies je 

fietssleutels de dag erna. Woede van je ouders gegarandeerd!!  N/S 

 

Door de werken in Ledeganck is het daar een doolhof geworden, alleszins toch 

voor 1 van ons... We moesten om 14u stipt in de practicumzaal van planten zijn 

voor ons allereerste practicum. Omdat dit de eerste keer was, wist ik niet hoe 

daar te geraken met alle gevolgen van dien. Samen met iemand anders ben ik 

helemaal door de plantentuin in een werfzone gesukkeld en als dat nog niet het 

ergste was, zijn we zeker drie keer een groepje met een gids gepasseerd (ze 

keken nogal vreemd). Na een goede 20 minuten zijn we er dan eindelijk geraakt, 

helemaal uitgeput van al de trappen, en mochten we genieten van de vieze 

blik van een van de assistenten.  N/S 

 

Over de Ledeganck gesproken… De lompste van ons twee is al goed op haar 

bek gegaan door die vervloekte trappen en dan nog in de eerste week van het 

academiejaar. Ja het deed pijn en ja de blauwe plek staat er nog.     N/S 

 

Een van ons is een schacht van de befaamde Arno en mocht het dakje van de, 

nog meer befaamde, Karaoke kuisen. Maar dit was niet op een gewone dag… 

het was namelijk vlak voor de Massacantus en Arno was natuurlijk enkele tickets 

vergeten. Daardoor besloot hij mijzelf en een feut even op te sluiten in de 

Karaoke (met goede bedoelingen hoor). Met als gevolg dat ik weinig heb 

kunnen eten en zo is de midnightsnack (pizza) me niet zo goed bevallen… 

Misschien kwam dit ook omdat Rodenbach op een lege maag niet zo slim is. 

          N/S 

 

Ten slotte is de entropie bij een van ons zeer hoog. Met andere woorden haar 

kot is weerzinwekkend ranzig. Kom binnen op blote voeten en er hangen 

gegarandeerd brokjes beton aan je tenen. Het ergste van al is dat er een vuilblik 

vlak naast ligt, maar ze is gewoon te lui om het op te kuisen.            N/S 

 

Als dit nog maar het eerste jaar was, hoe gaan we dan ooit heelhuids 

afstuderen? We hopen dat we niet de enigen zijn met zulke belevenissen en dat 

jullie je hierin herkennen! 

 

Knuffels,   

Noa & Saskia 
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Worm around the world 
 

De aarde is een mysterieuze plek… Ze telt oneindig veel fenomenen die de 

mens nog niet heeft kunnen verklaren met haar befaamde wetenschap. En 

deze boeiende fenomenen zijn voor de meeste, saaie volksmensen zoals ons 

vaak onbekend of vergeten. En daarom liefste wormlezertjes, gaan wij het in 

onze laatste Worm around the world hebben over VERGETEN 

NATUURFENOMENEN, klinkt adembenemend interessant, niet? 

 

Vuurregenboog 

 

Deze regenbogen hebben niets met vuur te maken 

zoals de naam zou doen vermoeden. Dit fenomeen 

omvat een heel stuk lucht in felle 

regenboogkleuren en spreidt zich uit in 

vlamachtige figuren. Maar hoe komt dat nu? Kleine 

ijskristalletjes in de vorm van plaatjes die zich in 

hoge cirruswolken bevinden, breken het zonlicht op een bijzondere manier in 

regenboogkleuren. Helaas Pindakaas:  dit fenomeen is niet waar te nemen in 

Europa. Hiervoor staat de zon bij ons te laag; zelfs in de zomer. Spijtig eh zeg!  

 

Blauwe lava 

 

Heb je ooit al eens gehoord van blauwe lava? Of 

gedroomd misschien? Wel, er is een vulkaan op het 

Indonesische eiland Java die wondermooie knalblauwe 

lava spuwt! Maakt dat nu eens mee! De lava van 

Kawah Ijen kleurt blauw door de zwaveldampen die na 

contact met zuurstof gaan branden en daarna de berg 

afglijden.  

 

Catatumbobliksem 

 

Je zult je ogen niet geloven bij het lezen van dit 

fenomeen, want het is wel een heel speciale. 

Dit bizar onweer aan de monding van de 

Catatumbo aan het meer van Maracaibo in 

Venezuela stopt precies nooit! Het onweert hier 

gedurende zo'n 140 tot 160 dagen per jaar, 10 

uur per dag. Stel je dat eens voor! Het moet 

ongelofelijk luid en adembenemend mooi zijn 

om dat mee te maken. Maar hier wonen; dat is 

alweer een heel ander verhaal! 

#desprookjesboom!  

 

 

 

 



   16 

Regenboog Eucalyptus 

 

Moest je deze prachtige boom tegenkomen op een 

doodnormale wandeltocht door de jungle, je zou 

nogal verschieten! Eucalyptus deglupta is een boom 

waarvan de stam geschilderd lijkt. Een natuurlijk 

kunstwerk! De schors vervelt ieder jaar in verticale 

strepen maar op verschillende tijdstippen waarbij de 

felgroene binnenbast bloot komt. Die rijpt vervolgens 

en neemt verschillende kleuren aan: eerst blauw, daarna oranje, paars en 

kastanjebruin. Doordat de rijping niet overal gelijk verloopt, krijgt de boomstam 

alle kleuren in een uniek patroon!  

Bevroren methaanbellen 

Als het Abraham Lake in Canada ’s winters bevroren raakt gebeurt er iets 

opmerkelijk. Het aanwezige methaan in het water bevriest ook en geeft het 

bevroren meer een nog prachtiger uitzicht! 

Methaangas komt terecht in het meer bij het 

afbraakproces van organismen. Als het water aan de 

oppervlakte bevroren raakt, gaat het methaangas 

zich opstapelen en vormen er zich methaanbellen. 

#bubblz! Dit fenomeen komt in zo’n duizend meren 

rond het Noordpoolgebied voor, zeker een visiteke 

waard dus!  

 

Fairy Circles 

Wanneer je over de woestijn van Namibië vliegt zie je niet veel meer dan 

woestijnzand, savannegras en de merkwaardige feeëncirkels. Klinkt mega 

epic toch! De “Fairy Circles” danken hun naam aan het feit dat 

wetenschappers tot op vandaag nog niet kunnen verklaren hoe de 

duizenden kleine kraters in de rode woestijn zijn ontstaan. De woestijn li jkt 

vanuit de lucht een soort geïrriteerde huid met allemaal kleine poriën. In 

werkelijkheid zijn de feeëncirkels stukjes woestijn waar geen lage begroeiing 

groeit zoals het savannegras. De rode kleur van het woestijnzand steekt dan 

ineens gigantisch af tegen het grijsgroene gras.  

Great Blue hole 

Belize bevat een prachtig rif met een gigantische gat 

in de zeebodem aka The Great Blue Hole! Het is een 

sinkhole die ongeveer 300 meter breed en 123 meter 

diep is en het contrast met de kleuren blauw van de 

zee eromheen is gigantisch. Toch is er iets vreemds aan de hand want het gat 

is niet ontstaan door vulkanische of geologische krachten zoals we zouden 

verwachten. Waarschijnlijk is de kalkstenen bodem door de zee uitgesleten en 

uiteindelijk ingestort. Tegenwoordig kan je er duiken en het machtige zeeleven 

van de Caraïbische Zee ontdekken.  Hope you enjoyed it! Worm out! 
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Babypraesidium 
 

Aaaah het is weer eens tijd voor een spelletje! Stoom jullie hersenen maar al 

klaar (niet letterlijk liefst) want vandaag testen we jullie praesidium-

herkenningsskills! Altijd al gedacht :”amai da moet ne lelijken/superschattigen 

baby geweest zijn”? Find out here en verbindt het juiste kiendje met de 

praesidiumleden :D Enjoy!  

 

1 2 3 4 5  

6  7  8   9   

10 11 12 13 14  

 

 

Stefke Yentl Fredje Jolan Sam Florence Ranald 

       

Els Cynthia Mika Freya Noëmie Myrthe Elissa 
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Fake news 

 

 

Op de driedaagse van het GBK in Kinrooi, is er een zeer zeldzaam mythisch 

wezen aangespoeld. De leden van het GBK stonden verstomd toen ze 

zaterdagochtend 24 maart de zeemeerman zagen liggen in hun eetruimte. 

Op het eerste zicht leek het wezen niet in leven, maar na enkele minuten 

bewoog het toch een keer zijn 

oogleden om zijn toeschouwers te 

bekijken, en om daarna weer in slaap 

te vallen. Uit bezorgdheid legden 

enkelen hem in het warme 

ochtendzonnetje om hem meer op zijn 

gemak te stellen. Chef-kok van dienst 

Thibi stelde nog voor om hem te bakken 

als avondmaal maar de groep besliste 

alsnog om hem gewoon weer in de 

vaart te smijten.  

 
 

 

 

 

 

 

 
Onlangs werd een nieuwe vogelsoort ontdekt in The Gambia, een echte 

primeur! Het gaat hier namelijk om een vogel met 2 koppen! De soort werd 

voornamelijk gespot nabij lokale café’s in The Gambia en vertoont een 

duidelijke agressie tegenover de ‘Holy Ibis’, een andere vogelsoort die 

welgekend is in het mooie land. De uitwendige morfologie is op het eerste zicht 

eerder schrikwekkend maar de vogel is helemaal niet gevaarlijk tegenover de 

mens.  
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Zea’s muziekcorn(er) 
 

Hey gurlz, Zea hier! 
 

Inspiratie voor Wormenartikels haal ik meestal uit alledaagse voorvallen, hobby’s, 

frustraties, mineraalrijke bodems, interesses… Een recente gebeurtenis uit mijn 

uiterst boeiend bestaan als monocotyl riep bij me de volgende vraag op: ‘Wat 

is muziek?’.  

Wat is muziek voor mij, wat moet muziek doen om als muziek gezien te worden, 

wat beschouw ik als goede muziek en algemeen gesteld: wat betekent het voor 

mij? Zeer diepe vragen. Zeer diepe antwoorden. Zeer moeilijk te vatten in 

woorden ook.  Wat heeft me tot deze existentiële vragendraaikolk gedreven? 

Dat is iets wat dan wel eenvoudig te verklaren valt: het optreden van Fever Ray. 

 

Voor zij die deze artieste niet kennen: 

DOOD EN VERDERF. Maar niet heus, ze is 

dan ook niet zó bekend, dus het is je 

vergeven. Enkele kernwoorden zodat je 

een gedachtenspin kunt vormen van 

Fever Ray: Zweeds. Moeder. Dreigende, 

bezwerende muziek. Beeldspraak. 

Vervormde stem.  

Haar muziekstijl is werkelijk iets dat ik nog 

nooit voorheen had gehoord, ik kan echt moeilijk in woorden vatten hoe ik het 

zelfs zou moeten determineren, want voor mij is het complexer dan dat. Na haar 

eerste album liet ze voor 8 jaar niets van haar horen, tot nu. Uit het niets 

verscheen een nieuw album, Plunge, met een heel andere stijl dan voorheen, 

nogal fetish-getint. Maar toch bezitten haar nummers die bekende stem en die 

onbeschrijflijk onheilspellende atmosfeer. Ze is er nog steeds, maar in een nieuw 

jasje.  

En zo kwam er weer een overdaad aan Fever Ray in mijn leven. 

 

Waarom zit ik hier nu de hele tijd over dat mens te raaskallen? Wel, zoek haar 

muziek op, onderga het. Het feit dat ik bijna een hele pagina aan haar toewijd 

wil wel wat zeggen. Haar nummers weten me telkens te raken, op een manier 

die ik, wederom, moeilijk kan vatten. Bepaalde nummers maken me emotioneel, 

maar zonder me daardoor triest te laten voelen of zelfs nog maar iets in die aard, 

het snijdt veel dieper dan dat. Het is muziek dat ik werkelijk nooit beu zal worden. 

Nummers van haar die me vroeger minder wisten te boeien, doen dat plots wel, 

de beleving is telkens anders. Haar muziek weet me te raken als geen ander. 

Dát is volgens mij muziek. 

Toen ik te weten kwam dat ze op tournee ging, moest ik gewoon gaan. Het 

concert bezorgde me een lach, een traan en genoeg levenslust om te blijven 

gaan. Een recensie zal ik hier niet gaan neerkladderen, geen zorgen. Ik hoop 

enkel ten gronde dat u, mijn beste lezer, ook zo’n band heeft met een bepaalde 

artiest of groep. Dan is het leven werkelijk compleet. 
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Dit terzijde wil ik ook een vermelding geven aan wat ‘atypische’ muziek. Muziek 

reikt voor mij veel verder dan wat je enkel op de radio hoort, meer dan de helft 

van mijn playlists wordt namelijk gekoloniseerd door film- en gamemuziek. 

Muziek plaatst je in een bepaald gemoed; neem nu de klanken uit de ‘Blade 

runner’-franchise, zonder de soundtrack zouden die films veel van hun kracht 

verliezen. Of ‘Littlebigplanet’: de vrolijk opgewekte deuntjes brengen het kleine 

kind dat diep vanbinnen in je verscholen zit, naar 

boven. Dat is iets wat ik vaak mis in de alledaagse 

populaire muziek: waar is de variatie, waar zijn de 

emoties? Het ritme is er, en ja bepaalde nummers 

zijn catchy, maar muziek heeft me al vaak 

bewezen dat het meer kan zijn dan dat. Muziek 

speelt in op zoveel meer dan enkel je organum 

spirale. Nu ja, hopelijk ben ik niet de enige die na 

een film of game koortsachtig de soundtrack 

afgaat om die ervaring opnieuw te beleven.  

 

Tot hier mijn gezever liefste biologen, sorry als er niet genoeg seksuele 

toespelingen aanwezig waren in dit artikel, maar daar zal het nieuwste album 

van Fever Ray wel voor compenseren. Ook geen tussentitels deze keer, het zat 

er gewoon niet in om de wijsneus uit te gaan hangen bij een artikel over iets 

serieus en emotioneel als muziek.  

Heerlijk om dat te zeggen trouwens: Fever Ray. Wist je dat ik haar artiestennaam 

al 5 keer heb laten vallen in dit artikel?  

Fever Ray. 6, hehe.  

Ze komt trouwens naar Werchter! Mocht je in de buurt zijn… neem zeker een 

kijkje. Er staan precies ook letters in het vet doorheen dit artikel… 7. 

 

Ik wens jullie allen heel veel succes met de examens! Misschien bloeit deze 

maïsplant volgend jaar nog zodat ze nog wat artikels kan schrijven voor ons 

geliefde invertebraten-blad. 

 

 

Tot de volgende brainwashing 

 

Zea 
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Oproep! 
 

Zoals jullie in de vorige Worm wel hebben kunnen lezen, is onze eigenste Triple G 

momenteel zeer goed bezig in de wedstrijd van Mister Gay. Maar bij een 

wedstrijd gaan er natuurlijk stemmen gemoeid en daarom kan Jessie jullie hulp 

zeker gebruiken om op nummer 1 te eindigen! Ga naar de facebookpagina 

van OUTtv Vlaanderen en breng je stem uit! Blader vooral ook verder om het 

laatste Triple G tekstje van dit jaar te lezen!  
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Memes 
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Quotes (ultra-editie) 
 

Cynthia: “Ik heb seks gehad met een short nog aan.” 

Babette: “Die heeft een stilet in plaats van een penis zeker?” 

 

Lennard (tegen Arno 2de jaar): “Uw slang hangt uit.” 

 

Lennard: “Mijn tepel is geëlektrocuteerd.” 

 

Era: “ik had effe een noot in mijn hoofd.” 

 

Saskia (tijdens practictum fysica): “Als een baby er door geraakt zal een 

schtoeme banaan er ook wel in geraken.” 

 

Stefke: “MENSEEEEEEEN!” 

 

Yuni: “Huh er is toch geen februari? Tis toch een schrikkeljaar?” 

 

Elissa: “Volgende week gaat toch een rustige week worden?” 

Stefke: “Gohja: etentje, ruknight, …” 

 

Anna: “Anaal vind ik echt nie erg.” 

 

Anna: “Gij zijt zelf een random pauze!” 

 

Noa: “Noa heeft een SOA.” 

 

Robin tegen Killi: “Voor u ist biskunde, aangezien ge toch alles twee keer 

opnieuw doet.” 

 

Iona en Killi over de uitspraak van ‘GIF’ bestanden:  

Iona: “Het is GIF als in ‘Giraffe’.” 

Killi: “Nee, het is GIF als in ‘I don’t Give a fuck’!” 

 

Anna: “OH MY GOD, 2003, welk jaar is da?!” 

 

Saskia: “Ik heb dit gepenetreerd.” 

Noa: “Nie moeilijk, het is kletsnat.” 

 

Stefke: “MENSEEEEEEEN!” 

 

Noa: “Ge moet em harder induwen!” 

Cynthia: Eej, ik ben nat! Waarom ben ik nat?!” 

 

Iona: “Ik ga geen domme dingen zeggen vandaag.” 

Minuten later 

Iona: “Die steen is zo gelaagd daje je haar ermee kan kammen.” 
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Cynthia op driedaagse: “Ik ga geen quotes maken dit weekend, deze Worm 

wordt vrij van Cynthia.” 

 

Cynthia (tijdens never have I ever): “Ik heb nog nooit gemuild met frieten.” 

Fredje: “Terwijl Mika met Marlies muilde.” 

Cynthia: “Marlies is toch geen friet?” 

 

Killi: We moeten stiller zijn en luider praten.” 

 

Van Waeyenberge: “Als ge gaat u herinnert. EH.” 

 

Elissa: “Ik zuig en er komt niks.” 

 

Sletl: “Geen worstjes voor mij!” 

 

Stefke: “Efkes mijn abces uitstekken.” 

 

Ranald: “Wat is Elon Musk?” 

 

Cath: “Dus ge moet mij poepen.” 

Michiel: “Als je dat echt wilt, wil ik me wel opofferen.” 

 

Cynthia: “Mag ik kaka doen ik moet mee!” 

 

Stefke: “MENSEEEEEEEN!” 

 

Dikkn: “Ik hou mij graag extra-curriculair bezig.” 

 

Wannes (is aan het gamen): “Dju ik ben mijn tiara vergeten!” 

 

Lynn: “Ik kan zuigen aan Arthropoda” 

 

Cynthia: “Ik hou van mijn poesjes en mijn poesje!” (vlak voor ze KO was) 

 

Lynn: “Als iemand nood heeft aan wat raad over buisjes in gaten steken, ik kan 

da!” 

 

Elissa: “Duwen duwen!” 

Killi: “Hij zit erin.” 

 

Shakira: “Alles in orde down there.” 

 

Iona: “Iedereen wilt iedereen gewoon #GBK.” 

 

Yentl (zit buiten): “Is hier ergens een stopcontact?” 

 

*tijdens never have I ever* 

Fredje: “Ik heb nog nooit gewild dat Cynthia haar mond hield.” 

*Cynthia drinkt zelf* 
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Glen: “Kheb echt geen idee wat een spiegelei is.” 

 

Fredje: “Ik heb nog veel muilcontact met hem.” 

 

Thomas: “Ma ik spoot ni op het plafond, ik spoot op vrouwen.” 

 

Cynthia: “We moeten een echt verkrachtertje spelen!” 

 

Lynn: “Ik kan proper plassen.” 

 

Shakira: “Op uwen eikel moet er een tepel staan.” 

 

Dikkn: “Bladerdeeg, da is fopdeeg, net zoals van die fopkaarsen!” 

 

Simon: “Kwil gelijk plassen maar kwil geen extra stikstof toevoegen.” 

 

Stefke: “MENSEEEEEEEN!”” 

 

Thomas: “Ik ga effe mijn bestandje opendoen.” 

Thibi: “Catry doet dat ook van tijd tot tijd.” 

 

Cynthia: “2 keer slapen is niet hetzelfde als 2,5 keer slapen.” 

 

Simon: “Da zou toch megaraar zijn om wakker te worden zonder ballen?” 

Shakira: “Eerlijkgezegd zou ik da nog niet zo erg merken.” 

 

Dikkn: “GBK failliet!” 

Thibi: “Ik moet zuipeeeeeeen!”♫ 

 

Cynthia: “Is da tijdelijk of altijdelijk?” 

 

Lynn: “Wa is da voor een neus dat is toch een piet?” 

 

Joeri: “Ik heb een hertengewei penis da splitst zo in twee.” 

 

Shakira: “Da is echt ne platten eikel!” 

 

Thomas: “Samen zijn met mij is zwaar, al die seks da je moet krijgen…” 

 

Cynhia: “Mongolen mogen toch niet in de auto?” 

 

Rudy: “Steekt da gewoon in u mond Sam da zal wel lukken.” 

 

Stefke: “MENSEEEEEEEN!” 

 

Fredje: “Ik kan ook veel met mijn tong hoor Noëmie!” 

 

Nathan: “Mijn buik is mijn spaarboek.” 
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Sam: “We miscalculated the rice.”  

 

Aaron: “Waarom spuiten die dingen niet recht?” 

 

Nathan: “Don’t add Sam on facebook you will receive a lot of spam!” 

Fredje: “They call him… Spam De Ley. 

 

Nono: “Stekkers in u gat das toch niet zo raar?” 

Nathan: “Liefde maakt reukloos.” 

 

Noemie: “Ik doe er 2 tegelijk!” 

 

Fredje: “Mag je pindakaas aan je ballen smeren zodat kleine visjes aan je ballen 

komen nibbelen?” 

 

Stefke: “MENSEEEEEEEN!” 

 

Nono (tegen Fredje): “Je hebt nog wit aan u mond van uw tandpasta.” 

Fredje: “Da is van Sam van vannacht, tis Sampasta.” 

 

Aaron: “Iedereen zit hier op iedereen!” 

 

Enkele mensen aan tafel in Gambia: “For me the crepes.” 

Fredje: “Als iedereen crepes pakt hebben we ne Crepes-cyclus.” 

 

Cynthia: “Hoe spel je Hasselt?” 

 

Hanne: “Tom waarom zijn u vingers zo koud? Aah das uw banaan!” 

 

Goetghebeur: “We hebben ons Ann bestoven.” 

 

Hoffman: “In 1 ruk worden de supplementen afgevoerd.” 

 

Veerle (assistente plantkunde): “Dat zijn de weesjes die vroeger in de vuilbak 

werden gegooid.” 

 

Shakira: “Zou ge vrouwelijke tepels kunnen censureren door mannelijke tepels 

erop te zetten?” 

 

Charlotte vd: “Kheb gehoord dat jij thee hebt? Welke thee allemaal?” 

John: “Engelse, groene,… 

Charlotte: “Voor mij ne warme chocomelk.” 

 

Cynthia: “Bolivia, ligt da in Europa?“ 

 

 

*Onze excuses voor eventuele breinschade door de hoeveelheid aan Cynthia-

quotes* 
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Facebookshizzle   
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Wist je dat… 
 

Biologie: 

 

➢ Zee-otters elkaars handje vastnemen terwijl ze slapen om niet uit elkaar 

te drijven? 

➢ Mannelijke puppies tijdens het spelen vaak de vrouwelijke puppies laten 

‘winnen’ ook al zijn ze fysiek in voordeel? 

➢ Schildpadden kunnen ademen door hun kont? 

➢ Zeekoeien kunnen zwemmen door scheten te laten?  

➢ In Noorwegen een pinguïn tot ridder is geslagen? 

➢ Er in Zweden een wedstrijd bestaat voor konijnenjumping? 

➢ Dolfijnen elkaar namen geven? 

➢ Koeien het meeste melk leveren wanneer ze luisteren naar “Everybody 

hurts” van R.E.M.? 

➢ Japanese makaken sneeuwballen maken voor de fun? 

➢ Eekhoorns andere baby-eekhoorns adopteren als deze zijn verlaten? 

➢ Een kat 32 spieren heeft in ieder oor? 

➢ Een specht wel tot 20 keer per seconde kan pikken in een boom? 

➢ Mieren nooit slapen? 

 

GBK: 

 

➢ Cynthia het woord ‘Sjas’ niet kan uitspreken? 

➢ Mika helemaal geen ochtendmens is? 

➢ Elissa zin heeft in hotdogs? 

➢ Noëmie altijd honger heeft? 

➢ Lin graag pagina’s uit de codex afroept? 

➢ Ook al is het niet haar beurt om de pagina te roepen? 
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The gay side of nature 
 

Je zal het haast niet geloven maar vaak krijg ik de opmerking: Homo zijn, dat is 

toch niet natuurlijk? Awel maskes, ik kan jullie verzekeren, wij staan niet eens in 

de top 10 van organismen waar homoseksualiteit voorkomt. Maar stel u toch 

maar eens voor dat je 2 dieren, mannekes, observeert, en dat die elkaar plots 

beginnen te ... Lesbi honest ge zou u kapot lachen. Hier volgen enkele dieren 

waarvan hun seksualiteit toch wel heel speciaal ligt. 

 

Bonobo’s 

Ok, eerlijk. Bonobo’s zijn gewone constant 

bezig... ze hebben seks om hallo te zeggen, 

om sorry te zeggen, om daag te zeggen of 

omdat ze er gewoon zin in hebben. En ja dan 

kom je natuurlijk al wel eens tegen dat je uw 

nonkel wil bedanken voor een cadeautje, 

met een ander cadeautje.  

 

 

 

 

Leeuwen 

Ja, zelf verschiet ik er ook wel van, het schijnt zelfs 

dat dit 1 van de redenen is dat leeuwen soms 

ook symbool staan voor homo’s. Het is echter 

niet zo dat ze elkaar echt leuk vinden. Meestal 

kunnen ze hierdoor ook gewoon hun macht 

tonen en kunnen ze zo de wijfjes overtuigen. Dat 

is hetzelfde als de bij ons welgekende fake 

homo’s.  

 

Walrussen 

Dit is 1 van mijn favorieten. Waarom? Wel 

even uw gedachten erbij houden nu. 

Walrussen zitten tot ze op een leeftijd van 

ongeveer 4 jaar volwassen zijn meestal in 

homorelaties. Pas wanneer ze ‘rijp’ zijn, zullen 

ze zich voortplanten, maar dan enkel tijdens 

het paarseizoen. Daarnaast zullen ze voor de 

rest van het jaar toch meer snakken naar het 

zelfde geslacht. Vaak worden walrussen in het 

algemeen bestempeld als bisexueel. 
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Zwarte zwanen 

Ongeveer een vierde van de koppels bij 

deze vogels is een homoseksueel koppel. 

Dat zou mij nu toch wel eens goed 

uitkomen als dat ook zo bij de mensen 

was haha. Het gaat zelfs zo ver dat 

heterokoppels van hun eieren worden 

weggejaagd, zodat het homokoppel het 

lelijke eendje zelf kan opvoeden. Kzal dat 

ook eens proberen binnen een paar 

jaar... 

 

 

Dolfijnen 

Dolfijnen zijn zeer speciale beesten op 

sexueel vlak. Ze houden van zowel 

vrouwtjes als mannekes en sterker nog, zelfs 

op andere soorten kunnen ze vallen, ja zelfs 

op de mens. En dit is echt nog niet alles, 

zelfs gay orgies komen voor bij dolfijnen. En 

sterker nog, er bestaat een woord voor, 

namelijk: Wuzzle. Eindelijk snap ik vanwaar 

de naam Dol-Fijn komt, bende pervs.  

 

 

De necro/homofiele eend 

Deze verdient het ook wel om vernoemd te worden. 

Weet je nog de goede oude tijd, toen “Scheire en de 

Schepping” nog op tv speelde? Toen werd deze 

ontdekking aangekaart. Een eend die het met een 

andere dode eend doet die dan ook nog eens van 

het zelfde geslacht is. Ge moet toch ook nie goed in 

uwe kop zijn om dat te gaan doen. En die Jacky die 

dat ontdekt heeft, die zat daar naar te kijken, ik zeg 

het u, daar scheelt ook iets mee. 

 

 

 

Dit was het dan voor deze keer samanthas, nu weet je dat wij tenminste nog 

wat meevallen xxx hope u enjoyed it.  

Triple G is ooouuuuut.  

See y’all later BYE 
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Fotopagina 
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Pokémon van de maand 
 

Het is niet meer de eerste, niet meer de tweede, zelfs niet meer de derde of 

vierde, maar, althans voor zover mijn wiskunde reikt, al de vijfde en jammer 

genoeg ook de laatste Pokémon van de maand ☹. En dat is te merken aan 

mijn inspiratie want het is nu kwart voor twee ’s nachts, ik ben al te laat met mijn 

tekst indienen en ik had de hulp van m’n pa nodig voor deze intro. Maar niet 

getreurd, we sluiten het jaar goed af met Fredje en zijn evenbeeld Growlithe. 

 

Growlithe is een zeer loyale Pokémon en zal er dan ook 

alles aan doen om zijn dierbare scha(ch)tjes te 

beschermen. Hij zal continu voor hen klaar staan, het 

luisterend oor zijn in tijden van nood en altijd voor hen 

opkomen, zelfs al hebben de schachten hem in de miserie 

gewerkt door de pagina, al dan niet expres, verkeerd voor 

te lezen. Maar een strafje meer of minder, het schrikt deze 

dappere pup niet af zijn kleintjes te hulp te schieten. 

 

Zoals de meesten, heeft ook deze Pokémon drie abilities. De eerste hiervan is 

Intimidate. Zijn intimiderende uitstraling, groot postuur en strenge blik laten je al 

snel zweten van angst en als hij met zijn hamer begint te zwaaien en ermee op 

tafel slaat, dan krijgen de schachten het al helemaal lastig. Hun Attack stat 

daalt en bijgevolg zijn ze niet direct meer van plan hun meester nog eens goed 

liggen te hebben. Maar schachten worden niet zomaar domme schachten 

genoemd en durven daarom nog wel eens vals uit de hoek te komen met een 

Dark-type move. A real stab in the back. Gelukkig komt dan Fredje zijn hidden 

ability, Justified, naar boven. Zijn Attack stat stijgt en al snel houden zijn 

schachtjes zich weer koest na een verdiende Ad Fundum gekregen te hebben. 

FOR JUSTICE!!! 

 

Zijn derde en laatste ability is Flash Fire. Dit zorgt ervoor dat wanneer hij wordt 

geraakt met een Fire-type move (een Killi Pilli bijvoorbeeld), zijn eigen Fire-type 

moves sterker worden. Een krachtige Flamethrower van vurige kots op zijn 

mede-commilitones is dan ook niet uitgesloten. En ik kan het, jammer genoeg, 

weten …  

Wanneer weet niemand, maar ooit zal Fredje evolueren naar 

de gracieuze Arcanine. Men zegt dat bij aanraking van een 

Fire Stone dit mirakel in werking treedt, al denk ik dat, zolang 

hij zijn met Tabasco aangelengde strafjes niet kan 

binnenhouden en hij niet op elegante manier van de trap van 

de Karaoke kan stappen zonder te vallen, evolutie uit den 

boze blijft. 

Dit was het dan, de laatste Pokémon van de maand voor dit 

academiejaar. Tijd vliegt voorbij, of niet soms? Allé, salut en de 

kost ea! Tot volgend jaar dan maar weer! 

Gotta catch ‘em all! 

Killian 
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Pokémon van de maand: special 
 

Nah, who am I kidding? Ik zou een Pokémon van de maand toch nooit op zo 

een bruuske en abrupte manier kunnen afsluiten. En voor de laatste Worm mag 

er ook wel eens iets speciaals gedaan worden, of niet? Juist daarom, nog eens 

een specialleke over onze oh zo geliefde Wormpjes, Eline en Myrthe en hun 

wormige gelijkenissen, de enige twee Worm Pokémon uit de volledige Pokédex, 

respectievelijk Wurmple en Caterpie (ja ik weet het, het zijn rupsen en geen 

wormen, blame Nintendo for calling them Worm Pokémon, not me…). 
 

Wurmple en Caterpie zijn zeer gelijkende Pokémon. Beide zitten 

ze volop in hun groei, zich voorbereidend later de vleugels open 

te slaan. Om genoeg kracht op te doen voor ze deze enorme 

metamorfose ondergaan, dienen Eline en Myrthe zich genoeg 

tegoed te doen aan de meest voedingrijkste sappen die er 

bestaan, de magische drankjes die enkel te vinden zijn in de 

Toverpoort (en ga nu aub niet verkeerd gaan denken, ik bedoel bier en andere 

alcoholische dranken, perverts …). Hen daar  regelmatig aantreffen is dan ook 

geen toeval. 
 

Jammer genoeg tref je er ook wel vaker eens louche types aan. 

Gelukkig dat ze daarom beide de hidden ability Run Away delen. 

Hiermee zullen ze gegarandeert kunnen wegkruipen van het 

dreigende gevaar. Bulbapedia vermeldt dat ze dit doen via een 

verschrikkelijke stank of gif. Ik weet niet wat ze met deze belagers 

doen, maar ik wil het zeker niet meemaken. 
 

Verder hebben ze ook allebei de ability Shield Dust. Deze zorgt 

ervoor dat wanneer ze aangevallen worden (een strafje krijgen 

op een cantus ofzo), er geen bijkomende effecten optreden. 

Bijgevolg raken ze niet direct poisoned (dronken zoals ze wel 

eens zeggen), burned (brandend maagzuur en een spervuur 

aan kots), paralysed (coma) of besmet met enige andere status 

condition. Naarmate de avond rekt, kunnen deze effecten 

echter wel gaan optreden wegens een overdosis aan deze 

magische, maar wel nog steeds krachtige, sappen. 
 

Maar ooit komt het moment waarop deze twee wormige Wormen zich genoeg 

gevoed hebben waarna ze zich zullen wikkelen in een cocon en vervolgens 

evolueren naar Silcoon en Metapod om niet veel later dan eindelijk hun vleugels 

open te slaan als de prachtige Beautifly en Butterfree. Al hopen we stiekem dat 

ze nog lang onze Wormpjes blijven 😉. Maar hey, eens Worm, altijd Worm hè! 
 

Hier eindigt de Pokémon van de maand echter. Althans voor dit academiejaar. 

En deze keer voor echt. Geen extraatje meer, geen speciallekes, nu is het 

jammer genoeg ECHT gedaan. Maar de ruime Pokédex is nog lang niet volledig 

overlopen en er zijn nog meer als genoeg wonderlijke wezens te bespreken dus 

hoe dan ook, tot volgend jaar 😊!!!!! 

Gotta catch ‘em all! 

Killian 
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Spelletjes 
 

OHNEE! We zijn Stefke kwijt geraakt in de jungle, kan jij haar vinden? (Niveau: 

gevorderd) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sudoku 16x16: wie durft het aan? 
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Rebus: 

 

 
………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Zoek de 5 verschillen! 
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Kleurplaat 
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Oplossingen 
 

Babypraesidium oplossingen: 

  

Stefke Yentl Fredje Jolan Sam Florence Ranald 

3 5 12 8 6 1 4 

Els Cynthia Mika Freya Noëmie Myrthe Elissa 

7 10 11 2 9 13 14 

 

Sudoku: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rebus: Vrouwelijke kangoeroes hebben drie vagina’s! 

 

5 verschillen: Flo heeft een tattoo, Mika heeft een snor, Jolan heeft een pintje 

vast, Cynthia heeft een codex vast, Stefke heeft snorharen (rauwtch) 
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Nawoord 
 

 

Menseeeeeeeeen! Menseeeeeeen! 

 

Dit is the real deal, the moment of truth, het kampvuurmoment…. (hmmm of was 

het nu vuurkamp?) De tranen staan ons al in de ogen voor we die vreselijke 

beelden zagen! We schreeuwen het uit van verdriet! Onze Wormrelatie zit erop. 

Na deze laatste Worm gaan jullie kopke en staartje uiteen, althans als jullie favo 

Wormduo. We hebben gezwoegd en gezweet en zoveel om ons Wormpje 

gegeven, maar helaas was het niet altijd rozengeur en manenschijn op Worm-

Island. Soms viel het wel eens voor dat de verleiding van uitstelgedrag de 

bovenhand nam... Toch bleven we trouw aan onze Wormplicht, en werkten we 

passioneel voort tot ieder Wormpje op tijd tot in de puntjes afgewerkt was. We 

hielden van ons Wormpje en hebben ons echt oprecht geamuseerd met deze 

prachtfunctie. Het verzamelen van hilarische quotes, foto's en het schrijven van 

amusante tekstjes om onze lezertjes te plezieren, was een mooi en onvergetelijk 

avontuur voor deze bejaarde Worm. Tijd voor een nieuwe generatie Wormen, 

wij gaan met pensioen! 

 

Maar dit konden we natuurlijk niet alleen klaarspelen... Eerst en vooral willen we 

Tine bedanken voor haar artistiek talent en de uiterst mooie voorpagina’s die 

onze Wormpjes sierden. Ook een dikke merci aan onze favoriete triple G die ook 

weer van de partij was. Met zijn hilarische tekstjes wist hij iedereen te betoveren, 

ook al was het soms een kleine hartaanval voor onze kommanneukers om de 

grammatica op punt te stellen. En als Wormschrijvers zonder ook maar enige 

pokémonkennis (gat in onze cultuur, we knowwww) konden we de hulp van 

onzen Killi zeker gebruiken voor de pokemon van de maand. En ook enkele 

domme schachten hebben dit jaar hun best gedaan om de Wormlezertjes te 

plezieren met leuke tekstjes. Nu, we weten allemaal dat de Nederlandse spelling 

en grammatica helemaal niet simpel is en dat iedereen wel eens een dt-foutje 

maakt. SNAPJEEEEE? Daarom een heel dikke merci aan Sam en Lynn voor jullie 

levensnoodzakelijke taak: al onze gruwelijke spelfouten uit het Wormpje filteren. 

Het was zeker nodig 😉. 

 

Ziezo, dan is de tijd nu rijp voor onze aaallerlaatste zever van dit laatste nawoord! 

En we kunnen jullie verzekeren, zeveren is moeilijker dan het lijkt! Alleeja letterlijk 

zeveren natuurlijk niet, want dat gebeurt automatisch na het zien van 

bijvoorbeeld een halfnaakte Ryan Gosling of een gigantische chocoladetaart 

of een goe fris pintje in de overpoort! Om het dus kort te houden: oh wat gaan 

we het Wormleven missen! Het was een fantastisch jaar en dat er nog veel zulke 

mogen komen! Laten we proosten op dat het einde van dit academiejaar in 

zicht is. Love you all! TSJING! 

 

Wormteam over and out! 

PS: WORMLOVE 4 EVEEEEEER <3 
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Random picture of the month 
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