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Voorwoord 

 

Hier zijn we dan weer met jullie favoriete boekje ever! Deze keer met een extra 

leuke editie, namelijk EEN KERST-EDITITE! Zoals jullie misschien al doorhadden, 

zijn Fredje en ik nogal kerstminded en willen we onze liefde voor Kerstmis graag 

met jullie delen.  

Vroeger was de kerstvakantie toch het mooiste woord dat je kon horen. Dit 

heeft nu jammer genoeg een negatieve bijklank gekregen door… de blok 

(cry). Ondanks het leed dat we moeten doorstaan tijdens deze “vakantie” blijft 

het toch echt een supergezellige periode. Wie kan er nu niet eens genieten 

van warme chocomelk (buiten Lies), je nestelen voor het haardvuur of de 

kerstboom versieren?  

Het enige waar ik me wel opnieuw mentaal op moet voorbereiden is de 

wekenlange isolatie, waarin tranen zullen vergoten worden alsof ze alcohol zijn 

en koffie, Red Bull en je rechterhand je nieuwe beste vrienden zullen worden. 

Maar oké, nu genoeg gezaagd over de blok, eerst staan er nog een paar 

weken vol plezier voor de deur. Wij wensen jullie dan ook nog veel geluk toe in 

de laatste weken en superveel succes met de examens! 

Dikke kussen, 

Team worm 
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De praesesLULt 
 

Zo eindigt het eerste semester dan weer. Een semester vol cantussen, fuiven, 

gokjes op wie er gaat muilen, sommigen van deze gokjes foutief laten winnen, 

ook al was het gewoon een ijsblokje doorgeven, en mensen die zich misschien 

iets te veel geamuseerd hebben en in de goot beland zijn (of in het geval van 

domme schachten, in den ambulance). Kortom, een geweldig semester 

waarvoor ik niemand anders dan mijn zeker even geweldig praesidium kan 

bedanken! Mijn vice verdient dan ook al even een speciale shout out omdat 

ze me zo geweldig bijstaat om zowel alles van GBK te regelen alsook om op 

zaken zoals AV-weekend te brakken. Ook de doop is ondertussen gepasseerd 

waardoor we 30 kersverse topschachtjes (behalve degene met een iets te felle 

bek) (Ik like da wel. – Dixit Thomas.) hebben mogen verwelkomen. De toekomst 

ziet er dus wederom rooskleurig uit voor GBK! 

Maar genoeg gezeverd! Nu is 

het tijd voor een heel serieus 

onderwerp: Minecraft. Een 

plaats waar je van je echte 

problemen kan ontsnappen. 

Een plaats van wonder, van 

mysterie, van vriendschap en 

bovenal, een plaats waar Fré 

veel te veel tijd spendeert. 

Wanneer je voor de eerste keer 

deze game opent, dan kom je terecht in een onbewoonde wereld vol met 

monsters waarin je niets bezit. Maar voor je het weet, heb je met je mede 9 

year olds een volledig dorp gebouwd inclusief Frodo zijn hobbithol, Fredje zijn 

paleis en zelfs Barad-dûr met het oog van Mika bovenop.  

In deze wondere wereld zijn dan ook vele avonturen te beleven waar je een 

eeuwigdurende vriendschap kunt opbouwen door het verslaan van een draak 

(neen niet Anna), het ontdekken van onderwatertempels, het oproepen van 

de Wither en het yeeten van Frodo in lava. Hopelijk hebben de schachtjes 

evenveel fun met hun schachtenopdrachten als wij al maanden hebben met 

dit geweldige meesterwerk! 

Naast Minecraft spelen, zijn er nog een paar andere dingen om naar uit te 

kijken, zo komt onze laatste cantus van het jaar en onze enige themacantus 

van het semester eraan waar andere kringen en clubs ook welkom zijn, evenals 

bezoekers. Deze Lord of The Rings-cantus belooft dan ook weer een epische 

nacht te worden, waar er 100% zeker 3 boeken over zullen geschreven worden!  
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Verder is er nog de Wintermarkt 

der Wetenschappen die we 

organiseren om geld in te zamelen 

voor Zero Plastic Rivers. Vorig jaar 

hebben we op 1 dag 4882 euro 

verzameld. Dit jaar duurt de 

Wintermarkt 2 dagen dus hopelijk 

kunnen we veel meer geld 

doneren aan het goede doel om 

onze karma opnieuw wat beter te 

maken! Dit is de perfecte gelegenheid om even te ontstressen voordat de blok 

begint. Er zullen verschillende proffen aanwezig zijn (waaronder ook van 

biologie natuurlijk) om uw pintjes te tappen; er zullen bandjes en dj’s zijn, 

lekkere warme chocomelk, hotdogs en croques en veel meer. De Wintermarkt 

wordt afgesloten met een proffenverkoop (jaja, ge kunt op proffen bieden om 

er iets leuks mee te doen) en daarna een après ski party! 

Als laatste sluiten we het semester af met de alom bekende Massacantus waar 

er maar liefst 2300 studenten op aanwezig zullen zijn om 2019 in schoonheid af 

te sluiten! 

Ik hoop dat jullie evenveel van dit semester genoten hebben als ik en wens 

jullie veel succes toe met de examens!  

Tot volgend jaar! 

Ut Vivat, Crescat, Floreatque GBK! 

Grandmaster Mika 
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Kalender 
 

Week 10   

Maandag 25/11/19 Clubavond @Porter House 

Dinsdag 26/11/19 Rugby-initiatie @Schoonmeersen 

Woensdag 27/11/19 GBK-etentje @Paul’s Boutique 

Donderdag 28/11/19 Themacantus @Karaoke 

Vrijdag 29/11/19  

 

Week 11   

Maandag 02/12/19 Slotclubavond @Porter House 

Dinsdag 03/12/19  

Woensdag 04/12/19  

Donderdag 05/12/19  

Vrijdag 06/12/19  

 

Week 12   

Maandag 09/12/19 Wintermarkt der Wetenschappen @Sterre 

Dinsdag 10/12/19 Wintermarkt der Wetenschappen @Sterre 

Woensdag 11/12/19 Massacantus @Flanders Expo 

Donderdag 12/12/19  

Vrijdag 13/12/19  
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2e semester 
 

 

Week 1   

Maandag 10/02/20 Openingsclubavond @Porter House 

Dinsdag 11/02/20  

Woensdag 12/02/20  

Donderdag 13/02/20 Antivalentijnsfuif @Porter House 

Vrijdag 14/02/20  

 

Week 2   

Maandag 17/02/20 Clubavond @Porter House 

Dinsdag 18/02/20  

Woensdag 19/02/20  

Donderdag 20/02/20  

Vrijdag 21/02/20 Vriendjes- en familiecantus @Karaoke 

 

Week 3   

Maandag 24/02/20 Clubavond @Porter House 

Dinsdag 25/02/20  

Woensdag 26/02/20 LAN der Wetenschappen @Sterre, S9 

Donderdag 27/02/20  

Vrijdag 28/02/20  
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Komende activiteiten 
 

Rugby-initiatie     26/11   @Schoonmeersen 

Ben je een ruige gast of vrouw en wil je af en toe wel eens iemand helemaal 

kapotrammen? Dan is dit toch wel echt dé activiteit waar je naartoe wilt gaan. 

Balletje gooien, balletje schoppen, balletje vangen, wat wil je nog meer? 

 

Paul’s Boutique etentje   27/11   @Paul’s Boutique 

Wat zeg je ervan als we eens met zijn allen gezellig uit gaan eten? Met vrienden 

wat smakelijks naar binnen smikkelen en met een goed glas wegdrinken. De 

sfeer zal er al zijn, nu hopen dat jullie ook komen! 

 

Themacantus “Lord Of The Rings” 28/11   @Karaoke 

Ben jij helemaal klaar om Hobbit in Mount Doom te yeeten, Gandalf The Grey 

te spelen, of met je mededwergen te feesten tot de zon opkomt? Trek dan 

maar snel je kostuum aan en geniet van een avond vol plezier en gezang. 

 

Slotclubavond    2/12   @Porter 

Kom op, de laatste avond waarop we met zijn allen los kunnen gehen. Dit kan 

je echt niet missen. Het is misschien wel de laatste keer dat we met zijn allen 

samen zijn 😊. Vergeet nog even die examens en geniet van de tijd die we 

hebben. 

 

Wintermarkt der Wetenschappen 9-10/12  @Sterre 

De koele winter heeft zijn opmars gemaakt, dus wat warmte kunnen we wel 

gebruiken. Het kan dan ook niet anders dan dat we op de Wintermarkt een 

warme chocomelk of wat poffertjes gaan verorberen. De Kerstboom zal al 

opstaan en de slingers en lichtjes zullen al fonkelen wanneer jullie toekomen.  

 

Massacantus    11/12   @Flanders Expo 

Met een groot aantal vrienden zuipen, zingen en uiteindelijk gewoon wat 

rondlopen en praten, is toch wel de voornaamste gedachte achter de 

massacantus. Denk je “dit is toch wel echt mijn ding”? Aarzel dan niet en schrijf 

je zo snel mogelijk in: de plaatsen zijn namelijk vrij beperkt. 
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Voorbije activiteiten 
 

Jeneverclubavond 

Clubavonden zijn leuk, maar clubavonden met jenever zijn toch wel de beste! 

Een vat aan shotjes, wat wil je nog meer? De schachtjes waren ook met hun 

mooie items aanwezig. Samengevat: een epische avond. 

Hoeveel shotjes hebben we met z’n allen gedronken? 200 250 

 

Alice in Porterland 

Werd jij de volgende dag ook wakker met het gevoel dat je in een zwart gat 

was gevallen? Dan ben je zeker niet de enige, want de cocktails zijn stevig 

vergoten. We moeten toch wel zeggen: een verbroedering is leuk, maar onze 

cocktails waren wel lekkerder! 

Wie heeft de meest cocktails verkocht? Chemica GBK 

 

Doop 

De 10 belangrijkste regels van het studentenleven zijn gekend en de schachten 

zijn officieel lid van onze kring. Na 6 uur vol pret en viezigheid zat de beproeving 

erop en dat werd stevig gevierd met een goede douche en daarna met frisse 

pintjes in De Porter. Jeplaaaa! 

Wat konden schachten goed maken? Spaghetti Lasagne 

 

IFT 

Er is veel gesport en de stemmen waren de dag erna goed hees van al dat 

supporteren. Bij basketbal is er echt goed gescoord met een mooie 3e plaats 

in onze poule. Als er spelers tekort waren, stonden de schachten gelukkig 

meteen te springen om mee te doen met de volleybal. 

Waar was Iona 90% van de tijd? In de cafetaria Aan het supporteren bij 

de spelers 

 

Bierbowling 

112 is het nummer dat deze avond nog meer gebruikt werd dan 158. Wat 

hebben de schachten weer hun best gedaan. De pintjes zijn (iets te) rijkelijk 

gevloeid en op het einde zagen de ballen meer de goot dan de kegeltjes. 

Ook Iona heeft de baan van heel dichtbij leren kennen. 

Hoeveel ambulances kwamen er? 3 2 
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Bierkoningverkiezingen 

Woehoeee, we hebben weer een bierkoning en bierkoningin. De bierkoning is 

een oud gezicht, want het is de 4e keer dat Thibaut koning wordt. De 

bierkoningin daarentegen is niemand minder geworden dan onze eigen 

cantor Rood. Proficiat! 

Wie kan er niet drinken? Rood Emilie 

 

Proefbuisjeneverfuif 

HET WAS LIT. De vele shiften zijn goed verlopen en de jenever heeft rijkelijk 

gevloeid, zoals we het willen. Ook was er heel veel volk aanwezig, maar je weet 

wat ze zeggen: hoe meer zielen, hoe meer vreugd! 

Welk shotje heeft Bob gedronken? Afwaswater Azijn 

 

Verbroederingscantus met Geologica 

Verbroederen is echt superleuk, zeker als het eens met een andere kring dan 

een wetenschapskring is. Der Pappenheimer was iets zwakker dan normaal, 

maar voor de rest was het wel een geslaagde avond waar het bier de kelen 

heeft verwend. 

Wie is de betere praeses? Morgan Mika 

 

Rocknight 

Rocknight was fantastisch! Met Rocktails die nog lekkerder waren dan vorig 

jaar, heerlijke frietjes van Stefaan en dj die John heette. Wat wil je nog meer? 

Het was ook eens anders dan een echte uitgangsavond, maar meer een 

gezellig samenzijn met vrienden. 

Heeft Shakira zijn record gebroken bij hoofdboksen? Ja  Nee 
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Bloktips  
 

1) Begin eraan! 

 

2) Maak een vaste planning en probeer je er zoveel mogelijk aan te 

houden. Het lijkt misschien overrated, maar het zorgt er wel voor dat 

je een overzicht hebt van wat je nog allemaal moet doen. 

 

3) Zoek een slaafje dat lekker eten voor je wil maken. Niets is beter dan 

foodies in de blok. 

 

4) Zorg voor voldoende ontspanning. Maak een wandeling, aai je hond, 

eet een paar mandarijntjes. Pauze is belangrijk om je hoofd eens leeg 

te maken en een keer helemaal weg te zijn van je boeken, zodat je 

daarna weer fris kan beginnen studeren. 

 

5) Ga om het half uur eens recht staan. Dit is goed voor je gewrichten 

en bloedsomloop. Doe er meteen een dansje bij, dan maak je het 

nog leuk terwijl je aan je summerbody werkt 

 

6) Spreek eens af met vrienden. Kerstmis of Nieuwjaar vieren is de 

perfecte afleiding om er de dag erna weer vol goede moed aan te 

beginnen. 

 

7) Ween, laat je gaan en huil het er allemaal uit. Het lucht op, geloof 

me.  

 

8) Denk er vooral aan dat het maar even duurt en dat deze moeilijke 

periode ook weer voorbij gaat. Iedereen maakt hetzelfde mee en 

begrijpt dus waar je door moet. Het zal zeker niet eeuwig duren. 

 

 

Succes! 
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Welke lesgever ben jij? 
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Weetjes over kerst 
 

➢ In India worden met kerst geen kerstbomen, maar bananenplanten 

versierd. 

 

➢ Jaarlijks worden er wereldwijd bijna 60 miljoen kerstbomen gekweekt. 

 

➢  In Rusland wordt kerst gevierd op 7 januari. 

 

➢ Ook in Australië worden kerstliedjes gezongen over sneeuw en draagt 

de kerstman een dikke wintermantel, terwijl het daar rond kerst lekker 

warm weer is. 

 

➢ Rudolf zijn neus ging eerst blauw zijn in plaats van rood. 

 

➢ Geschiedkundigen geloven dat de kans groter is dat Jezus in de lente 

geboren zou zijn, dan in de winter. 

 

➢ De rendieren van de kerstman zijn allemaal vrouwtjes. 

 

➢ De kerstman is geen afstammeling van Sinterklaas. 

 

➢ Dat Maria een maagd zou geweest zijn, is eigenlijk gewoon een 

vertaalfout. 

 

➢ Het liedje Jingle Bells ging eerst ‘One Horse Open Sleigh’ heten en het 

lied was eigenlijk geen kerstliedje, maar een nummer voor Thanksgiving.  

 

➢ In Oekraïne hangen ze niet alleen kerstballen maar ook nepspinnen in 

de kerstboom. Dit zou volgens een oude legende geluk brengen. 

 

➢ Het Vrijheidsbeeld is het grootste kerstcadeau ooit. Frankrijk gaf het 

beeld in 1886 aan Amerika. 
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Praesidium goede voornemens 
 

Mika 

1) Geweldig blijven (Wanneer is hij begonnen? – Dixit Thomas.) 

2) GBK de beste kring van Gent houden 

3) Cynthia met tijgerpunten beaten 

Els 

Meer fruit eten (elk jaar hetzelfde voornemen maar het lukt nooit ). 

Frederik 

1) Beter aan de deadlines houden 

2) Meer inspiratie opdoen voor de Worm 

3) Sportiever leven 

4) Verdraagzamer zijn naar andere mensen 

Camille 

Voor 2020 zal ik maar hetzelfde zeggen als in 2018 en 2019, maar waar ik nog 

nooit in geslaagd ben: mijn rijbewijs halen. Voor de rest ga ik proberen om liever 

te zijn tegen Fredje zodat hij meer van mij kan verdragen. 

Filip 

Ik ga, na dit semester wat minder te kunnen boitten door men klierkoorts, weer 

wat meer proberen boitten in het volgende semester! 

Anna 

Wel zoals iedereen wil ik wat meer sporten, beter eten, op tijd aan mijn 

deadlines beginnen... but who cares. Dit jaar is het tijd voor wat plezantere 

voornemens en wie weet lukken ze dan eindelijk wel een keer. Mijn eerste 

voornemen dit jaar is eentje samen met een schachtje: dit jaar wil ik alle shotjes 

van De Porter drinken. (Het al dan niet slagen hiervan zal je nog wel eens lezen 

in de laatste Worm). Numero dos: na al een paar jaar pintjes drinken, begin ik 

er eindelijk een beetje tegen te kunnen, ma een adje da lukt me toch nog 

altijd niet, tijd om te oefenen! Last but not least: Pappenheimers! Je denkt 

misschien ieuw wat is dat nu voor een voornemen, maar denk even mee. Wat 

doe je tijdens een Pappenheimer: op banken gaan staan, op tafels gaan 

staan, onder tafels kruipen, tafels opheffen, je lint rondzwieren, je kleren 

uitdoen, kortom je bent de hele tijd aan het sporten! Dus iedereen die geen 

tijd heeft voor dat extra uurtje sport, gewoon een paar extra pappenheimers 

en de calorieën vliegen eraf!!  

Xoxo Een hoopvolle Excul 
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Mozard 

1) Beter aan deadlines houden 

2) Minder lang gewoon in mijn bed liggen en niets doen 

3) Beter nadenken over wat ik zeg 

4) Nog meer zelf gezond koken in plaats van uit te gaan eten 

Noa  

1) Kot iets frequenter kuisen 

2) Minder suiker/ minder vleezekes op het menu 

3) Get SHREDDED xD xp 

4) Oude kleren recycleren / meer tweedehands kopen 

5) Minder Minecraft spelen 

Rood 

Mijn leven is al perfect. Ik heb geen goede voornemens. 

Saskia 

1) Frequenter gebruik maken van mijn fitness-abonnement 

2) Minder chips eten (slecht voor de cholesterol!) 

3) Mijn hond nog meer verwennen 

4) Minder verslaafd zijn aan mijn gsm 

Niko 

Hey hey, 

We weten allemaal dat de klassieke goede voornemens zoals “minder 

uitstellen” er niet van zullen komen dus zal ik deze overslaan en enkele leukere 

voornemens oplijsten. Dit jaar wil ik minstens 27 verschillende geitjes aaien. Ook 

wil ik m’n kennis over inheemse insecten- en vogelsoorten uitbreiden, maar als 

gepassioneerd bioloogje in spé zou dit geen probleem mogen zijn xoxo. Verder 

wil ik nog veel Mika zijn flosj aaien (van zijn lint eh viezerikken). Oké, dit was het 

dan, doei.  

Michiel 

1) Grote overweldigende opdrachten sneller in kleinere, haalbare delen 

verdelen. *kuch kuch* herbarium *kuch kuch* 

2) Tijdens de blok niet later dan 2 uur gaan slapen en voor 10 uur opstaan 

3) Terug beginnen een 2-ster-duikbrevet te proberen behalen.  

4) Meer oefenen op smalltalk 
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Handparing van vlinders 
 

Ook de wormpjes van dit academiejaar hebben de fout gemaakt om me een 

tekstje te laten schrijven voor dit befaamde tijdschrift. Deze keer gaat het over 

niets minder dan poepende vlinders! Wacht nog beter, poepende 

nachtvlinders! Wacht… nog beter… impotente nachtvlinders die we zelf 

moeten laten poepen door hen te helpen via een handparing! Klinkt dit 

allemaal nog als vage info? Dan is m’n doel geslaagd. Bye.  

Oké, nu even serieus. Het kweken van (tropische) nachtvlinders is een zeer 

uitdagende en gevarieerde hobby. Er worden duizenden soorten gekweekt 

door hobbyisten en iedere soort heeft z’n eigen speciale noden om de cyclus 

te voltooien van ei tot imago (volwassen vlinder). De bedoeling van de hobby 

is dat je de vlinders kan laten paren, eitjes leggen en die eitjes dan kunt 

verkopen of ruilen voor nieuwe soorten (en natuurlijk wat eitjes houden zodat 

je zelf een nieuwe generatie kunt kweken). Bij sommige soorten gaat het 

allemaal heel vlot, maar heel vaak is paren nog een groot obstakel. In dit 

tekstje behandel ik het paren van grote Saturniidae (= nachtpauwogen).  

Vele soorten tropische nachtvlinders 

kunnen zonder probleem zelfstandig met 

elkaar paren in gevangenschap. Sommige 

soorten staan er echter om bekend dat ze 

dit niet vanzelf doen en hebben dus een 

beetje hulp nodig. Dit is bijvoorbeeld het 

geval bij één van de bekendste en in mijn 

opinie prachtigste nachtvlinders op aarde: 

de komeetstaartvlinder (Argema mittrei). 

De vlinders worden in gevangenschap als 

imago vaak gehouden in een zogenaamde “netkooi”. Dit vormt geen 

probleem voor hen gezien de vrouwtjes meestal stationair blijven wachten op 

een partner en bijna niet vliegen, de mannetjes echter gaan ’s nachts op zoek 

naar de vrouwtjes en fladderen wat meer.  

Je zou denken: oh in zo’n kleine kooi moeten de mannetjes dus minder zoeken 

naar de vrouwtjes. Wel, in het geval van de komeetstaartvlinder werkt het dus 

omgekeerd. De vrouwtjes scheiden feromonen af die de mannetjes 

detecteren met hun hypersensitieve en sterk ontwikkelde antennes. De 

antennes zijn zo sensitief dat ze één enkele molecule van het feromoon kunnen 

detecteren. Maar in zo’n kleine kooi worden de receptoren van de mannetjes 

overgestimuleerd. In het wild moeten ze vaak honderden meters vliegen op 

zoek naar een vrouwtje, dus de feromonen die het vrouwtje uitscheidt zijn ook 

van honderden meters ver te detecteren.  
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Het mannetje is extreem in de war door deze overstimulatie en zal in paniek in 

het rond beginnen fladderen terwijl het vrouwtje eigenlijk voor het grijpen ligt 

(wat een duts). 

Ze hebben dus duidelijk een helpende hand nodig (bereid je voor, nu komt de 

kinky shit). Hierop volgt mijn receptje voor een succesvolle handparing (joepie):  

1. Voor we kunnen beginnen de vlinders te 

handparen om de volgende generatie te 

verzekeren, moet het vrouwtje eerst 

beginnen “roepen”. Dit doet ze door met 

haar abdomen naar beneden hangend en 

haar feromoonproducerende organen 

bloot in kleine hoeveelheden sexferomonen 

uit te scheiden.  

2. We kunnen nu zowel het vrouwtje als het mannetje vastgrijpen door met 

onze vingers (of zelfs wasknijpers) de vleugels net boven de thorax toe te 

knijpen zodat ze niet kunnen tegenstribbelen. Dit lijkt een beetje bruut 

maar bij grote nachtvlindersoorten (vooral saturniidae) zijn de vleugels 

vrij sterk op deze plaatsen 

3. De antennes van het mannetje worden eventueel nog eens over het 

abdomen van het vrouwtje gewreven zodat hij zijn claspers die in de 

geslachtsdelen van het vrouwtje moeten haken laat zien (of men legt 

deze manueel bloot door op het abdomen rustig te drukken).  

4. Vervolgens tracht men ze onder een hoek van 45° in elkaar te haken. De 

vlinders stribbelen gewoonlijk initieel tegen, maar eens ze aan het 

copuleren zijn zullen ze gewoonlijk ontspannen. Als je het mannetje nu 

loslaat zal hij waarschijnlijk gewoon blijven bengelen onderaan het 

vrouwtje aangezien ze heel goed in elkaar vasthaken (best wel 

impressive, kunnen we nog wat van leren xoxo).  

5. Proficiat! Ze zijn nu aan het copuleren, een copulatie kan verscheidene 

uren duren. (Jaja, wij mensjes zijn maar zwakkelingen hoor.) De eigenlijke 

spermaoverdracht duurt slechts enkele seconden/minuten, maar vaak 

blijft het mannetje nog een hele tijd aan het vrouwtje hangen zodat de 

concurrentie geen kans heeft om eveneens met haar te paren  

*Merk op: de methode hierboven uitgelegd is zeer specifiek en werkt alleen 

voor bepaalde nachtvlinders (vaak binnen de Saturniidae). De ecologie en 

anatomie van elke soort verschilt dus voor verschillende soorten bestaan er 

verschillende methoden. Sommige soorten zijn helemaal niet te handparen 

(zoals de pijlstaarten of Sphingidae) 

Gezien jullie mij nu toch waarschijnlijk al vreemd genoeg vinden, smijt ik hier 

nog even een link naar een video van een kennis van me erbij: 

https://tinyurl.com/Poependevlinders 

Niko  

https://tinyurl.com/Poependevlinders
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Sneeuwvlokjes knutselen 
 

Versiering maken hoeft niet duur te zijn, probeer anders volgende tip eens. 

 

 

Wat heb je nodig: 

➢ Schaar. 

➢ Vierkant papier. 

Sneeuwvlokken kun je heel leuk zelf maken. 

Neem een vierkant stukje (dun) papier en vouw 

dat zoals je hiernaast ziet. Dus eerst éénmaal 

dubbel, dan nog een keer dubbel de andere kant 

op en dan dubbel in een driehoek. 

Daarna knip je stukjes uit het gevouwen stukje. In 

de twee voorbeelden is aangegeven hoe je 

bijvoorbeeld kan knippen. 

 

 

 

Als je alles geknipt hebt dan vouw je het papier weer uit 

en wees verrast met wat je dan ziet. Een prachtige 

sneeuwvlok. Zo maak je er nog een paar en dan kan je 

die voor het raam hangen. 

Dat wordt gezellig met kerst. 

Btw, Frozen is echt LIT!!! 
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GBK-confessions 
 

#11 Hey, euhm, de meeste hier kennen mij waarschijnlijk wel vrij goed, maar 

ik ga toch mijn best doen om me zo anoniem mogelijk te gaan gedragen 😉. 

Laat me maar meteen met de deur in huis vallen, ik ben een echte slet. Na 

een rustige periode waar ik mezelf aan het inhouden was, was plots de nood 

wel vrij hoog, en ja, wat doe je dan? Masturberen was ik nu wel al een beetje 

beu, dus dacht ik, ik ga eens iemand sturen... Nu ja, van 1 kwam 2 en van 2 

kwam wel meer. Je kan wel raden dat ik de laatste weken niet stilgezeten heb. 

Het is zelfs zodanig erg geworden dat ik plots met 3 verschillende mensen in 

dezelfde week seks heb gehad. Maar die lust is dus echt niet te stillen eh... 

Telkens ik in de mood kom, crave ik echt naar seks en heb ik het precies echt 

nodig. Ik ga nu wel niet alle details op tafel gooien natuurlijk, aan jullie om dat 

zelf te gaan uitzoeken! Ik ben een echte slet, en daar ben ik trots op! 

 

#12 Niemand weet het, maar stiekem heb ik al seks gehad in de 

fietsenstalling.  

 

#13 Oké, ik heb nog een kater van alweer een zalige porternacht dus mijn 

zinsconstructie zal op niet veel trekken (sorry alvast). Tijdens een legendarische 

GBK-cantus (zoals letterlijk elke cantus) kreeg ik plots een booty call. Gelukkig 

was ik al goed zat om 22u en besloot ik om te gaan. Na een goed uurtje slapen, 

moest ik gaan plassen, naar een wc die drie verdiepingen lager was. Heroïsch 

zat als ik was, deed ik dat natuurlijk in mijnen blote. Dit zijn trouwens 

reconstructies want het enige dat ik nog weet van die nacht is 't volgende: 

plots besefte ik 'shit ik zit naakt op een wc op een kot'. Dus ik liep terug de 

trappen op, ging de kamer binnen en legde mij neer in da bed. De volgende 

ochtend maak ik X wakker en vraag hoe laat het was. Waarop die boy zegt 'ik 

ben X niet, maar kga verder pitten, slaapwel'. Dus ja... ik werd wakker in mijn 

blote naast een wildvreemde. Ik maakte die persoon opnieuw wakker, vroeg 

een dekentje en ging op zoek naar 't juiste kot. Daar binnengekomen, lag X in 

zijn zetel. Ik vroeg waarom hij niet in zijn bed lag, blijkbaar had ik daarin gekotst. 

En hij vroeg vanwaar ik kwam, haha. Ik beloofde zijn deken te wassen, maar 

heb dat eigenlijk in de eerste de beste vuilnisbak in Ovp gesmeten. 
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Mijn angst voor sneeuw en ijs 
 

Jullie hebben het intussen wel al door, we hebben een kleine voorliefde voor 

Kerstmis. Dat is ook wel het enige wat ik leuk vind aan deze periode, want ik 

heb namelijk een fobie voor sneeuw en ijs en wel om volgende redenen. 

 

Het begon allemaal op een mooie winterdag, toen de vijver naast mijn huis 

bevroren was en we met de babysit mochten gaan slieren op het ijs. Ik stond 

er nog niet half op of mijn broer had mij al meegenomen in zijn val. Gelukkig 

viel het toen allemaal mee. Na een half uurtje plezier, kwam ik echter weer ten 

val en deze keer een stuk harder. Recht door de prikkeldraad! Een paar tranen 

later waren we weer thuis. Toch wou ik mij niet klein laten krijgen en tonen dat 

ik geen angst had. Grote mond die ik soms heb, daagde ik mijn broer uit om 

ter snelst over het terras te glijden. Allemaal leuk enzo tenzij je een gave hebt 

om lomp te zijn en toevallig heb ik dat talent meegekregen van mijn mama en 

papa (bedankt). Ik ben recht op mijn gezicht gegaan, zonder mijn handen te 

zetten. Gevolg: een kapotte neus en een tand minder. Mama haar gezicht 

toen ze mij terugzag was wel onvergetelijk 😛. 

 

Ik zal nogmaals aantonen dat ik een grote mond 

heb en prikkeldraad niet mijn vriend is. We gingen 

met ons gezin eens skiën in de Ardennen (zwarte 

pistes enzo, haha). Misschien leuk om te weten, 

maar iedereen buiten ik kan skiën. Het eerste wat ik 

zeg: “zo moeilijk kan het toch niet zijn”, hier volgde 

meteen de reactie: “toon het maar”. Skilatten 

aangetrokken en recht naar beneden, niet eens 

wetend hoe je moest remmen. “SHIT, HELP, SHIT” 

waren de woorden die het dichtst bij mijn gevoelens 

van toen aanleunden. Ik hoor mezelf nog denken 

“gelukkig wordt de piste minder steil” en net op dat 

moment komt het besef dat ik de stem van mijn 

broer hoor, die riep: “KLEINEN, DAAR STAAT 

PRIKKELDRAAD!”. Ik denk dat ik de rest niet meer hoef uit te leggen zeker? 

 

Als iemand mij nu ooit mee vraagt om te gaan schaatsen of op skireis te gaan, 

denk ik toch altijd 2 keer na. Op zich is het wel fun, maar er komt gewoon een 

moment dat ik de winter niet overleef. 

Camille  

Afbeelding 1: een voorstelling 

van mijn val. 
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Fotohoekje 
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#Doopisdope 
 

Na twee weken vol vernedering was het eindelijk zover, de doop. Met een 

bang hartje zaten we daar dan op onze knietjes en met ons hoofd op de stoep. 

Maar uiteindelijk bleek het toch niet zo erg te zijn, want iedereen kreeg een 

vriendje zodat niemand zich eenzaam zou voelen. Sommigen kregen zelfs 

meerdere vriendjes, zoals Jakke die eigenlijk wel een beetje achterlijk is.  

 

Met z’n allen vertrokken we dan naar het Citadelpark. We hebben een goede 

work-out en interessante levenslessen gekregen. Bijvoorbeeld over de kikker, 

de eend en de geaardheid van WiNA (het is oké Mika, het is geen schande 

dat je niet op vrouwen valt).  

 

Het doopcomité was zo lief om ons enkele spelletjes te laten spelen, zodat we 

het zeker niet koud zouden krijgen. We hebben bv. rugby gespeeld, met een 

hééél speciale bal. Die bal was op het einde wel een beetje gesneuveld (Arno 

kan niet zo goed tegen zijn verlies). Ook hebben we veel tussen elkaars benen 

gezeten of op elkaar gelegen, wat enkelen onder ons al gewoon zijn. De 

kreupele mensen, zoals ik, Ines, werden niet vergeten, want ik mocht namelijk 

mooi op mijn knietjes in het gras zitten met een citroen in mijn mond. Blijkbaar 

heb ik een grote mond? (Ja. – Dixit Thomas.) 

Het tweede deel vond lekker gezellig plaats in de Karaoke. Op onze knietjes 

kregen we de eer om te proeven van enkele speciale delicatessen (aka 

culinaire hoogstandjes van het GBK) geserveerd in een smakelijk bekertje. 

Sommigen hadden het geluk om er wat meer van te proeven dan anderen. 

Raar dat mijn bekertje toch elke keer weer op vreemde wijze omviel hehehehe. 

(Pff ik (Carolijn) heb trouwens nog altijd nachtmerries van Thiemen die met zijn 

lustige blik wachtte tot zijn papje in mijn keel zat.)  

 

Over wat er de rest van de avond is gebeurd, mag ik helaas niet te veel 

verklappen, hihi. Ik kan wel zeggen dat Mika zeer vrijgevig was met cadeautjes 

uitdelen (ik ruik de zuurkool nog steeds, dankuwel Mika). 

 

Over het algemeen kunnen we concluderen dat enkelen van ons 

buitengewone zuigtalenten hebben. (Vooral niet op jou gericht, Kira.) Maar 

dan zijn er ook sommigen die net iets te veel porno hebben gekeken…  
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Anderen werden dan weer net iets te geil van bruine pampers en siroop likken 

van medeschachten. Ah ja en Mozard komt graag klaar op schachtjes. (Zijn 

zaad smaakt namelijk naar sojamelk…). Wat we natuurlijk niet mogen 

vergeten, is dat Jakke echt wel achterlijk is.  

 

Uiteindelijk kregen we onze lintjes en na een intieme groepsknuffel met Thiemen 

en enkele gelukstraantjes keerden we terug naar huis. Of sommigen naar de 

Porters en toen die sloot naar de Per Total, waar ik geen details van ga 

meedelen… (Tip: laat je rugzak niet alleen achter, anders beland je bij Mika op 

kot) 

 

Kusjes en knuffels van Carolijn, Ines (en nog wat andere domme schachten 

maar die zijn minder belangrijk. Snorrie xoxo) 
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Quotes 
 

Saskia: “Wouter mag niet weten hoelang zijn lijden zal duren.” 

Wouter: “Jezus wist ook niet hoelang da ging duren.” 

 

Michiel: Nee Saskia, je bent mijn meesteres niet.” 

 

Mika: “Man jullie hebben echt de concentratie van pindanoten!” 

 

Fredje sletje: “Ik wil wel babyvocht.” 

 

Rood tegen Niko: Ma ga langs mijn achterkant.” 

 

Camille tegen Fredje Sletje “Gij moet eraf blijven of hij gaat slap worden!” 

 

Lies: “Ma wow die grote van den Joeri.” 

 

Michiel: Ik heb het graag strak.” 

 

Filip: “Ik moet mijn wit spul onder controle houden.” 

 

Mika tegen Thiemen: “Geef uw wortel maar aan Stefke.” 

 

Niko: “Ik ga geen Jupiler verspillen aan mijn marginaliteit om 10u42.” 

 

Birgit: "Als het zijn eerste keer is wil ik er wel bij zijn.” 

 

Rood: “Ik had geen controle meer over de cocks.” 

 

Fredje sletje “Je zuigt da eerst uit of wa?” 

Laura “Ik ben da gewoon.” 

 

Jakke: "Zeg, blijf eens van mijn noten jong.” 

 

Michiel: “Ik kan er wel 5 aftrekken.” 

 

Cynthia: “Ge moogt da in mijn poep steken.” 

 

Cynthia “Rood is echt lelijk” 

 

Mika: “Als ik mijn hand heel diep steek, ga het lukken.” 

 

Valentijn: “Gij gaat slikken gij.” 

 

Michiel: “Uit welk gaatje komt da?” 
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Hannes: “Het smaakt wel nog naar zak.” 

Laura: “Ik heb al slechtere zakken geproefd.” 

 

Prof Vanholme: “Het zou een soa kunnen zijn, maar het is een plant.” 

 

Fredje Sletje: “Laten we aan torens denken.” 

 

Filip: “Ze vindt da alleen lekker als da naar sperma ruikt.” 

 

Rood: “Ja, als ge da in uw gat steekt, moet ge nie naart toilet voor te 

kakken.” 

 

Niko: “Uw poes ziet er nogal droog uit.” 

Rood: “En harig.” 

 

Mika” Yes seks.” 

 

Niko: “What have you done to my children?” 

Saskia: “We hebben ze onthoofd en hun hoofden bij gehouden.” 

 

Charlotte: “Wa zou 2 Y's dan zijn? 2 penissen?” 

 

Michiel: “Saskia, gaan we sm doen?” 

 

Robbe: “Waar horen krekels thuis in de voedingsdriehoek?” 

 

Iona tegen Mika: “Zuig aan mijn oor.” 

 

Cynthia: “De wetenschappen das 1 pot nat, zeker int zwembad.” 

 

Michiel: “Het is toch al 2019 eh?” 

 

Fredje Sletje: “We zitten tussen de saus.” 

 

Rood: “Tzijn enkel de kindjes van IS die ontploffen.” 

 

Shakira: “Das gelijk Iona.” 

Rood: “Die heeft ook een varkensneus.” 

 

Michiel: “Maandstondenbloed is niet lekker.” 

 

Fredje Sletje: “Ik heb zo geen inhoud.” 

 

Filip: “Kheb jullie monden zien connecten.” 

 

Saskia: “Alles gaat vlot binnen.” 

 

Anna: “Hoe leuk moet het zijn om uzelf te kunnen neuken?” 
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Er was eens… 
 

Er was eens een jongeman die helemaal alleen op de wereld stond. Hij had 

geen familie, geen vrienden en ook geen liefde om zijn leven mee te delen. 

Het enige waar hij zich aan vasthield was een legende die luidde dat een man 

zijn ware liefde zal vinden, waar hij haar het minst verwacht. Met die gedachte 

in zijn hoofd vertrok hij, op zoek naar die ene vrouw die zijn hart sneller zou laten 

slaan. 

De man trok door velden, moerassen en bergen om zijn doel te vinden. Tot hij 

op een dag in een toverbos terechtkwam. Na even ronddwalen zag hij plots 

een kasteel staan en toen wist hij het: dit wordt de dag waar hij eeuwen naar 

verlangd had. Zonder een minuut te twijfelen besloot de jongeheer om binnen 

te gaan tot hij op een paar obstakels botste… 

Er kwam een gigantische draak op hem afgevlogen die hem probeerde te 

doden. Op dat moment dacht de man dat het geen zin had. Hij wou opgeven 

en terugkeren, tot hij plots de allermooiste stem hoorde die hij ooit gehoord 

had. Dit maakte hem opnieuw zelfzeker en met al zijn vechtlust heeft hij de 

draak uiteindelijk onderuit gekregen.  

Toen hij doorliep naar de plaats waar de stem vandaan kwam stootte, hij op 

het 2e obstakel: een leger Iona’s kwam op hem afgestormd. Gelukkig was dit 

geen grote opgave en met 1 grote stap sprong hij over het hele leger.  

Toen was het moment daar dat hij eindelijk voor de deur stond waar de 

wondermooie stem vandaan kwam. Met een bonzend hart deed hij de deur 

open en wachtte op zijn ware liefde. Toen hij zag wie er in de kamer zat schrok 

hij zich een ongeluk: het mooie meisje bleek een olifant te zijn! Ze sprak tegen 

hem dat ze nog nooit iemand zo stoer en moedig had geweten, maar door 

het verschieten was de man intussen de kamer al uitgelopen.  

Op de gang luisterde de man nog heel even naar wat de olifant allemaal te 

zeggen had en hij was gecharmeerd. Hij besloot om naar binnen te gaan, haar 

een kus op het voorhoofd te geven en weer te vertrekken naar huis. Toen hij 

dit deed, gebeurde het onmogelijke: de olifant veranderde in het mooiste en 

liefste meisje ter wereld.  

De heer had de 3e en laatste hindernis overwonnen: hij had liefde kunnen 

tonen aan iemand waarvan hij het nooit verwachtte. De legende was eindelijk 

waarheid geworden. De man stortte in de armen van het meisje en hield haar 

nog uren vast. 

De zomer erna trouwden ze en de twee leefden samen nog lang en gelukkig. 
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Facebookshizzle 
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GBK-memes 
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Vegalicious 
 

Heb je je ooit al afgevraagd wat je moet doen met kerstmis als je 

veganistisch of vegetarisch bent? Iedereen zit maar te smakken aan dat 

heerlijk gebraad of aan dat lekkere vanilleijs. Lees dan snel het recept 

hieronder en laat je verrassen. 

Caponata 

Ingrediënten 

➢ 2 aubergines 

➢ ½ struik bleekselderij 

➢ 2 uien 

➢ 2 el pijnboompitten 

➢ 6 el traditionele olijfolie 

➢ 400 g tomatenblokjes uit blik 

➢ 4 el groene olijven zonder pit 

➢ 4 el rodewijnazijn 

➢ 1 el kristalsuiker 

➢ 2 el rozijnen 

➢ 2 el kappertjes 

➢ 15 g verse basilicum 

Bereiding: 

1. Snijd de aubergine in stukjes van 2 cm en bestrooi met zout. Laat ca. 5 

min. staan. Dep droog met keukenpapier. Snijd ondertussen de 

bleekselderij in boogjes. Snijd de ui in ringen. Rooster de pijnboompitten 

in een koekenpan zonder boter of olie in 3 min. goudbruin en neem uit 

de pan. Verhit de helft van de olie in een hapjespan en bak de helft van 

de aubergine goudbruin. Neem uit de pan en herhaal met de rest van 

de olie en aubergine. Meng de eerste portie met de rest van de 

aubergine in de pan, de ui en de bleekselderij en bak 3 min. Voeg de 

tomatenblokjes, olijven, azijn en suiker toe. Breng aan de kook. 

 

2. Stoof met de deksel schuin op de pan op matig vuur in ca. 20 min. gaar. 

Schep af en toe om. Breng op smaak met peper en zout. Voeg de 

pijnboompitten, rozijnen en kappertjes toe. Haal van het vuur en schep 

de basilicumblaadjes erdoor.  
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Wist je dat… 
 

GBK 

…Iemand is flauwgevallen tijdens het practicum programmeren? 

…Noa haar fiets vaak gestolen wordt? 

…Valentijn niet op 14 februari is geboren? 

…Thiemen al 3 jaar over zijn logboek doet? 

…Hobbit geyeet is op de bierbowling? 

…Lies meer dan 20 allergieën heeft? 

…Thiemen opgelucht was dat Lies de doop overleefd heeft? 

 

Biologie 

…Een coyote een muis kan horen die 1,5 meter onder de sneeuw verstopt zit? 

…Kiwi’s niet kunnen vliegen? Ze hebben wel vleugels, maar die zijn veel te klein. 

…Een kameel 500 liter water kan drinken in 10 minuten tijd? 

…De grootste mierenkolonie ter wereld meer dan 6000 km lang is? 

…Een muis 225 botjes in zijn lichaam heeft, terwijl een mens er slechts 206 heeft? 

…Wolven hun pups met kots voeren? 

…De ogen van een nachtaapje zo groot zijn als pingpongballen? 

…Ook planten koorts kunnen krijgen? 
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Pokémon van de maand 
 

Halloween is nog niet heel ver weg en dus blijven we nog voor een laatste keer 

in thema met een Psychic, lees psycho, type. Deze emo Pokémon, of goth, of 

whatever (allemaal hetzelfde, South Park S17:E4 confirms) is daarom de 

perfecte match voor iemand die krankzinnig genoeg is om zich voor te doen 

als ene Dokter Mengele op de Blitzkaraokecantus. Introducing Gothorita aka 

Ines aka Rood. 

Gothorita staat bekend als de Manipulative Pokémon. Met behulp van haar 

psychische krachten gaat ze mensen ervan overtuigen dat ze 

iemand anders is. Recentelijk probeerde ze zich zo voor te doen 

als Arno. Dit viel echter nogal op wat de ‘Arno is opeens een 

wijf met rood haar cantus’ tot gevolg had. Gothorita’s 

Competitive ability zorgde daarom voor een directe reactie op 

dit voorval en hierdoor slaagt ze erin haar stem in competitie te 

laten treden met die van onze vorige cantor. Dit brengt vaak 

prachtige duetten met zich mee zoals de ‘Meiplanting’, al 

moet ze dringend nog wat oefenen op ‘Nooi van die velde’. 

Een andere ability van Rood is Frisk. Dit laat haar toe 

van iedereen in haar omgeving te weten wie er iets 

eetbaars bijheeft waarna ze op efficiënte en 

opdringerige manier bij desbetreffende personen 

gaat schooien. Aangezien niet iedereen hierop 

ingaat, is ze ook uitgerust met haar hidden ability 

Shadow Tag, wat ervoor zorgt dat haar slachtoffer 

niet in de mogelijkheid is om te vluchten tot deze 

haar gevoed heeft. Parasiet! 

Ines is al even niet meer de kleine Gothita maar om nog te evolueren tot de 

sterke Gothitelle heeft ze nog een lang pad te bewandelen. Volgens legendes 

zou honing een positief effect hierop hebben. Dit zou kunnen verklaren 

waarom Ines tijdens een cantus geregeld honing aan het drinken is. 

En zo zijn alle Pokémon voor dit semester alweer beschreven. Veel succes met 

de examens en tot volgend jaar wanneer er weer een nieuwe Pokémon van 

de maand zal klaarliggen. 

Gotta catch ‘em all! 

Killian 
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Spelletjes 
 

Sudoku 

  

Zoek de 7 verschillen. 
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Kleurplaat 
 

Geef de kerstelf en zijn boom een mooi kleurtje!  
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Oplossingen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorbije activiteiten 

250 – Chemica (maar die spelen vals) – lasagne – in de cafetaria – 2 – 

strikvraag: geen een van de 2 😉 – afwaswater – kies zelf maar - ja  
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Random picture of the month 
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Nawoord 
 

Na een semester vol met keivette activiteiten, leuke fuiven en een sportief IFT, 

zijn we ook aan het einde van onze derde Worm beland. Nu, voor je paniek 

begint te krijgen voor de examens en tegelijk al verlangt naar de feestdagen 

met familie of vrienden, neem even rustig adem, want het heeft geen zin om 

te stressen om iets dat toch onvermijdelijk is (En nee, ik heb het niet over buizen 

😊). Geniet een beetje van de tijd die je nog hebt in deze letterlijk donkere 

tijden. Een ultieme tip als het even niet meer gaat, ga even naar buiten en doe 

een kleine wandeling, kan echt wonderen doen! 

En daarnaast kijken wij natuurlijk al kei, maar dan ook keihard uit naar FUCKING 

KERSTMISSSSSSSSSS! Val ons af en toe maar eens lastig met al je wilde avonturen 

(of avontuurtjes hehe), we luisteren er graag naar met een kop chocomelk of 

hete koffie. 

Als je het toch niet zo cosy of persoonlijk wilt, kan je nog altijd je vraag of 

confession doorsturen via de formulieren die we nog eens zullen posten in de 

groepen. 

Bovenal wensen we jullie een goeie studieperiode, een heel fijne Kerst en een 

spetterend Nieuwjaar. 

Tot na de examens! 

Team Worm, 

Camille Bonne en Frederik Soetens 
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Geen inhoudsopgavegegevens gevonden. 


