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Voorwoord 
 

Hello there people! 

 

Welkom terug bij een ‘speciale’ Worm. En met speciaal bedoel ik meerdere 

dingen. Ten eerste is het de vijfde en dus laatste Worm van dit academiejaar 

(laat traan). Daarom doen wij extra ons best om jullie voor een laatste keer te 

laten genieten van ons talent en dat van onze hulpjes/slaafjes, noem het hoe 

je het wil. (Mopje, veel liefde aan de mensen die meegeholpen hebben met 

onze afsluiter!) 

 

Ook is deze Worm geschreven van #inmijnkot. Oké, ik geef toe dat dit niet zo 

speciaal is, want de Worm vindt altijd zijn bestaan terug tussen deze vier muren. 

Maar wat hier wel speciaal aan is, is dat ik mijn liefste GBK-vrienden intussen al 

vijf weken niet meer heb gezien. En dat is echt heel erg sad! Dussss als deze 

opsluiting over is, gaan we zuipen eh mannen! 

 

Wat deze Worm nog speciaal maakt is dat ze eigenlijk een regel verbreekt (hihi, 

waaghalzen dat we toch zijn). Onze heer en meester Mika beslist dat een 

Worm maximaal 60 pagina’s lang mag zijn, maar omdat wij weten dat jullie 

zich allemaal vervelen, lappen wij deze regel graag aan ons laars en maken 

wij een boekje van 68 pagina’s. Ik moet toegeven, ik voel mij wel een beetje 

stoer nu. Aan de andere kant, het voorwoord is letterlijk het eerste wat ik aan 

het schrijven ben, dus voorlopig zit ik aan pagina drie. Dus pls hopelijk hebben 

we genoeg inspiratie! En ik hoop nog meer dat die inspiratie mij nu te binnen 

schiet, want jullie wormpjes zijn vrij harde uitstellers en we zijn dus weer eens (4e 

Worm op rij, oeps) tegen de klok aan het werken om op tijd klaar te raken. 

 

Hoe dan ook willen we jullie ongelofelijk hard bedanken voor het leuke 

semester en vier weken die we samen hebben mogen beleven. Jullie waren 

super en we houden dan ook heel veel van jullie (ja Mika, zelfs ook van u een 

beetje)! 

 

Tot in den draai nog eens! 

Team worm out x  
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De praesesLULt 
 

Een maand en vijf dagen, zo lang duurt de quarantaine al. Een maand en vijf 

dagen lang zijn we sociaal geïsoleerd en kunnen we eindelijk eens al onze 

deadlines, thesissen en leerstof afwerken zonder enig excuus. Een maand en 

vijf dagen lang heb ik het uitgesteld om deze praesesLULt te schrijven, maar 

eindelijk begin ik eraan. 

 

Dit is mijn 11de praesesLULt, 12de als je degene op onze online GBK-rantaine blog 

meetelt. Maar belangrijker dan dat, dit is mijn laatste praesesLULt. Dit is waar ik 

niet één maar twee geweldige jaren mee afsluit, waar ik aan het hoofd van 

de beste kring ter wereld sta. Ook al zijn jullie nog lang niet van mij af, binnen 

een paar maand zal ik niet in het midden van de praesidiumtafel van een 

cantus te vinden zijn, waar ik mijn zoveelste fire in the hole uitdeel of de 

fellowship of the ring laat drinken tot ze erbij neervallen. Dit is dan ook het jaar 

dat ik en veel mensen die het GBK legendarisch gemaakt hebben afgelopen 

jaren zwaan. En ook al ga ik bijstuderen waardoor ik nog een paar jaar blijf 

plakken, toch wil ik even bij deze vijf geweldige GBK-jaren stil staan. 

 

Waarom ben ik zelf ooit in het praesidium gegaan? 

Het begon allemaal op een legendarische 

preparty bij onze goeie vriendin Nina. Deze pre ging 

vooraf aan de anti-valentijnsfuif in 2016 (ja, zo oud 

ben ik haha, grappig). Lotte kwam opeens af met 

het idee dat ze in het praesidium wou en de beste 

functie ooit wou opvullen, namelijk worm. Het 

kostte haar niet veel om mij te overtuigen en zo was 

team worm 2016-2017 geboren en liep de pre 

helemaal fout met een bijna kapotte polaroid, een 

kapotte kapstok, een gat in de vloer, iedereen die 

nog 3 dagen erna glitter kakte en tot maanden 

erna nog glitter in hun haar vond.  

 

Datzelfde jaar vond ook een van de beste GBK-fuiven tot nu toe plaats, Blanco 

ft. Chemica. Een fuif waar we allemaal witte T-shirts aanhadden, blacklights 

ophingen en fluostiften beschikbaar waren om mooie herinneringen op elkaars 

T-shirt achter te laten, of penissen, vooral penissen eigenlijk. Wij, domme 

schachten zijnde, hadden het 

spectaculaire idee om vooraf 

een pre te doen met absinth, 

tequilla en bodyshotjes, waarna 

we naar de Twitch fietsten. Het 

spreekt voor zich dat het 

grootste deel van mijn 

herinneringen van die avond 

daar ophoudt.  
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Wel weet ik nog dat de cocktails van die avond speciale namen hadden zoals 

‘muilen’ en toen ik om een van deze cocktails vroeg, vice Thibaut dit verkeerd 

opvatte. Later op de avond waren spenior Dikken en spice Glen hun 

aankomende overwinning al aan het vieren en tegen hun bijna-praesidium 

aan het verkondigen dat, en ik quote, ‘iedereen die in ons praesidium wil zitten 

moet voor de rest van de avond in bloot bovenlijf rondlopen’. Iets later liep een 

zatte domme schacht genaamd Mika met een penis op zijn bloot bovenlijf 

getekend, rond door de veel te drukke Overpoort. Het schachtenjaar 2015-

2016 bevat, tussen onze Zea mays obsessie door, nog vele gekke verhalen, 

maar deze zijn niet allemaal geschikt om in de Worm te verschijnen.  

Mijn eerste praesidiumjaar was ik samen met Lotte 

team worm. Dit jaar bevat natuurlijk de beste 

Wormen ooit geschreven, maar ook een paar iets te 

brakke mensen die zichzelf omgedoopt hadden tot 

de swagsquad en katersquad. Deze vier brakkers: 

Sam, Stefanie, Glen en Dikken waren vaker zat dan 

nuchter en zagen het daglicht bijna niet, maar 

bevonden zich lekker genietend, op de pechstrook 

van het leven. Het was al snel duidelijk dat een van 

deze brakkers de nieuwe praeses zou worden en zo 

was senior Hete Tijger geboren. Stefanie had echter 

nog een vice nodig en dus had Glen de taak op zich genomen om mij op te 

leiden tot een geschikte kandidaat. Zijn levenslessen zoals ‘Mika, een goede 

vice betaalt nooit voor zijn eigen drank, maar is corrupt en neemt wat extra 

cocktails op de fuif.’ en ‘Mika, een goede vice moet kunnen zeveren’ zijn mij 

altijd bijgebleven.  

 

Met pro-vice Glen zijn gouden raad in het 

achterhoofd zette ik samen met Senior Stefke 

het jaar 2017-2018 in. Op het 

praesidiumweekend liep het al mis toen de 

partybus geboren werd, met leden Sam, 

Jolan, Fre en Elissa. Elissa liet de ochtend erna 

al een mooi cadeautje achter in Jentl haar 

rugzak. Het jaar ging verder met een cantus 

waarbij we nog steeds blij zijn dat Pano niet is 

langsgekomen. Een iets te awkward promking 

en promqueen verkiezingen op het galabal en 

cantus der wetenschappen die Elissa (en een random dude) nooit gaan 

vergeten. Het was een jaar waarbij familie Sletl overdag aan het slapen was 

en ’s nachts flessen get 27 leeg zoop.  

 

Na een emotionele overdracht werd dat jaar afgesloten en begonnen mijn 

twee praesesjaren. De eerste hiervan was met vice Shakira aan mijn zij en een 

praesidium vol nieuwelingetjes en een paar oude zakken zoals Stefanie en Fre. 
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Al snel bleek dit een van de beste praesidia in geschiedenis van GBK te zijn en 

begon er een duidelijk nieuw tijdperk in GBK met ijsblokjes, spitbull, jipla, 

broeders en het beste zaad van Vlaanderen.  

 
 

Er werden galabals gecrashed, waarna we 

onze vice Shakira soms dood in het midden 

van het Baudelopark terugvonden met een 

plasje maaginhoud naast hem en we hem 

dan vervolgens op een gevonden 

bureaustoel van het centrum van Gent naar 

de Overpoort voerden.  

 

Er was niet veel voor nodig om mij te 

overtuigen om een tweede praesesjaar op mij 

te nemen, en het praesidium van nu moet 

zeker niet onderdoen voor de vorigen. Stuk voor stuk hebben zij ervoor gezorgd 

dat GBK nog steeds op zijn hoogtepunt is en die koers gaat verderzetten. 

Zonder hen hadden we nooit zo’n legendarische fuiven, geweldige cantussen, 

prachtige Wormen, een onvergetelijke bierbowling en zo veel meer 

activiteiten gehad. Ik had mij geen beter praesidium 

kunnen wensen en hoop dat mijn opvolgers 

evenveel geluk als ik hierin zullen hebben. Natuurlijk 

moet ik mijn vice Els nog eens speciaal bedanken 

voor het geweldige werk dat zij geleverd heeft. 

Zonder haar was het niet gelukt om GBK zo top te 

houden. De schachtenbak van nu is groter dan ooit 

en zit vol met gatachterlijke schachten. Maar ik heb 

er het volste vertrouwen in dat, eens zij ontgroend 

zijn, zij de toekomst van GBK gaan verzekeren en het 

even geweldig gaan doen zoals wij. Kortom, ook al 

heeft corona de twee laatste maanden van dit jaar 

gestolen, het was zeker even top zoals alle andere jaren. 

 

Hiermee sluit ik dan mijn laatste 

praesesLULt af, ik hoop dat jullie 

ervan genoten hebben. Mij was 

het alleszins een genoegen. Tot 

volgend jaar waar we er een 

knaller van gaan maken om deze 

verloren weken in te halen en het 

55 jaar bestaan van GBK gaan 

vieren!  

 

Voor een laatste keer, 

Ut Vivat, Crescat, Floreatque GBK! 

Mika, the one and only. 

  



7 
 

Kalender 
 

Week 10   

Maandag 27/04/20 GBK-verkiezingen @Zoom 

Dinsdag 28/04/20  

Woensdag 29/04/20  

Donderdag 30/04/20  

Vrijdag 01/05/20  

 

VAKANTIE  Indien mogelijk. 

Maandag 06/07/20  

Dinsdag 07/07/20  

Woensdag 08/07/20  

Donderdag 09/07/20  

Vrijdag 10/07/20 Cantus der wetenschappen @Karaoke 

 

VAKANTIE   Indien mogelijk. 

Maandag 13/07/20  

Dinsdag 14/07/20  

Woensdag 15/07/20 BBQ + Ontgroening/lintoverdracht/zwanenzang 

@Veld achter S9 + Karaoke 

Donderdag 16/07/20  

Vrijdag 17/07/20  
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Komende activiteiten 
 

Zoals jullie helaas allemaal weten, heeft corona keihard toegeslagen en zijn 

alle niet-online GBK-activiteiten afgeschaft. Een spijtige zaak, maar wel 

noodzakelijk voor ieder zijn gezondheid. De activiteiten in de vakantie staan 

voorlopig vast, maar er moet wel rekening mee gehouden worden dat de 

maatregelen nog verlengt kunnen worden. Hier alvast een (klein) overzichtje 

van wat GBK nog in petto heeft. Hou onze facebook- en instagrampagina ook 

zeker in de gaten. Daar kunnen nog nieuwe online activiteiten aangekondigd 

worden. 

 

 

GBK-verkiezingen    27/04/2020   @Zoom 

 

Denk jij dat je de geschikte kandidaat bent om mee te draaien in het bestuur 

van onze enige echte Gentse biologische kring? Super! Aarzel dan zeker niet 

om je in te schrijven. Heb je zin om te komen stemmen voor je vriendjes? Ook 

super! Vergeet zeker niet om je dan ook in te schrijven. Heb je gewoon nood 

aan sociaal contact? Geen probleem, ook jij mag meedoen met deze Zoom 

meeting. Verdere informatie over de verkiezingen kan je terug vinden op 

pagina 31 of in het Facebook evenement. 

 

 

Cantus der wetenschappen   10/07/2020   @Karaoke 

 

Wie heeft er nu geen zin om nog eens te gaan cantussen? Zeker als je weet 

dat de tijd tussen deze en de vorige cantus maar liefst 91 dagen bedraagt! Het 

triestigste record in de geschiedenis van GBK. Daarom hebben we hier dé 

oplossing, voor degene die nog lang niet uitgezongen zijn! Onze cantus der 

wetenschappen is verplaatst naar een dag in de vakantie. Dit heeft alleen 

maar voordelen: het terugzien gaat nog zo leuk zijn, het is meteen met de 

andere wetenschapskringen en je kan de dag erna lang uitkateren, zonder je 

zorgen te moeten maken over lessen. Klinkt nice, toch? 

 

 

BBQ      15/07/2020   @Veld achter S9 

 

Deze activiteit combineert de drie leukste dingen in het leven: eten, drinken en 

vrienden. Hopelijk krijgen we geen last van donderwolken deze dag, maar in 

de vakantie zou dat geen problemen mogen opleveren. Heb je ook zin om 

nog eens samen te zijn en gezellig bij te kletsen? Wij ook! Hopelijk ben jij er dus 

ook bij. Er zullen vlees en veggie opties beschikbaar zijn. 
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Ontgroening/lintoverdracht/zwanenzang  15/07/2020  @Karaoke 

 

Joepie, nog een cantus! En niet de minste cantus. Dit zal een belangrijk en 

speciaal evenement zijn voor velen onder jullie. 

 

Voor de domme schachten onder ons is het een kans om zich te ontpoppen 

tot een commilito Tijdens de ontgroening ga je je laatste activiteit als schacht 

tegemoet. Hier zullen kleine opdrachtjes uitgevoerd worden om te tonen dat 

je de titel schacht intussen ontgroeid bent en een waardig lid van de corona 

zal vormen. 

 

De lintoverdracht is een officieel gebeuren om het oude praesidium vaarwel 

te zeggen en het nieuwe praesidium welkom te heten. Hier zullen de linten 

letterlijk doorgegeven worden per functie. Een zeer tof gebeuren voor 

iedereen! 

 

Voor onze laatste jaars is dit het moment waarop ze zwanen: hun vleugels 

spreiden en het studentenleven vaarwel zeggen. Vanaf dan zijn het oude 

zakken die nog steeds even welkom zijn op onze vele evenementen. Met 

tegen dan 25 jaren op de teller, zal het dus voor Mika ook eens tijd worden om 

samen met zijn jaar afscheid te nemen. (Ook al kan hij geen vaarwel zeggen 

en doet hij er gewoon nog een jaartje bij.) 
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Voorbije activiteiten 
 

Amai, is me dat even achter mijn oren scharten om me te herinneren wat we 

tot nu toe allemaal gedaan hebben. Als mijn geheugen het even toelaat, som 

ik het even voor je op. 

 

Antivalentijnsfuif 

Cava, cava en nog eens cava. Echt veel herinner ik me er niet meer van, want 

we hadden met zijn allen al diep in het glas gekeken. Van de “anti” in anti-

valentijn was er niet veel te merken. Meneer Cupido was namelijk toch mee 

komen feesten en alsof het nog niet erg genoeg is, komt Valentijn, DIE DUS NIET 

UITGENODIGD WAS, ook meedoen. Maar nadat alle strijdbijlen begraven 

waren, hebben we er dan maar een spetterende avond van gemaakt. 

Op welke datum viel deze 

fuif? 

14 februari, duuuh 13 februari 

 

Vriendjes-en familiecantus  

Een zaal die uit zijn voegen barstte, ja, dat was de Karaoke die avond wel. Niets 

anders dan plezier en gezang. Eén van de leukste avonden van dit semester 

(en een van de enige, pffff) die nog lang (of net niet) in het geheugen gegrift 

zal staan. 

Zijn er mensen 

buitengezet? 

Ja, een paar mongolen die 

hun bek niet konden houden. 

Nee, iedereen deed 

braafjes mee. 

 

Gezelschapsspelletjesavond 

Een niet-alcoholische activiteit dit semester, yessss, eindelijk eens… Veel plezier, 

competitie en gebabbel waren de hoofdrolspelers van deze avond. 

Gewonnen, verloren of gewoon aanwezig, iedereen was in opperbeste 

stemming en genoot gewoon van het gezelschap en van het spel natuurlijk 

ook! Het was een meer dan geslaagde avond. 

Welk spel moest Fredje speciaal 

meebrengen voor Valentijn, en werd 

uiteindelijk NIET gespeeld? 

Lach je rijk Monopoly 
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Top 158 clubavond 

Ik denk dat ik hier niet zoveel over hoef te vertellen. Het was gewoonweg  

le-gen-darisch. Na een paar kleine technische probleempjes, liep het 

uiteindelijk vlotter dan ooit. De euforie was dan ook meer dan groots toen 

eindelijk Frozen opgelegd werd en Fredje en Cynthia uit hun dak konden gaan. 

Welke Frozen-liedjes werden 

er gespeeld? 

Show yourself Into the unknown 

 

24h van de Porter 

24 u aan een stuk losgaan in de Porter House, kan je van meer dromen? Elk uur 

een nieuwe promo of een verrassing en je kaartje gaan afstempelen. Er is 

zodanig veel gebeurd dat het bijna de moeite niet is om het allemaal op te 

sommen. Basically… it was lit. 

Wat verkocht GBK op 

zijn standje? 

Croquejessss Hot-doggy’sss 
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Zonnige zomerdrankjes 
 

Je kent het wel, dat plotse verlangen naar alcohol als je buiten in de zon zit. 

Wat dacht je van een lekkere sangria met veel vers fruit en wat ijs en samen 

met de familie een gezelschapsspel spelen. Wat kan er nu eigenlijk nog beter 

zijn? 

Nu, eigenlijk is sangria heel erg 

gemakkelijk om te maken, de 

Spanjaarden doen het al generaties. 

Als er een feestje wordt gegeven 

waarbij geen sangria aanwezig is, dan 

is het geen goed feestje. 

Een fles goedkope wijn, een halve fles 

limonade (mag appelsien of citroen 

zijn) een koffiekop brandy, triple sec, 

witte Martini en klaar is kees… 

 

Vul de kom nog met sinaasappel, citroen en PERZIK! Laat de kom zeker een 

nachtje in de koelkast staan zodat het fruit de drank kan opslorpen. Nu kan je 

nog meer van de zomer genieten! 

 

 

We kunnen het ons moeilijk voorstellen, 

maar er zijn er onder ons die ook graag 

eens zonder alcohol wat plezier beleven. 

Niet gevreesd, want ook daar heb ik aan 

gedacht. Het klinkt misschien cliché, maar 

ijsthee is nu eenmaal zieklekker en je kan 

er bijna niets mis mee doen. 

Laat je favoriete thee trekken, voeg er wat 

suiker aan toe en roer tot die opgelost is. 

Voeg wat perzik, citroen en munt toe aan 

de thee als die afgekoeld is en laat die 

een nachtje in de koelkast staan. Serveer 

de ijsthee ook met een kommetje 

kristalsuiker zodat de zoetebekken er nog 

wat extra kunnen bijdoen als hij niet zoet 

genoeg is. Gemakkelijk, maar o zo lekker!  

 

 

Genoeg geleuterd over aperitiefjes en casual drinks. Laten we snel overgaan 

tot de digestiefjes zodat we na onze lekkere barbecue nog even kunnen 

nagenieten van een mooie avond. 
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Voor de koffieliefhebbers heb ik een 

toppertje. Nee, geen warme koffie 

deze keer, maar wel een lekker straf 

drankje die meteen zorgt voor een 

goeie spijsvertrering. Heel 

gemakkelijk, echt waar, gewoon drie 

ingrediënten. Liquor 43 (te verkrijgen 

in de supermarkt) is een zoete 

koffielikeur die je ook gemakkelijk 

puur kan drinken. Voor ons digestiefje 

voegen we er nog koude espresso en 

ijsblokjes aan toe en klaar is die 

handel. Nu gewoon nog zorgen dat 

je veilig thuisgeraakt!  

 

 

Klaar voor een knaller van jewelste? 

Ik wel alleszins. En hoe kan je nu beter 

eindigen dan met wodka? (Of is het 

vodka? Ik weet het echt niet meer.) 

We kunnen natuurlijk de fancy 

people niet uitsluiten en voegen er 

dan ook wat prosecco aan toe. 

Voor een zoetzure, maar zeker ook 

frisse toets kappen we er 

citroensorbet bij. Maar hoe maak je 

het drankje nu eigenlijk? 

Laat de sorbet (100gr) even smeuïg 

worden tot je er gemakkelijk een 

zachte massa van kan roeren. 

Daarna doe je er 15 ml wodka en 50 

ml prosecco bij en roer je nog even 

door. En voilà, daar is je digestief al, 

zeg me nu niet dat je geen vrienden 

meer kan uitnodigen omdat je 

zonder inspiratie valt, he!  
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Liefste praesidium… 
 

Het jaar is alweer bijna voorbij, en als je eraan terugdenkt is er toch wel heel 

wat gebeurd. Alles lijkt altijd van een leien dakje te lopen en het ziet er telkens 

piekfijn in orde uit. Het is nochtans niet altijd even gemakkelijk om al deze toffe 

dingen voor jullie te regelen en het vergt dan ook bloed, zweet, en wees maar 

zeker, vele traantjes om iets tiptop in orde te krijgen.  

 

Het praesidium staat hier het overgrote deel voor in. Hoewel iedereen zijn eigen 

taak heeft binnen het praesidium, overlappen sommige werkjes wel eens met 

elkaar. Niet omdat dat zou moeten, maar eerder omdat we gewoon een grote 

groep vrienden zijn die het goed met elkaar kunnen vinden. 

 

Zit het even niet mee, dan is daar altijd wel iemand die je probeert te steunen 

en helpt waar nodig. Fuiven zouden nooit perfect kunnen lopen zonder dat er 

mensen meehelpen met versieren of het verkopen van drank. Wormpjes 

zouden veel leger zijn als het praesidium niet graag eens voor wat 

paginavulling zorgde. Sport zou niets zijn moest er niemand meekomen…(ok, 

niet dat we zelf veel gingen, maar sjjjt, good job Bob!!!). Kortom, elke functie 

heeft wel een paar helpende handjes nodig. (Behalve secretaris dan, hehe… 

die moet dan ook heel veel doen 😉) 

 

Wij als wormpjes zouden dan ook niet weten waar aan te beginnen, moesten 

we niet zoveel steun krijgen van dat leuke, enthousiaste team. Als de Wormen 

uit zijn, zijn ze dan ook de eerste die komen zagen achter een Worm. Het doet 

ons dan ook enorm veel deugd om ze te zien glimlachen als ze een bepaalde 

passage lezen over zichzelf, of over iemand anders.  

 

Ook in deze coronatijden zitten ze niet stil, ze bestoken ons met vragen, weetjes 

en ideeën voor een tekstje en daar zijn we dan ook heel dankbaar voor. Want 

wellicht, mede door hen, zal Mika nu voor altijd de geschiedenis ingaan als 

proworm die ooit de 2e grootste Worm aller tijden schreef. 

 

Kortom, liefste praesidium,  

Bedankt om er altijd voor ons te zijn, ons te steunen en om onze grootste 

inspiratiebron te zijn. 

 

 

Camille & Frederik 
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Fotohoekje 
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Het jaar van een domme schacht 
 

Zo, nu de laatste Worm in de maak is, is 

het volgens mij ook eens tijd om terug te 

blikken op mijn ellendige jaren in de 

schachtenbak. Ik hoor vele schachten 

al eens klagen over het feit dat ze ook 

wel een keer in de corona (dit woord zal 

nooit meer hetzelfde zijn, haha) willen 

zitten op een cantus. Wel beste 

medeschacht, bij mij is het intussen al 

het 2e jaar op rij dat ik met bierkannen 

loop te zeulen en naar voor wordt 

geroepen om strafjes van de temmer bij te staan. Maar mij hoor je niet klagen! 

De schachtenbak is nog zo geen slechte positie om in te zitten. Ik mag domme 

schachtendingen doen en Thiemen krijgt altijd de schuld. Thiemen, nogmaals 

sorry voor die vleermuis. Je moet kwaad zijn op Mika die de straffen geeft.  

 

Wat hebben we zo allemaal gedaan als 

schachtjes? Het begon al op de meter- en 

peteravond, waar ik toch weer een 

gezellige bende aan eerstejaars beter 

leerde kennen. Er was zelfs eentje bij die ik 

van heel dichtbij heb leren kennen toen. 

Niet veel later volgde de voordoop, waar 

ik mij blijkbaar echt marginaal heb 

gedragen. Als gevolg hiervan mijn 

geweldige doopitem: een tiener- 

zwangerschap… Oké, eigenlijk een van de 

grappigste dingen die je kan krijgen. Dit in 

combinatie met mijn uiterst stijlvolle ketting, 

maakte het toch twee leuke weken om het jaar mee te beginnen. 

 

Daarna volgde één van de meest legendarische momenten die ik 

waarschijnlijk zal meemaken: onze doop. Veel woorden zal ik hier niet aan vuil 

maken. En dat is dan ook het beste woord waarmee je de doop kan 

omschrijven: vuil. Het enige waar ik nog steeds boos om ben, zijn die 2 bekers 

pap die ik moest eten “omdat ik mijn doopitem niet droeg”. EEN 

WELGEMEENDE FUCK YOU AAN DE PERSOON DIE DIT VERKEERDELIJK HEEFT 

DOORGEGEVEN AAN HET DOOPCOMITE! Als ik u ooit vind, ga ik u viezere 

dingen doen eten dan schachtenpap zenne! 

  

Afbeelding 2: domme schachten met hun 

doopitem 

Afbeelding 1: domme schachten aan de drank 
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Voor de rest volgden er uiteraard opdrachtjes 

die een domme schacht moet doen, gewoon 

omdat het zijn taak is. Zo moest ik eens een 

hele avond champagne drinken op de kosten 

van nonkel Jef. Ik moet zeggen, er bestaan 

ergere opdrachten. Zoals 12 ton aarde uit 

uwen hof versleuren. Hihi, sorry dat je het zelf 

hebt moeten doen, het was een kwestie van 

overmacht. 

 

Uiteindelijk, vele clubavonden, 

schachtenopdrachtjes en een 

hechte vriendengroep later, zit 

mijn avontuur er bijna op. Ik ga 

mijn vleugels spreiden en 

ontgroend worden. Binnen een 

paar weken ben ik niet meer de 

domme schacht die ik twee jaar 

was, maar een echte, 

volwaardige commilito. Je zou er 

bijna emotioneel van worden. 

 

Mijn allerliefste schachtenbak, onze passionele temmer met zijn doopcommité 

en beste dooppeter van mij. Het was een leuke tijd met jullie! Ik hoop dat jullie 

er even goed op terugblikken als ik. 

 

Liefste schachtenbak, dit is geen vaarwel, maar een tot ziens!  

X Camille, een domme schacht. 

 

 
Afbeelding 5: een domme schacht met haar dooppeter 

  

Afbeelding 3: domme schachten op 

een clubavond 

Afbeelding4: domme schachten aan de drank 2.0 
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GBK-confessions 
 

Zelfs in deze periode zitten de leden van GBK niet stil! Lees de meest gênante 

verhalen hier! (Dikke shoutout naar de schachtenbak om zoveel confessions 

door te sturen, gek dat eerste jaars toch al zo een spannend leven hebben.) 

 

 

# 19 Ik ben intussen al even samen met mijn lief en daar heb ik nog geen spijt 

van gehad. We hebben een nieuw spelletje gezocht: we werken zoveel 

mogelijk aan onze tijgerpunten. Je kan het dus al raden, wij hebben nog niet 

stilgezeten tijdens de quarantaine! Trap, gedaan; tafel, check; zetel, in orde... 

Fun gegarandeerd dus. 

 

 

# 20 Liever boit tijdt dan corona tijdt (traan). 

 

 

# 21 De vorige Worm lag nog op mijn bed toen ik een scharreltje mee naar 

mijn kot nam... We beginnen wat te foefelen en ineens merkt mijn scharrel 

de eenzame Worm op. Hebben we dus samen even in de Worm gebladerd. 

Na het lezen heeft de Worm nog wat meegedaan met ons liefdesspel. We 

lagen er namelijk bovenop. Heb ik dan wormsex gehad? 

#wieheefteengekreukteworm #daklinktwaverkeerd #wormsexforlife 

#dewormgafconsent 

 

 

# 22 Ik had nooit gedacht dat ik dit zou zeggen, maar Mika, ik mis u! 

 

 

# 23 Oké, ik ga beginnen met een verhaaltje waar ik eigenlijk niet meer 

zoveel van weet. Het begon op een clubavond bij GBK waar ik precies iets 

te veel had gedronken. Op weg naar mijn kot ben ik gevallen met de fiets. 

Dit op zich is niet zo erg, want ik was verdoofd door de alcohol. Wat iets 

dramatischer was, is dat mijn (lievelings)schoen tijdens die val was 

uitgevallen en ik niet meer scherp genoeg zag om hem te vinden. Een 

vreemde kronkel in mijn zat hoofd heeft toen maar besloten om mijn andere 

schoen ook op die plek achter te laten. Ik werd de volgende ochtend wakker 

met drie sneeën in mijn voet en een stuk glas. Alsof dit niet erg genoeg was 

had ik geen extra schoenen op mijn kot buiten... mijn pantoffels. Ik heb echt 

rare blikken gezien toen ik op mijn pantoffels mijn schoenen aan het zoeken 

was. 
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# 24 Op de trein, op de terugweg van een drukke unief dag kreeg ik 

controle van de conducteur. Ik was al half in slaap gevallen dus schrok snel 

wakker en begin in mijn rugzak te zoeken naar dat stom kaartje. Wat was ik 

wel vergeten: mijn felrode string zat ook nog in mijn rugzak. Tijdens het zoeken 

valt die plots op de grond. Ik weet niet wat roder was: mijne kop of mijn 

onderbroek. 

 

 

# 25 Een GBK-lint is natuurlijk keitof om te dragen, maar het is nog toffer om 

ermee vast gebonden te worden tijdens de seks (getest en goedgekeurd by 

me 😉) 
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Eerste hulp bij tijgerpunten 
 

Hier zitten we dan, vastgekluisterd tussen vier muren in ons thuisfront, niet 

wetende wat ons de komende maanden nog allemaal te wachten staat. 

Gelukkig is de Worm er om je door deze moeilijke periode heen te helpen. Nu 

we toch allemaal (of bijna allemaal) ongewild droog staan, is deze periode 

dan ook ideaal om een reflectiemomentje in te lassen wat ons seksleven 

betreft.  

  

En wie aan seks denkt, denkt automatisch aan tijgerpunten natuurlijk, duh. 

Daarom dat ik hier eens wat meer ga vertellen over tijgerpunten. Maar what 

de fokking hell zijn tijgerpunten?  

 

Awel, voor diegene die nog nooit hebben gehoord van dit begrip: het is een 

score die je kan berekenen op Tijgerpunten.nl en het geeft aan hoe kinky 

iemands seksleven is. Nog niet gedaan? SCHAAM U! Nee mopje, leg deze 

Worm een minuutje of twee weg en surf snel naar Tijgerpunten.nl om jouw score 

te berekenen. Hoe hoger de score, hoe beter! Dus aan alle seksgoeroes onder 

ons met een hoge score een dikke proficiat gewenst, doe zo verder! Aan alle 

arme zielen met een lage score of aan alle seksueel gefrustreerde strevers: je 

zal het nog even moeten volhouden met dat gratis Pornhub Premium account. 

Maar niet getreurd, hieronder zal ik een aantal tips en tricks geven zodat die 

tijgerpunten de hoogte in worden gejaagd na deze corona-tijden. Zelfs zo 

hoog dat je eindelijk eens met goede punten naar de mama en papa kan 

stappen. 

 

Wat in godsnaam heeft een tijger hier nu eigenlijk mee te maken? Tijgers en 

seks, dat is zoals GBK en ijsblokjes: hoe meer, hoe beter en hoe vettiger, hoe 

prettiger. Wist je trouwens dat een tijger bijna 100 keren per dag paren? De 

tijger is een echt roofdier dat liefst ’s nachts op zoek gaat naar zijn prooi. Dit 

wilde beest verslindt alles wat beweegt en is niet verlegen om zijn 

luidruchtigheid. Hun gebrul zorgt er namelijk voor dat concurrentie uit hun 

territorium wordt verdreven en partners worden aangetrokken. Oké genoeg 

geleuter over de tijger, laten we overgaan tot de essentie: Hoe tijgerpunten 

scoren? 

 

Ten eerste, je kan geen tijgerpunten op je 

eentje scoren. Hoe kan je dus snel en efficiënt 

een prooidier vinden? Haal uw innerlijke tijger 

naar boven. Hierbij bedoel ik dus geen 

marginaal gebrul. Een tijger is wild en 

strijdlustig, hij weet wat zijn doel is. Dus haal al 

die charmes en openingszinnen maar boven, 

trek je mooiste tuniek aan en stap gewoon 

met zelfzekerheid op uw doel af.  

  



23 
 

 

 

 
 

Vergeet zeker niet je haar te wassen voor je op jacht gaat (vers gewassen haar 

straalt blijkbaar vruchtbaarheid uit). Nog geen succes? Niet wenen, er zijn 

genoeg visjes in de zee dus kies gewoon een ander slachtoffer. De gouden 

regel hierbij luidt: Hoe meer variatie bij de fenotypes van je prooien, hoe meer 

punten je krijgt!  

Om een voorbeeld te geven: een roodharige maagd met intieme piercings en 

een cupmaat DD is een goede catch (en zeker haalbaar hoor).  

 
 

Hieronder enkele openingszinnen die ik zeker NIET zou gebruiken: 

- Ik geef een feestje in m'n mond. Zin om te komen? 

- Ben je een goede huisvrouw? Het wordt namelijk tijd dat er weer eens 

gezogen wordt bij me.  

- Hoi ik ben Tarzan, wil je aan mijn liaan slingeren? 

- Ik ben Mika.  

 

Hoe weet je nu of iemand je ziet zitten? Een goede referentie kan zijn dat je 

partner bij de ontmoeting niet kan stoppen met lachen. Als iemand je ziet zitten 

gaan ze vaak over tot subtiele aanrakingen en laten ze deze ook toe. Als 

iemand een feestje in zijn/haar mond wil geven gaat deze persoon vaak op 

de lippen van zijn/haar gesprekspartner focussen.  

 

Om veel tijgerpunten te scoren moet je ook letten op 

de plaats en de manier. Dus heb je een prooi kunnen 

strikken? Leidt hem/haar naar een leuke plek zoals een 

park, bibliotheek, boot of gewoon naar je thuis. Hoe 

gekker de plaats, hoe beter! Nu snap ik wel dat het 

moeilijk is om je partner te overtuigen tot het hebben 

van een geblinddoekt trio in het Citadelpark… (Tenzij je 

naam Kira is.) Probeer hem/haar te overtuigen om 

nieuwe dingen te ontdekken. Het leven is toch veel te 

kort om weinig tijgerpunten te hebben?  

 

Een klein middeltje dat een wereld van verschil kan maken is, oh ja je kan het 

al raden, drank! Alcohol werkt bevrijdend. Hierdoor zal men dingen doen die 

men normaal niet zou doen, wat sommigen onder ons waarschijnlijk al 

meerdere malen hebben ondervonden. Let op! Niet overdrijven met dat 

wondermiddeltje. Het zou maar erg zijn moest je partner plots in het ziekenhuis 

belanden door een overmaat aan alcoholconsumpties. (Met necrofilie kan je 

geen tijgerpunten scoren, helaas.) Wist je trouwens dat rode wijn dé drank is 

om je libido te verhogen? Het zorgt ook ineens voor dat tikkeltje meer vuurwerk. 

Hoe? Door een stofje genaamd quercetine. Ik heb gehoord dat Spitbull in de 

Porter het ook goed doet qua wondermiddeltje.  
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In plaats van quercetine bevat dit drankje ijsblokjes: YES TIJGERPUNTEN! Bekijk 

zeker eens de bonuspunten die je kan verkrijgen. Zo is er een partnerbonus en 

continentenbonus, die zullen je score enorm doen stijgen!  

 

Kan je toch niet wachten tot na de quarantaine om aan je tijgerpunten te 

werken? Of is overleven op enkel Pornhub Premium toch niet echt je ding? Nu 

is het ideale moment om de wondere wereld van webcamseks te ontdekken. 

Bovendien kan je nu ook virtueel een partner zoeken, Sunnieday, Tinder en 

Minecraft doen het goed deze tijden. Met de webcam aan de slag gaan heeft 

ook ineens zijn voordelen, want een tegenvaller kan je gewoon ditchen door 

je laptop dicht te slaan. 

 

Hopelijk was deze puur wetenschappelijk bewezen en 100% betrouwbare 

informatie een beetje nuttig.  

 

Thank me later & #blijfinuwkot 

 

Groetjes Caro,  

Een domme schacht 
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Dagboek van een Turdus merula 
 

Of het verhaal van hoe een merel een nachtraaf werd… 
 

Stel je het volgende voor… Je bent een klein, jong en 

bang vogeltje. Nadat je vredig bent opgegroeid in je 

ouderlijk nest, wordt het toch eens tijd om uit te 

vliegen. Na lang wikken en wegen denk je dat de 

beste plek om je vleugels uit te slaan Gent is.  

Plek om naartoe te vliegen? Check! Plek om een 

nestje te bouwen? Wordt aan gewerkt… Op I-nest 

zoeken naar je eigen toffe broedplaats of misschien iets kleiner en 

bescheidener in de grote Vermeylen-nestkast? Wat wordt je ecologische 

niche? Ben je geïnteresseerd in de wetmatigheden rond het verhandelen van 

eikennootjes of misschien is het construeren van een mathematisch perfect 

bolvormig ei meer jouw ding? Wil je meer weten over de talrijke grote vogels 

die onze geschiedenis door de jaren heen kleur gaven of wil je eindelijk wat 

leren over dat vreemde gezang van onze oosterburen? Nee… Dat is het toch 

niet helemaal... Wat je echt (maar dan ook echt!) wil, is leren over de wereld. 

Wat het leven is en hoe het allemaal in elkaar zit. Evolutie en het ingewikkelde 

web van interacties tussen ons, vogels en andere soorten.  

Jaja! Ons vogeltje heeft haar niche wel gevonden. En zo begon ze eind 

september aan een zware migratietocht naar een nieuw, onbekend 

territorium.  

 

Het is toch niet allemaal wat het op het eerste zicht lijkt... Op dat moment had 

ze het nog niet door, maar de verleidelijke onderwerpen waaraan deze niche 

rijk is worden overschaduwd door zaken waar geen enkele verstandige vogel 

zich vrijwillig aan zou laten blootstellen. Dit klein piepkuiken wou helemaal niets 

weten over haar gemiddelde snelheid tijdens het vliegen, laat staan over 

wortels (die niet eetbaar zijn) en afgeleiden. Wat kan zo’n klein jong eigenlijk 

doen met reactievergelijkingen? Ons vogeltje kreeg het al direct zwaar te 

verduren, zal het de zware selectiedruk in deze niche wel overleven?  

 

In het begin stond ze op met het kraaien van de haan en 

ging ze al vroeg op stok en dit om zich zo goed mogelijk 

aan te passen aan haar nieuwe niche. Dit ging enkele 

weken goed, maar toen kwam ze in contact met een 

aantal nachtraven en begon daardoor ook een heel 

nieuw gedragspatroon te vormen. Haar oude lieve 

mussenvriendjes moesten steeds vaker plaats maken 

voor die vreemde vogels van de GBK (“Gekke 

BosKippen”)*.  Haar nest verliet ze steeds vaker voor de 

machtige Porterboom in het enigmatische Overpoortbos… Haar gezonde en 

evenwichtige notenmaaltijd verving ze steeds vaker door een vettig pak 

wormen. Haar plekje in de Ledeganckboom bleef steeds vaker leeg…  
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Kreeg natuurlijke selectie dan toch vat op ons klein vogeltje? Was dit individu 

niet fit genoeg om aan al deze verleidingen te weerstaan? Zal ze na de winter 

wel nog even gelukkig zingen of zal haar levensadem vroegtijdig afgesneden 

worden? Is dit mereltje een vogel voor de kat?  

Ze bleef dit vreemd gedragspatroon enkele maanden aanhouden tot plots 

begin december alles stopte… 

Elke dag opnieuw hield ze zich van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat bezig 

met trouw alle leerstof te overlopen, elke avond opnieuw lag ze op tijd in haar 

nestje. Maar de laatste verandering in haar gedrag is ook de meest 

opmerkelijke… Geen uitjes meer naar de Porterboom. 

Geloven jullie me nog als ik jullie zeg dat haar 

gedragspatroon eind januari nogmaals een hele 

ommezwaai maakte? De avond waarop ze haar 

plichtsgetrouwe bezigheden eindigde, begon 

weerom in de Porterboom. Alsof ze nooit iets anders 

geweest was, gedroeg ons mereltje zich weer als 

een echte nachtraaf.  

De liters sterke vogeldrank (met of zonder ijsblokjes) 

werden naar binnen gegoten, her en der werden 

wilde paringsdansen uitgevoerd, er zou nog veel 

gevogeld worden die avond… 

 

Al deze marginale gebruiken en tradities leken nu niet meer uit haar natuurlijk 

gedrag te verdwijnen. Was dit een geval van aangeleerd gedrag of zat het 

toch in haar DNA? Was het nature of nurture? In ieder geval begon deze boom 

van verderf toch aan te voelen als een warm en gezellig nest. Ons vogeltje 

begon zich hier echt wel goed te voelen. En er was helemaal niets dat er kon 

gebeuren om dit te veranderen.  

 

Wat kon er nu immers verkeerd lopen? Helemaal niets natuurlijk! 

 

Tot plots… 

  

Uit het niets… 

 

De vogelgriep uitbrak!    

 

Alles veranderde op een manier die niemand had kunnen voorspellen. Even 

snel als het virus toesloeg, veranderde haar leven en dat van de vogels rond 

haar. De Ledeganckboom die zo lang als baken van licht en vreugde 

fungeerde voor de Gentse biologische fauna sloot plots de deuren. Het 

Overpoortbos bleek een gevaarlijke besmettingshaard voor dit genadeloos 

virus en werd vervolgens opgedoekt. Ook onze geliefde Porterboom waar 

voorheen gelachen en gedronken werd, transformeerde tot een doodse plek 

waar zelf de mooiste lentezon de koude sfeer niet meer kon verwarmen.  
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Onze vogel moest noodgedwongen terug naar haar ouderlijk nest vliegen en 

daar werd ze pas voor het eerst geconfronteerd met de echte, gruwelijke 

gevolgen van dit virus:  

 

Afstandsonderwijs, gebrekkige UGent communicatie en onvermijdelijk contact 

met haar nestgenoten. 

 

Haar dagelijks leven werd een evenwichtige mengeling van existentiële 

crisissen, uitstelgedrag, bufferende livestreams en als er nog wat tijd overbleef 

Ne(s)tflix**. 

Toch bleef er een sprankje hoop in haar miserabele bestaan. Deze pandemie 

moet ooit wel eindigen. Een nieuw academiejaar zou ooit weer beginnen en 

daarbij nieuwe kansen om op ontdekkingstocht te gaan in het overpoortbos, 

meer interessante lessen in de Ledeganckboom en misschien het 

belangrijkste… een verdere ontwikkeling naar haar final form… de Nachtraaf! 

 

Greetzzzz van jullie favoriete vogel/schacht 

Merel <3 

 

*Mika, please no offence. Ik moest echt wel in het vogelthema blijven… Veel 

liefde voor GBK (en een beetje minder voor jou <3)!  

**Sorry voor de flauwe vogelachtig getinte woordgrapjes. Klachten en 

haatmail zijn altijd welkom <3  
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Welk praesidiumlid ben jij? 
 

Op belangrijke momenten, welke persoon ben jij? 

 

a) Degene die de leiding neemt. 

b) De irritante. 

c) De persoon die de mopjes maakt. 

d) Degene die nooit mee is. 

 

 

Wat je is lievelingskleur? 

 

a) Oranje: SPITBULLKLEUR 

b) Rood 

c) Blauw 

d) Roze, basic 

 

 

Jij zorgt altijd dat je… 

 

a) Zegt dat iedereen op tijd moet komen, maar zelf te laat komt. 

b) Hangt ervan af, soms ben ik op tijd, soms niet. 

c) Flink op tijd bent. 

d) Op tijd wil komen, maar toch nog steeds te laat komt. 

 

 

Wat is je karakter? 

 

a) Vol over mezelf, ik doe toch alles het beste. 

b) Goedlachs en vaak goed gezind, soms kan ik mijn mond niet houden op 

serieuze momenten. 

c) Iets meer timide, maar je kan altijd op me rekenen. 

d) Luidruchtig, alles is grappig ook al is het eigenlijk niet grappig. 

 

 

Welke kleren draag je het liefst? 

 

a) Een t-shirt waar meestal iets op gedrukt staat zoals “I'm surrounded by 

idiots.” 

b) Zwart, zwart zwart. Ik hou niet van normaal. 

c) Geen jeans voor mij, liever een iets deftigere broek met een t-shirt of 

hemdje. 

d) Gewoon wat in mijn kast ligt, een pull met een jeansbroek. 
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Wat drink jij op feestjes? 

 

a) SPITBULLLLL! 

b) Hebben ze die shotjes die je kan opsnuiven? 

c) Geef mij maar een pintje. 

d) Een witte Martini, zonder rietje aub. 

 

 

Hoe zit je slaapritme ineen? 

 

a) Ik ga slapen om 4 u ’s nachts en sta op rond 14 u ofzo. 

b) Niet heel speciaal, ik slaap als ik moe ben. 

c) Vaak op tijd in bed en liefst ’s morgens in de les (tenzij in fysica) 

d) Ik probeer op tijd te slapen om op tijd in de les te zitten, ik sta op rond 8 

u, maar skip de les om een of andere reden toch. 

 

 

Wat vind je van ruzies? 

 

a) Ik heb nooit ruzie met iemand, mensen kijken naar mij op en buigen voor 

mij. 

b) Ik kan mensen soms serieus op het systeem werken, maar zorg er wel voor 

dat het nooit te ver gaat. 

c) Ruzie? Nee dank u 

d) DRAMA TIME! 

 

 

Wat is je relatiestatus? 

 

a) Ik geniet volop van het single leven. 

b) Het is ingewikkeld. 

c) In een relatie. 

d) Single, maar ik zou het niet erg vinden als daar verandering in komt. 

Intussen doe ik iedereen binnen die mijn pad kruist. 

 

 

Oké, tijd voor de resultaten. Kijk na welke letter je het meeste hebt aangeduid 

en ontdek wie jouw dubbelganger is. 

  



30 
 

Vooral a: Mika 

Aaahn, ik ben vereerd om te zien dat mensen mij imiteren. Ja, 

dat kan ook moeilijk anders eh, als je nu eenmaal de 

almachtige oppergod bent van de GBK. Je bent een beetje 

zelfingenomen, hebt een veeeeeeeel te groot ego en vindt 

het absoluut niet erg om eens iemand te beledigen. Maar je 

hebt ook heel veel goeie kanten hoor: je bent een echte 

knuffelbeer, zuipt cola bij de vleet en weet altijd wat te doen 

in crisissituaties. Of het nu persoonlijk of in het algemeen is, je staat altijd paraat 

om mensen te helpen waar nodig (maar ze moeten wel voelen dat jij de 

oppergod bent eh…) en bent een steun en toeverlaat aan diegenen die het 

hardste afzien. Je mag best trots zijn op je resultaat! 

 

Vooral b: Rood 

SM, donkere kelders en een zweepje…ja ja, bereid je al 

maar voor. Ik zie dat je de kinky persoon in de vriendengroep 

bent. Altijd in voor een orgie of twee. Daarnaast ben je ook 

wel iemand die geeft om wat mensen voelen en kan je zelf 

moeilijk je emoties verbergen, ook al wil je dat zelf heel erg. 

Je bent altijd de sterke persoonlijkheid waar mensen naar 

opkijken, maar ook die persoon waar je superveel plezier 

mee kan beleven. Geen enkel feestje gemist en het woord “Stefaan” komt 

vaker uit je mond dan je tijd hebt om het uit te spreken. Je bent goedlachs en 

vriendelijk en gaat met de volgende leuze door het leven: “Simsalabim, Rood 

poept met Tim.”  

 

Vooral c: Bob 

 

Jij bent een echte Bob. Vaak de persoon die voor de nodige 

humor zorgt in een gesprek. Je bent een echte vriend en 

iedereen weet dat ze op je kunnen rekenen. In grote 

groepen kijk je eerst de kat een beetje uit de boom, maar 

eens je je goed voelt, ben je een echte gangmaker. Op dit 

moment zijn je studies belangrijk voor je en je doet er alles 

aan om deze te doen slagen. 

 

Vooral d: Fredje 

 

Proficiat! Jij lijkt het meeste op Fredje. Op alle vlakken ben je 

een beetje een fancy basic bitch: wijntjes zijn lekker, Disney 

is de shit, je probeert te genieten van elk moment, maar 

staat ook open voor het nodige drama. Je staat in het leven 

met het motto: “het leven is een feest!”. Je hebt je 

verantwoordelijkheden, maar door je verward hoofd en je 

uitstelgedrag durf je weleens de dingen uit het oog te 

verliezen.  
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Verkiezingen 
 

Verkiezingen zijn altijd wel een beetje stress. Niet alleen voor de kandidaten, 

maar ook voor de leden die moeten stemmen, want geef toe, hoe moet dat 

nu eigenlijk, wanneer zijn de verkiezingen en vooral, op wie kunnen we 

stemmen? 

 

De verkiezingen worden online gehouden dit jaar, omwille van de huidige 

coronacrisis. De datum en tijd van de verkiezingen vallen dit jaar op 27 april 

2020 om 19 u ’s avonds via de applicatie Zoom. Op de Facebookpagina van 

de “GBK-verkiezingen” vind je alle info om je in te schrijven, want dit is en blijft 

een recht enkel voor leden. (Ook mensen die alleen 

meestemmen en zelf niet opkomen, moeten dus ook 

inschrijven.) 

 

De eerste keer dat je Zoom gebruikt, moet je de 

applicatie installeren op jouw computer, dat gebeurt 

heel gemakkelijk en is in enkele ogenblikken klaar voor 

gebruik. 

 

 

Beurt om beurt zullen de kandidaten zich 

voorstellen en zichzelf promoten zodat ze 

jouw stem kunnen winnen. Na de speech 

is het aan jullie om je stem uit te brengen 

voor de voor jou meest geschikte 

kandidaat voor die functie. Dit gebeurt 

via een electionrunner die nog zal 

meegedeeld worden. 

 

Stel dat je nog aan het twijfelen was om je kandidaat te stellen voor een 

functie, dan kan je nog steeds je kandidatuur en motivatiebrief doorsturen naar 

stefaniedeschr@hotmail.be. De deadline hiervoor ligt op 24 april. 

 

Deze motivatiebrief wordt dan gepubliceerd vanaf 25 april zodat alle leden 

jouw motivatie alvast kunnen lezen en zich een beeld kunnen vormen van wat 

jij in petto hebt. 

 

We wensen je alleszins heel veel succes en we zien je de 27ste ! 

  

mailto:stefaniedeschr@hotmail.be
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Quiz: link de cutie 
 

Deze foto’s zijn allemaal kleine praesidium leden. Link ze aan de juiste persoon. 

 

 
 

 

 

 

 

A B C D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E F G H 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I J K L 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M N O P 
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1. Mozard 2. Anna 3. Rood 4. Eline 
 

 

 

 

 

 

5. Noa 6. Fredje 7. Bob 8. Mika 
 

 

 

 

 

 

 

9. Niko 10. Thiemen 11. Filip 12. Iona 
 

 

 

 

 

 
 

13. Michiel 14. Camille 15. Cynthia 16. Saskia 
 

A B C D E F G H I J K L M N O P 
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Klagen over corona 
 

Ik moet eerlijk toegeven, de eerste week van de corona-tijden vond ik eigenlijk 

zo slecht nog niet. Geef toe: geen les meer tot het einde van het schooljaar, 

het klinkt nog vrij oké. De eerste weken heb ik dan ook meer Netflix dan 

lesopnames gekeken. Maar na ongeveer één week tijd had ik het ook wel 

gehad. En met gehad bedoel ik, dat dat binnen zitten echt helemaal suckt. 

Erger nog: ik mis de lessen al een beetje. Daarom wil ik mijn frustraties even 

kwijt, dus dank aan allen die naar mijn gezaag willen luisteren (lees: willen 

lezen).  

 

 

Het eerste waar in mij mateloos aan irriteer: boys, haar is 

sexy! Niets is leuker dan een jongen met een mooi kapsel. 

WAAROM BEGINT IEDEREEN DAN PLOTS ZIJN HAAR AF TE 

SCHEREN?! Ik snap het wel: het wordt lang, iets minder 

verzorgd en warm. Maar aub, deal with it! Meisjes hebben 

ook lang haar. Thiemen, sorry dat ik het zeg, maar jij bent 

echt het beste voorbeeld van wat ik bedoel. Ik schrok mij 

een ongeluk toen ik uw hoofd helemaal bros zag… Het zal 

waarschijnlijk even wennen zijn enzo, maar ik prefereer u 

met haar.  

 

Ten tweede: lesopnames zijn echt vreselijk saai. En hiermee bedoel ik dan de 

lesopnames die eigenlijk geen lesopnames zijn, maar een powerpoint met 

geluid. Hier zijn minstens 3 grote nadelen aan:  

Je kan het niet op pauze zetten, terugspoelen, of nog erger X2 versnellen. De 

redenering van sommige proffen: “Ik MaAk LiEvEr EeN PoWeRpOiNt DaN eEn 

FiLmPje” snap ik dus niet helemaal. 

Het is gewoon een feit dat als je iemand ziet, je meer een lesgevoel hebt. Echt 

waar, Leander is mijn held met zijn live lessen op Bongo. Zo heb ik te minste nog 

eens sociaal contact EN hij heeft een forum gemaakt hoe we ons niet moeten 

vervelen in deze periode met series, games en boeken die hij leuk vindt. 

BEDANKT HIERVOOR! Jij maakt deze periode dragelijker voor ons allemaal. 

Groetjes, uw 2e bachelor. 

Zie puntje 1! Een echte lesopname is evenveel moeite, maar leuker voor ons. 

Oké, oké, oké, eigenlijk hebben wij niet te klagen over onze lesopnames, want 

wij krijgen er tenminste (hehe rip 1e en 3e jaar). Dus aan de proffen die wij 

hebben, toch een welgemeende merci voor al uw moeite! 

 

Ik ben er 100% zeker van dat ik niet de enige ben met deze ergernis. IK WIL MIJN 

LIEF ZIEN! Het is echt niet serieus dat als we een romantische filmavond willen 

doen, dat we dit via de telefoon moeten doen. (Alleen heeft hij dan minder 

snel door als ik weer eens in slaap val, hehe). 

  



35 
 

 

 
 

 

De zin “Blijf in uw kot.” kan ik dus niet meer horen! In het begin was het een 

grappige remix van ons Maggie, maar please, stop met die zin te gebruiken. Ik 

kan letterlijk naar geen enkel nieuwsbericht luisteren waarin die zin niet meer 

voorkomt. En over nieuws gesproken. Echt “nieuws” kan je het niet meer 

noemen als je al vijf weken exact hetzelfde vertelt, he. Toch willen mijn ouders 

om een of andere reden het nieuws van 7 u nooit overslaan, want stel u voor 

dat ze plots zouden missen dat het eigenlijk allemaal één grote mop van de 

samenleving was en we vanaf morgen weer alles mogen doen. Haha, niet 

hopen liefste ouders van me.  

 

 
 

AUB geef mij GBK terug! Ik mis sociaal contact, ik mis zat zijn en ik mis ijsblokjes! 

Niets is triester dan allemaal activiteiten fixen die uiteindelijk niet mogen 

doorgaan. Galabal, weekend, etentjes… het ga je goed 😢. Eén ding kan ik 

wel zeggen: vanaf het moment dat we elkaar weerzien, gaat het dak eraf! Dus 

lieve mensen, hou nog even vol! 

 

Stay safe people!  

Camille 
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Quotes 
 

Mika tegen Noa: “Steek die banaan maar in uw mond.” 
 

Niko: “Gladde jongen.” 

 

Lies: “Rijstnoedels zijn echt lekker, ma enkel met rijst.” 

 

Filip: “Mika is bekan 35 eh, das nog niet zo oud.” 

Niko: “Ja, hij zou bijna kans maken bij Rood.” 

 

Laura: “Killi, als je wil doe ik u ook eh.” 

 

Mika: “Gij zijt gewoon achterlijk, Cynthia.” 

Cynthia: “Het is van uw eigen praesidium dat je het moet horen.” 

Anna: “Niet alleen van ons, maar van iedereen ze.” 

 

Els: “Waarom lag Ruben naakt bij Mika?” 

 

Mika: “Ik speel fluit.” 

 

Camille: “Ik ben meer voor de grote ballen.” 

 

Killi: “Alles dat mij opvult is lekker.” 

 

Cynthia: “Wanneer mag ik komen?” 

 

Ines: “Hou uw slip maar aan.” 

 

Charlotte: “Ik heb nog nooit een kippenis gezien.” 

 

Camille: “Zie u daar liggen gelijk een Jezus.” 

Valentijn: “Ja, ook altijd met zo een groot kruis rondlopen.” 

 

Mika: “Wow Cynthia en Thiemen mogen samen komen.” 

 

Marjon: “Het ziet er zo sad en klein uit.” 

Fre: “Da hoor ik wel vaker.” 

 

Margje: “Das echt een joekel, hoe krijgde da zelf in uw broek?” 

 

Lin: “Hoe kunt ge nu kak in uw foef doen?” 

 

Nono: “Als we een hiv uitbraak in plaats van corona zouden hebben, zou ik 

gewoon beginnen rondpoepen ze. Het maakt dan toch niet meer uit.” 

 

Tony: “Ik heb nog wiet gekweekt voor mijn zoon in de Sterre.” 
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Prof Verleyen: “Zijn er hier vogelaars?” 

 

Mozard: “Ik voel mij een zaadcel.” 

 

Fredje sletje: “Oh dat was dieper dan gedacht!” 

 

Arno L.: “Ik kijk echt al meer en meer uit naar het moment dat we een baby 

mogen opensnijden.” 

 

Mika: “Die poepen tenminste snel.” 

 

Laura: “Hoe hard kunnen uw ballen stinken?” 

 

Rood: “Ik heb zin in een groten.” 

 

Nonkel Jef: “Mika is een wijf!” 

 

Lies : “Zijt gij geboren? Ah ja, met uw mama.” 

 

Neil: “Ja ma, big respect voor Joden hoor.” 

 

Arno L.: “Waar zijn de nudes?” 

 

Laura: “Lies is op zoek naar sperma.” 

Lies: “Ma da heb ik al gevonden.” 

 

Richie: “Steek hem in de mamafunctie.” 

 

Charlotte : "Ik wil bestoven worden." 

 

Never have I ever: "Ik heb nog nooit met nonkel Jef gepoept." 

*Rood drinkt* 
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Horoscoop 
 

Het is tijd om in de toekomst te kijken. In deze woelige tijden kan het wel zijn 

dat je graag eens lonkt naar wat er later te gebeuren valt. Misschien kom je 

wel de liefde van je leven tegen, misschien ga je wel dood. Wie weet, je komt 

er nu achter… 

 

Ram    21/3 - 19/4  

In deze eenzame tijden zoek je al snel de nodige affectie op 

via verschillende social media kanalen. Hoewel je veel 

vrienden hebt, is het misschien eens tijd om je op jezelf te 

focussen en je innerlijke zelf op te zoeken. Je zult zien dat je 

niet altijd even vriendelijk bent en je soms echt een pain in 

the ass bent voor veel van je vrienden. Neem die social 

distancing dan maar ook letterlijk en leg die wifi-router maar 

uit. Reflectie helpt om je zelfingenomenheid te beperken. 

 

 

Stier     20/4-20/5 

Je temperament loopt de laatste tijd stevig uit de hand. Wees 

eens opnieuw wat verdraagzamer in plaats van steeds weer 

in de aanval te gaan. Je zult zien dat wanneer je de tijd neemt 

om even je emoties te verwerken, je rationelere beslissingen 

gaat nemen die je alleen maar ten goede komen. 

 

 

Tweelingen    21/5-20/6 

Je hebt de laatste tijd het gevoel dat je niet alleen op deze 

wereld bent. Steeds loert er iemand over je schouder mee. 

Alsof een kopie van jou een oogje in het zeil houdt over de 

keuzes die je maakt. Aan tafel lijk je altijd je evenbeeld te zien 

en dat schrikt je af. Laat je niet meer leiden door twijfel en 

breek los van je evenbeeld. Leef voluit voor jezelf! 

 

 

Kreeft    21/6-22/7 

Je wringt je de laatste tijd nogal snel in gesprekken van 

anderen. Als een echte boeman maak je je vriendschappen 

stuk zonder dat dit je intenties zijn. Probeer wat los te laten en 

laat het leven even voor wat het is. Alle goeie dingen komen 

jouw kant op. Plots zal het voelen dat alles omslaat en iedereen 

weer graag rondom je is. Onthoud dit: zand in een vuist 

geklemd, loopt tussen de gaten naar buiten, maar als je het 

rustig op je vlakke hand laat rusten, dan gaat het nergens heen. 
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Leeuw    23/7-22/8 

Zolang de leeuw kan klauwen, zal hij blijven strijden tot het 

uiterste. Je bent iemand die niet opgeeft en ten volle voor je 

doelen gaat. Je enige minpuntje is dat je nogal moeilijk uit je 

bed raakt en vaak wil nappen… Nu ja, een kat zijn natuur 

verander je niet zeker? 

 

 

Maagd   23/8-22/9 

Het is vaak moeilijk te beslissen wat te doen in je vrije tijd. Je 

bent het beu om telkens alleen te zijn en wil dan ook je wijde 

horizon gaan verkennen. Neem die fiets en stippel een route 

uit, misschien kom je wel die ene plant tegen waar je op kickt, 

of misschien wel iemand om je van die maagdelijkheid af te 

helpen… 

 

Weegschaal  23/9-22/10 

Na een heel erg lange tijd vast te zitten in ons eigen wereldje, 

heb je het een en ander afgewogen betreft je levenskeuzes. 

Niet elke beslissing is even zwaar natuurlijk, maar een 

weloverwogen keuze is altijd beter dan niet. Je staat sterk in 

je schoenen en dat merken anderen ook. 

 

 

Schorpioen   23/10-21/11 

Na een lang gevecht met jezelf ben je eruit gekomen dat je 

een scherp kantje hebt waar niet iedereen van houdt. 

Probeer je zachte kant te laten zien en schaar al je vrienden 

(virtueel) bij elkaar. Verontschuldig jezelf voor het gedrag dat 

je de laatste tijd hebt getoond, je zal ze er een groot plezier 

mee doen. 

 

Boogschutter 22/11-21/12 

De laatste tijd richt je jouw pijlen iets te veel op één persoon. 

Je bent niet verzadigd door de aandacht van deze ene. Je 

hebt als een echte jager nood aan meer dan één prooi. 

Kom op, haal die Tinder maar boven en swipe tot je raak 

schiet… Maar euh, wel wachten tot na corona om af te 

spreken he! 
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Steenbok    22/12-19/1 

Je hebt goesting om nog eens helemaal los te gaan en je kan 

je bijna niet meer bedwingen. Al elke dag sta je te zingen in 

de douche en dans je de pasjes van je favoriete liedje. Een 

echt feestbeest dat tot het uiterste wil gaan. Wat dacht je van 

een virtuele fuif? Organiseer er eentje en nodig ons ook maar 

allemaal uit!  

 

 

Waterman  20/1-18/2 

Kom eens uit je luie zetel en doe een keer iets sportiever dan 

zitten of liggen. Wat gaan lopen of fietsen kan altijd deugd 

doen… Het badje erna zal dan minstens even ontspannend 

zijn. Beetje badparels, wat zwoele muziek, een glas wijn en een 

goeie Netflix serie om mee af te sluiten.  

 

 

Vissen   19/2-20/3 

Tjah, over vissen weet ik eigenlijk niet veel te vertellen. Ik zou 

zeggen voel je als een vis in het water en sterf niet. Ik hou van 

jullie! 
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Facebookshizzle 
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Is er een dokter in de zaal? 
 

Zoals er insectenfreaks (yek) in ons midden zijn, zijn er ook plantenfreaks 

aanwezig. En zo iemand ben ik nu wel toevallig zeker? Telkens ik ga fietsen of 

wandelen met mijn moeder tijdens deze uitzichtloze periode, zijn mijn ogen 

altijd op de grond gericht. “Jij kijkt depri”, zegt mijn moeder dan. “Mama, ik kijk 

wel naar de planten, he!” “Ahn, dat onkruid?” En jepla, daar begint de ruzie 

dan weer. Het enige wat ik echt jammer vind, is dat mijn Flora nog steeds in 

Gent ligt en ik er niet om mag… 

 

In de plaats van plantjes te determineren, gaan we dan maar plantjes kopen 

zeker? Er is zo een Nederlandse site (Ja, sorry de lokale plantenkwekers, he!) 

waar je supergemakkelijk keileuke planten kan bestellen en al hun 

benodigdheden. Die site is TuinFlora. Vind je iets leuk? Hup, in de winkelmand. 

Ik moest me al inhouden om niet heel die webshop leeg te kopen, maar ik heb 

me toch kunnen beperken tot twee plantjes. (Dit wegens gebrek aan plaats in 

mijn slaapkamer.)  

 

Ik dacht, het mag wel eens wat fancy zijn, he… Dus ik ga op zoek naar een 

fancy ding op die site. Ik ben een paar cactussen (eigenlijk is het cacti, maar 

sjjjt) tegengekomen, maar dat leek me meer iets voor een basic white bioloog 

zoals Noa, allee, als Mozard er geen stuk uit bijt tenminste. 

 

Nog wat verder zoeken naar iets minder basic, dacht ik. Ja! Dit is het! Ik heb 

het gevonden: een fucking Bonsai. Yasssssss! De officiële naam was Acer 

atropurpureum. Basically is dat dus een supercute esdoorn die niet groter is dan 

30 cm, zelfs hobbit vindt hem nog niet te groot… 

 

Oke, eentje is geentje, dus we doen er nog maar eentje bij. Om uit de 

vaarwateren van de basic white biologen te blijven, ga ik bewust niet naar het 

tabje “populaire planten” waar de aloë en de monstera zich bevinden. Ik 

dacht: “weet je wat, pluk de dag, pluk een vrucht”. Kijkend naar de 

fruitboompjes vind ik mijn gading wel tussen de kersenboompjes. Niet te groot, 

niet te klein, perfecte maat. Ja, dat is de Prunus avium Sylvia. Ook al lijkt de 

naam te verwijzen naar een pruim, dit is toch een kersenboompje. Een plant 

die mooie dieprode vruchten produceert eenmaal ze vruchten draagt, allee, 

op de foto toch… 

 

Goed, bestellen dan maar. 

Winkelmandje openen   check 

Op betalen klikken   check 

De boel betalen    check 

Adresgegevens toevoegen  check 

Wachten     check 

Wachten…     check 

…Nog meer wachten?...  check 
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Oke, ik kreeg het al op mijn heupen dat mijn planten na 10 dagen nog steeds 

niet aangekomen waren. Ik bekeek mijn mails eens en er stond ook eentje bij 

van TuinFlora:  

“Geachte, 

Uw planten zijn doorgegeven aan DPD met trackingsnr… 

U kunt deze verwachten tegen 4 april. 

Mvg, 

TuinFlora” 

 

Ja, toen waren we dus wel al 10 april he… en ik had die 2 april besteld. Ik dacht 

van: “Ja, die planten zijn dus naar de kloten eh.” Ik bekijk die link voor die 

tracking via DPD en zie dat er meldingen op staan… Die hadden die planten 

in de verkeerde camion geladen… Ik dacht dat ik een crise ging krijgen. 

Nu ja, er zit niets anders op dan wachten en kijken hoe ze uit de doos komen 

zeker?  

Nog eens twee dagen gaan voorbij en plots hoor ik mijn mama roepen: 

“Frederik, je planten zijn hier!” Ik denk dat ik nog nooit zo snel aan de voordeur 

ben geweest.  

 

Al vrezend voor het ergste open ik die doos van TuinFlora en zie ik dat de 

plantjes vooral een beetje droog en samengedrukt zijn… Mama was al meteen 

aan het  zagen dat het geen goed idee was om zo’n dingen online te 

bestellen, bla bla bla… In de plaats van te leuteren ging ik de plantendokter 

spelen om ervoor te zorgen dat ze er goed gingen doorkomen!  

 

Eerst eens goed laten doorweken en dan laten uitlekken, nachtje laten staan 

met het raam open en voilà, helemaal terug in orde. Wat water en frisse lucht 

niet kunnen doen, he! Daarna in potten steken en klaar is kees. Hier zien jullie 

het resultaat:  

 

 

 

 

Veel plantelijke groetjes, 

 

Frederik  
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What shall we do with the sober 

loner?  
 

Hey!  

 

Ondertussen zitten we al veel te veel weken in quarantaine en elke dag wordt 

de verveling groter en groter. Zo groot dat ik al cantusliedjes begin op te 

zoeken om terug te denken aan die goeie ouwe tijden. Mijn grootste 

bezigheden zijn series kijken en gamen. Tijdens deze quarantaine denk ik dat 

zowat iedereen al zijn geliefde series al heeft gebinged en niet meer weet wat 

nu te kijken. Bij deze geef ik jullie graag enkele van mijn favorietjes mee.  

 

 
 

Het liefst kijk ik naar comedy, lachen is altijd plezant. De beste 5 die ik tot nu 

toe heb gezien, zijn de grote bekende met de eeuwige discussie: “Welke is de 

beste?”. Namelijk Friends, How I met your mother, The big bang theory, Brooklyn 

nine nine en That 70’s show. Allemaal hilarisch en met cute en minder cute 

romances, met frustraties door idioten en door misverstanden. I love it.  

 

Maar ik heb deze week een nieuwe serie ontdekt en ik word er steeds meer 

verliefd op! Community is iets apart: je hebt wel je typetjes, de romantiek en 

de korte, grappige verhalen. Toch heb je het gevoel dat ze heel de tijd lachen 

met andere series en het loopt vaak niet zoals je het volledig zou verwachten. 

In het begin leek het me saai, maar ik heb net negen afleveringen na elkaar 

gezien, so I think you should give it a chance. Een andere serie die je zeker een 

kans moet geven als je houdt van chaotische mysterie en vreemde mensen, is 

Dirk Genty’s holistic detective agency. Het begint vreemd en het wordt alleen 

maar vreemder! But it is awesome en geen lange serie.  
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Een andere compleet van de pot gerukte serie is Bojack Horseman. Ik ken 

letterlijk slechts één persoon die deze serie leuk vindt haha, maar ik ben er ook 

fan van. De serie gaat over een paard dat de grootste klootzak ooit is en hij 

blijft het ook. Het is soms sociaal pijnlijk om naar te kijken. Nog een serie over 

een klootzak is Afterlife met de hilarisch grove Ricky Gervais. Deze heeft een 

gelukkiger einde. Als je zin hebt in iets luchtigers is The good place ook altijd 

een leuke optie.  

 

Whatever you do, do NOT watch Greenhouse academy! Ik kreeg fysiek pijn 

van hun “acteertalent”. Wil je eens iets nieuws proberen of heb je altijd naar 

anime willen kijken, maar weet je niet waar te beginnen? Kijk naar Erased. Een 

korte, maar prachtige serie. Mooi geanimeerd en pracht verhaal. (Note: you 

might cry.) Ook Hunter x hunter is een awesome anime om te zien, het begint 

chill en breezy, maar de gevechten worden zotter met de seizoenen.  

 

Hou je van detective verhalen, dan raad ik Sherlock, Elementary, Forever (deze 

eindigt jammer genoeg al na één seizoen, terwijl er echt een vervolg had 

moeten zijn) en Broadchurch aan! Broadchurch is een zeer 

realistische serie, met David Tennant ❤, die je ook na het 

eerste seizoen blijft meeslepen. Ik heb het dan wel over de 

Britse versie, de Amerikaanse moet ik zelf nog bekijken.  

En als laatste: Sex education! Dit is echt een topper en het 

is gewoon een zalige serie. Britten hebben wel echt geen 

kledingssmaak, maar het is grappig om te zien hoe de 

kledingsstijl erger wordt doorheen de seizoenen. Sex 

education is hilarisch en bevat veel goede muziek, die het 

alleen maar beter maakt. Ook zorgt deze serie ervoor dat 

seks en alles errond bespreekbaar wordt. Iedereen heeft 

namelijk wel iets beschamend of weird of iets dat je niet 

weet of schrik voor hebt. Just talk about it.  

 

 

Naast al die duizenden series kijken, speel ik dus ook af en toe paar games. Nu 

heb ik twee problemen: 1. Ik suck in gamen. 2. Mijn laptop kan niks aan. Ik wou 

altijd al gamen, maar was de enige thuis met deze interesse en wist niet goed 

hoe of wat. In het middelbaar heb ik zo een shittie, goedkope laptop gekocht, 

want ja “ik gebruik dat toch enkel voor school.” Via vrienden toch wat leren 

gamen, maar dat gebeurde niet zoveel. Tot ik mijn liefje tegenkwam. Hij is niet 

de zotste gamerboy ofzo, maar speelt wel redelijk wat games en weet er wel 

wat van. Hij vertelde me dat een Steam account wel handig is. Dus zo gezegd, 

zo gedaan. Enkele gratis games geprobeerd en ik merkte al snel dat dat voor 

geen meter lukte met mijn laptop. Ik had het dus al opgegeven, want ik wou 

niet betalen als ik het dan toch niet kon spelen.  

Toen kwam mijn lief met het idee: download dat gewoon illegaal om uit te 

testen. En zo heb ik toch enkele games gevonden. Ondertussen had ik die 

games in mijn wishlist gezet op Steam (dan krijg je meldingen van kortingen) 

en dus heb ik de meeste nu voor slechts 2 of 5 euro aangekocht!  
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Momenteel staan er drie games op mijn laptop:  

 

1. Stardew valley, hierin speel je een boer en kom je terecht in een gezellig 

dorpje, waar je langzaam iedereen leert kennen. Het leuke aan deze 

game, zijn de tientallen geheimen in het spel. Er valt altijd wel iets te 

ontdekken en je kan zelf kiezen waar je je het liefst mee bezighoudt. Er is 

veeeeeel meer te doen dan enkel te werken op je boerderij: je kan een 

beetje sociaal zijn en het dorp leren kennen, steentjes gaan kappen en 

tegen monsters vechten of in het bos rondwandelen. Zoveel te doen en 

je wordt er helemaal rustig van tijdens het spelen.  

2. Ori and the blind forest. Dit is een spel met heel mooie graphics. Je speelt 

zelf met een schattig wezentje dat op zoek is naar het licht. Het spel is 

ideaal voor een beginnende gamer, omdat het mooi opbouwt en je 

langzaam steeds beter wordt. Je hebt voor dit spel ook zeker geen 

console nodig (hoewel het ook leuk is met een console). Tijdens het 

spelen ontdekt je steeds meer over verhaal en het spel en je krijgt steeds 

meer abilities. Ik ben er absoluut verliefd op alleszins en intussen is er al 

een tweede spel van uit! 

3. Portal, hiervan zijn er ook al twee versies uit, maar ik heb enkel nog maar 

de eerste gespeeld. Zoals de naam het aangeeft, werk je in dit spel met 

portals en moet je soms dus goed nadenken hoe je de portals gebruikt 

om naar het volgende stuk te kunnen. Het is een heel leuk spel en in het 

begin weet je niet zo goed wat er gaande is, maar het verhaal is hier 

niet het belangrijkste. Enige nadeel: als je snel misselijk wordt, kan dit 

lastig zijn, omdat het in first person is. Meeste mensen hebben hier geen 

last van, maar ik kan het spel slechts 20 minuten spelen.  

 

So, dit is waar ik me hele dagen mee bezig hou and I like it. Hopelijk ontdek je 

hierdoor een nieuwe serie of probeer je eens een game uit. En anders heb ik 5 

minuten van jullie tijd verdaan met een rete saai tekstje. Het is graag gedaan! 

Love you guys en dat we snel weer kunnen zuipen!  

Xoxo wannabe gamergirl xoxo 

Anna 
 

  

Afbeelding 1: Stardew valley 

Afbeelding 3: Ori and the blind forest 

Afbeelding 2: Portal 
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GBK-memes 
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Gewoon voor de sfeer 
 

De leukste momenten van je uitgangsleven zijn cantussen, dus een kleine 

throwback naar het moment dat dit nog kon. Zing maar luidkeels mee! Dit 

liedje staat ook in de codex op pagina 334 en 335. 

 

Clementine 

 

1. In a cavern, in a canyon, 

Excavating for a mine, 

Dwelt a miner forty-niner, 

And his daughter Clementine. 

 

 

Oh my darling, oh my darling, 

Oh my darling, Clementine! 

Thou art lost and gone forever, 

Dreadful sorry, Clementine. 

 

 

2. Light she was and like a fairy, 

And her shoes were number nine, 

Herring boxes, without topses, 

Sandals were for Clementine. 

 

 

3. Drove she ducklings to the water, 

Ev’ry morning just at nine, 

Hit her foot against a splinter, 

Fell into the foaming brine. 

 

 

4. Ruby lips above the water, 

Blowing bubbles, soft and fine, 

But, alas, I was no swimmer, 

So I lost my Clementine. 

 

 

5. In a churchyard on a hillside, 

Where the flowers grow and twine, 

There grow roses amongst the posies, 

Fertilised by Clementine. 
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6. Then the miner forty-niner,  

He began to weep and pine, 

For his darling little daughter, 

Now he’s with his Clementine 

 

 

7. In my dreams she still doth haunt me, 

Robed in garments, soaked in brine, 

Though in life I used to hug her, 

Now she’s dead I draw the line. 

 

 

8. How I missed her, how I missed her 

How I missed my Clementine 

But I kissed her little sister 

And forgot my Clementine 
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Bashing on terrorists 
 

Aaaaah! Zon, zee, strand en alles waar je van dromen kon… of toch niet, HAH! 

Blijven jullie maar allemaal in jullie kot, want jullie mogen niet naar de zee. Ik 

wel, nu ja, dat is natuurlijk slechts één van de voordelen van aan de kust te 

wonen, in het prachtige West-Vlaanderen.  

Ik kan natuurlijk wel begrijpen dat jullie even hard naar de zee verlangen als 

een hondje dat verlangt naar zijn koeksje na een fikse wandeling. Wel, ik heb 

dat dus helemaal niet meer. Elke zomer loopt dat strand vol met toeristen (lees: 

terroristen) die zitten te klagen dat ze 10 minuten moesten wachten voor een 

ijsje… jezus christus, ga dan ’s avonds, die zijn open tot 22 u!  

Je had het al kunnen raden, ik ga hier even mijn beklag komen doen over 

toeristen aan de kust. Om het allemaal wat gemakkelijker te maken zal ik dan 

ook in puntjes werken. 

 

1) De frituur 

 

Alsof het nog niet erg genoeg is dat ze aanwezig zijn, moeten ze natuurlijk ook 

nog eens naar je favoriete frituur komen. En vergis je niet, ze maken daar dus 

een heuse familie-uitstap van. Moeder en 

vader pakken heel hun nest mee naar 

het kleinste kot van Westende om daar 

een bestelling te doen waarbij je instant 

je karre wilt keren en terug naar huis gaan 

omdat je weet dat het een uur extra gaat 

duren tegen dat je aan de beurt bent. Nu 

ja, even buiten wachten is natuurlijk niet 

zo erg met dat zalige zonnetje op uw 

smoel. 

 

2) Fietspad vs trottoir 

 

Het lijkt wel of het IQ van de gemiddelde toerist laag onder de 80 zakt. 

Iedereen weet natuurlijk dat een fietspad 

voor fietsers is en een trottoir voor 

voetgangers… Kom naar de kust en die 

wijsheid valt weg. Poef, wat is een 

fietspad? Wat is een trottoir? Mensen, als er 

aan één kant van de weg een fietspad is 

en aan de andere kant een trottoir, licht 

dan even je lui gat op en ga naar de 

andere kant als je verkeerd bent! De 

volgende keer dat ik aan het fietsen ben 

en ik zie een voetganger op het fietspad, 

dan rij ik die gewoon omver, verdomme! 
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3) Lege winkelrekken  

 

Indien je denkt dat je nu in de problemen zit 

omdat er een paar hamsteraars bezig geweest 

zijn wc-papier in te slaan, denk dan nog eens 

na. Stel het je voor: een volledige winkel 

geplunderd, je mag blij zijn als er nog een doos 

beschuiten staat en klagende toeristen zeurend 

dat alles alweer op is… Ja lol, wie eet het hier 

allemaal op denk je! Dat is dus een hele zomer, 

echt plezant als het nog eens tijd is om naar de 

winkel te gaan. 

 

4) Overvolle trams  

 

Iedereen kent de kusttram wel, de tram aan de kust 

dus. Die komt in de zomer om de vijf minuten, wat 

best wel veel is. Hoewel ik het supergoed vind dat 

hierdoor het milieu bespaard wordt van extra 

vervuiling, moet het mij toch van het hart dat je best 

wat vriendelijker mag zijn als de tram overvol zit en 

er nog iemand bij moet. Op de populaire toeristische 

haltes (bijvoorbeeld: Marie-Joséplein in Oostende) 

stappen bakken toeristen op en af om zich weer 

eens naar, of van huis te vervoeren. En bij de haltes 

waarbij de mensen die effectief aan de kust wonen, 

kunnen die mensen er niet meer op omdat die al 

overvol zit. Om dan nog eens een zucht of geklaag 

te horen van “Oh nee, nu moet er weer een onnozelaar op.”. Om eerlijk te zijn, 

dat is niet leuk om te horen mensen, zeker niet omdat je zelf het volste recht 

hebt om op die tram te zitten, waar je doorheen het volle jaar ook al op zit. 

Hoffelijkheid is toch niets te veel gevraagd? 

 

Goed, ik kan nog wel even verdergaan met mijn bashing op toeristen, maar ik 

ga er nu toch mee stoppen voor vandaag. Uiteindelijk is er ook één goed ding 

aan al die toeristen aan de kust… 

 

Die mensen sparen een heel jaar om zich dan in een week uit te leven aan de 

kust. Al dat geld komt letterlijk in 10 kustgemeenten terecht waardoor wij 

eigenlijk als rijke tata’s door het leven kunnen omdat we op al het spaargeld 

van heel Vlaanderen teren hahaha. 

 

Komt allemoale deze zomer maar e kère of, kgaan ik e goein drinken (op jullie 

kosten) in mienen of. 

 

Greetz Fredje 
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Wist je dat… 
 

GBK 

 

… Anna haar hond ziekharde diarree heeft gekregen door naughty alle frietjes 

op te eten? 

 

…Cynthia nog steeds niet mee is wie er allemaal voor welke functie wil 

opkomen? 

 

… Mika zijn tweede thuis (Porter House) keihard mist? 

 

… Corona ook een deel van het praesidium niet gespaard heeft? 

 

… Mille stiekem toch kleiner is dan Hobbit? 

 

Biologie 

 

… als je een goudvis in een donkere kamer opsluit, hij wit wordt? 

 

… een varken fysiek gewoon niet in staat is om naar de lucht te kijken? 

 

… de oudste boom ter wereld meer dan 4700 jaar oud is? 

 

… de sterkste spier in het menselijk lichaam de tong is? 

 

… de strepen van een zebra dienen voor afkoeling? 

 

Random 

 

… als je je rechteroog sluit, je nooit over je rechterschouder kan kijken? 

 

… Coca-Cola oorspronkelijk een groene kleur had? 

 

… de hoogste golf ooit gemeten een hoogte had van 64 meter boven de 

zeespiegel? 

 

… er gemiddeld een 100-tal mensen sterven per jaar door het stikken in hun 

balpen? 
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Vegalicious 
 

Omdat het een speciale editie is, moeten we natuurlijk ook iets speciaals doen. 

Eén veganistisch gerecht is dan ook een beetje te gemakkelijk, dus gaan we 

ons best doen om een volledige menu samen te stellen. Hopelijk kunnen jullie 

er wat mee doen, laat het smaken! 

 

Voorgerecht 

 

Veganistische steak-tartaar met tomaat 

 
Benodigdheden 

 

➢ 4 trostomaten 

➢ 1 sjalotje 

➢ 1/2 el kappertjes 

➢ 5 kalamata olijven 

➢ 1/3 potje gemarineerde paddenstoelen in sojasaus 

➢ 1tl sojasaus 

➢ 1/2 el sriracha (of sambal oelek) 

➢ 1 el tomatenketchup 

➢ 1/2 el Dijonmosterd 

➢ Snuifje zwarte peper 

➢ 1 rijstwafel 

 

Bereidingswijze 

 

Start met het ontvellen van de tomaten. Dit gaat het beste door de tomaten 

25 seconden te laten koken in kokend water, waarna je ze schrikt in koud 

water. Belangrijk is dat je een klein kruisje maakt aan de onderkant van je 

tomaat zodat je ze gemakkelijk kan pellen. 

Na het pellen snij je de tomaten in kwartjes en verwijder je de zaadlijsten. 

Daarna snij je de tomaten in nette kleine blokjes en doe je ze in een kom. 

Snij de paddenstoelen in kleine stukjes en hak de kalamata olijven en de 

kappertjes fijn. Doe alles samen 

met de gesnipperde sjalot bij de 

tomaten in de kom. Voeg de 

mosterd, ketchup, sriracha, 

sojasaus en de zwarte peper toe 

en roer alles door elkaar. 

Verkruimel de rijstwafel boven de 

kom (zo fijn mogelijk), roer alles nog 

een keer goed door elkaar en 

serveer in een cilindervorm. Werk af 

met een goeie kwak veganistische 

mayonaise en smullen maar! 
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Hoofdgerecht 

 
Goed, dat voorgerecht heeft gesmaakt, maar onze honger is natuurlijk nog 

niet gestild. Kom, laten we snel overgaan naar het hoofdgerecht. 

 

Burrito met rijst 

 
Benodigdheden 

 

➢ 4-5 wraps 

➢ 200 g vegan gehakt 

➢ 100 g rijst 

➢ 2 tomaten 

➢ 1 paprika 

➢ 1 courgette 

➢ 1 rode ui 

➢ 1 teentje knoflook 

➢ 100 g kidneybonen uit blik 

➢ 100 g maïs uit blik 

➢ 2 tl mexicaanse kruiden 

➢ Scheutje vloeibare boter 

➢ Snuifje zout en peper 

 

Bereiding 

 

Breng een pot water aan de kook en kook de rijst volgens de instructies op het 

doosje. Snipper de ui en snijd de knoflook fijn. Snijd ook de tomaten, paprika 

en courgette in stukjes. Bak de ui en knoflook in de vloeibare boter.  

Voeg na een paar minuutjes het plantaardige gehakt toe en achteraf de 

paprika, courgette en de kruiden. Bak heel de boel tot de courgette en 

paprika een beetje zachter zijn. 

Op het moment dat je denkt, ja, nu kan het wel, voeg je de tomaten, bonen 

en maïs toe. Meng de rijst door de groenten en schep een paar lepels vulling 

op een wrap en rol deze op. Smullen maar. Je kan altijd nog je eigen sausjes 

bijvoegen voor wat extra pit of smaak. 
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Nagerecht 

 
We kunnen natuurlijk ons diner niet afsluiten zonder lekker dessertje. Het moet 

niet altijd ijs of taart zijn natuurlijk. 

 

Vegan tiramisu 

 
Benodigdheden 

 

➢ 100 ml espresso 

➢ 350 g kikkererwten in pot 

➢ 70 g kokosbloesemsuiker 

➢ 300 g creamy kokos naturel 

➢ 300 g volkoren digestive biscuits (koekjes) 

➢ 3 el amaretto 

➢ 20 g cacaonibs 

➢ 1/2 cacaopoeder 

 

Bereiding 

 

Zet de espresso en laat hem eerst wat afkoelen. Laat de kikererwten uitlekken 

in een zeef, maar vang het vocht op, dat gebruiken we later nog. De 

kikkererwten zelf gebruiken we niet, maar kan je gerust voor een ander lekker 

gerechtje gebruiken. Klop het vocht op met de mixer tot een stijve massa en 

voeg al kloppend de kokosbloesemsuiker toe. Spatel de creamy kokes erdoor. 

Verkruimel de koekjes in een diep bord in stukjes van ongeveer 1cm. Meng de 

espresso, amaretto en cacaonibs erdoor. 

Verdeel 1/3 van het kokosschuim over de glazen en vervolgens de helft van 

het koekjesmengsel. Herhaal en eindig met de rest van het kokosschuim. 

Bestrooi de cacaopoeder met een zeef. 

 

Voilà, van smullen gesproken, het 

hoeft niet altijd vlees of vis op het bord 

te zijn. Je kan soms van heel kleine 

dingen enorm lekkere gerechten 

maken en echt veel werk kruipt er ook 

niet in. 

 

Geniet ervan en tot de volgende! 
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Pokémon van de maand 
 

Al teistert het coronavirus ons landje, al is het einde van de wereld nabij, al is 

de mensheid zoals we die kennen aan z’n lot overgelaten en gedoemd te 

sterven. Toch zal deze laatste Worm nog geschreven worden en zo zal het 

geschieden… En op die manier heb ik nog eens de kans een nieuwe Pokémon 

van de maand te schrijven. Dus bij deze, de laatste van het jaar: Niko en 

Girafarig. 

 

Neen, ‘Niko’ is niet toevallig een palindroom, en neen, 

Niko heeft geen extra hoofd dat onverwijderlijk aan hem 

verbonden is (al kwam zijn plastieken kip als doopitem 

nogal in de buurt). Maar Niko heeft, geloof het of niet, een 

paar andere speciale eigenschappen die hem toch doen 

lijken op deze opmerkelijke Pokémon. 

 

 

EEEEER STAAAAAT EEEEEN PAARD IN DE GANG 

wordt al snel een giraf met deze fervente 

carnavalsvierder en geen gang is groot genoeg 

om te feesten wanneer het weer carnavalstijd is. 

Een selecte set aan abilities helpt dit feestbeest 

aan deze gedreven ingesteldheid. Zo laat Inner 

Focus hem toe dagen op rij non-stop te boitten tot 

hij er bijna bij neervalt, vervolgens een kleine 

rustpauze en dankzij de Early Bird ability weer vroeg 

uit de veren om niets van de fun te moeten missen. 

En niet te vergeten, hij MOET ZUIPEEEN en zo gaat 

elk atje voor de sfeer moeiteloos binnen met behulp van zijn Sap Sipper hidden 

ability. Een geperfectioneerde feestmachine waardoor een evolutie zelfs 

overbodig is. 

 

En hier eindigt het dan weer, maar het feest is nooit gedaan en er is nooit een 

moment waarop je niet kan boitten, behalve nu zo een beetje met dat corona 

gedoe maar soit, show must go on! 

 

Gotta catch ‘em all! 

 

Killian 
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Pokémon van de maand: special 
 

Het is reeds traditie geworden dat in de laatste Worm onze Wormpjes eens 

beschreven worden. Ook dit jaar wordt daar natuurlijk geen afstand van 

gedaan en dus heb ik de Pokédex afgezocht naar hun perfecte matches: 

Magikarp en Lickitung. 

 

Laten we beginnen met Camille en haar evenbeeld 

Magikarp. Nu zou je kunnen zeggen, waarom die 

vreemde vis die elke Pokémonspeler verwenst na vijf 

minuten vissen, aangezien je niets anders aan de 

haak slaat dan die nutteloze vis? Wel, exact om die 

reden.  

 

Dit vraagt om wat backstory. Het was een niet zo 

zonnige en eerder regenachtige dag toen Camille, 

Lies en ik besloten te gaan vissen in een 

nabijgelegen meander. Uren verder en reeds een 

pas aangekochte dobber minder door de extreme ‘handigheid’ van Lies en 

nog geen enkele vis die ook maar kwam happen (desondanks we er wel 

degelijk zagen zwemmen). Uiteindelijk zat het ons zelfs zodanig mee dat 

Camille op miraculeuze wijze de haak wist vast te haken aan de bodem ergens 

in het midden van de waterpartij. Toen het besef kwam dat ik hierdoor de lijn 

ging moeten doorsnijden en nog minder visgerief terug naar huis ging kunnen 

nemen, raakte ze wat van streek dankzij haar hidden ability Rattled die in gang 

schoot.  

Vastberaden om dit tegen te gaan, trok ze haar 

kleren uit (een Pappenheimer aan de Schelde 

moet ook eens lukken) om zo het water in te 

duiken in haar ondergoed. Dankzij de Swift Swim 

ability was dit een snelle en vlotte actie en veel tijd 

kostte het niet voor we de haak, met Camille, 

terug aan land konden brengen. En zo resulteerde 

een dagje vissen enkel in het bovenhalen van … 

wel ja, Camille. Zelfs toen we daarna nog even 

doorvisten, konden we de aandacht van de 

vissen, waarin we wél geïnteresseerd waren, nog 

steeds niet strikken. Enkel de opmerkzaamheid van een toevallig 

voorbijfietsende passant werd duidelijk aangesproken. Zijn gezicht sprak 

boekdelen toen hij Camille daar langs de kant van de weg zag staan vissen 

met enkel een sjaal, pull, onderbroek en rubberen laarsjes aan. 
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Ik denk niet dat het als een verrassing aankomt als je 

wordt vergeleken met Lickitung na 35 mensen binnen te 

doen op de massacantus. Met zijn Own Tempo ability 

ging Fredje Sletje rustig van persoon tot persoon, deed hij 

op zijn gemak kring na kring binnen en vervolledigde hij 

zo als eerste de muilbingo in een mum van tijd. En niet 

alleen op dit evenement stond Fredje paraat, maar 

practically op elk moment. Er is duidelijk 

een reden voor zijn bijnaam en hij doet die zeker waar. Weer of 

geen weer, dankzij zijn hidden ability Cloud Nine maakt het 

hem niet uit hoe hard het waait of regent, er zal gemuild 

worden. Al dit gemuil en binnen doen is ook maar enkel 

mogelijk door de Oblivious ability: niet te veel over de persoon 

te weten komen, gewoon muilen en doorgaan naar de 

volgende. Wanneer deze Pokémon evolueert in Lickilicky is mij 

echter een raadsel. Nog meer mensen binnendoen lijkt mij sterk 

als je kijkt hoeveel er al op zijn teller staan. 

 

En zo eindigt er alweer een generatie aan Pokémon en praesidiumleden al 

staat de volgende reeds voor de deur. 

 

Gotta catch ‘em all! 

 

Killian 
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Spelletjes 
 

Kan jij deze wiskundige puzzels oplossen? De regels gaan als volgt: Voor de som 

mogen alleen de cijfers 1 - 9 worden gebruikt. De getallen die in de hoeken 

staan, geven het totaal weer. Het getal boven, is de som van de cijfers die 

rechts liggen. Het getal onder, is de som van de cijfers die eronder staan. Elk 

totaal moet uit verschillende cijfers worden samengesteld. 

(https://www.aduis.nl/werkbladen/oplossing-los-het-lastige-getallenraadsel-

op-104068_DS_L_NL.pdf)  
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Ga door het doolhof en verzamel ijsblokjes met een totaalwaarde van 100. 

Zorg ervoor dat je geen enkele weg twee keer bewandelt! 

Begin bij de pijl en probeer om bij de spitbull te komen.  
 

 

 

Droedels: 

 

 

 

1       2 
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Rebussen: 

 

1  

 

 

 

 

 

2  

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4   
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Kleurplaat 
 

Joepie, bijna vakantie (binnen 2 maand)! Kleur jij ons in? 
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Oplossingen 
 

 

 

 

Droedels:  

1. Inktvis 

2. Pindakaas 
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Rebussen: 

1. GBK is de max 

2. Ooit gaan we weer feesten 

3. Waar zijn de ijsblokjes? 

4. Oh Gentse biologen wat meer kan je nu nog dromen? 

 

Voorbije activiteiten: 

- 13 februari 

- Ja, een paar mongolen die hun bek niet konden houden 

- Monopoly 

- Beide 

- Croquejesssss 

 

 

Link de cutie:  

A B C D E F G H I J K L M N O P 

6 2 8 3 4 11 14 5 9 15 1 16 12 13 7 10 
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Nawoord 
 

Omg, ik kan het bijna niet geloven, ik ben bezig met de allerlaatste bladzijde 

van onze Worm waarna we de fakkel weer moeten doorgeven. Maar ook het 

einde van een fantastisch jaar vol fantastische momenten en mensen. En wat 

hebben we niet allemaal beleefd? Zatte momenten in de Overpoort, leuke 

gezelschapsspelletjes, lekkere spaghetti-avond, fantastisch weekend en 

eigenlijk nog zoveel meer om op te noemen maar te weinig plaats om ze op 

te schrijven. 

 

Voilà, nu ben ik al aan het bleiten. Wat ga ik dat ongelooflijk missen, inspiratie 

neerschrijven en delen met de hele wereld, complimentjes krijgen over hoe 

goed we het wel niet deden, ja, ik ga het zelfs missen dat Mika op ons zit te 

vitten dat we te laat zijn. (Ook al stuurt hij soms zelfs zijn PraesesLULt te laat, 

maar sjjjjt.) 

Ik denk dat we ons gelukkig mogen prijzen dat er zoveel mensen ons hebben 

willen helpen waar nodig en af en toe ook eens voor emotionele 

ondersteuning in moeilijke tijden. 

 

Hierbij gaan we jullie verlaten als jullie wormpjes en geven we de fakkel door 

aan de volgenden. 

 

Uit het oog, maar absoluut niet uit het hart! 

 

Jullie wormpjes, 

Mille en Slet 

  



66 
 

Random picture of the month 
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Geen inhoudsopgavegegevens gevonden. 


