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Voorwoord 
 

Voor ik het voorwoord verwoord, word ik door volgende gedachte gestoord. 

Een voorwoord dat leest niemand, waarom maak ik het dan niet vooral voor 

mezelf plezant? Rijmen vind ik reuze en verklaart dus volgende keuze: ik begin 

deze Worm met een voorwoord in rijmvorm! Leest en geniet hiervan gij allen 

en moge deze editie bij u in goede aarde vallen! 

 

Beste bioloog en aanverwant, u heeft momenteel de Worm in uw hand. Het 

tijdschrift van de Gentse biologen en ik voel reeds aan dat u voor meer edities 

wilt betogen. Dit jaar staat er immers op het menu, zes uitgewerkte Wormen 

voor u! In eerdere jaren was dat vijf, maar dit jaar weten we met onze inspiratie 

geen blijf. Dit feitje ten spijt, dat er nooit genoeg Wormen zijn is de echte 

waarheid. 

 

Onze namen zijn Merel en Killian en hopelijk kunnen we er samen wat van. Heb 

je GBK lief en ben je daarenboven creatief? Doe ons een gunst en verblijd ons 

met je schrijfkunst! Voor iemand met inspiratie en een vlotte pen staat onze 

deur ook altijd open! Een andere manier om een bijdrage te leveren, is door 

over voorbije gebeurtenissen te zeveren. Hier is een link waarmee je onder 

andere kan biechten over een avondje met een hete bink, je zotste kink of 

een dronken aanvaring met een treurig geplaatste deurklink (no judgement, 

dit gebeurt redelijk frequent). https://forms.gle/R8onQudv8BBHhU1a7 

 

Ook leuke versprekingen vinden we meer dan chique, die komen terecht in 

onze “Quotes”-rubriek. Hopelijk lees je de Worm met veel plezier en schreeuw 

je het uit van vertier! 

 

Wat ons nog te doen staat? We wensen je een academiejaar van formaat! 

Kom zeker naar onze activiteiten en dompel je helemaal onder in onze 

absurditeiten. Word zeker lid, want dat is ongelooflijk lit! Kijk nog eens op onze 

Facebookpagina voor alle voordelen, want we gaan ze hier niet allemaal 

meedelen. Het is absoluut een goed idee, ook al doe je niet aan onze 

activiteiten mee. 

 

Wat ik nog als laatste zeggen moet, dit jaar wordt zeker goed! We mogen 

namelijk van de daken tieren dat we ons lustrum vieren! 55 jaar GBK, wie doet 

ons dat na? 

 

Veel rijmgroetjes en zomersproetjes…  

 

Van uw wormpjes 

 

Merel en Killian 

Xoxo  

https://forms.gle/R8onQudv8BBHhU1a7
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De praesesLULT 
 

Na 2 jaren van dicktatuur is het weer tijd voor een praeses zonder ‘lul’. Ik 

verzeker jullie wel ‘gelul’ van hoog niveau, zeker nu ik dit  schrijf na mijn 

herexamen en mijn hersenen als een rozijn aanvoelen. Desondanks ik maar 1 

herexamen had, was het een verschrikkelijke periode om te leren. Ons geliefde 

land had weer besloten een hittegolf te brengen exact die twee weken dat ik 

moest blokken (veel respect voor de studenten die een veel langere blok 

gehad hebben deze zomer). 

Deze hitte is eigenlijk maar muggenziften als we 

denken aan de coronacrisis die ons sinds maart 

teistert. Alsof het nog niet erg genoeg was dat het 

Galabal der Wetenschappen geannuleerd werd, 

zitten we al weken opgesloten ‘in ons kot’. Op 

festivals moesten we ook al niet meer hopen, maar 

gelukkig kwam onze redder in nood: Iona (beter 

gekend als Hobbit). Naast haar supercool 

windmolenhuis organiseerde ze in de weide met de 

grootste sprinkhanenpopulatie van’t land ‘Rock 

Baaigem’. Er werden topschijven zoals Black Cat gespeeld, een liveoptreden 

van Fredje elke keer er Frozen liedjes opstonden, maar er was toch wel 1 

aanwezige die de show stal… de poes van Iona. Voor jullie allemaal vies 

beginnen te denken dat alle praesidiumleden van de GBK nudisten zijn, het 

gaat wel degelijk om Leia (zie foto). Buiten über cute te zijn volgde deze kat 

ons constant, zelfs tijdens een wandeling tussen de velden. Alleen had deze 

kat soms geen zin meer om verder te stappen en begon ze zielig te miauwen. 

Je zou denken dat katten wel terug naar huis lopen, maar neen, ze bleef 

gewoon zitten tot iemand haar oppakte. Het was zo zielig dat Bob zelfs een 

poging had gedaan haar terug naar het huis te brengen, maar katten zijn nu 

eenmaal eigenwijs en zo vond ze het een goed idee om uit Bobs armen te 

springen en in het maïsveld zich te verstoppen. Om een lang verhaal kort te 

maken, we hebben de poes gelukkig op de terugweg gevonden en weer 

goed en wel naar huis gebracht. Btw, we hebben ons gehouden aan de 

coronamaatregelen, no worries 😉. 

Wanneer deze Worm uitkomt begint ook het academiejaar weer, al zal het 

jammer genoeg wel anders zijn dan normaal. Activiteiten zullen mogelijks niet 

allemaal kunnen doorgaan, maar we beloven jullie er nog altijd een topjaar 

van te maken. We hopen ook op een fantastische lustrumweek in het tweede 

semester zodat we het 55 jaar bestaan van de kring kunnen vieren!  
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Aan de eerstejaars zou ik jullie warm willen maken voor de Peter- en 

Meteravond op maandag 28 september en het Introweekend dat (hopelijk) 

doorgaat van 2 tot 4 oktober (we zijn iets ineen aan het proberen steken, houd 

dus zeker de Facebookpagina in de gaten voor verdere updates). Deze 

activiteiten zijn speciaal voor jullie georganiseerd en ideaal om 

medestudenten en ouderejaars te leren kennen. We hopen jullie ook te zien 

op de Openingsclubavond maandag 21 september zodat we toch het nieuwe 

academiejaar coronaproof kunnen vieren. 

Uiteraard hopen we ook op studentikoze activiteiten zoals cantussen en de 

doop waar het praesidium zich volop mee zal bezighouden om deze in veilige 

omstandigheden te kunnen laten doorgaan. Het is niet verplicht je te laten 

dopen om lid te zijn van de GBK maar wel een leuke, niet-traumatiserende 

(zoals het in de media telkens verschijnt) en ik zou zelfs zeggen enorm toffe 

ervaring 😊! Contacteer gerust Lennard, onze schachtentemmer, indien je met 

vragen zit rond dopen of cantussen als schacht. 

Ten slotte raad ik jullie aan om vanaf het weer mag ‘uit je kot te komen’ en 

vooral uit je comfortzone. Ik kan garanderen dat ik via de GBK echt ben open 

gebloeid en heel veel nieuwe mensen heb leren kennen. Naast vrienden voor 

het leven hebben deze mensen mij ook al veel geholpen met advies voor 

schoolgerelateerde zaken en zoveel meer. 

Bij deze mijn serieuze en niet-serieuze gelul. Indien jullie nog vragen hebben 

omtrent de GBK of de richting Biologie kunnen jullie altijd terecht bij het 

praesidium, vaak te vinden in het GBK-kot te Ledeganck. Hou zeker onze 

Facebookpagina in het oog en op onze website kan je onze e-mailadressen 

vinden.  

Je kan mij alvast contacteren via Facebook of via praeses@biologie-gent.be. 

Ut Vivat, Crescat, Floreatque GBK! 

Luchtkusjes van jullie senior, 

Saskia 

 

Enkele sfeerfoto’s van tijden waar we geen 1,5 m afstand moesten houden...  
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Gentse Biologische Kring  
 

De Genste Biologische Kring (of in het kort GBK) 

werd in 1965 door André D’hondt gesticht als 

faculteitskring voor de biologiestudenten aan de 

UGent. Als je goed kan tellen, heb je gezien dat 

we dus dit jaar (2020) 55 kaarsjes uitblazen! Een 

dergelijk feestjaar noemen we een lustrumjaar 

(lustrum= periode van 5 jaar). Maar al vele jaren 

voor de stichting van de GBK waren de zaadjes 

hiervoor reeds geplant. In den beginne (1935) 

was er de NatuurWetenschappelijke Kring. NWK 

schiep een plek waar alle wetenschappen een 

plaats konden vinden, maar al snel staken 

onderlinge ruzies de kop op over welke kring nu 

wel de meest superieure is (geen twijfel mogelijk, dit is GBK) en viel de NWK 

uiteen in Chemica, GBK en de Vlaamse Aardrijkskundige Kring (die later nog 

uiteenviel in Geologica en Geografica). Betekent dat dan dat we helemaal 

niets meer geven om onze mede-wetenschapskringen? Absoluut niet! Er wordt 

nog stevig verbroederd tussen ons! Ook heeft elke kring een schild. Op dat van 

ons kan je een prachtige gestreepte langsnuitkever zien op een mooie eikel 

met in z’n hand een pint. Het groen in ons schild staat symbool voor chlorofyl b 

(”plantkundige luik v/d biologie”) en het rode voor hemoglobine (”dierkundige 

luik v/d biologie”). Het uitroepteken naast het monogram geeft weer dat onze 

kring momenteel actief is en dus nog altijd activiteiten organiseert en leden 

heeft. 

 

Maar wat is een kring? En waarvoor zijn we nuttig? 

Simpel gezegd: een kring is een studentenvereniging die verbonden is aan één 

of meerdere specifieke universitaire richtingen. Let goed op het woordje kring 

(dit is niet hetzelfde als club!). Noem GBK dan ook niet gewoon een 

studentenclub, want dat zijn we niet. Het woord kring slaat op onze connectie 

met de UGent en het FK en differentieert ons van clubs die hier niet aan 

verbonden zijn. De GBK is uiteraard verbonden aan de opleiding Biologie. 

Elke kring heeft 1 “leider”, de praeses, die aan het hoofd van het praesidium 

staat en alles in goede banen leidt. Dit jaar heeft Saskia die rol op zich 

genomen en ze gaat dat verdorie fantastisch doen!!! Al heil Führer Saskia! De 

rest van het praesidium bestaat uit anderen die een specifieke rol binnen de 

kring op zich nemen (meer over hen en hun functies vind je in de 

praesidiumvoorstelling, duh). Je kan hen herkennen aan hun brede 

roodgroene lint.  
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Een kring is ook een belangrijk contactpunt tussen de UGent en haar 

studenten. Niet alleen zorgen we ervoor dat studenten hun boeken aan een 

voordelige prijs kunnen kopen en organiseren we ontmoetingsmogelijkheden 

tussen medestudenten, we zijn ook officieel erkend door UGent. Dit betekent 

dat we een doopcharter hebben ondertekend en aan bepaalde 

voorwaarden voldoen. Schaf jezelf ook zeker een lidkaart aan. Je krijgt 

hiermee niet alleen zotte kortingen op je boeken, je kan er ook onze 

activiteiten goedkoper mee bijwonen. Daarenboven kan je bij onze sponsors 

ook nog eens goede deals rapen (meer over onze sponsors vind je verder in 

de Worm). 

 

Nu wat meer over onze activiteiten... 

Onze thuisbasis in de mooiste straat van Gent 

(Overpoortstraat) is The Porter House. In normale 

omstandigheden zijn we daar regelmatig te vinden 

om te dansen en te drinken. Hoe we zoiets dit jaar 

gaan aanpakken is nog wat onduidelijk, maar 

activiteiten en kennismakingsmogelijkheden komen 

er sowieso! Aangezien wij een traditionele kring zijn, 

hebben we ook oude tradities die we in stand 

houden. En ja, die beruchte doop hoort daar ook bij! 

Je hebt er waarschijnlijk al veel over gehoord en je 

er al veel vreselijke dingen bij voorgesteld, maar hopelijk kunnen we die visie 

bijstellen. De doop die wij organiseren is helemaal niet te vergelijken met de 

barbaarse praktijken die soms met dopen in verband gebracht worden. Verder 

in deze Worm is een tekstje te vinden over hoe onze doop nu eigenlijk in elkaar 

zit en wat je ervan kan verwachten. Heb je toch nog vragen of twijfels over hoe 

een GBK-doop in elkaar zit en of het iets voor jou is? Spreek dan zeker eens 

onze temmer Mozard aan en hij geeft je met veel plezier alle info die je nodig 

hebt! Is onze doop echt niets voor jou? Geen enkel probleem, je bent nog altijd 

even welkom om mee te doen met onze andere activiteiten. Een activiteit die 

we vooral onze eerstejaartjes aanraden, is de Peter- en Meteravond waarop 

je een mentor krijgt. Die kan je doorheen het jaar storen met vragen over 

lessen, studietips en misschien zelfs een samenvatting 😉. Bonus! Leer op een 

leuke manier medestudenten kennen en voor je het weet smeed je een 

vriendschap voor het leven!  
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Het praesidium 
 

Even een korte introductie. Een kring is natuurlijk niets waard zonder zijn 

praesidium. Dit geldt dan ook voor de GBK. Hieronder een beknopte 

voorstelling van de mensen die zich elke dag opnieuw weer inspannen om 

onze kring naar ongekende hoogtes te katapulteren!!! Maak kennis met het 

fijnste praesidium van heel Gent en omstreken! 

Praeses 

Dag (nieuwe) lezers!  

Misschien hebben jullie mij al leren kennen 

enkele pagina’s terug, maar voor de niet-

chronologische lezers onder jullie: ziehier de 

praeses voor het komende academiejaar. Men 

noemt mij ook weleens Führer, alhoewel ik echt 

geen flauw idee heb vanwaar dit zou komen... 

Als voorzitter van de GBK ben ik 

verantwoordelijk het praesidium (lees: een 

fantastische bende) te leiden. Gedurende het 

jaar zal ik erop toezien dat activiteiten vlot 

verlopen en vooral de contactpersoon zijn van 

de GBK. Gelukkig is er mijn rechterhand Ruben (aka Filip) die mij zal bijstaan 

deze taak te volbrengen en mij te vergezellen tijdens vergaderingen van het 

FaculteitenKonvent (die hopelijk dit jaar in real life kunnen doorgaan…). 

Ik begin dit jaar aan mijn 1e master Biologie en ik ben nog steeds 20 jaar (in 

tegenstelling tot onze vorige praeses 😛). Het zal ook mijn 3e jaar praesidium 

zijn, ditmaal met een upgrade van mijn lint hihi (spot de flosh). Hiervoor was ik 

worm en penning. Buiten de GBK heb ik ook enorm toffe momenten gehad 

tijdens de bachelor Biologie. Vooral het spotten van een ijsvogel in de 

Bourgoyen zal mij eeuwig bijblijven. Dit was samen met Noa, Michiel, Niko en 

Ruben in onze 2e bachelor en het was ons gelukt de vogel te fotograferen voor 

ons logboek. We waren zo enthousiast dat enkel biologen dit gevoel kunnen 

begrijpen 😉. Ik hoop dat de nieuwelingen onder de lezers ook van deze 

mooie momenten zullen beleven en ik wens jullie alvast veel plezier voor deze 

studie. Student ben je maar 1 keer, dus haal er alles uit! 

Bij vragen omtrent de GBK of de opleiding mogen jullie mij gerust contacteren 

of opzoeken op de campus/Overpoort (als corona het toelaat). 

Ditmaal geen kusjes, 

Saskia  
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Vice-praeses 

Henlo there 

Mijn naam is Ruben maar in Gent sta ik ook wel bekend 

onder mijn alter ego, Filip. Ik begin dit jaar aan mijn 

vierde jaar Biologie en zal voor mijn derde jaar deel 

uitmaken van het geniale GBK-praesidium. De twee 

vorige jaren was ik feest en verzorgde ik samen met mijn 

mede-feest (shout-out naar Michiel xoxo) onder andere 

de legendarische feestjes in de Porter House. Dit jaar 

ben ik jullie vice-praeses en zal ik onze füh… euhm senior, 

Saskia, zoveel mogelijk bijstaan waar nodig. Op 

cantussen zal je mij tijdens de tempus (hopelijk) met ons 

schild zien rondlopen, must P R O T E C. Ook zal ik de 

ereleden voor mijn rekening nemen en zorg ik ook voor 

onze spaghettiavond NJOM.  

In mijn vrije tijd speel ik al eens graag op mijn PlayStation, maak ik al eens graag 

een wandeling om allerlei speciale beestjes te vangen (gotta catch ‘em all), 

lees ik al eens graag een comic en speel ik graag gezelschapsspelletjes zoals 

Wingspan (birbs, nuff said) of Carcassonne. 

Ik ben ook vrij veel met muziek bezig, ik speel zelf gitaar en ben altijd bezig met 

m’n playlists te updaten. In die playlist zal je veel terugvinden van Muse en 

Radiohead, maar ook veel andere dingen alhoewel je er weinig poppy 

nummers in zal terugvinden. Een andere passie van mij zijn memes, always 

have been. | || || |_   

Op vlak van sport kan het wat beter, ik probeer zo nu en dan eens te gaan 

zwemmen maar dat is er de afgelopen maanden niet echt van gekomen… 

Bij de GBK heb ik echt al 3 fantastische jaren achter de rug waar ik al zoveel 

zalige cantussen, feestjes, clubavonden en zoveel meer andere activiteiten 

heb meegemaakt. Als ik nu echt een van mijn favoriete herinneringen moet 

geven, dan zal het toch wel de Cantus der Biologen zijn in Hasselt. We waren 

met niet veel maar het was zo een zalige avond/nacht. Tof om eens in een 

andere stad te gaan cantussen! (Hun rare gewoontes en vreemde manier 

waarop ze sommige liederen zingen namen we er gewoon bij 😜.) Op de 

cantus zelf liepen de pintjes goed naar binnen en de nachtelijke excursie terug 

naar het station van Hasselt zal ik ook nooit meer vergeten hihi. 

Filip  
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Penning 

Dag allerliefste vriendjes van de natuur! 

Mijn naam is Charlotte en dit is mijn eerste jaar in het 

praesidium. Ik zal als opvolgster van Saskia de functie 

Penning(meesteres) uitvoeren in ons lustrumjaar, we blazen 

immers 55 kaarsjes uit voor de GBK! Ik zal me bezighouden met mensen stalken 

om hun inschrijvingen en frietjes te betalen, ik hou onze rekening en kassa’s 

goed in het oog. Je kan me ook vinden op cantussen aan de inkom en in de 

Porter met onze bankkaart en goudstaven - just kidding. Ik let op onze centjes 

zodat we er samen zorgeloos een fantastisch jaar van kunnen maken (voor 

zover dat mogelijk is) met leuke feestjes en toffe activiteiten! En nope, sorry, 

maar ik ben niet te verleiden tot het geven van gratis drank en het zetten van 

een vat, maar met kaaskroketjes kom je wel in de buurt (hihi).  

Wat over mezelf: ik zit nu in mijn eerste master, dus je kan me spotten in de 

Ledeganck en de Sterre als een braaf studentje en in de avond-nacht-

ochtend (?) in onze geliefde Porter House. Ik hou van: hondjes en poesjes, 

dansen, kaaskroketjes, plantjes kweken, tekenen, cantussen, huizen maken in 

de Sims, mijn haar kleuren, insecten en pintjes (echter zeer weinig van nodig). 

In mijn vrije tijd wandel ik graag in de natuur met mijn camera en ik volgde tot 

vorig jaar ook nog dansles. Ik dans supergraag dus kom er gerust bijstaan om 

je te smijten op goede muziek in de Porter 😊! Ik heb ook een passie voor 

Pappenheimers, Taylor Swift en TikToks met puppy’s.  

Ten slotte, is mijn mooiste herinnering aan de GBK (tot nu toe) de avond 

waarop we hebben gecantust in Iona (Feestje) haar tuin op het legendarische 

Rock Baaigem deze zomer. Na een ontspannen dag met véél eten en een 

wandelingetje in de velden en de bossen, besloten we ’s avonds buiten op 

een tuintafel de codices open te slaan, met het hand op de borst ons kringlied 

te scanderen en het bier te consumeren. De avond was zacht, de hemel was 

helder en het gezelschap geweldig. Liedjes werden gezongen rond een 

vuurtje in het donker om later op de avond ons cantusavontuur binnen te 

vervolgen. Toen de lichten uitgingen kwam de ware ziel van de GBK’er naar 

boven en werd er gelachen en plezier gemaakt. *Ik heb er ook ontdekt dat ik 

nooit Schachtentemmer zal worden wegens lage alcoholtolerantie.* 

Als je ooit vraagjes hebt over onze kring, aarzel niet en stel ze gerust! Je vertrekt 

met een lieve knuffel van mij 😊. Ik hoop dat je de tijd vindt om eens af te 

komen naar een evenementje (zelfs in deze onzekere coronatijden), het is 

superleuk om zo nieuwe mensen te leren kennen buiten de schooluren en in je 

eerste jaar Biologie kan het wel eens een verademing zijn na de lange dagen 

les en practica. 

Tot ergens! 

Lottie (whiiii)  
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Schachtentemmer 

Hallootjes daar nieuwe GBK’ers in wording! Ik ben 

Lennard, maar iedereen noemt me Mozard. Ik ben dit 

jaar jullie schachtentemmer en zal me hier eventjes kort 

voorstellen. Ik zit momenteel in mijn 5de jaar Biologie en 

2de praesidiumjaar. Tijdens het jaar kun je me op zowat 

alle activiteiten vinden, vooral op cantussen wat toch 

wel de beste avonden zijn ondanks mijn ondermaatse 

zangkwaliteiten. Mijn hobby’s zijn vooral dingen die veel 

tijd verspillen zoals schaken, wielrennen kijken, mieren kweken of berekenen 

hoeveel vakken ik kan uitstellen en toch nog een diploma kan krijgen. Als 

schachtentemmer ben ik zo’n beetje het aanspreekpunt voor alles wat 

gebeurt naast de opleiding zelf. Ik organiseer de doop en zorg dat jullie je thuis 

voelen op cantussen, allemaal om jullie zoveel mogelijk nieuwe mensen van je 

jaar en daarbuiten te laten ontmoeten. Als je met vragen zit hierover, lees dan 

zeker het artikel over de doop verder in de Worm of stuur een berichtje. Één 

van mijn favoriete GBK-memories zijn toch wel de shotjesavonden waarop we 

elk kwartier een shotje gaan bestellen tot we geen geld meer hebben of te zat 

zijn.  

 

Webmaster 

Hoihoi lieve mensjes! 

Het is weer zover, een nieuw academiejaar is 

aangebroken, en dat wil dus ook zeggen een nieuwe 

lading aan fantastische GBK-activiteiten! Ik twijfel er niet 

aan dat het ondanks de andere omstandigheden 

sowieso weer een topjaar zal worden! 

Oh ja, ondertussen zal ik me snel even voorstellen 😊.  

Ik ben Eline/Els en dit jaar zal mijn laatste jaar zijn in de 

opleiding Biologie, I KNOW, ik ben oud (quarterlifecrisis 

incoming) 😜. Ik heb ondertussen ook al 3 jaar praesidium 

op mijn kerfstok en vond dat tot hiertoe al zo plezant dat 

ik uiteindelijk besloot om er nog een jaartje bij te doen. Als webmaster zal ik 

vooral achter de schermen (HAHA LOLZ 😆😝) bezig zijn om de website en de 

Facebookgroepen op punt te houden, maar daarnaast zal ik ook altijd 

proberen bijspringen waar nodig als iemand hulp nodig heeft in het 

praesidium. Ik kijk er al superhard naar uit om alle nieuwe gezichtjes te zien en 

nieuwe mensen te leren kennen. Ik zou zeggen: kom zeker eens af, want 

ontspanning is toch ook wel eens nodig in het drukke leven van een student 

😉!  
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1 herinnering kiezen is echt wel moeilijk met al die fantastische cantussen, 

weekends, fuiven, eetactiviteitjes en nog zoveel meer die ik al heb mogen 

meemaken. Als ik toch iets eruit moet pikken dan is het wel mijn doop 😍. Het 

klinkt misschien een beetje cliché, maar onze schachtenbak bende was echt 

wel een superwijze en hechte groep en op de doop hebben we ons vree goed 

geamuseerd. Die avond werden er mooie vriendschappen gesmeed, en het 

moment dat we ons schachtenlintje kregen zal ik echt nooit vergeten 😊! 

Ciao en tot in den draai! 

 

Feestjes 

Het lelijkste duo der biologen loopt weer vrij rond. 

Vanaf 21 september zijn alle Gentenaren weer in 

gevaar voor het legendarische duo, dat bekend staat 

als Squishy & Spooky. Door velen beter gekend als Lelijk 

en Hobbit aka Anna en Iona. De 2 meisjes zijn al 

vriendinnen sinds hun eerste jaar op d’unief. Dat eerste 

jaar was zelfs zo plezant dat ze het nog eens opnieuw 

hebben gedaan. Helaas heeft enkel Iona het 

gehaald. Ze zit nu in haar 3e jaar Biologie. Anna 

daarentegen was een te grote brakker en heeft haar 

plekje gevonden in de lerarenopleiding.  

Iona is een klein, klein meisje dat je in haar natuurlijke habitat, de Overpoort, 

vaak in het rond geyeet kan zien worden door haar vrienden. Dit vindt zij niet 

leuk 😡. Maar hobbit’s gotta do what they gotta do. Ze is verstrooid, 

vergeetachtig en komt minstens 2 minuten te laat als ze ergens moet zijn. Ze is 

steeds te vinden voor een niet-gepland nachtelijk uitstapje, want de nachten 

waar je het niet van verwacht zijn altijd de beste. 

Beste GBK-memory: De eerste Porter activiteit na een lange pauze in het 

studentenleven, wanneer iedereen buiten op de stoep staat ook al is het 

-5°C. Tijdens zulke avonden komen geweldige verhalen naar boven, en 

ontstaan de mooiste vriendschappen (bv. het ontstaan van de “Tetten 

van’t GBK”). 

Anna is een enthousiaste meid met een grote liefde voor hondjes, panda’s, 

klimmen en de GBK. In de ochtend zul je haar niet vaak tegenkomen, tenzij de 

vorige avond nog bezig is. Het is wel opletten bij haar in de buurt, want ze kan 

al eens lomp zijn en op een cantus kan je al eens gehoorschade oplopen. Bij 

haar kan je wel altijd terecht voor een babbeltje of een knuffel.  



   
 

13 
 

Beste GBK-memory: Elke fuif waar we om 4u nog aan het dansen zijn en 

dan een Julientje gaan halen bij Stefano’s en dat op de stoep van de 

Porter opeten en daarna terug gaan dansen é! 

Beiden zijn ze van in het begin betrokken bij de GBK en nu beginnen ze aan 

hun 3e jaar praesidium. Dit jaar zijn ze verantwoordelijk voor al jullie 

übergeweldige feestjes! Het zal een heuse uitdaging worden, maar ze zullen 

hun uiterste best doen zodat jullie volop van het studentenleven kunnen 

genieten en een onvergetelijk galabal kunnen beleven. 

 

Cursus 

Hoi iedereen! 

Ik ben Mayte en ik ben jullie nieuwe cursus voor dit jaar. Zoals 

je al een beetje van de naam kan afleiden, ben ik dus degene 

die ervoor zorgt dat iedereen op tijd zijn cursussen, 

handboeken en veldgidsen heeft. 

Ik zal eens wat meer over mezelf vertellen: ik ben 20 jaar, heb 

een grote passie voor kamerplantjes (214 and counting!) en 

ben officieel de kleinste van het praesidium. Als ik niet op mijn 

kot/thuis ben om naar mijn plantjes te kijken, dan placeer ik al eens graag een 

dansje (na een appelcider of 3) in onze geliefde Toverpoort. Moesten jullie 

vragen hebben over cursusdingen of andere zaken mogen jullie mij altijd een 

berichtje sturen via Messenger, mail of mij gewoon aanspreken! 

Mijn favoriete GBK-herinnering is de Peter- en Meteravond van mijn eerste jaar. 

Ik weet nog dat ik heel veel schrik had in het eerste jaar door al die nieuwe 

dingen die op me afkwamen en dat ik geen vrienden zou maken. Die avond 

kreeg ik dan een meter toegewezen - Iona ❤️ - en zij liet mij onmiddellijk op 

mijn gemak voelen en stond altijd klaar om te helpen wanneer nodig. Vanaf 

dan wist ik dat het wel in orde ging komen en ik de tijd van mijn leven ging 

hebben bij de GBK. ❤️ 

Cursus out, tot in de Toverpoort xxx  

Iona (links) & Anna (rechts) 

 



   
 

14 
 

Excul 

Hallo beste bioloogjes en biolooginnetjes, 

Ik ben Sharon en ik ben jullie nieuwe excul. Ik 

zal dus samen met Niko de uitjes plannen, 

weekenduitstapjes, culturele trips en nog 

veel meer shizzle 😊! Als jullie nu denken, EEN 

STUDENTENVERENIGING?! Judge niet 

meteen maar leer ons eerst kennen want 

het is veel leuker dan het lijkt in de media, 

die alleen de slechte kringen aan het licht 

brengen. Ik begin momenteel de 2de 

bachelor en heb er heel veel zin in! Eindelijk leuke vakken! 

Ik hoop dat jullie allemaal zin hebben in dit jaar want ik in ieder geval wel en ik 

ga proberen iedereen te motiveren! Dit jaar zal heel anders zijn dan alle vorige 

maar toch zullen we allen moeten proberen er iets leuks van te maken. 

Nu, niet zo veel mensen kennen mij heel goed dus ik dacht op een creatieve 

manier me voor te stellen met: 1 truth, 2 lies. Leer mij iets beter kennen, en ik 

dan (hopelijk) jullie ook hierna! 

Dus hier gaan we!  

Eten: 

• Mijn fav eten is frietjes met heel veel stoofvlees 

• Pizza MET ANANAS 

• De puurste van de puurste chocolade 

Familie: 

• Mijn zus is gay 

• Mijn papa is op buitenlandse missie voor het leger 

• Mijn mama werkte in een seksshop 

Weetje: 

• Ik ben één meter 72 

• Ik spreek Spaans 

• Ik heb schoenmaat 39 

Ik kan niet: 

• Paardrijden 

• Waterskiën 

• Rijden  
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Ik kan wel: 

• Duiken 

• Niks 

• Met mijn tong aan mijn neus 

Het vak van het eerste dat ik het meest haatte: 

• Organische Chemie 

• Wiskunde 

• Fysica 

Leukste GBK-moment 2019-2020: 

• Proefbuisjeneverfuif 

• Anti-Valentijnsfuif 

• Peter- en Meteravond 

Dus jongens kom zeker af naar activiteiten *als we er dit jaar kunnen plannen 

hihi* want ik vond de Peter- en Meteravond de leukste van ze allemaal. Ik 

kende nog niemand en dit was de avond waarop ik al mijn vrienden heb leren 

kennen.  

Dus hopelijk komen jullie eens af! 

Xoxo 

Sharon 

 

Excul 

Why did the hipster drown? 

He went ice skating on the pond before it was cool. 

Oké de mensen die me zullen haten om deze 

mopjes zijn al gestopt met lezen.  Aan de coole 

mensen die blijven doorzetten: I like you already! 

Maar goed, dad jokes aside zal ik me maar eens beginnen voorstellen zeker?  

Dit academiejaar ben ik voor het 2de jaar jullie excul, dat staat voor excursies 

en cultuur. Deze functie wordt door twee mensen uitgevoerd en dit jaar is 

Sharon mijn mede-excul. Wij organiseren zaken zoals Introweekend, 3-daagse, 

uitstapjes naar musea/theater, filmavond, quiz, lezingen etc. etc.. Hoe het dit 

jaar allemaal zal verlopen, dat weet niemand, maar we gaan er 

desalniettemin alles aan doen om het voor iedereen een topjaar te maken! 

We hebben enkel jullie enthousiasme nodig en dan komt dat allemaal in orde 

😉.  
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Qua studies begin ik aan m’n 4de jaar aan de Ugent. Hoogstwaarschijnlijk ga ik 

dit jaar m’n bachelor afwerken terwijl ik al enkele vakken opneem uit de master 

herpetologie (de studie van reptielen en amfibieën) aan de VUB. Aan de hand 

van deze master kan je misschien al afleiden dat ik gek ben op de “niet zo 

standaard” beestjes, dat klopt! Mijn twee grote liefdes zijn insecten en 

reptielen. Of nee, wacht, eigenlijk interesseert alles me gewoon, als het maar 

met biologie te maken heeft hihi.  

Hoe ik mezelf omschrijf (links) t.o.v. hoe m’n vrienden me omschrijven (rechts):  

Professionele dadjoker versus Niko stop plz 

Overenthousiaste spast versus euh ja, best wel een spast ja 

Schijnbare goudvis versus goudvis (oké, beetje uitleg: vanbuiten lijk ik blijkbaar 

weinig emotie te tonen, een vriendin van me maakt eens de vergelijking met 

een goudvis. Ikzelf zeg schijnbare goudvis omdat het contrast met vanbinnen 

best wel groot kan zijn)  

Gebiologeerd door biologie vs hee Niko, welk insect is dit? 

Oké, tijd om af te sluiten met m’n favoriete GBK/bio-herinnering. Een moment 

waar ik altijd blij van word wanneer ik eraan terugdenk is het volgende: het 

Introweekend van 2019 was ook meteen mijn eerste introweekend als excul 

waar ik best wel wat zenuwen voor had. Een groep van 50+ man entertainen, 

zal dat wel lukken? Is alles in orde met het verblijf? Gaat de sfeer goed zijn? 

Wel, ik kan alvast zeggen dat de sfeer er zeker goed inzat. De 1ste avond bleven 

enkele enthousiaste 1ste jaartjes tot 6u met ons dansen, drinken en babbelen. 

Anna en ik wouden per se opblijven tot de laatste persoon ging slapen. Dat 

pikte wel gezien we de volgende dag om 9u uit de veren moesten, maar het 

was het zeker waard! Een leuk moment waar vele hechte vriendschappen 

gesmeed werden!  

Oké Niko out 

See you soon! Xoxo 

 

Worm 

Hey ho! 

Mijn naam is Merel en ik ben dit jaar worm. Niet zomaar 

een worm, ik zou mezelf klasseren onder het fylum van 

de Anneliden aangezien er een geRINGe kans is dat ik 

verder blijf leven als je mij in twee snijdt (blijf dan wel van 

mijn clitellum af a.u.b.). Snapt ge hem? Hahaha… Als je 

hem niet snapt, behoor je echt wel tot de Trematoda 

want je suckt!!!  
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Maar even serieus, worm is het iets minder fancy synoniem dat wij gebruiken 

voor scriptor (aka de persoon die dit boekje schrijft). Voor de lieve en naïeve 

eerstejaartjes, jullie sucken iets minder aangezien jullie kennis over het vak 

Biodiversiteit van de Ongewervelden zich momenteel in de buurt van het 

absolute nulpunt bevindt (0K, -273,15°C of −459,67°F). Bekijk dit tekstje over een 

paar maanden opnieuw en je zal het gegarandeerd net iets grappiger vinden 

(indien niet behoor je eigenlijk tot de Nematoden, want je bent een echte 

aarsmade! GRRRR).  

Maar genoeg over ongewervelden want wij gaan er absoluut WEL een 

wervelend jaar van maken! Tante corona heeft er een mooi jaar uitgekozen 

want we vieren ons 55ste bestaansjaar als kring!!!  

Misschien wat meer info over mezelf... Zoals ik al zei, is mijn naam Merel. Één 

van mijn grootste zwaktes is mijn voorliefde voor slechte woordgrapjes (meestal 

kan ik dit verdringen, maar af en toe moet het er gewoon uitgegooid worden). 

Wanneer ik ze kan combineren met mijn biologische kennis worden ze (al zeg 

ik het zelf) nog duizendmaal grappiger. Een andere zwakte is mijn liefde voor 

zwarte chocolade (minstens 72% cacao, een lager percentage durf ik niet 

eens chocolade te noemen laat staan dat ik het ooit vrijwillig zou eten, hoger 

dan 90% is misschien net iets te veel van het goede maar kan met mate wel 

eens lekker zijn). Voor de non-believers, witte chocolade is een hoax!!!! Try to 

prove me wrong!!! 

Dus... ik zit momenteel in het tweede jaar van de mooiste richting die er 

bestaat! Zelfs het eerste jaar (dat een beetje suckt als we eerlijk zijn, don’t worry 

it gets better!) heb ik als één en al heerlijkheid ervaren. Plantjes, beestjes, 

boompjes, bloemetjes en bijtjes allemaal verdienen ze even veel aandacht in 

mijn ogen! En ook voor ecologie interesseer ik me enorm!  

Wat wil je nog weten? Ahn ja, ik huppel al 19 lentes rond over deze aardbol, 

mijn thuisbasis bevindt zich in het mythische Tollembeek en mijn hoogte meet 

een majestueuze/miezerige 156*1010 picometer, 1,71 yards of 61,4 inches. Als 

je nog meer zou willen weten, spreek me dan maar zeker aan op een GBK-

evenementje of slide eens in m’n DMs. 

Voor ik het vergeet (of als je dit verschrikkelijk lange tekstje niet meer wil lezen), 

mijn favoriete GBK-herinnering. Als eerstejaartje heeft tante corona een heel 

semester van mogelijk onvergetelijke momenten van me afgepakt waardoor 

ik dus maar 1 semester heb om uit te kiezen. Toch heb ik wel al een paar 

prachtige momenten meegemaakt. Als ik echt moet kiezen ga ik voor onze 

doop! Dat was op momenten even afzien, maar achteraf vond ik het één van 

de leukste en mooiste momenten! 

Xoxo Merel  
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Worm 

Goedemorgen/middag/avond/nacht?! 

Mijn naam is Killian maar aangezien weinigen de juiste 

uitspraak kennen/kunnen, spreken de meesten me aan 

als Killi of Killi Pilli. Ik ben 22 jaar en ik zit in mijn eerste jaar 

master (tenminste als mijn herexamens gelukt zijn). Samen 

met Merel zal ik jullie dit wonderlijke lustrumjaar voorzien 

van wat literatuur waar je waarschijnlijk net iets meer naar 

zal uitkijken dan de cursussen die je steeds te wachten 

zullen staan.  

Een beetje over mezelf: ik leef soms echt onder een steen (figuurlijk gezien dan 

toch) en de voorbije coronaperiode misschien iets te veel om het gezond te 

verklaren. Toch kan ik me met veel trots bioloog (in wording) noemen en geen 

stenenlikker van de Geologie (geen haat tho). Desondanks ik me al eens al te 

graag in m’n kot (lees kamer, heb geen kot ☹) opsluit, prefereer ik toch de 

nachtelijke activiteiten die onze kring te bieden heeft. Tegen een fuif of cantus 

zeg ik zeker geen neen en ik kan alleen maar aanraden ook eens af te komen. 

Ik ben ’s nachts dus toch al eens tegen te komen in ons geliefde Porter House 

om de dag te eindigen en een nieuwe in te zetten. Overdag zal je me eerder 

in de visbokaal of in de gangen van de Ledeganck treffen. Mocht je me in de 

les spotten dan zal dit vaak niet wederzijds zijn aangezien ik deze vaker met 

mijn ogen dicht dan open volg. 

Verder ben ik een fervent gamer, sport ik enorm graag (al kan ik er meestal niet 

veel van) en ben ik wat je zou noemen een echte nachtraaf. Wanneer ik in de 

vakanties op eigen ritme leef, haal ik al gauw 5u ’s ochtends en mocht m’n 

mama niet zo vriendelijk zijn me steeds op te roepen om 13u dan zou ik los de 

dag doorslapen tot ongeveer 17u ofzo. Ik hou nu eenmaal meer van de nacht 

dan van de dag maar ik kan mijn bed toch ook echt niet missen. 

Ik heb een voorliefde voor Scandinavië. Als die hittegolven hier blijven 

terugkomen, ga ik mij later echt iets kopen daar in het hogere noorden want 

met die hitte kan ik echt niet slapen (of eender wat doen). Na er reeds twee 

prachtreizen gemaakt te hebben (Noorwegen en Zweden), elanden geaaid 

te hebben (die zijn echt fluffy) en wildlife als beren, bevers, rendieren en nog 

meer gespot te hebben, kan ik alleen maar hopen nog eens terug te kunnen 

(wil toch echt eens het noorderlicht meemaken, gezellig met een klapstoel in 

de sneeuw en een drankje dabei, c’est la vie). Nog een levensdoel is trouwens 

ooit eens de strafste peper te kunnen proeven, de Carolina Reaper. Wist je 

trouwens dat standaard Amerikaanse pepperspray even pikant tot zelfs meer 

dan dubbel zo straf is ten opzichte van deze peper!!! Om even te schetsen, 

imagine dat je Tabasco in uw ogen spuit om welke reden dan ook maar dan 

250 tot bijna 9000 keer sterker!!!  
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Maar goed, nu heb je toch al eens een beeld over mij. Ow ja, mijn favoriete 

GBK-moment. Na reeds vier jaar heb ik toch al wat activiteiten meegemaakt 

en om er mijn favoriet uit te kiezen is lastig. Alles is gewoon zo leuk. Toch herinner 

ik mij nog de wisselcantus op driedaagse van twee jaar geleden die we 

gewoon niet mooier konden afsluiten dan allemaal rond een groot kampvuur 

te zitten en ingetogen de melodieuze klanken van het stil moment door de 

nacht te laten klinken om daarna nog wat na te genieten van de (way past) 

midnight-snacks van het kookteam. 

Groetjes en hopelijk tot snel (indien corona het toelaat). 

Killi 😊 

 

Milieu 

Dag liefste bioloogjes!  

Ik ben Laure en ik ben jullie nieuwe milieu van 

dienst. Dit betekent dat ik verantwoordelijk ben 

voor het duurzaam zijn van de GBK, dus ik ga je 

vooral boze blikken toewerpen als ik je uit een 

wegwerpflesje zie drinken. Verder wordt er 

onder andere een plantjesswap georganiseerd, 

hét evenement van het jaar voor alle 

plantenlovers. Het is nog maar het tweede jaar 

dat deze functie bestaat binnen de GBK en het zit dan ook nog maar in de 

testfase. Tips en ideetjes voor activiteiten rond het milieu zijn dus altijd welkom!  

Verder heb ik totaal geen schrijftalent (maar wel herexamens om voor te 

studeren) dus ik ga het kort houden.  Ik hou me in mijn vrije tijd vooral bezig met 

tuinieren, mijn katten trucjes te leren en kostbare uren (of dagen) van mijn 

leven te verspillen aan videogames. Ik ben helaas geen bioloogje meer, maar 

je zal mij nog wel tegenkomen op de Sterre overdag en in de Toverpoort ‘s 

nachts (alhoewel dat dit jaar toch ne mindere gaat worden). 

Tofste GBK-herinnering: als schachtje de vlag voor de GBK mogen dragen op 

het podium van de massacantus (en struikelen op het trapje voor de hele 

Flanders Expo to see). 

P.S.: Vertel me hoe je die koekjes van de Sint in de vorm van letters noemt en 

maak kans op een gratis pintje 🙂!  
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Sport 

Beste biologen in spe 

Ik ben Thiemen, de huidige sport van de GBK en naar het 

schijnt de oudste zak van het praesidium. De meeste namen 

en functies van deze introductieblok mogen jullie voor mijn 

part terstond vergeten. Sport is de enige belangrijke functie 

en dat zal blijken aan de hoeveelheid sportgezaag je 

komend jaar in je Biologie-Facebookgroep gaat zien. Lopen, 

voetbal, basketbal, badminton, tafeltennis, zwemmen en 

nog meer staan op het menu. Jullie vertegenwoordigen 

onze richting en vanzelfsprekend zullen we ons bewijzen. 

Wij zijn trotse biologen en de sportiefste van Gent. Daarom 

verwacht ik van iedere student, al dan niet met sportief 

talent, aanwezigheid op minstens één sportevent. 

Tijdens de uitgaansactiviteiten van de GBK wordt ook aan een zeer belangrijke 

sport gedaan, tenminste als corona geen roet in onze pinten gooit. Normaliter 

kan je je verwachten aan onder andere een bierbowling, bierpongtoernooi en 

nog veel ander dorstig gewichthef al dan niet in de beruchte Toverpoort. 

Hopelijk zien we je op één van de activiteiten volgend jaar! 

Een goeie GBK-herinnering… cliché maar het zijn er wel enkele. 

Het was niet tijdens een activiteit. Ik kwam mede-praesidium Ruben tegen op 

de gang van Home Vermeylen, samen met oud-praesidium Sam. Ik was van 

plan een serietje te kijken op het gemak maar zij hadden andere plannen, er 

was een feestje aan de gang in de Delta en ze probeerden me mee te krijgen. 

Als je 3x mijn naam roept doe ik alles wat je zegt, dus ik ging mee zonder veel 

tegenstribbelen. De avond verloopt vlot, we gaan van het ene café naar het 

ander en komen uiteindelijk in die Pi-Nuts terecht waar de VPPK een 

interessante promo deed: snuif een lijntje suiker en krijg een shotje jenever 

gratis. 

Tot bloedens toe regen we die lijntjes aan elkaar. Een week later zat er nog 

suiker in mijn neus. Spontane avonden zijn de goeie. 

Om dit blokje af te sluiten geef ik jullie met plezier een historische GBK-quote 

mee: 

~~Ik ga mijn vuist door je stront rammen~~ - Ines Temmerman, onze cantor.  
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Cantor 

Dag lieve bioloogjes. Mijn naam is Ines, aka Rood, en ik 

ben cantor van GBK. Dat betekent dat ik basically geen 

zak doe behalve liedjes voorzingen op onze megawijze, 

oerdegelijke cantussen. Onder mijn misschien wat 

opvallende en intimiderende uiterlijk ben ik eigenlijk een 

verlegen watje, wat duidelijk wordt als je weet dat ik mijn 

vrije tijd spendeer aan knuffelbeestjes haken, cartoons 

kijken en wandelen met mijn allerliefste hondje Lily ❤️. 

Verder ben ik geïnteresseerd in muziek, psychologie en 

uiteraard biologie (de allerbeste studierichting ter 

wereld!). Nu moet ik ook nog iets zeggen over mijn 

allermooiste herinnering aan GBK. Helaas zijn dat er al 

veel te veel en kan ik uiteraard niet kiezen want ze 

verdienen allemaal een speciaal plaatsje in mijn hartje.  

Ok, dat was klef. Tijd om af te ronden. Iedereen prettig schooljaar gewenst, 

ondanks corona. En kom zeker eens langs op een GBK-evenementje. 

X je kapoen, Rood. 

 

PR 

Hey peepsies, 

Fredje hier. De meesten onder jullie kennen me 

waarschijnlijk al als Elsa of drama queen of Fredje-

Sletje… De redenen voor die namen ga je me zelf 

moeten vragen! Als alles goed gegaan is tijdens 

mijn herexamens, zal ik volledig in mijn 3e bachelor 

zitten. Ik ben dit jaar jullie PR of public relations, wat 

ook wel wil zeggen dat ik diegene ben die zorgt dat 

de GBK massa’s kortingen of dikke flappen krijgt van 

sponsors en sympathisanten. Als corona het toelaat 

zullen jullie me ten gepaste tijde (lees: wekelijks 

dus…) in de Overpoort vinden. Aarzel dan ook niet 

om meteen naar me toe te lopen en shotjes naar 

binnen te kappen. Het is niet omdat ik een losbol 

ben, dat je bij mij niet terecht zou kunnen voor je meer diepere problemen. Ik 

maak graag vriendjes, en daar reken ik jou graag bij!  
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Secretaris 

Hey hey heey iedereen! 

Ik ben Noa en dit jaar ben ik jullie secretaris!  Het is 

momenteel al mijn derde jaar praesidium. Ik heb er 

al een jaartje worm en een jaartje PR opzitten. 

Omdat mijn praesidiumjaar als worm letterlijk alle 

schrijfcapaciteit en inspiratie uit mij gezogen heeft, 

zal dit tekstje waarschijnlijk bestaan uit een hoop 

zever.  Op school zit ik grotendeels in mijn derde 

bachelor en voor een paar vakken in mijn master. 

In mijn vrije tijd hou ik me bezig met tekenen of domme dingen te bekijken op 

het internet. Daarnaast sta ik altijd open voor passionele gesprekken over 

animatiefilm, vogels of One Direction (mijn muzieksmaak varieert van fire 

mixtapes tot de occasionele boyband). Mijn grootste zwaktes zijn warm weer, 

hoofdletters, alles horror related en bier. GBK noemt me wel eens de basic bitch 

van het praesidium. En ik moet bekennen, ik ben ook echt een standaardwijf. 

Ik houuuuu van scrunchies, kitty cats, make-up, kleding, Starbucks, witte 

sneakers en “omg” zeggen om de 5 minuten. Maar weet je wat? Ik ben er trots 

op. Iedereen is uniek op z’n eigen manier, ook de standaardwijven ❤️. 

Daarnaast hebben de wormpjes me verplicht om hier mijn favoriete 

bioherinnering te droppen. Maar zo’n dingen vind ik altijd heel moeilijk. Ik zou 

zeggen dat de tofste momenten gebeuren op excursies. Je weet wel, wanneer 

onze geliefde Feerle een beetje uitleg staat te geven over een boom maar je 

op de achtergrond gewoon paddenstoelen of eikels naar elkaar aan het 

gooien bent. In je ooghoek zie je Filip een sipje nemen van zijn drinkbus gevuld 

met, volgens hem, gewoon cola. Maar natuurlijk zijn onze GBK-feestjes ook 

geweldig. Wanneer je nieuwe mensen leert kennen en kan losgaan op ABBA 

in de Porter House zonder enige zorgen om daarna een uur op de stoep te 

zitten babbelen met iedereen. Die momenten zal ik ook nooit vergeten. Amai, 

ik word hier emotioneel van om eraan terug te denken… 

Ik ben alvast klaar voor volgend academiejaar om iedereen weer met open 

armen te ontvangen. Al zal dat niet in de Overpoort zijn *bla bla bla corona*. 

Maar dat betekent niet dat het minder tof zal zijn! Laten we er allemaal van 

genieten en er een goede lap op geven! Xxx 

♪┏ ( ･o･) ┛♪┗ (･o･ ) ┓♪┏(･o･)┛♪  (Om de hoop hoog te houden, hier is 

een tekening van ons al djensend in Overpoort als alles achter de rug is!)  
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Create your own covid-conspiracy 
 

Deze is redelijk vanzelfsprekend. Gebruik je naam en verjaardagsdatum om 

een nieuw licht op al deze samenzweringstheorieën te werpen. We weten 

allemaal dat het niet is zoals op het eerste zicht lijkt. Hier is je kans om de 

waarheid te ontdekken!!!!! 

Laat die denksappen maar overvloedig vloeien en probeer zo veel mogelijk 

mensen te overtuigen van jouw nieuwbakken samenzwering! Indien het zeer 

succesvol is, kan je er ook een sekte proberen van te maken (zo haal je er ook 

nog voordeel uit voor jezelf). Ik denk dat er in deze wereld echt nood is aan 

een sekte die verkondigt dat onze Riktor onschuldige kinderen martelt met 

tirolermuziek (de persoon met initialen T. Z. die op de 10de jarig is, je weet wat 

je te doen staat 😉).   
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Kalender 
 

Aangezien corona een onvoorspelbare trut is, zorgt dit voor weinig 

duidelijkheid over onze activiteiten. GBK doet er echter alles aan om deze toch 

veilig te organiseren of coronaproof alternatieven te vinden. De hieronder 

gegeven kalender is bijgevolg slechts op voorbehoud en zeker geen 

definitieve versie. Hou zeker onze site en Facebookpagina in de gaten voor 

verdere updates over het wel of niet doorgaan van deze en andere 

activiteiten, locaties en eventuele extra maatregelen die je zal moet nemen. 

Be safe XOXO 

Week 1   

Maandag 21/09/20 Introclubavond 

Dinsdag 22/09/20  

Woensdag 23/09/20  

Donderdag 24/09/20  

Vrijdag 25/09/20  

 

Week 2   

Maandag 28/09/20 Peter- en Meterclubavond 

Dinsdag 29/09/20  

Woensdag 30/09/20 Intro”fuif” 

Donderdag 01/10/20  

Vrijdag 02/10/20 Vertrek Introweekend (t.e.m. 04/10/20) 

 

Week 3   

Maandag 05/10/20  

Dinsdag 06/10/20  

Woensdag 07/10/20  

Donderdag 08/10/20 Ontgroening schachten ’19-‘20 

Vrijdag 09/10/20  
 

Week 4   

Maandag 12/10/20 Clubavond 

Dinsdag 13/10/20  

Woensdag 14/10/20  

Donderdag 15/10/20 Voordoop 

Vrijdag 16/10/20  
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Week 5   

Maandag 19/10/20 Verjaardag GBK!!!! 

Dinsdag 20/10/20  

Woensdag 21/10/20  

Donderdag 22/10/20 Rocknight 

Vrijdag 23/10/20  

 

Week 6   

Maandag 26/10/20 Clubavond 

Dinsdag 27/10/20  

Woensdag 28/10/20 Doop 

Donderdag 29/10/20  

Vrijdag 30/10/20  
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Vakbeschrijving 
 

Wiskunde I 

‘Yes, nooit meer wiskunde!’ Bij de meesten zal deze gedachtegang zeker 

opgeborreld zijn bij het afstuderen in het middelbaar. Toch is dit slechts een 

illusie die professor Thas en Richie Ackaert als een fragiele bubbel zullen doen 

openbarsten. PATS... Welkom in de wonderlijke wereld van de biologie en zijn 

bijhorende wiskunde! 

Het vak omvat twee delen. Het theoretische luik zal 

hierbij onder ogen genomen worden door professor 

Koen Thas. Hoewel hij meer iets heeft van een 

surferdude/Kurt Cobain lookalike dan van een 

professor in de wiskunde, toch weet hij zijn krijtje (niet 

zo sierlijk) aan een tempo die de lichtsnelheid 

evenaart over het bord te bewegen en hierbij een 

juiste versie van het bewijs neer te pennen (al komt 

een fout ook nog relatief vaak voor). Maak snel 

notities want zo snel als het er stond, is het ook weer 

weg. De lessen kunnen handig blijken om een beter inzicht te krijgen in de niet 

zo overzichtelijke cursus vol bewijzen, definities, eigenschappen en de manier 

waarop Google werkt. 

Het praktisch gedeelte wordt gegeven door 

Richie Ackaert. Hoewel hij al snel grof uit de 

hoek kan komen en inspeelt op de wiskundige 

incompetentie van ons biologen, toch legt hij 

de oefeningen zeer goed uit maar hij 

verwacht hierbij wel dat je zijn regels volgt: 

kom op tijd, babbel niet, lach niet, geen GSM! 

Toch een rebel? Dan zal je zonder pardon 

naar buiten gebonjourd worden. Neem zeker 

notities want hoewel alle oefeningen met oplossing online staan, de uitwerking 

ervan is nergens te vinden. 

Wiskunde is een buisvak in onze richting en wordt vaak, soms heel vaak 

overgedaan (vraag maar aan oudere jaars) maar met genoeg inzet en 

motivatie is het uiteindelijk wel haalbaar. 

 

Fysica I 

Nog zo een vak waarvan je waarschijnlijk had gehoopt het niet meer terug te 

moeten zien (en zeker als je het boek in handen krijgt…).  
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Het vak omvat vier delen. Twee hiervan, namelijk de practica en Mastering 

Physics, worden reeds doorheen het semester afgenomen en staan al in voor 

6 van de 20 punten! 

Tijdens de practica (op 4 punten) dien 

je een proef uit te voeren, alle 

berekeningen (+ een hoop extra 

foutberekening; zorg dat je dit zeker 

onder de knie hebt) te maken, 

grafieken op te stellen en dit alles in 

een deftig verslag te gieten. Hier heb 

je steeds 4 uur de tijd voor maar geloof 

ons als we zeggen dat je die tijd zeker 

nodig zal hebben. Een goede 

voorbereiding en aan een goed 

tempo doorwerken zijn dus essentieel. De andere twee punten zijn te verdienen 

via Mastering Physics. Dit houdt in dat je achter elk hoofdstuk online een aantal 

oefeningen zal moeten maken. Dit kan reeds een goede voorbereiding 

vormen naar het examen toe maar mocht je zeker willen zijn van die twee 

punten, dan bestaat de optie de opgave in te geven op Google en zo het 

antwoord te zoeken (let wel dat je de opgaves op die fora vergelijkt, soms 

verschillen de gegeven waarden). 

Het examen zelf bestaat uit een theoretisch- en een oefeningengedeelte, 

respectievelijk op 8 en 6 punten. De theorie wordt gegeven als 30 multiple 

choice vragen (geen giscorrectie, wel verhoogde cesuur) terwijl de 

oefeningen elk op 1 punt staan. Laat je niet misleiden door de grote 

hoeveelheid aan gelijkende leerstof vanuit het middelbaar, het is veel meer en 

het niveau ligt beduidend hoger. 

 

Algemene Chemie I 

Misschien al iets logischer dan wiskunde en fysica 

in een biologierichting maar inderdaad, nog 

steeds geen biologie vak… Het wordt gegeven 

door professor De Buysser. Laat je niet afschrikken 

door de achternaam, het slaagpercentage ligt 

namelijk veel hoger dan op de vorige twee 

vakken. 

Enerzijds zijn er de practica. Verwacht geen 

supercoole reacties en ontploffende/rokende 

proefbuisjes, je zal namelijk 75% van de keren een 

titratie uitvoeren waarbij je meer gaat moeten 

afwassen en spoelen dan werkelijk titreren.  
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Verder bestaat het volledige examen uit oefeningen (vraagstukken, 

stoichiometrie, redoxreacties, chemische reacties aanvullen, …) waarbij het 

vaak vereist is de theoretische achtergrond te kennen om de vraag op te 

kunnen lossen. Leer dus niet enkel de theorie maar maak zeker ook de 

oefeningen die in je cursus staan. Een grote aanrader zijn de werkcolleges. 

Hans neemt nogal zijn tijd om ze uit te leggen, soms zelfs een beetje 

overdreven, maar het is wel duidelijk en het zijn exact dat soort oefeningen die 

op het examen gevraagd zullen worden. 

Biodiversiteit van Ongewervelden 

Yes, eindelijk een biologie vak (even serieus, geniet ervan 

want ze zijn jammer genoeg echt schaars in het eerste 

jaar). Voor al de mensen die de voorstelling van Merel nog 

niet zo goed begrepen, opletten geblazen in deze lessen 

dus. 

Professor Moens zal jullie wegwijs maken in de wereld der 

ongewervelden (en protisten): van sponzen tot kwallen tot 

wormen (vééééééél wormen) en nog zo veel meer. Een 

sterke maag is aangeraden bij het volgen van de lessen 

aangezien Moens niet direct schuwt van het tonen van een aantal niet zo 

smakelijke ziektebeelden. Huge tip bij het studeren van dit vak: probeer een 

fylogenetische boom te maken met al de te kennen namen en groepen. Het 

kan je een snel en makkelijk overzicht geven van een groot deel van de cursus 

en vat daarmee al veel samen. Kijk ook zeker naar de slides want op het 

examen zal je enkele foto’s krijgen die je zal moeten herkennen. 

Voor de practica haal je best je tekenkunsten boven. Na het opensnijden van 

deze squishy diertjes mag je namelijk alles wat je ziet gaan overtekenen. Niet 

zo een Picasso? Don’t worry, zorg gewoon dat alles op je tekening duidelijk is 

en je komt er wel. We volgen nog steeds biologie en geen kunstrichting en dat 

beseffen de assistenten (gelukkig) vaak ook wel.  

 

Biodiversiteit van Planten 

Dit vak wordt onderwezen door 2 proffen. Het eerste 

deel, morfologie, over de evolutie en uiterlijke 

kenmerken van planten zal gegeven worden door de 

immer enthousiaste professor Chatrou. Zijn liefde voor 

plantjes is aanstekelijk en we vermoeden ook dat hij 

dit uit in zijn keuze van hemden. Hij is zeer vriendelijk 

en beantwoordt met veel plezier ook vragen waar hij 

niet direct het antwoord op weet (volgende les krijg 

je het antwoord uitvoerig in een PowerPointje 

gepresenteerd).  



   
 

29 
 

Het tweede deel wordt gegeven door professor Beeckman. Hij zoomt in op de 

aspecten die niet met het blote oog zichtbaar zijn namelijk weefsels, 

verschillende celstructuren en de ingewikkelde microscopische processen die 

hierin plaatsgrijpen. 

Zoals bij de meeste vakken, worden ook hier de theorielessen aangevuld met 

practica en ook hier zal je je weer uren lang mogen bezighouden met het 

tekenen van bloemen, vruchten en heel veel cellen. Gelukkig zijn er ook nog 

de rondleidingen in de plantentuin om toch voor wat afwisseling te zorgen. 

P.S.: Dit vak is het ideaal excuus om extra kotplantjes aan te schaffen. Als je 

mama hierover begint te klagen moet je haar gewoon zeggen dat je extra 

studiemateriaal nodig hebt om de morfologische kenmerken van huisplanten 

te onderzoeken. Catafyllen, peltate bladeren, extraflorale nectariën, … zijn 

makkelijker te herkennen als je ze elke dag voor jou hebt staan. Have fun en 

zorg dat je kot toch niet helemaal overvol staat met plantjes. Is dit wel het 

geval, kom dan maar eens langs op onze plantenswap. 

 

Celbiologie en Genetica 

Last but not least: cel en gen. Professor De Jaeger lijkt 

misschien wel streng maar is uiteindelijk een zeer toffe en 

vooral zeer correcte docent. Op het examen schrijf je zo 

bijvoorbeeld best alles zo volledig uit maar zorg zeker niet 

dat je iets foutief vermeld! In dat geval is het hier zelfs beter 

iets minder te schrijven aangezien hij meer zal afrekenen op 

verkeede informatie. Hou het concreet en to the point, rond 

de pot draaien of te veel uitleg geven dat er eigenlijk niet 

veel meer mee te maken heeft, is ook niet aan te raden. 

Het vak houdt verder exact in wat de titel reeds aangeeft. Geen practica die 

de leerstof vergezellen, wel een paar werkcolleges over Mendeliaanse 

vraagstukken (niet alles hoeft moeilijk te zijn). Ga hier echter wel zeker naartoe 

want normaal komen enkel de oplossingen zonder uitwerking online. Is dit vak 

echt jouw ding? Super, in de komende jaren zullen nog genoeg vakken volgen 

die verder gaan op de leerstof die je hier zal zien. 

 

Indien je al snel merkt dat je moeite hebt met de leerstof, zoek dan zeker hulp 

op. Niet alleen kan een peter/meter (zie Peter- en Meteravond) je al wat op 

weg helpen met tips en tricks en misschien eens een samenvatting of een 

reeds ingevuld practicumverslag, ook de UGent biedt voor wiskunde, fysica en 

chemie het zogenaamde monitoraat aan waar je al dan niet persoonlijke hulp 

kan krijgen bij het verwerken van de theorie en oefeningen. Wees ook zeker 

niet bang om een vraag te stellen aan profs/assistenten. Het zijn ook maar 

mensen en ze zijn er om je te helpen!  



   
 

30 
 

D O O P 
 

Hallo, hier ben ik weer, jullie favoriete (en enige) schachtentemmer met wat 

meer informatie over de beruchte doop en alles wat er mee te maken heeft. 

De doop is het evenement waar iedereen het meest schrik voor heeft (voor ze 

eraan deelnemen), maar ook waar de beste herinneringen en vrienden 

gemaakt worden. Dit is dan ook dé grootste reden om je te laten dopen. Maar 

wat is dat nu eigenlijk: een studentendoop bij GBK? Er wordt altijd een beetje 

geheimzinnig over gedaan om de spanning op te bouwen dus veel details ga 

je reeds gedoopte leden niet kunnen ontfutselen. Verwacht dat je wat vuil 

wordt en je een paar opdrachtjes doet ter vermaak van de andere leden, 

beetje jeugdbeweging style. Wil je toch weten hoe het er precies uitziet, lees 

dan vooral de krant!  

Wat? Visolie? Reuzegom?? 

Extreem grensoverschrijdend 

gedrag??? Neen, niet dat 

artikel, ik heb het natuurlijk 

over het artikel 

“Studentendopen: zonder 

beproeving, ook geen 

verlossing” dat in november 

2016 in De Morgen verscheen 

(n.v.d.r.: en nog altijd gratis op 

hun site te lezen valt). 

Uitzonderlijk volgde een 

journalist onze doop van dat 

jaar (mijn doop) en dit schetst 

een realistischer beeld van 

wat je kan verwachten. We 

moeten natuurlijk ook even 

aanhalen wat er in Leuven gebeurd is op een studentendoop. De 

afschuwelijkheden die daar gebeurd zijn, zijn NOOIT mogelijk bij ons! Wij 

houden ons aan een zeer streng doopdecreet dat je altijd kan opvragen bij 

mij 😊. Tevens wordt er rekening gehouden met allergieën, lichamelijk zwakke 

plekken en zelfs diëtaire voorkeuren! Ter referentie, iedereen die aan de doop 

begonnen is sinds ik in de GBK zit, heeft hem volledig volgehouden.  
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Nu dat is opgeklaard, waarom zou je je laten dopen? Allereerst is het een 

enorm memorabele avond die je altijd bij zal blijven. Je schept ook echt een 

band met je lotgenoten en menige vriendschap is ontstaan op deze avonden. 

Je geniet ook voordelen op cantussen en krijgt je eerste super de luxe GBK-

lintje! Het is belangrijk om te weten dat het voor geen van onze activiteiten 

verplicht is om gedoopt te zijn en je zal niet anders behandeld worden. Niet-

gedoopte leden zijn op elke activiteit aanwezig en zelfs praesidium kun je 

worden zonder gedoopt te zijn! 

Je hebt het misschien al 

gemerkt, maar er is precies 

een pandemietje bezig en ook 

ons geliefd studentenleven 

ontsnapt niet aan de 

coronamaatregelen. Het is 

voorlopig nog onduidelijk wat 

er zal mogen en wat niet, 

maar zeker is dat de doop er 

anders zal uitzien. De doop zal ge-coronaproofed worden (afstand, in 

groepjes, misschien volledig buiten, …) en dit betekent dat de doop dit jaar 

minder uitgebreid zal zijn dan voorgaande jaren. Natuurlijk goed nieuws voor 

de mensen die nog steeds een beetje benauwd zijn, minder goed nieuws voor 

onze tradities en toeschouwers.  

Anyways, om het met het zinnetje dat elk jaar in de eerste Worm gescandeerd 

wordt te zeggen: doop is dope (humor haha) en ik hoop jullie dit jaar in groten 

getale te mogen dopen en er een leuk jaar van te maken. Twijfel je toch nog? 

Kom dan eens kijken op de voordoop (als deze kan doorgaan dit jaar), hierop 

wordt nog niet echt gedoopt maar worden geïnteresseerden voorgesteld aan 

de andere leden. De doop is een mijlpaal in ieders studententijdt en ik kijk zelf 

met veel nostalgie naar mijn eigen doop terug. Geniet van de absurde 

cartoon die ik er enkel ingezet heb omdat tekstjes met prentjes leuker zijn en 

tot ziens! 

Kusjes en huismusjes (Passer domesticus),  

Jullie temmer, Mozard.  
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Cantus-cultuur! 
 

Eindelijk! Een stevig stukje diepgravende onderzoeksjournalistiek in onze Worm! 

We hebben er zelfs een hele rubriek aan gewijd: “Cantus-cultuur”. Want ja, 

cantussen is wel degelijk een heel groot deel van de Gentse studentikoze 

cultuur en is onlosmakelijk verbonden met het studentenleven. Ook de liedjes 

die we zingen op deze cantussen zitten niet alleen in het collectief geheugen 

van studenten. Vandaag gaan we dieper in op de oorsprong van het 

cantussen! Want zeg nu zelf, wie in godsnaam komt er op het idee om met een 

troep studerende apen in vuile labojassen 6 uur lang middeleeuwse (en 

recentere) gezangen uit de keel te laten ontsnappen in een stinkende zaal 

met een levensgevaarlijke trap? Wij niet hoor, dit is immers een eeuwenlange 

traditie.  

Eerst even een algemene inleiding op het 

cantussen (ook eens handig voor onze 

eerstejaartjes en kandidaat-schachtjes). 

Wikipedia beschrijft een cantus als volgt: 

een studentikoos zang- en drankfestijn, 

vaak in verenigingsverband. En dat 

beschrijft het best goed. Bij ons gaat dit 

als volgt: onze cantuszaal bestaat uit 3 

soorten ”tafels”: de eretafel, de corona 

en de schachtenbak. De cantor (voorzanger), praeses en vice-praeses zitten 

de cantus voor aan de eretafel. Zij bepalen welke liederen wanneer gezongen 

worden en wie deze meezingt (zij verzorgen voor enkele stoute leden ook milde 

strafjes wanneer de corona of de schachtenbak zich niet aan de voorschriften 

van de cantus houden). Verder hebben we de corona (meestal gesplitst in 

linker- en rechtercorona) die aan tafels loodrecht ten opzichte van de eretafel 

zitten. Deze bestaat uit alle leden van de kring, andere leden van het 

praesidium en leden van bezoekende kringen die hun ontgroening achter de 

rug hebben. Zij mogen zoveel drinken en meezingen als het hen betaamd, als 

ze ten minste de integriteit van de cantus bewaren. Als laatste zijn we 

aangekomen bij de schachtenbak. Dit is de plek waar je als schacht bij de GBK 

na je doop terechtkomt, dit jaar onder toeziend oog van jullie temmer Mozard. 

Wat doen zij? Simpel: drank ronddelen, paginanummers scanderen en 

gehoorzaam zijn 😉. Eén voordeel: je kan niet gestraft worden, dit deeltje 

neemt je schachtentemmer graag op zich. Wat zijn de voorschriften van zo’n 

cantus? Simpel: zwijgen wanneer er gesproken of gezongen wordt en luisteren 

naar je temmer en de eretafel!  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Student
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Een grote vraag blijft hier wel 

onbeantwoord: als wij er niet mee 

begonnen zijn, wie dan wel? Ik heb 

gezocht, maar een echt sluitend antwoord 

kan ik hier niet op geven. Wikipedia laat 

weten dat de eerste cantussen een paar 

eeuwen geleden ontstonden in 

studentenmilieus in Duitsland. Dit gebruik 

verspreidde zich vervolgens in West-Europa. Ook in Nederland, Frankrijk en zelfs 

Zuid-Afrika wordt er gecantust. Uit ervaring kunnen we zeggen dat de 

cantussen in Gent superieur zijn. Alhoewel de Nederlanders wel weglopen met 

het wereldrecord voor grootste cantus. In 2019 organiseerden ze een 

zogenaamde liedertafel met 4594 gasten en zaten hiermee dus dik over het 

record van onze eigen Gentse massacantus (maximumcapaciteit = 2346 

brakkers)! Het record van dikste codex is ook niet weggelegd voor ons, maar 

voor de ”Florex” van de Brusseleirs met meer dan 2300 pagina’s, opgedeeld in 

2 delen.   

Net zoals het cantussen, hebben ook vele liederen een rijke geschiedenis. De 

meeste liedjes die wij heden ten dage uit onze kelen toveren, startten als 

mondeling overgeleverde volksliederen die pas aan het eind van de 

middeleeuwen neergeschreven werden in liederboeken (bekend voorbeeld: 

J.F. Willems, Oude Vlaemsche liederen (Gent, 1846)). Aangezien deze liederen 

zo lang mondeling zijn overgeleverd, variëren ze streek per streek en durven ze 

soms ook wel eens op een andere melodie voorkomen. Maar vooral de 

betekenis en interpretatie van deze échte Vlaemsche klassiekers (sorry Will 

Tura) kan vandaag voor vele verrassingen zorgen. Net zoals Freud graag de 

onschuld van sprookjes voor ons verknalde, zal ik ervoor zorgen dat jullie in de 

toekomst op een andere manier jullie cantusliedjes zullen meezingen… 😉 

Zoals Samson & Gert het reeds in 1991 zongen: er zit meer in een liedje dan je 

denkt! (Dit geldt zeker voor cantusliedjes!) 

Het loze vissertje (codex: p180) 

Dit is voor mij een all-time favoriet! Het heeft een leuk ritme en de toonwissels 

zijn zeer aangenaam om extra vals en extra luid mee te kwelen. De tekst is 

redelijk verstaanbaar en kunnen we ons best voorstellen: een vissertje dat een 

molenarinnetje tegenkomt. Best onschuldig hé? FOUT! Turns out: dit is een van 

de vunzigste liedjes die ik in mijn codex kon vinden! Zelfs onze goede vriend 

Sigmund Freud zou achterover vallen bij alle dubbele bodems en vieze 

verwijzingen die in dit lied te vinden zijn. Pak je codex er maar bij en val dubbel 

achterover van verbazing!  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_Frans_Willems
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De eerste vermelding van dit lied kwam er al in 

1709 in een boek genaamd “Oude en nieuwe 

Hollantse Boeren Lietjes en Contredansen”. Op het 

eerste zicht gaat dit liedje inderdaad over een 

visser die een molenarinnetje dat in haar deurgat 

staat 3 kussen moet geven. Nu moet je wel weten 

dat in oude ambachtsliedjes de molen en zijn 

bewoners vaak een erotisch geladen bijklank 

hebben. Het malen van graan wordt vaak als 

metafoor gebruikt voor de geslachtsdaad. Dit 

geeft aanleiding tot een nieuwe bloemrijke 

openingszin die je zeker eens in de Porter op je 

prooi moet uitproberen: “Moet ik uw graan ne keer 

goed malen vannacht?”. Deze zin zegt duidelijk meer dan 1000 beelden en 

zorgt uiteraard voor gegarandeerd succes. 

Niet alleen de molen, maar ook de molenarin heeft een niet zo onschuldige 

connotatie. Zij wordt vaak gezien als een seksueel onbevredigbare vrouw die 

zeer graag haar graan fijn laat malen (als je begrijpt wat ik bedoel, haha). 

Combineer dit met een hengelende visser en je krijgt gegarandeerd vonken 

(en extra fijngemalen bloem). 

Als we naar de tekst zelf kijken, komen we ook tot enkele bijzondere conclusies. 

Het lied begint zo onschuldig als wat met een weerbeschrijving: "Des winters als 

het regent, dan zijn de paadjes diep”. Dit is een “natureingang”(korte, 

stereotype natuurbeschrijving die als inleiding gebruikt wordt bij literaire 

teksten, thanks Wikipedia) en wordt hier dus contrasterend gebruikt tegenover 

de vunzige verzen vanaf de tweede zin. Hier lezen we namelijk dat de loze 

visser gaat vissen in het riet! Vissen?!! In het riet?!! Jaja, ik vermoed dat we 

allemaal genoeg inbeeldingsvermogen hebben om hier de ware betekenis 

van af te leiden. Volgend ideetje voor een questionable openingszin: “In uw 

riet wil ik wel een keer vissen hoor!”. Het feit dat hij dit doet in diepe, met regen 

gevulde paadjes, maakt deze zin nog eens zo erg.  Het adjectief loos dat 

gebruikt wordt om de visser te beschrijven, betekent eigenlijk bedrieglijk, sluw 

of zelfs vals. Deze visser gaat dus duidelijk met voorbedachten rade hengelen.  

Het refrein bevat enkele woorden die voor ons hun betekenis zijn verloren, 

namelijk rijfstok, strijkstok, knapzak en lapzak. 

In het woord rijfstok zit rijf = geweer, waarin je ook het Engelse woord rifle kan 

herkennen. Rijfstok betekent dus oftewel stokvormig geweer oftewel wordt de 

stok bedoeld die men gebruikte om het geweer te laden. Onze strijkstok wordt 

hier niet in combinatie met een viool gebruikt, maar heeft als functie de inhoud 

van een maatvat af te strijken. De knapzak en de lapzak zijn zoals je verwacht 

allebei zakken en ze bevatten respectievelijk proviand en drank. Ook deze 

onbeduidende voorwerpen hebben een diepere betekenis.  
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Vermoedelijk wordt er verwezen naar de geslachtsorganen van de visser. De 

twee stokvormige voorwerpen verwijzen naar..... zijn penis en de twee zakken 

(je raadt het al)…...... uiteraard naar zijn balzak.  

Het enige wat mij toch een lichtpuntje van hoop bezorgt voor dit liedje, is 

volgende zin: “Gij hebt mij niets misdreven, Gij hebt mij niets misdaan”. Wat er 

ook tussen ons molenarinnetje en onze visser gebeurd mag zijn, het was ten 

minste met wederzijdse toestemming. 

Fun fact: in 1991 had een Vlaamse zangeres 

genaamd Petra De Steur een top 10-hit met 

een zeer nineties versie van dit liedje. Ik raad 

zeker aan om het eens op te zoeken en de clip 

te bekijken. Ik heb me namelijk een kriek 

gelachen en ook mijn nieuwe lievelingsliedje 

gevonden! 

https://www.youtube.com/watch?v=6x_ZMHkM6Cc 

In de clip zie je Petra en haar 2 sexy medevissers op een boot in vissersoutfits 

terwijl ze ”dansen”. In het tweede deel van de clip op een podium in 

matrozenpakjes. Leve de nineties en hun questionable fashion choices. Ik weet 

niet of ze op de hoogte was van de dubbele bodems in dit liedje, maar 

volksliedjes coveren is wel haar ding. Ze nam ook een versie op van “In een 

klein stationnetje”. Hier zijn haar sexy vissers vervangen door sexy mecaniciens 

met een even interessante videoclip. Zou “draaien aan het wieleke” hier ook 

anders opgevat kunnen worden? *shooketh*     

Waarschijnlijk zal het nog even duren tot we opnieuw cantussen mogen 

organiseren, maar ik hoop dat Ik hiermee toch de goesting (en de 

nieuwsgierigheid) een beetje aangewakkerd heb.  

Xoxo 

Merel      

Bronnen (sorry, geen APA-formaat): 

https://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/001/457/973/RUG01-

001457973_2011_0001_AC.pdf 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Het_loze_vissertje  

https://en.wikipedia.org/wiki/Cantus  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Volksliedje  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Petra_De_Steur
https://www.youtube.com/watch?v=6x_ZMHkM6Cc
https://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/001/457/973/RUG01-001457973_2011_0001_AC.pdf
https://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/001/457/973/RUG01-001457973_2011_0001_AC.pdf
https://nl.wikipedia.org/wiki/Het_loze_vissertje
https://en.wikipedia.org/wiki/Cantus
https://nl.wikipedia.org/wiki/Volksliedje%EF%B7%9FHYPERLINK%20%22https:/lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/001/457/973/RUG01-001457973_2011_0001_AC.pdf%22
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Tetten van’t GBK 
 

Indien jullie intussen al de voorstelling van het huidig praesidium hebben 

gelezen, is het je misschien opgevallen - of nog niet, foeikes dan - dat het 

GBK-praesidium dit jaar uit maar liefst 11 meisjes bestaat van de 17 leden! 

*hoog meisjesgeroep* 

We vonden dan ook dat dit matriarchaat van 22 boobies een apart rubriekje 

in de Worm verdiende om deftige en serieuze zaken te kunnen bespreken. In 

elke editie van de Worm zullen wij een belangrijk maatschappelijk onderwerp 

in de kijker zetten en deze toelichten met onze eigen mening en ervaringen. 

We hopen zo bij te dragen aan essentiële kennis en vaardigheden die 

iedereen wel eens in zijn of haar leven kan gebruiken. Have fun! 

Onderwerp 1: hoe pas je de juiste aanvalstechniek toe in het Citadelpark? 

Het Citadelpark, het groene hartje van Gent, met zijn wilde eenden en 

knobbelzwanen, zoete geurtjes (uhum), talrijke boomsoorten met dankbare 

plakkaatjes en donkere grotten kan voor velen ook een gevaarlijke plek zijn om 

in de vroege ochtend of late avond door te wandelen. Wij als meisjes weten 

dat maar al te goed dus hebben we hier een lijstje gemaakt van de beste 

technieken* om je veilig te voelen en die rare creeps of random mensen de 

baas te zijn! 

*neem ons niet te serieus a.u.b. 

Tamponkanon  

De beste manier om je te beschermen tegen creeps zal toch wel vanop een 

afstandje zijn. En wat hebben veel meisjes altijd bij de hand? Tampons! Ze zijn 

dan ook het ideale projectiel om in je nerfgeweer (of speciaal tampax-

geweer, zie foto) te steken. Alternatief kun je ze ook wegslingeren met het 

koordje. Indien je je tegenstander trauma’s wil bezorgen, kan je de tampons 

ook vervangen door je eigen gebruikte of gedipt in rode verf #recycling. 

 
Foto 1: tampaxgeweer  
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Ga voor een verrassingsaanval 

De dames die dit lezen kennen dat gevoel wel wanneer ze zich ergens onveilig 

voelen: snel proberen doorlopen en hopen dat je niet gezien wordt. Maar 

waarom bang hopen als je zeker kunt zijn dat je een plotse verrassingsaanval 

kunt uitvoeren? Met een kwaliteitsvol camouflagepak ontwijk je gemakkelijk 

alle weirdo's in het citadelpark. En wanneer je slachtoffer passeert, kan je 

tevoorschijn springen. Ook ideaal om vogels te spotten! Ga je voor een boom 

of ben je liever een struik? De vogels die een nest in jou maken en de 

hondenplasjes moet je er jammer genoeg maar bij nemen.  

 
Foto 2: menselijke mimicry tot haagbeuk 

Intimideer 

Ben je niet veel groter dan Mayte of Iona? Dan kun je wel wat hulp gebruiken 

om intimiderend over te komen! Een berenkostuum is hier dan toch wel ideaal 

voor: beren zijn super cute, maar als je eentje zou tegenkomen in het 

Citadelpark loop je toch de andere kant uit. De kans is wel groot dat alle 

biologen in de Ledeganck naar je op zoek zullen gaan voor onderzoek, dus 

hou misschien best je studentenkaart steeds bij om je ware identiteit te kunnen 

tonen. Andere optie, minder geloofwaardig maar wel leuker: haal de innerlijke 

dinosaurus in je naar boven, aka Tyrannosaurus rex (waarschijnlijk komen die 

Geologen daar ook op af dus hou dit echt wel als laatste optie). 

 

          Foto 3: BIG BEAR              Foto 4: BIG LIZARD  
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Water, aarde, vuur, WEPSEN/BIRBS 

Of je nu een bioloog bent of niet, iedereen heeft wel eens weggelopen of 

geroepen bij het achterna gezeten worden van een weps (i.e. de wesp 

Vepsula vulgaris, Hymenoptera < Apocrita < Aculeata). Indien je een weps 

doodslaat, excreteert deze alarmferomonen door klieren verspreid over haar 

hele lichaam (bijvoorbeeld het amide N-(3-methylbutyl)acetamide) dat als 

alarmerende communicatie dient om de overige wepsen van haar kolonie te 

waarschuwen. De wepsen komen vervolgens in groten getale aan op de plek 

waar de feromonen worden uitgescheiden en gaan over tot aanvalsmodus. 

Als dierenvriendjes willen wij natuurlijk geen wepsjes doden, dus duik eens in de 

labo’s van de Sterre en maak deze feromonen gewoon zelf! 

#DIYOrganischeChemie (sommige zijn slechts 30 C-atomen lang, dus easy 

peasy). Hou een flesje in je handtas en verstuif eens wat feromonen op een 

avondje, plezier gegarandeerd! Geen fan van insecten? Probeer hulp in te 

roepen van vogels! Je kan met behulp van een vogelfluitje een bende eenden 

lokken om je veilig doorheen het Citadelpark te leiden, en voor slechts 27 euro 

heb je een eigen merelfluitje zodat onze enige echte worm je uit de nood kan 

helpen! 

Psychologische aanval 

Last but not least, deden wij een beetje research naar waar mannen zoal op 

afknappen. Blijkt dat mannen het onaantrekkelijk tot zelfs beangstigend vinden 

als vrouwen interessanter zijn dan henzelf. Indien je dus oog in oog komt te 

staan met iemand die jou lastigvalt, kan je gewoon vertellen over je leven want 

de kans is bij benadering 100% dat jouw leven een pak interessanter is dan het 

zijne (begin over al je plantjes of je afvalvrije shampoo en die loopt weg).  



   
 

39 
 

We hopen dat je met deze tips iets hebt bijgeleerd (al dan niet praktisch 

haalbaar) en dat je een beetje zelfverzekerd door het Citadelpark kan lopen. 

Met lieve groetjes en knuffels, girlies van de GBK 

Saskia, Iona, Anna, Laure, Mayte, Noa, Rood, Sharon, Merel, Els en Charlotte  
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Quotes 
 

Niko: “Tijd om de 2de broek van de dag nat te maken.” 

Hobbit: “De enige fluit die ik ooit schattig ga noemen.” 

Anna: “Ik wou ook da’k mijn eigen poes kon likken hoor.” 

Iona: “Dit jaar ga ik braaf zijn. Geen seks, geen jongens.” 

Niko: "Geen idee naar wie ik m'n dick heb gestuurd dus ja." 

Noa: "Tepels zijn mooier als ze hard zijn." 

Mozard: "Er komt sap uit, maar het is waarschijnlijk lekker sap." 

Noa: “Ik ging mijn visjes tonen, maar die poesjes zaten in de weg.” 

Mayte: “Ik heb die ene dude verteld da ik geen dick heb, hij is echt confused.” 

Mayte: "Ik heb al mijn vriendjes al bedrogen behalve Killi, en kheb er al veel 

gehad hé!" 

Charlotte: “Bestaan er nog Joden?” 

Laure: “Is een vis een reptiel?” 

Morgan: “Wat is een good dick?” 

Nono: “Niet te groot en niet te klein.” 

Morgan: “Wat is dan een extra good dick?” 

Nono: “Zwart.” 

Arno Lapiere: “Je gaat sowieso mijn lul zien vanavond.” 

Mayte: “Waarom zit alles zo vol?” 

Mozard: “’k Heb kak op m’n schouder gesmeerd.” 

Anna: “Eau de toilette.” 

Een zeker praesidiumlid: “To be honest, ik zou iedereen hier aanwezig pijpen.” 

Saskia: “Lauwe Cara is niet snel te drinken.” 

Mozard: “Dit is lit!”  
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GBK-confessions 
 

#1 Ooit, in een niet zo heel ver verleden, had ik een hookup met een kerel 

die max een 6/10 was. Okey, ik zie jullie al fronsen, wat een kloot om mensen 

op die manier te judgen... Nu, dus ik begon die zijn kleren af te doen, en hij de 

mijne en van het een komt het ander (nie kussen cuz corona...) en plots zat ik 

met die zijn dick in mijn mond. Het is niet de eerste dick die ik heb gezogen in 

mijn leven, dus ik had wel al wat ervaring en deepthroaten is voor mij ook al 

lang geen probleem niet meer... Ik overdrijf niet als ik zeg dat zijn geweer vrij 

groot en breed was voor wat ik gewend was, maar ik klaagde niet en deed 

gewoon door... Plots duwt die mijn hoofd naar beneden en schiet zijne knuppel 

een deel van mijn slokdarm in... Niet zonder gag-reflex kwam er natuurlijk iets 

mee naar boven. Ik, al proberend da nie te duidelijk te maken da ik met kots 

rond die zijn piemel zat, dacht om dat gewoon terug in te slikken en da 

gewoon proper te lekken... Dan vraagt hij of hij da nog eens mag doen, da 

heb ik toch vriendelijk geweigerd hahaha... Om het verhaal te eindigen... nog 

een uur geneukt en daarna heb ik die nooit meer iets laten weten. Nu ja, met 

een 6 start je ook geen relatie eh... 

 

#2 Ik studeer nu al één week in Gent voor mijn herexamens maar het lijkt of 

er niets voortuitgaat en ik zwaar ga falen! 

 

#3 Dacht ik voor 2020 maar eens wat meer naar GBK-activiteiten en 

cantussen te gaan… 

 

#4 Een assistent tegenkomen op Tinder. Tja. Efkes slikken toch. 

 

#5 Mijn crush elke dag zien maar toch nooit eens hallo durven zeggen, das 

ne zuren. 

 

Heb je ook leuke quotes en versprekingen van je medestudenten of een 

sappig geheimpje dat je graag met ons wilt delen? Stuur de wormpjes dan een 

berichtje of stuur het door op worm@biologie-gent.be of op anonieme wijze 

via het Google Forms document (https://forms.gle/R8onQudv8BBHhU1a7).  

mailto:worm@biologie-gent.be
https://forms.gle/R8onQudv8BBHhU1a7
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Facebookshizzle 
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Bio-memes 
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Wetenschappelijk artikel 

The Mysterious Phenomenon of Seals With Eels in Their Noses 

The Hawaiian Monk Seal Research Program found yet another pinniped 

with an unusual nasal inhabitant.  
by Sarah Laskow; December 5, 2018 

How does a seal get an eel stuck up its nose? 

Not long ago, the Hawaiian Monk Seal Research 

Program posted the picture above, depicting an 

unfortunate young seal with an eel in its nose. 

Surprisingly, this is not the first time the researchers have 

encountered a pinniped in such a predicament. 

Hawaiian monk seals are an endangered species. The 

research program, part of the National Oceanic and 

Atmospheric Administration, follows six main monk seal subpopulations, studying their 

health, diet, population demographics, and ecology, with the aim of minimizing 

threats and helping these small populations survive and thrive. The researchers pay 

close enough attention to the animals that they notice when something strange, such 

as a nose eel, occurs. 

A few years ago, for example, another seal was found with about four inches of eel 

hanging out of its nostril. The team was worried about the potential danger to the seal: 

It was wheezing a bit, and if it dove deep or tried to swim, the nose eel might have 

created a passageway for water to enter the seal’s lungs. The research team decided 

it was worth capturing the seal—for no more than 60 seconds—to try to remove the 

nasal invader. 

In practice, the removal took no more than 45 seconds, even though that eel turned 

out to be almost two feet long. “We are pretty sure the complete animal was 

removed, as the skull was found, but some fins or spines may have come off the eel 

during the removal,” the researchers wrote on Facebook. “The seal did not struggle 

very much, and no blood came out when the eel was being removed.” 

This latest nose eel was also removed, with a “slow, steady pull.” The seal was 

unharmed; the eel, however, perished. 

The researchers aren’t quite sure why this keeps happening, Charles Littnan, the 

program’s lead scientist, explains in an email. It seems to be a new trend: The 

researchers have only observed the nose-eel phenomenon in the past few years, after 

decades of monitoring monk seals.  

One theory is that the eels may end up in the seals’ nostrils when the seals are nosing 

around crevices and rocks in coral reefs for food, Littnan writes. A bothered eel could 

be trying to defend itself or run from the inquisitive seal, only to end up lodged inside 

the nasal cavity. Or, perhaps, the seal was swallowing the eel and had to regurgitate 

it—the monk seal version of snorting milk up your nose. For now, the mechanism that 

leads to seals with eels up their noses is a mystery.  

https://www.atlasobscura.com/users/sarah-laskow?view=articles
https://www.facebook.com/HMSRP/photos/a.645951835444837/2534312423275426/?type=3&theater
https://www.pifsc.noaa.gov/hawaiian_monk_seal/index.php?fbclid=IwAR28YKHmCZUwe5CXU0VyY13hNOXU2LsFIzXVPG8QNcPcAMlM-YaJcyiKAGo
https://www.pifsc.noaa.gov/hawaiian_monk_seal/index.php?fbclid=IwAR28YKHmCZUwe5CXU0VyY13hNOXU2LsFIzXVPG8QNcPcAMlM-YaJcyiKAGo
https://www.facebook.com/HMSRP/photos/a.180926815280677/1268847566488591
https://www.miamiherald.com/news/nation-world/national/article222651415.html


   
 

47 
 

Wist je dat… 
 

GBK 

➢ … je nooit aan Iona moet vragen een worm op je arm te tatoeëren! 

➢ … ze hier echt niet goed in is! 

➢ … het gelukkig geen blijvende tattoo is anders zou ik nu al spijt hebben! 

 

➢ … zatte Merel houdt van boobies (who can blame her)! 

➢ … Anna zatte Merel heeft gemotorboat! 

 

Biologie 

➢ … een maanvis tot wel 300 miljoen eitjes kan leggen in één keer! 

➢ … dit een record is voor gewervelden! 

➢ … een maanvis tot 60 miljoen keer groter kan worden dan zijn grootte bij 

de geboorte! 

➢ … dit groeipotentieel ook een record is! 

➢ … de maanvis in het Engels sunfish en in het Latijn Mola mola heet! 

➢ … dit ongetwijfeld gebaseerd is op de Pokémon Alomomola (of 

misschien omgekeerd)! 
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Cicada date night 
 

Singles hebben het tegenwoordig steeds moeilijker om een geschikte partner te 

vinden. Zelfs al zijn er heden ten dage genoeg technologische hulpmiddelen om 

eindelijk de vrouw of man van je dromen te vinden. Enkele ongelukkigen lopen 

verloren in dit doolhof van mogelijkheden en de vele verschillende relatievormen die 

er vandaag bestaan. Daarom helpen we in deze editie een hopeloze single om 

eindelijk die persoon te vinden die het leven waardig maakt om te beleven. Vandaag 

is Roger de cicade aan de beurt. 

Dag Roger, wat fijn dat je vandaag je ziel wil openen voor onze lezers. Wat heeft jou 

ervan overtuigd dat je klaar bent voor de liefde?  

Graag gedaan en goh, dat is direct een moeilijke 

vraag om mee te starten (lacht.). Ik ben van het 

Amerikaanse cicadengeslacht Magicicada en het 

grootste deel van onze levenscyclus spenderen wij 

eenzaam en alleen onder de grond in ons 

nimfenstadium. Voor mij duurde dat 17 jaar. Ik heb 

heel lang alleen onder de grond gezeten en heb 

dus goed kunnen nadenken over wat ik zoek in een 

partner. Maar de doorslaggevende factor is toch 

wel mijn geschatte levensduur als imago (volgroeid 

insect red.). Ik heb een hectisch leven en dat 

vertaalt zich in een korte levensduur van ongeveer 

6 weken. Het zou zo veel mooier zijn als ik die met een partner kan spenderen. 

Kan je wat beter specifiëren wat je zoekt? Ben je enkel geïnteresseerd in vrouwtjes of 

kunnen andere mannetjes jouw hartje ook wel stelen? 

 Ik vrees dat ik alle mannetjes moet teleurstellen, maar ik ben enkel geïnteresseerd in 

exemplaren van het vrouwelijk geslacht. Ik heb 17 jaar onder de grond geleefd hé, 

niet in een kast (lacht.). Ook al zie ik er wat mottig uit als ik niet geslapen heb, ik ben 

geen mot hé (lacht nogmaals.). Ik heb lang gefantaseerd over relaties met andere 

insecten of geleedpotigen, maar ben uiteindelijk tot de conclusie gekomen dat een 

lief cicadameisje het best bij me past. Ik stel niet zo veel eisen, maar ze moet toch het 

nimfenstadium al gepasseerd zijn. Jonger dan dat is niet echt mijn ding. Ik denk dat 

het voor ons beiden ook het simpelst is als we tot hetzelfde “brood” behoren (spreek 

uit als broed red.).  

Huh, wat bedoel je daarmee? 

Dit is misschien wat moeilijk uit te leggen, maar wij hebben eigenlijk enkel contact met 

onze eigen generatie. Onze levenscyclus is zo nauwkeurig afgesteld dat we niets 

anders kunnen. Net zoals mijn ouders, grootouders en al mijn voorouders kruip ik vanuit 

mijn ei direct de grond in, kom ik na 17 jaar weer boven en sterf ik uiteindelijk na een 

aantal weken het beste van mezelf gegeven te hebben. Elk brood wordt 

genummerd, zo behoor ik tot brood IX. Wij zijn dit jaar in groten getale in North-

Carolina bovengekomen.  
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Helaas zijn sommige broods door ongunstige omstandigheden uitgestorven. Je hebt 

dus niet elk jaar het geluk de Magicicada tegen te komen. Maar we zitten niet 

allemaal 17 jaar onder de grond. Mijn vriend Mark heeft een 13-jarige levenscyclus. 

Dus nog even samengevat: mijn droomvrouw moet absoluut uit brood IX komen, een 

volgroeid imago zijn en - dit is heel belangrijk - ze moet aangetrokken zijn tot geluid. 

Geluid?! In welk opzicht is dit belangrijk voor het slagen van een relatie? Snurk je 

misschien zo hard dat potentiële partners afgeschrikt worden? 

Haha, nee. Ik ben een stille slaper hoor 

(knipoogt.). Dit heeft eerder te maken met 

activiteiten voor het slapengaan als je ten minste 

begrijpt wat ik bedoel (knipoogt nogmaals.). In 

mijn wereld is muziek zeer belangrijk, ik ben 

namelijk een verdienstelijk muzikant. Ik heb met 

vele muziekstijlen geëxperimenteerd, maar 

Cicada Metal ligt me toch het best. De meest 

karakteristieke eigenschap van dit genre is het 

volume waarmee we zingen, dit kan soms rond 

de 120dB liggen. Sommige mensen zijn dit dan 

bezwaarlijk “schreeuwen” beginnen noemen en 

de meesten schilderen ons dan ook af als 

luidruchtige sukkelaars zonder inhoud. Indien ze nu eens echt zouden luisteren naar 

onze muziek, dan pas zouden ze inzien dat onze teksten barsten van emotie en 

gevoelens. De meesten van ons halen inspiratie uit onze slechte jeugd ondergronds 

en de verwaarlozing door onze ouders. Onze sexy cicade-wijfjes voelen de emotie in 

onze stem en dat maakt ons totaal onweerstaanbaar voor hen. Bij ons geldt eigenlijk 

de wet van de luidste. De luidste stem krijgt de lekkerste wijfjes. Het spijt me voor de 

jammerlijke uitdrukking, maar het is de objectieve waarheid. Misschien nog een kinky 

weetje, na ons liefdesspel kan je soms een soort van speeksel vinden. Dat produceren 

we zodat onze liefjes er wat eitjes in kunnen plaatsen, zo zijn ze lekker beschermd. De 

eitjes dan (knipoogt.). 

Nu we over eitjes praten, hoe zit het eigenlijk met je kinderwens? 

Momenteel zijn er voor ons nog geen geschikte anticonceptiemethodes op de markt 

dus we kunnen helemaal niet aan gezinsplanning doen. Hoe je het ook draait of keert, 

kinderen horen dus sowieso bij het verhaal. En dat heeft voor de meesten van ons 

verstrekkende gevolgen. Vanaf het moment dat onze ouders als volgroeide imago’s 

uit de grond gekropen zijn leiden ze zo’n losbandig bestaan van seks, drugs en Rock-

'n-roll dat ze na 6 weken gewoon door uitputting overlijden. We zijn wees nog voor we 

ons ei verlaten hebben. Dat is zo traumatiserend dat we door pure miserie en ellende 

ondergronds gedreven worden. Meestal blijven we daar jaren aan een stuk treuren 

om de gebeurtenissen te verwerken. Wanneer we eindelijk volwassen zijn herhalen 

weer exact hetzelfde patroon, alsof het enige doel van ons bestaan de voortplanting 

is (zucht.). Ik bedoel, we zijn toch meer dan geile insecten? Waarom blijven we ons 

dan toch zo gedragen? Het is echt een vicieuze cirkel.  
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Dat klinkt inderdaad als een zwaar bestaan, maar merk ik onder die façade van 

rockgod toch een hopeloze romanticus met een drang naar een klassiek gezin? 

Onder die “façade” zitten enkel symbiotische 

ééncelligen die me helpen eten verteren (lacht.). 

Maar nu je het zegt, ik had er nog niet op die manier 

over nagedacht en eigenlijk kloppen je vermoedens 

wel. Ik hoop op een leuk gezinnetje met een toffe 

vrouw en een aantal kinderen. Nadat onze kinderen 

het nest verlaten hebben, kunnen we samen oud 

worden en voor de kleinkinderen zorgen. Het lijkt me echt een voorrecht om zo te 

kunnen leven. En als ik echt mag dromen hoort daar ook een huisdiertje bij. Die 

symbiotische ééncelligen kan je natuurlijk niet als zodanig beschouwen en dat is 

jammer. Het is niet dat ze stokken apporteren of mee willen wandelen. En dat mis ik in 

mijn leven. Als ik na een lange concerttournee thuiskom, wil ik dat er ten minste iets of 

iemand op me wacht. Daarom wil ik echt wel een hondje adopteren of een kat ofzo. 

Als de kinderen willen misschien ook een pony. Maar ik laat me misschien wat 

meeslepen nu. We zullen zien wat de toekomst brengt.  

Heb je nog interessante hobby’s?  

Ik heb geen tijd meer voor hobby’s. Vroeger toen ik nog een klein nimfje was, moest 

ik gewoon zien te overleven. Het was een zware periode. Ik was alleen zonder ouders 

en moest zelf voor mijn eten zien te zorgen. Ik heb jaren overleefd op enkel xyleemsap 

uit boomwortels, gewoon omdat er niets anders voorhanden was. Nu ik eindelijk dat 

hachelijke stadium overleefd heb, ben ik vooral bezig met mijn muziek en mijn queeste 

naar een levensgezellin. Je zou dus eigenlijk mijn muziek als mijn voornaamste hobby 

kunnen beschouwen. Met mijn eerste zakgeld heb ik zwaar geïnvesteerd in mijn 

tymbalen. Voor de niet-muzikanten onder ons, ik praat over mijn trommelorganen. 

Ook heb ik serieus getraind om mijn tympanum beter te kunnen laten vibreren. Dat 

maakt echt een groot verschil voor het volume. Momenteel kent onze band veel 

succes in het buitenland. Cicada Metal is bijna overal ter wereld te horen. Enkel op 

Antarctica wordt onze muziek niet geapprecieerd. Not cool (lacht.). Pun intended! 

Hoe ziet je perfecte date eruit?  

Wel, je zou het niet zeggen, maar ik ben een echte Bourgondiër en ik kan dan ook 

mateloos genieten van goed eten. Momenteel volg ik nog altijd een fytofaag dieet 

(het eten van plantsappen red.) net als tijdens mijn nimfenjaren. Alhoewel ik mijn 

xyleemsap nu liever uit stengels of dunne takjes zuig in plaats van uit de wortel. 

Vroeger kocht ik vaak van die geconcentreerde brol uit de supermarkt. Nu drink ik het 

gewoon recht en vers uit een plant of boom naar keuze. Een perfecte date is dus een 

dinertje onder een boom of onder haar favoriete waardplant. Voor de liefde ben ik 

wel bereid om eens van plant te wisselen. Zolang ik xyleem kan zuigen is het goed 

voor mij.  

Ik denk dat onze tijd erop zit. Dank je voor dit interessante interview Roger! We wensen 

je veel succes met je muziekcarrière en je zoektocht naar een levenspartner. 

Heb je het gevoel dat Roger de man van je dromen is of heb je zelf moeite met het 

vinden van een levensmaatje? Stuur een mailtje naar worm@biologie-gent.be en wie 

weet krijg jij als volgende de kans om je verhaal te doen.  

mailto:worm@biologie-gent.be
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Raad van tante Corina 
 

Wij biologen, mensen van de wetenschap, trekken niet zomaar conclusies. Al 

onze gedachten en bedenkingen zijn tot stand gekomen nadat we ze 

zorgvuldig getoetst hebben aan de principes van de wetenschappelijke 

methode. Mijn tante Corina daarentegen is geen bioloog, noch 

wetenschapper en gebruikt deze methode niet. In tijden van corona kan dit 

soms tot vreemde conclusies leiden, maar vrees niet, deze crisis heeft er wel 

voor gezorgd dat ze een “kritische denker” is geworden en dat ze “de leugens 

van de overheid” niet langer slikt. Hieronder vertelt ze haar kant van het 

virusverhaal.  

Halloo MIJN NAAM is CORINA (ni COROONA hahA, de 

Patrick LAGT daar ALTIJD MEE HAHAH) EN TOT KORT 

GelooFDE IK AllEs WAT de OVERHijD ONS VERteLDE. DA 

was voori k de WAARHEID over het VIERUS te WEten 

Kwam! Het 1EERSTE WAQT ik WIl Zggene is DA MArk Van 

RAnst een BEdrieger is!!!!!88888 De MARC liegt Oover 

Ales!!8888 GElukkig bEN ik in eeN feesboekgroep de 

WAARHIJDT oVER De VIRUSWAANZIN tegegekomen 

andERS HAd i k dees NooiT doorgehadt!!! 

Ik HEB kij veel IDNGEN opgezogt EN kei VEEL WEETENSCHAPELIJKE artiekels 

gelezen (zeeer betrauwbaar!888!!!!). IK DURF zelf te zeggne da Ik EEVEN vEEL 

weet Als ons Pulleken VAn RASNT!!!!!88888 DA is dus GEENEN DOKTOOR!!! MAAR 

EEN virooloog88!!!!!8888 DA diplom IS DUS NIETS WaaRDT!!!88888 OOk DIEJEN 

ANDeren, VAN Gugt ofZOIETS.... DAT IS NEN DIERENARTS8888888!!!! WAT WEEt 

DIejen OVEr MENSEnziEKten???,,,????? DE REgEERing VERZwijgT DIT!!!88888 

WORDTT WAKKER SLAAPEND BELGIE88888!!!!! LAAT UW NIET IN DE LUUREN 

LEGGEN!!8888 Het VOLGENDE WA iK GA ZEGGNE ZEIN ALLEMAL DE 

WAARHEdEN (uit GEODE BRON)!888!!! DIT ZAL JULI WAKKER MAAKEN888!!!!!  

Waarheid1: Er is al een werkent medicein, docters wille het ons gewoon nie 

geve. 

Het mediecijn hiedroksiechlorokwieniene WORD AL Meer dan sestig JAREn 

gegeven TEGEN MALAARIA en is OOK ONstEKingREMMEND!!! WAARom WOrdt 

Het DAn NIEt TEGEN COORONA Gebruikd??,,,????? HET IS DUIDLEIk DAt HET 

WERKt tege KIJ VEEL ZIektES!! MOE IK noCH MEER DInge ZeGGE????,,,???? 

ALLEMAAL LEUGES en BOELSJIET!!!! De OVERHIJDT LIEGD8888!!! Ze WILLe ni DA 

wij BETER wORDEN, hoE LAnGER DE VIERUSPANIEK DUURT, hoE MEER TIJDT ZE 

heBBE OM ONS te breejnwasjen!!!888888 De 2WeedE GoLF is EEn LEUGEN8888 

LIEGENAARS888!!!!  VAN RANST IS EEn LIeGENaar88888!!!  
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Waarhijdt2:Pulleke van RAnst wort RIJK DOOR LEUGENS OVER HET 

VIERUS!!!!!888888 

BILL GAATS, diejen VAN 

MICRosoFTT HEEFT KIJ VEEL GELd 

GEDONEERT( KIJK NAAR DE 

AVBEELDINGG!!88888 Da IS VaN 

EEN MADAM op FEESBOEK ma DA 

IS EEN GOEIE brON) ZOGEZEGT 

VOOR OnderOZEK!!8888 Ma diejen 

MARk DEOT da ONDERzOEk. DA 

GELt IS DUS vOOr MARCKSKE vAN 

RANSD!!!!888 

DA is NOCH ERGer DAn AL DIE 

polIETIEKRS!!!! VUIELE ZKKENVULLERS!88888 IN PLAATS van da GELT TE GEbruikEN 

vor mijnen NIEUWEN OTTO, GAaT DIE RANSiGAARd ERMEE LOPEn!!!88888 HIJ 

HEefT DA ViruSS GEWOooN ZElf GEMakt en LOSGelate In SJiena. EN ons DOEn 

GELOOven dA DA Uit een LAABORATOORIJUM IN CHIEna KOMd!!!8888 DA 

MAekt miJ WEODEND8888!!! EN DAN NOemEN ZE MIJ RASSISSTIS, ikGA WEL 

GraAG Bij De CHINEES GAAN ete eh!!888 HOe kan IK DAN RASSISCT 

ZEIN??????,,,???  

Waarheidt3: MonDMAskers werKEN NIe888!!!!! 

1EeRST ZEGD DE rEEGEERING DA MoNDMASKERS ni EWrken en DAN VERPLIGTEN 

ZE ONS om Er TE DRAAGEN888888!!!!!! DA IS Ni LOOgisCH88888!!! DE ENIGSTEN 

die HIER GELT MEE VERDIENEN ZEIN de MZEnsEN DIE MoNDmASKERs 

VERKOPEn!!!88888 IK heBB op www.zeerbetrouwbareinfo.be GELEEZe DA VAn 

RAnsDD aaNDele heeft In die FABRieke. HET is LALLEMAAL eeN CoMPLot OM 

de hartwerKENDE MENS ZeiN GELD af TE PAkke!!!!888 WEI moGe Da Ni 

AAnvAarde!!!  

Die kRIEsis is ENKEL goe voor DEn BOLCOM en DIEjen ZJEF van de AMAzoone 

DAAR in de VSA. DIe ZIjn wEL geLD AAn HEt SchEpPE Eh nu888!!!! En de 

SLAAPENDE MASSA laat da GEWOON gebeure!!!!8888!!!! WORDT WWakkER!!!! 

DIt IS NIET NROMAAL88888!!!!!!! ONze KEnJI HEeft OOk gEZEgt DA er IN DIE 

mONDLAPPE AFLUISTERSOFtWEIR ZIT888888!!!!! IK GA DA DUS NI 

DRAGE8888888!!!! DIt IS eCHT eeN POLISIESTAAt, GEen ReSPekt meer VOOr  DE 

GOEIE MEnsen. ALLES WA DA WE ZEGGN DIrecT DOORGEGEEVEN aan DE 

POLIES. ONS MAgI BLOKSKE zit SOWiezoo OOk in HET KOMPLOT8888 

Miniester van MIJN vOETE!!!!!8888  
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Waarhijd : SOOsjal distacning is BOel shjit. 

Zoals meine goeie vrind Daniel 

beweisd (keik eens op de photo). IS 

DA NU INEENS COOL (ZO ZEGGEN DE 

JONGE MENSEN DA TOCH?) OM 

ZONDER MASKER TE GAA 

NRONDLOPEN8888!!!!!!!! Ik geef heM 

1000à procen gelijk!88 DE Mensen I  

de commentaren zeggen da 

OOK!!!8888 EcCht WAANZIN! Waarr is 

DEEZE OVERHIJD mee BEzig! ALs ons SJENAJA of ONze KEVIn in de OVERHEIJD 

zate WAs da Nooit gebuerd!888!!!! AlLemaaaal door die MARK VA, RAnsd! 

Greotjes van TANTE CorinA 

GEloof de Ovrehijd NIET88!!!88 ALlemala Leugens tegen de VLAMING88888 Om 

OnS KLEN en bang te houden88888!88!!!!!! 

N.v.d.r.: Tante Corina heeft ongelijk. Draag een masker wanneer het verplicht 

is, was en desinfecteer je handen en informeer je op een correcte manier over 

het virus met BETROUWBARE bronnen. Wij hebben als wetenschappers 

natuurlijk een stapje voor om tot correcte info te komen en hechten dus ook 

geen geloof aan dingen die onze tante Corina op FEESBOEK plaatst of deelt 

😉. Don’t be like tante Corina! 

P.S.: Dit is satire. Ik heb geen tante Corina, alles wat in dit artikel staat is totale 

BOELSJHIT 😉 en heb ik helemaal uit mijn eigen duimpje gezogen! Met de hulp 

van de fantastische Facebookgroep “Viruswaanzin België” (stiekem hoop ik 

nog altijd dat alles wat in die groep staat ook satire is, maar langzaamaan 

wordt me duidelijk dat de mensheid minder ver ontwikkeld is dan ik 

verwachtte). 

Xoxo 

Merel  
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Sponsors 
 

Vayamundo is een vakantieclub 

met 3 bestemmingen: Oostende, 

Houffalize en Quillan L’Espinet. 

Appartementen aan de kust, een 

gezellig hotel in de Ardennen of 

een vakantiepark in de 

Pyreneeën, bij Vayamundo is er altijd wel een mogelijkheid om ten volle te 

genieten van je vakantie. Indien interesse kan je altijd meer info vragen aan 

onze PR.  

 

De BioShop Pimpernel aan de 

hoek van de Overpoortstraat is 

ook dit jaar een trotse sponsor 

van GBK. De BioShop verkoopt 

natuurlijke producten die vaak 

ook nog eens fairtrade zijn. Je gaat er nooit met een zwart hart naar buiten 

omdat je weet dat de producten eerlijk en organisch gemaakt zijn. Met je 

lidkaart krijg je 10% korting op al hun producten aan de kassa. Een echte 

aanrader!  

 

Kim’s Kitchen is dit jaar een nieuwe sponsor. Het 

is een Koreaans restaurant in de 

Overpoortstraat waar traditionele gerechten 

besteld en opgehaald kunnen worden. Bij een 

grote bestelling krijg je er trouwens gratis 

frisdrank bij. Hiervoor moet je wel een berichtje 

sturen naar je favoriete PR en deze probeert 

dat voor jullie te fixen. 

 

Ons geliefde stamcafé waar reeds meerdere jaren 

memorabele momenten zijn vastgelegd. Fuiven, 

clubavonden, beerpongwedstrijden, noem maar op. Ook 

dit jaar wordt The Porter House ons stamcafé en hopen we 

dat corona ons geen roet meer in het eten gooit!  
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Standaard Boekhandel is ook dit jaar onze 

vaste cursusleverancier. Handboeken en 

veldgidsen voor jullie opleiding worden door 

Standaard Boekhandel verzorgd. Met een 

lidkaart krijg je trouwens fikse kortingen op de 

normale prijs van de cursussen. Zelden zal je ze ergens anders goedkoper 

vinden. 

 

Ook dit jaar verzorgt Medical Werff terug al het 

labogerief dat een bioloog nodig kan hebben. 

Labojassen, labobrillen, dissectiesets, …. Met een 

set van Medical Werff ben je stylish en toch veilig! 

 

TOPCOPY drukt onze cursussen af 

zodat wij deze aan jullie kunnen 

verkopen. Ze doen dit aan een 

spotprijs zodat jullie altijd zo 

goedkoop mogelijk bediend zijn. Ze 

drukken cursussen, posters, boekjes, kleurenplaten, …. Met je GBK-lidkaart krijg 

je trouwens een fikse korting op het bedrag dat je betaalt per blad dat je 

afdrukt.   
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Eco-kottips: food and drinks edition 
 

Ook al lijkt het misschien soms alsof wij geen grote invloed kunnen uitoefenen 

om het klimaat een handje te helpen, alle kleine beetjes helpen. Ook op kot. 

Hieronder een aantal tips om je leven op kot net iets ecologischer te maken! 

Drinkbus  

Flessenwater is de minst bruikbare uitvinding van de laatste eeuw. Je 

gebruikt niet alleen nutteloos plastic, maar bij flessenwater komen nog 

onzichtbare milieubelasters kijken. Je haalt veel water uit een 

natuurlijke bron waardoor lokale ecosystemen ontwricht kunnen raken 

en ook bij het transport van die flesjes komt veel energie kijken die beter 

op een andere manier gebruikt kan worden. Plastic flesjes zijn dus een 

absolute no-go!!! Gelukkig kennen wij al jaren een handig alternatief: 

de drinkbus! Neem je hem mee naar de les in plaats van flesjes, dan 

scoor je dubbel en dik op het milieufront. En nog iets... Ook je portefeuille wint 

mee, flessenwater is immers honderden malen duurder dan kraantjeswater!  

Thermos of herbruikbare beker  

Nog een tip om geld te besparen. Neem je in de cafetaria graag een soepje 

of een koffie? Neem je eigen herbruikbare beker mee. Niet alleen vermijd je zo 

dat er wegwerpverpakkingen worden gebruikt, je krijgt korting! Als dat niet 

mooi meegenomen is 😉. Een kleine tip die hier wel bij hoort: neem een 

afsluitbaar zakje mee, was je beker na gebruik direct af of zorg voor een beker 

die achteraf niet lekt. Het zou toch zonde zijn als je cursussen besmeurd zouden 

geraken met koffie- of soepresten.   

GFT  

Dit is misschien een nogal vreemde topic, maar ook GFT speelt een sleutelrol in 

het verlagen van je ecologische voetafdruk. Voedselafval is eigenlijk zeer 

tragisch. Nadat er veel energie wordt geïnvesteerd in het kweken of 

klaarmaken van iets, belandt het gewoon in de vuilbak. Gooi je jouw GFT bij 

het restafval, dan neemt dit meer plaats op in de zak en wordt het uiteindelijk 

in grote afvalovens verbrand waar het CO2 in de lucht verspreidt of het belandt 

op een vuilnisbelt waar er methaan gevormd kan worden. Wordt jouw GFT 

apart ingezameld, dan krijgt het een nieuw leven als biogas of als compost. De 

meeste kotgebouwen sorteren nog niet tot op het niveau van GFT, dus kan je 

zelf je GFT in de diepvriezer bewaren en dan meenemen naar huis om daar te 

composteren. Het is een kleine moeite, maar het is het zeker waard. Voor de 

wormliefhebbers onder ons, je kan ook een wormcompost aanleggen.  
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Check zeker eens een tutorial op YouTube en je voelt direct de goesting om 

eraan te beginnen kriebelen!  

Too Good To Go  

Zoals ik daarstraks al aanhaalde is voedselverspilling een 

trieste zaak. Gelukkig kan je met de app van Too Good To 

Go boodschappen of maaltijden van de afvalberg redden. 

Lekker goedkoop en hopelijk krijg je er een lekker hapje uit 

😉. Niet twijfelen, maar ga er gewoon voor. 

Eetgewoontes 

Dat vlees niet echt het meest milieuvriendelijke voedsel is, weten we allemaal 

al veel langer dan vandaag. Het is dan ook niet te verwonderen dat de 

concentratie aan vegetariërs en veganisten in onze richting extreem hoog is!  

Maar waarom laten zoveel biologen het vlees waarvoor het is? Hier een kort 

en zeer onvolledig lijstje van dingen die elke verstokte vleeseter terstond drie 

keer zouden doen nadenken over hun vleesverbruik. 

1)Veel vierkante kilometers amazonewoud gaan tegen de vlakte om 

veevoeder te kunnen produceren 

2)Wanneer je koetjes, varkentjes, kippetjes en schaapjes kweekt, kweek je 

daarbij ook enorme hoeveelheden methaangas en andere boeikasgassen. 

3)Een nakend watertekort valt ook te wijten aan de veeteelt. In plaats van 

diertjes te kweken om te slachten kan je dat water veel beter ergens anders in 

investeren. 

Dit is absoluut geen volledige lijst en bevat ook geen exacte cijfers. Meer info 

kan je natuurlijk altijd online vinden en er zijn ook genoeg documentaires te 

vinden 😉. Dit is natuurlijk geen pleidooi om jullie allemaal te doen stoppen 

met vlees eten 😉. Alle beetjes helpen, dus dit is een beetje aanmoediging om 

toch te minderen...  
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Vegalicious 
 

Na al die frietjes, kumpirs, pizza’s en pasta’s is het misschien wel eens tijd iets 

gezonds klaar te maken. Natuurlijk kan een Julientje of een Romboutje wel 

eens smaken vlak voor het uitgaan maar het oude gezegde: hoe vettiger, hoe 

prettiger, geldt niet altijd. Bij deze: een snel en makkelijk receptje dat niet alleen 

goed is voor jou maar ook voor het milieu. 

Ingrediënten (voor 2 personen) 

➢ 1 eetlepel milde olijfolie 

➢ 200 gram gesneden prei 

➢ 35 gram kruidenpasta 

➢ 100 gram verse spinazie 

➢ 345 gram passata di pomodoro 

➢ 2 middelgrote eieren 

➢ ½ robuust, bruin stokbrood 

➢ ½ eetrijpe avocado 

➢ 1 takje verse munt 

➢ 62.5 gram verse geitenkaas naturel 45+ 

 

Bereiding 

➢ Verwarm de oven voor op 220°C. 

➢ Verhit de olie in een pan en bak de prei en kruidenpasta 5 minuten lang 

op middelhoog vuur. 

➢ Voeg de spinazie toe en schep kort om. 

➢ Voeg de passata toe, breng aan de kook en zet het vuur laag. 

➢ Maak met een lepel kuiltjes in de tomatensaus en breek hierboven de 

eieren. 

➢ Laat met deksel op de pan voor 12 minuten stoven tot het eiwit net 

gestold is. 

➢ Bak ondertussen het stokbrood in de oven. 

➢ Snijd ondertussen de avocado overlangs doormidden. Verwijder de pit 

en schep met een lepel het vruchtvlees uit de schil en snijd dit in dunne 

plakken. Snijd ook al de munt fijn. 

➢ Verdeel vervolgens de avocado over het stoofpotje, verkruimel er de 

geitenkaas boven en bestrooi met munt. 

➢ Serveer met het stokbrood. 

➢ Eet smakelijk!!!  
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COCKtail 
 

Natuurlijk heb je achter dit overheerlijke gerechtje ook iets nodig om alles door 

te spoelen en de avond rustig mee in te zetten. En wie houdt er nu niet van 

cocktails! Wij presenteren: de Sex on the Beach! 

Ingrediënten 

➢ 4.5 cl wodka 

➢ 2 cl perziklikeur 

➢ 6 cl ananassap 

➢ 3 cl veenbessensap 

➢ 10 ijsblokjes 

➢ 1 ananaspartje 

 

Bereiding 

➢ Breng de wodka, de perziklikeur, het ananassap en het veenbessensap 

samen in het mixglas en vul met de helft van de ijsblokjes. 

➢ Sluit af en shake krachtig. 

➢ Vul het drinkglas met de rest van de ijsblokjes en schenk de cocktail 

doorheen een vergiet erin. 

➢ Om fancy te doen kan je nog afwerken met een ananaspartje. 

➢ Et voilà, een simpele en snel klaar te maken cocktail. Laat het smaken!  
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Disney goes queer 
 

Amai maskes dat is lang geleden... Ik had het even druk met de homo uit te 

hangen, aka poepen, maar ik ben eindelijk klaar voor m’n cumback. Voor de 

maskes die me niet kennen: Triple G staat voor Gorgeous Gay Guy, waarom 

dan niet “GGG” zou je denken. Wel, zeg “GGG” eens luidop... sounds like 

you’re choking girl… Hoe dan ook Triple G houdt ervan om jullie wegwijs te 

maken in de mysterieuze homowereld, voor velen onder jullie bijna even 

mysterieus als Narnia met het verschil dat we uit de kast komen in plaats van 

erin te kruipen.  

De uitspraak “1/10 is holebi” doet jullie hopelijk niet vreemd, maar waarom 

zouden we deze uitspraak enkel toepassen op de echte wereld. Sterker nog 

laten we dit eens toepassen op mijn favoriete wereld vol magie (en knappe 

mannen), Disney. Ik kan jullie verzekeren, bij sommige Disneyfilms gaat mijn 

gaydar zwaar te keer. Het leek mij dan ook een goed idee om jullie enkele 

personages op een geheel nieuwe manier voor te stellen.  

 

1) Oaken (Frozen) 

Dit meme-waardige personage kent iedereen wel, 

maar wisten jullie dat hij effectief homo is? Tijdens zijn 

gesprek met Christopher en Anna zwaait hij naar zijn 

familie in de sauna, en als je goed kijkt is er duidelijk 

nog een vader en 4 kinderen te zien. Alleen vraag ik 

me af of zijn man zich niet rot lacht als ze seks hebben 

en Oaken gaat van “Yoo-hoo”. 

 

2) Shang (Mulan) 

Je zou kunnen zeggen dat Mulan 

zelf misschien LGBTQ+ zou kunnen 

zijn, maar mijn gaydar zei pas 

echt “Ping” bij de ontmoeting 

van Shang, de commandant van 

de nieuwe troepen waar ook 

Mulan lid van is. Denk er eens 

goed over na: hij had al zeker 

respect (en misschien liefde) voor 

de “mannelijke Mulan”, maar uit toch pas zijn gevoelens wanneer ze toegeeft 

een vrouw te zijn. Hij probeert zich te beschermen door te zeggen dat hij het 

direct doorhad, maar wij weten wel beter... Hij zingt ook “I’ll make a man out 

of you!” terwijl hij zijn skills met een stok toont... Moet ik nog meer zeggen...  
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3) Ursula (De kleine zeemeermin) 

Ursula wordt op zich niet als queer 

bestempeld, maar wel zeker als een icoon 

binnen de LGBTQ+-gemeenschap. Ze is 

dan ook gebaseerd op de Amerikaanse 

acteur en dragqueen Divine, volledig van 

het haar tot de “overdreven” make-up. 

Divine overleed jammer genoeg in 1988, 

een jaar voordat de Disneyfilm tot leven 

kwam.  

4)   Merida (Brave) 

Je weet wel, die Disney-princes die er alles 

aan doet om maar niet te moeten trouwen 

met een man... De vraag is alleen: ”Is ze 

lesbisch en wil ze niet met een man trouwen, 

of is ze aseksueel en heeft ze gewoon in 

niemand interesse?” Of heeft ze meer 

smaak dan haar ouders, cause gosh die 

gasten zijn lelijk. Ze is een sterke zelfstandige madame met een accent nog 

erger dan een West-Vlaming en fans van “Once Upon A Time” zullen shipping 

tussen Mulan en Merida wel kennen en deeuuuuuh, “Da zo nu eki e skoon 

koppel zin”! 

5) Elsa (Frozen) 

Dit legendarische personage zou voor velen een queer icon zijn. Hiermee 

bedoelen fans vooral dat ze simpelweg niet hetero is (she’s to “cool” to be 

straight). De vraag werd naar aanleiding van de tweede film al gesteld aan 

enkele acteurs. Geen enkele acteur heeft iets tegen een “lesbische Elsa”, maar 

ze maken ook duidelijk dat Elsa een sterke 

zelfstandige vrouw is die vooral op zoek is 

naar wie ze is en waarom ze krachten heeft. 

If u ask me the b*tch got a lot of shit to deal 

with… maar stiekem zou het wel cool zijn als 

ze een vriendin zou hebben en als het zo is, 

hopelijk heet ze dan Samantha. 

 

Disney kennende zullen ze waarschijnlijk niet snel toegeven of de geruchten 

waar zijn. Er worden al kleine stapjes gemaakt in bv. kortfilms, maar op een 

echte “Gay princess” zullen we toch nog even moeten wachten.  

Triple G is ooouuuuut. See y’all later BYE!  
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Spelletjes 
 

Help het vaccin corona te verslaan zodat wij weer kunnen uitgaan! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rebus 
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Kleurplaat 
 

Spoedgeval! Kleur deze tekening snel in! 
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Oplossingen 
 

Het praesidium - Sharon 

Chocolade 

Mijn papa is op missie met het leger 

Ik spreek Spaans 

Paardrijden 

Niks lol 

Organische chemie 

Peter- en Meteravond 

 

Doolhof 

Haha lel, er is (nog) geen vaccin tegen corona. Zoek het zelf uit! 

 

Rebus 

In plaats van een rebus te maken, vind eens iets tegen corona!  
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Nawoord 
 

Ook rijmen in het nawoord, dat is pas ongehoord! Toch zal ik het proberen. Al 

die haters zullen me niet deren. 

Doorheen corona en zo nu en dan een herexamen stelden we toch deze 

Worm van prachtformaat samen. Bloed, zweet en tranen zijn vergoten, maar 

we hebben er zeker van genoten. Of jij het nu las thuis in de zetel, op kot of in 

de les, hopelijk bracht deze eerste editie je toch ook wat rust en verlossing van 

stress. Lang zijn we echter niet weg want hierbij deel ik u nu ook al mede, over 

slechts een maand verschijnt reeds de tweede. 

Dankzij corona kijken we ongetwijfeld op naar een uniek academiejaar. Het 

wordt niet altijd makkelijk, soms zelfs erg zwaar. GBK doet zijn uiterste best 

activiteiten veilig te organiseren zodat menig student zich dit jaar toch kan 

amuseren. Indien corona eindelijk stopt ons verder te krengen, zal de volgende 

Worm al snel beter nieuws brengen. 

Ik kom niet langer met rijmwoorden op de proppen dus hier zal ik het nawoord 

stoppen. 

Veel kusjes en lekjes, op al je favoriete plekjes! 

Team Worm   
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Random picture of the month 
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Geen inhoudsopgavegegevens gevonden. 


