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Voorwoord

Hey daar, hier zijn we weer met een splinternieuwe Worm, ayyyy. Je staat op
het punt te beginnen aan je maandelijkse portie echte, noodzakelijke
literatuur - niet je fysica boek dus - maar onze Halloween Worm. We voorzien
je deze keer van nog meer nieuwe rubriekjes (feest). Van een beetje
Halloweengeschiedenis en de juiste benodigdheden voor een leuke
griezelavond tot supermooie booty foto’s en waarnemingen. Voor iedereen
is er wel iets leuk. Ook blikken we terug naar de afgelopen 4 weken en testen
we eens hoeveel jullie zich nog herinneren van de superleuke avonden. Tibo
zegt altijd: “De beste avonden zijn de avonden waar je niks meer van weet.”
Dus als je er niks meer van weet, zoveel te beter.

Heel veel leesplezier!!!
XOXO
Nele & Kirsten
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De praesesLULT
Beste GBK’ers

Welkom bij mijn tweede praeseslult van dit semester.

Jawel! Momenteel is week 4 net gestart en daarbij komt ook mijn besef dat
we reeds een derde van het semester beleefd hebben!

Gaat toch wat te snel voor mij…

Daarom dat ik nu wat dingen ga opnoemen die wat trager zijn, als bewijs dat
niet alles aan een rotvaart voorbij gaat:

- De werken aan de ingang van Home Vermeylen: Méér dan twee
jaar! Ja, u leest dat goed… Méér dan twee jaar lang heeft het
geduurd om een nieuwe deur te plaatsen aan de inkom van Home
Vermeylen. Het grootste deel van mijn periode daar op kot moest ik
dus naar binnen gaan via een heel erg vage trap door een heel
erg vage garage en aan het resultaat kan je niet eens merken dat
zoiets meer dan twee jaar in beslag moest nemen.
WEODENDDDDDD

- Het Antropoceen: Tijd voor wat zwartgalligheid. Het Antropoceen
sleept al veel te lang aan! Wanneer komen we weer in een tijdperk
dat niet gekenmerkt wordt door de aanwezigheid van mensen?
Hopelijk laat dat niet meer te lang op zich wachten hehe (please
neem dit niet te serieus).

- Slakken: Misschien een beetje cliché, maar toch heel erg veel
waarheid. Slakken zijn en blijven heel trage dieren. Zou de tijd nu
echt trager gaan als ik een slak zou zijn?

Mijn laatste puntje geeft me het perfecte excuus om
hier wat door te lullen over slakken, want stiekem heb ik
wel een kleine obsessie voor dit edele diertje! Half slijm
half “blob”… Wat meer moet een dier hebben om cool
te zijn? Daarenboven zijn ze ook zeer nauw verwant aan
de Koppotigen aka Cephalopoda aka inktvissen en
octopussen.
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De liefde voor slakken gaat al ver terug. Als kind was ik het kleine vreemde
meisje dat op familiefeestjes met handen vol slakken haar tantes en nonkels
terroriseerde. Echt veel is er dus niet veranderd…

En met het huisje op hun lijf voldoen ze aan nog een belangrijke factor. Mijn
drang om mijn hele leven mee te nemen op mijn rug en er gewoon op uit te
trekken.

Living the van life, maar dan als slak ofzo…Pure
cottagecore icons

Over cottagecore gesproken, nu de dagen wat korter
beginnen worden en de bladeren beginnen vallen komt
er nu het perfecte moment om te “foragen”. Denk aan
paddenstoelen plukken en er de lekkerste gerechtjes mee
maken of noten gaan rapen en ze ’s avonds roosteren bij
het haardvuur.

Mijn mama en ik gaven alvast het goede voorbeeld en
maakten vorig weekend cakejes en taart met noten,
appels en courgette uit onze tuin (zie foto)!

En in dat zachte oktoberzonnetje van afgelopen week werden die cakejes
en die taart met wat koffie en thee op een zalige zondagnamiddag
opgesmuld.

Het perfecte einde van een weekend en het startschot van een zalige
nieuwe week!

Ik ben eigenlijk deze tekst aan het schrijven terwijl ik tracht op te letten in de
les “Phycology and protistology”. Het gaat hier over Alveolata en Rhizaria en
stiekem ben ik hier gewoon aan het dromen van de Beiaardcantus straks en
over het feit dat het voor de eerste keer in jaren eens niet gaat regenen. De
hype is dus wel degelijk te rechtvaardigen.

Hier eindig ik mijn praesesLULt voor deze Worm! Ik hoop dat jullie van deze
warrige hersenspinsels genoten hebben en dat ik jullie snel weer ergens
tegenkom!

Mogen jullie uit de klauwen van de tijd ontsnappen en af en toe eens een
notentaart bakken.

XXX Merel
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De kalender

Week 1
Maandag 24/10 Provinciedrink
Dinsdag 25/10
Woensdag 26/10 GBK-potluck
Donderdag 27/10
Vrijdag 28/10
Zaterdag 29/10 KBIN-bezoek

Week 2
Maandag 31/10 Doop
Dinsdag 01/11
Woensdag 02/11
Donderdag 03/11
Vrijdag 04/11 Oude Zakkencantus

Week 3
Maandag 07/11 Feestje
Dinsdag 08/11
Woensdag 09/11 Schachtenkonvent
Donderdag 10/11 Filmavond
Vrijdag 11/11

Week 4
Maandag 14/11 Proefbuisjeneverfuif
Dinsdag 15/11
Woensdag 16/11 Kroegentocht
Donderdag 17/11
Vrijdag 18/11
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Aankomende activiteiten

Provinciedrink            @Porter House               24/10
Deze maandag drinken we ‘heel’ België rond, want
welke provincie kan er nu eigenlijk het beste zuipen?
Wordt het een keertje niet Oost-Vlaanderen en maakt
Limburg of Antwerpen eens kans? Kom zeker af om
jouw provincie te verdedigen :).

KBIN-bezoek   @Museum voor natuurwetenschappen (Brussel)                 29/10
Een museum vol met de natuur, zulk moois bewonderen wij graag samen!
We trekken er samen met een gids op uit en diepen ons in in de wonderen
van de natuur. Meer info over inschrijven zal je terugvinden op de fb pagina.

Doop                          @Karaoke                                    31/10
Een doop op Halloween, wat wil je nog meer? Zijn jullie
er alvast klaar voor? Het belooft een avond te worden
vol dope opdrachtjes, teamspirit en misschien een klein
beetje vuiligheid, maar plezant wordt het zeker en vast!
Als jullie nog niet helemaal zeker zijn of vragen hebben
kunnen jullie altijd terecht bij onze schachtentemmer
Bob.

Feestje                                      @Porter House                                                 07/11
Na het eerste geslaagde feestje vraag je je vast weer af: ‘Seg, waar is dat
fuifje?’ Altijd te vinden voor een fuifje, kom dan mee dansen en cocktails
drinken in de Porter. Ambiance gegarandeerd!

Schachtenkonvent                  @Karaoke                                                        09/11
Heb je zin om over wat meer cantuservaring te beschikken, noteer deze
datum dan zeker in je kalender. Het wordt een gezellige avond waarbij jullie
op een aangename manier het cantussen aangeleerd krijgen. Het is er
eentje zonder schachtenbak dus geen gezaag over ontbrekend bier ;).
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Proefbuisjeneverfuif                 @Porter House                                                 14/11
JENEVER in PROEFBUISJES zeker wel! Tijdens de practica heb je ze vaak
genoeg vast maar nu mag je er wel (ik neem aan dat jullie de chemische
vloeistoffen bij de titraties niet consumeren) eens uit drinken. Het is een fuifje
waar menig bioloog ieder jaar naar uitkijkt, en terecht!
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Sporten met GBK

Gegroet sportieve GBK-vriendjes en vriendinnetjes

Ik ga jullie een uitgebreide uitleg geven van wat mijn functie inhoudt en wat
ik doe.

Waarvoor jullie mij het meeste gaan horen zagen zijn de IFK (interfacultaire
kampioenschap) sporten, ik ronsel de komende maanden spelers want ik
heb drie ploegen nodig voor de drie teamsporten waarvoor ik GBK
ingeschreven heb. Die 3 sporten zijn namelijk: minivoetbal, volleybal en
basketbal.

Normaal gezien wanneer jullie dit aan het lezen zijn zouden de Facebook
evenementen voor basketbal en minivoetbal al online moeten staan en
kunnen jullie volop inschrijven voor deze sporten. Voor volleybal
daarentegen zal de eerste wedstrijd al gespeeld zijn en hopelijk hebben we
deze ook gewonnen.

De eerste wedstrijd van minivoetbal is op 14 november om 20:00 in het GUSB
tegen VPPK2 dus aan alle lieftallige biologen die dit lezen, kom supporteren
voor dat mooi rood groen.

De eerste wedstrijd van basketbal is op 1 maart om 20:30 in het GUSB tegen
VGK dus kom supporteren voor het mooiere rood-groen van de twee.

Over de andere sportactiviteiten zoals badminton of zelfs E-sports krijg ik info
doorheen het jaar en komen ook altijd online in de facebookgroep.

Naast de intensieve sporten, heb je ook de meest intensieve sport van ze
allemaal namelijk schaken! Voor iedereen die niet mee was op
introweekend, GBK heeft toch wel wat schaakenthousiasten en daarom
organiseer ik een primeur. GB schaaK, ik geef toe dat er misschien nog een
beetje gewerkt moet worden aan de naam, maar stay tuned voor het
allereerste schaaktoernooi van de GBK!

Woensdag 23 november valt de zwemmarathon, dit is van 19u tot 22u in het
GUSB. Dus een oproep naar alle zwemmers, snel of traag (liefst niet te traag
x), groot of klein (love short kings) om te komen zwemmen alsof hun leven
ervan afhangt.
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Schaatsen staat ook op de planning, een exacte datum heb ik nog niet,
maar komaan wie wil er nu niet schaatsen (en daarna zuipen)! Dit zal in
Kristallijn zijn van 20:00 tot 21:30. GBK on ice let’s gooooo

Eventjes een vooruitzicht naar het 2de semester want op 26 april is het
12urenloop. Daar gaat iedereen zijn beste loopprestatie ooit neerleggen en
de schachten hun 100 toertjes vol lopen. Vorige 12urenloop heeft GBK een
mooie prestatie gedaan samen met de andere wetenschappen, VLAK en
VETO, ik verwacht dit jaar niets anders van jullie!

Jullie sport
Yannis aka yanus
(pls sport voor mij xxx)

10



Voorbije activiteiten

Introdag

Met maar liefst 108 nieuwe bioloogjes toerden we de hele Ledeganck rond.
Gangen die zelfs na 3 jaar nog niet gekend waren door sommigen werden
doorkruist, kakkerlakken werden bewonderd (of net niet) en lekkere broodjes
(thanks VM’s!) + frisse pintjes werden geconsumeerd. Conclusie: een
geslaagde eerste kennismaking met de Biologie, ale dat hopen we toch ;).

Had Chatrou mogelijks weer corona? JA NEE

Introclubavond

Over de overgangen van de muziek valt wat te twijfelen (sorry Porter!!), maar
dat de eerste clubavond een succes was dat is zeker! Het koele gratis bier
vloeide geliefd in menig mond naar binnen en er werd gedanst tot in de
toch redelijk vroege uurtjes.

Wie heeft er het langste doorgefeest? Niko Woody

Onze natuur, De film

Wat een prachtfilm! De wonderlijke natuur van België gebracht op groot
scherm en dat voor een zaal vol met biologen in spe. Je hoorde vaak een
‘ohhh’ wanneer er kleine vosjes naar de camera kwamen en eerder een
‘ahh’ als een torenvalk zich neerstorte op een fluffy konijntje.

De meest traumatiserende scène was toch de klapekster het konijntje

Peter- en meteravond

Iedere eerstejaar kreeg een peter en/of meter toegewezen om doorheen
het komende academiejaar geloodsd te worden. Lichte paniek na een
eerste week werd ingetoomd en tips/tricks om al die wiskunde, fysica en
chemie te overleven werden uitgewisseld. Er werden al enkele nieuwe
vriendschappen gesloten en het gratis vat (yay weer eentje!) werd ook met
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open armen ontvangen. Kon je er deze avond jammer genoeg niet bij zijn
maar zoek je wel nog iemand om jou te helpen, twijfel dan zeker niet om het
aan ons te vragen!

Boer zoekt bio bier

De grond van de Porter werd goed bewerkt en de dorst van tallig bioboer
werd goed gelest. Onze feestjes hebben dat weer goed gedaan en jullie
ook!

Wat was de meest gewilde
cocktail van de avond ?

Blauwe Geschelpte Bio inferno

Introweekend

Het eerste weekend van onze nieuwe exculs Pieter en Xander was een
knaller! Samen met een bende bioloogjes gingen we het prachtige
natuurdomein van de Hoge Rielen verkennen. Van een uitdagende doch
plezierige spelavond tot een net iets te lange maar wel prachtige
natuurwandeling en 27 bakken bier, het was er allemaal.

Hoe noemde die hit van Psy ook
alweer?

Woody Daddy

Introcantus

Wat waren we met velen om die eerste echte cantus van dit jaar luidkeels
mee te zingen. Van vele toekomstige schachtjes tot oude zakken, iedereen
was aanwezig en werd dan ook door een  supergoede cantor en praeses in
goede banen geleid.

Wie heeft ons schild doen
omvallen (no hard feelings)?

Luciane Hélène
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Halloween
Jeeeej, het is weer de tijd van het jaar voor
Halloween. Waarschijnlijke vieren de meeste van
jullie dat niet, maar het is mijn favoriete feestdag
(Kirsten😜). Dusssss ik ga gebruik maken van deze
Worm om jullie te overtuigen er iets leuk van te
maken dit jaar en enkele ideetjes te geven. Maar
allereerst een klein beetje geschiedenis over deze
feestdag.

De naam “Halloween” is afleiding van All Hallows’ Eve oftewel de avond
voor Allerheiligen (1 november) en wordt daarom elk jaar op 31 oktober
gevierd. De naam werd voor het eerst gebruikt in Schotland in de 16e eeuw,
maar de oorsprong van deze feestdag gaat veel verder terug en kent veel
Christelijke en Keltische invloeden.

De Kelten vierden op 1 november het Keltische
Nieuwjaar door Samhain genoemd. De zomer
was geëindigd, de oogst was binnen en klaar
voor een nieuwe winter en het nieuw jaar. Dit
werd uitbundig gevierd met vele rituelen. Naast
het vieren dat de oogst binnen was geloofden
de Kelten ook dat op Samhain een deur werd
geopend naar de onderwereld waardoor de
zielen van doden en demonen naar onze
wereld konden komen.

Om de zielen van de doden te eren werden er grote feestmalen
georganiseerd waar ze plaatsen vrij lieten voor de overledenen. De Kelten
moesten zich natuurlijk ook beschermen tegen de bezoekende demonen,
hier ontstond dan de traditie van het verkleden op Halloween. In de 9e eeuw
werd Samhain samengevoegd met  Allerheiligen door de Paus.
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Tijdens de tweede helft van de 19e eeuw
werd de feestdag steeds populairder in
verschillende landen van Europa en ook in
de Verenigde staten door de grote
migratiestromen uit Ierland en Schotland.
Een traditie die bij ons minder gebruikelijk is
dan in Ierland of de Verenigde Staten is
Trick-or-treating. Tijdens Trick-or-Treating
gaan kinderen van deur tot deur om snoep
op te halen. Waar deze traditie zijn

oorsprong haalt is niet volledig duidelijk al zijn er wel sterk gelijkende tradities
teruggevonden bij de Kelten en Christenen. De Keltische jongens gingen
tijdens Samhain van deur tot deur om brandhout voor de vreugdevuren te
verzamelen en de Christenen bakten de avond voor
Allerheiligen en Allerzielen zielenkoekjes. Grote
groepen kinderen en arme mensen gingen dan
overal langs om deze te verzamelen. Zij geloofden
dat wanneer er een koekje gegeten werd een ziel
bevrijd werd uit het vagevuur en naar de hemel kon.

In Amerika is de traditie van het pompoen uithollen naar boven gekomen. Al
heeft dit ook connecties met de Keltische cultuur. De Kelten hadden een
soortgelijk ritueel waarbij ze rapen uitholden. De reden waarom ze rapen
uitholden was een Iers volksverhaal. Het verhaal van “Stingy Jack”.

De mythe vertelde dat er ooit een Ierse smid was, “Stingy Jack”. Hij was een
dronkaard, manipulator en een bedrieger. Op een dag hoorde de duivel alle
verhalen van Jack zijn misdaden en besloot Jack te bezoeken om te kijken of
zijn reputatie correct was. Ook deze avond was Jack dronken, terwijl hij naar

huis liep in de nacht kwam hij een oude
griezelige man tegen. Toen hij besefte
dat dit de duivel was, gekomen om zijn
boosaardige ziel mee te nemen naar
hel, maakte hij zijn laatste verzoek.
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Hij vroeg om samen een laatste bier te gaan drinken voordat hij naar de hel
moest. Satan zag geen enkele reden om het niet te doen en nam Jack mee
naar de plaatselijke pub en bestelde veel bier. Wanneer alles leeg was vroeg
Jack of Satan kon betalen. Beide hadden geen geld mee dus overtuigde
Jack Satan om in een muntstuk te veranderen zodat ze konden betalen en
terug te veranderen als de barman niet keek.

Satan veranderde in een munt maar de sluwe Jack
stopte de munt in zijn broekzak waar ook een kruisbeeld
in zat. De aanwezigheid van het kruisbeeld zorgde ervoor
dat Satan niet terug kon veranderen. In ruil voor zijn
vrijheid moest hij instemmen met de eisen van Jack. Voor
de komende 10 jaar moest zijn ziel gespaard blijven en
Satan stemde ermee in.

10 jaar later kwam de duivel terug. Jack accepteerde dat zijn tijd gedaan
was en hij naar hel moest. Terwijl Satan zich voorbereidde op de terugtocht,
vroeg Jack of hij een appel kreeg. Gek genoeg stemde Satan in. Toen Satan
in een boom klom voor een appel, omringde Jack de appelboom met
kruisbeelden. Satan zat weer vast en opnieuw eiste Jack iets in de plaats voor
zijn vrijlating. Zijn ziel zou nooit naar de hel gebracht worden. Satan had geen
keus, ging akkoord en verdween terug.

Uiteindelijk stierf Jack door zijn alcoholmisbruik. De ziel van Jack maakte zich
klaar om naar de hemel te gaan, maar toen hij aankwam bij de poorten
werd hij tegengehouden. God vertelde Jack dat hij niet welkom was
vanwege zijn zondige levensstijl. Jack ging naar de poorten van de hel en
smeekte om toegelaten te worden tot de onderwereld. Satan kon Jack

vanwege zijn belofte niet aannemen en Jack
was gedoemd om te leven tussen de wereld
van het goed en het kwaad. Hij had alleen
een uitgeholde raap en vuur om zich warm te
houden en de weg te verlichten. Om dit te
herdenken namen de Kelten het gebruik van
een uitgeholde raap over op Halloween en
later werden dit de uitgeholde pompoenen
die wij kennen.
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Horror movies

Een perfecte Halloween kan natuurlijk niet zonder een prachtige horrorfilm. In
dit rubriekje geef ik jullie met superveel plezier een lijstje van de zogezegde
gruwelijkste horrorfilms. Deze gaan voor sommige broekschijters hun ergste
nachtmerrie zijn en voor anderen (zoals ik) lachen worden omdat je ze aan
het kijken bent met broekschijters.

Have fun xxx

Annabel
We vliegen er direct in met een prachtige klassieker
“Annabelle”. Door deze trilogie zouden al vele mensen
door hun cinemabezoek op spoed beland zijn
(broekschijters tsss). Iedereen weet waarschijnlijk wel
waarover deze gaat, de pop “Annabelle” of beter
gezegd de demoon achter de pop. In de eerste film
wordt de pop gekocht door een jong koppel dat bijna
ouders gaat worden van een prachtig klein meisje Lia.
Na een gruwelijke moord verhuizen ze naar een andere
omgeving maar de duistere demoon verhuist mee op
zoek naar een ziel.

Zoals eerder gezegd zijn er nog 2 andere films. De
tweede film: “Annabelle”: creation” gaat eigenlijk
terug in de tijd naar het verhaal achter de pop.
Tijdens deze film krijg je meer duidelijkheid over
waarom de pop is wie ze is. Een groep weesjes
(meisjes) trekt in bij een oud koppel met een
vreselijke geschiedenis. Wanneer 1 van de meisjes de
pop vindt en de kwade demoon loslaat begint hun
grootste nachtmerrie. Het begin van de eerste film
volgt perfect op het einde van de 2e film, dus je kan
een beetje raar doen zoals ik en eerst de tweede
kijken.
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En dan is er nog de laatste film, “Annabelle”l: comes
home”. Heel kort, de pop bevindt zich tijdens deze film
al veilig opgesloten in het huis van “The Warrens”. Al
was een babysit zo stom om de gesloten kamer te
openen en de demoon los te laten samen met alle
andere kwade geesten van de kamer. Echt een super
toffe film.

The Conjuring

Nu we het toch over The Warrens hadden, Annabelle is
echt een spin off van The conjuring trilogie. Ook een
reeks van supergoeie films met deftige verhaallijnen.
Deze films volgen 2 demonologen Ed en Lorraine Warren.
Dit koppel heeft hun leven gewijd aan het helpen van
mensen die door geesten lastig gevallen worden. (Ze
hebben echt geleefd en hun huis is nu een museum
waar je Annabelle kan bezoeken). De grote verhaallijnen
zijn geschreven onder toezicht van Lorraine om ervoor te
zorgen dat ze zo dicht mogelijk bij de waarheid bleven.

Er zijn nog 2 andere spin offs van de
conjuring: The Nun en The Curse Of
La Llorona. Ik vond persoonlijk deze
films iets minder maar als je al de rest
hebt gezien waarom deze 2 dan
niet.

Ik heb alle films in chronologische
volgorde gekeken, wat het wel echt
leuk maakt. Dus bij deze de
chronologie, veel kijkplezier.
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Insidious

Deze reeks bestaat ondertussen al uit 4 films, met
misschien een vijfde op komst. De film gaat over
een gezin dat verhuist naar een nieuw huis maar
wanneer hun oudste zoon in coma geraakt,
beginnen er zeer vreemde dingen gebeuren. Het
gaat over astrale projectie waarbij mensen uit hun
fysieke lichaam kunnen treden tijdens hun slaap. De
films bevatten veel jumpscares en hoewel ik heb ze
nu al 3 keer gezien en snap nog steeds niet wat er
soms gebeurt (gewoon niet bij nadenken dus).

Ouija/Ouija: the origin of the devil

Iedereen kent waarschijnlijk wel het befaamde
ouijabord, een bord gebruikt om geesten op te
roepen en met hen te communiceren. De regels zijn
simpel: speel niet alleen, speel niet op een kerkhof en
neem altijd afscheid. In de eerste film negeert Debbie
deze regels, wordt ze bezeten en hangt ze zichzelf op.
De kwade geesten zijn bevrijdt. Haar 5 beste vrienden
vinden het bord en proberen te communiceren met
haar, maar vanaf dan gebeuren er rare dingen.

Voila een aantal leuke filmpjes voor als jullie geen inspiratie hebben!

Veel kijkplezier!
Kirsten xxx
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Jack-O’-Lanterns
Benodigdheden: Pompoen, lepel/ijsschep, mes, 2 kommen, alcoholstift,
theelichtje, naalden

1. Dekseltje maken
Neem een gekarteld mes en snij de bovenkant van de
pompoen eraf. Maak je cirkel niet te groot dat je genoeg
plaats hebt voor je tekening maak ook niet te klein anders is het
uithollen moeilijk. Snij niet recht naar beneden maar schuin
zodat je het dekseltje er nog achteraf terug kan op plaatsen.

2. Uithollen
Hiervoor kan je een lepel gebruiken maar het best is
een ijsschep, deze is scherper en kan je steviger
vasthouden. Je gaat tijdens deze stap alle pitten en
vezels wegschrapen maar ook een deel van het
vruchtvlees. De rand mag maximum 2,5 cm zijn. Je
kan dit testen door je flashlight van je gsm langs
binnen tegen de rand te houden. Als je het licht aan de buitenkant ziet is de
rand dun genoeg. Tijdens deze stap is het handig om 2 kommen te hebben.
Eentje voor het afval en eentje voor het vruchtvlees, zodat je nog
pompoensoep kan maken ;)).

3. Design kiezen
Een gezichtje uitsnijden is natuurlijk het meest
bekende maar je kan veel meer creatieve dingen
proberen. Op google kan je gemakkelijke figuren
en tekeningen terugvinden om uit te snijden.
Controleer gewoon dat er niet te veel kleine
hoekjes en details in zitten, anders kan het moeilijk
worden.

19



4. Afdrukken, vastpinnen, overtekenen en uitsnijden
Nadat je je ontwerp gekozen hebt druk je het af. Hierna ga je de de vlakken
die je wilt wegsnijden uitknippen. Hierna gebruik je naalden om de tekening
vast te maken op de pompoen. Je neemt een alcoholstift en tekent alle
uitgesneden delen over op de pompoen. Nu snij je de deeltjes uit die je hebt
overgetekend.

5. Theelichtjes
Theelichtje inleggen, dekseltje erop en klaar. En vergeet de pompoensoep
niet.

Wedstrijd tijdddddd: Wie maakt de leukste Jack-O’-Lantern? Leef je deze
halloween uit en laat de creativiteit maar stromen. Stuur ons je pompoenen
door en de winnaar krijgt een leuke prijs. (Pompoenen doorsturen kan tot 5
november)

Enkele voorbeeldjes van vorige jaren bij mij thuis.
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Killer Cocktails

Bloody Mary

Bloed mag uiteraard niet ontbreken op een griezelige avond als deze. Zorg
daarom dat je Edward Cullen lookalike gasten ook wat te drinken hebben
dankzij onderstaand receptje. Voeg al deze ingrediënten samen en zuig het
eventueel op in een spuit.

Ingrediënten (1 brouwsel):

- 4.5 cl vodka
- 10 cl tomatensap
- 1 cl citroensap
- 6 druppels worcestershiresaus
- 4 druppels tabasco
- snuifje gemalen peper en wat zout

Witches’ brew lemonade

De volgende cocktail is er eentje uit de heksenketel. Het samenvoegsel van
vloeistoffen doet de kleuren veranderen, beetje magie dus wow!

Ingrediënten (1 brouwsel):

- ijs
- 6 cl gin
- 6 cl bruisende limonade
- 6 cl Blue Curaçao
- if you wanna be extra: een takje rozemarijn

Frankenpunch

Ingrediënten (meer dan 1 brouwsel):

- 2 l ginger ale
- 1,38 l ananassap
- 475 ml tequila
- limoen sorbet (een aantal bolletjes)
- limoen en citroen
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Black Magic Margaritas

Ingrediënten (2 brouwsels):

- 4c kokend water
- 236 ml tequila
- 118 ml triple sec
- 89 ml limoensap
- 1 glas limonade
- 4 stukjes limoen
- grof zeezout voor de rand

Gin glowing cocktail

Deze cocktail is ideaal voor een
glow in the dark party

Ingrediënten (1 brouwsel):

- 88 ml gin
- 15 ml citroensap
- 1 eetlepel grenadine
- ijs
- tonic water

Poison Apple Cocktail

Ingrediënten (1 brouwsel):

- ⅓ glas appelcider
- ⅓ glas cranberrysap
- 59 ml fireball
- ¼ eetlepel eetbare glitter
- ijs
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Halloween puns

Een rubriekje om eens te lachen met domme mopjes, have fun.

❖ Waar gaat een geest op vakantie?
➢ Malib-BOO
➢ Boohamas

❖ What did Dracula say when the witch
and the warlock started kissing?
➢ Get a broom!

❖ Why didn’t the skeleton go to prom?
➢ He had  “no body” to go with.

❖ Wat eet een panda geest?
➢ Bam-BOO

❖ Where do baby ghosts go during the day?
➢ Day-scare

❖ What is a pause during work at a mortuary called?
➢ A coffin break

❖ Why are ghosts so bad at telling lies?
➢ Because you can see right through them.

❖ What do you call a witch who lives at the beach
➢ A sand-witch
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Herfstgebakjes

Niets is beter dan een lekker zelfgemaakt gebakje kunnen eten in de
visbokaal (als verantwoordelijke student tijdens de weekdagen) of op een
herfstige boswandeling. Dankzij deze receptjes voorzien we je van de nodige
voedingsstoffen (soms zelfs met groentjes). Veel kookplezier!

Nutella mug cake voor op kot

Ingrediënten (1 tas):

- 4 eetlepels zelfrijzende bloem
- 4 eetlepels melk
- 2 eetlepels Nutella
- snufje zout

Recept: Voeg alle ingrediënten toe in de theetas en plaats hem voor één
minuutje in de microgolfoven op 800 W.

Churro chips

Ingrediënten:

- 6 tortilla's
- 4 theelepels gesmolten boter
- 236 gr kristalsuiker
- 1,5 theelepels kaneel

Recept:

1. Verwarm de oven op 220°C. Snij elke tortilla in 8 driehoekjes. Dompel ze
in de boter, zorg ervoor dat beide zijden nat zijn.

2. Voeg kaneel en suiker samen en dompel de tortillastukjes er vervolgens
in.

3. Plaats ze op een bakplaat (met bakpapier). Bak tot ze krokant zijn, 8-10
min.
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Wortel cake

Ingrediënten (4 personen):

- 2 eieren
- 120 ml zonnebloemolie
- 100 gr basterdsuiker
- 0,8 theelepels vanille extract
- 120 gr zelfrijzend bakmeel
- snufje zout
- 0,8 theelepels kaneel
- 160 gr wortelen (geraspt, in zen

geheel zou ni lekker zijn blijkt)
- 50 gr walnoten
- boter (invetten schaal)
- 160 gr roomkaas
- 40 gr boter
- 60 gr poedersuiker

Recept:

1. Verwarm oven op 180°C. Klop de eieren, zonnebloemolie,
basterdsuiker en vanille extract een paar minuten met een mixer door
elkaar.

2. Zeef het bakmeel erbij en voeg zout en kaneel toe en meng door.
Schep de geraspte wortels door het beslag. Hak de walnoten grof en
schep deze er ook door.

3. Leg een stuk bakpapier in de springvorm en vet de randen goed in.
Bestuif met een beetje bloem. Giet het beslag in de vorm en bak de
carrot cake 60 min in de oven, laat daarna afkoelen.

4. Mix de roomkaas en boter samen met het poedersuiker door elkaar tot
een egale frosting. Besmeer de bovenzijde met de frosting.

Tip: ben je geen keukenprins of -prinses of heb je gwn geen oven op kot net
zoals ik (ovenloze Nele), de carrot cake van de appie is een waardig
alternatief!
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Vegan appel-kaneel rolletjes

Ingrediënten:

- 450 gr witte bloem
- 21 gr verse gist
- 200 ml plantaardige melk
- 75 gr appelmoes (zonder stukjes)
- 3 eetlepels suiker
- 0.5 theelepel zout
- 65 ml olie (kokos, zonnebloem)
- 3 eetlepels kaneel
- 100 gr bruine suiker
- 2 appels (geschild in fijne schijfjes of blokjes)
- 50 gr margarine
- 50 gr rozijnen
- 75 gr poedersuiker
- 0.5 theelepel vanillepoeder

Recept:

1. Verwarm de melk tot deze lauw is. Weeg de bloem en doe die in een
ruime kom, meng met het zout en 1 theelepel kaneel. Maak in het
midden een kuiltje waarin je de verkruimelde gist mixt samen met de
suiker en 25 ml lauwe melk.

2. Laat 5 minuutjes staan en giet de rest van de melk, appelmoes en olie
erbij.

3. Kneed het deeg 5 min goed door, leg het daarna terug in de kom. Dek
de kom af en laat het deeg een uur rusten.

4. Kneed het deeg daarna even terug door en rol het uit.
5. Meng de bruine suiker, 2 eetlepels kaneel en margarine.
6. Bestrijk het deeg met de kaneelvulling, strooi er de rozijnen over en leg

er dan de appelschijfjes op.
7. Rol het deeg op als een grote pannenkoek en snij de pannenkoek in

rolletjes van gelijke dikte. Leg ze naast elkaar (beetje ruimte tussen)
8. Laat weer een uurtje rijzen. Bak vervolgens 30 min in een oven aan

180°C.
9. Meng de bloemsuiker met de plantaardige melk (glazuur) en giet ze

over de kaneelrolletjes.
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Pompoenwafels met yoghurt

Ingrediënten (4 personen):

- 500 g pompoenen
- 2 bananen
- 250 g zelfrijzende bloem
- 50 g suiker
- 1 theelepel speculaaskruiden
- 2 eieren
- boter
- 100 ml yoghurt
- 2 eetlepels bloemsuiker

Recept:

1. Schil de pompoen en rasp het vruchtvlees fijn (of mix), prak de
bananen met een vork.

2. Meng de geraspte pompoen met de bananen, zelfrijzende bloem,
suiker, speculaaskruiden en eieren in een kom.

3. Verhit het wafelijzer en vet in met wat boter. Bak wafels van het beslag
en vet het wafelijzer tussen elke bakbeurt in met wat boter.

4. Meng de yoghurt met de poedersuiker.
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GBK waarnemingen
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Wist je dat…

GBK

➢ …Laura haar favoriete beleg voor naast de boterham zweetkaas is.
➢ …Pieter boos wordt als je afwas al gedaan is.
➢ …Overdatum cara van Yannis beter smaakt dan gewone cara.
➢ …Yuna haar lach klinkt als Arturito.
➢ …ASA vindt dat Samantha eigenlijk een ontbossing moet krijgen.

Biologie

➢ …lori’s ook al zijn ze super schattig, het zijn één van de
enigste giftige zoogdieren. Uit de zijkant van zijn
ellebogen komen toxines vrij die hij op likt wanneer hij
zich bedreigt voelt en met zijn speeksel vermengt. Een
beet kan leiden tot de dood.

➢ …zee-otters elkaars handen vasthouden als ze
slapen zodat ze niet van elkaar wegdrijven.

➢ …het patroon van een walvishaai voor elke
haai verschillend is. Zoals onze vingerafdrukken.

➢ …een bultrug geen mens zou kunnen doorslikken,
hun slokdarm heeft een diameter van gemiddeld
30-38 cm.

➢ …jonge futen vaak op de rug van hun ouders
kruipen en zo meeliften. Op de rug van een van
de ouders van onder de vleugels zie je dan kleine
zwart wit gestreept kopjes rondkijken.
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Quotes
Merel: “Ik zie vaak dode penissen.”

Xander: “U ding is echt nice Bob!” (Bob De Bouwer vriendenboekje)

Merel: “Dus Nele is Samantha met Ruben zijn wenkbrauwen.”

Tibo: “Ik heb al mensen op hun knieën zien zitten.”

Samantha: “Welke maat heb je Yannis?”

2 meisjes willen naar de wc op de trein
Thibo: “Veel plezier!”

Yannis: “Zou ik genoeg hebben met een kussensloop, men worst en een
bedovertrek?”

Merel heeft een aantal keer in een doos gezeten.
Thibo: “In welke doos?”
Merel: “In die van uw moeder.”

Laure: “Kheb gewoon iets nodig om te trekken.” (Voor de nieuwe lens,
woehoe)

Tibo: “Goed dat je weet dat Yannis eraan gezogen heeft.”

Samantha: “Ik word echt horny van kaas.”

Samantha: “Als je hem aflikt wil ik hem zeker hebben.”

Woody: “Oké, hij is nog nat.”

Samantha: “Mag ik u worst leegzuigen?”

Yuna: “Nu hebt ge een kont, een vagina en borsten.”
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Woody: “Ik ga Judith doen.”  (de kast in het GBK-kot)

Woody: “Deze kast geeft mij consent.”
Kirsten: “Wa is consent?”

Kirsten: “Wout Ga er diepeeeer in!!!!”

Seppe tegen Tibo: “Wil jij mijn paal zijn?”
Tibo: “Ja, dan kan je lekker tegen mij schuren.”

Woody: “Ik wil nog niet dood gaan, er zijn nog dingen dak wil doen en
mensen dak moet doen.”

Tibo: “Ik ben weldegelijk gecastreerd.”

Seppe: “Nen supo, da was soms leuk, maar meestal ni.”

Pieter: “Ik moe em binnen doen.”

Tibo tegen Bob: “We kunne gewoon boven Yuna muilen.”

Mozard: “Iona heeft zo die oude vrijster look.”

Yannis: “Ik proef een oud vrouwtje mom.”

Niko: “Ik ga de uitslag eruit pissen.”

Thibo: “Bier maakt mij zatter dan ik wil.”

Mozard: “Mijn lever blijft groeien, ik ben ondertussen al 60% lever.”

Hanne: “Yannis, voelt gij u nutteloos? Ik denk het wel he.”

Woody: “Je mag cantussen op mij.”
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Hanne: “Eig eeft Xander kei dunne beentjes.”

Woody: “Ik ben een funguy.”
Woody: “Zwamtastisch”

Ruben: “Die moeder moe van diep komen.”

Thibo: “Als dwerggeiten mij willen nemen, zou ik het wel doen.”

Kirsten: “Ahhnn das Xander zijn fluit.”

Yuna: “Aaaa meneer das veel te groot.”

Britney: “Met dode dieren kan je alles.”

Tibo: “The bottle she told you not to worry about.”

Hanne: “Op mijn arm mag je alles doen.”

Laura: “Kirsten, jij valt op mecjes.”

Woody: “Ruben pakt mij langs achter.”
“Just the way I like it.”

Woody: “De cumzwam.”

Hanne: “We hebben iemand die geilt op de kaas, iemand dat geilt op Duits
en iemand da geilt op de overgangen.”

Milan: “Ik zat te diep”

Milan: “ Het is altijd geil bij Tibo.”

Woody: “Je moet je lippen nat maken!”
Kirsten: “Welke lippen?”
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Guess the ass
Verbind deze prachtjes poepjes met de juiste praesidiumleden. (Er komt nog
een deel 2 in de volgende worm)
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GBK-memes
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Fotohoekje
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GBK-Bingo

Scharp zo snel mogelijk op de volgende activiteiten de vakjes

Bob die
mansplaint

Tibo die zegt:
“da kan
geregeld
worden.”

Woody een
compliment krijgt
over zijn booty
(niet van jou)

Iemand die ASA
roept

Pieter die de
afwas doet

Laure die knort
als ze lacht

Yuna die heel
hard begint te
lachen

Hanne die
random een
levensvraag stelt

Thibo die
bierimpotent
wordt gemaakt

Yannis die zijn
vinger in een
keel steekt

Een domme
woordgrap van
Merel

Ruben die weer
eens pulp fiction
gaat kijken

Emilia die eten
mee heeft van
de carrefour

Xander die zijn
eigen fluit een
compliment
geeft

Nele die weer
iemand binnen
doet

Kirsten die praat
over een haai

Laura die vanille
sojamelk drinkt

Mozard die iets
extreem random
doet

Niko zijn vage
dance moves

Iemand die Iona
oud noemt
IOMAAAA
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Welke halloween worm ben jij?

Voor gevoelige kijkers (waaronder dus mezelf, Nele) werden beelden van de
oogworm beperkt tot het individu op zich, feel free om het wel op te zoeken.
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Spelletjes

Jij bent Physarum polycephalum, los met je mycelium de doolhof op
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Tectonic: De bedoeling is het diagram zo in te vullen, dat vakjes met dezelfde
cijfers elkaar niet raken, ook niet schuin. Een blok van 5 bevat de nummers 1
tot 5 bv.

Sudoku:
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Kleurplaat
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Sponsors

Als eerste ons trotse stamcafé, waar de mensen
altijd chaud zijn en het bier altijd koud staat. Het
is de perfecte plaats voor clubavonden, feestjes
en nog veel meer. Dus als je in de Overpoort
bent, spring zeker maar eens binnen.

De BioShop Pimpernel aan de
hoek van de Overpoortstraat is
ook dit jaar een trotse sponsor
van de GBK. De BioShop
verkoopt natuurlijke producten
die vaak ook nog eens
fairtrade zijn. Je gaat er nooit
met een zwart hart naar buiten omdat je weet dat de producten eerlijk en
organisch gemaakt zijn. Met je lidkaart krijg je 10% korting op al hun
producten aan de kassa. Een echte aanrader.

Als je ooit een hongertje krijgt in de Overpoort
na een lange dag uitgaan, of als je nog moet
uitgaan en een goeie fond wil leggen, dan is dit
the place to be. Stefaan zal je in zijn frituur met
een warm hart en een Julientje ontvangen.
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Elk jaar krijgen studenten dankzij Knaek talrijke kortingen op
van alles en nog wat. Deze kortingen gaan van voedsel tot
kleren, dus bekijk zeker hun website of download de app en
zie welke je wilt gebruiken.

Elk jaar voorziet Medical Werff ons
bioloogjes van de nodige
labospullen die ze nodig hebben
voor onze practica. Deze spullen
bestaan uit labojassen,
dissectiesets en labobrillen. Met dit
gerief ben je niet alleen veilig maar zie je er ook nog eens uitstekend uit.

Standaard Boekhandel is ook dit jaar
onze vaste cursus leverancier.
Handboeken en veldgidsen voor onze
opleiding liggen dankzij hen ook dit
jaar weer klaar. Met je lidkaart krijg je

trouwens ook fikse kortingen op de prijzen van je cursussen. Je gaat ze zelden
ergens anders goedkoper vinden.

Topcopy drukt ook dit jaar onze
cursussen af zodat wij deze aan
jullie kunnen verkopen. Ze doen
dit aan een spotprijs zodat jullie
altijd zo goedkoop mogelijk
bediend zijn. Ze helpen ons met
het drukken van cursussen,
posters, boekjes, kleurplaten… Met je GBK-lidkaart krijg je trouwens een
mooie korting op het bedrag dat je betaalt wanneer je iets gaat afdrukken.
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Nawoord

Voila dat was dan weer onze tweede worm. Hopelijk hebben jullie genoten
van de sappige lectuur. Als je de booty’s geraden hebt, mag je ze ons altijd
sturen via messenger of instagram. We zijn benieuwd naar jullie
antwoorden😈. WIj gaan er alvast invliegen voor onze volgende worm dus
laat de waarnemingen maar komen (spam ons maar vol met diertjes, fungi,
plantjes en al wat u wenst te delen). Als laatste nog een drankjewel aan
Jinte voor onze mooie voorpagina en vergeet niet mee te doen met onze
pompoenwedstrijd!! De mooiste pompoen wint een leuke prijs!

Groetjes

Nele & Kirsten

xxx
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Random picture of the month
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