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Voorwoord
De blok was gedaan en vol goede moed zette ik mij achter mijn laptop klaar
om de worm te schrijven. Niet zomaar een worm, dit ging de beste worm ooit
worden, een literair werk als nooit tevoren. Ik
heb echter een cruciale fout gemaakt: ik ben
rechtgestaan voor een koffie te gaan pakken.
Toen ik terugkwam lag Lotje al te slapen
bovenop mijn laptop. En aangezien Kirsten in
Gambia zit en mijn gebrak niet genoeg heeft
kunnen opvangen zullen jullie maar moeten
leven met een vrij oké worm. Niet zomaar een
oké worm, maar de meest oké worm dat je ooit
al hebt gelezen. Aangezien het Valentijn is in
Februari zou je ook verwachten dat deze editie
extra romantisch is, maar in een poging om dit
uit te balanceren is hij meer anti-romantisch
geworden. Singles kunnen deze worm dus met
een gerust hart lezen. Bovendien hebben we
extra veel diepgaande journalistiek in deze worm, dus wees voorbereid om
veel bij te leren over mole people, stentrollen, en jenever combinaties.

Dikke kusjes,
Kirsten en Laure.
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PraesesLULT: Een uitgebreide review
van Frankrijk (TL;DR: Het zuigt ass)
Aaah Frankrijk, het land van de baguettes, kaas en wijn. Dit West-Europese
land staat wereldwijd bekend om zijn schoonheid. Denk aan de fenomenale
bergen in de Alpen, de pittoreske dorpjes in het Zuiden en ja zelfs de
prachtige grote steden rijk aan cultuur. Je zou dus denken dat het niet zo
moeilijk zou moeten zijn om een super toffe vakantie te beleven in dit land
dat zoveel te bieden heeft. WRONG! Er is namelijk één gebied in Frankrijk die
je echt als de pest mag vermijden:
Normandië. Geloof me wanneer ik zeg dat je
hier nooit een voet wilt zetten, laat staan voor
een heel weekend. Desondanks vonden
Hélène en ik er niets beters op dan precies
dat te doen. Specifiek zijn we op citytrip naar
de Mont-Saint-Michel geweest, misschien heb
je er wel al van gehoord. Deze gemeente
staat recht op een getijdeneiland in het
Noorden van Frankrijk. Ik ga niet liegen,
Google Images heeft ons echt in de val
gelokt. Je krijgt alleen maar van die prachtige
foto’s te zien bij zonsondergang met blinkend water, maar de waarheid is
helaas een stuk minder…

Nu het ding is, de Mont-Saint-Michel (of MSM for short want ik ben de naam
echt al beu gehoord) is niet super dichtbij, een 7-tal uur rijden vanuit Gent.
‘Leuk, een roadtripje!’, dachten wij. Vol hoogmoed vertrekken wij dus de
vrijdagavond op weg naar Frankrijk. Na een uurtje rijden beginnen we beiden
te beseffen dat we best wel honger krijgen, maar dat er niet direct iets in de
buurt is. Als een geschenk uit de hemel zien we plots een KFC verschijnen.
Allebei super excited natuurlijk, want een KFC da ziet ge niet veel in België.
We beslissen dan ook maar is zot te doen en gebruik te maken van de
Drive-in. Het ding met Drive-ins though is daje echt 0 tijd krijgt om naar het
menu te kijken. Ik zie dus nog maar een foto van een kippenburger en direct
begint er al een geërgerde Franse dame onze bestelling op te nemen. Wij
panikeren natuurlijk en bestellen gewoon het eerste wat we zien, maar
beseffen al snel dat da er eigenlijk niet zo goed uit zag. Zodra we aan de
kassa kwamen vraag ik super beschaamd of we toch iets anders kunnen
krijgen. Ik zweer het u ik heb nog nooit zo een moordlust gezien in iemand zijn
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ogen. Die vrouw wou duidelijk beiden onze hoofden er af rukken en het zou
mij ni verbazen als ze in ons eten gespukt heeft.

Bon na het KFC drama hadden we al een voorproefje van de Franse
hospitaliteit gehad en zijn we dan maar doorgereden naar onze eerste stop:
Amiens. Zoek maar is Amiens op en wa
krijg je te zien? Prachtige kathedralen,
verlichte kanaaltjes, etc. Helaas is dit weer
eens een GIGANTISCHE SCAM. Deze stad
is de lelijkste stad die ik ooit gezien heb, I
swear to god. Niet alleen leek elke straat
op de Overpoort op een vrijdagavond,
maar er waren for some reason ook echt
overal condoom machines?? en zelfs een
matras in het midden van het
voetpad???? Uiteindelijk hebben we de
famous kathedraal van Amiens gevonden. Hij was best cool I’ll admit, maar

er was daar dus echt niemand. Het gaf mij
spookstad vibes, bijna alle cafés en
restaurants waren toe (op een
vrijdagavond??) en het enige volk dat
rondliep kan ik enkel beschrijven als
sketchy. Wij voelden ons daar ook dus
totaal niet op ons gemak en daar is echt
al veel voor nodig, want Gent is ook niet
altijd een pretje ’s nachts. Amiens was wel
echt een heel ander niveau, denk aan de

achterkant van het noordstation van Brussel x10. Met adrenaline en pure
angst die door onze aders pompten zijn we dan maar snel terug naar ons
hotel gespurt. Ik denk niet dat het een verrassing is dat we in de ochtend
direct onze zakken hebben
gemaakt en zo snel mogelijk uit
die kutstad gevlucht zijn.

Dat brengt ons bij de tweede en
laatste stop van deze roadtrip,
de MSM zelf natuurlijk. Na Amiens
overleefd te hebben, keken we
echt uit naar dat schone eiland
in levende lijve te zien. Volgens
het internet was het slimmer om
een BnB te boeken buiten de
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stad zelf dus dan hebben we dat ook maar gedaan. Even voor de
duidelijkheid, ik ben degene die alle hotels enzo geboekt heeft voor deze
reis. We hebben heel snel geleerd dat da echt niet mijn sterkste kant is…
Onze ‘BnB’ was meer een kamer aan de zijkant van een oude man zijn huis.
De man zelf was op zich wel vriendelijk, maar ik ga ni liegen, ik kreeg echt
chills van hem. Al zijn tanden waren rot en zijn trui was bedekt in een vage
witte poeder dus we hebben de deur van onze kamer toch maar dubbel op
slot gedraaid die nacht. Na het inchecken zijn we spoedig vertrokken naar
de MSM om daar avondeten te fixen. Vol anticipatie reden we de bochtige
plattelandswegen af tot we in de verte zijn silhouet zagen verschijnen. Wowie,
eindelijk na al deze tegenslagen de prachtige Mont-Saint-Michel!! We reden
steeds dichterbij, maar er klopte iets niet… HIJ IS NAMELIJK VEEL KLEINER IN
HET ECHT! In mijn hoofd had ik een gigantisch eiland voor ogen met een
kasteel erop van epische proporties, maar nogmaals is Google Images een
absolute scammer. Toen we dan uiteindelijk op het eiland zijn geraakt, bleek
ook dat de abdij, de hoofdattractie van de MSM, al dicht was. Jammer
genoeg is er daarbuiten niet veel te doen, dus ook onze eerste avond op de
MSM was weer eens een bummer. Avondeten konden we daar ook niet
doen, want zoals elke toeristenval waren de prijzen echt insane. We hebben
dus nog mooi een uur en half mogen zoeken naar een restaurant buiten de
MSM die open was (want ja bij laag seizoen is het daar echt dood).
Met ietwat tegenzin zijn we de volgende ochtend teruggekeerd om de abdij
te bezoeken zodat we toch iets aan onze reis overhouden. Was dat het
mooiste gebouw die ik ooit bezocht heb? Neen, ni perse, maar ik ben toch
wel blij dat we hem gezien hebben. Bonuspunten voor het feit dat de mis net
bezig was, want Franse kerkliederen slappen echt. Ik heb me zelfs bijna
bekeerd tot het christendom omdat de vibe zo goed zat.

Voila, dit concludeert mijn review van
Frankrijk (Normandië eigenlijk). Al bij al is
het daar echt heel lelijk, Fransen zijn mega
rude (en ook nog is verschrikkelijke
chauffeurs) en de zogezegd fantastische
architectuur is niets daje niet in het
prachtige Gent kan vinden. Het enige
positieve aan deze reis is dat de shared
trauma die Hélène en ik hebben
opgedaan ons echt wel closer heeft
gebracht <3
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Kalender
Week 1
Maandag 12/02 Heroveningsvat
Dinsdag 13/02
Woensdag 14/02
Donderdag 15/02 Anti-valentijnsfuif
Vrijdag 16/02

Week 2
Maandag 19/02 Bordspel-clubavond
Dinsdag 20/02
Woensdag 21/02 24 uur van de Porter House
Donderdag 22/02
Vrijdag 23/02

Week 3
Maandag 26/02 Bierpongtoernooi x Lombrosiana
Dinsdag 27/02
Woensdag 28/02 Quiz
Donderdag 29/02 Salsa-initiatie & Latino-night
Vrijdag 1/03 Vriendjes- en familiecantus

Week 4
Maandag 4/03 Nacht der wetenschappen
Dinsdag 5/03 Bob Ross Schilderavond
Woensdag 6/03 IFK Basketbal
Donderdag 7/03 Science Jobfair
Vrijdag 8/03
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Komende activiteiten
Heropeningsvat 12/02 22u Porter House
Liefste vriendjes, we missen jullie zo. Heel deze blok denken we al “als (vul hier
jouw naam in) hier maar was, dan konden we samen naar de Porter gaan.”
Nu dat de blok gedaan is, kun jij zomaar onze grootste wens vervullen door
de eerste maandag van het nieuwe semester direct eens af te komen! Je
gaat ons toch niet teleurstellen? P.s. er is een gratis vat👉👈

Anti-valentijnfuif 15/02 22u Porter House
Valentijn de feestdag van…. Nenene we gaan niet met melige dingen
beginnen maar wel met cava! Noem één ding leuker dan feesten met cava.
Voila dat lukt niet, dus geen excuus het wordt een kei toffe avond. Voor de
mensen in een relatie is er ook geen excuus want antivalentijn valt op 15
februari (voor die dat valentijn dan wel nog willen vieren, hebben ook geen
geldige reden om dit zalige feestje te missen).
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Bordspel-clubavond 19/02 20u Krawietelke
Feestjes en drinken is niet voor iedereen of soms snakken we eens naar een
gezellige avond. Wat is er gezelliger dan bordspelletjes spelen? Neem al je
vrienden mee en kom mee spelletjes spelen in het Krawietelke. Haal het
competitiebeest in jou maar naar boven!

24 uur van de Porter 21/02 Porter House
Feestjes kunnen nooit lang genoeg duren.. Voor diegene die er nooit genoeg
van kunnen krijgen (en zonder slaap kunnen) is er de 24u van Porter House.
Tijdens deze 24u werken de verenigingen van de Porter samen om de
deelnemers 24u te entertainen. Voor diegene die geen 24u willen blijven
kunnen ook gewoon gezellig joinen tijdens het GBK uur of zolang ze zelf willen.
Misschien tot dan!

Bierpongtoernooi x Lombrosiana 26/02 19u Porter House
Denk je dat je misschien wel dé beste bierpongspeler in Gent bent? Awel,
dan is het eens tijd om je skills uit te testen op het bierpongtoernooi! Kom
iedereen keihard inmaken, of verlies direct in de eerste ronde en geniet nog
van al dat bier. Either way, het gaat een gezellige avond worden

Quiz 28/02 20u De Therminal
Het hoeft niet altijd feestjes en clubavonden te zijn dus de jaarlijkse quiz staat
weer voor de deur. Vorm je groepjes en strijd mee voor mooie prijzen of drink
de meeste consumpties en win de zuipbeker.

Salsa-initiatie en Latino-night 29/02 22u 't Genoegen
Salsa dansen, voor sommige van ons is het niet de eerste keer, voor andere
wel. Voor die nog nooit een salsa lesje gevolgd hebben, het is tijd voor jullie
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salsa ontmaagding (en voor die wel een keer een lesje gehad hebben,
herhaling zal wel is nodig zijn haha). Tijdens de Salsa-initiatie en latinonight
gaan we hele avond salsa dansen onder professionele toezicht van de enige
echte Yunaaaa. De Salsa-initiatie begint al om 18u30 in de Ledeganck,
waarna we naar ‘t Genoegen gaan om onze nieuwe moves eens te laten
zien.

Vriendjes- en familiecantus 1/03 20u30 Cantuszaal Karaoke
Voor ons zijn cantussen zeer gekend, maar voor sommige van onze familie of
vrienden nog een groot vraagteken. Dan is dit de gelegenheid om vriendjes
en familie te tonen hoe fantastisch onze cantussen wel niet zijn. Nodig dus je
vriendjes uit en geniet samen van deze fantastische cantus, geleid door onze
cantor Tibo.
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Nacht der wetenschappen 4/03 22u Porter House
Feestjes met de GBK, kei gezellig. Feestjes met alle andere wetenschappen is
5 keer zoveel plezier. Kom mee socializen met de andere
wetenschapskringen en samen maken we er een onvergetelijke avond van
(met natuurlijk heel veel cocktails)!

Bob Ross schilderavond 5/03 18u Universiteit Gent - Campus Ledeganck
Het is tijd voor de kunstenaar in ons naar boven te laten komen voor de Bob
Ross schilderavond. Kies je tutorial uit en ga aan de slag. Geen paniek als je
geen kunsttalent bent, maak er gewoon je eigen ding van tijdens deze
rustige en ontspannende avond.

Science Jobfair 7/03 16u S5
Waarom zijn we hier eigenlijk? Om hopelijk een job te vinden na die 5 (of 6, of
7, of…) jaar natuurlijk. Als je het antwoord op de vraag “En wat ga je daar nu
eigenlijk mee doen?” niet weet te beantwoorden, is de jobfair het ideale
moment om eens wat inspiratie op te doen. Want of je nu wilt of niet, ooit ga
je moeten stoppen met studeren. De jobfair is ook samen met alle andere
wetenschappen, dus pak je geo, chemica en wIna vriendjes mee om samen
jullie toekomst te ontdekken.
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De Doop volgens de schachten
Hier begint mijn verhaal over een onvergetelijke tijd vol vertier. Een week vol
verplichtingen (die niet zo aanvoelde), avontuurlijkheden en plezier (dat wel
zo aanvoelde). Het idee om me te laten dopen speelde al een tijdje in mijn
hoofd. Er worden je namelijk eeuwige vriendschap en herinneringen beloofd.
Jammer genoeg had ik altijd andere prioriteiten en weinig tijd. Dit jaar voelde
als mijn laatste kans, anders had ik later misschien spijt. Ik ben zo blij de stap te
hebben gezet. Nu ben ik vol vreugde met het GBK-virus besmet. De doop is
echt een aanrader voor iedereen. Niet twijfelen, ga gewoon allen daarheen.
We mochten een week lol beleven samen met ons doopitem en
medeschachten. Dit deed ons alleen nog maar meer naar die gezamenlijke
doop smachten. De avond zelf keek ik wel wat angstig uit naar wat er ging
gebeuren. Achteraf kan ik er echt niet over zeuren. Het bleek een avond vol
met plezierige activiteiten. Vanaf nu zal ik altijd voor die leuke GBK-doop
pleiten. De avond begon met een vriend voor het leven. Ik heb een hele
avond lang alles voor hem gegeven. Niet alleen voor hem, maar ook voor
mijn team. Dat ik dan uiteraard helemaal naar de top beam. Rozen zijn roze,
zeeën zijn blauw, Groen is gewoon groen en laat ik nooit meer in de kouw.
Niet alleen lol stond centraal, ook kennis was belangrijk. Nu heb ik op
dierengeluiden een veel betere kijk. Tijd om mijn lofdicht hier af te ronden. Ik
wou dat we die doop eeuwig herbeleven konden!

- Tarcis

Het is weeral een tijdje geleden de doop. En met een tijdje geleden bedoel ik
toch wel dat we al vele gbk activiteiten, vele saaie en lange lessen, practica
en een hele blok- en examenperiode achter de rug hebben. Met het tweede
semester in zicht werd het dus toch wel tijd voor een tekstje in de worm over
de doop. Beter laat dan nooit, zeggen we dan. De doop is toch wel meer
dan alleen de doop. En daar was ik zelf toch wel verrast door. We starten met
de voordoop waar we ‘gekocht’ worden door de commi’s. Het is grappig
hoe hard er soms wordt opgeboden tegen elkaar. Het is ook weer een
manier om nieuwe mensen te leren kennen. Het kan op het eerste zicht wel
intimiderend lijken hoe al deze ouderejaars ervoor strijden om je te kopen,
maar het zijn allemaal toch wel schatten van mensen. Na de voordoop
volgde de doopweek. Ik heb hier echt maar 1 woord: FAN-TAS-TISCH! Met ons
doopitem aan ons zijde, konden we de hele wereld aan. We hielden er toch
wel een befaamde quote aan over: “Het verbaast me nog altijd dat er in
2023 mensen zijn die zich vrijwillig publiekelijk laten vernederen.” Beste
wormlezers, het is ondertussen 2024 en vernedering is toch wel iets wat ik
geen enkele seconde gevoeld heb. Ik denk zelfs niemand van ons. Zelf was ik
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hup-professor-hup schacht en dat was eerlijk gezegd heel plezant om te
doen. Met een groot spandoek moesten we met twee vooraan in de aula de
proffen gaan aanmoedigen. Natuurlijk vroegen we ze eerst beleefd om
toestemming, maar zelf vonden ze het ook wel plezant. Maar na zoveel jaar
verwachten ze het toch wel als er daar een bende kwibussen verkleed in de
aula zit. Ik weet niet aan hoeveel woorden ik ondertussen al zit en ik zou
kunnen blijven doorgaan over onze doop week, maar uiteindelijk was het
dan zo ver: de befaamde doop. Zelf was ik geen voorstander ervan. Ik heb
zelfs altijd gezegd dat ik me niet ging laten dopen, eventueel in mijn tweede
jaar, maar door het beter leren kennen van het praesidium en andere
gbk-mensjes dacht ik toch: waarom niet? De doop zelfs was een hele
belevenis op zich: van in het Citadelpark tot in de karaoke. Ik ben leiding in
de scouts en miste soms wel om een kindje te zijn. Tijdens de doop kwam mijn
innerlijke kind weer naar boven tijdens al de spelletjes die ik ook heel graag
wou winnen. Ik ga hier niet te veel over spoilen zodat het een beetje een
verrassing blijft voor de toekomstige schachten die deze worm lezen. Maar
sowieso team groen for the win! GRIE-GRA-GROEN!!!! Nu zit ik ver ten einde
van mijn verhaal en wil ik toch nog eens iedereen bedanken, ons fantastische
doopcomité en natuurlijk mijn medeschachten die zo’n belangrijke vrienden
voor mij geworden zijn. Ook wil ik iedereen die nog twijfelt om zich te laten
dopen zeggen dat ze het zeker moeten doen! Het is echt de moeite waard
en je houdt er zo’n goede vrienden aan over!

- Fleur
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Adopteer de GBK!
Een van de beste dingen om te doen als je je echt verveelt: de website
adopteereendier.be afgaan en
naar beestjes kijken. Regelmatig
kom je echte toppers zoals “mooie
brutus” en de cavia beer tegen.
Maar soms kom je ook plots diertjes
tegen die hun naam delen met
iemand die je kent. Bij deze dus een
testje om te zien hoe goed die
namen wel gekozen zijn.

Verbind onderstaande dieren met
het GBK-lid waar ze een naam mee
delen:
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Al deze dieren staan/stonden ter adoptie op de website adopteereendier.be
van de Vlaamse overheid. Ben je in de markt voor een nieuw vriendje? Kijk
dan zeker eens op deze site, want ze hebben allemaal een huisje nodig, en
uit eigen ervaring: het zijn soms echt de liefste, meest aanhankelijke beestjes
die je kunt vinden.
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Oplossingen:
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Fotohoekje
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(Anti-)valentijnhoroscoop
door wormzegger Thibo

Steenbok Jouw verjaardag is nog maar net achter de rug, jammer genoeg
verdoezeld door de feestdagen en de blok. Hierdoor voel je je minder

gewaardeerd in de samenleving en gebruik je een
copingmechinsme: alcohol. Laat dat bier maar
lekker vloeien, het brengt je in een extase waardoor
je jouw ideale samenleving toch voor je ziet, tot het
moment je wakker wordt met een kater. Op vlak
van liefde kan ik dus wel goed nieuws voorspellen:
die eenzaamheid wordt opgevuld door de liefde
van gerst, mout, hop, druiven, ethanol en soms
aardappelen.

Waterman Jouw verjaardag valt in de maand dat
Sint-Valentijn ook jarig is! Zoals kerstmis de
lievelingsdag is van de Paus, is Valentijn dat voor jou.
Waterman-singels opgelet, de liefde is dichterbij dan
je zou denken! Voor zij die al de liefde hebben
gevonden, ge hebt ne goeie vis beet! Jullie vieren
valentijn niet 1, niet 2 maar 3.14 dagen! Op vlak van
voedselverspilling zou ik toch willen vragen niet zoveel
eten meer in de vuilbak te smijten!

Vissen Valentijn hoeft niet per se voor jullie, dat heeft het universum ook
gemerkt. Het is niet dat jullie valentijn haten ofzo,
maar jullie zijn die kindjes die dit allemaal maar één
grote commerciële boel vinden. Je bent komende
weken ook gevoeliger voor kabouters, opgepast dus!
Als laatste geeft het universum mij door om eens na
te denken over het volgende: Prinses Tiana, van het
sprookje “de prinses en de kikker”, kuste de kikker op
de mond, maar gaf de kikker wel consent?
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Ram Ram? Ze hadden je beter konijn genoemd, je
slingert van de ene man/vrouw naar de andere! Doe
maar eens wat kalmer aan, gun de kreeften ook eens
iets! Op vlak van sport begint het terug te kriebelen,
na zo een blok stil te moeten zitten. Als ik een tip van
het universum mag meegeven, probeer eens de
volgende sporten: bossaball, pickleball of sepak
takraw!

Stier Na een periode van totale droogstand, is het tijd
om deze periode in te zetten als een sloerie. Je start de
periode als pseudosloerie, maar al snel heb je de smaak
te pakken en transform je in een volwaardige sloer. De
blok was mentaal een zware periode, maar vergis je
niet: er komt een periode van verlichting ondanks de
dagen donker blijven! Je bent een lente-zomer persoon
en je zal daarom ook snakken naar de eerste blaadjes
die verschijnen op de bomen!

Tweeling Het wordt gewoon lachwekkend, en dat doet
het universum ook: het lacht je uit in jouw gezicht. Je haat
valentijn, maar dat is eigenlijk gewoon omdat je nog nooit
een deftige valentijn hebt kunnen vieren. Deepdown is
valentijn het tweede kerstmis voor jou. Voor de tweelingen
die wel in een relatie zitten, opgelet deze periode wordt
zwaar! Neem elkaar genoeg vast, en probeer eens wat
meer naar elkaar te knipogen!

Kreeft Weet je, kreeftensoep is ook niet op 1, 2, 3
gemaakt, en zo gaat jouw liefdesleven ook. Je moet
eerst de kreeft levend in kokend water durven smijten,
en zo dus moet jij zelf ook eerst de eerste stap durven
nemen. Eens de kreeft z’n laatste loodje heeft gelegd,
moet je het genoeg laten sudderen. Dit is in jouw
liefdesleven ook zo, nadat je de stap hebt durven
zetten komt er een periode van wachten op
antwoordjes van jouw crush. Uiteindelijk moeten de
groentjes erbij, wat mixen en als laatste moet het nog
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pikant gemaakt worden! Eens de zin “Wil jij mijn vriend-/vriendinnetje zijn?”
gevallen is, is het dus tijd om de relatie lekker pikant te maken! Bereid je dus
maar al voor! Voor de kreeften die al in een relatie zitten: leuk voor je.

Leeuwen Er wordt wel eens gezegd “de luidste brullers
hebben de lelijkste geslachtsdelen”, en dat is helemaal
waar. Daarom houd je je als leeuw deze periode, en
laat je het brullen achterwege. Op vlak van liefde
wordt het een moeilijke deze periode: het universum
geeft niet echt signalen naar een lange amoureuze
relatie, maar ook niet naar een periode van alleen zijn.
Spannend afwachten dus! Op vlak van vriendschap
kan je het goed vinden met een kreeft. Als ik een tip
mag geven, vraag eens naar hun kreeftensoep-recept!
Leeuwen die al in een relatie zitten: je zou er beter een
punt achter zetten. Is hij/zij het echt waard al dat nachtelijk huilen?

Maagd Neen, wees gerust. Maagd zijn betekent niet maagd zijn! Hoewel vele
astronomen beweren dat maagden deze periode dikke nietsnutten zijn, zijn
jullie gewoon normale nietsnutten. De signalen hangen af van of je in een
relatie zit of niet. Zit je al in een relatie? Probeer jouw
eigen autonomie te vrijwaren, een relatie hebben
betekent niet dat jullie ineens een siamese tweeling
zijn!! Voor de single maagden in deze samenleving:
je komt er wel. Stapje voor stapje. Je hebt een crush,
bijvoorbeeld een leerling waarmee je samen een
practicum begeleidt, en je hebt een doel! Hoewel
het plan duidelijk is, is dat in de praktijk totaal niet.
Niet opgeven, Nemo heeft uiteindelijk z’n vader ook
gevonden!

Weegschaal Hoewel liefde uit een onverwachte
hoek komt, leef je in een cirkel. Heeft een cirkel
oneindig veel hoeken, of geen enkele? Dat laat ik
aan jezelf over. Je vindt deze periode een
bepaalde passie waarop je jezelf gaat focussen.
Laat dit maar gebeuren, word meester(es) in
hetgeen je graag doet. Wie weet waar dit jou
brengt in de toekomst en nog belangrijker: tot wie
het jou brengt!
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Schorpioen Liefde is voor jou een werkwoord,
alhoewel je het niet altijd op de juiste manier
weet te vervoegen. Je date af en toe wel
eens, maar vaak met niets tot het gevolg. Dat
is nu genoeg geweest! Je bent vastberaden en
je gaat tot het uiterste, want een kerstperiode
alleen dat wil je niet meer! Heb je ooit al eens
geprobeerd genoeg knolselder te eten? Geen
idee of het helpt, maar je weet maar nooit. Op
vlak van vriendschap zit je goed, je bent nog
nooit zo gelukkig geweest en dat is deze
periode dan ook niet anders!

Boogschutter Zoals cupido zijn pijlen schiet, boogschut ook jij jouw pijlen.
Jammer genoeg schiet je op de verkeerde persoon.
Heel wat mensen lijken geïnteresseerd in een
boogschutter, behalve de persoon die jij voor ogen
had. Maak het een levensdoel om die persoon toch
voor jou te winnen, zo heb je tenminste iets
interessants te doen in je leven. Jouw haat naar
pijnboompitten bereikt zijn limiet, en dat kan het
universum verstaan. Als copingmechanisme koop je
steeds meer en meer planten, jouw kamer/kot
begint stilletjes aan een jungle te worden maar daar
neem je vrede mee.
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Quotes
Alex Verzelen: "Als ik zat ben mag iedereen mij aanraken."

Samantha: “Hélène is de sapmaster.”

Helene: “Elke keer als ik verf hoor dan denk ik aan de verfman.”

Thibo: “‘niwaar’ is een pruik.”

Hélène: “Het is zo hard en het gaat zo diep.”

Alex Vandaele: “Waarom zit Hélène op haar knieën voor u?”
Laure: “Ik moest spuiten in haar mond.”

Hanne: “Ma ik heb nog nooit een dickpic gestuurd.”

Thibo: “Als ik 1 iemand van studio 100 zou kunnen ne*ken aan de muur: piet
piraat”
Thibo: “Laat het vallen, ik wil door Toby geneukt worden.”

Heleen: “Gat omhoog en gaan.”

Kaat: “Zie ik er Frans uit ofzo?”

Thibo tegen Samantha: “STOP MET GELUKKIG ZIJN!!!”

Tarcis: “Is Hélène nu nog kleiner geworden?”

Samantha: “Ik heb daarjuist een hap van Xanders worst genomen en er zat
look in.”

Pieter: “Ik heb zin in methyleenblauw.”
Augustin: “Waarom heb je seks in februari?”

Hélène: “Ma hij is zo oud, hij gaat direct mij willen bezwangeren.”

Xander: “chocko”

Tibo: “Samantha heeft ijs in haar hol, ze geeft geen kick.”

Annabel: “Ge steekt dat er in en pompt dat op.”
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Alex Vandaele: Ik heb een droge worst.”

Alex Vandaele: “Ik ga u slaan met men stok.”

Hélène: “Ik begin me echt wel suiker te voelen.”

Lea tegen Alex Vandaele: “Ge lijkt zo op een vogel die een paringsdans aant
doen is.”

Michiel: “Ik vind het gaatje altijd vanaf de eerste keer.”

Thibo: "ma zwijg es, niemand Caret om u!"

Tarcis: “Wacht we zijn even met bananen aant spelen.”

Annabel: “Als je hem op en neer beweegt wordt die warm.”

Annabel: “Harder Fleur! Sneller Fleur!”

Emilia: “Tarcis haal uw banaan uit mijn gezicht.”

Samantha: “Zie ik er uit alsof ik kaal zou moeten zijn?”

Samantha: “Er steekt iets in mijn gat”

Thibo: “Ben ik ni het centrum van dit universum?”

Xander: ”en die vallen ook klijn”

Samantha: “geen rijst in mijn gat aub”

Hélène: “hmmmm!!! Ik voel dat je wilt komen!!”

Tibo: “Ik zet op mijn feestdag 30/02 een vat bij John als er veel volk komt naar
latino night.”

Kato: “Ik ben gwn aan het uitleggen hoe ik op zijn botjes zat. (Throwback
eerste worm)”

Kato: “dan breekt mijn poep”
Augustin: “en het toilet”
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Kato: “nee xander, of ik steek DA in uw hol eh”

Emilia: “ik heb em gekocht toen hij tien jaar was”
Tarcis: “woody?”

Zara: “ja die gaan zo langs achter.”

Xander: “nee nee, sebiet ebben we weer nen squirter lijk den august.”

Fleur: “ja de mijne moe even diep zitten als de uwe eh.”
Wannes: “tgaat over spijkers toch?”
(5 min later)
Wannes:” ja ga maar dieper eh jonges”

Gaelle: ”waar zit zijn tepel”
Nyah: “ik vind em ook ni”
Alex Vandaele: “blijft es van mn tepel”

Noah: “ik steek alle worsten in mijn mond”

Gaelle tijdens gym: “ik denk da de helft vant gbk een voet fetisj heeft”
Alex Vandaele: “neuh, enkel bracke hoor”

Kato: “niemand kriebelt aan mij aangezien ik geen lief heb, dus laat ik een
vlieg dat doen.”

Thiemen: “ik dacht dat de verdediging na de straf kwam.”

Rood tegen nonkel: “ge hebt mijn mossel wel al es gedissecteerd”

Gaelle: “ge moet daar eerst aan lekken, anders ist te hard”

Annabel: “wil je aan mn appel lekken?”
Heleen: “oh dies wel hard.”

Michiel: “nee ni naar boven anders gaat ie deruit.”

Gaelle (wijzend naar alex): “ik wil hem naaien”

Annabel tegen michiel: “tis ni dak ni wil”
Fleur: “waarom ben je zo’n hoer?”
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Fleur: “een gekke voetseks hier onder de tafel”

Seppe: “weet je da zo als vrouwen samenwonen da hun menstruatie dan
gelijk loopt, awel wij hebben da me onze kak.”

Tibo: ''Ik zal het een keer eerlijk zeggen Laura: Beter verslaafd zijn aan bier dan
aan Like me.''

Thibo: “Lieven heeft mij zo hard in mn poep genomen dat ik het in mijn keel
heb gevoeld.”

Milan: “Onze school was katholiek. Pesten mocht nog”

Emilia die spiegelei eet: “Mmm mmm it’s like eating a thick juicy ass.”

Staf: “Mensen die Pieter noemen zijn gewoon dominant.”

Maxime: “Mijn papa komt uit schelle. Das daar echt 1 grote
incestcommunity.”

Maxime: “Ik hou van lelijke beestjes.”

Laura: “Ik ben zoals wortelpuree want ik ben super lekker.”

Maxime: “Mijn hersenen zijn een spons.”

Tibo: “Epel epel epel yohurt eet je met een…”
Seppe: “Lepel”
Tibo: “Nee vork”

Seppe: “Gij muilt als een man. Of een heel harige vrouw.”

Niko: “Kwil da u pis rood ziet tegen et einde.”

Algemeen besluit conversatie: “Vanaf nu gebruiken we niet meetr tepel en
tepels maar wel ‘monopel’ en ‘tweepel’.”

Bob: “Roeien met de Thiemen die je hebt.”

Mozard: “alle apen zijn geëvolueerd om geen haar rond hun kont te hebben
waarom is da bij ons wel”
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The Mole People of Ledeganck
door Tibo en Woody

Niet iedereen is zich bewust van de aanwezigheid van het geheime netwerk
van gangen dat zich onder de campus Ledeganck bevindt. Toch is het er,
hoewel onopgemerkt door de toevallige voorbijganger. In dat gangenstelsel
huist er een geheime samenleving; de Society of the Mole People…

Het is inmiddels al een hele tijd geleden, maar op een mooie zomerdag
hoorden Woody en ik het eeuwig aanwezige geboor dat op de vreemdste
momenten de lessen komt verstoren. Echter, aangezien er geen les was en
we ons vrolijk konden bewegen waar we maar wilden, besloten we op
onderzoek uit te gaan. Al snel vonden we de oorsprong van het lawaai: de
eens gesloten vloeren bovenaan de trappen bij auditorium 3 waren
geopend! Daarin stond er een man, of daar leek het toch op, die ons eerst
even strak aankeek, maar dan vriendelijk groette.
Niet helemaal overtuigd door de vriendelijke allure van dit figuur, vervolgden
we onze weg. Later zou al snel blijken dat hij niet was wie hij ons probeerde te
doen geloven.

Woody en ik bij de veronderstelde ingang van het gangencomplex

Enkele weken van relatieve stilte gingen voorbij. Op een zekere dag werd er
een geheimzinnig briefje afgeleverd bij het GBK-kot.
Er stond kort uitgelegd dat de campus Ledeganck in groot gevaar was en er
een uiterst dringend gesprek gevoerd moest worden. Woody en ik aarzelden
niet en begaven ons zonder verdere vragen naar de aangegeven locatie.
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Aangekomen in het lokaal, zagen we in de schemering een silhouet. Al gauw
begrepen we dat het de mysterieuze werkman was, die inderdaad niet bleek
te zijn zoals hij zich voordeed. Hij onthulde dat hij deel uitmaakte van een
geheime samenleving van Mole People die onder de campus Ledeganck
leven. Aangemoedigd door onze verwarde blikken vertelde hij meer.

Er bestaat een legende.
Ongeveer 1000 jaar geleden heeft Linda, de huidige bazin van Ledeganck,
de volledige campus gespawnd op een berg van de Mole People. Hoe ze
dat gedaan heeft, weet niemand exact, maar het zou gepaard gegaan zijn
met de inmiddels legendarische woorden “Grrrr ik haat mole people, ik ben
racistisch. We gaan die school gewoon droppen op de Mole Hole”. Hierbij
wordt ‘Mole Hole’ gebruikt als een soort lokale straattaal voor de thuis van de
Mole People.
Door de plotsklapse verschijning van een volledige campus, inclusief
onderzoeksgebouw en museum, werd de bodem zwaar gecontamineerd.
De volledige populatie Mole People moest vluchten naar verdere, veiligere
oorden. Vele eeuwen later, toen die oude legende nog eens kwam
bovendrijven, gingen een hele hoop gelukzoekers op pad. Ze hoopten hun
beloofde land terug te vinden en wraak te nemen op die vervloekte Linda…

De legende kwam niet uit het niets weer boven, nee, er was een volgende
evolutieve stap in de Mole People geschiedenis genomen. Er waren speciale
jongelingen tot ontwikkeling gekomen. Ze waren net dat beetje sterker wat
hen de optie gaf om door metaal heen te kunnen boren. Vanaf dat besef
kwam bij de volwassen generatie, werden ze klaargestoomd voor de taak
van hun leven: de slag om Ledeganck.

Verkleed als werkmannen moesten ze op zoek gaan naar de geheime Power
Core van Ledeganck. Eens die gevonden en vernietigd is, zullen de pixels van
de Mole Hole terugkeren en despawnt de Ledeganck. Hun wraak op
president Linda, die zolang ze de campus niet verlaat het eeuwige leven
bezit, zal zoet zijn.

De Mole People zijn een ver geëvolueerd en cultureel hoogstaand volk. Er is
binnen hun samenleving een consensus over hun afkomst: ze zouden een
aftakking zijn van mollen die voorkwamen in stedelijke omgevingen. Deze
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mollen zijn samen met de hoeveelheid mensen en dus de hoeveelheid
verharde bodem geëvolueerd tot een efficiëntere, meer menselijke vorm.
Mole People zijn volledig kaal, maar scruffy in de nek en bedekt met een
dichte, lichtbruine pels op de rug, armen en benen.
Er bestaan twee grote takken van Mole People; de Linker Mole People, die
iets blauwer zijn en de Rechter Mole People, die iets ‘kakgrondbruiner’ zijn.
Deze twee takken leven al eeuwen in harmonie met elkaar en genieten van
een wederzijdse verrijking van cultuur.

Verder lopen ze op twee poten, maar zijn ze gebocheld en hebben een
typerende sterneus. Hun ogen zijn zeer klein en vallen nauwelijks op.
Misschien wel de vreemdste lichaamsdelen van de Mole People zijn hun
armen en handen. Je zou misschien verwachten dat ze de typische
mol-achtige voorpoten die goed uitgerust zijn om te graven hebben
behouden, maar niets is minder waar. Ze bezitten normale armen, maar met
mensenhanden over de volledige lengte, tot net boven de schouder.
Mole People voeden zich uitsluitend met de tenen van duiven. Af en toe
ontsnapt er een duif tijdens de oogst van zijn tenen en daarom worden er
soms wel eens duiven gezien met twee tenen.

De meeste Mole People dragen geen kleren, maar wie binnen hun
gemeenschap wordt gezien als de elite is door de enorme overdaad aan
duiventenen zeer dik en draagt bijbehorende kleren.
Deze kleren hebben wat weg van wat binnen menselijke kringen bekend
staat als typische klederdracht uit het rurale deel van de Verenigde Staten.

Zoals al eerder werd aangehaald, ging de eeuwenlange evolutie van de
Mole People gepaard met een enorme bloei op cultureel vlak. Zo hebben ze
een prachtig volkslied, maar toen de Mole Man het probeerde uit te voeren
voor ons, bleek het op een voor mensen niet-hoorbare frequentie te
gezongen te worden.

De kleuren van de vlag van de Mole People hebben allemaal een diepere
betekenis. De bruine en blauwe delen staan respectievelijk voor Rechter en
Linker Mole People, als symbool voor hun eeuwige vrede. Het bovenste, gele
deel staat voor de mythische zon, zoals die voorkomt in de legenden en het
onderste, zwarte deel voor het eeuwige duister. Ten slotte staan de grijze
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delen voor de duiven, waarvan de tenen het gehele dieet opbouwen van
de Mole People.

De Mole Man waarschuwde ons dat er
binnen de kortste keren een grootse
revolutie zou plaatsvinden. Iedereen die
hen voor de grote dag een geheim
teken gaf, zou gespaard blijven. Sterker
nog, wie het teken, dat bekend als ‘the
secret sign of the Mole People’ gaf, zou
opgenomen worden in de officiële
Society of the Mole People!
Angstig vroegen we wat er stond te
gebeuren met de arme zielen die het
teken niet tijdig konden. De Mole Man
zei dat ze naar de dungeons zouden
worden meegezogen. Hier wordt
aangevoeld wat men stiekem wil dat er
gebeurt, en zorgen de cipiers voor
exact het tegenovergestelde. De vlag van de Mole People

Na afloop van deze basisuitleg over het bestaan van de Mole People,
hadden Woody en ik slechts één vraag. Waarom hielp deze Mole Man ons?
Het antwoord verbaasde ons.
Hij vertelde dat Linda vermoedens had dat de Mole People op een dag
zouden terugkeren. Nadat ze zeker wist dat campus Ledeganck niet meer
veilig was, ging ze op zoek naar een manier om informatie te vergaren over
de invasie. Haar oplossing was zeer simpel: de Sint kidnappen, al zijn
pepernootjes stelen en die aanbieden aan een toevallig voorbijkomende
moleman. Hierdoor moest er een tijdelijke vervanging aangesteld worden
door GBK, maar kreeg Linda er een waardevolle aanwinst bij.

De pepernootjes bleken bij de Mole Man in goede aarde te vallen, want hij
zwoer zijn eeuwige trouw aan Linda en alles waar ze voor stond. Dit zolang er
een constante aanvoer van pepernootjes is, natuurlijk. Het feit dat als Linda
wordt vernietigd, deze overvloed stopt, dreef de Mole Man tot zijn
wanhoopsdaden.
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We stelden de Mole Man gerust met de
belofte om zijn verhaal zo veel mogelijk
te delen en zo de kennis van de
pepernootjes te verzekeren na de
apocalyptische ondergang van campus
Ledeganck. Hij dankte ons en verliet
vluchtig het lokaal.

Bij deze, beste lezer: aarzel niet. Je eigen
overleving kan ervan afhangen! Doe
hetgeheime teken van de Mole People
naar iedere werkman die je ziet lopen
op de campus. Anders is ze negeren misschien wel het laatste wat je doet!

Enkele professionele reconstructies
van hoe de originele Mole Hole er uit
zou kunnen gezien hebben
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Jenevermix review
Zoals zij die er waren wel weten, waren er
jenevershotjes bij de karaokeclubavond. Wij de
wormpjes hebben voor jullie experimentjes
uitgevoert met de jenever. Welke smaken
combineren is goud en welke niet… Over twee
zaken kunnen we al zeker zijn: ik had ne dikke
kater de dag erna en Laure was duidelijk veel
dramatischer met punten geven dan ik. (Note
van Laure: ik had wel totaal geen kater de dag
erna).

Appel en Vanille:
Laure: -2/5 Kirsten: 1/5
De smaak was vooral appel maar de textuur
bwek. Zo te vergelijken me appelsap ma de textuur van bedorven melk. Ik
zou zeggen, het is misschien een goed shotje voor halloween of voor een spel
dat je eigenlijk probeert zo weinig mogelijk wilt drinken. Of om iemand te
kloten. Niet voor het plezier te drinken want er zitten direct brokjes in (en jup
ze blijven in u maag tot de volgende dag :((( )
Conclusie: zorgt voor kots de volgende dag
Vanille en cactus:
Laure: -8/5 Kirsten: 0/5
Da was gwn ne vieze over datum pudding. Misschien moeten we eerst de
vanille uitgieten en dan cactus en geeft dat verandering. Bij de eerste slok
krijg je kostneigingen. (Mss was het deze da de kater erger maakte) Gek
genoeg vond fleur het niet erg om te drinken, ma de schachtenpap vond ze
ook lekker dus geen verrassing.
Conclusie: geef je u ergste vijanden niet eens om te drinken.
Violet en cactus:
Laure: 3,5/5 Kirsten: 3/5
Niet slecht eigenlijk, nog een lekkere combo. Als ik mij niet vergis waren Thibo
en Hanne ook fan.
Conclusie: niet slecht, als je perse wilt combineren dan is dit niet wagelijk.
Vanille en cuberdon:
Laure: 2/5 Kirsten: 1,5/5
Hoezoooo waren hier geen brokjes??????? De smaak was wel niet top maar
het feit dat we geen rare vieze brokjes moesten slikken maakt het wel iets
beter dan de andere me vanille.
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Conclusie: Niet topp ma ook ni de ergste. Ik zie geen reden om het nog ooit
samen te gieten.
Passie en appel:
Laure: 3/5 Kirsten: 4/5
njommie njommie, als je u 2 favorieten samen giet kan het toch niet anders
dan lekker zijn.
Conclusie: kan wel lekkere cocktail worden met nog iets anders erbij (hint
@tibo @Nele)
Passie en cuberdon:
Laure:1,5/5 Kirsten: 1,5/5
Er was geen ranzige textuur maar de smaken hoorden gewoon niet samen
Conclusie: Geef het iemand dat je irriteert.
Rum appel citroensap:
Laure: -2/5 Kirsten: 5/5
amai zo yammy, ksnap ni da laure het te zuur vond. Misschien heeft die vele
citroensap ook wel rare dingen in mn maag gedaan.
Conclusie: Would do it again
Klein beetje vanille, klein beetje appel en citroensappp:
Laure: -2/5 Kirsten: 10/5
Eum ik kan mij nieens herinneren dat ik die gemaakt heb. Maar we hebben
een quote van Laure: “Het was gewoon maagzuur, be real Kirsten”. (Nog een
note van Laure: volgens Kirsten was dit het beste dat ze ooit al had
gedronken op de avond zelf, terwijl het gewoon een glas citroensap was me
vorte vanille smaak erin. Geen wonder da ze over de pot heeft gehangen.)
Conclusie: blijkbaar was het maagzuur.
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De Stentroll
door Thibo

Onlangs las ik in de vorige worm dat er verkiezingen waren voor het
GBK-woord van het jaar. Tot mijn grote spijt zag ik dat het woord “stentroll” er
niet tussen stond. Mijn hart stond stil en ik landde in een zware
post-traumatische depressie. Maar genoeg is genoeg! Ik zal niet rusten totdat
iedereen die de worm leest weet wat een stentroll is.

Laten we starten met hoe ik leerde kennis maken met de stentroll (als dit jou
niet interesseert: leuk voor je). Alles start, zoals elk legendarisch verhaal met,
Koen Thas. Het was een zwoele februarische avond, 20u39. Ik krijg opeens
een messenger-melding op mijn gsm van Seppe. Om te starten, ik wist al dat
Koentje een twitteraar was (of X-er, maar da’s lame sorry), maar toen ik het
berichtje van mijn persoonlijke God Seppe opende, zag ik iets waar mijn
mond van open viel. Koen is niet alleen actief op twitter, het is godverdikke
ook nog eens een Instagram-influencer! Man, wat een multitasking legend is
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het toch! Naast het actief laten wenen van meer dan de helft van de 1e
jaars, vindt hij ook nog eens de tijd om zijn socials te onderhouden! En daar
was het dan, zo plots, zo onverwachts, een simpel messenger-bericht van
Seppe, op de Instagrampagina van Koen: DE STENTROLL. Het was liefde op
het eerste gezicht. Met zijn blonde lokken haar en zijn dikke kastanje-neus wist
ik dat dit mijn nieuwe favoriete wezen ging worden op deze aarde!

Natuurlijk heb ik dan ook mijn research gedaan, want ik hoor het je tot hier al
denken: “What the hell is een stentroll?” En ja, zo starten de meeste
gesprekken met mensen wanneer ik hun introduceer aan de stentroll. Om
heel eerlijk te zijn wist ik eigenlijk in het begin zelf niet zo goed wat een
stentroll was. Ik dacht eerst dat het de representatie was van Koen zelf, maar
dan in een steenvorm (?) I guess. Gelukkig kwam Samantha tijdens een
salsa-les, met de meest logische verklaring: die domme k*t heeft gewoon
“steentrol” verkeerd geschreven. We hebben er heel de avond goed om
kunnen lachen, en zo werd het zaadje voor mijn liefde naar de stentroll in mijn
hart geplant.

Ik zou Thibo niet zijn als ik Samantha niet zomaar geloof, en ja
hoor (again) zat Samantha fout, want Koentje had helemaal
geen typfout gemaakt. Stentrollen bestaan weldegelijk, in
alle soorten, maten en figuren! Wanneer je “stentroll” ingeeft
in Google dan zijn er helaas weinig zoekresultaten. En de
zoekresulaten die er zijn, zijn allemaal vage Zweedse
websites. Aangezien ik geen bal van Zweeds versta, en mijn
enigste connectie met Zweden Loreen van het Eurovision
songfestival is, heb ik dus er niet echt veel van kunnen
maken. Maar, ik denk dat ik uiteindelijk wel er in geslaagd
ben om te kunnen definiëren wat een stentroll is (geloof mij
gewoon op mijn woord): een stentroll is een “object trouvée”
(voor zij die geen Frans kunnen: jammer) die zijn oorsprong
vindt in Zweden. Het is een melange van allerlei rotzooi, dat
je in de natuur vindt of gewoon bij jouw thuis, bij elkaar
geplakt zodat je uiteindelijk een soort mythisch trolletje krijgt.
Ze kunnen eventueel ook ingekleurd worden en/of versierd.

De stentroll van Koen Thas bevat als hoofdbestanddeel een
kei, of alleszins een steen (ik had 10/20 voor geologie dus tot daar mijn
stenenkennis), een kastanje als neus, stro als haar met stoffen draadjes als
schattige haarelastiekjes en groene kraaltjes als ogen. Stentrollen zijn vaak
heel erg schattig, hoewel ze ook soms kinda scary kunnen zijn, ‘k ga nie
liegen (zie foto’s rechts).
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Als broke ass student kan de stentrollenmarkt ook echt een booming business
worden hier in België, want in Zweden vragen ze zo een 12 euro voor een
stentroll! Voor wat aaneengeplakte tuinafval, vind ik dat toch een mooie prijs!
Dat laatste klinkt een beetje oneerbiedig, maar dat is zeker niet zo bedoelt!
Integendeel, de stentroll heeft mijn hart gestolen en dat zal nooit of niemand
anders meer op die manier kunnen doen. Het is echt een “coup de
foudre”-gevalletje, niet seksueel ofzo, eerder passioneel!

Ik heb ooit eens de kans gekregen om onze geliefde Koen buiten de Sterre te
ontmoeten, in de straten tussen de Sterre en het UZ, op een koude herfstdag.
Hij wandelde op een totaal bewolkte, miezerige dag met een zonnebril op
alsof het 30 graden was met stralende zon (wat een icoon). En toen besefte ik
het, 1 + 1 werd 2: zonder deze man zou ik niet staan waar ik vandaag sta.
Niet enkel heb ik nog steeds trauma’s aan wiskunde I, ik heb mijn passie
dankzij hem gevonden: de enige, de echte “stentroll”. De ene
biologiestudent is gepassioneerd door vogels, de andere door vetplanten, en
ik … inderdaad, door de stentroll, en dat allemaal dankzij Koen Thas.

Weet je niet direct wat doen zo op kot, op de trein of tijdens een pré’ke?
Maak eens allemaal gezellig een stentroll en stuur ze mij zeker door! Tot mijn
zeerste spijt zijn al mijn aanvragen om stentroll-gerelateerde activiteiten te
organiseren geweigerd door mijn lieftallig mede-praesidiumleden. Maar ik
geef niet op, “Stentrollen zoeken in het Citadelpark”, MOET en ZAL een
jaarlijkse activiteit worden! Zo waar ik Thibo Bracke heet!

De groetjes,

Thibo

Secretaris bij de GBK.

PS.: voor de eerstejaars studenten, en Bob, die Wiskunde II van onze lieftallige
Koen krijgen: ik denk oprecht dat je hem ontzettend blij zou maken door hem
een gepersonaliseerde stentroll cadeau te doen op de laatste dag van het
academiejaar. Geen idee of het extra punten gaat opleveren, maar het is
zeker het proberen waard, en doe er mijn groetjes bij😉!
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GBK-memes
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Panopto strikes again
Met de blok hebben we weer allemaal veel naar lesopnames gekeken, en
zijn jullie nog allerlei vreemde interpretaties van de AI tegengekomen.
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Valentijnsbingo
Valentijn, de dag van de geliefde of de dag van de kleffe koppeltjes. Om de
eenzame zieltjes onder ons een leuke bezigheid te geven is hier een leuke
kleffe binge. Have fun!

Koppeltje dat hand in
hand fiets zien. (Ik wist
niet dat het een ding
was tot vorig jaar, ge
valt toch gewoon opu

bakkes zo???)

Tel 10 koppeltjes op
campus

2 personen die te
gelukkig samen uit een

toilet komen in de
overpoort/op een

cantus

Iemand met de naam
Valentijn (Sorry

Valentijn, moest er in
van Yuna)

KOM NAAR DE
ANTIVALENTIJN!!!!!

Een koppeltje dat
knuffelt en elkaars

poep vastgrijpt (In de
broek is ook een optie

volgens Thiemen)

Koppeltje dat bij elkaar
op de schoot zit in de

cinema zien.

Muilende koppeltjes
tijdens antivalentijn

Een koppeltje dat de
trap opgaat met de
handen op elkaars

poep.
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Spelletjes
Hoeveel Cavia Beer telde je in deze worm? …

Kruiswoordpuzzel:
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Sudoku:
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Kleurplaat
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Oplossingen
Er waren 6 caviaberen te vinden in deze worm.
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Nawoord
Dat was het dan, de eerste worm van het jaar 2024. Wij hopen dat jullie er
plezier mee hebben gehad, en dat we jullie dit semester weer kei veel
mogen zien op activiteiten. Hoe gaan we anders komende wormen weer
helemaal opvullen met al jullie domme quotes en grappige foto’s? Laat je
zeker niet ontmoedigen door mogelijke examenresultaten! Zoals mijn neef,
die doctoreert in allerlei vage bio shit momenteel, zelf heeft gezegd op
nieuwjaar: “Als ik mijn studententijd opnieuw zou doen, zou ik deze keer wél
veel uitgaan, want ik heb mijn enige kans daarvoor nu helemaal gemist.“
Wijze woorden dus.

Dikke kusjes,
Jullie wormpjes,
Kirsten en Laure
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Random picture of the month
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