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Voorwoord 
Heyaa liefste bioloogjes en sympathisanten 

 

Welkom bij deel twee van dit academiejaar! Na een maandje of twee 

zwoegen voor die gevreesde examens, kunnen we weer voor enkele weken 

de andere kant opkijken als er iemand begint over ‘voorbereidend werk’ en 

‘academic weapon’ enzo. Dat kan ook nog wel later in het semester, tijd zat!  

 

Nu de stress van de examens is weggevallen en de vakantieplannen 

uitgevoerd zijn, is de grote vraag natuurlijk: wat nu? Gelukkig zijn wij er om jullie 

hierbij een handje te helpen! Deze Worm staat vol interessante info, maar 

voornamelijk vol Valentijn-haat. Vergeet de discussie tussen Halloween en 

Kerstmis (we weten allemaal wie daar de winnaar is), de meest gehate 

feestdag is absoluut Valentijn.  

 

Welke icks zijn er zoal bij dates? Welke horrorverhalen hebben de vrouwen van 

de GBK over hun relaties? Welk Valentijn-type ben jij? Wat zijn de nieuwe hear-

me-outs en welke leugens worden er verteld door ons praesidium? Allemaal 

vragen waar je dringend een antwoord op moet weten! 

 

Een hele hoop andere vragen werden beantwoord door een professor met 

eigen ervaring binnen de GBK. Bekijk zeker ons interessante gesprek over ‘die 

goede oude tijd’ met professor Dries Bonte! 

 

Een hele hoop werk duidelijk, maar gelukkig is het nog vroeg in het semester 

en hebben we nog veel tijd over. Veel plezier met deze Worm en hopelijk 

vinden jullie het even interessant als wij! 

 

Liefste groetjes (wel Anti-Valentijn tho) 

Jullie Wormpjes van dienst 

 

Lea en Kaat 
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PraesesLULT  
Hey iedereen! Allereerst wil ik beginnen met jullie te feliciteren omdat jullie deze 

examenperiode hebben overleefd, ik ben super trots op jullie!! Zoals jullie 

allemaal wel gemerkt zullen hebben, kan de examenperiode moordend zijn, 

zeker voor de uitstellers onder ons. Noem me écht een dom 

dier want NA 5 JAAR STUDEREN STOOT IK MIJ DUS NOG ALTIJD 

AAN DIEZELFDE STENEN.  

 

 

Eerst neem ik mijn vakken op zonder 

deftig te kijken naar mijn examenrooster, 

BAF 8 examens. Oke, oke, komt goed… 

Ik laat er een paar vallen.  

 

 

Vervolgens begin ik een 

kleine week op voorhand 

aan mijn taak van phylogenetics aan 

iedereen die dit leest en ooit de 

evolutiemaster wil doen of dit vak wil 

opnemen: doe dit niet (een week op 

voorhand beginnen)!!! Er is oprecht nog nooit 

een taak geweest waarbij ik mijn laptop zo 

vaak tegen de muur heb willen smijten en 

Rstudio en MEGA7 zó lelijk heb vervloekt. Los 

van alle miserie van die opdracht ben ik nu 

wel super blij dat ik die dingen ongeveer kan, 

en dat ik een aantal zeer mooie boompjes heb geproduceerd, al zeg ik het 

zelf. Deze taak slorpte dus zoveel meer tijd op, 

waardoor ik te weinig tijd had om mijn eerste 

examen deftig te studeren. De examens die 

volgden verliepen niet minder rampzalig, want 

ook al had ik genoeg dagen voor een vak, het 

lukte mij gewoon niet om te beginnen studeren 

tot 2 dagen voor het examen wanneer de stress 

van de deadline hoog genoeg was 🙃🙃. Wat 

dus resulteerde in 2 uur slaap voor elk examen. 

Hier heb ik een stevige 

verkoudheid met 

rochelhoest aan 

overgehouden die nu 

ondertussen al aanhoudt sinds een week voor de blok!! 
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Mijn tips aan jullie (én aan mezelf!!!) voor de volgende examenperiode: 

 

• Check het examenrooster van de vakken die je wil opnemen 

• Begin niet een week op voorhand aan je phylogenetics taak als je nog 

mentaal stabiel wil zijn om aan de blok te beginnen 

• Als je weet dat je uitstelgedrag hebt, werk hieraan vóór de blok begint!! 

• Ga niet naar de dokter voor je hoest die al 4 weken 

aanhoudt, de dokter kan niets doen buiten je een 

siroop geven waar je vermoeid én geconstipeerd 

van wordt, dat heeft echt niemand nodig tijdens de 

examenperiode! (neem geen medisch advies van 

mij obviously) 

 

Dit was dan mijn rant over mijn examenperiode, als je ook 

een slechte blok hebt meegemaakt, I feel you en je bent 

niet alleen!! Dit semester is een nieuwe kans, pak nú je 

struggles aan: ga monitoraat volgen, ga naar workshops die 

UGent soms aanbiedt, volg studiebegeleiding of ga naar 

een studentenpsycholoog. Durf om hulp te vragen, want 

soms lukt het niet alleen en dat is oke!! 

 

Ik hoop fysiek en mentaal te genezen in de lesvrije 

week door platte rust, een super lekkere café 

liégeois te eten op mijn verjaardag en door heel 

veel mos aan te raken in de Ardennen. Dit wens ik 

jullie ook van harte toe.  

 

Volgend semester staat op ons te wachten vol 

suuuper toffe activiteiten zoals het Galabal, 

H.E.R.P., massacantus, cantus der biologen en 

nog veel meer! Ik ben alvast kei-excited! 

 

See you then xx 

 

Yuna  
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Kalender 
 

Week  1  

Maandag 10/02 Heropeningsvat 

Dinsdag   

Woensdag   

Donderdag 13/02 Anti-Valentijnsfuif 

Vrijdag   

Zaterdag   

Zondag   

   

Week  2  

Maandag 17/02 Clubavond 

Dinsdag 18/02 24u Porter 

Woensdag 19/02 H.E.R.P. 

Donderdag   

Vrijdag 21/02 Vriendjes- en familiecantus 

Zaterdag   

Zondag   

   

Week  3  

Maandag   

Dinsdag 25/02 Clubavond 

Woensdag 26/02 24u Krawietelke 

Donderdag   

Vrijdag 28/02 Galabal der Wetenschappen 

Zaterdag   

Zondag   

   

Week  4  

Maandag 03/03 Bierpongtoernooi (nog te bevestigen!) 

Dinsdag   

Woensdag 05/03 GBK Quiz 

Donderdag 06/03 Verbroederingscantus 

Vrijdag   

Zaterdag   

Zondag   

 

Op onze website (www.biologie.ugent.be) vind je de volledige jaarkalender inclusief 

locaties! 
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Komende activiteiten 
 

 
 

Heeyyy GBK’ers!  

 

We hopen dat de examens een beetje meevielen en dat jullie nu klaar zijn om 

los te gaan!  

 

Want... GBK is terug!  

Om dat te vieren, staat er voor jullie een gratis vat klaar — vergeet dus zeker je 

lidkaart niet. 

 

We hebben jullie gemist en kunnen niet wachten om samen een knalfeest neer 

te zetten! 

 

Tot snel!  
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Anti-Valentijnsfuif 
 

 
 

Boeketjes bloemen, Chocolaatjes, de hele dag liefdesmuziek en kleffe koppels. 

BLEH! 

 

Wij bij GBK doen dit anders, kom op 13/01 naar onze Anti-Valentijnsfuif! De 

enige romantiek die je daar zal vinden is in je glas. Er is namelijk cava 

verkrijgbaar van 22u tot 3u voor maar 12 euro per fles en 2,5 euro per glas. 

 

Wij zullen je daar zonder al te veel liefde ontvangen, tot dan! 

 

Je dit keer niet zo lieve feestjes <3 

Woody en Kirsten   
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H.E.R.P 
 

 

Dag beste bioloogjes, 

 

Als je geïnteresseerd bent in reptielen, kom dan zeker naar onze HERP-lezing en 

hanteerpracticum! Er is plek voor 40 PERSONEN dus schrijf je zo snel mogelijk in. 

Enkel de eerste 40 inschrijvingen tellen. 

 

De activiteit gaat door in de Ledeganck in lokaal 0.2 van 18u30 tot 21u30. Hier 

wordt nog extra uitleg gegeven terwijl we ZELF de dieren op een correcte 

manier mogen vasthouden. Dit alles kost je slechts €18 met lidkaart en €20 

zonder lidkaart. 

 

Het is heel belangrijk dat je je inschrijft, anders kan je niet mee! 

Inschrijven kan via het evenement op Facebook, Instagram of de Campus-

app. 

 

Groetjes van jullie Excul-duo en hopelijk tot dan, 

Wannes en Pieter 
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Vriendjes- en familiecantus  

Kent je vader tegen alle verwachtingen in het Io vivat van buiten of krijgt je 

grootmoeder een onverklaarbaar verlangende blik bij het horen van je vele 

avonturen in Gent? Wil je ook eens proeven van het studentenleven of wil je 

zoon- of dochterlief net eens laten zien hoe dat cantussen nu écht moet? Kom 

dan op 21 februari naar de karaoke voor een avond vol zang en plezier! 

 

~jullie cantor, Tibo 
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24 Uur van het Krawietelke 
 

 
 

Beste tooghangers van ’t Krawietelke 

 

Na een jammer afscheid van de Amber, zetten we graag in het café ernaast 

een legendarische traditie verder: de 24 uur! Zowel gekende als nieuwe 

kringen en clubs zullen hun schouders onder dit evenement zetten om het 

klokje rond te tonen waarom de hoek aan de Blandijnberg de beste plek blijft 

om ééntje (of twee, of …) te drinken! 

Kom op 26 februari samen met de Drakentemmers, GBK, Lombrosiana, OAK, 

Moeder Domper, V.G.K., KHK, Moeder Zeug en Filologica een heel etmaal 

genieten van alle activiteiten die wij voor jullie in petto hebben! Wie 24 uur 

volhoudt kan zich tevens verwachten aan een mooie beloning… 

 

PROGRAMMA: 

9u – 9u: ?? ?? ?? 

 

Houd het evenement zeker in de gaten, activiteiten worden komende dagen 

en weken aangekondigd (spannendddd)! 

Hopelijk kijken jullie er even hard naar uit als wij! 

 

Groetjes 

De Krawietelverenigingen  
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Galabal der Wetenschappen 
 

 

Beste wetenschappers en sympathisanten 

 

Dit jaar slaan jullie geliefde wetenschapskringen Chemica, GBK, Geografica, 

Geologica en WiNA de handen in elkaar om opnieuw een spetterend Galabal 

der Wetenschappen te organiseren! 

 

Op vrijdag 28 februari openen wij vanaf 22.00 uur de deuren van De Vooruit en 

verwelkomen we jullie graag en met open armen op de chicste en meest 

onvergetelijke avond van het jaar. 

 

Jullie kunnen gedurende de hele avond genieten van cava in overvloed, de 

prachtige melodieën van onze fantastische DJ's, een verfrissend winterthema 

en natuurlijk ook van een fenomenale sfeer en gezelligheid. 

 

Koop een ticket via het evenement op Facebook, Instagram of de Campus-

app! 
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GBK-Quiz 
 

  

Hallo lieve GBK’ertjes en sympathisanten! 

 

Het is weer zover, de fameuze GBK-quiz komt eraan! Ben jij er al klaar voor, of 

begin je nu te blokken om zeker de eerste prijs te halen? Schrijf je alvast in via 

het evenement op Facebook, Instagram of de Campus-app. Dit kan in 

groepjes van 4 of 5 of schrijf je alleen in en ontdek later wie je groepsgenoten 

zijn! 

 

Deelnemen kost 4 euro per persoon. Je schrijft dit over naar GBK (BE36 0018 

5078 7581) VOOR JE HELE GROEP. Je schrijft dus 16 euro over voor een groep 

van 4 personen of 20 euro voor een groep van 5 personen. Bij de overschrijving 

zet je als mededeling je groepsnaam + quiz. 

 

Zoals altijd zullen drankjes en versnaperingen ter plaatse verkocht worden aan 

studentikoze prijzen. 

Wij wachten al vol spanning af welke groep dit jaar de hoofdprijs mee naar 

huis neemt! 

 

Tot dan 

Jullie Excul-duo 

 

Pieter en Wannes 
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Two truths and a lie 
Tijd voor two truths and a lie! In dit spel delen praesidiumleden wat leuke feitjes, 

maar één van de drie uitspraken is niet waar. Het is aan jullie om te raden welke 

van de drie een leugen is.  

 

Staf 

 

1. Ik heb nog in Leuven gewoond.  

2. De familie van mijn mama is van adel. 

3. Ik spreek thuis West-Vlaams. 

 

Gaëlle 

 

1. Ik heb een tweelingbroer en halfzus. 

2. Mijn favoriet drankje is amaretto. 

3. Ik ben een boekennerd. 
 

Wannes 

 

1. Ik had ooit een wilde veldgids eetbare paddenstoelen… ik at niet de 

juiste. 

2. De garnalen in m’n aquarium gebruiken geregeld de slakjes om zich 

voort te bewegen.  

3. Ik had ooit twee cactussen gekregen. De éne wilde ik genoeg water 

geven en liet ik verwelken, ik heb daarop de tweede cactus laten 

verdorren uit angst dat dit nog zou gebeuren. 

 

Kaat 

 

1. Ik ben ooit als vermist opgegeven in Canada! De helikopter stond al op 

het punt om te vertrekken aangezien we in actief berengebied zaten… 

2. Ik heb ooit mijn pols gebroken door zo een speeltuin draaimolen die je 

zelf moet aansturen.. en ben dan flauwgevallen op die draaimolen. 

3. Op vakantie in Peru is mijn rugzak ooit gestolen geweest terwijl deze 

gewoon naast mij lag! Das dus pure miserie eh. 

 

Michiel 

 

1. Ik ben al meer als één keer van de trap gedonderd. 

2. Ik heb nog nooit een accident gehad met de auto. 

3. Mijn duim stak ooit eens onder een wasmachine. 
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Aurélie 

 

1. Ik heb het vorig Belgisch record loombandjes leggen gehaald. 

2. Ik heb al 4 hersenschuddingen gehad.  

3. Alleen op het podium gestaan met Kobe van abracadabra. 

 

Woody 

 

1. Ik ben ooit al achtervolgd door een boze boer in een maïsveld.  

2. Ik heb een salto gedaan op ski’s. 

3. Ik heb ooit al eens mijn eigen themesong gehad. 

 

Alex 

 

1. Ik ben een week lang mega sad geweest over een kip. 

2. Ik heb nog maar 1 dino boek in mijn leven van begin tot einde gelezen.  

3. Ik heb massa’s geweend tijdens het einde van de titanic. 

 

Emilia 

 

1. Ik heb meegespeeld in code 37. 

2. Voor mijn verjaardag heb ik een ballonvaart gedaan. 

3. Ik heb ooit thanksgiving gevierd op een cruise richting de Bahama’s.  

 

Tibo 

 

1. Rune, Badje en ik hebben na een nacht drinken ingebroken in een auto 

om met radio en verwarming naar de zonsopgang te kunnen kijken. 

2. Halverwege een dronken nacht hebben Rune en ik ingebroken in een 

turnzaal omdat we zin hadden om te basketballen. 

3. Na een vlotte cafénamiddag/avond voor Rune zijn verjaardag, hebben 

we ingebroken op school om zijn winterjas te gaan halen. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zie de rubriek ‘oplossingen’ voor jawel, de oplossingen.  
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Icks tijdens het daten (volgens het praesidium) 
 

Het woord “chat” onironisch gebruiken. 

 

Guys die terugkomen van de wc en hun T-shirt mee in hun onderbroek zit. 

 

Niet vriendelijk zijn tegen mensen in service. 

 

Iemand die constant zijn telefoon checkt tijdens het gesprek. 

 

Mensen onderbreken. 

 

Geen gevoel voor humor hebben: zelf constant serieus zijn en om geen enkel 

ding kunnen lachen. 

 

Veel onnodige Engelse woorden. 

 

Naar buiten gaan om te roken. 

 

Manier van bestek vasthouden, geen idee waarom, maar sommige mensen 

BUTCHEREN echt hun eten. 

 

Opscheppen over dingen. 

 

Mensen hand in hand zien fietsen (val gewoon eens aub). 

 

Slechte mondhygiëne. 

 

Iemand die elke keer zegt ‘we moeten dit nog eens doen’, maar nooit meer  

contact opneemt. 

 

Geen eigen opinie kunnen vormen: “Wat wil je doen?”, “Kies maar”. “Wil je iets 

eten of drinken?” “Hoh da mag, ma hoeft ni”. 

 

Te luid praten. 

 

Een vuist maken om je bestek vast te houden. 

 

Wanneer ze geen Europese paling is ;) 

 

Mannen die ijs eten. Idk waarom dat in films 

zogezegd sexy moet zijn, maar bleh. 
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Zelfs niet voor 2 minuten een “girly” zak willen vasthouden. 

 

Geen bier drinken.  

 

Vapen. 

 

(Binnensmonds) smekken. 

 

Geen hygiëne, sorry maar das toch basis?? Hou uw kot proper en uzelf ook! 

 

Als ze beginnen praten over voetbal of gamen mogen ze vertrekken (formule 

1 misschien ook). 

 

Iemand die alles wat je zegt direct probeert te 'corrigeren' 

 

Anti-feminist zijn! We leven niet meer in de jaren 50 eh gasten! Maar ook 

feminisme verkeerd gebruiken, zoals splitting the bill mooi in 2 want ‘feminisme’, 

sure cheapskate. 

 

Iemand die niet houdt van dino’s, of beweert da ze nooit bestaan hebben.  

 

"Ik ben niet racistisch eh, gewoon donkere humor". 

 

Slay als een serieus woord gebruiken. 

 

Te veel zelfvertrouwen, wanneer ze bv denken da ze u kunnen krijgen zonder 

reden haha. 
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Anima obscura 
 

Vandaag de dag is naar schatting slechts 15% van alle soorten op Aarde 

gekend, en door de menselijke impact dreigen helaas nog veel te verdwijnen 

nog voor ze beschreven worden.  

Net zoals we nooit kennis zullen maken met een weelde aan prehistorische 

organismen die niet de kans kregen om na hun dood bewaard te blijven en 

als fossiel hun dagen te slijten in een museum of de living van een miljonair 

(#StopSoftBodyShaming). 

 

Reden te meer om al het fascinerende leven te bewonderen waarvan we wél 

weten dat het hier ooit het daglicht zag, maar nu verborgen zit in de 

schaduwrijke hoekjes van de menselijke kennis. Tijd om hen weer in de 

schijnwerper te zetten en te luisteren naar het verhaal van deze obscure 

creaturen. 

 

 

EXTANT 

Valentijn staat voor de deur, de periode waarin de mensheid haar beste 

kuddegedrag vertoont, zelfs kak roze geverfd moet worden, en meer hartjes 

de straten rood kleuren dan tijdens een Azteeks offerfeest. Wat zou deze GBK-

rubriek zijn zonder wat Anti-Valentijn-

propaganda? Daarom ga ik het hier 

over toxische relaties hebben; niet het 

type met meer red flags dan de Sovjet-

Unie, maar létterlijk toxisch. De ruwe 

salamander (Taricha granulosa) uit de 

westkust van Noord-Amerika toont bij 

gevaar zijn feloranje onderkant met 

een toch wel vrij sexy yoga-pose (ook 

wel unkenreflex genoemd). Een 

duidelijk teken dat dit beestje geen 

vore-fetisj heeft, en dus liever niet wordt 

opgegeten.  

 

Sowieso een afrader, want dit amfibie produceert het extreem giftige 

tetrodotoxine, een neurotoxine die je ook kan terugvinden in kogelvissen en de 

Bio Inferno-cocktail. Ze leidt tot paralyse en bij gevolg dood door verstikking, 

en één salamander bevat genoeg gif om tientallen mensen te doden. Iets wat 

ontdekt werd in een echt Black Story-scenario: 3 dode jagers rond een 

kampvuur, en een koffiepot met daarin… een ruwe salamander! Onbewust 

gesneuveld door een riskantere versie van de cantus-salamander. Wij zijn 

echter een pak groter dan de natuurlijke vijanden van dit amfibie; zo’n hoge 

concentratie lijkt letterlijk ‘overkill’, en kost bovendien heel wat energie. Dus 

wat was de selectieve druk achter deze extreme giftigheid, die zelfs in hun 

eieren terugkomt? 
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De gewone kousenbandslang (Thamnophis sirtalis) bleek als enige predator 

resistentie voor dit gif ontwikkeld te hebben, en dit meermaals in onafhankelijke 

populaties. Doordat ze eerst even op salamanders sabbelt en deze weer 

uitspuugt als ze te straf zijn, is er een evolutionaire wapenwedloop ontstaan 

met steeds giftigere salamanders en steeds resistentere slangen, wat de 

verbijsterende toxiciteit van het amfibie verklaart. Opvallend is dat de 

salamander het chemisch signaal kan oppikken van een slang die een 

soortgenoot heeft opgepeuzeld, wat verklapt dat het om een resistente slang 

gaat en de salamander waarschuwt om zich uit de voeten te maken.  
 

EXTINCT 

Als we landinwaarts trekken naar de Amerikaanse prairie, kan je er vandaag 

de dag een gaffelantilope (Antilocapra americana) tegen het lijf lopen. Best 

niet letterlijk, want deze hoornige herkauwer zou je op hardhandige wijze 

herinneren aan de tweede wet van Newton: met een topsnelheid van 88 km/u 

is ze het snelste landzoogdier na de cheetah.  

In combinatie met hun indrukwekkende stamina geeft dit elke predator waar 

ze mee samenleven (o.a. wolven, poema’s en coyotes) even veel kans in een 

race als een waggelende Toverpoorter vs Usain Bolt. Nochtans streeft 

natuurlijke selectie niet naar perfectie, wel naar ‘goed genoeg’, zoals iemand 

die voor Statistiek moet studeren. Gelijkaardig aan de ruwe salamander-

situatie dus, alleen moeten we voor de antilope haar nemesis terug naar het 

Pleistoceen. Destijds werden de Amerikaanse graslanden onveilig gemaakt 

door jagers als de reuzenwolf (Canis dirus) en Amerikaanse holenleeuw 

(Panthera atrox), maar ook de Amerikaanse cheetahs (Miracinonyx). 

 

Hoewel ze nauwer verwant waren aan poema’s, hadden deze katachtigen 

een cheetah-achtig bouwplan. Ze waren niet even goed aangepast aan 

extreme snelheden zoals het jachtluipaard, maar konden vermoedelijk wel 80 

km/u halen: snel genoeg om de antilope uit te dagen. uit isotopen-analyse van 

hun fossielen blijkt dat de gaffelantilope zo’n 40% van hun dieet vormde. Het 

was dus mogelijks deze co-evolutie die de antilope richting steeds hogere 

snelheden en uithoudingsvermogen pushte.  

 

‘It takes two to tango’, maar het verlies van haar danspartner weerhield de 

gaffelantilope er niet van 

los te gaan op de 

dansvloer als een 

zogenaamd 

‘evolutionair 

anachronisme’: toen de 

katachtige zo’n 11.000 

jaar geleden uitstierf 

door klimaatverandering 

en competitie met de 

mens, bleef de antilope 

lopen, opgejaagd door 

een geest uit haar 

verleden. 
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Tête-à-tête met een GBK-professor 
‘De goede oude tijd’, hoe ging het er precies aan toe? Wij vroegen ons dat 

ook af en gingen eens op bezoek bij een oud-GBK lid die we allemaal wel 

kennen. Professor Dries Bonte is net als enkele andere proffen een echte GBK-

kenner en maakte tijd vrij om onze vele vragen te beantwoorden! 

 
Heeft u ooit zelf in het praesidium gezeten? En welke functie had u eventueel? 
Ik ben zowel excul als praeses geweest. En nu vraag je waarschijnlijk wanneer... Dan moet ik 

eens goed nadenken. Wanneer ben ik afgestudeerd? Destijds duurde de studie vier jaar en in 

mijn laatste jaar was ik praeses. Dus dat moet in... Ja, 1995-1996 zijn geweest. Het jaar daarvoor, 

in 1994-1995, was ik excul. 

Vroeger had je eerst twee jaar kandidatuur, wat nu de bachelors zijn, en daarna twee jaar 

licentie. Ik heb dus maar vier jaar gestudeerd. Tijdens de kandidaturen zat iedereen nog 

samen, en pas bij de licenties kon je je specialiseren in biochemie, biotechnologie of klassieke 

biologie. Ik heb klassieke biologie, optie Dierkunde gedaan. De activiteiten die we 

organiseerden met het GBK, waren bedoeld voor alle studenten in de kandidaturen en 

licenties. Dat waren voornamelijk excursies. Zo heb ik bijvoorbeeld een tweedaagse uitstap 

naar de Champagnestreek georganiseerd. 

En wat was het cultuuraspect in die tijd? 
Cultuur? Weinig vrees ik.... Het is te zeggen, de Champagnestreek stond natuurlijk bekend om 

de champagne, dus in die zin was er wel wat cultuur. De excursies waren vooral gericht op 

naar buiten gaan met biologen. We waren eigenlijk niet zo fanatiek hoor.  

 

Als u praeses bent geweest, bent u ongetwijfeld ook naar cantussen geweest. Wat 

vond u daarvan? 
Wij hebben de cantussen eigenlijk opgestart in die tijd. Ja, daarvoor bestonden ze eigenlijk niet 

of nauwelijks. Het was de periode van de revival, toen ik excul was, of misschien zelfs al net 

daarvoor. We hebben de cantuscultuur dus echt nieuw leven ingeblazen. Je moest mijn codex 

eens zien—ik heb hem nog altijd. Hij staat helemaal verstijfd van de drank. En mijn kiel heb ik 

ook nog, volgetekend met van alles en nog wat. 

Waarom besloten jullie de cantussen terug op te starten? 
Ik denk dat het deel was van een bredere revival en niet zozeer op ons initiatief alleen. GBK 

was op dat moment een heel brave vereniging. We namen ook deel aan cantussen bij 

Chemica, bij de Faculteitenkonvent (FK), en bij Farmacie. Dat was ook logisch, want bij 

Chemica zaten de studenten biochemie, en de licenties biotech-biochemie sloten daar weer 

op aan. Studenten van de chemie kwamen daar dan bij, en zo ontstond er een soort 

continuüm. Iedereen kende elkaar, omdat we nog samen in de kandidaturen zaten. 

 

Hoe was jullie doop?  
Vuil. Ja, vuil en veel drank. Ik vond het eigenlijk allemaal maar... tja. Het werd gedaan, maar ik 

was er nooit echt een grote voorstander van. En dan het verkopen van schachten erbij—dat 

vond ik ook niet zo'n goed idee. Ik denk dat het vroeger allemaal minder ludiek was en een 

stuk zwaarder. Zeker omdat het toen net opnieuw opgestart werd, dat maakte het behoorlijk 

pittig. 

Eigenlijk was onze doop niet echt toxisch of intimiderend, maar gewoon het feit dat je in zo’n 

groep zat, die groepsdynamiek, voelde toch wel als een soort verplichting. Het had een 

sturende invloed, vond ik. 

 

Wat inspireerde u om biologie te studeren en dan ook later om professor te worden? 

En hoe denkt u dat uw studententijd die keuzes beïnvloed hebben? 
Oké, dat laatste deel, waarom professor worden, dat komt gewoon vanzelf. En waarom 

biologie studeren? Omdat ik altijd al biologie wilde studeren. Ik was van jongs af aan al heel 

actief met dat onderwerp bezig, o.a. in de JNM. Eigenlijk heb ik gewoon van mijn hobby mijn 

werk gemaakt. 
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Heeft u ooit overwogen om een andere richting in te slaan? Bijvoorbeeld in het oude 

systeem, waar dat misschien iets makkelijker was?  
Nee, altijd biologie. Het was zelfs zo dat ik op school wiskunde-wetenschappen had gedaan 

en het dus logisch zou zijn geweest om ingenieur te gaan studeren. Maar ik wilde per se 

biologie doen. Ik ben toen onder lichte druk van het toenmalige PMS (soort CLB) eerst een jaar 

bio-ingenieur gaan studeren. Dat was een supertoffe tijd, maar die richting lag me totaal niet. 

Die lessen dierkunde gingen voornamelijk over parasieten, planten was dan sterk gericht op 

economisch belangrijke soorten en dat interesseerde mij minder. Ik wilde een bredere 

biodiversiteitsinsteek en ben  dan uiteindelijk overgeschakeld. Mijn eerste jaar landbouw was 

dus een goede voorbereiding voor de algemene wetenschapsvakken. 

 

En is het beeld dat mensen nu hebben van biologie, van mensen die niet in bio zitten, 

ongeveer hetzelfde, denkt u, als toen?  
Daar lagen we echt niet wakker van. Toen ik begon te studeren, wist ik niet precies wat ik later 

wilde worden. Bioloog, ja, maar waar en of wat?.  

De keuze voor biologie, is voor sommigen moeilijk te begrijpen omdat je niet direct een zeer 

duidelijke economische belangrijke uitstroom hebt. Maar dat vind ik net het mooie aan de 

wetenschap: in principe kan je alles doen, zonder in een enge tunnelvisie te belanden. 

Wetenschap is heel open en kritisch, en je kan net door die basiscompetenties vele kanten op 

De opleiding is ook wel veranderd sindsdien. Vakken zoals wiskunde zijn cruciaal om een 

goede bioloog te worden, die waren er toen ook al. Net zoals programmeren dat je er nu bij 

krijgt—als moderne bioloog heb je dat gewoon nodig. Maar in mijn tijd hoefden we dat nooit 

te gebruiken. 

In mijn tijd—ik spreek nu echt van mijn tijd—was het allemaal veel eenvoudiger. De studie 

duurde vier jaar. Genetica bestond niet zoals vandaag; dat vakgebied was nog lang niet zo 

ontwikkeld. Nu duurt een studie biologie vijf jaar, en er komen steeds meer vakken bij, zoals 

bijvoorbeeld duurzaamheid. Ondertussen raken de klassieke biologie-vakken, zoals plant- en 

dierkunde en systematiek, een beetje ondergesneeuwd. Dat wordt gezien als 

encyclopedische kennis, terwijl het eigenlijk een fundamenteel onderdeel van biologie is. We 

mogen die basisvakken echt niet verwaarlozen want veelal is dat de reden waarom we voor 

de studie kiezen! Veldbiologie is bvb zo belangrijk maar komt echt onder druk door de 

studentenaantallen, en het feit dat het programma voller en voller geraakt. 

 

Zijn er vaardigheden of ervaringen die je geleerd hebt vanuit het GBK, die in je carrière 

van pas zijn gekomen?  
Leiding nemen en geven, luisteren naar mensen, omgaan met verschillende visies, en 

diversiteit omarmen. Als je een groep leidt, werk je met mensen die heel verschillend zijn, maar 

je moet ze toch in dezelfde richting krijgen. Dat heb ik bij het GBK echt geleerd. 

Denkt u dat dat een voordeel heeft gegeven, toen dat u bv verder wou als professor 

of als u een job zocht?  
Ja, daar ben ik zelfs van overtuigd. Maar ik vind niet dat dat de reden moet zijn om je bij zo'n 

vereniging aan te sluiten. Veel mensen in mijn eigen onderzoeksgroep waren ooit actief bij het 

GBK. Persoonlijk hecht ik daar veel waarde aan. 

Als ik mensen selecteer, kies ik sneller voor iemand met die ervaring. In de biologie kon je 

vroeger nog alleen werken—je kon in je eentje bijvoorbeeld de systematiek van vlinders 

uitzoeken. Maar dat is vandaag de dag onmogelijk. Je moet samenwerken met verschillende 

disciplines en binnen een team functioneren. Die groepsgeest vind ik superbelangrijk. Binnen 

mijn onderzoeksgroep is het essentieel dat iedereen zich goed voelt, graag komt werken en 

plezier heeft in wat ze doen. 

Een doctoraat is bijvoorbeeld geen 9-to-5-job. Je hebt experimenten, je moet het terrein op, 

je reist het hele land door. Dat vraagt een sterk engagement en doorzettingsvermogen. En dat 

is precies wat ik zo waardevol vind—engagement. Dat is voor mij echt een trefwoord. Je ziet 

dat niet alleen bij het GBK, maar ook bij jeugdverenigingen en andere vrijwilligersorganisaties. 

Ik heb daar enorm veel respect voor. 

Mensen met zo'n achtergrond hebben daarom vaak een streepje voor, omdat dat 

engagement de basis is van hoe een labo functioneert. Wil je een stap verderzetten in 

onderzoek, dan moet je net iets meer geven dan gemiddeld. Dus heeft mijn ervaring bij het 

GBK mij geholpen?  Ja, ik ben daarvan wel overtuigd. 
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Heeft u advies voor studenten die zelf een carrière verder in biologie, bijvoorbeeld 

professor, zouden willen? En welk advies zou u jongeren zelf nu gegeven hebben?  
Zoals ik al zei, professor zijn is gewoon op mijn pad gekomen. Een carrière opbouwen… daar 

komt ook geluk bij kijken. Je moet sowieso over de nodige vaardigheden en expertise 

beschikken maar ook het geluk hebben dat er posities vrijkomen of andere mogelijkheden zijn. 

Als ik het vergelijk met vroeger, denk ik dat studieresultaten nu een veel grotere rol spelen. 

Zeker in de licenties (nu de masterjaren) zijn goede punten cruciaal als je een doctoraat wilt 

doen. Vroeger keken wij niet echt naar punten, dat was minder belangrijk, of we wisten niet 

dat het belangrijk was.... Nu moet je echt sterke scores hebben om überhaupt kans te maken. 

Een stijgend profiel is daarbij ook belangrijk. 

De competitie is gigantisch. Er zijn tegenwoordig misschien meer mogelijkheden om te 

doctoreren, maar ook veel meer mensen die het willen. Dossiers worden in Brussel beoordeeld 

door mensen die de kandidaten niet persoonlijk kennen. Iedereen krijgt wel een sterke 

aanbevelingsbrief van zijn promotor, dus dat is geen doorslaggevende factor meer. Daarom 

wordt er eerst gekeken naar punten en motivatiebrieven, en naar het project uiteraard, dat 

moet sowieso goed zitten. 

Daarbij blijft engagement ook een grote meerwaarde. Mijn indruk is dat mensen die zich 

inzetten voor een studievereniging—bijvoorbeeld als scriptor—een hogere kans hebben om 

een doctoraat te bemachtigen. Dat toont dat ze verantwoordelijkheid nemen en zich ergens 

voor engageren, en dat is een belangrijke eigenschap in onderzoek. 

 

Wat zijn de grootste veranderingen in de manier waarop biologie vroeger werd 

gegeven? 
Compleet veranderd. En veel beter nu. 

Ik denk dat biologie tegenwoordig veel interessanter wordt gegeven, zowel qua inhoud als 

lesmethoden. Logisch ook, door de technologische vooruitgang. Vroeger was het allemaal 

heel klassiek: veel focus op encyclopedische kennis en minder op de ecologie. Dus eerder 

patronen, tegenover de focus op mechanismen en processen nu. Wij moesten bijvoorbeeld 

de insectengids van buiten kennen—dat wás gewoon mijn cursus. Ongelooflijk.... Nu proberen 

we soortenkennis op het veld aan te reiken, en dan kunnen we net de focus leggen op 

ecologische en evolutionaire processen, en de relatie toe bvb menselijke impact op het 

systeem.  

 

De manier van lesgeven was ook heel anders. We gingen naar het auditorium, de professor 

schreef alles op het bord, en dat was het. Sommige profs waren echt goed, maar er zaten ook 

slechte tussen. Er waren geen opnames van de lessen, dus je moest het gewoon uit een 

handboek leren zonder echte sturing. Eén professor probeerde het anders te doen en toonde 

filmpjes van National Geographic, terwijl de leerstof in een cursus werd meegegeven en er 

weinig connectie was tussen de les en de leerstof. Nu, je leert zo ook hoe je dus geen les moet 

geven.... 

Vroeger was er ook gigantisch veel praktijkwerk, vooral tekenen. Zes weken lang zat je daar 

dan mee bezig. Nu is er veel meer informatie beschikbaar en wordt het allemaal op een veel 

interessantere manier gebracht. 

 

Zou u dan bijvoorbeeld de lesopnames weghalen? 
Ik vind dat heel dubbel, ik weet het niet goed. Ik weet het eigenlijk wel, want als voorzitter van 

de opleidingscommissie ken ik onze richtlijnen. 

Ons beleid is om studenten te stimuleren om naar de les te komen, maar waar mogelijk houden 

we de opnames beschikbaar. In de masterjaren doe ik dat niet meer, omdat de lesmethoden 

daar anders zijn. We werken veel meer met artikels en discussies, en dat kun je gewoon niet 

opnemen. Bij klassieke hoorcolleges zie ik echter geen reden om de opnames niet beschikbaar 

te maken. 

Het is als lesgever wel ontmoedigend en saai als je bijvoorbeeld een vak als evolutie geeft in 

Bachelor 3, met 80 ingeschreven studenten, maar er zitten er maar 10 in de aula. Dat is gewoon 

niet leuk. Je steekt er veel tijd en energie in, bereidt alles goed voor, en dan is er bijna niemand. 

Dat is demotiverend. 
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Naar de les gaan draait ook om sociaal contact. Dat is een belangrijk aspect van 

academische vorming. Net zoals het engagement binnen het GBK, vind ik het essentieel dat 

studenten een netwerk opbouwen. Hoe jammer zou het zijn als je je diploma haalt, maar 

niemand kent? 

Een universitaire studie is meer dan alleen kennis vergaren. Studenten moeten voorbereid 

worden op hun latere beroepsleven. Ze moeten zelfstandig leren werken, leren overleggen, 

en omgaan met tegenslagen. Als je alles vanachter je computer doet, mis je al die 

vaardigheden. 

 

Wat is iets dat uw generatie van studenten kan leren van de huidige generatie? En 

eigenlijk ook omgekeerd, wat denkt u dat onze generatie kan leren?  
Wat we kunnen leren van de nieuwe generatie, is hoe kritisch jullie naar de maatschappij 

kijken. Jullie stellen veel vaker vragen. Is dit nodig? Hoeft dit? Kan dit wel? Dat geldt voor 

gedrag, voor systemen, voor alles eigenlijk. Mijn generatie moest gewoon slikken wat er was. 

Maar dat had ook zijn voordelen. Omdat we niet anders konden, leerden we misschien beter 

omgaan met tegenslagen. 

Mijn levensmotto is nog altijd: “Als je een beslissing neemt, weet je nooit of die goed of slecht 

is, maar ga er gewoon voor”. Ik heb het gevoel dat dat nu een beetje anders ligt. Jullie zijn 

veel kritischer, beter geïnformeerd, en hebben veel meer keuzes. Die keuzestress moet enorm 

zijn—ik kan me niet voorstellen hoe dat voelt. 

 

Ik zie ook een verschil in groepsdynamiek. In mijn tijd stelde bijna niemand zich vragen bij kan 

dit wel? Of mag dit wel? Nu lijkt het soms alsof er juist niets meer kan. Dat merk ik zelfs in kleine 

dingen. Bijvoorbeeld, als ik een vergadering heb, moet ik de deur altijd openzetten. Dat vind 

ik jammer. Het voelt alsof spontane interacties minder vanzelfsprekend zijn geworden. Ik begrijp 

waarom er over nagedacht wordt, en ik ben het er in zekere zin mee eens—het is een 

noodzakelijk om de excessen te bannen. Maar dat betekent niet dat het ideaal is. Die 

spontaniteit is weg. 

Plus, en dan ga ik stoppen met klagen, nog iets wat veranderd is: examens. Vroeger waren die 

soms compleet willekeurig of oncontroleerbaar. Als je een prof had die je niet mocht, kon dat 

betekenen dat je nooit zou slagen. Dat was verschrikkelijk, maar werd gewoon geaccepteerd. 

Nu is dat volledig anders, en terecht. Maar het heeft ook een keerzijde. Alles moet nu 

vastgelegd worden, elk examen en elke evaluatie moet perfect gedocumenteerd zijn. Dat 

maakt het proces minder flexibel 

Ik snap waarom al die veranderingen er gekomen zijn—er zijn misbruiken geweest, en het was 

nodig om in te grijpen. Maar dat betekent niet dat het de beste manier is. Het is gewoon hoe 

het nu is, je kan daar niet meer van terug. 

 

Denkt u dat de uitspraak student zijn de beste tijd van je uw leven, dat dat toepasbaar 

was toen, maar ook nu?  
Absoluut. Student zijn, en misschien nog meer doctoraatsstudent zijn, dat is echt de beste tijd 

van je leven. Echt waar. Je hebt nog geen grote zorgen. Ik kan je verzekeren: wat je nu stress 

noemt, is niets vergeleken met later. Je hebt geen verantwoordelijkheden zoals een hypotheek 

of een gezin. Je hebt alle vrijheid om nieuwe mensen te leren kennen en, als je verder studeert, 

zelfs de wereld rond te reizen. Je hebt zoveel mogelijkheden. Dat is gewoon fantastisch. 

Natuurlijk heb je verplichtingen, ik zeg niet dat het compleet zorgeloos is. Maar als ik 

terugdenk… Gewoon leven van dag tot dag, dat was zalig. 

 

Tijdens de blok gingen wij bijvoorbeeld altijd samen lunchen in het studentenrestaurant. 

Iedereen studeerde op zijn eigen kot, maar om 12 uur spraken we daar af. Dat was een vast 

sociaal moment, en het gebeurde spontaan. Je wist wie er zou zijn en aan welke tafel je moest 

gaan zitten. Daarna nog een koffietje, en voor je het wist, was je een uur of langer bezig. Dat 

sociale aspect vond ik superbelangrijk. 

Dat mis ik nu wel een beetje. Zonder sociale media was er veel meer direct contact. Je moest 

mensen actief opzoeken. Nu lijkt dat minder vanzelfsprekend. 
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Voelt u zich ooit schuldig als u studenten moet buizen?  
Neen, of toch soms. Vooral wanneer ik weet dat een student eigenlijk ongelofelijk goed is, 

maar in complete paniek slaat tijdens het examen. Dan voel ik me schuldig, omdat ik geen 

andere keuze heb. 

Over het algemeen vind ik dat als je niet slaagt, dat vaak terecht is. Maar bij een paar 

studenten doet het me wel iets. Zeker als ik weet dat ze actief meedoen in de les en alles 

begrijpen, alles geven, maar het dan toch niet kunnen tonen op het examen. Je moet 

objectief scoren eh, dat is dan jammer. 

 

Toch geloof ik niet dat het falen van een student de schuld van de professor is. Onze filosofie 

is absoluut niet om de helft van de studenten te buizen. Integendeel, we willen juist dat 

iedereen slaagt. De lat ligt hoog, maar we willen dat iedereen erover geraakt. Voor sommigen 

blijft die lat te hoog, en dat is nu eenmaal de realiteit. We kunnen onze standaarden niet 

verlagen, het blijft een universitaire opleiding in de wetenschappen. 

 

Welke boodschap zou u willen meegeven aan de huidige studenten die net zo actief 

zijn in de verenigingen als u in deze tijd was? 
Doe zo verder. That's the way to go.  

Laat je niet afschrikken door alles wat er rondom je gebeurt. Leg je telefoon wat vaker aan de 

kant en doe dingen die interessanter zijn dan dat en ook écht de moeite waard zijn. 

Ik heb enorm veel respect voor het team van GBK. Je leert er zoveel bij, zowel op persoonlijk 

als professioneel vlak. Blijf genieten van die ervaring! 

 

Wij willen nogmaals professor Bonte bedanken voor de tijd die hij heeft 

vrijgemaakt voor dit interview en wij hopen dat jullie het net zo interessant 

vonden als wij! 
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Fotohoekje 
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HEAR-ME-OUT  – extreme 
 

Aangezien de vorige hear-me-out voor nogal wat discussies gezorgd heeft zijn 

we hier met de langverwachte part two. Andere meningen hou je voor jezelf, 

want wij staan hier 100% achter. Zwoele foto’s om onze standpunten te 

verdedigen en onze hear me out chat krijg je er gratis en voor niets bij! 

Groetjes, pookie en pookie   

 

First off, een lantaarnpaal. 

Ons lichtpuntje in donkere tijden, stabiel, staat 

stevig in zijn schoenen, laat mij altijd het licht zien, 

zorgt voor onze VEILIGHEID! 

 

Valt dus niet te bediscussiëren gewoon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Without a doubt. 

 

 

 

Bookz & Booze, dit is geen reclame maar wel een 

geldige hear-me-out. Onze favoriete hobby’s 

gecombineerd (of toch die van Gaelle) en dus de 

ideale plaats om alle hear-me-out’s grondig te 

bespreken! 

 

  

 

 

 

 

Zoals deze 

bijvoorbeeld. 
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Neen, het gaat hier niet over de sexy 

beer die hier zwoel ligt te poseren, 

maar over de bank! Stevig, steunt ons 

wanneer nodig, en toch wel een 

speciaal plekje in ons hart door een 

toeristenattractie te zijn tijdens de 

beiaardcantus.  

 

 

 

 

 

 

Vraag het aan Gaelle want ik weet het ook 

niet. 

 

 

 

 

 

Hear me out: boekenwinkels (oké niet zo extreme, maar 

wij zijn boekennerds, dus hou uw mening voor uzelf xx). 

Steunt ons altijd, zijn absoluut volgens het principe short 

story long (want wie kan nu een verhaal kort 

vertellen??), zijn eigenlijk gewoon het beste idee dat de 

mensheid ooit gehad heeft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze twee zijn eigenlijk echt niet 

discussieerbaar gewoon. Gewoon een 

feit.  
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Tetten van ’t GBK  

Dating horror story’s van de tieten 
 

Héééél lang geleden, in het academiejaar 2020-2021 op de eerste Porter-

activiteit na een lange pauze in het studentenleven, wanneer iedereen buiten 

op de stoep stond ook al was het -5°C hadden de pro-feestjes Iona en Anna 

een geweldig idee. Tijdens het klappertandend bier drinken en de 

herontdekking van sociaal contact, besefte dit legendarische duo: er mist iets 

in de GBK... En zo, op een koude avond maar met warme harten, werden De 

Tetten van de GBK geboren! Een praesidium vol vrouwen: dat vroeg om een 

eigen rubriek, of zoals ze het zelf zeiden in Worm 1 van 2020-2021: “We vonden 

dan ook dat dit matriarchaat van 22 boobies een apart rubriekje in de Worm 

verdiende om deftige en serieuze zaken te kunnen bespreken. In elke editie 

van de Worm zullen wij een belangrijk maatschappelijk onderwerp in de kijker 

zetten en deze toelichten met onze eigen mening en ervaringen. We hopen 

zo bij te dragen aan essentiële kennis en vaardigheden die iedereen wel eens 

in zijn of haar leven kan gebruiken. Have fun!” Hierna volgde een legendarisch 

artikel over hoe je jezelf moest verdedigen in het Citadelpark. Zeker een 

aanrader om eens terug te lezen (te vinden op de GBK-website.)! 

2025 is nog maar net gestart, en wij vonden dat dit het perfecte moment was 

om de Tetten van’t GBK te doen herleven! Kortom: De Tetten zijn back baby! 

 

Ons eerste rubriekje wilden we wijden aan enkele horrorverhalen die we 

hebben meegemaakt met onze exen/dates. Een crazy ex of een 

verschrikkelijke date hebben  blijkt voor heel veel mensen jammer genoeg een 

universal experience te zijn, en daarom willen we jullie een hart onder de riem 

steken door onze verhalen te delen. Want nee, jammer genoeg zie je niet altijd 

in met wat voor een asshole  je in een relatie zit en daarbovenop maakt liefde 

wel eens blind!! Toxische relaties ontsnappen is dan ook voor heel veel mensen 

niet zo gemakkelijk als mensen denken. 
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Fieuw, dat was een hele boterham! Laten we dit rubriekje dan ook eindigen met een 

duidelijke boodschap: zit je zelf in een toxische relatie, en heb je het gevoel dat er 

geen constructief gesprek gevoerd kan worden? LEAVE HIM/HER/THEM!! Je leven is 

veel te waardevol om te laten verpesten door 1 persoon die je keer op keer kwetst. 

Je bent echt meer waard <3. 

 

Nu we alle horrorstory’s hebben aanschouwd volgens het principe ‘We listen and we 

don’t judge’ (behalve dat we absoluut judgen in dit geval), is het tijd om weer even 

afscheid te nemen. Hoe sommige mensen nog aan relaties beginnen na zo een 

ervaringen, is ons absoluut een raadsel! Gelukkig zitten er tussen die vele vissen in de 

zee ook enkele prachtige goudvissen en glinsterende regenboogvissen, die de 

speurtocht naar de ware het helemaal waard maken! De zoektocht wordt dus 

verdergezet en als er geen goed lief uitkomt, dan komt er  nog een goed verhaal bij 

om eens mee te lachen bij een drankje! 

 

Tot de volgende Worm! 

 

~ De Tetten van GBK 
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Wat de blok met het brein doet.. 
 

Komt de plasmodium binnen, 

Dan gaat hij de lever killen 

 

Daar doet hij aan schizogonie 

Want dood wilt hij nog lange nie 

 

Maar al snel zijn die merozoïeten het beu 

Aan de lever zeggen ze adieu 

 

Die rode bloedcellen zijn zo hot 

Die hemoglobine wilt de plasmodium wel op kot 

 

Die tweede endo-erythrocytaire schizogonie 

Maakt van die rbc’s een dikke sugardaddy 

 

De rbc wordt moe 

En er ontstaan bloedklonters, ik zal je zeggen hoe 

 

Zoals ik al zei, wil dat plasmodium nog niet dood 

En maakt hij VAR en RIF eiwitten die hij hangt aan de boot 

 

De arme rode bloedcel plakt aan de wand 

En verdwijnt uit de circulatie naar niemandsland 

 

Ook doet de plasmodium aan gene-switching 

Waardoor er nog minder sterven dan dat trypanosoma-ding 

 

Ondertussen worden sommige merozoïeten gamonten van de hoogste klasse 

Om zich in de anophelesmug weer te wassen 

 

Gametogenesis en sporogonie maken de cyclus af 

Nu zijn we weer bij beginsaf 

 

Maar toch niet helemaal 

Want malaria is op aarde de ergste kwaal 

 

~ Ellen 
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Horoscoop 
Steenbok 

Log in op alle garenwebshops die je kan. Houd je wol 

klaar, je zal spinnen als een kat! Naaien, breien of 

haken worden je nieuwe passies! Het is niet of je één 

van deze drie zal oppikken, het is louter welke. Probeer 

deze passie vol te houden, dit kan z’n vruchten later 

afwerpen. Nu je al weet dat dit een hobby wordt heb 

je een stapje voor op andere steenbokken. Oh ja en 

die kerst van vorige horoscoop blijft maar duren… 

Hoelang zal dit doorgaan?  

 

Waterman  

Vandaag zal je ontdekken dat je reactietijden steeds sneller worden, en dat je 

mentale focus verscherpt. Nadat je op miraculeuze wijze voorkomt dat je 

dagelijkse portie koffiepoeder op de grond valt, merk je dat er iets buitenaards 

aan de hand is. Je herinnert je je droom van afgelopen nacht waarin je als 

ninja door het bos scheerde, en je vraagt je af of de grenzen tussen droom en 

werkelijkheid niet langzaam beginnen te vervagen. 

 

Vissen 

Vissen? Nee garnalen! Je hebt je nieuwe passie gevonden! Je 

voelt je niet meer als een vis in het water maar als een garnaal 

in het water. Tegen je vrienden zeg je “genoeg garnalen in de 

zee”. Het is dan maar aan je vrienden om uit te garnalen wat 

dit betekent… Not a shrimple task. Krill issue van hen, wel… It’s 

as shrimple as that.  

 

Ram  

Rammen, Facebook watch roept jullie! Gedaan met Tiktok, gedaan met 

Instagram reels zelfs gedaan met YouTube shorts! Vanaf nu is het alleen maar 

Facebook watch waar jullie van kunnen genieten. Probeer maar eens een 

Tiktok te openen, het is niet hetzelfde… Tijd om een hartje te reageren op AI-

gegenereerde afbeelding 500!! 

 

Stier 

Pas op! Iemand in je dichte omgeving wordt 

binnenkort een Temu-victim. Spot je plots slechte 

gadgets van dubieuze kwaliteit, douchegordijnen 

met 3D-wolven of off-brand legosets maak je dan 

klaar voor de confrontatie. Het is een lange weg om 

Temu-victims het licht te laten zien, maar je kan het!  

 

Tweeling 

Pas op voor paddenstoelen deze maand! Er zijn er natuurlijk niet evenveel als 

in de herfst maar je voelt een donker aura… Wie weet wat er gebeurt als je 

eentje aanraakt. De vraag is of je het risico wil nemen. Ik gok dat misdadiger 

en tovenaar ka-boter Plop hier iets te maken mee heeft, maar dit kan enkel 
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geweten worden door te draaien in het rond en met de voetjes op de grond 

te stampen! Ik denk dat je zelf wel kan gokken op welke melodie dit moet 

gebeuren!  

 

Kreeft 

Pas op voor vissen deze maand. Daarmee wordt bedoeld mensen met als 

horoscoop vissen. Het gaat de ronde dat deze zich anders voelen deze 

maand… meer Crustacae… Iets klopt er voor jullie niet, maar houd je vrienden 

dicht en je vijanden dichter. Hou mensen met als horoscoop vissen dus goed 

in de gaten, ze lijken meer op je dan je zou denken deze periode… 

 

Leeuw 

Er zal iets gebeuren met iets in blik deze maand. Meer info is er 

jammer genoeg niet. Het kan zijn dat de ravioli wat metallisch 

smaakt, dat je niet genoeg Zwan worsten krijgt, dat je colaatje 

toch een beetje een vreemd smaakje heeft. Het kan ook zijn 

dat een bliksemschicht bliksemsnel landt op een blikje. Werp 

dus zeker een tweede blik op blikken deze maand.  

 

Maagd 

Dit is het teken die je zocht om te beginnen aan die ene grote sitcom die je 

nog nooit gezien hebt! Don’t sit around for too long, wie weet verwijdert Netflix 

deze onverwachts. Je weet dat je deze al aangeraden gekregen hebt van 

iemand, wel dit is het teken om te stoppen met uitstellen! What sits around 

comes around ofzoiets.  

 

Weegschaal 

Pas op voor grote ronde vliegende voorwerpen deze 

maand! Frisbees, vliegende borden maar natuurlijk ook… 

ballen. Alles kan mogelijk een effect op je hebben en een 

probleem vormen. Pas dus op met welke vorm je je wafels 

en pannenkoeken bakt, te rond kan gevaarlijk zijn! Ga dus 

voor originelere vormen. Smijt niet met ronde dingen in het 

rond en pas op met “Around The World” van Daft Punk. 

 

Schorpioen 

Je zal deze maand liefde vinden. In other news zeg hallo aan Roger. Roger is 

een klein veldmuisje waarvan je een 21,23% kans hebt om hem te spotten deze 

maand. Als je Roger ziet, bied hem wat eten aan en sta verstelt van wat deze 

je weet te vertellen. Wie weet is Roger de grote liefde?  

 

Boogschutter 

Iemand in je verleden zal plots weer op je pad komen. Je 

bent jammer genoeg meer fan van kikkers. 

Desalniettemin neem je vrede met de pad. Doe de juiste 

research over hoe je deze verzorgt! Zo kom je altijd op de 

juiste weg ahum het juiste pad terecht. Allez liefst niet op 

de pad, maar naast de pad.   
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Quotes 
 

Woody wordt geblinddoekt: “Hé dat ruikt hier naar oma!” 

 

Heleen: “Diep van binnen ben ik niet gemeen, ik ben gewoon anderstalig.” 

 

Wannes: “Op het foute pad… zo eindig je in de krokodil hé.” 

 

Yuna: “Jullie lezen teveel faerie smut.” 

 

Woody: “Kan je die kak pakken of ga je daarvan dood?” 

 

Milan: “We hebben een boom gemolken in de kerk.” 

 

Michiel: “Als het gehandicaptentoilet nat is, sorry.” 

 

Pieter: “Met één bil ben je een maand weg.” 

 

Tibo: “GBK is een safe space voor stervende mensen.” 

 

Bob: “Yuna! NOG KAK!” 

 

Kirsten: “Mijn kot is bij een crackhuis.” 

Wannes: “Bij die kleuterschool??” 

 

Gaëlle: “De vloer van de Basic Fit is eigenlijk wel een hear me out.” 

 

Woody: “Sneukel maar eens goed aan mijn reukel.” 

 

Gaëlle over Yuna: “Da's mijn prooi vanaf nu.” 

 

Prof tegen Cas: “Sommige dingen moet je niet luidop zeggen.” 

 

Heleen: “Ik denk echt nog vaak aan oempaloempa's.” 

 

Bob: “Ik ben aan het wachten op het moment dat Pommelien Thijs techno 

uitbrengt.” 

 

Maxime: “Uitglijden over een bananenschil, vroeger dacht ik dat da iets 

algemeen ging zijn in mijn volwassen leven, net zoals drijfzand en bespoten 

worden door een wasbeer.” 

 

Staf: "Zo moet dat als penning eh, stelen van het FK."  

 

Kato: "Nu ben ik weer leeg, heerlijk."  

 

Tarcis: "Sorry Pieter, het is hetzelfde als bij u. Een mentaliteitsprobleem."  
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Vanessza: "Heeft ni iedereen van jullie jaar die al gehad?"  

 

Prof tegen Cas: “Shut up.” 

 

Kato: "Ik zou Korra ook doen hoor, wie niet."  

 

Prof: “Aesthetic? That's my second name.” 

 

Emilia: “Oké, ma jij bent geen girlboss, je bent gewoon een horny fuck die zelfs 

verleid kan worden door een slecht getekende vogel.” 

 

Vanessza: “Damn, mij mag je ook wel good girl noemen.”  

 

Yuna: "7 maal 8 is 56"  

 

Annabel: “Ik kuis mijn kont af met mijn eigen haar.”  

 

Kaat: "Je kan nooit echt dom zijn als je zelfkennis hebt."  

 

Alex sr: "Jij bent ass sexual."  

 

Woody: "Zijn nageslacht zit in die kelder."  

 

Tibo: "Pieter, ik ga u nemen."  

 

Yuna: "Heeft Bio zijn ballen nog?"  

 

Jelle: "Als u spul niet op is, dan blijf je spuiten eh."  

 

Nathan: "Kzou mezelf doen eerlijk gezegd."  

 

Bob: "Hoe maak je Victoriaanse kindjes klaar?"  

 

Yuna: "Alle haters kijken waarschijnlijk gewoon porno."  

 

Staf: "Ik heb thuis een kast vol smutfloras."  

 

Maxime: “Bonjourrrr… da betekent dankjewel!” 

 

Maxime tijdens presentatie: “Here you can see 2 virgins.”  

 

Nathan: “Gaëlle raakt mij al heelsan ongewild aan.”  

 

Vanessza: "Kindje; das een woord da ik dacht da velen wel zullen waarderen."  

 

Gaëlle tegen Yuna: “We moeten samen is een groepsles Zimbabwe doen.” 

 

Quote van appreciatie van een prof: "If you want to change the world, 

educate women and give more money to women than to men."  
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GBK-memes 
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Kleurplaat 
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Spelletjes 
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Raadsels: 

1) 2 Moeders en 2 dochters gaan uit eten. Iedereen eet 1 hamburger. Toch 

worden er maar 3 hamburgers gegeten. Hoe kan dat? 

2) Boven in een molen is een lamp. Beneden zijn 3 schakelaars. De 

molenaar wil weten welke schakelaar van die lamp is. Hij mag maar 1 

schakelaar aan- en uitzetten. Hoe doet hij dat? 

3) Hoeveel keer moet je minimaal snijden om acht stukken te krijgen uit een 

ronde taart? 

4) Wanneer noemen we het cijfer 2 geen 2 maar 10? 

5) Het is 12 uur ’s middags en het regent. Is het mogelijk om over 60 uur de 

zon weer te zien schijnen? 
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Oplossingen 
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Oplossingen raadsels:  

1) Het waren een oma, moeder en een kleindochter 

2) Hij doet eerst de 1e schakelaar aan. Die laat hij 5 minuten aan. Dan doet 

hij de 1e uit en de 2e aan. Dan loopt hij naar boven en als de lamp aan 

is, is het de 2e schakelaar. Als hij uit is, voelt hij aan de lamp. Als die lamp 

warm is, is het de 1e schakelaar. Als het geen van beide is is het de 3e 

schakelaar. 

3) Minimaal 3 x. Snij eerst een kruis in de bovenkant van de taart, je hebt nu 

vier stukken. Snij vervolgens horizontaal door het midden van de rand. Et 

voilà acht stukken! 

4) Als we op de klok kijken! 

5) Nee, want na 60 uur is het middernacht! 

 

Oplossing matchsticks raadsel: twee mogelijkheden: 3 + 3 = 6 and 8 – 3 = 5  

 

Oplossing two truths and a lie:  

➔ Staf 2, Gaëlle 1, Wannes 1, Kaat 3, Michiel 3, Aurélie 1, Woody 2, Alex 3, 

Emilia 2, Tibo 2 
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Nawoord 
 

Amai, dat was weer een hele hoop! Nu zijn we weer helemaal fris en fruitig voor 

het komende semester! De strijd wordt verder gestreden terwijl we reikhalzend 

uitkijken naar het volgend proffeninterview (oeps, spoilerrr), mogelijke spelletjes 

en raadsels, nog hear-me-out’s (iemand suggesties?) en  nog veel meer!  

 

Zoals een wijs persoon ooit zei: “Een slechte dag kan nooit zo slecht zijn als een 

dag zonder een Worm om te lezen”. Geen idee welke wijze persoon dit gezegd 

heeft, maar er zal vast wel iemand zijn. Nu we weten hoe het er in de goede 

oude tijd aan toe ging in de Biologie, wat de icks zijn van praesidiumleden, 

welke rare leugens er zoal verteld worden en wat er omgaat in sommige 

schachten hun hoofd terwijl ze eigenlijk moeten studeren (foei Ellen, tsss), zijn 

we weer helemaal uitgerust en gemotiveerd voor nog eens 12 weekjes school.  

 

Hopelijk zien we jullie mooie hoofdjes nog eens op een evenement, maar in 

het andere geval: tot de volgende Worm! 

 

Lieve knuffels en groetjes, 

Jullie Wormpjes van dienst 

 

Kaat en Lea 
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Random picture of the month 
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Sponsors 
 

Ons trots stamcafé, de Porter House, waar de mensen 

altijd chaud zijn en het bier altijd koud staat. Het is de 

perfecte plaats voor clubavonden, feestjes en nog veel 

meer. Dus als je in de Overpoort bent, kom zeker maar 

eens langs. 

 

De Bioshop Pimpernel op 

de hoek van de 

Overpoortstraat is ook dit 

jaar een gewaardeerde sponsor van de GBK. De 

Bioshop verkoopt natuurlijke producten die vaak ook nog eens fairtrade zijn. 

Je gaat er nooit met een zwart hart naar buiten omdat je weet dat je 

producten eerlijk en organisch gemaakt zijn. Met je lidkaart krijg je 10% korting 

op al hun producten aan de kassa. Een echte aanrader. 

 

Als je ooit een hongertje krijgt in de Overpoort na een 

lange dag uitgaan, of als je nog uit moet gaan en je 

een goede fond wil leggen, dan is Stefano’s Place de 

place to be. Stefaan zal je in zijn frituur met een warm 

hart en een Julientje ontvangen. 

 

Elk jaar krijgen studenten 

dankzij Knaek talrijke kortingen op van 

alles en nog wat. Deze kortingen gaan 

van voedsel tot kleren. Bekijk dus zeker 

hun website of download de app en zie  welke bruikbaar zijn voor 

jou. 

 

Elk jaar voorziet Medical 

Werff ons biologen de 

nodige labo spullen die 

we nodig hebben voor 

onze practica. Deze 

spullen bestaan uit labojassen, dissectie sets en labo brillen. Met dit 

gerief ben je niet alleen veilig, maar je ziet er ook uitstekend uit. 
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Standaard boekhandel is ook dit jaar 

onze vaste cursus leverancier. 

Handboeken en veldgidsen voor 

jullie opleiding  worden door 

Standaard Boekhandel verzorgd. 

Met een lidkaart krijg je trouwens fikse kortingen op de normale prijs van de 

cursussen. Zelden zal je ze ergens anders goedkoper vinden. 

 

 

TOPCOPY drukt onze cursussen af 

zodat wij deze aan jullie kunnen 

verkopen. Ze doen dit aan een 

spotprijs zodat jullie altijd zo 

goedkoop mogelijk bediend zijn. Ze 

drukken cursussen, posters, boekjes, kleurplaten,... Met je GBK-lidkaart krijg je 

trouwens een fikse korting op het bedrag dat je betaalt per blad dat je afdrukt. 

 

Ben jij op zoek naar ondersteuning? 

Ervaar jij problemen met een  

bepaald vak? Of zoek je een 

begeleider die jou kan helpen met 

het ontwikkelen van een goede 

studiemethode? Dan ben jij bij Studant aan het juiste adres. Hun begeleiders 

uit heel Vlaanderen staan met veel enthousiasme klaar om jou te helpen. Ze 

zorgen ook voor een mooie bijdrage aan onze starterspakketten. 

 

C-Bright staat voor ons klaar met hun professionele bedrijfskleding en 

drukwerk. zij hebben namelijk 

gezorgd voor onze sporttenues en 

de bedrukking hier op. Hierdoor zijn 

wij klaar voor elk sportevenement. 

 

Trotse sponsor van de student. Guido zorgt elk jaar 

voor ons starterspakket dat gebruikt kan worden 

voor onze nieuwe  biologen. In hun pakketten zit 

wat lekkers en de “Guido Gids”. Deze gids zit 

boordevol kortingscodes die je kan gebruiken over heel Gent. Zeker eens 

bekijken dus.  
 

Campus is een nieuw sociaal netwerk in de vorm van 

een mobile app, exclusief beschikbaar voor studenten. 

Hier kan je op de hoogte blijven van zowel sociale als 

academische evenementen. De campus app kan je 

helpen nieuwe connecties te vormen, onze geweldige 

GBK-evenementen te vinden en de prachtige codex te 

raadplegen.  Maak zeker een account aan en volg de 

GBK op de Campus app. 



 

 

 


