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Voorwoord 
 

Jawadde, flapdiradde! 

 

Ik was al bijna mijn eigen literaire uitdaging vergeten om de meest vage 

aansprekingen te gebruiken! Gelukkig net op tijd, pfeww. Wat de blok al niet 

kan doen met een arm studentenbrein eh, slimmer worden zeggen ze dan, 

jaja… 

 

Een nieuw semester staat weer voor de deur, na toch wel een heel kort 

gangpad tussen de deur van vorig semester en dit semester. Één week 

vakantie zou eigenlijk illegaal moeten zijn, het middelbaar krijgt dus wel twee 

weken eh? Anyways, we hebben nog een maandje om wat slaap in te halen 

en onze ouders te overtuigen dat we wel echt al bezig zijn met studeren, 

vooraleer we er (mogelijks) terug invliegen.  

 

Gelukkig hebben wij weer een nieuwe Worm voor jullie voorzien! Zelfs tijdens 

de blok en ons miezerige één weekje aan vakantie denken wij aan jullie 

uiteraard. Hoe kan dat ook anders, met alle liefde die wij van jullie terugkrijgen! 

Amai, liefde hangt duidelijk in de lucht, net als die pollen die ik alweer van 

mijlenver voel aankomen, ik word er helemaal melig van! Gelukkig staat die 

geweldige Anti-Valentijnfuif ook weer op de planning. 

 

Deze prachtige Worm zit ook weer propvol met nieuwe rubriekjes, oude 

rubriekjes, een quiz en extra spelletjes. Als er mij nog 1 iemand belt met 

commentaar over de spelletjes dan steek ik er volgende Worm geen meer in, 

u bent dus gewaarschuwd!  

 

Veel leesplezier x 

 

Jullie lieftallige scriptoren, 

Lore en Kaat 

 

 
 

  



4 
 

PraesesLULT       - Bobbert 
 

Hey hey vriendjes en vriendinnetjes 

 

Hier ben ik weer, na mijn vorige zeer uitgebreide praeses lult ga ik het deze keer 

wat korter proberen houden. Ik vertelde jullie vorige keer dat mijn Big Year zo 

stilletjes aan aan z'n einde begon te komen en welke fantastische soorten ik 

allemaal gezien had het afgelopen jaar.   Dus ik hoor jullie al allemaal met 

grote ongeduldigheid schreeuwen: “HOEVEEL SOORTEN HAD JE NU 

UITEINDELIJK!?”. Wel lieve vriendjes, ik ben het jaar geëindigd op 262 soorten. 

Daarmee kwam ik voor het afgelopen jaar op een verdienstelijke 5de plaats 

op Ebird. Dit betekent ook dat ik mijn doel om meer soorten te zien dan Pieter 

in zijn Big Year heb behaald en dat ik vorig jaar alleen meer soorten heb gezien 

dan ik in al mijn voorgaande jaren reeds zag in België. Qua life list voor België 

staan Pieter en ik sinds kort trouwens ook voor het eerst op gelijke hoogte met 

beide 290 soorten. Het doel voor komend jaar is dan ook voor ons beide om 

de kaap van 300 te bereiken in België. Daarnaast heb ik mezelf nog een 

officieuze sidequest opgelegd om wereldwijd de kaap van 1000 soorten te 

behalen in 2026. In hoeverre dat mogelijk is zal grotendeels afhangen van een 

reis naar Peru waar ik deze zomer eindelijk eens werk van zou willen maken. 

Maar goed, om te zien hoe dat verloopt en om te zien of ik die magische 1000 

zal halen tegen het einde van het jaar moeten jullie mij maar eens stalken op 

ebird, want jammer genoeg zal ik deze rubriek natuurlijk niet blijven schrijven. 

Ik denk dat ik hiermee wel weer genoeg over vogels heb geyapt want voor 

een voor mij onverklaarbare reden vindt blijkbaar niet iedereen de magische 

wereld van onze avifauna even interessant.  

 
 

Daarom probeer ik het maar even over een andere boeg te gooien. Ik ben 

het jaar begonnen met behoorlijk triest nieuws. Mijn geliefde Maria is komen te 

gaan, en nee, hiermee verwijs ik niet naar mijn verleden op een 

jezuïetencollege en onze hemelse moeder en maagd Maria. Voor de heidense 

ketters en ongelovige honden onder jullie de mama van Jézu aka my man JC. 

Nee, Maria was mijn beste geleedpotige vriendin, een zeer schattige Dwerg 

Bidsprinkhaan (Ameles spallanzania). Ik vond Maria deze zomer tijdens het 

werken in de tuin van niemand minder dan Peter Goossens, jullie kennen hem 

wel, die bekende kok van Hof van Cleve en tegenwoordig La Reserve (waar ik 

trouwens ook af en toe in de tuin werk). Maar dus in meneer Goossens zijn tuin 
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was blijkbaar een bidsprinkhaan uit 

Zuid-Europa terechtgekomen tussen 

een lading lavendel. Ik heb er dan 

maar niet beter op gevonden dan 

Maria mee te nemen naar huis en de 

zorgen voor haar op mij te nemen. De 

rest van het jaar heb ik dan maar 

wekelijks vliegjes en andere insecten 

gevangen zodat Maria geen honger 

had. Maar toen ik begin januari terug 

thuiskwam na een aantal dagen in 

Antwerpen was Maria er dus jammer 

genoeg niet meer.  

 

 

Het is niet van mijn gewoonte maar ik 

ga op deze trieste noot zo stilletjes aan 

deze praeses lult afsluiten. Ik heb 

namelijk niet zo heel veel te zeggen 

deze keer. Hopelijk word ik niet weeral 

door het slijk gehaald door een van 

onze scriptoren hiervoor. Die trouwens 

toegegeven hebben de vorige 

praeses lult niet volledig te hebben uitgelezen. Als je het mij vraagt een 

schande maarja. Verder wil ik nog even melden dat ik begonnen ben met 

Stranger Things te bekijken. Ik heb vaak de goede gewoonte zo lang mogelijk 

te wachten met het kijken van series waar een grote hype rond is, meestal tot 

het laatste seizoen is uitgekomen en zo ook Stranger Things. Voor iedereen die 

het nog niet zou hebben gezien (ik veronderstel niemand), het is wel echt een 

aanrader vind ik. Al vindt Yuna het vooral leuk om te kijken met 1 oog dicht en 

het andere een heel klein beetje open en met haar vingers in haar oren. Een 

bijzondere stijl moet ik toegeven maar ik hou het voorlopig toch maar gewoon 

op beide ogen open. Goed, dat was het dan weer, tot de volgende keer 

Mouth Breeders!  

 

ps ik hoop dat jullie examens goed zijn geweest en dat jullie een deugddoende 

vakantie achter de rug hebben en dat ik jullie volgend semester op één (of 

meer) van onze activiteiten mag terugzien! 
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Kalender 
 

Week  1  

Maandag 09/02 Heropeningsvat 

Dinsdag   

Woensdag   

Donderdag 12/02 Anti-Valentijn 

Vrijdag   

Zaterdag   

Zondag   

   

Week  2  

Maandag 16/02 H.E.R.P. 

Dinsdag 17/02 24u Porter 

Woensdag   

Donderdag   

Vrijdag 20/02 Vriendjes-en familiecantus 

Zaterdag   

Zondag   

   

Week  3  

Maandag 23/02 Provinciedrink 

Dinsdag/   

Woensdag   

Donderdag   

Vrijdag   

Zaterdag   

Zondag   

   

Week  4  

Maandag   

Dinsdag 03/03 Themacantus 

Woensdag   

Donderdag 05/03 Galabal 

Vrijdag   

Zaterdag   

Zondag   

 

 

Op onze website (www.biologie.ugent.be) vind je de volledige jaarkalender inclusief 

locaties! 
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Komende activiteiten 
  

09/02     Heropeningsvat     @Krawietelke 

Heb jij ook zin om er terug helemaal in te vliegen? Was die maand vol examens 

en studeren er ook écht te veel aan?  Kom gezellig langs en babbel bij met al 

je favoriete vriendjes met een gratis vat in het Krawietelke! 

 
 

12/02     Anti-Valentijn     @Porter House 

Valentijn, bleh. Kom mee met ons de veel gezelligere variant vieren, namelijk 

de Anti-Valentijnfuif! Plezier verzekerd en een relatie hebben is absoluut geen 

vereiste. De cava staat al koud dus hopelijk zien wij jullie daar! 
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16/02    HERP      @ Ledeganck 

Beestjes, beestjes en nog meer beestjes! Wij zouden geen echte biologen zijn 

zonder een grote liefde voor alle beestjes natuurlijk. Grijp je kans om een echte 

slang vast te houden, te knuffelen met een minidraak en om heel coole foto’s 

te maken met jouw favoriete reptielen. Haast en spoed is zelden goed, maar 

wacht zeker niet te lang met inschrijven! Er zijn beperkte plaatsen en op = op! 

 

17/02     24u Porter      @Porter House 

Om ons geliefde stamcafé eens goed in de spotlight te zetten, organiseren wij 

elke jaar het geweldige 24u Porter evenement, met elk uur nieuwe activiteiten, 

andere mensen die langskomen en elke minuut plezier! Check zeker het 

evenement voor de planning per uur dus, maar de echte doorzetters doen 

natuurlijk heel de 24 uur mee.  

 
 

20/02     Vriendjes-en familiecantus   @Karaoke 

Heeft jouw nonkel je destijds overtuigd om je te laten dopen en wil je hem nog 

eens de kans geven om zijn codex af te stoffen? Of heb je een goede 

vriendin/vriend/broer/zus/moeder/vader die toch wel eens een cantus wil 

meemaken? Neem ze gezellig mee! Iedereen is welkom bij deze cantus, en 

gedoopt zijn (nu of vroeger) is zeker geen vereiste! 
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23/02     Provinciedrink     @Porter House 

Elke cantus wordt deze strijd opnieuw gestreden, maar wie woont nu écht in 

de beste provincie? Er is maar 1 correct antwoord uiteraard, dus kom het 

uitvechten op onze provinciedrink! Helaas voor de Walen, die hoe dan ook 

benadeeld zullen blijven... 

 

03/03     Themacantus     @Karaoke 

Een cantus als geen ander uiteraard, maar het thema houdt onze lieftallig 

cantor nog even voor zichzelf! Hou dus maar zeker onze socials in de gaten 

zodat je dit niet mist! 

 

05/03     Galabal      @Vooruit 

Een avondje vol stijl en mooie kleren, om je dan alsnog gewoon als brakke 

student te gedragen? Uiteraard. Ons jaarlijks Galabal is opnieuw in de Vooruit 

en plezier is gegarandeerd! Met een thema zoals TO THE STARS kan het 

natuurlijk niet anders dan een topavond worden, hopelijk zien we jullie daar! 
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Anima Obscura       - Edmon 

 

De examens zijn voorbij, maar de mentale tol die werd geëist leeft nog voort in 

de vorm van PTSS (proefwerk-traumatische stressstoornis). Om alles toch wat te 

relativeren, kan je altijd een blik werpen op de wrede schoonheid van de 

natuur, en beseffen dat we het zo slecht nog niet hebben. Deze eerste soort 

had even goed gepast in een Halloween-editie, maar gruwel en angstzweet 

zijn even onlosmakelijk verbonden met de examenhorror. 

 

EXTANT 

Bestaan er ergere eet-ervaringen dan voelen hoe een Doritos chipje verticaal 

in uw mond een gat in uw gehemelte boort? Helaas wel, want wat als je eten 

begint terug te bijten? Epomis is een subgenus van loopkevers die in 

tegenstelling tot hun verwanten niet jagen op ongewervelden, maar besloten 

dat het tijd was voor de ‘bulk’ en zich specialiseerden in een stevigere bron 

van proteïnen: amfibieën! Wanneer ze nog jong zijn en er dus nog niet zoveel 

gelopen kan worden, is jagen op iets dat vele malen groter en sneller is nogal 

moeilijk, tenzij je eten vrijwillig naar je toekomt (zonder takeaway). Larven van 

deze kevers lokken amfibieën door met wriemelende antennes een hulpeloze 

prooi na te bootsen, maar wanneer ze op het punt staan opgegeten te 

worden halen ze hun ‘UNO reverse card’ tevoorschijn en bijten ze zich vast in 

de keel van hun belager. ‘Hunter becomes hunted’, en Kermit de keverslikker 

zit nu opgescheept met een killer-kikkerstikker-keelsticker. Die neemt wraak in 

naam van alle kever-neven die sneuvelden in een kikkermond en voedt zich 

tot de gastheer gereduceerd is tot een stapel botten. Nadien herhaalt de larve 

dit proces met volgende slachtoffers, tot het tijd is om te verpoppen.  

 

De volwassenen voeden zich met verschillende prooien, maar hun ‘childhood 

snack’ staat ook nog steeds op het menu. Hierbij zijn ze minstens even 

angstaanjagend efficiënt: ze klampen zich vast aan de achterpoten van hun 

prooi, en gaan vervolgens te werk als een soort corrupte chirurg. In plaats van 

nieren uit verdoofde patiënten te snijden, gebruiken ze hun vlijmscherpe kaken 

om ter hoogte van de pelvis beenspieren door te bijten, waardoor de amfibie 

niet meer kan bewegen en levend kan worden opgegeten. Wetenschappers 

vermoeden dat dit gedrag 

oorspronkelijk was ontstaan als 

een agressieve vorm van 

zelfverdediging, maar de 

kevers uiteindelijk de smaak 

van kikkerbilletjes te pakken 

kregen, en evolueerden tot 

echte predatoren. 
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EXTINCT 

 

Een andere onfeilbare manier om examenstress te relativeren, is luisteren naar 

de straffe ‘in mijnen tijd’-verhalen van uw grootouders, die het zonder 

lesopnames moesten doen, notities namen met hamer en beitel en bovendien 

door hagel- en sneeuwstormen zowel naar hun examen als terug bergop 

moesten lopen. Wie ook op onorthodoxe manier door het leven ging (en 

vermoedelijk nog ouder is dan uw grootouders) is Sharivopteryx. Dit reptiel 

leefde zo’n 225 miljoen jaar geleden in het Trias, nog voor pterosauriërs, vogels 

of vleermuizen het cool maakten om als gewervelde vleugels te hebben. Wat 

Sharivopteryx helemaal speciaal maakte, is dat zij een vlieghuid tussen haar 

achterpoten had, in plaats van 

tussen de voorpoten. Echt 

vliegen konden ze hier niet mee, 

eerder zweven zoals de 

vliegende boomkikker of het 

vliegend draakje (een soort 

agame), terwijl hun voorpoten en 

staart werden gebruikt om te 

sturen. Toch moet het een 

speciaal zicht geweest zijn om 

deze reptielen, gebouwd als 

deltavleugel-straaljagers, door 

het luchtruim te zien zoeven. 

 

Dit geslacht is bekend van slechts één soort met één onvolledig fossiel, wat 

onze kennis over hun uiterlijk en leefwijze beperkt. Buiten het feit dat ze nauwer 

verwant waren aan archosauriërs (o.a. krokodillen en vogels) dan aan 

hagedissen en slangen, is er weinig zekerheid over hun taxonomie. Een kleine 

10 jaar geleden werd een andere fossiele soort uit dezelfde periode, Ozimek 

volans, voorgesteld als nauwe verwant (afgebeeld in het midden van 

onderstaande illustratie, rechtsboven staat Sharivopteryx). Hoewel er geen 

fossielen van zijn gevonden met 

een bewaarde vlieghuid, hadden 

ze een zeer gelijkaardige 

lichaamsbouw met erg lange 

achterpoten, wat doet 

vermoeden dat ook zij 

rondzweefden in de naaldbossen 

van het Trias, jagend op insecten.  
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Ex horto : Dekolonisatie   - Kenneth 

 

De laatste jaren duikt het begrip dekolonisatie steeds vaker op in musea en 

erfgoedinstellingen. Ook in plantentuinen roept het vragen op. Want wat 

betekent dekolonisatie voor een levende collectie? Planten kan je moeilijk 

‘teruggeven’ of verwijderen zonder de geschiedenis te reduceren tot wat 

comfortabel voor ons is. Wat wél kan, is anders kijken naar hoe planten hier zijn 

terechtgekomen, en welke geschiedenis daarbij hoort. 

Tijdens een projectweek van de opleiding Geschiedenis aan de UGent gingen 

studenten samen met historici en enkele plantkundigen aan de slag rond 

precies die vragen. Ze doken in archieven en literatuur, spraken met gidsen en 

personeel, bezochten het herbarium en de serres, en onderzochten hoe 

koloniale machtsverhoudingen de plantkunde hebben gevormd. Het resultaat 

was geen pleidooi voor schuld of censuur, maar een uitnodiging om planten 

te gebruiken als vertrekpunt voor bredere verhalen over kennis, handel en 

ongelijkheid. 

Sommige planten, zoals de vanille-orchidee, lenen zich daar bijzonder goed 

toe. 

 

Vanille (Vanilla planifolia) komt oorspronkelijk uit Centraal-Amerika. Lang voor 

de Europese kolonisatie gebruikten volkeren zoals de Totonacs en de Maya’s 

de plant al, onder meer als smaakmaker in drankjes zoals xocoatl; een 

combinatie van cacao en vanille, en een voorloper van chocolade. 

Na de Spaanse veroveringen in de 16de eeuw vond vanille haar weg naar 

Europa, onder meer via Hernán Cortés, en later naar andere delen van de 

wereld. Maar de teelt wilde maar niet lukken. In 1837 ontdekte de Belgische 

botanicus Charles Morren de ontbrekende schakel: vanille is in haar 

oorspronkelijke leefgebied afhankelijk van een specifieke bestuiver, de 

Melipona-bij. Buiten Centraal-Amerika ontbraken deze natuurlijke bestuivers, 

waardoor de plant geen vruchten vormde. 
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Toch was het probleem daarmee niet 

meteen opgelost. Orchideeën hebben 

een complex bestuivingssysteem en 

handbestuiving is allesbehalve eenvoudig. 

Pas in 1841 kwam er een doorbraak, door 

Edmond Albius, een 12-jarige 

slaafgemaakte jongen op Réunion. Hij 

ontdekte een eenvoudige techniek om 

vanille handmatig te bestuiven. 

Die ene ingreep veranderde alles. Vanille 

kon plots op grote schaal worden geteeld, 

onder meer in Madagaskar en Indonesië, 

en groeide uit tot een wereldwijd 

verhandelde specerij. De naam van Albius 

raakte lange tijd ondergesneeuwd, terwijl 

de winsten elders terechtkwamen. Zijn 

kennis werd een schakel in een globaal 

economisch systeem waar hij zelf 

uiteindelijk geen enkel voordeel uit 

haalde. 

 

 

 

 

Vanille is vandaag alomtegenwoordig — in desserts, parfums en geurkaarsen 

— maar dat succesverhaal draagt ook sporen van ongelijkheid en uitbuiting. 

Na saffraan is vanille het duurste specerij ter wereld, precies omdat de planten 

tot op vandaag nog steeds met de hand worden bestoven. Dat vraagt 

intensieve arbeid van kleine boerengezinnen en seizoensarbeiders. In 

Madagaskar, goed voor zo’n 80% van de wereldproductie, komt kinderarbeid 

nog steeds voor, vaak door een gebrek aan alternatieven. Of de lokale 

bevolking werkelijk profiteert van de hoge marktprijzen, laat zich raden. 

De vanilleplant staat bij ons in de Victoriaserre, opnieuw een naam die 

herinnert aan een koloniaal verleden. Wie de serre binnenkomt, vindt haar 

rechts, bij de epifytenboom met orchideeën. Een klimmende plant, 

ogenschijnlijk onschuldig, maar met een geschiedenis die allesbehalve 

eenvoudig is. 
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Dinorubriek        - Alex 

 

Welcome back everybody, een gelukkig nieuwjaar en proficiat om jullie eerste 

examenperiode overleefd te hebben (of nog eentje voor de veteranen). Wat 

ben ik blij om  2026 met nog een dino fun facts te starten. Deze keer zal ik een 

aantal van de hottest topics van 2025 bespreken, dus let’s dive in it. 

 

It’s not a phase mom 

Misschien wel het grootste nieuws dat de paleontologie dit afgelopen jaar 

heeft gezien, is de controversiële studie die Nanotyrannus terug op de kaart 

bracht. Sommigen van jullie hebben het nieuws ook misschien zien passeren 

(zelfs mijn vriendin had er wat van gezien op tiktok) so let me give you a 

rundown. 

Helemaal terug in de jaren 40 werden de eerste vondsten van Nanotyrannus 

gedaan. Het werd toen destijds redelijk vroeg aanschouwd als een aparte 

soort tot bijna 60 jaar later, wanneer een studie uitwees dat de gevonden 

fossielen van juvenielen waren. De dichte relatie met de befaamde T. rex en 

hun gemeenschappelijke vindplaats, bracht vrij rap de consensus dat 

Nanotyrannus waarschijnlijk jonge tiener individuen waren van de koning der 

dino’s. Dit hielp ook enorm met inzichten naar hun ecosysteem doordat de 

bouw van Nanotyrannus en T. rex zo verschillend was dat ze andere niches 

vervulden en dat dus juveniele Tyrannosauriërs van vinnige, snelle jagers 

opgroeiden tot bulky tanks van een toppredator.  

Nu, een aantal jaar terug is een prachtig fossiel uit een privécollectie die door 

de North Carolina Museum of Natural 

Sciences werd opgekocht, the duelling 

dinosaurs. Histologie van de ‘juveniele’ 

Tyrannosaurus toonde echter aan dat 

dit ongetwijfeld over een adult ging, 

wat tot de conclusie leidde dat de 

gelijkaardige fossielen van ervoor en 

deze inclusief toch tot een apart genus 

behoorde nl. Nanotyrannus. Hiervoor 

waren er andere kenmerken in fossielen die nu als soortkenmerken worden 

beschouwd, die eerder werden verklaard als eigenschappen die door de 

groei veranderden.  

Een ander gevolg van de beschrijving en classificatie van Nanotyrannus is dat 

we hierdoor nog steeds slechts heel fragmentaire fossielen gevonden hebben 

van werkelijk juveniele T. rexen en dus de vraag stelt hoe hun niche zou 

verschillen, hoe het komt dat we van een abundante soort als T. rex nog geen 

tiener/jong adulte exemplaren hebben gevonden, … 

 

Hoeft dit echt?  

2025 was het jaar van zotte ontdekkingen want men heeft nog een 

ongelooflijke mummie gevonden zoals deze van Borealopelta uit een vorige 

editie van onze worm.  

Deze keer gaat het echter om een reeds heel bekende herbivoor: 

Edmontosaurus (jij hoort hier zeker van te weten Edmon <3). De mummie in 
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kwestie is in oprecht ongelooflijke staat bewaard gebleven, tot het punt dat 

veel van de huid en zacht weefsel bewaard gebleven zijn zoals je van een 

menselijke mummie zou verwachten. Dit alleen al is een zo goed als 

onmogelijke vondst gezien dit dus gaat over tientallen miljoenen jaren i.p.v. 

een aantal duizend. 

Maar we weten natuurlijk dat dino’s ongelooflijk zijn, dus natuurlijk eindigt het 

niet gewoon daar. Nee, dit exemplaar toont ons de tot nu toe oudste 

hoefachtige structuur ooit gevonden. Dit fossiel leert ons 

dat Edmontosaurus (en vermoedelijk nog andere 

hadrosauriërs en wie weet wat nog allemaal) 

ongetwijfeld hoeven had op de voorste poten. Het is 

voor mij zo een raar beeld om een grazer zo groot als 

Edmontosaurus (3+ ton) te zien rondwandelen op de 

tipjes van hun voorpoten, want het is ook 1 enkele hoef, 

zoals bij oneven Ungulata zoals paarden. Dit is naast de 

eerste hoeven, ook de eerste en enige keer dat er een 

hoef gevonden is binnen de Reptilia.  

 

Vroege voorouders 

Verder zijn er het afgelopen jaar nog heel veel nieuwe soorten gevonden, 

waarvan verschillende de oudste clades representeren tot nu toe gekend. De 

eerder besproken Spicomellus, de oudste Ankylosauriër uit Afrika. Verder werd 

ook Zavacephale rinpoche ontdekt, een van de eerste Pachycephalosauriërs, 

de kopstoters. Deze soort is vooral interessant omdat het de oudste soort is van 

de groep, maar wel al een significante verdikking van de bovenkant van hun 

schedel vertonen, wat betekent dat deze dus een stuk vroeger evolueerden 

dan gedacht.  

In Mongolië werd Khankhuuluu mongoliensis opgegraven en afgelopen jaar 

beschreven en genoemd. Als dichtste voorouder van de Tyrannosauridae, 

werd het gekroond als draken prins (betekenis van Khankhuuluu). Het was een 

beetje gebouwd zoals Nanotyrannus: slanker en voor snelheid gebouwd, in 

tegenstelling tot hun bulkere nakomelingen. Deze vondst doet denken dat de 

Tyrannosauriërs mogelijks uit Azië ontstonden en zich over het noordelijk 

halfrond verspreidden en daar domineerden.  

 

Er zijn nog tal van vondsten gemaakt 

en nieuwe soorten beschreven in 

2025 (in totaal zijn er 44 nieuwe 

dinosauriërs gevonden of benoemd 

afgelopen jaar), maar voor nu is dit 

genoeg geyap. Ik weet dat ik alvast 

uitkijk naar alle interessante vondsten 

die ons te wachten staan dit jaar, 

hopelijk jullie ook. 

 

 

 

Tot de volgende keer, jullie favoriete dinoyapper out xox 
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De meest vage presentaties ooit - Kaat 

 

Wat gebeurt er als je in de inhaalweek een verplichtte presentatie krijgt, maar 

deze niet op punten staat, geen opdracht heeft behalve ‘we gaan een 

verhaal maken’ en er eigenlijk ook weinig geweten is over de onderwerpen? 

Aanschouw mijn lijstje van alle quotes verzameld in maar 3 uur tijd. Alhoewel ik 

liever thuis had gestudeerd, was dit toch wel een highlight van mijn semester.  

 

Student: ‘Did you reserve this room? There are 
people taking pictures of us? 

Prof: “No, I assumed nobody would be here.” 
 

 
Prof: “Idiots.” 

 
 

 
 

Prof: “Was it not 11 thousand years old?” 
Student: “Euh, I’m not sure, if you say so.” 

 

 
 
Student: “It gets even stupider! What 
is this? It’s an ananas!” 
 
 
Student: " What would you do if you discover a new 
part of the world? You keep it secret. Why? Because 

it is a good fishing spot.” 
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Prof: “So what is this graph on the right?” 
Student: “Uh, I dont know. I should’ve cut this off. 

Yeey!” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Student: “Did they intermix, any funny business or 

cohousing as you called it?” 
 

 

 

 

 

Student: “They were taking a lot 
that wasn’t theirs, gold and 

power.” 
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Wat zegt jouw koffiekeuze over uw 

persoonlijkheid       -Kaat 
 

Heb je je ooit al eens afgevraagd wat jouw standaard koffie bestelling de 

barista allemaal vertelt over wie jij als persoon bent? Van de classic zwarte 

koffie naar complexe latte’s met extra siroop en toevoegingen, elke bestelling 

is even afleesbaar voor een barista als theeblaadjes voor een heks! 

 

Americano / long black 

Je bent een bittere ziel 

met een neutrale, 

realistische blik op de 

wereld. Geen suiker of 

melk bij de koffie is een 

weerspiegeling van jouw 

visie.  Geen enkele 

hoeveelheid suiker gaat 

de realiteit veranderen. 

Je bent rechtuit en laat er 

geen haar over groeien. 

Vrienden appreciëren je eerlijkheid alhoewel die soms wel héél hard kan 

binnenkomen (sorry vriendjes, ik doe mijn best xx).  

 

Iced latte 

Jouw koffie dient om lang van te genieten! Skip efficiënte cafeïne-inname, jij 

wilt vooral genieten van de smaak en van het gezelschap. Net zoals de grootte 

van de glazen waarin jij jouw favoriete drankje krijgt, is er veel variatie in jouw 

mening over de wereld. Alles staat ter discussie en kan langs twee kanten 

bekeken worden! Jij volgt het principe van de gulden middenweg en durft al 

eens te neigen naar de gesuikerde siroopkant van de optimisten. 

 

Dubai choc latte 

Vanuit het perspectief van een barista, degene die dit bestellen 

tijdens een rush kunnen echt een plakaatje met hun naam op 

in hel verwachten. Dit fancy, zoete en internet populaire drankje 

is de grootste suikerbom die je kan bestellen en neemt veel te 

veel tijd in beslag om gemaakt te krijgen. Jullie houden van 

warmte en liefde en steken veel tijd in vriendschappen als deze 

belangrijk zijn voor jullie. Jullie tonen jullie liefde met veel knuffels 

en grote gebaren en zijn zo de grootste angst van mensen die 

fysiek contact haten.  
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Thee 

Een classic oldtimer, voor diegene die a) al 

te veel cafeïne ophebben vandaag, b) 

geen cafeïne drinken maar hier zijn voor de 

gezelligheid. De theekeuze op zich vertelt al 

veel over jullie persoonlijkheid, variërend van 

een zoete rooibosthee met extra suiker tot 

een English breakfast tea met melk. Jullie 

mood toont zich in de theekeuzes, die een 

goeie manier zijn om jullie emoties te tonen 

op een non-verbale manier. Over emoties 

praten is jullie ding niet, maar als het over 

boeken of films gaat zijn jullie niet te stoppen!  

 

Cappuccino  

Jullie zijn nieuw in de wonderlijke wereld van de 

cafeïneverslaafden! Laat je niet misleiden door de 

panische rij van studenten met hun thermossen in de 

ochtend, jullie zijn natuurlijk het sterkere ras dat uiteraard 

niet verslaafd zal geraken. De koffiesmaak zijn jullie nog 

niet gewoon dus houden jullie het maar bij de enige naam 

waarvan je ongeveer weet wat je dan krijgt. Ter info: 

cappuccino is 1 shot espresso aangevuld met 2 shots 

opgestoomde melk. Jullie houden het graag classic en 

staan open voor verschillende meningen en visies, maar 

gaan echter wel altijd terug naar wat jullie oorspronkelijk dachten. De wereld 

is groot en jullie zijn klaar om er met beide voeten in te springen! 

 

Matcha 

Ja kijk, jullie zijn nu eenmaal verder dan de 

rest in jullie leven. Zij hebben dat misschien 

nog niet helemaal door, maar jullie weten 

waar het op staat. Aesthetic check, cafeïne 

check en grasvibes helemaal check. Wat 

schreeuwt er nog meer biologie dan dat? 

Jullie zijn de optimisten die geloven dat je 

met hard werken alles mogelijk kan maken. 

Jullie bureau is altijd op orde, bed altijd 

gedekt en vrienden mogen je op elk 

moment bellen voor goede raad en steun. 

Wat kan er nog meer van jullie verwacht 

worden? 

 

Italian/Irish coffee  

Het enige nog erger dan een dubai choc latte om te krijgen tijdens een rush.  

 

 

 

 



21 
 

Wat als bomen woorden laten 

stomen.         - Lore 

De wereld is al vergaan en hij is al blijven bestaan. 

Nu is het eens tijd voor iets anders, want wat als 

bomen kunnen praten. Eigenlijk, wie ben ik om te 

zeggen dat bomen niet kunnen praten. Misschien 

praten bomen wel gewoon met elkaar zoals wij 

mensen met elkaar praten, maar kunnen wij de 

bomen niet verstaan en zij ons niet. Dan kunnen we 

wel van elkaar zeggen dat we niet kunnen praten, 

maar eigenlijk zijn we gewoon niet in staat om te 

verstaan. Langs de andere kant is er natuurlijk ook 

de optie dat bomen kunnen praten en ons al lang 

kunnen verstaan, maar wij hun gewoon niet verstaan. Dat zij al heel lang 

proberen communiceren met ons, maar dat dat gewoon niet lukt. In ieder 

geval, voor deze rubriek ga ik het gewoon even houden op wat als bomen 

kunnen praten, en we elkaar kunnen verstaan.  

 

 

 

Als bomen kunnen praten, dan zouden ze ook 

kunnen zingen! Zouden mensen dan niet naar een 

band gaan kijken, maar naar een zingend 

bomenperkje? Eigenlijk zingen ze nu al, door de wind 

die door hun blaadjes ritselt en de regen die op de 

blaadjes valt. Amai, maar dan zou naar een bos 

gaan in een storm zijn alsof je naar een discotheek 

gaat. Alle bomen die daar wild en luid zitten te 

dansen en zingen.  

 

 

 

Ik denk dat introverten niet zo blij zouden zijn als bomen kunnen praten. Als je 

dan een rustige boswandeling wil maken, even weg van alles en iedereen en 

dan kom je daar terecht in een bos vol pratende bomen. Bij elke paar meter 

die je wandelt kom je dan weer een andere boom tegen die een heel gesprek 

aan het voeren is met z’n boomvriend en je dan ineens in het gesprek wil 

betrekken. Bij elke boom denk je: ‘Gewoon doorlopen, geen stam-oog 

contact maken, ik ben er niet ik passeer hier gewoon even’. Daarover 

gesproken, hoe zouden non-verbale bomen eigenlijk communiceren? Enkel 

door takken op je hoofd te laten vallen? Dan hoop ik dat er niet te veel non-

verbale bomen zouden bestaan.  
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Zouden mensen eigenlijk nog in bomen klimmen als ze 

kunnen praten? Dan is dat precies alsof je in een mens 

zou klimmen. Als je dan per ongeluk een tak afbreekt: 

‘Hé dat was mijn lievelingstak!’, of als je aan zijn blaadjes 

trekt of ergens op springt: ‘Au dat doet pijn, kijk eens uit!’. 

Nee, ik denk niet dat mensen dan nog zomaar in bomen 

zouden klimmen, zeker niet in vreemde bomen. Langs 

de andere kant lopen we nu ook wel steeds op hun 

wortels. Zouden ze daar ook commentaar op geven? 

Zouden ze dat voelen? Waarschijnlijk zullen ze ons 

gewoon vierkant uitlachen als we weer eens over één 

van hun wortels struikelen. Over wortels gesproken, wie 

weet praten ze wel helemaal niet met hun stam, of 

blaadjes, of takken, maar met hun wortels. Dan zouden 

we hun alleen kunnen verstaan als er een wortel boven 

de grond uitsteekt!  

 

 

 

Zouden omgevallen bomen dan ook nog een 

tijdje liggen kermen van de pijn? Misschien zou 

dit wel goed zijn. Niet voor die boom natuurlijk, 

dat die pijn heeft, maar dat ze aan ons kunnen 

tonen dat ze pijn hebben. Misschien zouden we 

dan niet meer zoveel bomen kappen. Als elke 

boom die je zou kappen zit te schreeuwen en 

roepen naar je, dan ben je nu toch ook minder 

geneigd om hem om te kappen. Wie weet gaan 

de bomen juist inspelen op je gemoedsrust en 

geweten, waardoor je het gewoon niet meer 

over je hart kan krijgen om ze te kappen. Er 

zouden in dat geval een hele hoop problemen 

van de wereld verdwijnen.  

 

 

 

Zou er dan eigenlijk een persoonlijkheid zijn per 

boomsoort? We zouden dan waarschijnlijk denken 

dat treurwilgen heel treurig zijn, maar wie weet zijn 

dat juist heel vrolijke zwierige bomen! We zouden 

ook weer veel te veel vooroordelen hebben. Ik denk 

niet dat elke boomsoort een persoonlijkheid zou 

hebben, maar dat gewoon elke boom op zich een 

persoonlijkheid zou hebben.  
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Zouden we eigenlijk vriendelijk zijn met elkaar, of zouden 

we constant ruzie hebben? Zouden bomen ons leuk 

vinden, of ons het leven zuur maken? Wie weet schelden 

ze ons elke dag uit als we hun passeren! Misschien krijg je 

elke dag een ‘Ben je daar nu weer?’. Die bomen zullen 

eigenlijk ook wel denken: ‘Die rare mensen, altijd maar 

onderweg van hier naar daar en ze blijven nooit eens 

ergens. Wat is er nu mis met gewoon eens blijven?’.  Het 

zou natuurlijk ook kunnen dat ze ons elke dag mooie 

spreuken vertellen.  

 

Amai, stel je voor. Je komt echt niet overeen met de boom in je tuin. Je haat 

de boom en je hebt daar constant ruzie mee! Zou je de boom dan zomaar 

kunnen omkappen en dus eigenlijk vermoorden? Zou dat legale moord zijn? 

Zouden andere bomen jou dan kunnen aanklagen? Waar zou de aanklacht 

en rechtspraak dan gebeuren? Bomen kunnen toch niet zomaar even naar de 

rechtbank lopen. Maar als mensen 

bomen kunnen vermoorden, dan 

zouden bomen mensen ook kunnen 

vermoorden door een tak op iemand 

zijn hoofd te laten vallen ofzo. Dat zou 

pas een moeilijke zaak zijn, want heeft 

de boom dan die tak expres laten 

vallen? Misschien was het gewoon een 

ongeval en was die tak aan het rotten, 

of was er heel veel wind. Maar goed, stel het is moord en een boom vermoord 

een mens. Zouden ze dan naar een bomengevangenis moeten? Zouden ze 

een werkstraf krijgen en brandhout moeten maken? Of zouden ze gewoon 

omgezaagd worden? Amai, als die dan omgezaagd wordt en je bouwt met 

dat hout een huis ofzo, dan woon je eigenlijk in een moordenaar die zelf 

vermoord is.  

 

Dit zijn natuurlijk allemaal voorspellingen, wat er echt zou gebeuren weten we 

pas op de dag dat bomen woorden laten stromen. Die dag wacht ik vol 

spanning af. 
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25 boeken in 2025!      – Kaat 
 

Geïnspireerd op de prachtige Praeseslult van de vorige editie van deze Worm 

(en het feit dat dit plan al vaststond sinds augustus), ga ik jullie deze keer 

plezieren met een yapsessie over mijn number one liefde in mijn leven: boeken. 

In 2024 zat ik begin december aan 23 boeken, toen ik mij bedacht dat het 

eigenlijk wel tof zou zijn om evenveel boeken als het jaartal te lezen. Helaas 

heeft de blok hier een stokje voor gestoken en heb ik mijn vierentwintigste boek 

pas kunnen uitlezen in januari... Vorig jaar heb ik echter mijzelf opnieuw 

uitgedaagd, deze keer om 25 boeken in 2025 te lezen. Aangezien ik een 

enorme overachiever ben, kan ik het resultaat al spoilen: het zijn er meer dan 

25 geworden. 

 

 

1) Anne of Green Gables, L.M. Montogomery   15/01/2025 

De bron voor een van mijn favoriete Netflix-series ooit. Dit boek 

was best moeilijk om te lezen ondanks dat het eigenlijk een 

kinderboek is. Gepubliceerd in 1908, dit boek zit vol met oudere 

Engelse woorden en uitspraken die nu niet meer gebruikt 

worden. Alsnog een goed boek! 
 

 

2) How to solve your own murder, Kristen Perrin   31/01/2025 
Mijn verjaardagscadeautje van mijn zussen. Aanrader voor 

beginnende lezers, een moord oplossen die al is opgelost door 

de vermoorde persoon klinkt misschien heel verwarrend, maar 

was eigenlijk heel cool!  
 

 
 

 

 

 

 

3) Dead Poets society, N.H. Kleinbaum  08/02/2025 

Beste film ooit, vrij mid boek, oeps (sorry Gaëlle xx). Kort 

boekje dat ik in een avond kon uitlezen, maar aangezien 

het boek afkomstig is van de film i.p.v. omgekeerd, zou ik 

toch gewoon de film kijken. Heeft ook een goede 

soundtrack er gratis en voor niets bij. 
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4) If we were villains, M.L. Rio   24/02/2025 
Absoluut GEWELDIG BOEK. Vol plottwists, coole personages, mooie 

backgrounds en dialogen. De laatste hoofdstukken hebben mij 

absoluut gesloopt, ondanks dat je perfect weet wat er gaat 

gebeuren vanaf hoofdstuk 1. Niet het makkelijkste boek om te lezen 

wegens stukken volledig in Shakespeare, maar zeker een aanrader!  

 

 

 

 

 

 

5) They both die at the end, Adam Silvera 09/03/2025 

Ook dit was een verjaardagscadeautje van mijn zussen. 

Ondanks dat ik heel lang over dit boek heb gedaan, was 

ik tegen het einde wel goed mee met het verhaal. Voor 

mij persoonlijk te makkelijk geschreven en niet helemaal 

mijn schrijfstijl, maar heel cool concept van verhaal!  
 

 

 

6) The secret history, Donna Tart   26/04/2025 

Een boek dat vaak gelinkt wordt aan If we were villains, maar zeker 

evenwaardig is. Deze twee boeken samen zijn de bron voor de 

‘dark academia’ aesthetic, wat heel goed matcht met huidige 

universiteitsstudenten. Opnieuw niet het makkelijkste om te lezen, 

maar zeker een must-read voor taalliefhebbers! 
  

 

 
7) The Hunger games, Suzanne Collins    25/05/2025 
8) Catching Fire, Suzanne Collins     29/05/2025 
9) Mockingjay, Suzanne Collins     31/05/2025 
10) The Balad of Songbirds and Snakes, Suzanne Collins  09/06/2025 

Oké, de series zal ik maar samen bespreken. In de blok heb ik al eens de 

gewoonte om ‘makkelijkere boeken’ te lezen die ik eventueel al ken, 

zodanig dat ik niet te veel afgeleid wordt als ik moet studeren. 

Wonderbaarlijk genoeg maak ik mijzelf dit nog steeds elke keer 

wijs terwijl ik mij hier nog geen enkele keer aan heb gehouden.  

De Hunger Games films zijn natuurlijk bij veel mensen al gekend, 

maar de boeken gaven toch weer een heel uniek inzicht in het 

verhaal. Katniss is een extreem onbetrouwbare verteller, 

waardoor - zeker tegen het einde als haar PTSD en trauma 

enorm op haar inwerkt - haar standpunt in het verhaal heel 

verwarrend is om te volgen. Het geeft een prachtig inzicht in 

de denkwijzen volgende op haar trauma’s en is een aspect dat 

volledig verloren gaat in de films. Zeker een aanrader dus, ook 

voor mensen die niet graag lezen! 
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11) The Cruel Prince, Holly Black      17/06/2025 
12) The Wicked King, Holly Black     20/06/2025 
13) The Queen of Nothing, Holly Black    26/06/2025 
14) The Stolen heir, Holly Black     12/07/2025 
15) The Prisoner’s Throne, Holly Black    15/07/2025 

Opnieuw een serie die ik er nogal snel door gejaagd heb. 

Aangezien ik nogal weinig examens had, heb ik er 

doorheen de blok dus een goeie 7 boeken in totaal 

doorgedramd (oeps). Als we mijn handboek er dan nog 

eens bijtellen, dan zitten we aan 11 boeken, want die heb 

ik nog eens 4 keer doorgenomen.  
The Cruel Prince trilogie was wel een aangename read met 

een heel coole wereld. Gebaseerd op de fantasy-

werelden rechtstreeks uit mythes en legendes, i.p.v. Tiktok, 

werd enorm geapprecieerd. Interessante personages met 

toffe plottwists, zeker een aanrader voor fantasie 

liefhebbers. 
 

 

16) The Poppy War, R.F. Kuang   12/07/2025 

Dit enorm gekende boek vond ik persoonlijk heel heftig. 

Gebaseerd op de tweede Chinees-Japanse oorlog zet dit 

verhaal in een heel donkere achtergrond, met toevoegingen uit 

de fantasiewereld die ermee vervlochten was. Feiten zoals de 

Japanse oorlogsmisdaden werden heel expliciet verwerkt 

waardoor dit boek naar mijn mening heel waardevol is om te 

lezen. Ik zou het echter niet aanraden aan mensen die nogal 

gevoelig zijn voor expliciete verhaallijnen of het principe van een 

fantasieverhaal in een historische setting. 
 

 
17) Realm Breaker, Victoria Aveyard    04/08/2025 
18) Blade Breaker, Victoria Aveyard    13/08/2025 
19) Fate Breaker, Victoria Aveyard     17/08/2025 

Nog een serietje dat ik aan mijn zomerlijstje kon toevoegen, was een 

trilogie van een van mijn favoriete schrijfsters. Deze auteur 

is verantwoordelijk voor alle emotionele schade die ik heb 

opgelopen toen ik 16 was en de eerste serie las. Het 

effect van deze boeken op een wat oudere leeftijd is 

gelukkig wat minder, en dit was vooral een easy read met 

een unieke verhaallijn en personages waardoor het zich 

afzonderde van de meeste fantasieboeken die nu 

uitgebracht worden.  
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20) House of Earth and Blood, Sarah J. Maas   22/07/2025 
21) House of Sky and Breath, Sarah J. Maas   23/08/2025 
22) House of Flame and Shadow, Sarah J. Maas  27/08/2025 

The queen, the legend, een absoluut ICOON in de 

fantasyliteratuur op dit moment. Deze derde serie in het 

multiversum (dus boeken 14-16 in deze wereld) was opnieuw een 

heel nieuwe verhaallijn en geschiedenis die alsnog verweven 

was met de vorige series. Toffe personages, coole geschiedenis, 

interessante dialogen en plottwists zorgden voor een knaller van 

een afsluiter van deze 3 series en zorgde ook voor een mooie 

afsluiter van een maand vol boeken. Alhoewel deze serie vaak 

als minder beschouwd wordt, vond ik deze zeker niet onderdoen! 
 

 

 

23) A Little Princess, Frances Hodgson Burnett 01/09/2025 

Een boek dat eigenlijk gewoon nog op mijn kast stond en 

ik nog niet had gelezen. Ik wou vooral even een korter 

boekje lezen vooraleer ik op reis vertrok en al bij al was dit 

zeker een aangenaam boek. Opnieuw een kinderboek uit 

de 20e eeuw, waardoor het verhaal wat voorspelbaar was 

maar de schrijfstijl en dialogen zeker niet het makkelijkste 

waren om te volgen. 
 

 

 

24) The Red Queen, Victoria Aveyard  16/09/2025 

De serie die ik eerder al eens vermelde en 16-jarige ik volledig 

emotioneel gesloopt heeft. Aangezien ik deze serie nooit 

uitgelezen heb gekregen (wegens emotional damage) wou ik een 

tweede poging wagen. Aangezien hier enkel het eerste boek van 

de vier staat, weet je wel hoe goed dat aan het gaan is… 
 

 

 

 

Wuthering Heights, Emily Brontë  29/10/2025 

Om mijzelf nog eens literair uit te dagen, naast deze challenge 

zelf, wou ik mijzelf eens wagen aan een echte klassieker. Moeilijke 

taal en woorden waren zeker een uitdaging uit deze klassieker uit 

1847. Zeer anders dan mijn normale, meeslepende verhalen was 

het verhaal soms zeer verwarrend te volgen met dubbele namen 

en vooral zeer veel familiedrama. Wonderbaarlijk is ook het 

aantal vrouwen die gestorven zijn aan ‘hysteria’. Wat is het, en 

waar is het naartoe? Also, what the hell is er aan het gebeuren 

met de verfilming van dit boek??? 
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25) The Picture of Dorian Gray, Oscar Wilde 27/11/2025 
Nog een klassieker waar ik mij aan gewaagd heb en deze 

was het absoluut waard! Een boek vol interessante 

dialogen en plottwists die ik absoluut niet zag aankomen! 

Het staat er vooral voor gekend zeer veel kritiek te geven 

op de maatschappij in het publicatiejaar 1890. De 

vrouwenhaat zijn we al gewoon bij boeken uit deze tijd, 

en elke keer als ik een uitspraak lees over vrouwen die 

‘niet slim genoeg zijn’, moet ik toch even lachen 

aangezien ik een hogere opleiding heb dan hun. 
 

 

 

 

26) Throne of glass, Sarah J. Maas   16/12/2025 

27) Crown of midnight Sarah J. Maas  18/12/2025 

28) Heir of Fire Sarah J. Maas   26/12/2025 

Snelle reread van mijn favo series om de blok wat 

aangenamer te maken, de laatste 100 pagina’s van 

mijn 30e boek waren helaas pas uit op 1 januari… Geen 

idee of je een serie van totaal 5000+ pagina’s ‘een snelle 

reread’ mag noemen, maar uhmmm - what’s in a 

number? 

 

 

De algemene conclusie is dus duidelijk: ik heb geen leven. Om een of andere 

reden begin ik heel veel te lezen tijdens de blok en in periodes waarin ik 

absoluut GEEN tijd heb om zoveel te lezen. However, zoals mijn moeder zelf ook 

altijd zegt, ik kon ook geld aan het uitgeven zijn aan drugs en alcohol. Of aan 

reizen, waar mijn moeder ook niet zo gelukkig over is.  

Mensen die niet lezen of niet graag lezen, hebben naar mijn mening gewoon 

nog niet het juiste boek voor hen gevonden. Dyslexie is geen excuus (sorry 

Bob), maar wel een goede reden om weinig te lezen! Maar er is sowieso, 

zonder uitzondering, voor iedereen een goed boek te vinden.  

 

Dit jaar daag ik mijzelf dus gezellig opnieuw uit, maar deze keer 26 boeken in 

2026. Misschien kom ik jullie dus volgend jaar opnieuw lastigvallen met een 

rubriekje waarin ik mijzelf verder expose als enorme nerd. (Update: ik heb 

misschien 5 boeken uitgelezen in januari alleen al. Hoe dat is kunnen gebeuren, 

geen idee.) 
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Fotohoekje  
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Worm van de worm                - Lore 

Dames en heren, komt dat zien! Voor deze worm van de Worm gaan we diep 

de zee in, waar het leven wel eens mysterieuze, gekke vormen kan aannemen. 

Ik bereid jullie voor, dit is niet zomaar een worm. Deze worm is mystiek, hij is 

mysterieus, hij is ongekend en hij heeft voor de normale mens een luguber 

kantje. Wij als biologen zien dit natuurlijk anders. Voor ons is zijn lugubere kantje 

nuttig. Hij breekt af, zouden mensen zeggen. Hij maakt kapot, zouden andere 

zeggen, maar niets is minder waar. Hij doet echter niet aan afbraak, maar aan 

opbouw. Een omzetting, een vorm van vernieuwing en nieuw leven. Deze 

afbreker ruimt op, maar hij ruimt niet zomaar op. Het is niet zijn huis dat hij 

opruimt, zijn bed dat hij opmaakt, de afwas die hij doet. Deze worm ruimt iets 

heel anders op…  

 

 

 

Het is zover! Hier komt hij dan, diep uit de zee, 

speciaal voor deze voorstelling, het genus 

Osedax! Volgens het ‘World Register of Marine 

Species’ bestaat dit genus uit 26 soorten. 

Zesentwintig soorten die allemaal hetzelfde 

lugubere kantje delen.  

 

 

 

 

Wat is dat lugubere kantje nu? Waarmee worden jullie zo in spanning 

gehouden? Het lijkt wel het hele thema van deze rubriek, jullie in spanning laten 

afwachten. Daar maak ik bij deze een einde aan. Dit 

zijn geen brein etende zombies, maar bot etende 

wormen! Daar staan jullie wel met jullie mond vol 

tanden van hè! Ik zal jullie nog meer vertellen, deze 

worm heeft zelfs geen mond, laat staan tanden. 

Verder eten de wormen de botten niet alleen. Ze 

leven en werken namelijk samen met bacteriën. Ja 

hoor, het zijn betere samen werkers dan de meeste 

mensen onder ons. 

 

 

 

Beste mensen, ik denk dat jullie bij deze wel getriggerd zullen zijn om verder te 

lezen. Laat ik daarom wat duidelijker en wetenschappelijker verder gaan. We 

weten al dat deze wormen botten ‘eten’ en in een symbiose leven met 

bacteriën, maar hoe zit dat precies en wat is er nog meer? 
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Het leven van Osedax: 

 

Waarschijnlijk lang, lang geleden kwam Osedax botten tegen en dacht hij: 

‘Laat ik mij hierin specialiseren en dit beginnen afbreken’. Over heel Osedax 

zijn historie ga ik het niet hebben, want ‘let the past be the past’. Daarom gaan 

we beginnen bij het heden. Osedax eet geen botten, ze boren zich ook niet in 

botten, maar ze zouden een zuur produceren dat het bot oplost of afvreet, 

waardoor ze zich in de botten kunnen 

nestelen met een stuk van hun 

lichaam. Ze gaan dus letterlijk in hun 

eten zitten. De wormen hebben geen 

verteringssysteem. Hoe ze precies de 

botten verteren en de voedingstoffen 

opnemen is nog onduidelijk. Er is een 

hypothese die zegt dat ze in symbiose 

leven met bacteriën waarbij Osedax 

de bacteriën zuurstof en 

bescherming zou geven. Deze 

symbiose is echter geen rozengeur en maneschijn voor de bacteriën, want 

Osedax zou de bacteriën het verteringswerk laten doen om ze vervolgens op 

te eten. Dit is dus allemaal redelijk onzeker en moet verder onderzocht worden.  

Laten we verdergaan met wat zaken die wel terug zeker zijn. De worm steekt 

dus met zijn ene lichaamskant in het bot. Zijn andere helft steekt uit het bot uit 

en bevat vederachtige uitsteeksels die fungeren als kieuwen om zuurstof uit het 

zeewater te halen.  

Nu komt het gekste. Het is namelijk niet eender wie die op deze manier in het 

bot zit. Nee hoor, het zijn enkel de vrouwtjes! Bij deze wormen is een sterk 

seksueel dimorfisme aanwezig. Zo sterk dat de mannetjes microscopisch klein 

zijn, terwijl de vrouwtjes twee tot zeven centimeter groot zijn! De mannetjes 

zouden op of zeer dicht bij de vrouwtjes leven en één vrouwtje zou dus 

meerdere mannetjes in de buurt hebben.  

 

 

Dit was het dan weer. Hopelijk heeft u genoten van deze voorstelling en tot 

een volgende keer! 
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Welke musical ben jij?     - Kaat 
 

De wonderbaarlijke wereld van de musicals – you hate it or you love it. Ik ben 

persoonlijk fan, want wat is er namelijk beter dan je emoties uiten door op een 

random moment te beginnen zingen? Niets komt natuurlijker over! Maar de 

echte musicalkenners onder ons weten natuurlijk wel beter, het is niet omdat 

er gezongen wordt dat er geen serieuze boodschap te vinden is. Het begon 

allemaal in een jeugd vol High 

School Musical en Descendants, 

met meezingen op de zetel en 

dansen door de living. Van Les 

miserables tot Hamilton, Wicked tot 

Cats, de ene al populairder dan de 

andere, maar een ding is zeker: ze 

zijn allemaal beter live dan de films! 

Maar welke musical past het beste 

bij jou?  

 

 

 

 

 

 

 

Waar doet het woord ‘musical’ jou aan denken? 

A. Een musical, wa is me da? 

B. Ik ken ze allemaal woord voor woord uit mijn hoofd plus bijhorende 

choreografie! 

C. Ooohhhhh, ik hou van musicals!! Liefst van al leer ik er nog iets uit ook! 

 

Wat is jouw standaard muziekgenre? 

A. Gewoon basic POP, er is een reden dat veel mensen graag naar 

bepaalde nummers luisteren eh! 

B. Ik hou van snelle muziek, met een goeie bas erbij! 

C. Ik ben eerder het rustigere type, voor mij is de tekst het belangrijkste. 

 

Hoe ziet jouw ideale avondje alleen thuis eruit? 

A. Filmpje kijken, popcorn erbij, ik kom mijn bed niet uit! 

B. Koptelefoon aan en boek erbij, niemand mag nog tegen mij praten als 

ik aan het lezen ben. 

C. Ik kijk graag documentaires! Natuur, geschiedenis, kunst, zolang ik maar 

iets bijleer. 

 

Wat is jouw favoriete sport? 

A. Bleh sporten? Doe ik niet aan mee hoor. 

B. Alles waarbij ik mijn lichaam gewoon kan bewegen, zolang ik maar 

energie kwijtraak! 

C. Dansen! Ballet, hiphop, modern, vind het allemaal geweldig! 
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Wat is je favoriete geschiedenis periode? 

A. De jaren 80! De beste muziek ooit werd toen allemaal geschreven. 

B. 19e eeuw! Ik ben een technisch persoon, heel de industriële revolutie 

vind ik super interessant! 

C. Ik ben eerder romantisch aangelegd, alles uit het verleden vind ik 

interessant! 

 

Wat is jouw ideale avondje uit? 

A. Oh eens gaan dansen uiteraard. De heupjes lekker losmaken! 

B. Gewoon op gemak eens iets gaan drinken met vrienden. Let’s have 

another round tonight! 

C. Urgh, moet ik echt naar buiten? 

 

Je trakteert jezelf op een citytripje tijdens het weekend, wat staat er op de 

planning? 

A. Shoppennnn! Niets beter dan gezellig nieuwe winkeltjes en hoekjes 

ontdekken. 

B. Ik loop gewoon een beetje rond en kijk wat er op mij afkomt. I heard its 

quiet uptown! 

C. Een stad is maar zo interessant als de geschiedenis van de stad. Ik ga 

gezellig de musea af, sta stil bij elk infobordje en heb een heel infoboek 

gelezen nog voor ik arriveer in de stad. 

 

Misschien belangrijker natuurlijk, maar naar welke stad ga jij? 

A. De droomstad is toch wel Los Angeles! Alle muziek en filmsterren, de 

Hollywoodletters, een echte muziekfanaat zoals ik kan zich geen betere 

plek voorstellen! 

B. New York City. De stad der steden, een must see gewoonweg! We 

negeren de vage Amerikanen, de vuile straten, de miljoenen auto’s en 

blijkbaar heel onbeleefde New Yorkers. Er is zoveel te doen dat je dit 

gewoon allemaal kan negeren! 

C. Paris, mais oui! Ik blijf wat dichter bij huis, maar niet minder mooi. Een stad 

vol geschiedenis, monumenten, winkeltjes en onbeleefde inwoners, how 

fun! 

 

 

Wat is jouw reactie bij een eerste date richting het theater? 

A. Red flag. Ik heb toch geen zin om mij deftig aan te kleden en dan ook 

nog eens drie uur in een donkere zaal te gaan zitten? 

B. Green flag! Omg, dit is mijn droompersoon. Ik hou van het theater, die 

gebouwen zijn prachtig, de anticipatie vooraleer het orkest begint, de 

debrief na de show! Topavond. 

C. Beige flag. Beetje vaag, maar ik sta open voor nieuwe ervaringen. 

Hopelijk is het niet te saai, geen Shakespeare ofzo, ik wil op zen minst 

mee zijn met het verhaal. 
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Meeste A: Grease 

Deze klassieker is ideaal voor de beginnende 

musicalliefhebbers! Ouders kennen het uit hun hoofd, 

jongeren kennen de teksten nog steeds zonder te 

weten waar ze vandaan komen. Ideaal voor een 

gezellig filmavondje! Maar ben jij een Zuko of Rizz fan?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meeste B: Hamilton 

Every action has its equal opposite 

reaction – thanks to Hamilton … 

Ja, iedereen die deze knaller kent, 

kent hem ook volledig! Een 2,5 uur 

lange rapmusical over de 

Amerikaanse revolutie met een 

oneindig lange lijst van nominaties 

en prijzen. En terecht natuurlijk! 

Deze banger laat niemand koud, 

maar kan al eens zwaar vallen 

voor nieuwelingen in de musicalwereld. Geen enkel probleem voor jou 

natuurlijk, jij bent een professionele musical fan! 

 

 

 

Meeste C: Les miserables 

Van klassiekers gesproken! Deze Franse Revolutie musical is wereldbekend 

door nummers zoals ‘Do you hear the people sing’ en ‘I had a dream’. De 

verfilming zorgde voor een groter aanbod voor het publiek waardoor dit 

verhaal nog bekender werd. Jij 

bent misschien nog wat bang 

van het theater maar wandelt 

toch al schuw de musicalwereld 

binnen. Vroeg of laat zal je toch 

die stap wagen en - trust me on 

this - kom je erachter dat de film 

toch maar wat mediocre is 

tegenover de live versie en dat 

je plots heel wat Tiktok geluiden 

gaat herkennen! 
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Eerste keer, goeie keer    - Lore 
Heb jij het gevoel dat het leven soms wat saai wordt? Zijn de wolken wat te 

grijs, de ochtenden te vermoeiend en je hobby’s gewoon matig? Geraak je 

niet uit de ijzeren greep van de gevreesde routine? Dan is het dringend tijd om 

daar verandering in te brengen! En er is geen betere manier om uit je routine 

te breken dan iets nieuws te proberen! Laat deze eerste-keertjes van het 

praesidium je inspireren tot impulsiviteit en nieuwigheid. Geniet ervan. -Ellen  

 

Over het laatst heb ik voor het eerst een sneeuwman moeten 

terug stelen. Afgelopen blok heeft ons een paar dagen sneeuw 

cadeau gegeven. Dusja wat is er nu een betere studiepauze dan 

een sneeuwman maken? Samen met een paar studiebuddy's 

hadden we al snel een zeer mooie respectabele sneeuwman 

gecreëerd. Het is natuurlijk nog steeds blok dus gaan 

wij weer flink 2 uurtjes gaan studeren. Nu, wij komen 

weer buiten voor een pauzetje, is onze sneeuwman 

spoorloos verdwenen. Uiteraard is de enige logische 

reactie hierop dat je die sneeuwman terug gaat 

zoeken. Na een tijdje wandelen vinden wij dat het 

hoofd en het halve lichaam van onze sneeuwman 

op een andere grotere sneeuwbol is gezet geweest. 

In principe was hij wel mooi zo, maar ik was nog 

steeds een beetje boos, want je steelt andere mensen hun 

sneeuwman niet. Dus heb ik met een beetje hulp het hoofd van 

onze sneeuwman terug meegenomen en op zijn rechtvaardige 

plek teruggezet. Eind goed, al goed. – Heleen  

 

 

 

Jullie verwachten waarschijnlijk zotte verhalen, wel... vette 

pech hehe. Het laatste ding dat ik voor het eerst deed was 

het kaartspel 'Arschmallows' spelen. Ik had dit gekregen op 

Nieuwjaar en mijn ouders zijn grote fan van kaartspelletjes dus 

bestond 1jan voornamelijk uit dit spel spelen (en slapen of 

course). Nu dit klinkt misschien niet bijzonder interessant, maar 

ik kan je vertellen dat spelletjes spelen met m'n gezin een hele 

ervaring is. Kort samengevat: mijn mama wint altijd aangezien 

ze altijd geluk en goeie kaarten heeft, mijn broer wordt 

gefrustreerd omdat hij niet kan winnen, mijn papa vergeet 

constant welke kaarten hij heeft en twijfelt sindsdien of hij al 

dan niet 'jong' dementie heeft en ik ben er voor sfeer en 

gezelligheid. Dit spel is wel een dikke aanrader btw vooral 

voor liefhebbers van het achterwerk. – Sander  

 

Ik heb laatst voor het eerst maar 1 mental breakdown gehad tijdens mijn 

examens - Vanessza 

 

In een ambulance gezeten (best zonder foto zeker) – Yannis 
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Ik heb deze zomer voor de allereerste keer met een brommer 

gereden! Ook al heb ik mijn rijbewijs van mijn auto al 3 jaar 

ondertussen, had ik nog nooit in m’n leven met een brommer 

gereden (of durven rijden). Deze zomer was ik met mijn 

familie in Indonesië en aangezien het daar part of the culture 

is om overal rond te geraken met brommertjes, heb ik dus 

ook leren brommer rijden!! Eindstand: zo moeilijk was het dus 

helemaal niet. Op de foto kan je mij dus heel trots op de 

brommer zien zitten met mijn jongere zus vol vertrouwen 

achterop :) PS: ook heb ik op deze reis voor het eerst manta 

ray’s en zeeschildpadden in het wild gezien! – Max  

 

 

Alleen het vliegtuig nemen! Vorig semester ben ik naar 

Finland gevlogen om mijn vriend te bezoeken die daar op 

Erasmus zat. Het bleef niet enkel bij een vlucht, maar er 

kwamen ook een nachtelijke busrit en twee treinritten bij 

kijken (eigenlijk zelfs nog een rit met een elektrische step, 

maar das een ander verhaal). Dat alles in een taal die ik 

niet verstond, wat op voorhand wel spannend leek. 

Uiteindelijk is alles vlot verlopen en vond ik het best wel leuk 

om alles zelf uit te zoeken! – Lea  

 

 

Ik ben 23 december 2025 voor de allereerste keer meter 

geworden van mijn fantastisch mooie, schattige (en 

superkleine) metekindje Lily 🥰 Ik zet vanwege privacy redenen 

liever geen foto’s online waar je het gezichtje ziet, maar geloof 

me, ze is suuuuuper cute! Als je toch eens een foto zou willen 

zien mag je het natuurlijk altijd vragen en dan toon ik ze met 

plezier xp – Max  

 

 

Ik heb tijdens de blok voor het eerst een soup shuffle gedaan samen met 

Heleen, Staf en Tibo. Het concept is simpel: er staat een karton Royco-soepjes 

op tafel en elke dag mag je 1 zakje nemen om uit te schenken. Doe dit zonder 

te kijken welke smaak je hebt en raad dan vervolgens het smaakje van je soep 

aan de hand van geur, smaak en crunch. Tijdens een blokperiode was dit een 

verrassend leuke activiteit. - Woody 

 

 

 

Vorig jaar, in mijn eerste praesidiumjaar als sport ben ik voor het 

eerst gaan boulderen. Een superleuke ervaring, zeker met alle 

vriendjes erbij! Een echte aanrader. – Gaëlle 
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Op 21/1/'26 ben ik voor de eerste keer op het instagramverhaal 

van Koninklijke Eru (de makers van Goudkuipje) gekomen met de 

Goudkuipje - Gruyère - kaaskroket combo. Hopelijk gaat 

Koninklijke Eru binnenkort -Tibo 

 

 

 

 

 

 

Ongeveer 2 maand geleden heb ik mij voor het eerst zeer 

impulsief ingeschreven voor 5 weken vrijwilligers werk in Costa 

Rica :)) Het is niet de eerste keer dat ik mij impulsief voor iets 

inschrijf, en het is niet mijn eerste reis alleen, maar zeker wel zo 

ver en voor zo lang! Ik ben deze zomer namelijk ook voor de 

eerste keer naar Marokko gegaan, en dat zonder iemand te 

kennen! - Kaat 

 

Een paar jaar geleden ben ik voor de eerste en tot nu toe ook 

laatste keer gaan zeilen. Een vriendin van mij doet dit als hobby 

en wou mij graag eens leren zeilen dus zogezegd zo gedaan. 

Toen we aankwamen aan zee bleek de wind echter wel iets 

steviger te waaien dan verwacht. Na de bemoedigende 

woorden van de mensen in de zeilclub “we zullen de 

reddingsboot al klaarleggen” zijn we dan toch maar vertrokken. 

Het zeilen zelf op de mini catamaran ging verbazend vlot, al had 

ik het gevoel zeer weinig te doen. Op een bepaald moment 

moest ik in een soort harnas buiten de boot gaan hangen om 

een bocht te maken maar ik had juist op tijd gezien dat ik niet 

vasthing voor ik losliet. Anders had ik dus mooi in de zee gelegen. 

- Bob  

 

Dit is waarschijnlijk niet wat ik voor het laatst voor het eerst gedaan heb, maar 

dit is wel hetgeen dat me bijgebleven is (en ik zal jullie besparen met praten 

over ik die voor het eerst alle lesopnames opnieuw heb bekeken voor een 

examen). Dus wat ik voor het laatst voor het eerst gedaan heb is Krav Maga 

gestart en nee ik heb dit woord niet net verzonnen! Het bestaat! Krav Maga is 

een verdedigingskunst en als je er meer over wil weten zou ik zeggen zoek het 

eens rustig op. Ik ga eerlijk zijn. Ik ben er met een bang hartje aan begonnen, 

maar ik vind het echt superleuk! Ik leer veel bij en ben eindelijk terug actief 

bezig. – Lore  

 

PS Dankje Ellen voor dit leuke rubriekideetje!   
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Life begins again        - Ellen 
 

 

Als je dit leest mag je vieren want de examens zijn gedaan! 

Yoehooeeeee! Gedaan met eenzaam ’s nachts doorwerken en 

vroeg opstaan. Gedaan met grote wallen en elke dag dezelfde 

routine. En vooral gedaan met stress. Ja, laat die stress maar uit je 

lijf! ‘Ik heb geen stress meer’, hoor ik je al denken, maar je lichaam 

denkt daar anders over. Het moet uit je systeem. Laat het los. 

Schreeuw luid, dans voluit, trakteer jezelf uitbundig. Rust goed tot 

die wallen weg zijn en er een permanente smile op je gezicht 

staat.  

 

 

De wereld is weer mooi, de dagen lang en vrij en 

de lente is onderweg. Laat je wekken door de 

zangvogels, laat je omhelzen door de zon en voel 

de energie door je heen stromen. Het wordt een 

zalig semester, vol epic feestjes, lange nachten, 

memorabele sidequests en vooral veel mooie 

momenten. Dus rust goed uit, vergeet de 

examens en give it your all! 

Ellen out. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



40 
 

Schachtengebrabbel 
 

Hey hey, Amber hier!  De examens zijn EIN-DE-LIJK voorbij, dus we kunnen weer volop 

genieten van het studentenleven. Over de examens en de blok ga ik wijselijk zwijgen... 

Het meemaken alleen was al traumatisch genoeg xp 

En dan… de lesvrije week. De helft van de mensen zitten op skivakantie (lees: meer 

drinken dan skiën), maar jammer genoeg is dat niet voor mij. Ik vul mijn dagen met 

werken, lezen, slapen, eten enzovoort. Oké, dat klinkt nu wel depressief...  Maar, om 

dat recht te trekken ga ik een weekendje wandelen in Klein Zwitserland (aka 

Müllerthal), ohhh wat heb ik daar zin in!  

En weet je waar ik nóg meer naar uitkijk? Die befaamde anti-valentijnsfuif. Al zóveel 

verhalen over gehoord, dus ik tel de dagen af tot ik daar met volle goesting (en 

achteraf een genadeloze kater) ben.  Oeh! En het Galabal vorig jaar, mega nice, 

dus de grote vraag is: kunnen we dat dit jaar toppen?! 

Oké oké, genoeg sluikreclame… ah nee wacht, toch nog één dingetje: als je deze 

worm helemaal hebt uitgelezen, waag je dan eens aan een pipetje van Chemica. 

Echt waar, minstens evenwaardig en minstens even plezant om te lezen. 

En nu het echte nieuws: ik ben voor de 4e keer grote zus geworden!  Juliette Martens, 

geboren op Driekoningen,  3,410 kg pure schattigheid (en beetje alien) op de 

weegschaal, hehehe. Niet zo nice om te studeren met zo’n mini-afleiding, maar al bij 

al: écht een schatje.  

En om af te sluiten nog een dommigheid van onze temmer... Chickie heeft op 

Facebook per ongeluk een verloving aangekondigd door op de foute knop te 

drukken. Resultaat? Proficiat-wensen van vrienden en vele vragen bij de familie. Er is 

er ook maar één die zoiets kan klaarspelen hé… Hopelijk komt die ontgroening nog 

goed.  

Bon veel succes in het tweede semester en mochten die eerste examens nu 

tegenvallen, je hebt altijd augustus nog ;)) 

-Amber 

 

Jullie hebben allemaal waarschijnlijk al de pinguïn tegengekomen die naar de bergen 

stapt. Maar waarom doen pinguins dit eigenlijk? En wat zijn nog rare dingen dat 

pinguïns doen? Wel wij gaan jullie wat meer uitleg geven over deze bizarre dieren en  

hun bizarre gewoontes 

Pinguïns gaan al lang mee. De oudste fossiel die is gevonden, is 61,6 - 60,5 miljoen jaar 

oud. Dit was de Waimanu manneringi en leefde kort na het uitsterven van de 

dinosauriërs.  Velen weten dat ze op Antarctica leven. Maar ze leven ook in warmere 

gebieden, zoals Zuid-Afrika, Australië, Nieuw-Zeeland… sommige mensen (Trump) 

denken ook dat ze in Groenland leven, maar daar komen ze niet voor.  

Een handig ezelsbruggetje trouwens als je altijd verwart waar pinguïns leven: in het 

Grieks betekent arktos beer. Dus de Noordpool is Arctica (plaats waar de ijsberen 

leven) en Antarctica staat voor geen beren, aka waar pinguïns leven. Ze eten vooral 

vis (sardientjes, haring en ansjovis), krill en inktvis. 

 

Nu hebben jullie wat meer algemene kennis over pinguïns. Maar dit is waarschijnlijk 

niet de reden waarom jullie deze rubriek lezen. We gaan eens over gaan naar 

waarom pinguïns naar de bergen stappen 

Zo een pinguïn heet een Nihilistische pinguïn, maar over deze naam is er wat discussie.  

De pinguïn kwam voor in een documentaire Encounters at the End of the World (2007), 

waarbij de voice-over praat over een existentiële, uitzichtloze tocht.  
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Anderen zien de tocht niet als puur nihilisme, maar juist een dappere daad en een 

teken van rebellie.  

De exacte reden waarom pinguïns dit doen, is niet geweten. Al zou je hem terug bij 

zijn kolonie zetten, dan nog zou hij zijn tocht opnieuw starten.  Dat dit gedrag zeldzaam 

is, is geen twijfel aan. Normaal blijven pinguïns dicht bij de zee, hun voedselbronnen 

en hun soortgenoten. Hij  kan zijn kolonie echter kwijt geraken en is daarna 

gedesoriënteerd. Hij loopt dan de verkeerde kant op en is start zo onbewust aan zijn 

dodentocht. 

 

Maar los van dit depressieve verhaal hebben pinguïns ook veel leuke feitjes over hun 

rare lichaam en puberende karaktertrekjes.  

 

Velen denken dat pinguïns geen knieën hebben en daardoor waggelen. Maar wist je 

dat ze eigenlijk wel knieën hebben? Ze zitten gewoon hoog in het lichaam en dicht 

bij de buik. Hierdoor waggelen ze. Dit zorgt ervoor dat hun zwaartepunt niet verhoogt, 

waardoor hun spieren minder energie verbruiken. Ze zitten technisch gezien altijd in 

squat-houding, aangezien hun knieën altijd gebogen zijn. De knieën zijn belangrijk om 

goed te kunnen springen.  Springen kunnen ze heel goed. Vanuit water kunnen ze wel 

tot 2 meter hoog springen. Dit is enorm hoog als je je inbeeldt dat ze maar 60cm zijn.  

Het zijn zeer goede zwemmers. Ze kunnen gemakkelijk 500m diep duiken en tot 22 

minuten onder water blijven 

 

Ook is homoseksualiteit bij pinguïns niet 

uitzonderlijk. Wel 1 op de 5 tot 1 op de 4 koppels is 

gay (zowel 2 mannetjes als 2 vrouwtjes). Ze 

broeden geadopteerde eieren of stelen er van 

heterokoppels.  In 2020 was er een homoseksueel 

koppel in dierenpark Amersfoort viraal gegaan 

omdat ze eieren stalen van een lesbisch koppel.  

Pinguïns zijn monogaam. Zowel hetero- als 

homoseksuele partners blijven jarenlang samen.  

 

Soms zijn pinguïns wel kleine assholes. Zo duwen ze 

elkaar in het water als ze aan de rand van een klif 

staan. Dit doen ze om te testen of er geen 

roofdieren zich in het water bevinden voordat 

heel de kolonie het water induikt.  

Ondanks dit kunnen ze ook heel lief zijn. Ze geven 

bv stenen aan elkaar uit romantisch gebaar. Het 

mannetje zoekt zeer nauwkeurig een mooie, 

ronde, gladde steen uit. Hij geeft het dan aan het 

vrouwtje waar hij geïnteresseerd in is als soort 

‘huwelijksaanzoek’. Dit bindt hen officieel. Als het 

vrouwtje het aanneemt, gebruiken ze het voor  

hun nest. 

Als de kuikens wat ouder zijn, zitten ze vaak bij 

elkaar in groep. Dit kan gezien worden als een 

soort crèche en dient om hen warm te houden 

terwijl de ouders eten zoeken. 

 

-Elien 
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Horoscoop           - Wannes 
 

Ram ♈ 

Binnenkort staat je iets geweldig te wachten… als je investeert tenminste. Deze 

maand heb je namelijk 50% kans om een 10% winst op een termijn van 1 jaar 

te maken op de beurs! Als je breed genoeg investeert natuurlijk! Je zal ook 

bezocht worden door een gouden konijn met de naam Kapitein, geen vragen 

stellen.  

 

Stier ♉ 

Je krijg binnenkort te horen dat je peter wordt! Van een kindje Peter of Petra. 

Het is alleen maar logisch om met Petera een marathon te doen van The 

Godfather. Jouw dier van de maand is een schildpad genaamd Timmy die 

wieltjes heeft en een heel klein raketje en zich zo voortbeweegt. Als je hem ziet 

betekent dit een blessing van groot formaat!  Voor de ogen alleszins.  

 

Tweelingen ♊ 

Wist je dat het de komende periode enkel maar warmer wordt! Wat een geluk 

zeg. Tijd om te gaan zwemmen zou ik zeggen. Als je gaat zwemmen 

voorspellen de sterren dat je een 15% verhoogde kans hebt om iemand te 

ontmoeten die ook aan het zwemmen is! Jouw dier van de maand is het 

haaitje Ricky, met een heel groot oogje. Als je Ricky ziet en je geeft hem vis 

dan leidt hij je naar een schat! 

 

Kreeft ♋ 

Het weer wordt warmer, minder nat, aangenamer. Maar dat is niets voor jou. 

Gedaan met cosiness, open haardvuurtjes, tikkende regen op het raam. Je 

kan al beginnen aftellen naar de volgende keer dat de kerstboom gezet 

wordt, als die er niet nog steeds staat natuurlijk… Je wordt bezocht door 

Megan de uil, deze gaat je vertellen over een wonderlijk eiland. Luister 

aandachtig.  

 

Leeuw ♌ 

Je honger kan deze lente niet gestild worden. Daarom zoek je in de natuur 

voor inspiratie. Je ziet dat vogeltjes zaadjes eten. Als jij dat ook doet is er 

komende periode een 33% stijging in je conditie, kracht, wilskracht, werkkracht! 

Jij wordt bezocht door een slijmzwam deze maand met de naam Giorgio (by 

moroder), geef hem een hartelijk welkom in een terrarium met een overvloed 

aan eten.  

 

Maagd ♍ 

Het seizoen van de bomen is aangebroken, tenminste dat is wat jij voelt. Ze 

beginnen allemaal te bloeien. Hoog tijd voor de oogst! Leg de klimschoenen 

maar klaar. Maar pas op! Wie hoog klimt valt diep. Gelukkig word je 

opgevangen door Billy bergmarmot. Fieuw!  
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Weegschaal ♎ 

De lente is jouw periode! Als je je op één ding focust de komende maand 

wordt voorspeld dat je dat doel met 100% meer kans kan halen! Het probleem 

is dat als je op meerdere doelen focust deze met 50% daalt. Kies dus goed of 

je echt wereldkampioen stokpaardrijden wil worden. Als je bezocht wordt door 

een hamster Rubic, geef hem een warm welkom en een graantje, maar zie 

dat het graantje niet gestolen wordt door iemand met sterrenbeeld Leeuw… 

 

Schorpioen ♏ 

Het is deze maand jouw taak om alle paddenstoelen te vinden die in de lente 

te vinden zijn. Als je hierin slaagt wacht een mooie beloning. De sterren zijn 

vanaf dit punt wazig maar euhm ik kan je een lijstje geven van paddenstoelen 

die voorkomen in de lente: voorjaarspronkridder, voorjaarssatijnzwam, 

voorjaarsbreeksteeltje, morieltjes. Als je dit doet heb je een grote kans om Carl 

de snuitkever te ontmoeten. Vraag Carl zeker naar z’n job in de verzekeringen! 

 

Boogschutter ♐ 

Technologie is jouw vriend komende maand. De printer zal niet moeilijk doen. 

Ja dat vooral eigenlijk. Wie bedenkt eigenlijk hoe printers werken. Dat is wat jij 

je afvraagt natuurlijk. Die software is verschrikkelijk. Da’s een machine met 1 

taak en het is extreem moeilijk om het die éne taak te laten uitvoeren. Maar ja 

kijk het zal dus vlot gaan deze maand. Je wordt ook beste vrienden met 

bedwants Barry.  

 

Steenbok ♑ 

De sterren zeggen dat als je een aquarium neemt voor garnalen je een geluk 

boost zal zien van ongeveer 100%. Wacht ik las het verkeerd… 1000%! Wat een 

gemakkelijke manier om je geluk te boosten. Iedereen met andere 

sterrenbeelden moet veel moeilijkere zaken doen maar kijk. Uiteraard is Garry 

garnaal je beste vriend.  

 

Waterman ♒ 

Om je geluk in de liefde een boost te geven heb je twee opties. Alle twee 

zorgen ze voor een stijging van ongeveer 36% geluk. De eerste optie is 

compilaties kijken van minimalist pinguïn documentaires voor tenminste 2 uur 

gespreid over een periode van maximum 6 dagen. Een tweede manier is om 

een bezoek te brengen aan een pretpark. Aan jou de keuze. Als je bezocht 

wordt door dagpauwoog Paul, zeg hallo. Misschien zegt hij wel hallo terug…  

 

Vissen ♓ 

Mocht deze worm uitkomen in de late lente dan zouden de sterren voorspellen 

dat je alle examens slaagt. Jammer genoeg staat dat er nu in de vroege lente 

niet echt in. Maar ik garandeer je persoonlijk dat er zeker kans is om al je 

examens te slagen! Zeker met kreeft Crock aan je zijde!  
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Quotes 
 

Ian: “Ah, zo prikkelend!” 

 

Liam: “Hoe noem je een moeilijk vak van een loodgieter? Een buisvak. Oke 

niemand lacht.” 

 

Tibo: “’t is allemaal maar seks eh, het is lekker.” 

 

Maxime: “Woody was zo schattig, ik wou da ik hem klein kon maken en in mijn 

zak kon steken.” 

 

Chemikaat: “Moest ik plots een relatie hebben zou je het weten. Ik zou plots 

gelukkig zijn ofzo.” 

 

Kato: “Omg, ik wil een koe zijn.” 

 

Staf: “Dat is die zus met die lange baard.” 

 

Joppe: “Waar staan de quotes?” 

 

Prof: "This is a nice book. Uhm, actually it is not. It's very boring." 

 

Liam tegen Sander: “Ik ben zo trots op jou je itchy pussy heeft eindelijk iets 

opgebracht!”  

 

Ian: “Die boer na een adje voelt echt als klaarkomen.” 

 

Vanessza: “Do you want to jingle my balls?” 

 

Random dude tegen Lea: “Mag ik u eens vastpakken als een bowlingbal?” 

 

Ian: “Mag ik uw handen meenemen naar mijn bed?” 

 

Bracke: “Ik ben een tweeling met mijn oma.” 

 

Joppe: “Women are just the standard issue.” 

 

prof: "I don't know anything about democracy." 

 

Joppe: “Females just have everything!” 

Kaat: “Behalve rechten.” 

 

Kato: “Om de zoveel tijd zie ik een koppel en denk ik gewoon ‘uuuhhh, sterf.’” 

 

Liam: “I’m a strong independent woman.” 

 

Lune: "Ik ga iemand bijten, ik ga iemand bijten en het gaat pijn doen!"  



45 
 

 

Laura: "Do you want to be a mommy?" 

 

Jelle: "Ik ben aan het roleplayen." 

 

Gaëlle: “Ik heb het eigenlijk echt wel gehad met naar homo’s te kijken.” 

 

Tarcis: “Kato smaakt naar mozarellastick.” 

Anabel: “Pieter is mij al aan het uitkleden.” 

 

Alice: “Melk is eigenlijk ook water.” 

 

Liam: “Damn, gij hebt een harde kont.”  

 

Alice: “Nu mag je mij adressen als kittenkittenself.” 

 

Michiel: “Maar dat ik naar de hel ga wist ik al.” 

 

Yannis: “Waar is uw wederhelft Klaas?” 

Klaas: “Sander?” 

 

Kaat: “Who needs an Ian, not me, I have chili.” 

 

Emilia: “Wat is zijn tweede naam?” 

Liam: “Kak.” 

 

Elien: “Mijn doel is om later MILF te worden.” 

 

Thibo: “M’n broek is vol bamischijf.” 

 

Liam: “Kijk is wat er op de grond is gevallen.”  

Sander: “My vagina.” 

 

Kato: "Er was sap uit de worst!" 

 

Gaëlle: “Da’s echt een koe, die wilt gewoon langs vanachter gepakt worden.” 

 

Alice: “Kan ik niet gewoon 13 slaven kopen?” 

 

Joppe: “If a lady tells you something, you listen. Its like a female gps, if its a male 

voice, you just go NO.” 

Kaat: “So if I tell you to give me rights and equal pay?” 

Joppe: “Euhm....” 

 

Prof: “If you have any questions, I suggest you read the question better..” 

 

Kato: “Ik ben ni meer zwanger, gvd.” 

 

Ellen: “Een kip steekt een straat over naar het huis van een idioot, klop klop….  
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Liam: “Wie is daar?”  

 

Wannes: “De helft van de info die ik weet over Kato is onvrijwillig.” 

 

Kato: “Maar ik zou voor iedereen zijn mama naakt gaan staan.” 

 

Yannis: “Jongen, chlamydia maakt geen geluid.” 

 

Liam: “De mama ga ne keer helpen.”  

Ellen: “Ik dacht dat Frank onze mama was.” 

 

Prof: "Who here has no meaning?" 

 

Marie: "Zijn dat de ogen?" 

Kaat: "Dat zijn zee-egels." 

 

Emilia: “Wacht ik ben jullie moeder, ik ben sinterklaas.” 

Elisa: “En je bent Frank!” 

 

Michiel: "Maar allez, mag een man niet meer in rust met zijn fluit spelen ofwa?" 

 

Nina: "Man voelt zich pater Damiaan." 

 

Sander: “Ik pijp geen libellen, alleen waterjuffers.” 

 

Maxime: “Kom koetje, we gaan samen in dat holletje.” 

 

Seppe (tegen Woody): “Wat moest je doen?” 

Maxime: “Honden.” 

 

Ellen: “De wereld staat op een … umm.” 

Elisa: “Eend!” 

 

Jana: “Is er nog een andere Jana, of heb ik die dingen gezegd?” 

 

Bob: “Neem hiervan dit is mijn zaad.” 

 

Sander: “Ey mijn kruis.” 

Bob: “Jah, iedereen die aan Sander zijn kruis zit ad fundum!” 

 

Lore: “Mozes dat de zee splitste.” 

Elisa: “Da weet ik ni meer.” 

 

Sander: “Ik dacht zo: ‘Jij bent ni zat, jij bent aan het bevallen.” 

 

Ellen: “Er zitten gaten in mijn vel.” 

Liam: “Ik vul da op met crème brûlée.”  

 

Elisa: “Mijn papa heeft een man gekocht voor mij.” 
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Maxime: “Ik heb de conditie van een druif.” 

Maxime: “Ik voel mij exact als de druiven van jouw frigo.” 

Maxime: “Op het einde van de avond voel ik mij als een rozijn.” 

 

Elisa: “Waar is mijn camera? Waarom is hij naakt?” 

 

Liam: “Ik ben geen hoer, ik ben stoer.” 

 

Liam: “We hebben elkaars speeksel geïnhaleerd nu.” 

 

Elisa: “Nee Sander, wacht ni slikken ni slikken!” 

 

Sander: “Pruteenden zijn gevaarlijk, want als je er teveel druk achter zet dan 

heb je een bruine kikker in je broek.” 

 

Lotte: “HOE TF, 16 PITJES IN MN MANDARIJN! Ik had bijna geen mandarijn 

meer.” 

 

Elisa: “Let me cook.” 

Lore: “Wat ga je cooken?” 

Elisa: “Seks.” 

 

Ellen: “Mijn nieuwjaarsresolutie is om niet meer te bevallen.” 

 

Elisa: “Dit is geen wc meer, dit is een casino.” 

 

Liam: “Als je sterft kom je in een brownie terecht.” 

 

Lowie: “Ik heb wel geen drank meer, dus ik ga hem overslaan.” 

Sander: “Je mag mij drinken.”  

 

Woody: “In een wereld vol steen, wees zand.” 

 

Ellen: “Ma vodka rauw?” 
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GBK-memes 
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Kleurplaat 
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Spelletjes 
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Nawoord 
 

Ja lap, ge zijt er alweer doorgeraakt ofwat? Tsssss 

 

Hopelijk heb je toch een beetje genoten van ons mooie boekje en zit je terug 

vol energie om aan het nieuwe semester te beginnen! Slijp die potloden alvast, 

haal je zonnecrème boven want de beste lunchpauzes komen er terug aan. 

Niets is beter dan dat welverdiende dutje tijdens de middagpauze in de 

plantentuin! Maar vergeet niet, lieve GBK’ertjes, dat een tekort aan vitamine D 

altijd minder erg is dan de mogelijkheid van huidkanker en dat - ja, zelfs in de 

winterzon! - je altijd zonnecrème moet aandoen!  

 

Dit semester zit weer bomvol nieuwe herinneringen en dat is mede dankzij ons 

Lustrumjaar! Hou de socials in de gaten, slaap alle uren dat je nog slapen kan, 

want de laatste Worm is een EXTRA SPECIALE EDITIE!!!!! WOOHOOW!!! Jullie 

geliefde scriptoren zijn al druk in de weer met nieuwe ideeën, verassingen waar 

zelfs het praesidium nog niets over weet, nostalgische terug-in-de-tijd rubriekjes 

en vooral heeelllll veeelllll schrijven. Gelukkig doen wij dat graag he! 

 

Nu hebben we jullie wel genoeg geteased hehe, en het aftellen kan beginnen! 

Hopelijk tot snel op een van de evenementen,  

 

Jullie geliefde scriptoren 

Lore en Kaat 
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Random picture of the month 
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Sponsors 
 

 

The Porter House, ons befaamd stamcafé! Het bier staat er 

altijd koud en de mensen zullen je warm ontvangen. Het is 

de perfecte plaats voor GBK- avonden, feestjes en nog veel 

meer. Als je in de Overpoort bent, kom zeker eens een kijkje 

nemen, want misschien staat er wel een gratis vaatje klaar 

die op moet geraken. 

 

 

 

Indien je een hongertje krijgt tijdens een zwaar nachtje 

uitgaan, nog een fondke moet leggen net voor het 

uitgaan of indien je een dikke kater wil wegvreten, dan is 

Stefano’s Place de place to be. Stefaan zal je met een 

babbel en een Julientje hartelijk ontvangen.  

 

 

 

Het tweede stamcafé van de GBK. Indien je niet 

in de mood bent om te dansen en te feesten kan 

je altijd terecht in t’Krawietelke net achter het 

Sint-Pietersplein. Dit is het ideale café om rustig 

een pintje te drinken met vrienden en eens bij te 

babbelen. Het is er altijd rustig, soms durft de micro eens tevoorschijn komen 

en zal er vollen bak karaoke gezongen worden. 

 

 

 

De campus-app is onze nieuwste sponsor. Het dient als 

portaal om studenten over heel Vlaanderen in contact te 

brengen met elkaar. De app werkt nauw samen met 

studentenverenigingen en houdt studenten up to date 

over komende activiteiten van deze verenigingen. De 

app biedt ook een onlineversie van de codex of 

studentenliederenboek aan, beschikbare studieplekken, 

kortingen en heeft zelf een ingebouwde dating app voor 

studenten. 

 

 

 

Elk jaar krijgen studenten dankzij Knaek talrijke 

kortingen op van alles en nog wat. Deze 

kortingen gaan van voedsel tot kleren, dus bekijk 

zeker hun website of download de app en zie 

het voor jezelf. 
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Elk jaar voorziet Medical Werff voor ons 

bioloogjes de nodige labospullen die we nodig 

hebben voor onze practica. Deze spullen 

bestaan uit labojassen dissectiesets en 

labobrillen. Met dit gerief ben je niet alleen 

veilig, maar je ziet er ook uitstekend uit.  

 

 

 

 

Standaard Boekhandel is ook dit jaar onze vaste 

cursusleverancier. Handboeken en veldgidsen 

voor jullie opleiding worden door Standaard 

Boekhandel verzorgd. Met een lidkaart krijg je 

trouwens fikse kortingen op de normale prijs van de cursussen. Zelden zal je ze 

ergens anders goedkoper vinden. 

 

 

 

TopCopy drukt met veel plezier onze cursussen 

af zodat wij deze aan jullie kunnen verkopen. Ze 

doen dit aan een spotprijs zodat jullie altijd zo 

goedkoop mogelijk bediend zijn. Ze drukken 

cursussen, posters, boekjes, kleurenplaten, .... 

Met je GBK-lidkaart krijg je trouwens een fikse korting op het bedrag dat je 

betaalt per blad dat je afdrukt.  

 

 

 

 

Ben jij op zoek naar ondersteuning? 

Ervaar jij problemen met een bepaald 

vak? Of zoek je een begeleider die jou 

kan helpen met het ontwikkelen van een 

goede studiemethode? Dan ben jij bij studant aan het juiste adres. Hun 

begeleiders uit heel Vlaanderen staan met veel enthousiasme klaar om jou te 

helpen. Ze zorgen ook voor een mooie bijdrage bij onze starterspakketjes. 

 

 

 

 

Trotse sponsor van de student. Guido zorgt elk jaar voor 

een starterspakket, die kan gebruikt worden voor onze 

nieuwe bioloogjes. In hun pakketjes zit wat lekkers en 

de "Guido Gids". Deze gids zit boordevol kortingscodes, 

die je kan gebruiken over heel Gent gedurende het 

eerste semester. Zeker op tijd eens bekijken dus. 

 

  



 

 

 

 

 


